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YAZMA 
ESERLER 
KURUMU 


TAKDİM 
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihni faali- 


yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret- 


tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir. 


Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebi anlayışlar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz- 


laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır. 


İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm- 


kündür. 


Bizler, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar büyük devletler kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me- 


deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 


İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve Türk tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 


tutmuştur. 


Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 


idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır. 


Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine'de, Kâhire'de, Şam'da, Bağdat'ta, Buhara'da, Semerkant'ta, Horasan'da, Konya'da, Bursa'da, İstanbul'da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen degerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 


sorumluluğumuzdur. 


Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikri çabaların hâsılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma- ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 


emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir. 
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GİRİŞ 


MEHMET EMİN ŞİRVÂNİ 
VE EL-FEVÂİDÜ'L-HÂKÂNİYYE ÜZERİNE 


1. Şirvâni'nin Hayatı ve Eserleri 


1.1. Hayatı 


Adı Mehmet Emin olup, İbn Sadreddin diye bilindiği gibi, Mollazâde olarak da meşhurdur. Şirvan'da dünyaya geldiği için Şirvâni diye de anılan Mehmet Emin, ilk eğitimini âlim olan babası Sadreddin Efendi'den alır. 
Daha çok astronomi alanındaki bilgisiyle temayüz eden Molla Hüseyin Halhali'den (6. 1014/1605) başta kelâm ve mantık olmak üzere birçok ders okur. Şirvânf'nin hoca silsilesini Devvânf'ye kadar götürmek mümkündür.' Şirvan bölgesinin Safevilerin eline geçmesi ve dini baskı sebebiyle büyük sıkıntıya maruz kalarak göç etme mecburiyetinde kalan Şirvâni, önce Halep'e sonra da Diyarbakır'a gider; Diyarbakır beylerbeyi Nasuh Paşa (6. 1023/1614) onu kendine muallim tayin eder. Bu sırada Şâfıilikten Hanefiliğe geçtiği ifade edilen Şirvâni, Hüsrev Paşa Medresesinde müderrislik görevinde bulunur. Hac vazifesini eda etmek üzere Mekke'ye; Nasuh Paşa'nın sadrazam olmasıyla 1020/1611 yılında İstanbul'a gider. 
1021/1612 yılında İstanbul'da sahn müderrisi olur. Bir yıl sonra da Edir- ne Selimiye Medresesine tayin edilir. 1024/1625 yılında Halep kadılığına getirilen Şirvâni aynı yıl Mekke payesi ile emekli olur; iki yıl sonra da Sultan 1. Ahmet (1603-1617) adına yaptırılan dârülhadise hoca tayin edilir. 
İstanbul kadılığından emekli edilerek ödüllendirilir. Derslerine üç yüzden fazla talebenin rağbet ettiği ve kazaskerlerin dahi derslerini dinlemeye özen gösterdiği Şirvâni, 1036/1626 tarihinde Üsküdar'da vefat eder. Mehmet Süreyya (6.1327/1909), neslinden birçok müderris kadı ve kazaskerin yetiştiğini ve bunların Mektübizâde ve Kassâmzâde şeklinde günümüze ka- 


dar geldiğini haber verir.” 





1 Şirvâni'nin hoca silsilesi şu şekilde verilebilir: Devvâni— Mahmud Şirâzi— Mirzâcan Bağnevi Şirâzi, 
—> Molla Hüseyin Halhali — Mehmet Emin Şirvâni. bk. Mustakim Arıcı, “Sadreddinzade Mehmed Emin Şirvâni”, Osmanlı Felsefesi- Seçme Metinler içinde, ed. Ömer Mahir Alper (İstanbul: Klasik yayınları 2015), 334. 

2 Arıcı, Şirvânfnin evlâtlarının ilmi başarılarını şöyle tespit eder: Feyzullah Efendi müderristir, oğlu 
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1.2. Eserleri 


Şirvâni birçok eser kaleme almıştır. Çoğu yazma hâlinde bulunan bu eserleri üç grupta değerlendirmek mümkündür. Birincisi öğrencilere veya dostlarına yönelik ilmi çalışmalar, meselâ tefsir, Arap edebiyatı ve mantıkla ilgili çalışmaları bu cümleden sayılabilir. İkincisi de talep üzerine veya çağın güncel sorunları üzerine kaleme alınan eserlerdir. Meselâ 7ercümânu -Umem veya Şerhu Kavdidi -Akâid bu grupta değerlendirilebilir. 
Üçüncüsü ise mevcut birikimini dikkate alarak ilimler üzerine yazdığı el-Fevâidü-Hâkâniyye adlı eserdir. 

Şirvâni'nin eserleri bir liste hâlinde şöyle sıralanabilir: 

1. Hâşiye alâ Tefsiri 7-Beyzâvi: Birçok nüshası olmakla birlikte en eskisi Süleymaniye Kütüphanesi, Çorlulu Ali Paşa koleksiyonu 51 numarada kayıtlıdır. 

2. Tefsiru Süreti Yâsin: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 314/3. 

3. Tefiru Süreti'-Feth: Ömer Çelik hazırladığı yüksek lisans tezi içinde tahkik etmiş ve değerlendirmesini yapmıştır." 

4. Tefsiru Süreti -İhlâs:. Ahmet Faruk Güney hazırladığı doktora tezinde hem neşretmiş hem de değerlendirmesini yapmıştır.” 

5. Tefiru Âyeti I-Kürsi: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa 314/2. 

6. Hâşiye alâ Cüzi'n-Nebei min Tefsiri 7-Beyzâvf: Süleymaniye Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin Paşa 66/1. 

7. İ'râbu ÂyetiT-Kürsi: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 3712/2. 

8. Şerhu Hadisi “İza Kâtele Ahadukum Fellyectenibi 1-Vech” Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 1143/24. 

9. Resâil. Muhtelif âyetlerin tefsirini konu alır. Süleymaniye Kütüpha- 





Sadık Mehmet Efendi de müderrislik, kadılık, Anadolu kazaskerliği, Şeyhülislâmlık yapmış olup, mantığa dair eserleri vardır. Sadık Efendi'nin oğlu Mehmet Efendi bir süre kassâm-ı askeri görevinde bulunduğu için onlara Kassâmiler denmiştir. Sadık Efendi'nin diğer oğlu mektüb-ı fetva görevinde bulunduğu için onlara da Mektübizâdeler denmiştir. Şirvâni'nin diğer oğlu Rühullah Mehmet Efendi olup, kadılık ve müderrislik yapmıştır. Onun da soyundan müderris ve kadılar yetişmiştir. Şirvâni'nin diğer oğlu Ni'metullah Efendi kadılık görevinde bulunmuştur. Arıcı, “Sadreddinzade Mehmed Emin Şirvâni”, 336-337; Ahmet Kamil Cihan, “Şirvani'nin İlimlerin Tanımı ve Meseleleri İlgili Eseri: El-Fevaidu'l-Hakaniyye”, Zeternational Journal of Social Science JASS, (2013), 6/4, 229-24. 

I Ömer Çelik, Muhammed Emin b. Sadreddin Şirvâni'nin Hayatı ve Fetih Suresi Tefsirinin Tahkiki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992). 

2 Ahmet Faruk Güney, İbn Sinadan Elmalılı'ya İhlas Suresi Felsef? Tefir Geleneği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008). 
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nesi, Bağdatlı Vehbi Efendi 2041/81. 

10. Şerhu Kavdidi -Akâid li 7-Gazzâli: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 1235. Bu eserle ilgili bir değerlendirme yazısı hazırlanmıştır. 

11. Risâle fi Ma'rifeti -Mebdei vel-Meâd. Bu eserin diğer adı da Nebzetun Mine'l-Hakâik ve Zübdetun Mine'd-Dekâik'dir. Bu eser cismani dirilişe ilişkin bir deneme olup, tahkik ve tercümesi yayımlanmıştır.” 

12. Risâle fp MeseletiT-İmân: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 1366/2. 

13. Hâşiye alâ Dibâceti Şerhi d-Devvâni li -Akâid:. Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye bölümü 752/2 

14. Tercümânul-Ümem: Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa 123/2. 
Türkçe kaleme alınan bu eserle ilgili tanıtım yazısı yazılmıştır.” 

15. Risâle f İşkâli Kevni “Vahdehu” fi Lâ İlâhe İllallahu Vahdehu Lâ Şerike Leh: Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, 3312/2 

16. Şerh alâ Cihetil-Vahdeti li7-Fenâri: Matbaa-i Amire'de 1262 ve 1271'de tabedilmiştir. 

17. Hâşiye alâ Hüşiyeti -Halhalt aler-Tehzib: Mantığa dair bu eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez 2264/6'da kayıtlıdır. 

18. Hâşiye alâ Hâşiyeti I-Hüsam Kaâti alâ İsâgüci: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa 1770/1. 

19. Hâşiye alâ Hâşiyeti 5-Suğrâ li 5-Seyyid. Mantığa dair bu eser Süleymaniye Kütüphanesi, Kasidecizade 706/7'de kayıtlıdır. 

20. Talika alâ Hâşiyeti 5-Seyyid aleş-Şemsiyye: Mantığa dair bu eser Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 1940'da kayıtlıdır. 

21. Hâşiye alel-Mutavvel. Süleymaniye Kütüphanesi, Servili 263. 

22. Şerhu Risâleti li-Halli Meseleti d-Dâireti -Hindiyye: Süleymaniye Kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa 1041/8. 





I Hülya Alper, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzâli Şârihi Olarak Sadreddinzâde eş-Şirvâni ve Şerhu'r-Risâleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği ” Z Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2012), 21, 59-80. 

2 Ahmet Kamil Cihan- Arsan Taher, “Mehmed Emin eş-Şirvân”nin Meâd ile İlgili Risâle fi tahkiki'l-mebde ve'l-meâd Adlı Risalesi: Tahlil, Çeviri ve Tahkik”, Mazariyat: İslâm Fehefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Nisan 2016), 2/4, 57-102. Süleymaniye Kütüphanesi, Amcazade 321/2. 

3 Abdulkadir Karahan, Zörcümanü'l-Ümem (İsikad Mezhepleri Üzerine Bir Yazma), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Yayını 3, 1962; Ethem Ruhi Fığlalı, “İbn Sadreddin Şirvâni ve İtikadi Mezhepler Hakkındaki Türkçe Risalesi”, 4.Ü, İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (1981): 249-276. 
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23. Şerhul-Beyteyni -Meşhüreteyn “Ayneyni Ayneyni”: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 3449/15. 

24. Risâle fi -İbâde. Eyüp Yaka tarafından bu risâle tercüme edilmiştir." 

25. el-Fevâidü-Hâkâniyye. 

2. el-Fevâidü'LHâkâniyye Üzerine 

Müellifin önsözde verdiği bilgilerden hareketle bu eserin çok daha önceden yazılmaya başlandığı fakat engeller sebebiyle tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. Uzun zamana yayılan bu eser, yazarının şer'i, edebi ve akli ilimlerdeki meselelere vuküfiyetini göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Önemli meselelerde felsefi, kelâmi ve süfi anlayışları mukayeseli bir şekilde vererek okuyucunun düşünce ufkunun genişlemesine imkân verdiği gibi tercihlerinde de meselenin durumuna göre kelâmi veya süfi bakış tarzını öne çıkartmaktadır. 

Eserin adıyla ilgili şöyle bir analiz yapmak mümkün görünmektedir. 
Müellife göre eser her ilim tâlibinin kolayca ulaşamayacağı kıymetli tahkik ve tetkikler içerdiği için buna işaret etmek üzere esere el-fevâid, yani faydalı bilgiler adını vermiştir. Eserin ithaf edildiği sultanın 1. Ahmed olduğu dikkate alınırsa Hakan Ahmed Han'a işaret etmek? üzere el-Hâkâniyye el-Ahmediyye Haniye terkibi kullanılarak eserin tam adının e/-Fevâidü/-Hükâ- niyyetü 1-Ahmediyye Hâniyye şeklinde olduğu söylenebilir. 

Kitabın tertibi ise mukaddime, kalb, meymene, meysere ve sâka şeklinde beş kısımdan oluşur ki müellifin de beyan ettiği üzere bu, sultanın ordularının tertibine göre yapılmıştır. Bu tertibin bir benzeri daha önce Taşköprizâde'nin Şerhu Mesâliki -Halâs f# Mehâliki -Havâs adlı eserinde kullanılmıştır.* Bu beşli taksim, ordunun savaş alanına yakın yerlerdeki yürüyüş düzenini gösterir. Sefer öncesi ve sonrasında ordunun durumunu inceleyen bir yazıda belirtildiği üzere “Önde akıncılar, esas ordunun hemen önünde azaplar, merkezde yeniçeriler ve kapıkulları, kanatlarda ise tımarlı sipahiler yer alırlardı. Savaş malzemeleri ve zahire ordunun arka- 


sında kalır, orducu esnafı ve diğer zümrelerce muhafaza edilirlerdi. Hamis 


1 Eyüp Yaka, “Fethullah b. Sadreddin Şirvani (6.1036/1626)'nin İbadet Risalesi”, 72savvuf; (2002), 79- 
995 

2 Arıcı, “Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvâni”, 339. 

3 Arıcı, “Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvâni”, 340. 
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denilen bu yürüyüş sistemi arazi güçlüklerini engellemek ve düşman saldırılarını karşılayabilmek için tertip edilmiştir. Buna göre ordu, bir öncü (mukaddema/pişdar), bir merkez (kalb), bir sağ kanat (meymene), bir sol kanat (meysere) ve bir artçıdan (sâka/ dümdar) meydana gelen bir düzenle hareket ederdi.” Şu hâlde müellif ilim ordusunun akıncısı ve öncüsü/mu- kaddimesi olarak ilmi başa yerleştirmiş; yeniçeri ve kapıkulları hükmünde olan şer'i ilimleri merkeze/kalbe koymuş, esas ordunun yardımcıları olarak edebi ilimleri sol kanata yerleştirmiş, ümarlı sipahiler olan akli ilimleri sağ kanata konumlandırmış ve ordunun malzemesi ve zahiresi konumunda olan sâka/artçıya Âdâbu'l-Mulük ilmi yerleştirilerek sultana lazım olan fa- 


ziletler belirtilmiştir. 


2.1. Kitabın Kaynakları 


Şirvâni, mukaddimede istifade ettiği kaynakların bir kısmını açıkça zikreder. Bunlardan biri, Fahreddin Râzi'nin (6. 606/1210) Farsça tasnif edip, altmış ilimden söz ettiği Had4iku7-Envâr f# Hakâdiki/-Esrâr veya Câmi'ul-Ulüm adlı eseridir. Bu eser, muhtemelen 574/1178 tarihinde Hârizmşahlardan Alâeddin Tekiş'e ithafen yazılmış olup? Şirvâni'ye büyük ölçüde ilham vermiş ve eserinde gözettiği tasnifte yol gösterici olmuştur. 
Şöyle ki Râzi ilimleri şer'i, edebi ve akli olmak üzere üç kısımda ele alır. 
Şirvânf'nin ekFevdidi, e-Hadâikteki bu sınıflandırmaya benzer olmakla birlikte içerik olarak ondan farklılık arz eder. Bu farklılık öncelikle ana sınıflar içindeki ilimlerin sıralanmasında sonra da adı geçen ilim türlerin- de ortaya çıkar. Her ne kadar e/-Haddâik, Şirvâni'nin izlediği bir asıl gibi olsa da ilimlerin sıralanmasında ve sayısında ikisi arasında oldukça büyük farklar vardır. Şöyle ki Râzi şer'i ilimleri kelâm, usül-i fıkıh, cedel, hilâf, mezhep, ferâiz, vasiyetler, tefsir, delâilü'l-i'câz, kıraat, hadisler, esâmi'r-ricâl, tevârih, megâzi olarak sıralar ki bu, hem sıralama bakımından hem de sayı bakımından Şirvâni'ninkine benzemez. Şirvâni daha sade ve seçici davranarak tefsir, kıraat, hadis ilmi, usul-i hadis, kelâm, usul-i fıkıh, fıkıh, ferâiz, hilâf, tasavvuf şeklinde sıralar. Râzi, tarih ve megâzi ilmine yer ver- 


mekle birlikte Şirvâni bunlara yer vermez. Fakat en dikkat çekici olan taraf, 





I Uğur Kurtaran, “Osmanlı Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik”, 747455h Siwdies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume (2012), 7/4, 2282. 
2 Rıza Kurtuluş, “Camiu'l-Ulüm”, 7DV İlam Ansiklopedisi, (İstanbul: 1993), VU, 134. 
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Râzi'nin tasavvufu şer'i ilimler içinde anmazken Şirvâni'nin bunu zikretmiş olmasıdır. Şirvâni, tasavvufa dönük açıklamaları Kuşeyri'nin er-Ris4- lesinden ve Nasirüddin Tüsi'nin Şerhw7/-İşârât adlı eserinin Mâkâmâtu'l-Ârifin bölümünden nakillerle yapar. İlaveten, Şirvân'nin, kimi meseleleri açıklarken Ekberi ekole ait nakilleri belirtmesi de hatırlanırsa ikisi arasında, meşrep itibariyle olan bir farkı ortaya çıkarır. Her ne kadar Şirvâni, nazari meselelerin çoğunda Râzi'nin yolunda olsa bile, meşrep itibariyle Râziden kesin olarak ayrıldığını söylemek mümkündür. Edebi ilimlerde Râzi toplamda sekiz adet olmak üzere nahiv, tasrif, iştikak, emsal, aruz, kafiye, bedâiu'ş-şi'r ve'n-nesr ve meâni ilimlerine yer verir. Şirvâni ise lügat, sarf, iştikak, meâni, beyân, bedi", aruz, kafiye, karzu'ş-şiir, inşâu'n-nesr, Kur'ân'a yapılan saldırıların uzaklaştırılması ve hat ilimlerine yer verir. Buradaki fark ayrıntılarda olup, bilhassa hat ilmi ve Kur'ân'a lafız ve mâna yönünden yapılan itirazlara cevap vermeyi de edebi ilimlerin içinde mütalaa etmesidir. Akli ilimlerde Râzi,! mantık, tabiiyat, riyâziyat ve ilâhiyat şeklindeki klasik şemaya esasta bağlı, onların altında yer alan ilimleri sıralamada farklı iken Şirvâni mantık, âdâbu'l-bahs, hikmetü'l-işrâk, ilâhi, tabii ve riyâzi ilimleri, ardından tabii ilimlerin alt kısımlarını sıralar. Temel farklar, öncelikle bağımsız bir ilim olarak âdâbu'l-bahsin zikredilmesinde ortaya çıkar. Yine, hikmetü'l-işrâk ilmi, Şirvâni'de ilâhi ilmi de önceleyen bağımsız bir ilimdir. Hem tarihsel açıdan hem de meşrebi açısından bunu Râzide görmemiz mümkün değildir. Fakat Şirvâni ilâhi, tabii ve riyâzi şeklindeki sıralamasıyla Râzi'ye muhalefet ettiği gibi klasik tasnife de uymaz. 

Şirvâni'nin bir diğer kaynağı da fâzıl diye nitelediği bir âlimin Râzi'nin söz konusu eserine kırk ilim daha ekleyip, ilimlerin sayısını yüze çıkaran Enmüzecü?-Ulüm adlı eseridir. Şirvâni'nin müellifinin ismini vermediği eser, Muhammed Şah b. Şemseddin el-Fenâri'ye (6. 830/1426) ait olmalıdır. Müellif, eserin mukaddimesinde Râzi'nin Hadâik adlı eserinin Farsça yazılıp, altmış ilimden bahsettiğini, ancak Râzi'nin Arapça başka bir kitap daha yazıp onu ikmal eylediği rivayet edilse de kendisinin bu esere muttali 


olmadığını beyan ederek kırk ilim daha eklediğini belirtir. Muhammed 





1 Fahreddin er-Razi, Cömiu/-Ulüml Hedâiku?-Envâr, Nuruosmaniye Ktp. No: 3760, 3b-S5a. 
2 Muhammed Şah b Şemseddin el-Fenâri, Exwdzecü/-Ulüm, Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev paşa, 
nr: 482, 4b. 
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Şah, ilimleri, Râzi'nin tertibine bağlı kalarak şer'i, edebi ve akli ilimler şeklinde sıralamıştır. Hâliyle Râzi'nin zikretmediği birçok ilim bu eserde yer almaktadır. Meselâ şer'i ilimler içinde tasavvuf yer aldığı gibi, Şirvâni'nin zikretmediği siyer, kasas-ı enbiya, cedel gibi daha başka ilimler de vardır. 
Edebi ilimlerde ise Râzi'ye ek olarak bedi', Kur'ân'a yapılan itirazların giderilmesi, hat ve inşa gibi ilave ilimler yer alır ki bunların büyük bir kısmı Şirvâni'de de bulunur. Akli ilimlerde ise mantık, ilâhiyat, melekiyat, tabii ilimler cümlesi, riyâzi ilimler cümlesi, sihir vb. ilimler makâlâtu'l-fırak, ahlâk, siyaset ve tedbir-i menzil ilimleri yer alır.! Şirvâni'nin bu eseri görüp de değerlendirmemesi ihtimal dışı izlenimini vermektedir. Sanki Şirvâni, bu eserde geçen ilimleri tercih etmek süretiyle eserindeki ilim adlarını belirlemiş gibidir. Bununla birlikte Şirvâni'nin üzerinde durduğu meselelerin, içerik itibariyle Muhammed Şah'ın üzerinde durduğu meselelerden oldukça farklı olduğu görülmektedir. Ayrıca Şirvâni sihir vb. ilim türlerini eserine almayarak zımnen bir kanaat de ortaya koymuş gibidir. 

Şirvâni'nin zikrettiği diğer bir kaynak da Celâleddin Devvâni'nin (6. 
908/1502) on ilimden bahsettiği Enmüzec adlı eserdir. Devvâni mukaddimede bazı ilimlerin meselelerinde ortaya çıkan şüpheleri ve zan düzeyinde olan kanaatleri düzeltmek maksadıyla eserini yazdığını belirtir.?> Devvani bu eserinde ilimleri sıralarken dağınık bir şekilde hareket etmiş gibidir. 
Şöyle ki, eserdeki sıralama hadis usulü ve fıkıh usulü, fıkıh, bazı hilâfiyat, âlemin hudusu veya kıdemi üzerine usulü'd-din âlimleri ile felâsifenin görüşleri, tıp, tefsir, hendese, heyet, mantık ve aritmetik şeklindedir. Şirvâni, ilimlerin tertibinde değil de kimi meselelerin tahlil ve tahkiklerinden istifade etmek süretiyle bu eseri kaynak olarak kullanmıştır. Şirvâni, eserin dibâce kısmında kaynakların hepsinden de istifade ettiğini gösteren ifadelere de yer verir. Fakat şu hususu açıkça belirtmek gerekir ki Şirvâni ilimlere teorik bir zemin olması için kullandığı kaynaklarda olmayan kıymetli bir mukaddimeyi eserine eklemiştir. 

Zikri geçen kaynakların yanı sıra metin içinde meselelere göre deği- 


şen ve adını bazen belirttiği bazen de belirtmediği kimi kaynaklar vardır 





1 Muhammed Şah, Enmüzecü/-Ulüm, 4b-5a. 
2 Celaleddin Devvâni, Enmüzecü/-Ulüm, nşr. Dr. Seyid Ahmet, Selâse Resâil içinde, (Meşhed: Mecmaü'l-Buhüsi'l-İslâmiyye, 1991/1411), 274. 
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ki yoğunluk sırasına göre bunlar şöyledir: Seyyid Şerif Cürcâni'nin (6. 
816/1413) Şerhu/-Mevâkıfı, Hâşiyetü(-Metâli“i, Muhtasaru-Müntehâ hâşiyesi, e-Mutavvel ve el-Keşşâf'a yazdığı hâşiyeler, Allame Teftâzâni'nin (6. 792/1390) Şerhu7-Makâsıdı ve el-Keşşâf tefsirine yazdığı şerh, Sekkâki'nin (6. 626/1229) e/-Miftâh'ı, Devvâni'nin, Heyâkilün-Nür şerhi olan Şevâkilü?-Hür ile Risâletüz-Zevrâsı, Zemahşeri'nin (6. 538/1144) Keşşâf'ı, İbn Sinâ'nın (6. 428/1037) el-Hikmetü'-Meşrikiyyesi, eş-Şifâ'nın ilâhiyat ve mantık bölümü, Nasirüddin Tüsünin (6. 672/1274) er-Tezkire # İlmi-Heye adlı eseri ve Şerhu7-İşârâ?ı, Ebüssuüd Efendi'nin (6. 
982/1574) İrşâdu Akli5-Selim'i, Nevevi'nin (6. 676/1277) Kitâbül-Ezkârı, Gazzâli'nin (6. 505/1111) e-Medrifu?-Akliyyesi, Molla Fenâri'nin (6. 834/1431) Fusülu?-Bedâyi"i, Abdülgaffâr Kazvini'nin (6. 665/1266) el-Hâvi 5-Sağir adlı eseri, Kuşeyri'nin (6. 465/1072) er-Risâlesi, Kutbeddin Râzi'nin (6. 766/1365) e/-Muhâkemât adlı eseri, Kutbeddin Şirâzi'nin (6. 
710/1311) Nihâyetü'-İdrâk'i, Gıyâsüddin Cemşid b. Mes'üd el-Kâşi'nin (6. 832/1429) Söllemü5-Semâ f İlmil-Eb'âd vel-Ecrâm adlı eseri. 


2.2. Kitabın İçeriği 


Telifi uzun zamana yayılan bu eser, yazarının şer'i, edebi ve akli ilimlerdeki vuküfiyetini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Şirvâni, şeri ve edebi ilimlerin meselelerini tanıtırken daha çok nazari yönü ağır basan meseleler üzerinde durmuş, bazen meselenin mahiyetine göre çeşitli disiplinlerden hareketle mukayeseli görüşler vererek okuyucunun düşünce ufkunun genişlemesinin önünü açmıştır. Birkaç örnek vermek gerekirse tefsir ilminin 2. meselesi fıkıh usulcülerine, 4. meselesi kelâmcılara, 
6. meselesi ilmu'l-eb'âd ve'l-ecrâm ilmine göre; hadis ilminin 1. hadisini ahlâkçılara, 2. ve 3. hadisini kelâmcılara göre; fıkıh usülü girişte mantıksal formlara, 1. meselesi tanım teorisine göre; fıkıh ilminin 4. meselesi kelâmi okullara ve hüsun ile kubhun diğer ilimlerle ilişkisine göre; ferâiz ilminin fıkıhtan ayrı sayılmasını tanım teorisine göre; lügat/dil ilmi tanım teorisine, 1. meselesi kelâmcılar ile dilcilere; 4. meselesi mantıksal ilişkiye göre; sarf ilminin girişi taksim yöntemine göre; nahiv ilminin 1. meselesi mantıktaki “mevzuya benzerliğine göre; meâni ilminin tanımını, tanım 


teorisine, 5. meselesi şartlı-yüklemli önermelere göre incelenir. 
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el-Fevâid, ilimlerin meseleleri üzerine yoğunlaştığı için Şirvâni, önce ilim ve onunla ilgili meseleler üzerinde durur. Ona göre aşağıdaki hususlardan hangisinin ilim olduğunda ihtilaf vardır. 

İlim, bir şeyin zihindeki varlığıdır. 

İlim, bilenle bilinen arasındaki bir ilişkidir. 

İlim, zihinde bilinenin varlığı gerekmeksizin bilen nezdinde bilinenin açığa çıkacağı, bilinen nesneye taalluku olan taalluk sahibi bir sıfattır." 

Ona göre filozoflar ve muhakkik kelâmcıların bazısı birinci görüşü, kelâmcıların cumhuru ise ikinci görüşü kabul etmişlerdir. Kendisi de birinci görüşü tercih eder. Birinci görüşe göre, bir şeyi bildiğimizde şu üç durum ortaya çıkar: 1. Zihinde hâsıl olan süret, 2. Bu süretin zihinde belirmesi, 3. Kabul etmek süretiyle zihnin ondan etkilenmesi. Burada da şöyle bir ihtilaf vardır: İlim bu üç şeyden hangisidir? Bunların kategorilerden karşılıkları sırasıyla nitelik, edilgi ve bağıntıdır. İşte ilim bu kategorilerden hangisine dâhildir? Şirvâni için bu hususta doğru olan görüş, ilmin zihinde hâsıl olan süret olduğu; dolayısıyla ilmin nitelik kategorisine ait olduğudur.” 

Şirvâni ilmin zaruri veya kesbi oluşuyla ilgili bir meseleden daha söz eder. İlim kimileri için zaruri, kimileri için tanımı zor olan nazari bir husus kimileri için de tanımı zor olmayan nazari bir husustur. Ona göre birincisi Râzi'ye, ikincisi Cüveyni ile Gazzâli'ye aittir.? Şirvâni için doğrusu üçüncü görüştür. İşte bu nedenle tanımı zor olmayan ve nazari bir husus olan ilmin tanımı ortaya konmalıdır. Şirvânf'nin tercihe şayan bulduğu tanım, tahkik ehli hükemâ ile bazı kelâmcılar nezdinde de kabul edildiği söylenen şu tanımdır: “İlim, bir şeyden hâsıl olan akıldaki sürettir.” Ona göre bu tanım birçok şeye uygulanabilir. Meselâ bu süret: 1. Nesnenin mahiyetinin ayn'ı olabilir, tıpkı belli bir künhü tasavvur etmede olduğu gibi. 2. İntibâya ve husüle bağlı ilimde olduğu gibi dışarıdaki ayn'dan başka olabilir veya huzuri ilimde olduğu gibi dışarıdaki ayn'ın kendisi olabilir. 3. Nefsin külli- 


leri bilmesinde olduğu gibi öznenin zâtında beliren bir şey olabilir veya 


1 Şirvâni, ekFevdid, a. 

2 Şirvâni, el-Fevdid, da. 

3 Bubilgilerin bir kısmı için bk. Seyyid Şerif Cürcâni, Mevdkıf Şerhi/Şerhu1-Mevâkıf, nşr. Ömer Türker 
(İstanbul: TC Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015), 1, 189 vd. 
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cismani kuvvetlerde beliren bir şey olabilir, tıpkı maddi şeylerin bilgisinde olduğu gibi. 4. Yaratıcının zâtını bilmesinde olduğu gibi öznenin zâtının ayn'ı olabilir.' 

Şirvâni, ilerleyen sayfalarda “ilim” teriminin farklı kullanımlarına dikkat çekerek sözü ilimler tasnifine getirmek ister. Buna göre ilim terimi, 

1. Nahiv, sarf, fıkıh gibi tedvin edilen ilimlerin adlarıyla eş anlamlı olarak kullanılır. 

2. Bazen özel meseleler hakkında kullanılır. Sözgelişi filan kişi nahvi bilir, denir. 

3. Bazen ilim sözcüğü delillerle ulaşılan problemlerin tasdikleri/hü- kümleri hakkında kullanılır. 

4. Bazen de bu hükümlerin tekrar edilmesiyle hâsıl olan meleke, yani ne zaman isterse onları hazır etme melekesi için kullanılır. 

İlim sözcüğü bazen şu dört şeyin toplamı için kullanılır: a. Meseleler, b. Tasavvurun ilkeleri, yani konu, yüklem ve diğer cüzlerinin tanımları, c. Tasdiki ilkeler, yani belli bir ilmin kıyaslarını oluşturan hükümler, d. Mevzular, yani onların varlıklarını ifade eden basit varlıklar.? 

Kısaca belirtmek gerekirse Şirvâni'ye göre ilim sözcüğünün hakiki anlamı, idrak etmektir. Bu anlamın irtibatlı olduğu bir şey vardır ki, o da bilinen nesnedir. Bu mânanın meydana gelmesinde onu izleyen ve onun kalıcı olmasında buna vesile olan bir şey vardır ki o da melekedir. Dolayısıyla “ilim” sözcüğü ya örfi hakikat veya ıstılahi hakikat olarak her ikisi için de kullanılır. 

Şirvâni ilimlerin tedvin edilme keyfiyetini beşeri mutluluk açısından hareketle temellendirir. Ona göre insanın mutluluğu varlıkların hakikatlerini beşeri takat ölçüsünce bilmeye bağlıdır. Bu hakikatler türlü türlü oldukları için, onların bilgisi karışık, dağınık ve zordur. Bu nedenle mütekaddimün bunları tespit etmeye ve öğretimini kolaylaştırmaya çalışmıştır. 
Onlar, aynı şeyle ilişkili veya birbiriyle uyumlu şeylerle ilgili zâti hâlleri mütfret hâle getirmişlerdir. Bu işlem, ya zâti bir durum içinde gerçekleşir, meselâ matematiksel cismin geometriye ait olması gibi veya arazi bir du- 


rum içinde olur, tıpkı şer'i hükümlere ulaşmada ortak olmalarından ötürü 





1 Şirvâni, ekFevdid, 4b. 
2 Şirvâni, e-Fevdid, 4b-5a. 
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Kitap, Sünnet, icma ve kıyasın fıkıh usülü ilmine ait olması gibi. 
Mütekaddimün bu hâlleri tek tek tedvin edip, ayrı birer ilim saymış ve bu şeyi veya şeyleri o ilmin konusu diye isimlendirmiştir. Zira bir ilme ait meselelerin konuları, o ilme dönük olur. Dolayısıyla ilmin konusu, meselelerinin konularının içinde erir. İlmin tarifinde geçen “zâti arazlarını incelemesi itibariyle” sözünden maksat da budur. Bir cinsten olan hâller, aynı konuya katılmalarıyla bağımsız bir ilim olur ve başka bir konuya katılan hâllerden kendiliğinden ayrılmış olur. Böylece ilimler konuları bakımından kendi içlerinde birbirinden ayrılır. Şirvâni'ye göre bu tarz işlem, mantıkçıların bilfiil dikkate aldığı bir ayrışma yönüdür. Bununla birlikte onlar gaye ve yüklem gibi başka bir şeyle de ayrışmayı mümkün görürler. 
Müteahhirün da ilimlerinde bu yolu tutmuştur. Şirvânf'ye göre bu, öğretim ve öğrenimde iyi bir yoldur. Bununla birlikte her problemin tek başına bir ilim sayılmasına ve ayrı olarak öğretilmesine aklen bir engel yoktur. Yine, aynı konuda ortak olmamasına rağmen birçok problemin tedvin edilip birleştirilerek tek bir ilim sayılmasına da aklen bir engel yoktur. Şu hâlde Şirvâni'ye göre, her bir ilmin hakikati, aynı konuda ortak olan meselelerin tedvininden ibarettir. Her bir ilmin bir konusu ve gayesi vardır. 
Her ikisi de birçok meseleyi bir araya getiren birlik yönüdür (cihet-i vahdet). Ancak “konu”, zâti birlik yönüdür; “gaye” de arazi birlik yönüdür. Bu nedenle ilimler kimi kez konusu itibariyle tarif edilir. Sözgelişi mantığın tarifinde “Mantık, bilinen nesnelerin hâllerini inceleyen bir ilimdir.” denir. Kimi kez de gayesi itibariyle tarif edilir; “Mantık, fikirde kendilerine riayet edildiğinde zihni hatadan koruyan, kuralları olan bir alettir.” denir. 


Şirvâni'ye göre bunlar, temel konulara ilişkin özlü bilgilerdir.' 
2.3. el-Fevâidü'-Hâkâniyye'deki İlimler Taksimi 


Şirvâni, mukaddimede ayrıntılı bir açıklamaya girişmeden ilimlerin kısımlara ayrılmasından bahseder. Kısa tutması, muhtemelen vereceği iki ilimler taksiminin meşhur olmasına bağlıdır. Birinci taksime göre ilimler nazari ya da ameli olur; nazari ilimler bir eylemin keyfiyeti ile ilgili değildir. Ameli ilimler ise bir eylemin keyfiyeti ile ilgilidir. İkinci taksime göre ilimler, başka bir şeyin tahsiline alet değildir bilakis bu ilimler bizzat talep 


1 Şirvâni, e/-Fevâid, Sa-b. 
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edilir ve onlara “alet olmayan ilimler” ya da asli ilimler denir. Ya da ilimler başka bir şeye alet olur, bizzat talep edilmez ve bu durumda onlara “alet ilimleri” denir. 

Şirvâni'ye göre her iki taksimin maddesi aynıdır. Şöyle ki, başka şeyin tahsiline alet olan şey, o şeyin tahsilinin keyfiyetiyle ilişkilidir. Bunun anlamı, onun bir eylemin keyfiyetine ilişkin olması demektir. Bir başka ifadeyle bir eylemin keyfiyetine ilişkin olan şeyin kendi özünde başka bir şeyin tahsiline alet olması gerekir. Dolayısıyla “alet” sözünün anlamı “ameli” sözünün anlamına döner. Yine, başkasına alet olmayan bir şey de bir eylemin keyfiyetine ilişkin değildir. Bir eylemin keyfiyetine ilişkin olmayan da kendi özünde başka bir şeye alet olmaz. Dolayısıyla “nazari” ve “alet olmayan” sözünün anlamı aynı şeye dönüktür. 

Şirvâni ilimler taksiminde geçen nazari ve ameli terimlerinin farklı kullanımlarına da dikkat çekerek muhtemel bir karışıklığa engel olmak ister. 
Ona göre nazari ve ameli terimleri üç anlamda kullanılır. 

1. Bu iki terim, mutlak olarak ilimlerin taksiminde kullanılır. Buna göre mantık, ameli felsefe, ameli tıp ve terzilik ilimlerinden her biri, burada belirtilen ameli teriminin kapsamına girer. Zira bunların tamamı, sözgelişi mantık gibi zihni bir eylemin ya da tup gibi hârici bir eylemin keyfiyetine ilişkindir. 

2. Bu iki terim felsefenin kısımlarında kullanılır. Şöyle ki, fılozoflara göre felsefe, beşeri takat ölçüsünce var olanların hâllerini olduğu gibi bilmektir. Bilinen şeyler ya varoluşu bizim kudret ve ihtiyarımıza bağlı olan filler ve amellerdir ya da var oluşu bize bağlı olmayan şeylerdir. Birinci hâlleri bilmek, dünya ve âhiret salâhına ulaştırması yönüyle ameli felsefe, ikinci hâlleri bilmek de nazari felsefe diye adlandırılır. 

3. Bu iki terim bir zanaatın, yani bir eylemin keyfiyetine ilişkin ilmin taksiminde kullanılır. Bu durumda o ya ameli olur, yani onun meydana gelmesi o eylemin uygulamasına dayanır ya da nazari olur, yani onun meydana gelişi uygulamaya dayanmaz. Fıkıh, nahiv, mantık, ameli felsefe, ameli tıp, bu anlamdaki ameli teriminin dışındadır. Çünkü onların meydana gelişinde uygulamaya ihtiyaç yoktur. Oysa terzilik ve dokumacılık ilmi böyle değildir. Çünkü onlar bu işlerle meşgul olmaya ve uygulamaya 


dayanır. 
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Şirvâni'ye göre ilimlerin taksiminde hatırlatılması gereken bir hususu daha vardır: Alet olmayan, yani asli ilimlerin gayesi, onların bizzat meydana gelmeleridir. Çünkü onlar bizatihi amaçtır. Her ne kadar onlardan başka faydalar hâsıl olsa da itibari farklılık, gaye hususunda yeterlidir. Bir şeyin bizatihi gaye olması için gereken şey, zihni varlığının harici varlığına illet olmasıdır ve bunun mahzuru yoktur. Alet ilimlerinin gayesi ise kendilerinin dışında bir şeyin meydana gelmesidir. Çünkü o ilimler bir eylemin keyfiyetine ilişkindir. Bu ilimlerden maksat eylemin meydana gelmesidir. 
Bu eylem ister amaç olsun, ister bu ilimlerin son gayesi olacak bir şeye ait olsun aynıdır, sonuç değişmez. ' 

Şirvâni meşhur iki ilimler taksiminin ardından Gazzâli'nin //y4'sında? 
görülen bir taksime daha değinir. Bu taksime göre ilimler, “felsefi ilimler ve felsefi olmayan ilimler” diye iki kısma ayrılır; felsefi olmayan ilimler de “dini ilimler ve dini olmayan ilimler” diye kendi içinde iki kısma ayrılır. 
Dini olmayan ilimler de kendi içlerinde “övülen ilimler, yerilen ilimler ve mubah ilimler” diye üç kısma ayrılır. Bu üçüncü ilimler taksiminin yapılış yönü, konularının devamlılığıyla ilgilidir. Şöyle ki, bir ilmin konusu, mekânın ve zamanın farklı olmasıyla değişmez, devletlerin ve dinlerin farklılaşmasıyla değişik olmaz, astronomi'de olduğu gibi veyahut ilmin konusu zamana, mekâna vs göre değişir ve farklı olur. İlki, felsefi ilimler olup, onlara “hakiki ilimler”, yani zamanın akıp gitmesine rağmen sabit olan ilimler denir. İkinci ise ya vahye bağlı olur ve bu durumda onlar bir peygamberden alınır. Bu ilimler, tecrübeye, nakle ve başka bir şeye dayanmaz veyahut peygamberlerden alınmayan bir ilim olur. İlki, dini ilimlerdir. Onlara şer'i ilimler de denir. İkincisi dini olmayan ilimlerdir, onlara şer'i olmayan ilimler de denir. Şer'i olmayan ilimler daha çok dünyanın iyiliğine dönük ilimlerdir, meselâ tıp ilmi veya hesap ilmi gibi. Dünyanın iyiliğine dönük olması itibariyle bu tür ilimler, övülen ilimlerdendir. Aksi hâlde sihir, tılsım ilmi gibi, övgüye değer bir sonuç doğurmuyorsa bunlar, yerilen ilimler cümlesinden olur. Böyle de değilse mubah ilimlerden olur, meselâ peygamberler tarihi gibi. Dini olmayan ilimler içindeki derecelen- 


me, gayelere nispetle olur. Aksi hâlde, ilim olması itibariyle her bir ilim, 





1 Şirvâni, ekFevdid, Sb-6a. 
2 Ebü Hâmidel-Gazzâli, İhyân Ulümid-Din, (Beyrut: Daru'l-Ma'rife, 1983) 1, 19-22. 
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reddedilmeyecek ve yerilmeyecek bir fazilettir. Zira bir şeyi bilmek, bilmemekten daha hayırlıdır.! 

Şirvâni ilimlerin taksimini bu şekilde ortaya koyduktan sonra e/ Fevâid'de bunlardan biriyle uyumlu olmayan bir tertip ortaya koyar. 
Râzi'nin tertibine uyarak Şirvâni, eserini sultanın ordularının tertibini dikkate alarak kalb, meymene/sağ kanat, meysere/sol kanat ve sâka/ayak bölümlerine ayırır. Kanaatimize göre ilimler taksiminde verdiği bilgilerden yararlanıp, bazı ilaveler yapmak süretiyle ilimler taksimine imkân veren bir tablo ile karşılaşmak mümkündür (Bk. Tablo |). İlimlerin sayısıyla ilgili mukaddimede bir açıklama yapar ve kalbde şer'i ilimleri on ilimle, sağ kanatta edebi ilimleri on iki ilimle, sol kanatta felsefi ilimleri otuz ilimle? 
ayak kısmında ise bir ilimle sınırlandıracağını belirterek toplamda elli üç ilimden söz edeceğini söyler. Zira 53 sayısı, eserin takdim edildiği Sultan I. Ahmed'in isminde geçen harflerin, ebced hesabıyla denk geldiği sayıdır. Bununla birlikte Şirvâni ilimlerdeki hünerinin daha fazla olduğunu da belirtme ihtiyacı hisseder.” Fakat eserde ilimlerin sayısı ile ilgili bir sorun vardır. O da mukaddimede edebi ilimleri 12 ile sınırlayacağını belirtmesine rağmen eser içinde “Kur'ân'a Yapılan Saldırıları Uzaklaştırma İlmi”ni ekleyerek sayıyı 13'e çıkarmasıdır. Bu durumda ilimlerin sayısı 54 olur. 
Bazı müstensihler, bu hususu fark ettikleri için olsa gerek sâka/ayak bölümünü ayrı bir ilim olarak almamışlardır. Müellifin beyanına göre, bu bölüm sultana hediye olarak eklenmiştir.* Dolayısıyla hediye olan kısım, 


sayıya eklenmediği takdirde sayı sorunu ortadan kalkar. 





1 Şirvâni, eFevdid, Ga-b. 

2 Akli ilimler hakkında ön bilgi verirken ayın menzilleri sayısınca 28 ilimden söz edeceğini belirtse de 
toplamda 30 ilimden söz eder. bk. Şirvâni, e/-£ev4/d, 46b. 

Şirvâni, e/-Fevdid, 3b. 

4  Ayniyer. 
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(ÖRFİ İLİMLER| (HAKİKİ İLİMLER| 
Şer'i İlimler | Edebi İlimler Felsefi İlimler 
Nazari Ameli 
(Asli ilimler) | (Alet ilimleri)| (Alet ilimleri| | (Asli ilimler) (Asli ilimler) 




















1. Tefsir 11. Lügat 24. Mantık 26. Hikmetü'l-İşrâk | 51. Ahlâk Âdâbw'I- 
2. Kıraat 12. Sarf 25. Âdâbu'l- | 27. Tabii Hikmet o |52. Tedbirüll | Mülük 
3. Hadis 13. İştikak Bahs ve'l- | 28. İlâhi Hikmet -Menzil 
4. Hadis 14. Nahiv Münâza- | 29. Heyet 53. Siyaset 
Usülü 15. Meâni ra 30. Havâssu Ekâlim 
5. Kelâm 16. Beyân 31. Hendese 
6. Fıkıh 17. Bedi" 32. Hisap 
Usülü 18. Aruz 33. Cebir ve 
7. Fıkıh 19. Kafiye Mukabele 
8. Ferâiz 20. Karzuş-Şiir 34. Aritmetik 
9. Hilaf 21. İnşâun'n-Nesr 35. Misâha 
10. Tasavvuf | 22. Kur'ân'a Yapı- 36. Eb'âd ve Ecrâm lan İtirazların 37. Müzik 
Uzaklaştırıl- 38. Teşrih ması 39. Tıp 
23. Hat 40. Sema ve Âlem 
41. Küreler 
42. Menâzır 
43. Nücüm 
44, Usturlab 
45. Tâbir 
46. Ferâset 
47. Mizaciyat 
48. İksir/Kimya 
49. Kevn ve Fesad 
50. Âsâr-ı Ulviyye ve Süfliyye 
KALB SAĞ KANAT SOL KANAT AYAK 

















Tablo 1: e/-Fevdid'deki ilimlerin sıralaması.' 





1 Sıra numaraları ve ilim adları Şirvâni'ye aittir. Bizzat müellifin verdiği bilgiye göre sınıflamaya medar 
olacak kategoriler tarafımızdan eklenmiştir ve köşeli parantez içinde gösterilmiştir. 
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el-Fevâid ilimlerin tanımı, konusu, gayesi ve bazı meseleleri hakkında bilgi veren bir eserdir. Bu durumda onu hangi çeşit eserler içinde mütalaa etmek uygun olur? Bu eserde ilimlerin konu, gaye, yöntem, amaç vb. 
oluşundan hareketle sınıflandırılması birinci derecede önem arz eden bir mesele olarak görülmemektedir. Her ne kadar Tablo 1'den de görüleceği üzere bir esasa uyan sınıflama ortaya konsa bile bu, kitabın doğrudan telif amacı değildir. Eserin girişinde belirtildiği üzere, öğrenilecek konularının genişliği, önemli ve önemsizinin ayırımı, konuların birbiriyle ilişkisi vb. 
sebeplerden ötürü ilim tahsili oldukça zorlu bir süreç olduğundan, Şirvâni bu süreçte değişik kitaplardan tuttuğu notları zayi etmeden, ilimlerin temel ve önemli meselelerini içeren, bilhassa tedavüldeki meselelerin dışında kalan hususların tahkikini ve birçok kitapta bulunmayan tetkiklerini dostlarına hatıra, ilim tâliplerine de faydalı olmak maksadıyla yazdığını belirtir. 
Şirvâni, eserin yazımı esnasında işlerinin dağınık olmasının daha detaylı inceleme yapmasına mâni olduğunu belirttiği gibi, daha zikretmediği birçok engelin olduğuna da dikkat çeker. Bir ilmin bazı meselelerini özetle fakat vuküfiyetle ortaya koyarak o konudaki derinliğini gösterdiği gibi gerektiğinde kendisi de tahkiklere girişmektedir. Şöyle ki ilimlerden tek tek söz ederken varsa o ilmin şeref ve faziletine dair kısa açıklamalar yapmakla birlikte konusu ve/ya gayesiyle birlikte söz konusu ilmi tarif etmeye özen gösterir. Ardından mesele başlığı altında bazen o ilmin uzmanlarının görüşlerini nakleder. Ardından ihtiyaç duyduğu kadarıyla o meselenin tahkikini, beyanını veya tavzihini yapar. Bu kısımlar onun ilimlerdeki tahkik dirâyetini ortaya koyan yerlerdir. Eser içinde yirmi kez “tahkik”e, yirmi iki kez “beyan”a ve dört kez de “tavzih”e girişir. Bunun yanı sıra on dokuz kez “Dersen ki...” diye bir soru ortaya atıp ardından “Derim ki veya deriz ki...” diyerek cevabını vermeye çalışır. Bunlara ek olarak, elliye yakın miktardaki itiraza verilen cevaplar eserde yer alır. Bütün bunları dikkate aldığımızda e/-Fevâid, Râzi'nin Hadâik, Muhammed Şah ile Devvâni'nin Enmüzecü”7-Ulüm adlı eserleriyle büyük oranda örtüşür. Bu eserler, adından da anlaşılacağı üzere enmüzec türündendir. Bu sebeple Şirvâni'nin bu 


eserini de bu kategoride değerlendirmek mümkün görünmektedir. 
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2.4. el-Fevâidü' Hâkâniyye'deki Bazı İlimler Üzerine 


Şirvâni şer'i ilimler bölümüne, bu bölümde yapacağı sıralamanın ilkesi hakkında bir açıklama yapmadan doğrudan tefsir ilmiyle başlar. Tefsir ilmini kıymet bakımından şer'i ilimlerin en büyüğü ve şeref bakımından en üstünü olarak görür. Ona göre bu ilim, şer'i ilimlerin reisi ve dayandığı asıldır. Zira bir ilmin şerefi ve kıymeti, konusu ve gayesi bakımından ortaya çıkar. Tefsir ilminin konusu Allah'ın kelâmı, gayesi de dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmak için Kur'ân'ın mânasının anlaşılması, hükümlerin ve hikmetlerin istinbat edilmesidir. Burada kelâm ilmi için de ilimlerin reisi ve aslı olduğu şeklinde ortaya atılan iddiayı da gündeme getiren Şirvâni, bu tartışmanın burhani değil iknâi olduğunu söyler. Ona göre işin aslı şöyledir: Allah'ın kelâmı, onu tebliğ eden resulün haber vermesiyle bilinir. Bu resulün doğru sözlü olduğu mucize yoluyla anlaşılır. Bu da Allah'ın hakikaten müessir olmasına dayanır. Aksi hâlde “yaratıcının ve sıfatlarının ispatı ve diğer kelâmi meseleler olmasaydı, ne tefsir ve hadis ne de fıkıh ve fıkıh usülü ilmi tasavvur olunabilirdi.” Ona göre “ilk kelâmcıların kelâmı, bu konuda sadece sem 'iyyat konuları ile yetinmeleri açısından tefsir ve hadis ilminden yardım alır.”! Sonuçta “şer'i ilimlerin tamamı ise kelâm ilmine bağlıdır.” Şirvâni, kelâm ilminin ihtiyaç duyduğu bazı meselelerin mantük ilmi ile meydana gelmesinden hareketle onun da kelâm ilmine nispet edildiğine dikkat çekerek şunları kaydeder: “Mantıki bahisler kendi başına bir ilimdir. Kelâm ilminin, şer'i ilimlerin reisi olması ve bu ilimlere önceliğinin bulunması hasebiyle kendisine ihtiyaç duyulan bu kaideler, kelâm ilmine nispet edilmiş ve şer'i ilimler için kelâmi prensipler sayılmıştır.”? 

Şirvâni'nin tefsir ilmi ile hadis ilminde ele aldığı meselelerin, içerik ve yöntem olarak farklılık gösterdiği söylenebilir. Şöyle ki tefsir ilminin bazı meselelerinde kelâmi ve fıkhi açıklamalara yer vermekte, sözgelimi dördüncü mesele imanla ilgili yazmış olduğu ve kelâmi/süfi üslupla kaleme aldığı Risâle  Meseleti T-İmân'ın özeti gibidir. Hadis ilminde ikinci hadis olarak açıklamaya giriştiği mesele de kelâmi açıklamalar içerir. Hadis il- 





1 Şirvâni, ekFevdid, Ga-b. 
2. Şirvâni, e/-Fevdid, 14b. 
3 Şirvâni, ekFevdid, 15a. 
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mindeki üçüncü hadis de yine onun kaleme aldığı Şerhu Hadisi “İza Kâtele Ahadukum Felyectenibi V-Vech” adlı risâlenin özetidir. Bu sebeple e/-Fevdid, Şirvâni'nin daha önce kaleme aldığı diğer eserlerinin yer yer mesele başlığı altında özetlendiği izlenimini vermektedir. Bazen tamamlayıcı bilgilerin başka ilimde geleceğini haber vererek okuyucuyu dikkatli olmaya çağırır. 
İlmin tanımından başlayıp çeşitli meselelere varıncaya kadar Şirvâni'nin tasnif ve taksim metoduna bağlı kalarak dağınık bilgileri düzenli hâle getirdiği görülmektedir. Şirvâni'nin bu eseri onun nazari meselelere daha çok ilgi duyduğunu da ortaya koymaktadır. 

Şirvâninin önem verdiği bir diğer ilim ise tasavvuftur. Ona göre tasavvuf sayesinde kemâl sahiplerinin saadet yolunda yükselme keyfiyeti ve derecelerinde kendilerine ârız olan hâller beşeri takat ölçüsünde bilinir. 
Burada dilden kaynaklanan bir hususa işaret eder. Ona göre derecelerin ve makamların layık-ı veçhile ibareye dökülmesi mümkün değildir. Çünkü ibareler, dilcilerin anlayışının ulaştığı anlamlar için konulmuştur. Fakat süfilerin ulaştıkları mânaların lafızlarla ifade edilmesi bir yana, bu anlamlar için birtakım lafızlar konulması mümkün bile değildir. Ona göre akılla bilinen hususlar, nasıl vehim ile idrak edilemezse, aynı şekilde ayne'-yakin ile müşahede edilme konumunda olan şeyler de ilme'l-yakin ile idrak edilme konumunda değildir. Dolayısıyla ayne'l-yakin ile müşahede edilmesi gereken bir şeyi isteyen kişinin, müşahede ile buna ulaşmaya çalışması gerekir. Çünkü bu, akıl tavrının ötesinde bir tavırdır. Şirvâni tasavvuf hakkında bazı incelemeleri olduğunu ve bunları bir risâlede toplamak istediğini beyan eder.' Fakat bu eseri telif edememiş olsa gerektir. 

Bir diğer ana bölüm edebi ilimlerdir. Şirvâni Zemahşeri'nin bazı eserlerinde ortaya koyduğu tertibe uyduğunu? belirterek dini ilimlerin ilkeleri olan asli ve tâli on iki ilimden söz eder. Bu ilimlerin dini ilimlerin ilkeleri olmaları, Allah'ın, Kur'ân'ı Arapça olarak indirmesi ve peygamberi de Arap diliyle göndermesidir.? Dil/lügat ilmini tarif ederken bu ilme yapılan mantıksal itirazı gündeme getirir ve buna cevap verir. Aynı durum meâni ilmi 


hakkında da görülür. Beyân ilminde Teftâzâni ile Cürcâni arasında geçen 





1 Şirvâni, e-Fevdid, 24b. 
2 Şirvâni, ekFevdid, 3b. 
3. Şirvâni, e/-Fevdid, 27b. 
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meşhur tartışmaya, temsili istiârenin tahkiki başlığı altında uzun bir şekilde yer veren Şirvâni, yaptığı nakillerle Teftâzâni'nin haklılığına meyletmiş gibidir. Şirvâni bu ilimler içinde Kur'ân'a yapılan saldırıları uzaklaştırma ilmini de dâhil ederek orada lafız ve mâna bakımından Kur'ân'a yöneltilen itirazlara cevaplar verir. 

Akli ilimlere, hikmet ilimleri ve felsefiyat adının da verildiğini söyleyen Şirvâni'ye göre felsefi ilimlerin bir kısmı asli, bir kısmı da tâlidir. Fakat hangilerinin asli ve hangilerinin tâli olduğunu beyan etmez. Burada İbn Sinânın Risâle 4 Aksâmil-Ulümi-Akliyyesinde görülen! “Mutlak anlamda hikmet ilmi, nazari bir sanattan ibarettir. İnsan bu sanat sayesinde kendinde varlığın bulunduğu şeyin bilgisini ve kazanması gereken ameller içerisinde kendisine vacip olan şeyi elde eder. Zira insanın nefsi bunlarla şereflenir ve kemâle erer ve duyulur âleme benzer makul bir âlem olur ve en büyük uhrevi mutluluğa layık olur.” şeklindeki tanımına yer verir. 
Ardından “Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir.” (Bakara 2/269) meâlindeki âyeti devamında zikrederek hikmetle âyet arasında bağ, kurar. 

Şirvâni felsefi ilimlerin, var olanların cinslere ve türlere ayrılmasına bağlı olarak teşekkül ettiğini belirtir. Asli ve tâli ilimlerin bundan kaynaklandığını belirten Şirvâni ilk felsefi ilim olarak mantığa yer verir. 
Mantık ilminin felsefenin bir cüzü mü yoksa bir aleti mi olduğu meselesinde Fârâbi ile İbn Sinâ'nın görüşlerine gerekçesiyle birlikte yer vererek ikisini de haklı bulur. Zira ikisinin de dikkate aldığı cihetler birbirinden farklıdır. Şirvâni mantığın kelâmcılar tarafından kelâm ilmine dâhil edilmesine dikkat çekerek onlara göre mantığın felsefi değil İslâmi bir ilim sayıldığını belirtir. Âlimlerin, mantık öğrenmenin farz olduğunda ittifak ettiklerini belirterek bunun farz-ı ayın mı yoksa farz-ı kifâye mi olduğunda ihtilaf ettiklerini ifade eder. Zira onlar Allah'ı bilmenin ancak mantık ile hâsıl olacağını düşünmüşlerdir. Farz-ı kifâye diyenlere göre, marifetullahın ilham, tasfiye ve talim gibi, düşünme yolunun dışındaki 


bir şeyle gerçekleşmesi mümkündür. Fakat Şirvâni'ye göre “Müslüman- 





Iı Kış. İbn Sinâ, Risâle / Aksâmil-Ulümil-Akliyye Mecmü'atu'r-Resâil içinde neşir: Muhyiddin Sabri (Mısır 1328), 227. 
2 Şirvâni, el-Fevdid, 46b. 
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ların akidelerinde zayıflık doğuran şek ve şüphelerin giderilmesi için, her beldede mantık bilen bir kimsenin bulunması gerekir. Dolayısıyla dinin şiarlarının devamlılığı, akidelerinin korunması ile olur; bu da ancak mantık sayesinde tamamlanır.” 

Mantık gibi diğer ilimlere hizmet eden bir diğer ilim de âdâbul-bahs ilmidir. Bu ilim, doğruyu ortaya koymada ve hasmı ilzam etmede iddianın lehine ve aleyhine fikir ileri süren iki tarafı araştırmaktan ibarettir. Şirvâni bir ihtiyaca binaen bu ilimden söz etmiştir. O da ilmi meselelerin giderek artmasıdır. Ayrıca her fikir itirazdan korunmuş değildir.? 

Alet ilimlerinden sonra Şirvâni, hikmetü'l-işrâk ilmine yer verir. Ona göre hikmetü'l-işrâk, İslâmi ilimlerden tasavvuf mertebesinde olan felsefi bir ilimdir. Bu, tıpkı felsefi ilimlerden olan tabii ve ilâhi hikmetin, İslâmi ilimlerden kelâm mertebesinde olması gibidir. Şirvâni, bunun açıklamasını Cürcâni'den itibaren dillendirilen külli perspektifleri dikkate alarak sunar.” 
Şöyle ki düşünen nefsin en büyük mutluluğu ve mertebesi, mebde ve meadı bilmekten geçer. Buna giden yol, istidlâl veya riyâzetten geçer. İstidlâl yoluna girenler bilgilerinde bir peygamberin dinine bağlı ise kelâmcı, değilse meşşâi; diğerleri de riyâzetlerinde şeriata bağlı iseler süfi, değilse işrâki olur. İstidlâl ehli, nazari kuvvede yetkinleşmeyi, riyâzet ehli de ameli kuvvede yetkinleşmeyi hedefler. Fakat Şirvânf'ye göre nazari kuvvede sayıca az süret feyezan ettiği gibi, nazari kuvve vehmin saldırılarından da uzak değildir. Oysa ameli kuvveye hem çok sayıda süret feyezan eder hem de vehmin ona saldırısı söz konusu olmaz. Üstelik ameli kuvve, nazari kuvveye göre fazladan bir mertebeye sahiptir. Bu da dikkatin, Allah'ın cemâl ve celâline yöneltilip, düşüncenin Allah'ın kemâline hasredilmesidir.* Muhtemelen bu önceliği sebebiyle hikmetü'l-işrâk ilmi, diğer felsefi ilimlerin önüne alınmış olmalıdır. Bu ilimde verdiği bilgiler, çoğunlukla Devvânf'nin Heyâkilün-Nür şerhindendir.” 





1 Şirvâni, ekFevdid, 47a. 

2. Şirvâni, e-Fevdid, 49b. 

3 Külli perspektiflerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak bk. İhsan Fazlıoğlu, “XV.-XVI. Yüzyıllarda İstanbul'da Felsefe Yapmak”, Türkiyede/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, ed. Cüneyt Kaya, (Klasik yayınları, İstanbul 2009), 201 vd. 

4  Şirvâni, ekFevdid, 50b-51a. 

5 Ahmet Kamil Cihan, “Mehmet Emin Şirvâni'de İşrâki Düşünce”, Osmanlı ve İran'da İşrâk Düşüncesi 
içinde, Editörler: M. Nesim doru ve ark., (İstanbul: Divan Kitap 2018), 184-185. 
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Tabiat ilminde kelâmcılarla meşşâi ve işrâki filozofların görüşlerini kısaca ele alır. Ardından bu ilmin meselelerine geçer. Çoğu kez meşşâilerin görüşünü tasvir etse de meselâ hareketin kısımlarına dair meselede kendi tahkikini de ortaya koyar. Boşluğun imkânsızlığı meselesini filozofların yanı sıra kelâmcıların görüşlerini de belirterek tasvir eder. 

İlâhi hikmeti kısaca tarif ettikten sonra meselelerine geçen Şirvâni, üçüncü meseleye başlık atarak “Vacip Teâlânın Varlığı Hakkında Üç Fırkanın, Yani Kelâmcıların, Filozofların ve Süfilerin Görüşlerinin Özeti”ne yer verir.' Muhtemelen bu başlık, üç külli perspektifin önemine ve işlevselliğine dikkat çekmesi adına önemlidir. Nitekim yazar meseleler elverdikçe bu yöntemi uygulamıştır. Nitekim tâbir ilmini de Şirvâni kelâmi, süfi ve meşşâi perspektiflerden hareketle ele almıştır. 

Hendese ilmi hakkında “en faydalı ilim”? nitelemesi yapan Şirvâni, hendesi delillerin güvenilirliğinden dolayı bu ilmin, yetkin hâkimlerin ve fetva makamına tayin edilen bütün fakihlerin ihtiyaç duyduğu bir ilim olduğunu söyler. Yine, bu ilim devlet dairelerinde ve mahkemelerde çalışanların da kayıtsız kalamayacağı bir ilimdir. Dolayısıyla eserde yer alan bazı ilimlerin pratik faydasına binaen esere alındığı da çıkartılabilir. 

Şirvâni'nin sema ve âlem ilminde belirttiği ve dönemi itibariyle önemli diyebileceğimiz bir meselesi de yeryüzünün kendi ekseninde dönüp dönmediği hususudur.? Menâzır ilminin birçok meselesinde yaptığı açıklamaları, nispeten eski ve yanlış bilgilerden yapılan nakillere dayanmakta olduğundan tartışmaya açık görünmektedir. 

Şirvâni, ameli felsefeye ilişkin düşüncelerini klasik tasnife uygun bir biçimde ahlâk ilmi, ev idaresi ve siyaset ilmi olmak üzere üç başlık altında ele alır. Şirvani dört erdem teorisinin, yani hikmet, iffet, şecaat ve adâlet erdeminin yanı sıra Devvânf'nin düşüncesine uygun biçimde bu erdemlerin yanında “ilim ve sabrı” diğer erdemlerin kaynağı olarak düşünür. Şirvâni 


aile reisinin yönetmekle sorumlu olduğu unsurlar arasında kadın, çocuk 





Şirvâni, e/-Fevdid, 60a. 

Şirvâni, e/-Fevdid, 67b. 

Şirvâni, e/-Fevâid, 78a. 

bk. Devvani, Şevâkilü-Hür fi-Şerhi Heyâkili'n-Nür li 5-Sühreverdi, (Bağdat: Beytu'l-Varrâk 2010), 
290. 
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ve hizmetçilerden oluşan aile bireyleri ve bu bireylerin faydalandığı mal ve gıdayı sayar ve malların yönetimine ilişkin ilke ve kurallara dair düşüncelerine eserde yer verir. Şirvâni siyaseti en değerli alanlardan biri olarak görür ve bu konuda toplumsal iş bölümünün zorunluluğu, devlet yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikler, adalet, iyi bir yardımcıya duyulan ihtiyaç vb. konuları ele alır. Fakat o, Fârâbi'den başlayarak birçok filozof tarafından işlenen erdemli ve erdemsiz devlet şekilleri gibi konulara değinmemiş; çok kapalı ve kısa bir biçimde bu konulara atıfta bulunmuştur.' 

Şirvâni her ne kadar ilimleri, ehlinin beyanları ve onlara yapılan itirazlara verilen cevapları eserinde dercetse de meşrebine aykırı gelen yerlerde onlara cevaplar verir; kendinde hâkim olan muhakkik kelâmcı damarı kabarır ve meseleyi kendince sonuca bağlar. Bunun tipik örneğini ilâhiyat ilminde görmek mümkündür. Âlemin kıdemine tahsis edilen üçüncü meselede filozofların yaklaşımını vermekle birlikte tahkik ehli kelâmcılardan istifade etmek süretiyle âlemin yaratılmış olduğu sonucuna ulaşır. Bu eserde dikkat çeken hususlardan biri de şudur; 

Şirvâni, İbnü'l-Arabi geleneğinden gelen sufi meşrebe sahip olmakla birlikte bu hususu e/-Fevâid'de fazla göstermez. Muhtemelen bu, eserin içeriği ve hitap ettiği, kendisi için de yeni bir muhit olan ilim çevresiyle ilgilidir. Bazı konularda verdiği bilgiler bugün için ilginç bulgular olarak da değerlendirilebilir. Sözgelişi sema ve âlem ilmi içinde bir mesele olarak “Yeryüzünün Dönüp Dönmediği Üzerine” başlığında tartıştığı hususlar böyledir. Yer merkezli evren anlayışının hâkim olduğu bir dönemde bu hususu tartışmaya değer bulması dikkat çekicidir. 

İlimlerle ilgili ince ve derin analizler içeren bu eser, Kâtib Çelebi'nin Keşfu 2-Zunün adlı eserinin temel kaynaklarından biri? olduğu gibi, okuyucular tarafından da tutulmuş olsa gerek ki Türkiye'deki kütüphanelerde 


birçok nüshasına rastlanılmaktadır. 





1 Salih Yalın, “Şirvâni'de Ahlak ve Siyaset”, Bilimname, 2013/1, (24), 9-30. 
2 Bir tablo hâlinde görmek için şu makaleye bakılabilir: Cihan, “Şirvani'nin İlimlerin Tanımı ve Meseleleri İlgili Eseri”, 240-241. 
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3. Neşir ve Çeviri Üzerine 


el-Fevâidü-Hâkâniyye'nin bildiğimiz kadarıyla daha önce yapılmış tahkik ve çevirisi bulunmamaktadır.' Bu yönüyle çalışmanın büyük bir önem arz ettiği söylenebilir. Şirvâni eseri Mukaddime, Kalb/Şer'i ilimler, Meymene/Edebi ilimler, Meysere/Akli ilimler ve Sâka/ Hükümdarların Adabı başlıkları altında dört ana bölüm hâlinde kaleme almıştır. Bu başlıklar altında ele alınan ilimleri meselelere ayırmış; bazen bu meselelere başlıkları bizzat koymuş, bazı meselelere ise başlık koymamıştır. Başlık vermediği meselelerde hangi konunun incelendiğine dair fikir vermesi için başlıklar tarafımızdan verilmiş ve köşeli paranteze alınmıştır. Genellikle metin içinde geçen cümleler başlık yapılmıştır. Metinde geçen âyetler çiçekli parantez içine alınmış, âyetlerin tercümesinde Diyanet İşleri Başkanlığı- nın resmi web sitesinde (http://mushaf.diyanet.gov.tr/) kayıtlı olan meâl 


« » 


kullanılmıştır. Hadis olarak rivâyet edilen sözler © ” tırnak işareti ile ayırt edilmiş, şiirler metin ortasına alınarak belirgin hâle getirilmiştir. Çeviride büyük ölçüde anlaşılırlığa dikkat edilmiş, kimi terimler olduğu hâliyle bırakılmıştır. 

Yapılan bu neşirde altı nüsha mukabele edildi. İlki Süleymaniye Kütüphanesi Amcazade Hüseyin Paşa bölümünde 321 numara ile kayıtlı nüshadır. Tek cilt içerisinde Fevâid'in yanı sıra Şirvânf'nin Risâle F/ Tahkiki -Mebde vel-Meâd adlı risâlesi de bulunmakta olup, toplam 100 varak olan cildin ilk 92 varağında e/-Fev4jd yer almaktadır. Her varakta ortalama 
27 satır vardır. Bu nüsha başlıkların, ilim adlarının ve meselelerin ve önemli konuların kırmızı yazıldığı, yazısı biraz karmaşık olan tam bir nüsha olup, Temme kaydında tesvidi için Hicri 8 Safer 1023 (20 Mart 1614) senesi çarşamba günü not düşülmüştür. Aynı ciltte yer alan iki eserin hattı ve satır aynısı olup, Risâlenin sonunda müellifinin eliyle tamamlandığı not düşülmüştür. Bu sebeple her iki yazmanın da müellif nüshası olduğu sanılmaktadır. Ne var ki eserdeki birçok düzeltme bunun kesin olmadığını 


düşündürmektedir. 


I Eserdegeçen “Hikmetu'l-İşrâk İlmi ve Ahlâk”, “Tedbirü'l-Menzil”, “Siyaset” ve “Âdâbu'l-Mulük” kısımları daha önceden Türkçeye çevrilmiştir. Bk “İşrak Felsefesi İlmi” ile “(Ameli FelsefeJ”, Osmanlı Fehefesi-Seçme Metinleriçinde, Çev. Mustakim Arıcı, Ed. Ömer Mahir Alper, (İstanbul: Klasik Yayınları 2015), s. 343-371. 
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İkinci nüsha, Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümünde 1681 
numara ile kayıtlı nüsha olup, birçok yönden Amcazade nüshasıyla benzerlikler taşımakta ve aynı nüshadan istinsah edildiği izlenimi vermektedir. 
Tek cilt içerisinde ek Fev4id'in yanı sıra Şirvâni'nin Risâle f? Tahkiki-Mebde vel-Meâd adlı risâlesi de bulunmakta olup toplam 144 varak olan cildin ilk 133 varağında e/-Fevaid yer almaktadır. Her varakta ortalama 25 satır vardır. Bu nüshada da başlıklar, ilim adları, meseleler ve önemli görülen bazı şeyler kırmızı ile yazılmış olup, okunaklı bir yazısı vardır. Bunun da Temme kaydında Amcazade nüshasında olduğu gibi Hicri 1023 senesi safer ayının sekizi çarşamba günü notu düşülmüştür. 

Üçüncü nüsha, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Emanet Haziresi bölümünde 1685 numara ile kayıtlı nüsha olup, 127 varaktan oluşmakta ve her varakta ortalama 23 satır bulunmaktadır. Bu nüsha son derece okunaklı, güzel bir hat ile yazılmıştır. Bu nüshada başlıklar, ilim adları, meseleler ile 
âyetler ve hadisler kırmızı ile yazılmıştır. Temme kaydında rakamla 1154 
tarihi not düşülmüştür. 

Dördüncü nüsha Kayseri Raşid Efendi kütüphanesinde 600 numara ile kayıtlı olup, birçok yönden Topkapı nüshasıyla benzerlikler taşımakta ve aynı nüshadan istinsah edildiği izlenimi vermektedir. Eser 179 varak olup her varakta ortalama 23 satır bulunmaktadır. Bu nüsha son derece okunaklı, güzel bir hat ile yazılmıştır. Bu nüshada başlıklar, ilim adları ve meseleler kırmızı ile yazılmış, âyetler, hadisler ve bazı örneklerin üst kısmı kırmızı çizgi ile çizilmiştir. Temme kaydında ne zaman istinsah edildiğine dair bilgiye rastlanmamaktadır. 

Beşinci nüsha Nuruosmaniye Kütüphanesinde 4132 numara ile kayıtlıdır. Nüsha 161 varak olup her varakta ortalama 17 satır bulunmaktadır. 
Yazısı okunaklı ve açık olup bu nüshada başlıklar, ilim adları, meseleler ve bazı lafızlar kırmızı ile yazılmış, âyetlerin ve hadislerin üst kısmı kırmızı çizgi ile çizilmiştir. Temme kaydında ilk iki nüshada olduğu gibi Hicri 
1023 senesi safer ayının sekizi çarşamba günü not düşülmüştür. 

Altıncı nüsha Köprülü Kütüphanesi Mehmed Asım Bey bölümünde 
469 numara ile kayıtlıdır. Tek cilt içerisinde e/-Fev4id'in yanı sıra Abdülgani Nablusi'nin Reşehâtü7-Aklâm bi-Şerhi Kiföyeti -Gulam fi Erkâni'-İslâm adlı eseri de bulunmakta olup toplam 147 varak olan cildin ilk 110 
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varağında e/-Fevaid yer almaktadır. Her varakta ortalama 21 satır bulunmakta olup, kısmen okunaklı bir hatta sahip olduğu söylenebilir. Fakat zaman zaman eksik alıntı ve satırlara rastlandığı gibi, çokça imlâ hatası da görülmektedir. İlim adları, meseleler ve bazı lafızlar kırmızı ile yazılmış, âyetlerin ve hadislerin üst kısmı çoğunlukla siyah çizgi ile çizilmiştir. Temme kaydında istinsah tarihi olarak Yusuf bin Muhammed tarafından 20 
Receb 1196 tarihi not düşülmüştür. 

Neşirde kullanılan yazma nüshalardan Amcazade Hüseyin 321 numarada kayıtlı olan nüsha ç harfi, Feyzullah Efendi 1681 numarada kayıtlı olan nüsha 5 harfi, Topkapı Emanet Haziresi 1685 numarada kayıtlı olan nüsha b harfi, Raşid Efendi 600 numarada kayıtlı olan nüsha , harfi, Nuruosmaniye 4132 numarada kayıtlı olan nüsha ç harfi ve Mehmed Asım Bey 469 numarada kayıtlı olan nüsha , » harfı ile gösterildi. * işareti ilaveyi, - işareti ise eksikliği göstermektedir. 

Bir ekip hâlinde hazırlanan bu eserin, yine bir ekip tarafından tashihleri yapılmış olup, tashihleri yapanlara, neşirde, baskıda ve dizimde emeği geçenlere yazma nüsha örneklerini istifademize sunan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne ve bu eserin gün yüzüne çıkmasında her aşamadaki katkısından dolayı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına teşekkür borçluyuz. 


Ahmet Kamil CİHAN 
Salih YALIN 


EL-FEVÂİDÜ'L-HÂKÂNİYYE 


SADREDDİNZÂDE MEHMED EMİN ŞİRVÂNİ 


Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. 


GEN 6) gal 


laz ös Jk> sl; ol Jo 


ale al da; 


20 


25 


(DİBÂCEJ 
Rahmân ve Rahim Allah adıyla... 


Sadece O'ndan yardım dileriz. 


(1) (Bu kitapl fazilet ve irfan sahiplerinin sözünün başı, ilim ve yakin sahiplerinin sözünün ise sonudur. Âlimlerin mürekkebini, şehitlerin kanına üstün kılan Allah'a hamdolsun! Zira “Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyar.” (Fâtır, 35/28) Salât ü selâm, gece ve gündüz birbirini kovaladıkça, aylar ve yıllar devam ettikçe yaratılmışların en hayırlısı, şirk ateşi ve dalâlet kıvılcımlarının söndürücüsü, cahil ve şerir insanların gizli rezaletlerinin kaynağını kurutan Hz. Muhammed'e, ailesi- 


ne ve izzetlerinin nuruyla karanlıkları gideren arkadaşlarına olsun! 


(21 İmdi, rabbâni lutfa kulların en çok ihtiyaç duyanı Muhammed Emin b. Sadreddin Şirvâni -Allah kalbini ferahlatsın, işini kolaylaştırsın- der ki Kitap ve Sünnetin konuştuğu, ümmetin büyüklerinin de ittifak ettiği üzere, istenecek şeylerin en üstünü ve yücesi, isteklerin en faydalısı ve yükseği, erdem ve faziletlerin en büyüğü, kemâlât ve mertebelerin en değerlisi ilim ve marifetlerin hakikatleriyle donanmak ve onlardaki ince ve latif mânaları ihata etmektir. Bu iş, içinde bahçeler, çayırlıklar, çalılık, orman, yollar, patikalar ve yüksek tepeler barındırması sebebiyle zor bir şey olsa da, her bir asıldan sanatlar ve fenler doğar, her bir gövdeden dallar ve filizler fışkırır. 
Bu ancak tüm çabasını ortaya koyan, gayretinin ve çalışkanlığının kendisine yardımcı olduğu, her ayrıntıyı araştıran, önemsiz ve önemliyi öğrenen kimseye kolaydır. Bu hususta ben, eskiden temayüz etmiş, birçok kağıt karalamış, nihayet Allah her bir fennin meyvelerini devşirmede ikramda bulununcaya, metinlerden ve şerhlerden kitaplardaki istisnaları öğreninceye kadar bu işe devam etmiştim. İlimlerin ana meselelerini toplayan, mühim konularını kapsayan bir kitap tertip ederek bunun şükrünü eda etmek ve 


Mevlâ'nın bana olan ihsanından bir parça bahsetmek için çabalayıp durdum. 





* Çev. Ahmet Kamil Cihan 
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DİBÂCE - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Fakat vatandan göç etmek, evlat ve dostlardan ayrılmak gibi başıma gelen hâdiseler beni bu işten alıkoydu. Bütün bunlar Şirvan beldelerinde fitne dalgalarının üst üste geldiği ve oralarda oturanların başına gelen musibetlerin bölük bölük yığıldığı sırada oldu. Zaman, belde halkına karşı düşman kılıcını kınından çıkarıp, orada bulunan tüm dostları kırdı geçirdi; hüznümü gideren ve hatırımı sayan dostlarımla arama mesafe koydu; gözbebeğim mesabesinde olan arkadaşlarımı benden ayırdı; oysa ben, onları görmekten büyük bir zevk alırdım. Anladım ki bize zamanın nazarı değmiş, aramızda kargalar ötmeye başlamış, sohbet meclisimizin düzeni kaçmış, o günkü naiplerin eliyle birliğimiz bozulmuş. Zaman beni hor görerek bir diyardan bir diyara sürüklemiş, zirveden çukura indirmiş, yeni yetmelerin eğlencesi etmiş olunca o beldelere sığamadım. Nihayet yüksek saltanat diyarına, yani İstanbul/Kostantıniyye beldesine geldim, -Allah orayı bela ve afetlerden korusun!- gözümü açıp baktım ki sanki Naim Cenneti; karşımda duran hoş bir belde, değerli bir yer. Hiç şüphesiz, tüm güzellikler orada bir araya gelmiş; en iyisi de iman, güvenlik ve bereket. Orada bulunan büyük âlimlerle, değerli fâzıllarla, özellikle de hepsinin reisi olan şeyhülislâmla müşerref oldum. Nurlarının kandilinden istifade edip, aylarının ışığıyla aydınlandım. 


Onları şu beyitteki gibi buldum. 


Hiçbir kusuru yok onların! Ancak misafirleri, 


Unutmalarıyla vatan ve ahbabı, alır eleştirileri. 


(3) Hüznümü gideren Allah'a hamdolsun, dedim. Ululuk ve üstünlük sahibi Allah'tan istihârede bulunduktan sonra göç etmek yerine orada ikamet etmeyi tercih ettim. Önceden niyet ettiğim işle meşgul olmaya karar verip, onu tamamlamayı görev bildim. İnsanların bayağılıklarından dolayı gel gitler yaşadım. Fakat “Hak parlaktır; bâtıl sönüktür!” sözünü ve Allah Teâlâ'nın “Köpüğe gelince o atılır gider; insanlara 


fayda verecek şey ise yeryüzünde kalır” (Ra'd, 13/17) âyetini hatırladım. 
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DİBÂCE - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Allah'a hamdolsun, zaman hiçbir vakit verimli yağmur ve deryalar gibi mahir ve büyük âlimlerden, fâzıl kişilerden uzak kalmamıştır. Onlardan kalanların sayısı az olsa da onlar sayıca çoktur. Bir şeye razı oldular mı onlardan başka kimsenin himmeti onu ortadan kaldırmaz. Gerçi onlara karşı 


gelmek çok nadir bir durumdur. 


Razı olunca benden aşiretimin büyükleri 


Olur, bana öfkeli, aşiretin kınayıcıları. 


(4) Birçok engel ve dağınık işler varken bu işe başladım, her bir ilimde latif bahisler ve kıymetli meseleler ortaya koydum. Tedavülde olan kıymetli şeyler dışında birçok tahkike giriştim, elde bulunan kitapların içermediği birçok tetkike işaret ettim. Allah'a hamdolsun, her bir konuda bana ait, gönülleri hayran bırakan ve hiçbir kitabın içinde olmayan latifeler ekledim. 
Nitekim böyle şeyler dostların sevdiği, gönül ehlinin razı olduğu işlerdir. 
Nihayet ben faydalı cevherleri toplayan, eşsiz ve nefis şeylerle kaynayan bir deniz olan bu kitabı tamamladım. Esasen külçe altın, ayarı doğru da olsa, akıllılar nezdinde sultanın sikkesiyle kesildikten, yüzeyi zamanın kilidini elinde tutanın ismiyle şekillendikten, değeri ismine lakaplar takılanın ismiyle damgalandıktan, soyunu zâtıyla yeşerttikten sonra piyasada geçerli olur. O sultan ki küllendikten sonra şeriatın şiarlarını ihya etmiş, silindiği sırada dinin alâmetlerini yenilemiş, fitne karanlığının kökünü kazıyarak devletinin nuruyla âlemleri aydınlatmış, merhametinin etkisiyle afetten umumi olarak etkilenen kederlilerin kederini ve sıkıntısını dağıtmış, gücünün ışığıyla zulüm karanlığını yeryüzünden gidermiştir. Böylelikle her taraf aydın olmuş, memleketin her köşesi güzergâhlarının yıldızlarıyla nurlanmış, hâkim devletinin nurları alnından parlamış, azametinin önünde bo- 


yunlar bükülmüş, eşiğindeki toprağın tozuyla kralların gözü sürmelenmiş, 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DİBÂCE - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


denizin ve karanın sultanları ona iltica etmiş, çağının tüm sütunları/bü- yükleri kapısına sığınmış, meleklik süretiyle meliklik siretini bir araya getirmiş, Lokmani hikmetle Süleymani hükümeti birleştirmiştir. Otağına konuk olanlar, dost ve yarenlerini unutur. Kapısına gelen, her kapıdan muradına erişir. O ki hilâfet yurdunun izzeti; imamet ve saltanatın mücevheri, ikbal bahçesinin Tübâ ağacı, hürmet ve saltanat bahçesinin sidre-i müntehâsıdır. İhsanı peş peşe olmasaydı fazilet erbabının dalları yeşermezdi; feyzi akıcı olmasaydı fazilet bahçelerinde maksatlar çiçek açmazdı; gök, hizmetkârlarının etrafında dolaşmakla övünür; yeryüzü, kerem sofralarının mevzileriyle iftihar eder; güneş, ayaklarının bastığı yere düşmesiyle mahcup olup, parlak heybetinden utancını gizler de nurlar onun üstüne düşer. Bulutlar kerem avucundan akan hayâ terinde boğulur da bulutlardan yağmur yağar. Keremi karada yaşayan her şeyi kapsadığı, bahşettikleriyle halkın her sınıfını ihya ettiği bir hâlde kargaları doyursun, köpekleri beslesin diye hizmetkârlarına düşmanların öldürülmesini emretmiştir. Aslında onun için ne düşmanları zikre değer, ne de nerede oldukları önemlidir. Onun yoluna karşı çıkan, boynunda lanet takısı bulur; kulları- nın yolundan ayrılan birisi amacına ulaşamaz. O aramızda Allah'ın gölgesi, âlemler arasında Allah'ın bir fazlı, müslümanların ve diğer halkın sığınagıdır. O, hâkim devletin sahibi, apaçık sultan, gerçekten hilâfet tahtının maliki, Allah adalet ve ihsanı emreder” (Nahl, 16/90) nassına bağlı, ÂLi Osman'ın 14. hakanıdır, Allah onların cümlesini rahmet ve mağfiretiyle kuşatsın! O, bir dolunay, girilmesi zor olan bir deniz, ucu görünmeyen bir ordunun komutanı, büyük halifelik güneşinin ışığı, büyük saltanat ayının nurudur. Silinip gidecekken onun saltanat tahtına oturmasıyla Osmanlının hâkim devletinin bahçesi, rahata erdi. Böyle bir dönüşüm elbette 


güzeldir. Hilâfet güneşi ona vurunca devlet bahçeleri güzelliğine kavuştu. 
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DİBÂCE - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


O yeleli bir aslan, yani bizim ve tüm âlemin efendisi, bizim ve iki dogunun sultanı, bizim ve iki karayla iki denizin hakanı, Zülkarneyn'in benzeri, saygın iki haremin hizmetkârı, şeref ve heybetle ikrama mazhar olan, temiz soyu ve boyu hoş kokularla dolan, yüce kimseler yanında saltanat tahtına oturandır. O bir sâhibkıran, zamanın kisrâlarının sığınağı, zamanın krallarının korktuğu, hakan oğlu hakan oğlu hakan, mesut sultan, ulu hakan, tek olan Melik'in lutuflarına nail olan, aslan oğlu aslan oğlu aslan, övgüler sahibi, azimetli ve gönül ehli Sultan Murat'ın torunu, gazi, zaferler sahibi ve şanı yüksek olan Sultan Mehmed'in oğlu Sultan Ahmet'tir. Allah, âlemin her köşesine yayılan adaletini dâim kılsın, merhamet nurlarını yeryüzü halkına akıtsın! Methinin alâmetleri söylenme- ye ve dillendirilmeye devam etsin; devletinin sancakları zafer esintileriyle yayılmayı sürdürsün! Dünya ve ahirete ilişkin dilekleri, kolaylaştırılmış ve tahsil edilmiş; saltanatının güneşleri zevalden uzak; devletinin ayları da kemâl üzere sabit olsun! Allah onu utanç ve hasret gerektiren işlerden muhafaza eylesin! Akıbetini hayreylesin! Düşmanlarının devletini uçurum kıyısına kondursun! Sevdiklerinin köşklerini, altından nehirler akan cennet içinde kılsın! Hizmetkârlarını kabul ederse onlar için bu büyük bir nimet, beklentinin zirvesi, hatta en büyük ışık kaynağının parıltısı olur; aksi hâlde, Ahzem'in hâlinden! daha kötü olurlar. Saygısızlıktan ve haksızlıktan uzak, insafla süslenmiş zeki kimselerden beklentim o ki kalemin yanlışlıkla bir şey kaydettiğini veya ayağın kaydığı bir şey görürlerse atın, küheylan bile olsa tökezlediğini, her keskin kılıcın kesmediği bir şey olduğunu kendilerine hatırlatsınlar. İlaveten, bazı engeller hacimli kitaplara ulaşmama, ince ve gizemli meseleleri tetkike ve zor meselelerin 


çözümünde tefekkür etmeme mani oldu. 





1 Bu, Ebü Ahzem et-Taf'ye ait bir şiire atıftır. Ahzem, babasına karşı asi bir evlat olup, öldüğünde geriye 
çocukları kalır. Onlar da bir vakit dedesini sıkıştırıp kanını akıtınca dedesi “Bu, Ahzem'den bildiğim bir tabiat” diyerek hâlini ifade eder. 
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DİBÂCE - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(51 Bil ki gayretli İmam, İslâm âlimlerinin önderi, Fahreddin Râzi bir kitap tasnif edip, onda altmış ilimden söz etti, adını da Had4iku7-Envâr f Hakâiki -Esrâr koydu. Fâzıllardan biri! de ona kırk ilim daha ekledi. Böylelikle yüz ilmi içeren bir kitabı cem etti. Adını da Enmüzecü/-İlm koydu. 
Allâme Devvâni on ilimden bahseden bir kitap telif etti ve adını da £77m/- zec koydu. Bu şekilde onlar birçok fenni içeren kitaplar telif ettiler. Bazıları sayıyı artırdı bazıları da azalttı. İnsanların sevdikleri hususta farklı görüşleri olur. Biz ise bu kitabımızda güzel ve kabulü hak edecek şekilde nakli ilmin türlerinden ve akli fennin çeşitlerinden, elli üç ilimden söz ettik. Bu miktar ilim sermayemizin sonu değildir. Aslında, seçkin Peygamberimizle (s.a.) aynı ismi taşıyan, mevlâmız ve sultanımızın yüksek ismi olan Ahmet ismine muvafık gelsin diye bu sayıyla yetindik. Adını da şevketi devamlı, saltanatı büyük olsun diye e-Fevâidü/-Hâkâniyye el-Ahmediyye Hâniyye koydum. Bu cem etme ve telif işi, gai illet gibidir. Bunun, Allah'ın rızasına ulaşmada bir vesile, mağfireti için bir bahane, tahsil görenlere bir fayda, ahiret için bir rızık olmasını niyaz ederim. Bundan maksadım sadece ilim taliplerine faydalı olmak, arkadaşlara bir hatıra bırakmaktır. Allah Teâlâ isteklerimize ulaşmada, imtihanları başarmada yardımcıdır. O bana yeter 


ve o ne güzel vekildir. 


(Kitabın Tertibi| 


(6) Bu kitabı Mukaddime, Kalb, Meymene, Meysere ve Sâka bölümleri olmak üzere Rahman ve Melik'in yardımı üzerine olan Sultanın ordusunun tertibine uygun gelecek biçimde tertip ettim. Nitekim Buseyri 


şöyle der: 
Aydın yüzlü atın üzerinde sevk ediyor, orduyu, 
Nehir gibi akan kahramanları, düşman üstüne. 





1  Bufâzılın, Molla Fenâri'nin oğlu Muhammed Fenâri olduğu ileri sürülmektedir. 
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DİBÂCE - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(7) Mukaddime ilmin mahiyeti, buna ilişkin olan konuların beyânı ve ilmin türlerine taksimi üzerinedir. Kalb bölümü ise şer'i ilimler üzerine olup, orada temel olan on ilimden söz ettik. “Hepsi tam ondur.” (Bakara, 2/1196) Meymene bölümü ise edebi ilimler üzerine olup, Zemahşeri'nin (rah) bazı kitaplarında bahsettiği üzere on iki adettir. Meysere bölümü ise akli ilimler üzerine olup, sayıca çoktur. Fakat onların temellerinden ve esaslarından olan otuz ilimden söz ettik. Sâka bölümü ise Âdâbul-mülük 


ilmi üzerine olup, o da bu fakirden Sultan hazretlerine bir hediyedir. 


(8) Zikrettiğimiz ilimlerin fihristi şöyledir: 

1.Tefsir İlmi, 2. Kıraat İlmi, 3. Hadis İlmi, 4. Hadis Usülü İlmi, 5. 
Kelâm İlmi, 6. Fıkıh Usülü İlmi, 7. Fıkıh İlmi, 8. Ferâiz İlmi, 9. Tasavvuf İlmi, 10. Hilâf İlmi, 11. Lügat İlmi, 12. Sarf İlmi, 13. İştikâk İlmi, 14. 
Nahiv İlmi, 15. Meâni İlmi, 16. Beyân İlmi, 17. Bedi İlmi, 18. Aruz İlmi, 
19. Kâfiye İlmi, 20. Hat İlmi, 21. Karzu'ş-Şiir İlmi, 22. İnşâu'n-Nesr İlmi, 
23. Def'ul-Metâin Anil-Kur'ân İlmi, 24. Mantık İlmi, 25. Âdâbul-Bahs ve'l-Münâzara İlmi, 26. Hikmetu'-İşrâk İlmi, 27. Tabii Hikmet İlmi, 28. 
İlâhi Hikmet İlmi, 29. Heyet İlmi, 30. Havass-ı Ekâlim İlmi, 31. Hendese İlmi, 32. Hisap İlmi, 33. Cebir ve Mukabele İlmi, 34. Aritmetik İlmi, 35. 
Mesâha İlmi, 36. Eb'ad ve Ecrâm İlmi, 37. Müsiki İlmi, 38. Semâ ve Âlem İlmi, 39. Küreler İlmi, 40. Teşrih İlmi, 41. Tıp İlmi, 42. Menâzır İlmi, 43. 
Nücüm İlmi, 44. Usturlab İlmi, 45. Tâbir İlmi, 46. Ferâset İlmi, 47. Mizaciyat İlmi, 48. İksir Sanatı İlmi, 49. Kevn ve Fesad İlmi, 50. Âsar-ı Ulviyye ve Süfliye İlmi, 51. Ahlâk İlmi, 52. Tedbir-i Menzil İlmi, 53. Siyâset İlmi, Âdâbul-Mülük İlmi. 

(9) Allah'tan, bizi kendisine ulaştıracak yola erdirmesini isteyelim. Böy- 


lelikle, cömert ve kerem sahibinden yardım isteyerek maksada başlıyorum: 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MUKADDİME' 
İLMİN MAHİYETİ VE BU MAHİYETE İLİŞKİN 
HUSUSLARIN AÇIKLANMASI VE İLMİN TÜRLERE 
TAKSİMİ ÜZERİNE 


(10) Bil ki âlimler, ilim sözcüğünün lügat itibariyle Farsça'da “Dânisten (bilmek)” diye ifade edilen mastar mânasında kullanılmasında ittifak etseler de şunda ihtilaf etmişlerdir: “Bir şeyi bilmek o şeyin zihindeki varlığını gerektirir mi?” veya “Bir şeyi bilmek, bilenle bilinen arasındaki bir ilişki midir?” veyahut “Bir şeyi bilmek, sayesinde zihinde bilinenin varlığı gerekmeksizin bilen nezdinde bilinenin açığa çıkacağı, bilinen nesneye taalluku olan taalluk sahibi bir sıfat mıdır?” 

(11) Filozoflar ve muhakkik kelâmcılardan bazısı birinci görüşü, kelâmcıların cumhuru ise ikinci görüşü kabul etmişlerdir. Birinci görüşe göre, bir şeyi bildiğimizde şu üç durumun ortaya çıktığında tartışma yoktur: 1. 
Zihinde hâsıl olan süret, 2. Bu süretin orada belirmesi, 3. Kabul etmek süretiyle zihnin ondan etkilenmesi. Dolayısıyla ilmin bu üç şeyden hangisi olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Her birine kanaat getiren gruplar bulunmaktadır. Bu nedenle onlar ilmin nitelik, edilgi veya bağıntı kategorilerinden hangisi olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Çünkü kategoriler özleri itibariyle birbirinden farklı yüksek cinslerdir. Birine uygun gelen bir şey, başkasına uygun gelen bir şeyin altında yer almaz. Bu hususta doğru olan görüş, yerinde de açıklandığı üzere, ilmin nitelik kategorisine ait olduğudur. 

(12) Zihni varlığı kabul edenlerin bir kısmı şunu demiştir: “Zihinde hâsıl olan şey, bilinen nesnenin kopyası ve gölgesi olup, mahiyetçe ondan farklı, gayesi olarak da nesnenin inkişafının ilkesidir. Fakat zihni varlık delili tam olsaydı, hakikat itibariyle nesneden farklı bir kopyanın değil, nesnenin başka bir varlık yönüne sahip olduğunu gösterirdi.” Bir kısmı da şunu demiştir: “Zihinde hâsıl olan şey nesnenin mahiyetinin kendisidir. Fakat bu mahiyet, asli olarak değil, gölge varlık olarak mevcuttur ve bu varlığı itibarıyla o “süret diye adlandırılır. Ona bir kısım hükümler terettüp etmez. Nitekim bu mahiyet asli varlık itibarıyla “ayn” diye adlandırılır ve ona bir kısım hükümler terettüp eder. Bu süret dışarıda mevcut olduğunda “aynın aynısı” olur. 
Nitekim ayn, zihinde mevcut olduğunda süretin aynı olur.” Kimisi de bu iki görüşü birleştirip şunu demiştir: “Burada zâtı itibariyle birbirinden farklı iki şey vardır: 1. Öznenin nefsiyle kâim olan ve nesneyi açığa çıkartan süret, yani kopya ki bu ilimden ibarettir. 2. Süretin sahibi, yani zihinde mevcut olan fakat onunla kâim olmayan bir mahiyet ki bu da mâlumdur. 





* Çev. Ahmet Kamil Cihan 
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MUKADDİME - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(13) Bunu anlarsan bil ki süret teorisini ileri sürenlere göre, nesne cevher kategorisinden veya diğer kategoriden olsun, ilmin nitelik kategorisinden olmasında bir sorun yoktur. Çünkü ikisi de mahiyetçe birbirinden farklıdır. Mahiyetin bizzat zihinde hâsıl olduğu görüşüne göre, cevher ve araz, birbirinden farklı olduğu hâlde mahiyet itibariyle nasıl birleşebilir? 
“Cevherlik ve arazlık ikinci ma“kuller cümlesindendir. İkisi de altındakiler için cins değildir.” görüşüne dayanarak cevher ve araz hakkında bundan vazgeçilecek olursa, itibar bakımından ikisi birbirinden ayrı da olsa zât 


bakımından birleşmeleri mümkündür. 


(14) Biz de diyoruz ki nitelikte, nicelik ve yer gibi diğer kategorilerde bunun imkânsız olduğunda bir şüphe yoktur. Zira yüksek cinsler, yerinde de geçtiği üzere, zâtı itibariyle birbirinden ayrı kategorilerdir. Arazlık, altındaki için zâti değildir. Muhakkiklerin büyüğü olan bir zât bu soruna şöyle cevap vermiştir: Onlar her ne kadar mutlak olarak ilmi teşbih yoluyla nitelik kategorisinden sayıyorlarsa da, her kategoriyi bilmek o kategori cinsindendir. Buna şöyle itiraz edilir: Bu esasa göre nitelik tarifi ilme uygun düşer ve tahkik yoluyla ilim nitelik olur ve buna bu şekilde cevap verilebilir. Düşün! Tetkik ehlinden biri varlığın iki yönünü dikkate alarak aynı mahiyetin değişmesini câiz görmüştür. Şöyle ki canlı bir hayvanı tuza çeviren tuz ocağı gibi, dışarıda cevher olan bir şey zihinde mevcut olduğunda niteliğe dönüşür. 

(15) Dahası, şunda da ihtilaf vardır: İlmin mahiyetini tasavvur etmek zaruri mi, yoksa tanımı zor olan nazari bir husus mu veyahut tanımı zor olmayan nazari bir husus mudur? Birinci görüş İmam Râzi'ye, ikinci görüş İmâmü'-Harameyn Cüveyni ile Gazali'ye aittir. En doğrusu üçüncü görüştür. Fakat ilmin tanımlanmasında ihtilaf olmuştur. Tahkik ehli hükemâ ile bazı kelâmcılar nezdinde tanımların en doğrusu şudur: İlim, bir şeyden hâsıl olan akıldaki sürettir. Bu ilmi süret: 1. İster nesnenin mahiyetinin aynı olsun, tıpkı belli bir künhü tasavvur etmede veya künhünden farklı olarak belli bir yönü tasavvur etmede olduğu gibi. 2. İster dışarıdaki ayn'dan başka olsun, tıpkı intibâya ve husüle bağlı ilimde olduğu gibi veya huzuri ilimde olduğu gibi dışarıdaki aynın kendisi olsun. 3. İster öznenin zâtında beliren bir şey olsun, nefsin küllileri bilmesinde olduğu gibi veya cismani 


kuvvetlerde beliren bir şey olsun maddi şeylerin bilgisinde olduğu gibi. 
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MUKADDİME - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


4. Bilen, ister öznenin zâtının ayn'ı olsun, yaratıcının zâtını bilmesinde olduğu gibi. Zira Yaratıcının mukaddes zâtının aynısı olup, zâtıyla zâtı açığa çıkmış olur. Çünkü ilmin dayanağı, soyut olmaya/tecerrüde bağlıdır. Bu itibarla O ilim, âlim ve mâlumdur. “Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur.” (İsrâ, 17/110) Onun ilim, âlim ve mâlum olmasındaki farklılık itibaridir ve bu mahallinde tahkik edilmiştir. İsterse yaratıcının, zâtının dışındakileri bilmesi olsun, yüce Yaratıcının mümkünler silsilesini bilmesinde olduğu gibi. Zira bu silsile onun nezdinde bizzat hazırdır. Bu itibarla Yaratıcının onları bilmesi, zâtının aynıdır. Dolayısıyla onun zâtının mümkünle bir olması imkânsızdır. Fakat bu, tafsili ve huzuri bir ilimdir. Yaratıcının bundan başka onlara dair icmali, sermedi ve mevcudata hasredilmeyen başka bir ilmi daha vardır. Müteellihler nazarında bu, Yüce yaratıcının zâtının aynıdır. İnşallah, kelâm ilmi bahsinde Allah'ın ilmi konusu daha fazlasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde gelecek. Onu bekle! 


(16) Dahası bilmen gerekir ki ilim sözcüğü zikredildiği şekilde kullanıldığı gibi nahiv, sarf ve fıkıh gibi, tedvin edilen ilimlerin adlarıyla eş anlamlı olarak kullanılır. İlim adlarında olduğu gibi, bazen özel meseleler hakkında kullanılır. Sözgelişi filan kişi nahvi bilir, denir. Bazen ilim sözcügü delillerle ulaşılan meselelerin tasdikleri/hükümleri hakkında kullanılır; bazen de bu hükümlerin tekrar edilmesiyle hâsıl olan meleke, yani ne zaman isterse onları hazır etme melekesi için kullanılır. Meleke terimi bazen tam hazır olma durumu/teheyyü için kullanılır. Bu da murad edilen şeyin bilgisine ulaşmak için, yeterli olacak şeyin onda bulunmasıdır. 

(17) Bu konunun tahkiki şöyledir: İlim sözcüğünün hakiki anlamı idrak etmektir. Bu anlamın kendisiyle irtibatlı olduğu bir şey vardır ki o da mâlum/bilinen nesnedir. Bu mânanın meydana gelmesinde bu mânayı izleyen, bu mânanın kalıcı olmasında da ona vesile olan bir şey vardır ki o da melekedir. Dolayısıyla ilim terimi ya örfi hakikat veya 1stılahi hakikat olarak veyahut meşhur mecâz olarak her ikisi için de kullanılır. İlim sözcüğü bazen şu şeylerin toplamı için kullanılır: 1. Meseleler, 
2. Tasavvurun ilkeleri, yani konu, yüklem ve diğer cüzlerinin tanımları, 
3. Tasdiki ilkeler, yani belli bir ilmin kıyaslarını oluşturan hükümler, 4. 
Mevzular, yani onların varlıklarını ifade eden basit varlıklar. Buradan 


hareketle onların “İlmin unsurları üçtür.” şeklindeki sözlerini duyarsın. 
ç Ş Yy. 


LİN asl gali 
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MUKADDİME - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bazen ilim adları, külli ve icmali bir mefhuma isim olur, ancak bu icmali mefhum tarifte tafsil edilip ayrıntılandırılır. Kendisini ayırmak üzere kullanılırsa bu, ismi tanım olur, lâzımını beyân ederse o da ismi resm olur. Her iki takdire göre de bu onun hakikat itibariyle resmi olur. Hakiki tanımına gelirsek bu, meseleleri yahut onlara ilişkin tasdikleri tasavvur etmekle olur. 
Zira her ilmin hakikati o ilmin meseleleri ya da onlara ilişkin tasdiklerdir. 
İlkeler ile konuların varlığına gelince, bunlar gerçekten çok ihtiyaç duyulan şeyler olduğu için onların bir parçası sayılmıştır. 


(18) Bunun açıklaması şöyledir: İnsanın mutluluğu şeylerin hakikatlerini ve hâllerini beşeri takat ölçüsünce bilmeye bağlı olduğu ve bu hakikat ve hâller pek çok ve türlü türlü oldukları için ve yine bunların bilgisi karışık, dağınık ve zor olduğundan, önceki âlimler bunları sistemleştirmeye ve öğretimini kolaylaştırmaya giriştiler. Tek bir şeyle ilişkili veya birbiriyle uyumlu şeylerle ilgili zâti hâlleri tek tek ayırdılar. Bunu ya zâti bir şey olarak ayırdılar, sözgelimi mutlak miktar için zâti olan çizgi, yüzey ve matematiksel cismin geometriye ait olması gibi, ya da arazi bir şey olarak ayırdılar sözgelimi şer'i hükümlere ulaşmada ortak olmalarından ötürü Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyasın usül-i fıkıh ilmine ait olması gibi. Öncekiler onları tek tek tedvin edip, ayrı birer ilim saymış ve bu şeyi veya şeyleri o ilmin konusu diye isimlendirmişlerdir. Zira bir ilmin meselelerinin konuları o şeye dönüktür. Çünkü ilmin konusu, onun meselelerine ait konuların kendisinde çözüldüğü şeydir. İlmin tarifinde geçen “zati arazlarını incelemesi itibariyle” sözünden maksat da budur. Bir cinsten olan hâller, aynı konuya katılmalarıyla bağımsız bir ilim olur ve başka bir konuya katılan hâllerden kendiliğinden ayrılmış olur. Böylece ilimler konuları bakımından kendi içlerinde birbirinden ayrılır. İşte bu, bu ilim ehlinin bilfiil dikkate aldığı bir temayüzdür. Gerçi onlar gaye ve yüklem gibi başka bir şeyle de imtiyazı mümkün görür. Sonraki âlimler de ilimlerinde bu yolu tutmuştur. Bu, öğretim ve öğrenimde güzel gördükleri bir durumdur. Aksi hâlde, her meselenin tek başına bir ilim sayılmasına ve ayrı olarak öğretilmesine aklen bir engel yoktur. Yine, aynı konuda ortak olmamasına rağmen birçok meselenin tedvin edilip birleştirilerek tek bir ilim sayılmasına da aklen bir engel yoktur, her ne kadar bu meseleler -birtakım şeylerle başka şeyler hakkında hükümler olma hususunda ortaklaşmalarında olduğu gibi- başka bir açıdan ortak olsalar da durum böyledir. 
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MUKADDİME - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


O hâlde mâlumdur ki, tedvin edilen her bir ilmin hakikati, aynı konuda ortak olan meselelerdir. Her bir ilmin bir konusu ve gayesi vardır. Her ikisi de birçok meseleyi bir araya getiren birlik yönüdür/cihet-i vahdet. Bu sebeple söz konusu meseleler, o cihet itibariyle tek bir ilim sayılır. Ancak iki cihetten birincisi zâti olan birlik yönüdür, ikincisi de ârızi birlik yönüdür. 
Bu nedenle ilimler kimi kez konusu itibariyle tarif edilir, sözgelişi mantıgın tarifinde: “Mantık, bilinen nesnelerin hâllerini inceleyen bir ilimdir.” 
denir. Kimi kez de gayesi itibariyle tarif edildiğinde: “Mantık, fikirde kendilerine riayet edildiğinde zihni hatadan koruyan, kuralları olan bir alettir.” 
denir. İşte bunlar, temel konulara ilişkin özet bilgilerdir. Kıvrak bir zekâya sahip olursan bu seni ayrıntıya götürür. 


İlimlerin Taksimi 


(19) Bil ki bu konuda meşhur iki taksim vardır. Birisi şudur: İlimler ya nazari olur, yani bir amelin keyfiyeti ile ilgili değildir ya da ameli olur, yani bir amelin keyfiyeti ile ilgilidir. Diğeri de şöyledir: İlimler ya kendiliklerin- de başka bir şeyin tahsiline alet değildir, bilakis onlar özleri bakımından talep edilir. Bu durumda onlara “alet olmayan ilim” denir. Ya da ilimler başka bir şeye alet olur ve kendileri bakımından talep edilmezler. Bu du- 


rumda onlara “alet ilmi” denir. 


(20) Her iki taksimin maddesi de aynıdır. Şöyle ki, kendi özünde, başka şeyin tahsiline alet olan bir ilmin, o şeyin tahsilinin keyfiyetine ilişkin olması gerekir. Bu durumda o bir amelin keyfiyetine ilişkin olur ve bir amelin keyfiyetine ilişkin olan şeyin kendi özünde başka bir şeyin tahsiline alet olması gerekir. Dolayısıyla “alet” sözünün anlamı “ameli” sözünün anlamına döner. Yine, başkasına alet olmayan bir ilim de bir eylemin keyfiyetine ilişkin olmaz. Bir eylemin keyfiyetine ilişkin olmayan da kendi özünde başka bir şeye alet olmaz. Dolayısıyla “nazari” ve “alet olmayan” sözünün anlamı aynı şeye dönüktür. 


(21) İlaveten, nazari ve ameli terimleri üç anlamda kullanılır. 


1. Burada belirttiğimiz gibi, ilimlerin mutlak olarak taksiminde kullanılır. Mantık, ameli felsefe, ameli tıp ve terzilik ilimlerinden her biri, burada belirtilen ameli teriminin kapsamına dâhildir. Zira bu ilimlerin tamamı bir amelin keyfiyetine ilişkindir; bu amel ister zihni olsun mantıkta olduğu gibi, ister hârici olsun tıpta olduğu gibi. 
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MUKADDİME - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


2. Felsefenin kısımlarında kullanılır. Filozoflar “Felsefe, beşeri takat ölçüsünce var olanların varlıklarının/aynlarının hâllerini olduğu gibi bilmektir.” şeklinde tarif ettikten sonra derler ki “Bu varlıklar, ya varoluşu bizim kudret ve ihtiyarımıza bağlı olan fiiller ve amellerdir ya da var oluşu bize bağlı olmayan şeylerdir. Dünya ve ahiret salâhına götürmesi itibariyle birincinin hâllerini bilmek ameli felsefe diye adlandırılır. İkincinin hâlleri bilmek, nazari felsefe diye adlandırılır. 


3. Zanaatın, yani bir eylemin keyfiyetine ilişkin ilmin taksiminde kullanılır. Bu durumda zanaat ya ameli olur, yani elde edilmesi alıştırma yapmaya/ temrine dayanır; ya da nazari olup meydana gelmesi alıştırmaya dayanmaz. Fıkıh, nahiv, mantık, ameli felsefe, ameli tıp, bu anlamdaki ameli teriminin dışındadır. Çünkü onların meydana gelişinde alıştırmaya ihtiyaç yoktur. Oysa terzilik, dokumacılık ve hacamatçılık ilmi böyle değildir. Çünkü onlar bu işlerle meşgul olmaya ve alıştırmaya dayanır. 


(22) Hatırlatılması gereken hususlardan biri de şudur: Alet olmayan ilimlerin gayesi bizzat kendilerinin öğrenilmesidir. Çünkü onların öğrenilmesinden farklı faydalar ortaya çıksa da asıl olarak onların kendisini öğrenmek hedeflenmiştir, itibari farklılık gaye hususunda yeterlidir. Bir şeyin kendisinin gaye olmasından gereken şey, zihni varlığının hârici varlığına illet olmasıdır ve bunun mahzuru da yoktur. İlimler zihni varlıklar olsa da, ancak onlar bazen tıpkı özel bir ilmi öğrendiğinde olduğu gibi zihinde zâtları itibariyle var olur. Bazen onlar, tıpkı özel bir ilmi tasavvur ettiğinde olduğu gibi, süretleri itibariyle var olur. İki varlıktan biri itibariyle o, başka bir itibarla diğerine illet olur; bunu düşün! Alet ilimlerinin gayesi ise kendilerinin dışında bir şeyin meydana gelmesidir. Çünkü o ilimler bir eylemin keyfiyetine ilişkindir. Bu ilimlerden maksat eylemin meydana gelmesidir. Bu eylem ister amaç olsun veya bu ilimlerin son gayesi olacak bir şeye ait olsun aynıdır, değişmez. 

(23) Yine, onlar ilmi, “felsefi ilimler ve felsefi olmayan ilimler” şeklinde taksim etmiş; felsefi olmayan ilimleri “dini ilimler ve dini olmayan ilimler” diye ikiye ayırmışlardır. Dini olmayan ilimleri kendi içinde “övülen ilimler, yerilen ilimler ve mübah ilimler” diye taksim etmişlerdir. Bu taksimin yapılış yönü şudur: İlim, feleklerin heyetine ilişkin ilim gibi mekân ve zamanın farklı olmasıyla farklılaşmayan, devletlerin ve dinlerin değişmesiyle değişmeyen bir ilim olur veyahut böyle olmaz. 
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MUKADDİME - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İlki, felsefi ilimler olup, onlara “hakiki ilimler”, yani zamanın akışına rağmen sabit olan ilimler de denir. İkinci ise ya vahye bağlı olur ve tecrübeye, nakle ve bu ikisinden başka bir şeye dayanmaksızın peygamberlerden alınır, veyahut böyle olmaz. Birincisi, dini ilimlerdir. Onlara şer'i ilimler de denir. İkincisi dini olmayan ilimlerdir, onlara şer'i olmayan ilimler de denir. Şer'i olmayan ilimler dünyanın maslahatına dönük ilimlerdir, mesela, bedenin bekâsında zaruri olduğu için tıp ilmi veya muamelat konularında, vasiyet ve mirasın taksiminde vb. işlerde zaruri olduğu için hesap ilmi böyledir. Dünya maslahatına dönük olması itibariyle bu tür ilimler, övülen ilimlerdendir. Aksi hâlde sihir, tılsım, şa'beze ve telbisat ilmi gibi, övgüye değer bir sonuç doğurmuyorsa bunlar, yerilen ilimlerdendir. Böyle değilse mubah ilimlerdir. Mesela, saçmalıklar içermeyen şiirler ilmi veya peygamberler tarihi vb. gibi. Dini olmayan ilimler içindeki derecelenme, gayelere nispetledir. Aksi hâlde, ilim olması itibariyle ilim, inkâr edilmeyen ve yerilmeyen bir fazilettir. Her bir şeyi bilmek, bilmemekten daha hayırlıdır. Sakın ha cahillerden olmayasın! 
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KALB: 
ŞER'İ İLİMLER ÜZERİNE 


1. Tefsir İlmi 


(24) Tefsir ilmi, şeri ilimlerin kıymet bakımından en büyüğü, şeref bakımından en yükseğidir. Hatta diyebiliriz ki, o şer'i ilimlerin reisi ve şer i kuralların dayandığı esastır. Tefsir ilminin bu önemi, onun, beşer takati ölçüsünde Allah'ın sözünü muradına delâleti açısından inceleyen bir ilim olmasından kaynaklanmaktadır. 


(25) Tefsir ilminin konusu, her hikmetin kaynağı ve her faziletin madeni olan Allah'ın kelâmı; bilinmek istenen/mâlumu ise Allah Teâlâ'nın muradıdır. Gayesi ise dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmak için, Kur'ân'ın mânasının anlaşılması ve hükümlerinin ve hikmetlerinin istinbat edilmesidir. Bir ilmin şerefi ve kıymeti konusunun, mâlumunun ve gayesinin şerefine göredir. Bu açıdan tefsir, ilimlerin en şereflisidir. Şer'i ilimlerin reisi ve şer'i kuralların dayanağı ve esası olması ise tefsirin hükmünün bunlarda geçerli olması ve bu ilimlerin delillerinin çoğunun mercii olması sebebiyledir. 


(26) Dersen ki kelâmcılar, dini ilimlerin reisinin ve şer'i kuralların temelinin kelâm ilmi olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda işin hakikati bizim açımızdan karışık hâle gelmektedir. Bize bunun mahiyetini açıkla ki, “İnşaallah emredileni yapma yolunu buluruz.” (Bakara, 2/70) 


(27) Deriz ki aslında mesele hakiki ve burhani değil, iddia ve iknaya dönüktür. “Her kesim kendi inancını beğenmektedir.” (Mü'minün, 23/53) 


(281 İşin aslını anlamak istiyorsan söyleyeceklerime algı kanallarını açarak kulak ver! Bilmek gerekir ki; âyetlerin ve aynı şekilde hadislerin bir kısmı inanç esaslarıyla, bir kısmı ise amellerle ilgilidir. İnanç esaslarının bir kısmının, mesela Allah Teâlâ'nın işiten ve gören olmasının, cismani meâdın hâllerinin ispatında her ne kadar aklın bir rolü bulunmasa da kelâm ilminin incelediği itikadi meselelerin büyük çoğunluğu, sem'i delile bağlı değildir. 
Mesela gerek bir yaratıcının ve onun yüce sıfatlarının ispatı, gerekse buna bağlı birçok mesele akıl yoluyla bilinmektedir. Bununla birlikte akıl yoluyla ulaşılan bu bilgilerin hiçbiri şeriattan alınmadıkça dikkate alınmaz. 





* Çev. Davut İltaş 


al 
İS yal ea çi 


gil eke 


gyza kayi siyle ilke ie EN eli Sİ gaz (vel g5 b By Şe el ele OY 033 geli EA ela çeş gelya zy ASM iş Şile ib  e by sal NS 

saglar yağ İS Ödmez Se İS e ga GİNA MS e 3 ga İvo| 
JE Sİ da bla OİL las eşi b gl ale. la al al ye 
AE pöya İpi reka lal b iğ iğ Yİ agi ela İl 
IN yg esl Sİ, 5S liz gakrİz azla b 3 gb ylE zda laa 
Ng pre) za 45353 eb Se dll şi Lala, g 

İNAN zizaz AİN e lal ei Öİ Oysa PASI ai Eb (vii 
ÂM ELİ ÖJ Gale bi yy le iğ le ili Sİ le gar 
(Vİ ELAN gi ŞO İLİŞKİ 

ii J$ ilanı çiz Vie çeki) ie LE (ev) 
NEYİYY SÖ ylağaİl 53) OE 

Üİ çiz Gİ gay zile Sella malz İri İbi izle 23 Ola İYAj 
YI JLEYL öz be ğa İİ öl ber El YS YI Öİ kaş 
Uyar la 5,55 İŞLİ 3 ke Yel 0S Ölg ali Sİ Öl çilli ça özle Yi Lİ gara Sİ gla olasi İl gi g Mğaş 
Laz hall sila göle SL canl e Eş Va ili ASİ 
ÇAN ös İS pl baş Ağa YT İSİN OS Öl ale ga gişeye ppi 





eslltgıbu ) 
LE Y 
Sip y 


20 


25 


30 


(29) Ameli hükümlere, yani fıkhi meselelere gelince hiç şüphe yok ki, bunlar fıkıh usülü üzerine temellenir. Fıkıh usülü de kelâm ilminden yardım alır. Çünkü icmali delillerin, yani Kitap, Sünnet ve icmâ'ın hüccetliği yaratıcının ispatına bağlıdır. Zira bizim hakkımızda mükellefiyetin sabit olması, hitabın O'na aidiyetinin ispat edilmesiyle bilinebilir. Yaratıcının ispatı ise âlemin hudüsunun delillerini bilmeye bağlıdır. Çünkü ulemânın belirttiğine göre, âlemin hudüsu yaratıcının varlığını gerektiren bir sebeptir 


veya bu sebebin cüzü ya da şartıdır. Âlemin hudüsu da delillerine dayanır. 


(30) Aynı şekilde Kitap ve onunla birlikte zikredilenlerin hüccet olması, Kitabı tebliğ edenin doğruluğuna bağlıdır. Sünnetin Kitaba bağlı olması ise açıktır. Kitaba gelince, kendisi ile hükümlere istidlalde bulunulan âyetlerin hepsi mu'ciz olmadığı için, bunların Allah'ın kelâmı olduğu ancak onu tebliğ eden resulün haber vermesiyle bilinebilir. Bu yüzden resulün doğru sözlü olması gerekir. İcmâ ve kıyasa gelince, bunlar Kitap ve Sünnete dayanır. Kitabı tebliğ eden Resul'ün doğru sözlülüğü ise mucizenin buna delâlet etmesine bağlıdır. Çünkü mucize, iddia ettiği konularda resulün Allah tarafından doğrulanması anlamına gelir. Peygamber'in doğru sözlü olduğunu bilmenin mucize dışında bir yolu yoktur. Mucizenin delâleti ise onların oluşmasında Allah'ın kadim kudretinin dışında bir etkinin imkânsız oluşuna dayanır. Aksi takdirde mucizenin, resulü tasdik etmesi bir yana O'nun (Allah'ın) fiili olduğu kesin bir şekilde bilinmez. Mucize konusunda O'nun kudreti dışında bir etkinin imkânsız oluşunun bilinmesi ise kulların fiillerinin yaratılması konusundaki kâideye ve kulların kudretinin hiçbir tesiri olmayıp, aksine varlık âleminde Allah'tan başka bir müessirin bulunmamasına dayanır. Bundan da mucizenin, kesinlikle O'nun ftillerinden biri olduğu sonucu çıkar. Hiç şüphe yok ki, bunların tamamı kelâmi kâidelerdir. Şayet yaratıcının ve sıfatlarının ispatı ve diğer kelâmi meseleler olmasaydı, ne tefsir ve hadis ne de fıkıh ve usül-i fıkıh ilmi tasavvur olunabilirdi. Evet, kudemâ olarak nitelenen ilk kelâmcıların kelâmı, onların bu konuda sadece sem'iyat konuları ile yetinmeleri açısından tefsir ve hadis ilminden yardım alır. Sıra kelâm ilmine geldiğinde bu konuda daha fazla açıklama yapacağız, inşallah. Şimdi Fâtiha süresinin tefsiri ile ilgili faydalı bilgilerden biri ile meselelere başlıyorum. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Hamd ve Şükür Arasındaki Fark) 


(31) Keşşâf sahibi Zemahşeri, hamd ve şükür arasındaki fark konusunda özetle şunları söylemiştir: İlgili olduğu konu itibariyle şükür, daha özeldir. Çünkü şükür, özellikle nimet karşılığında söz konusu olur. Mecrası itibariyle şükür daha geneldir. Çünkü şükür, kalp, dil ve uzuvlar ile olur. 
Hamd ise şükrün aksinedir. Çünkü hamdin ilgili olduğu konu, nimetten ve nimetin dışındakilerden daha geneldir. Hamdin mecrası ise sadece dildir. Dolayısıyla hamd, şükrün şubelerinden biridir. Zemahşeri devamla şöyle demiştir: Hz. Peygamber'in “Hamd, şükrün başıdır. Allaha hamdetmeyen bir kul O'na şükretmiş olmaz.” sözü, bu kapsamdadır. Hz. Peygamber hamdi, şükrün başı saymıştır; çünkü bir nimet olması açısından, nimetin dil ile zikredilmesi ve nimet verenin övülmesi, kalp ile itikattan ve uzuvların amelinden/âdâbından daha yaygın ve mekânına delâleti bunlardan daha kuvvetlidir. Zira kalbin ameli gizlidir, uzuvların amelinde de ihtimal söz konusudur. Her gizliyi ifade eden ve her karışık olanı aydınlatan dilin amelinde ise durum bunlardan farklıdır.' Bu açıklama, yani dilin amelinin kalbin ve uzuvların amelinin delâletinden daha kuvvetli olduğu konusunda başkaları da “Onlar, iyi yaptıklarını sandıkları hâlde” (Kehf, 18/104) Zemahşeri'yi taklit etmişlerdir. 


(32) Derim ki: Zemahşeri'nin bu açıklaması, tartışmaya açıktır. Zira fiillerin medlüllerine delâleti kesin olup, ihtimale yer bırakmaz. Nitekim Cürcâni, Hâşiyetü7-Metâli'de bazı muhakkik süfilerden naklen şöyle demiştir: “Hamdin hakikati, kemâl sıfatlarının izhar edilmesidir. Bu da bazen söz, bazen fiil ile olur. Fiil ile olan daha kuvvetlidir. Çünkü cömertliğin eseri olan fiiller, buna akli kati bir şekilde delâlet eder ki, bu delâlette delâletin medlülünden geri kalması düşünülemez. Sözlerin delâletinde ise durum bundan farklıdır. Çünkü sözün medlülüne delâleti, vaz 'i bir delâlet olup medlül, delâletten geri kalabilir. Allah Teâlâ'nın, kendi zâtına yönelik hamd ve senâsı bu türdendir. Şöyle ki: Allah Teâlâ, varlık halısını, sayısız mümkinât üzerine açıp ve sonsuz kereminin sofralarını önlerine koyduğunda kemil sıfatlarını, kesin, tafsili ve sonsuz sayıda delillerle açığa çıkarıp izhar etmiştir. Zira varlığın zerrelerinden her bir zerre buna delâlet eder. 
İbarelerde ise bu şekilde bir delâlet söz konusu değildir. Bu yüzden Hz. 
Peygamber “Ben seni sana layık bir şekilde övemem. Sen kendini övdüğün gibisin.” demiştir.” 





1 bk. Zemahşeri, e/-Keşşâf, nşr. Ahmed Abdülmevcüd-Ali Muhammed Muavvaz, Mektebetü'l-Abikân, 
Riyad 1998, 1, 111-112. 
2 bk. Seyyid Şerifel-Cürcâni, Höşiyetü/-Metâli', Matbaatü'l-Hayriyye, Kahire 1306, 8. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(33) Budurumda “Gerçekleştikten sonra delâletin kati olması, ihtimalin söz konusu olmasından dolayı gerçekleşmekten uzak olmasına aykırı değildir.” denilemez. Çünkü bizce, vaz ilişkisini bilmeden sözün delâletinin gerçekleşmemesi gibi -ki, delâletin gerçekleşmesi buna bağlıdır- fiilin, -bir şeyden diğerine intikalini doğrulayan akli ilişkiyi bilmeye bağlı olan- bir şeye delâleti de böyle olup, bu akli ilişkiyi bilmeden önce delâlet kesinlikle söz konusu değildir. Diğer yandan bu iki bilginin oluşmasından önce medlülün delâlet edenden geri kalması fiilde değil, sözde olur. Bu nokta 


üzerinde düşünülmesi gerekir. 


(34) Evet, Akli delâlet, gerek akılların gerekse akli lüzumun mertebelerinin açıklık-kapalılık düzeyleri bakımından farklı olmasına bağlı olarak tek düze değildir. Vaz'i delâlette ise durum bundan farklıdır. Zira vaz ın bilinmesine bağlı olduğu için, vaz i delâlette ihtilaf düşünülemez ve kıt akıllı ve zeki kişiler bu noktada farklılık göstermez.” denilmesi mümkündür. 


Mesele: |Beşâret ve İhbar Arasındaki Fark) 
(351 Allah Teâlâ Bakara süresinde “İman edip iyi davranışlarda bu- 


lunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!” (Bakara, 2/25) buyurmuştur. 

(36) Keşâfsahibi Zemahşeri şöyle demiştir: Beşâret, haber verilen kimsede sevinç ortaya çıkaracak şeyi haber vermektir. Bu yüzden fukahâ şöyle demiştir: Efendi kölelerine “Falanın geldiğini bana hanginiz müjdelerse o hürdür” dese, köleler de tek tek o kişinin geldiğini efendiye müjdeleseler, sadece müjdeyi ilk veren köle azat olur. Çünkü verdiği haber ile efendi- de sevinci ortaya çıkaran, ilk müjdeleyen köledir, diğerleri değildir. Şayet efendi, “müjdeleyen hürdür” yerine “bana haber veren hürdür” deseydi, hepsi azat olmuş olurdu. Çünkü hepsi haber vermiştir." 

(371 İmâm Beyzâvi ise şöyle demiştir: Beşâret, sevindiren haberdir. Zira bu haber, insanın cildinde sevincin eserini ortaya çıkarır. Bu yüzden fukahâ şöyle demiştir: Beşâret, ilk verilen haberdir. Öyle ki, efendi kölelerine “Kim oğlumun geldiğini bana müjdelerse o hürdür.” dediğinde tek tek haber verseler, ilk haber veren azat olur. Şayet efendi “Kim bana haber verirse” deseydi bu durumda hepsi azat olurdu.” 





1  Zemahşeri, e/-Keşşâf, 1, 228. 
2  Beyzâvi, Envâru?-Tenzil, Dâru'r-Reşid, Beyrut 2000, 1, 68. 


GL asl gali 


VİLLİ Güml e bala iş V şim da ZİYANI Aas İL Y Perl 
2 Maş lal öğük Gdzeş YİN âYa Sİ LS İŞ ü GN İL Y 
| AYalL all çe öle yal le heal İY) SİS le GE gü 
öle İyam daş) çi İSİ ANY AYY ll Lb OEM ca 
El öze İğaN ö İlAN ye İla İs gzel 

İ günl AMEL İMEEY ilaale e İRAN İY OLE Üİ Sez e İrel 
Gö ilim İİ İYAN GMS 3 üne ila gli 
Şİ li ği gl Ya EYİ Şİ a Y lela e 

EY ŞEN a BN il e 

İşe İSİ ed Çiğ A öy çi rs şe al İG fel 
AN (rol ZAM özgey ÇPLİE Gİ İİ geleli 

0234 öl göze ge be EM ŞA GEN le Ju İvi 
SAY eğ yl 5> şi ÖNÜ el iple Sİ öde) İĞ İİ) el İG İİ çizi İS İG iğ İN Oğö öze öğe gŞBİ SİN ga İN izi AE fl 3 İ bez Yİ ez ğe iİ 

330 İİ yel OL LER gala ele Mi Yö İrvj 
ola) İNİ Şİ İYİ pll ga EŞLE egaall İG Ul, ga YU Ha pes ör 83l8 öal 5> ge İğ ali ipe 


AB em İyi çi sl 





öleli 

eee?) ipi Y ibiuilyze giy Kr ie wt 

güze g«b yy 9 

ı 


.JEş e re) 


| 79 


20 


25 


(38) Keşdâfın şerhlerinde şöyle denilmiştir: Zemahşeri'nin ifadesinde geçen tek tek sözü, şuna işaret etmektedir: Şayet köleler, hep birlikte haber vermiş olsalar, hepsi azat olmuş olur. Çünkü hepsi birlikte müjdelemiştir. 
Kâdi Beyzâvi'nin şârihleri de bu konuda onlara uymuştur. 


(39) Derim ki; Beyzâvi'nin sözünün nasıl anlaşılması gerektiği konusunda Keşş4f şârihlerine uyularak yapılan bu açıklama doğru değildir. Çünkü ilkin Beyzâvi, fukahâdan naklettiği sözde beşâretin anlamı konusunda “ilk olmayı” esas almıştır. İkinci olarak Beyzâvi, Keşş4fta geçen ibaredeki “eyyüküm/hanginiz” kelimesini, “men/kim” ile değiştirmiştir. Dolayısıyla “men beşşera/kim müjdelerse” ifadesi, “men ahbera evvelen/kim önce haber verirse” anlamına gelir. Usül-i fıkıhta açıklandığı üzere âmm lafız, yani buradaki “men” kelimesi ya fertlerin toplamını, hükmün müetallakı yani ilgili olduğu fertler, her birini tek başına kapsayacak şekilde değil de fertlerin bütünü olacak şekilde kapsar. Bu durumda tek tek fertler için sabit olan hüküm, ancak bu fertlerin toplama dâhil olması yönüyle sabit olur. Mesela raht ve kavm lafızlarında durum böyledir. Ya da âmm lafız, fertlerin her birini tek tek kapsar ki, bu tek tek kapsaması da ya şümül yoluyla ya da bedel yoluyla olur. Âmm lafzın kapsamına giren fertlerin her birini tek tek şümül yoluyla kapsamasının anlamı, hükmün fertlerden her biri ile ilgili olmasıdır, ister bu fertler başkası ile birlikte bulunsun ister başkasından ayrı, tek başına olsun. 
Mesela “Kim bu kaleye girerse ona bir dirhem vardır.” sözü böyledir. Buna göre kaleye bir kişi girse bir dirheme hak kazanır. Şayet kaleye bir topluluk hep birlikte ve birbirini müteakiben girse bunlardan her biri birer dirheme hak kazanır. Bedel yoluyla kapsamasının anlamı ise hükmün, her biri ile tek başına ilgili olması ve başka biri ile ilgili olmamasıdır. Mesela “Kim bu kaleye ilk önce girerse ona bir dirhem vardır.” sözü böyledir. Buna göre ilk önce tek başına giren kimse, kim olursa olsun dirheme hak kazanır. Şayet bir topluluk birlikte girecek olsa hiçbirisi bir şeye hak kazanamaz. Şayet birbirini müteakiben girseler, bu durumda önce giren bir kişi hariç diğerleri hiçbir şeye hak kazanamaz. Bu açıklamaya göre, beşâretin ilk verilen haber olmayı gerektirdiği üzere “kim önce haber verirse” anlamında olması takdiri ile efendiye müjdeyi veren kimse, kaleye ilk giren kimse gibi olur. Dolayısıyla kölelerin hepsi birden haber verecek olsa, bu durumda içlerinden hiçbiri azat olmuş olmaz. “Hanginiz müjdeyi verirse” sözünde ise durum bundan farklıdır. Zira “Eyyü/hangi” kelimesinin umumu, sıfat iledir. Nitekim usül imamlarının açıkça belirttikleri üzere bir kimse “Kölelerimden hangisi seni döverse o hürdür.” dediğinde, köleler o kişiyi hep birlikte dövseler, hepsi azat olur. 


GL asl gali 


Ge oy e EŞLİ al İİİ GLİSN p3 ba İral 
İİ gl ai Sağyaşar Yİ şi yü 
İSİ Gİ6 Yİ Gİ gala 9S ri çi ez Ya İş fal 
ŞB (Sh İS Üy celal e al öy peşi Pia 
Gi iri İİ Yİ Sİ yl çine yla eb NİS İŞ GLİSİ öyLe bra Sel öle öz OL 3 Yİ £ gaze İlim Öİ Laf öU öİ İY 
Pb AY ALi) SSU şal Yİ le ziğ SY 3 Yi 
İİ Ii e çe bel ielğ $ dziş Ol belge ziliy a İS £ gazeli aim Alg İS SE Gla Oİ ll İl maş SİNİN ke le ila als gl ay ali azllia bye be el çe gla pa 
Yaa Alg İS Gel yçğlara gi a isler als giy kay Gel 
Gill eke İYİ b piş hela İS Sel Gla Ön İzli, çine 
Yi lk lg SG a b Yİ gazla bs ya Şe ai azlkr yiz EA | göze e) a iler ale şiş paya eee 15 pe 
İİ e ir İS li İple ya ele Ali Yİ eş) yale 
3 ek ğe 0 İYİ ŞE ike İLAN 0S ap le Yi 
ÖĞ İŞ Sİ İM e eğe Aly Gin çi az oy b YŞİ yazl 


gep pd şer Şİ İG Şİ İY Aİ 52 hiz İka Şİ ezer 


Uk> ise e koy ya > 


YI dini A 


| 81 


20 


25 


30 


Mesele: “Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir!” (Bakara, 21144) Âyeti 


(40) Keşşâfsahibi Zemahşeri ve onu izleyenler şöyle demiştir: “Kâbe'nin değil de Mescid-i Harâm'ın zikredilmesi, vâcib olanın, Kâbe'nin kendisinin değil, cihetinin gözetilmesi olduğuna delildir.” 

(41) Bu delâlet, varlık ve yokluk açısından Mescid-i Haram lafzının değil, “şatr/taraf” lafzının zikredilip zikredilmemesi etrafında cereyan eder. 


Bu nokta üzerinde düşünürsen, durum sana apaçık ortaya çıkar. 


Mesele: “Kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır.” (Enfâl, 8/2) Âyeti 


(42) Bu âyeti “Amel, imana dâhildir ve iman, taat ile artar, masiyet ile eksilir.” diyenler delil olarak kullanmıştır. Doğru olan ise imanın kalp ile tasdikten ibaret olması, artma ve eksilmeyi kabul etmemesidir. Âyetteki “artma” ile kastedilen ise delillerin ve hüccetlerin birbirini desteklemesi sebebiyle itminânın artmasıdır ya da inanılacak şeylerin artması ile nicelik açısından bir artmadır. Zira her ne zaman bir âyet indiğinde mümin onu tasdik eder ve hakikatte tasdikin kendisinin, kuvvetli ve zayıf olmayı kabul etmesi sebebiyle imanı nicelik bakımından artmış olur. Yakin de ilme'l-yakin, ayne'l-yakin ve hakka'l-yakin gibi, bir kısmı diğerinden daha kuvvetli birtakım mertebelere ayrılarak farklılık gösterir. Burhan ehlinin yakini, birinci mertebedendir. Peygamberler ve veliler gibi, keşf ve iyân ehlinin yakini ise mertebelerdeki farklılıkları uyarınca ikinci veya üçüncü mertebedendir. “Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hâlâ düşünmez misiniz?” (Hüd, 11/24) 

(43) Bunun tahkiki şudur: İman, rezilliklerden düzenli bir şekilde sürekli arındırılmasıyla ve üstün ahlâk ve salih amel pınarlarının suyu ile sulanmasıyla kökü kalp arazisinde sabit, dalları ise semada büyüyüp gelişen ve her tarafından ziyadeleşen güzel bir ağaca benzer. Öyle ki, “Güzel sözler 


ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir.” (Fâtır, 35/10) 





1  Zemahşeri, e/-Keşşâf, 1, 343-344. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(44) Bunun izahı şudur: “İmanın, bir asli ve ayni varlığı, bir gölgesel ve zihni varlığı ve bir de ibaredeki varlığı vardır. Hiç şüphe yok ki, ayni varlık, her şey için asıldır ve her şeyin sonuçları bu asla terettüp eder. Diğer varlıklar ise bu ayni varlığa tâbidir ve onun fer'idir. İmanın ayni varlığı, ilâhi bilgilerin süretlerinin değil, bizzat kendilerinin kalpte hâsıl olmasıdır. 
Çünkü tıpkı küfrü tasavvur eden kişinin kâfir olmaması gibi, imanı tasavvur eden kişi de mümin olmaz. Hiç şüphe yok ki, ilmi tasavvur, mebde-i feyyâz'dan taşıp gelen nurlardır. “Allah kimin gönlünü İslâm'a açmışsa o, rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı?” (Zümer, 39/22) O takdirde imanın hakikati, kişinin kendisi ile Hak Teâlâ arasındaki perdenin kalkması sebebiyle kalbinde oluşan nurdur. İşte bu nur, artmaya ve eksilmeye, kuvvetlenmeye ve zayıflamaya elverişlidir. Her ne zaman bir perde kalkarsa, bir nur artar ve iman kuvvet bulur ve imanın nuru kalbin her köşesine yayılana kadar tekâmül eder. Bu şekilde göğüs, inşirah bulur, eşyanın hakikatlerine muttali olur, gayb olan şeyler onun için inkişaf eder, her şeyi olduğu hâl üzere tanır ve icmali ve tafsili olarak haber verdikleri her şeyde peygamberlerin özellikle de en faziletli peygamberin sıdkı, kalbindeki nura göre o kişi açısından zâhir olur. Göğsünün inşirahı ölçüsünde kalbinden kendisini emredilen her şeyi yapmaya ve her yasaktan kaçınmaya sevk eden bir sâik doğar. Bu şekilde marifetinin nuruna üstün ahlâk ve salih amel nurları eklenir. “O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün.” (Hadid, 57/12) Bu yüzden kıyamet gününde kendilerine “Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım.” Diyenlere “Geriye dönün de başka bir nur arayın!” (Hadid, 57/13) derler. 

(45) İmanın zihni varlığına gelince müminin, kalbi tasdiki ve buna bağlı olan marifet ve nurları düşünmesi ve tasavvur etmesi ve bu kalbi tasdiki ve bağlantılarını mütalaa etmesidir. İmanın lafzi/dildeki varlığına gelince, bu da Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın 


resulü olduğuna şahitlik etmektir. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(46) Açıktır ki, imanın ayni varlığı ve belirtilen nur olmaksızın sırf zihni varlık ve sırf kelime-i şehâdeti telaffuz etmek faydasızdır. Bu, tıpkı susuz kalan kimse için soğuk suyu düşünmesinin ve onu telaffuz etmesinin bir fayda vermemesi gibidir. Sadece düşünmek ve telaffuz etmekle kişi mümin olmaz. Çünkü mümin imanı tasavvur eden ve kendisinde imanın süreti oluşan kişi değil, bizatihi imanın, kendisinde hâsıl olması sebebiyle iman ile muttasıf olan kimsedir. Tıpkı sıhhatli kişinin, kendisinde sıhhat sıfatı hâsıl olan kişi olup sıhhati düşünen kişi olmaması gibi, aksi takdirde sıhhati düşünen hasta kişinin, sağlıklı bir kişi olması söz 


konusu olurdu. 


(47) Diğer yandan kalpte olanın dile getirilmesi, ancak her türlü gizliyi açığa çıkaran konuşma/nutk vasıtasıyla mümkün olduğu için, kelime-i şehâdeti telaffuz etmenin ve etmemenin, kişinin imanına ve küfrü- ne hükmetme konusunda önemli bir etkisi vardır. Bu yüzden, kelime-i şehâdetin ve bunun yerine geçecek şeylerin, imanın alâmetlerinden sayıl- 


ması doğrudur. Bu konuda tahkik budur, aklında bulunsun. 


(Mesele): “Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.” (Hüd, 11/7) Âyeti 


(48) Kâdi Beyzâvi, bu âyetin tefsirinde şöyle demiştir: Arş ve su arasında bir engel yoktu. Aralarında engel olmaması, arşın suyun yüzeyi üzerine konulmuş olması anlamında değildir. Bundan hareketle boşluğun imkânına ve suyun arştan sonra bu âleme ait varlıklardan ilk hâdis olan varlık olduğuna istidlalde bulunulmuştur.' 

(491 Derim ki, istidlalin şekli şöyledir: İkisi arasında bir engel olmadığına göre burada hiçbir şeyin doldurmadığı bir uzay gerçekleşir. 
İşte bu, boşluktur. Bu durumda “Arşın, suyun üstünde olması, arşın altında sudan başka bir şeyin olmamasını gerektirir ki, ister ikisi arasında herhangi bir engelin bulunmadığı bir mesafe/aralık olsun ister arş, suyun yüzeyi üzerine konulmuş olsun fark etmez. Dolayısıyla bu istidlalde boşluğun imkânına bir delâlet söz konusu değildir.” denilemez. Çünkü biz diyoruz ki, ilmü'l-eb'âd ve'l-ecram'da açıklandığı üze- 


re, arz ve su küresinin, Zühre feleğinin üstünde hissi bir hacmi yoktur. 





1  Beyzâvi, Envâru?-Tenzil, 11, 122. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Dolayısıyla en büyük felek olan arşın, su küresinin yüzeyi üzerine konulmuş olması düşünülemez. Bu ancak su küresinin büyüklüğünün, arşın iç boşluğunu su küresinin dış bükeyinin arşın iç bükeyine temas etmesi şeklinde dolduracak şekilde olması hâlinde mümkün olur. Aksi takdirde arş, suyun yüzeyine, yani dış bükey sathına konulmuş olmaz. Aksine bu ikisi doğru tahayyülün şahitlik ettiği üzere ya birbirine temas etmez ya da bir noktadan birbirine temas eder. 


(50) Dersen ki belki de su, en büyük feleğin/arş boşluğunu doldurarak hareket etmiş ve aradaki gök cisimlerinin yaratılmasından sonra yoğunlaşmış ve yüksekliklere nispetle hissedilmeyen bu miktara dönmüştür. 


(51) Derim ki suyun seyrekleşmesinin sebebi sıcaklıktır ve sıcaklık da unsura ilişkin niteliklerdendir. Arş ise âlimlerin açıkladıkları üzere ne soğuktur ne de sıcaktır. Su ise tabiatı itibariyle soğuktur. Nereden ısınıp da seyrekleşsin. 

(52) Diğer yandan bu delil, boşluğun vâki olduğunu gösterir. Bir şeyin vâki olması ise o şeyin imkânına en kuvvetli delildir. Boşluk konusundaki tartışma ancak bunun imkânı hakkındadır. Çünkü filozoflar, boşluğun imkânsız olduğu görüşündedir. Bu yüzden kelâmcılar vukuundan imkâna istidlalde bulunmuştur. Kelâmcıların kitapları bunun benzeri örneklerle doludur. Dolayısıyla “Bu delil, şayet delâlet edecek olsa sadece boşluğun imkânına değil, varlığına da delâlet eder.” şeklinde bir itiraz! ileri sürülemez. 

(531 Şu şekilde yapılan izah da gariptir: “Kâdi Beyzâvi'nin yukarıdaki söz ile kastettiği, su ve arş arasında hissi bir engel bulunmadığıdır. 
Aksi takdirde hava da bir engeldir, fakat hissi bir engel değildir.” Çünkü hava da bu ikisinin içinde bulunanlar kapsamındadır veya bunların üst ve alt cihetlerinde bulunanlardandır. Gökler ve yer yaratılmadan önce arş, suyun üzerinde olduğuna göre havanın yaratılmasından önce de bu böyleydi. Evet, bundan suyun, bu âlemin cisimlerinden arştan sonra yaratılan ilk hâdis varlık olduğuna istidlalde bulunulması, meseleden uzak değildir. Çünkü bu, hangisinin daha önce olduğuna değinmeksizin sadece arş ve suyun yaratılışının, göklerin ve yerin yaratılmasından önce 


olduğuna delâlet eder.” 





I bk. Ebussuüd Efendi, İşâdu Akli 5-Selim. Mektebetü'r-Riyâd el-Hadise, Riyâd ty., TI, 11. 
2 bk. Ebussuüd Efendi, İyyddu Aki 5-Selim, WI, 11-12. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(54) Bu itiraza verilecek cevap şudur: Bu âlemdeki cisimlerle kastedilen içindekiler ile birlikte göklerin ve yerin bütünüdür. Bu bütüne, su da dâhil olup arş dâhil değildir. Buna göre arşın yaratılışı, suyun içinde bulunduğu bütünün suyun yaratılmasından önce yaratıldığını gerektirmeksizin suyun da dâhil olduğu bu bütünden öncedir. Çünkü bütünün, tedrici ve bir tertibe uygun olarak yaratılışı, kelâmcıların açıkladıkları üzere son cüzün yaratılması ile tahakkuk eder. Cüzlerin de bir ilki vardır ki, bu da sıcaklık kazandığı yerde sudur. İlk cüz, arş değildir, çünkü arş bu bütüne dâhil değildir. Şöyle de denilebilir: Rivayetlerden ve dirayetlerden böyle olduğu bilinmekte olduğu için Arşın mutlak olarak ilk yaratılan hâdis varlık olması, hakkında tartışma olmayan bir meseledir. Üzerinde tartışılan konu arştan sonra yaratılan ilk hâdis varlığın hangisi olduğudur. Âyetin ifadesi, arşın, diğer hâdis cisimlerin yaratılmasından önce su üstünde olduğuna delâlet edince bu da arştan sonra yaratılan hâdis varlıkların ilkinin su olduğuna delâlet eder. Bu nokta üzerinde düşün. 


(Meselel: (“O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O'nun katına çıkar.” (Secde, 32/5) Âyeti| 


(55) Allah Teâlâ bu âyette şöyle buyurmaktadır: “O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler O'nun katına çıkar.” yani O'nun ilminde mevcut olur. “Sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde.” (Secde, 32/5) Yani uzun bir zaman diliminde ki, bununla kastedilen, tedbir ile vuku arasındaki zamanın uzamasıdır. 


(56) Bu âyetin anlamı konusunda şöyle denilmiştir: “O, emredilen taatleri vahiy ile semadan yeryüzüne indirerek düzenler, sonra ihlas sahibi olanların ve hâlis amellerin azlığı sebebiyle ancak uzun bir zaman dilimi 


geçmesi müstesna O'na hâlis olarak yükselmez.” 


(57) Derim ki, bunun açıklaması şöyledir: Yükselmenin, ancak uzun bir zaman diliminde gerçekleşmesi sebebiyle değil, ihlas sahibinin az olması ve salih amelin nadir olması sebebiyle hâlis amel, O'na yükselinceye kadar uzun bir zamanın geçmesi gerekir. Dolayısıyla “Hâlis amellerin azlığı bu amellerin yavaş yükselmesini gerektirmez, aksine sadece az olmasını gerektirir.” şeklinde ileri sürülen itiraz? geçerli değildir. 


1 bk. Zemahşeri, e/-Keşşâf, V, 28. 
2 Buitiraz için bk. Ebussuüd Efendi, İşş4du Akli 5-Selim, VL, 387. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(Mesele): “Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. 
Fakat “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır.” (Secde, 32/13) Âyeti 


(58) Bu âyetle ilgili olarak denildi ki, “Bu âyet zâhiri ile iki fırkanın yani insanlar ve cinlerin tamamının cehenneme girmesini gerektirir.” Eserlerden, haberlerden ve diğer âyetlerden anlaşılan ise bunun aksidir. 


(59) Müfessirlerden bazıları buna şu şekilde cevap vermiştir: Bu söz, hepsinin cehenneme girmesini gerektirmez. Aksine cehennemin dolacağı bir miktarda insanlar ve cinler cehenneme girecektir. Tıpkı “Keseyi, dirhemlerle doldurdum” denildiğinde bu söz, bütün dirhemlerin keseye girmesini gerektirmez.' 


(60) Allâme Devvâni, bu izahı şu şekilde reddetmiştir: “Bu söz, “Dirhemlerin tamamıyla keseyi doldurdum” sözünün benzeridir. Bu söz ise zâhiri ile tüm dirhemlerin keseye girmesini gerektirir. Dolayısıyla bu konuda söylenecek söz, tartışılan konuda söylenen söz gibidir.” Sonra Devvâni şöyle demiştir: “Doğru olan şöyle cevap verilmesidir: Âyetteki “ecmain” sözcüğü ile kastedilen, sınıfların yani cinler ve insanların umumileştirilmesidir. Bu ise bütün fertlerin cehenneme girmesini gerektirmez. Nitekim “Torbayı bütün yiyecek türleriyle doldurdum” dediğinde bu söz, torbada ancak yiyeceğin her bir sınıfından bir şey olmasını gerektirir, bütün yiyecek fertlerinin torbada olmasını gerektirmez. “Meclis, her türden insanla doldu.” sözü de böyle olup, bu söz mecliste bütün insanların olmasını gerektirmez. Aksine her sınıftan bir ferdin olmasını gerektirir. Bu durum açıktır. Buna göre “ecmain” sözcüğünün ifade ettiği anlam açığa çıkar. Zira bu sözde, kendilerinin cehenneme girmeyeceğini iddia eden yahudilere ve diğerlerine bir reddiye söz konusudur.” 


(61) Derim ki, burada tartışmaya açık bir konu vardır. Çünkü âlimlerin açıkça belirttiklerine göre, “küll” ve “ecmain” sözcükleri ile te'kidin faydası, bütün fertleri kapsamanın ve ihata etmenin söz konusu olmadığı vehmini ortadan kaldırmaktır. Devvâni'nin verdiği iki misalde ise sözün bütün fertleri kapsaması/şümulü, “cemi” kelimesinin sınıflara izafe edilmesinden kaynaklanmaktadır. Nasıl böyle olmasın kil Şayet “Yiyeceklerin tamamıyla torbayı doldurdum” şeklinde, yukarıdaki cümlede geçen “esnâf/sınıflar” sözcüğü düşürüldüğünde, bu- 


nun hakkında söylenecek söz, tartışılan meselede söylenen söz gibi olur. 





1 bk. Râzi, Mefâihw/-Gayb, Dâru'l-Fikr, Beyrut 1981, XXV, 180; Şehabeddin el Hafâci, Höşiyetüiş-Şihâb 
alâ Tefsiri 7-Beyzâvi, Dâru Sâder, Beyrut ty., V, 150. 
2 bk. Devvâni, Enmizeci-Ulüm, Mecmau'l-Buhüsü'l-İslâmiyye, İran 1411, 222. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Aynı şekilde Devvâni'nin, cehenneme girmeyecekleri iddiaları konusunda yahudilere ve diğerlerine reddiyenin söz konusu olduğu şeklindeki sözü de doğru değildir. Çünkü onlar, cehenneme asla girmeyeceklerini değil, ateşin kendilerine ancak sayılı günler dokunacağını iddia etmektedirler. 


(62) Dahası, derim ki Beyzâvi, Hüd süresinde “Rabbinin, «Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım» sözü yerini buldu.” (Hüd, 11/119) âyetinin tefsirinde şöyle demiştir: “Yani “cinlerin ve insanların asi olanları ile dolduracağım' ya da ikisinden biri ile değil, ta- 


mamen ikisi ile dolduracağım' anlamı kastedilmektir.”' 


(63) Bu açıklaması ile Beyzâvi, “ecmain” sözcüğünün ifade ettiği anlamın, ya “cinlerin ve insanların asi olanları” şeklinde bir muzâf takdiri ile cinlerden ve insanlardan asi olan bütün fertleri kapsaması olduğuna ya da cehenneme gireceklerin iki gruptan biri ile sınırlı olmadığının açıklanması olduğuna dikkat çekmiştir. Bu ikinci anlam, iki grubun tüm fertlerini kapsamayı gerektirmez. Ancak bu sonuncu anlam, “ecmain” sözcüğünün, tesniye için te'kid olarak kullanılmasının mümkün olduğuna delâlet eder ki, bu araştırmaya açık bir konudur. 


(64) Derim ki, burada cinler ve insanlar ile kastedilenin, İblis'e tâbi olanlar olması muhtemeldir. Çünkü Kur'ân'ın bir kısmı, diğerini tefsir eder. Nitekim Allah Teâlâ, şöyle demiştir: “Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” (Sâd, 38/85) Bu ifadenin gerektirdiği anlam, İblis'e uyanların tamamının cehenneme girecegidir. Yukarıdaki âyetin anlamının da bu şekilde olmasında hiçbir sakınca yoktur. Bunu bu şekilde düşün. 

(65) Tefsir ilmine dair bu kadar bilgi ile yetinelim. Zira “Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.” (Kehf, 18/109) 





1  Beyzâvi, Envâru?-Tenzil, VI, 156. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


2. Kıraat İlmi" 


(66) Kıraat ilmi, Kur'ân'ın i'rabının ve kelimelerinin okunuş şekilleri/ vücuhunun ve mütevatir olanlarının mütevatir olmayanlarından, meşhur olanlarının da şâz olanlarından ayrılacağı şekilde geliş yollarının ve râvilerinin incelendiği bir ilimdir. Bu ilim sayesinde ihfâ yapılanla idgam yapılan, ince okunan ile kalın okunan harflerin arası ayrılır ve yine ihtilas ile okunan harflerle tam okunan harfler, işmam ile okunan harfler ile ravm 


yapılan harfler birbirinden temyiz edilir. 


Mesele: Kıraat Vecihlerindeki İhtilafın Kaynağının Bilinmesi 


Üzerine 


(67) Bu hususta şu rivayetlere tutunulmuştur: Buhari'nin rivayet ettiğine göre Ömer b. el-Hattâb (r.a.) şöyle demiştir: “Resülullah (s.a.) hayatta iken Hişâm b. Hakim'i Furkân süresini okurken işittim. Onun okuyuşuna kulak verdim. Bir de baktım ki, Resülullah'ın (s.a.) bana okutmadığı birçok değişik kelimeler/kıraat ile okuyor. Neredeyse namazda üzerine çullanacaktım. Fakat selâm verip namazı bitirinceye kadar sabrettim. 
Namazı bitirince yakasına yapıştım ve “Senden dinlediğim bu süreyi sana kim böyle okuttu?” dedim. O da bana “Resülullah (s.a.) böyle okuttu.” 
dedi. Bunun üzerine ona, “Yalan söylüyorsun. Resülullah (s.a.) bana, senin okuduğundan farklı şekilde okuttu.” dedim. Onu doğruca Resülullah'a (s.a.) götürdüm ve “Bu adam, Furkân süresini senin bana okutmadığın şekillerde/harfler üzere okuyor.” dedim. Bunun üzerine Resülullah (s.a.) 
bana “Onu bırak!” dedi ve ardından, “Oku! Ey Hişam.” dedi. Bunun üzerine Hişam, yine kendisinden duyduğum şekilde süreyi okudu. Resülullah (s.a.) “Bu şekilde indirildi.” dedi. Sonra bana, “Sen oku! Ey Ömer” dedi. 
Ben de Resülullah'ın (s.a.) bana okuttuğu şekilde okudum. Bunun üzerine Resülullah (s.a.) yine “Bu şekilde indirildi. Bu Kur'ân, yedi harf üzere indirildi. Ondan kolayınıza geleni okuyun!” dedi. Bir rivayette de “Bunların hepsi şâfi ve kâfidir dedi.” şeklindedir. 





* o Çev. Yavuz Fırat 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(68) Abdurrahman b. Ebi Bekr'in (r.a.) babasından rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber'e Cebrail şöyle dedi: “Ey Muhammed! Kur'ân'ı bir harf üzere oku!”. Mikail de “Bunu artır!” dedi. Hz. Peygamber de onu yedi harfe varıncaya kadar artırdı. Bunun üzerine Mikail şöyle dedi: “Kur'ân'ı yedi harfe göre oku! Azap âyetini rahmet âyetiyle, rahmet âyetini de azap 


âyetiyle bitirmediğin sürece bunların hepsi de şâfi ve kâfidir.” 


(691 İbn Şihâb'ın, Mesleme kanalıyla Hz. Peygamber'den rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber İbn Mes'üd'a şöyle demiştir: “Önceki kitaplar tek harf/kıraat üzere tek kapıdan/yoldan inmekteydi. Ancak bu Kur'ân yedi harf üzere yedi kapıdan inmektedir.” 

(70) Ebü Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Kur'ân yedi harf üzere indirilmiştir. Bunu tartışmak küfürdür. Ebü Hüreyre bunu üç defa tekrar etmiştir. Kur'ândan bildiklerinizle amel edin, 


bilmediklerinizi de bilenlere sorun!” 


Mesele: (Yedi Harfin Anlamı Üzerine) 


(71) Hadiste geçen yedi harf'in anlamı konusunda ihtilaf edilmiştir. 
Yedi harfin hamledilebileceği en doğru izah şudur: Yedi harf ile kastedilen, Kur'ân'ın değişik yerlerine dağılmış, lafız ve mânaya yönelik olarak dikkate alınacak yedi yöndür. Bunun, yazım şekli ve kelimelerin şekilleriyle bir ilgisi yoktur. Çünkü Hz. Peygamber, yazı ve kelimelerin şekilleri ile uğraşmamış bir ümmi idi. Bu durumda onun kelimelerin şekillerini dikkate 


alması nasıl mümkün olabilir ki! 

(721 Bu yönlerin yedi ile sınırlandırılmasının şekli şöyledir: İki kıraat arasındaki ihtilaf 1. ya tek tek kelimelerin sabit kılınmasına veya düşürülmesine yöneliktir 2. veya bizzat kelimenin değiştirilmesine yöneliktir 3. ya da lafza ilişkin ârızi bir duruma yöneliktir. 

(731 Birincisi iki türlü olur: 

Birinci türü, anlamın değişmemesidir. Mesela iç ale Uk (Yâsin, 36/35) okunan yerde, esl & İşe Uş okunması böyledir. Çünkü bu durumda ism-i mevsül, kendisine râci bir aid zamirini gerektirmektedir ki, 


zamirin açık olmaması anlamı değiştirmez. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İkinci türü ise anlamın değişmesi şeklindedir. Mesela KG izi izLe iL Kg (Tâhâ, 20/15) kıraatının, bazılarının kıraatında 38İ izi ieLili İ 

çi > iğ El “kendimden” ilavesiyle olması böyledir. 

(74) İkincisi üç türlü olur: 

Birinci türü, anlamı aynı olduğu hâlde kelimenin değişmesidir. Mesela &yİL Gİ öy iş 3» (Nisâ, 4/37) âyetinde Ja, şeklinde okunan keliai. gal şeklinde okunması böyledir. Vi dö ma gl âzk3b (Bakara, 2/1280) âyetinde 55524 şeklinde okunan kelimenin, ö;.4:4 şeklinde okunması! da böyledir. Yine 4âi.>-13 âXx2 Yi (Yâsin, 36/29) okunan yerde â.$; Yı 


s4>13 şeklinde okunması da böyledir. 


İkinci türü, anlamı zıt olduğu hâlde iki kelimenin değişmesidir. Mesela gi Sİ il âeLal ölb (Tâhâ, 20/15) âyetinde 3 kelimesi, hemzenin zammeli okunması hâlinde “gizlerim” anlamına, iyi şeklinde hemzenin 


fethalı okunması hâlinde de “açığa çıkarırım” anlamına gelir. 


Üçüncü türü ise anlamın birbirine zıt olmayacak şekilde farklı olması ile birlikte iki kelimenin değişmesidir. Mesela £ yi lb (Kâria, 101/5) okunan yerde, 4 ,&Xİl 5, .21$ şeklinde okunması böyledi Yine gb pi &» 25 (Vâkıa, 56/29) okunan yerde, > , 25 yi 3 okunması da böyledir. 

(751 Üçüncüsü de iki türlü olur: 

Birinci türü, kelimenin yerinin değişmesidir. Mesela 5, del; 4ĞSİL 32) (Kâ£, 50/19) okunan yerde, > GENEL EE 3 şeklinde okunması böyledir. 

İkinci türü ise i'rab değişikliğidir. Mesela gi Gi öğ Ol (Kehf, 18/39) okunan yerde, İSİ Cİ şeklinde okunmasıdır. Yine 4S sil Sab (Hid, 11/78) okunan yerde, EE 5zbi şeklinde okunması da böyledir. 





1 Sadece Nâfi", bu şekilde okumuştur. Diğer kıraat imamları ve cumhur 5 5224 şeklinde okumuştur. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(76) Bu izahtan, “yedi harf” ile kastedilenin yedi imamın kıraatı olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla yedi harfın izah edilen şekilde olması, kıraatların on vecih yani kıraat-ı aşere olacak şekilde ihtilafına aykırı değildir. 
Bu on vecih de Kureyş, Temim, Kays ve benzeri kabilelerin kullanımıdır. 
Çünkü Kur'ân onların kullanımları ile inmiştir. Zira bu kabileler, Hz. Peygamber'in kavmi olup, bunların kullanımları da kullanımların en fasihidir. Çünkü onlar, Kâbe'ye komşu olan kabilelerdi. Diğer kabileler Kâbe'ye gelirler, bu kabileler ile konuşurlar ve her kullanımdan en fasih olanını seçerler ve böylelikle fasih konuşan kimseler hâline gelirlerdi. 

(771 Merkezi şehirlerde yaşayanların yedi imamın yani Nâfi“, İbn Kesir, Ebü Amr, İbn Âmir, Âsım, Hamza ve Kisâf'nin kıraatı ile yetinmeleri, İnam Ebü Bekr b. Mücâhid'i taklit etmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Zira İbn Mücâhid, hicri üçüncü asrın başlarında K714bö/5-Seb a isimli kitabını yazmış, bu sebeple mesele, insanlar açısından problemli hâle gelmiş ve yedi harf ile bu yedi imamın kıraatlarının kastedildiğini zannetmişlerdir. Yukarıdaki açıklamalardan yedi harften neyin kastedildiğini öğrenmiş oldun. Artık cahillerden olma! 

(78) Nitekim Ebü Ali Ehvâzi, şöyle demiştir: “Biz, yedi imamın kıraatı, yedi harfi toplamıştır, demiyoruz. Nakil konusunda bilgisi olmayan bazı kimseler, bir kimsenin bu yedi kıraatı iyice öğrendiğinde bunun yedi harfi de ihtiva ettiğini zannetmektedirler. Bu açık bir yanılgı ve yanlıştır.” 

(791 Hafız Ebu'l-Alâ da Gayetü?-İhtisâr isimli eserinde yetmiş civarın- da tarikten gelen otuz üç rivayetten oluşan on kıraatı saymış ve “Ben bu kitapta meşhur olan rivayet ve tarikleri vermekle yetindim.” demiştir. 

(80) Ebü Ali de e/-/z4h isimli eserinde yüz elli beş rivayeti ve bunun kat kat fazlası tarikleri toplayarak “Bunların hepsi de nakil, zabt ve sağlam- 


lik noktasında meşhurdur.” demiştir. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Kıraatların Sıhhat Şartları Üzerine| 


(81) Mütevatir nakille gelen ve mutlak olarak Arap diline ve Osman Mushafı'nın hattına uygun olan her kıraat, yedi harften olup, hükmü ise üzerinde ittifak edilmiş kıraatın hükmü gibidir. Bu yüzden yedi kıraatın nakli farz-ı kifâyedir, denilmiştir. Çünkü bunlar mucize olan Kur'ân'ı koruma açısından onun parçalarıdır. Bu sayılan üç özelliği taşımayan kıraatlar ise şâzdır. Hüküm olarak da cevaz hükmüne sahiptir. Zira kesinlik ifade etmediği için, namazda kıraat farzı, bunlarla yerine getirilmiş olmaz. Bununla birlikte Kur'ân olma ihtimaline binaen namazda okunduğu takdirde namazı bozmaz. 


(82) Bu durumda “Enes'in (r.a.), “Resülullah zamanında Kur'ân'ı dört kişi cem etmişti.” sözü dururken kıraatlar konusunda tevatür nasıl mümkün olabilir ki!” şeklinde bir itiraz ileri sürülemez. Çünkü biz diyoruz ki tevatür konusunda dikkate alınan nokta, sayı değil kesin bilginin oluşmasıdır. Sahâbenin hepsi de âdil ve güvenilirdir. 


Mesele: «5 -, Y Âyetindeki İki Kıraat Arasındaki Fark 


(83) Allah Teâlânın «5 <5 Y& (Bakara, 2/2) sözünde meşhur olan kıraat a 5 &.., Y “lâ reybe fih” şeklindeki fethalı kıraattır. 

(84) Keşâf sahibi Zemahşeri şöyle demiştir: “Ebu/ş-Şa sâ, bu âyeti Y «> Ö) la reybun fıh” şeklinde ref ile okumuştur. Bu kıraat ile meşhur kıraat arasındaki fark şudur: Meşhur olan kıraat, istiğrak anlamını gerekti- 


rirken! diğeri gerektirmez, sadece mümkün kılar.” 


(85) Keşşâf'ın bazı şârihleri, Zemahşeri'nin bu açıklamasına şu şekilde itiraz etmiştir: “Nekre olarak kullanılan kelime, bir cins içinde belirsiz bir fert/ferd-i münteşir olup, o şeyin hakikatine eşittir. Dolayısıyla nekrenin nefyedilmesi, cinsin hakikatin nefyedilmesi demektir. Buna göre iki kıraat arasında nefyin umumunu gerektirme konusunda hiçbir fark yoktur.” 


(86) Bu itirazı reddetme konusunda derim ki:? Kabul edildiği üzere cins isim, eğer tenvin almış müfret bir kelime olursa cinsin tamamı ve teklik/vahdet anlamı taşır; eğer tesniye veya çoğul ise sayı anlamı taşır. Şöyle ki, bazen sözün kendisi için söylendiği maksat, cinsin tamamı olur ki, bu durumda nekre, umum anlamını gerektirir. Çünkü cinsin yokluğu, kapsamına giren her bir ferdin yokluğunu gerektirir. 





1  Bunagöre her türlü şüphenin nefyedilmiş olmasını gerektirir ki “Onda hiçbir şüphe yoktur.” anlamına 
gelir. Ref şeklindeki kıraatta da bu anlamın kastedilmesi mümkündür ancak bunu zorunlu olarak gerektirmez. 

2  Zemahşeri, e-Keşşâf,1, 145. 

3 Müellifin bu izahı için bk. Molla Fenâri, Fis4/47-Bedâi"f? Usülü ş-Şerâi, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2006, Il, 71. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesela aziz 3.baj yl Y3 ZN çi BS ga Göz (En'âm, 6/38) âyetinde nekrenin, yani “dâbbe ve tâir” kelimelerinin kullanımı böyledir. Bazen de maksat, sayı olur ki, bu durumda nekre, umum anlamını gerektirmez. 
Çünkü “bir” veya “sayı” kaydı ile kayıtlanmış olanın nefyedilmesi, nefyin kayda yönelik olması sebebiyle bu, mutlakın nefyini gerektirmez. Mesela gizis Aİ ŞA Us yil peri Isiz8 Vb (Nahl, 16/51) âyetinde nekrenin yani 


ilâheyni ve ilâh kelimelerinin kullanımı böyledir. 


(87) Diğer yandan, cinsin nefyedilmesi, (45 Y “Hiçbir adam yoktur” sözünde olduğu gibi bazen siga açısından söz konusu olur. Bu yüzden bu tür sözlerdeki Y, “cinsi nefy için olan lâ” diye isimlendirilmiştir. Bazen U Ji “Hiçbir adam yoktur” sözünde olduğu gibi, cinsin nefyedilmesi istiğrak anlamı ifade eden “min” harfinin bulunmasından dolayı delâleten söz konusu olur. Bazen de “(5 pri ue G “Evde hiç kimse yoktur” sözünde olduğu gibi, cinsin nefyedilmesi kullanımdan kaynaklanır. İşte bu üç du- 


rum, cinsin nefyedilmesi anlamında nastır. 


(88) Bazen de cinsin nefyedilmesi konuşanın iradesinden kaynaklanır. 
Mesela J45, gele Wsözü böyledir. Şayet bu söz ile cinsin nefyi kastedilirse, bu takdirde umum anlamını ifade eder. Eğer bu söz ile 4-15 ye DI zl “Bana bir adam gelmedi.” anlamında olmak üzere 'racülün” kelimesindeki tenvinden anlaşılan “bir”in nefyi kastedilirse, bu takdirde (4 EL Ğ2l455 “Bana Bağdatlı bir adam gelmedi.” sözünde olduğu gibi nefiy, “bir” kaydına râci olur ve bu söz, iki veya daha fazla adamın gelmesine aykırı olmaz. Çünkü “Bana bir adam gelmedi, aksine iki adam veya adamlar geldi.” 
denilmesi doğru olur. Burada “İki veya daha fazla adam geldiğinde kesinlikle “Bir adam geldi.” denilemez. Bu durumda zikredilen söz, nasıl aykırı olmaz ve nasıl doğru olabilir ki!” diye bir itiraz yapılamaz. Çünkü biz diyoruz ki, “bir” kelimesinin iki anlamı vardır: Birincisi, “Zeyd” kelimesinde olduğu gibi, ister beraberinde başkası olsun ister olmasın, haddizatında tek kimsedir. Çünkü “Zeyd”, çok sayıda bir topluluk ile birlikte olsa bile haddizatında tek şahıstır. “Bir” kelimesinin ikinci anlamı ise tek başına olup, beraberinde başkasının olmamasıdır. Tesniye ve çoğulun parçası olan birinci anlamdaki “bir” kelimesidir. Yukarıdaki yes 3 HE U sözünde nefyedilen ise ikinci anlamda “bir” kelimesi olup, bu ise tesniye ve çoğulun 


parçası değildir. 
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108 KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(89) Bunu öğrendiğine göre «5 &,, YV şeklinde merfü olarak okunan kıraat, istiğrak anlamını ifade etmede nas olmaması noktasında (4; sU W “Bana bir adam gelmedi” sözü gibidir. Çünkü buradaki nefyin, tenvinden 


anlaşılan “bir” kaydına râci olması mümkündür." 


5 (90) İtirazcının “Cins içinde belirsiz olan fert/ferd-i münteşir, cinsin 
hakikatine eşittir, dolayısıyla ferd-i münteşirin nefyedilmesi, cinsin hakikatinin nefyedilmesidir.” şeklindeki sözüne gelince, deriz ki, ferd-i münteşir, “tek olma” şartı ile mahiyettir, mahiyetin kendisi değildir. Sen de biliyorsun ki, cins anlamını taşıyan emir sigası ile bazen cinsin nefyi, bazen de 

10  “teklik”in nefyi kastedilir. Bu konu üzerinde derinlemesine düşün. 





1 İşte ref kıraatında, meşhur olan diğer kıraatın ifade ettiği istiğrak anlamını kesin olarak ifade etmesini 
engelleyen ihtimal budur. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


3. Hadis İlmi" 
(91) Bil ki Kitap ve Hadis, Allah katından indirilmiş vahiy olmala- 


rı açısından birdir. Nitekim Allah Teâlâ'nın şu sözü bu hususu dile getirmektedir: “Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 53/4-3) Vahiy olmak bakımından aynı olmakla birlikte aralarında bazı farklar vardır. Bu farklar 


şöyle sıralanabilir: 


(92) Kitap, icaz ve meydan okuma özelliğine sahiptir. Hâlbuki hadis bu özellikte değildir. Kur'ân'ın lafızları, kendisiyle ibadet edilen/taabbüdi lafızlar olup, bu lafızların değiştirilmesi ve yerine aynı anlamı veren başka lafızların konulması câiz değildir. Hadiste ise durum bundan farklıdır. 
Ulemânın çoğunluğu, hadislerin mâna ile naklinin câiz olduğu görüşündedir. Kur'ân'ın lafızları levh-i mahfuzda yazılı olup, ne Cebrâil'in ne de Hz. Peygamber'in onda bir tasarrufta bulunması asla söz konusu değildir. 
Hadislere gelince; Cebrâil'e inenin sırf mâna olup, Cebrâil'in de ona ibare elbisesi giydirerek Hz. Peygamber'e bu ibarelerle açıklamış olması ya da onu aldığı gibi Hz. Peygamber'e ilham ederek Hz. Peygamber'in de bunu 


ifade edecek bir ibare ile açıklamış olması muhtemeldir. 


(931 Özetle hadis ilmi, Kur'ân'dan sonra ilimlerin en faziletlisi ve en âlâsı, bilgilerin en kıymetlisi ve en yücesidir. O, kendisinden dini ilim nehirlerinin ve şer'i bilgilerin kollara ayrıldığı bir kaynak gibidir. Esasen kadrinin yüceliğine ve zikrinin şerefine rağmen tefsir ilmi, Şâri'den (s.a.) 
yani Hz. Peygamber'den sâdır olan birtakım te'vil ve beyânlara dayanır. 
Mesela Allah Teâlâ'nın “Namazı kılın!” sözü, mücmel/kapalıdır. Namazın miktarını, rekâtlarının sayısını, farzlarını, nafilelerini, şeklini ve âdâbını tarif eden ise Sünnettir. Diğer şer'i ilimler, bu iki ilimden kaynaklanır ve bu ikisine dayanır. Şeref ve fazilet olarak bu ikisi yeter. Buna göre hadis, kendisiyle Hz. Peygamber'in sözlerinin, fiillerinin ve hâllerinin bilindiği ilim olup konusunun bilinmesi de bu tanıma dâhildir. Gayesi ise iki dünya saadetini kazanmaktır. Hadis ilminin mahiyeti budur. Şimdi bazı hadislere 


yer vererek bunların izahı hakkında konuşalım. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Birinci Hadis 
(94) Ebü Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle bu- 


yurmuştur: “Allah Teâlâ, yapmadıkları veya konuşmadıkları sürece ümmetimden nefislerinin verdiği vesveseyi aftetmiştir.” 


(951 Bil ki bu hadis ile Allah Teâlâ'nın “İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.” (Bakara, 2/284) âyeti arasında bir tearuz/çatışma söz konusudur. Müfessirlerden bazıları ikisinin arasını uzlaştırma konusunda şöyle demiştir: İnsan, hatırına gelen fakat kerih görüp de nefsinden uzaklaştırması mümkün olmayan şeylerden hesaba çekilmez. Çünkü bu tür şeyler, güç yetirilemeyen şeyler konumundadır. Hadis, bu anlama hamledilir. Fakat insanın içine yerleştirdiği ve gerçekleştirmeye azmettiği türden aklına gelen şeylere gelince, “O sizi kalplerinizin kazandığı yani bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar.” (Bakara, 2/225) âyetine göre, bunlardan dolayı hesaba çekilir. Âyette kastedilen budur. 

(96) Bir görüşe göre de bu âyet, “Bu amelleri, açık veya gizli bir şekilde işlemeniz hâlinde Allah bundan dolayı sizi hesaba çeker” anlamında olup, âyet ile hadisin ifade ettiği anlam arasında bir çatışma söz konusu değildir.' 

(97) Diğer bir görüşe göre ise bu âyet “Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz.” (Bakara, 2/286) âyeti ile neshedilmiştir. Nitekim neshin, özellikle inşât ifadelerde olması ve haberlerde söz konusu olmaması gizli değildir. 


(98) Derim ki, âyette “fi enfüsiküm” ifadesi ile kastedilen, nefiste asli bir şekilde hâsıl olup, ayni varlık olarak bulunan kin, haset, kibir, ucb yani kendini beğenme, nankörlük, sabırsızlık gibi kötü alışkanlıklar ve kınanan huylardır ki, bunların nefiste ayni varlık olarak yer etmesi, nefsin bunlarla muttasıf olmasını gerektirir. Masiyetlerin ve kınanan huyların düşünülmesine gelince ki, hadisteki “nefislerinin verdiği vesvese” ifadesi ile kastedilen budur; bu, nefsin bu tür huylar ile muttasıf olmasını gerektirmediği için, dış dünyada varlığa çıkarılmadıkça bunlardan dolayı kişi hesaba çekilmez. 
Nitekim Hz. Peygamber bu noktaya “yapmadığı veya konuşmadığı sürece” ifadesiyle işaret etmiştir. Buna göre hadisin anlamı, “Allah, masiyeti düşünmelerinden dolayı ümmetimi cezalandırmaz, ancak bunları yapmaları sebebiyle cezalandırır.” şeklindedir. 





I bk. Nisâbüri, Garâibü/-Kurân ve Rağdibü-Furkân (Tefsiru'n-Nisâbürd), Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1996, LI, 85. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(99) Dersen ki, tasavvur, kesin karar verme ve azmetme sınırına ulaştığında Allah, bundan dolayı hesaba çeker, zira o şöyle buyurur: “Fakat o sizi kalplerinizin kazandığı yani bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar.” (Bakara, 2/225) 


(100) Derim ki, gerçekte hesaba çekilmeye neden olan şey, dış dünyada masiyeti işlemeye kesin karar verme/azm-i musammemdir. Bu ise ihtiyari fiillerin başlangıcı sayılan ve âlimler tarafından icmâ, yani kesin karar diye isimlendirilen nefsâni keyfiyetlerdendir. Hadis ve âyetin arasının bu şekilde uzlaştırılması, bana ait olup, buna iyice sarıl ve üzerinde düşün. 

İkinci Hadis 

(101) İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Allah Teâlâ şöyle dedi: Âdemoğlu, hakkı olmadığı hâlde beni yalanladı ve yine hakkı olmadığı hâlde beni ayıpladı. Beni yalanlaması, “Beni ilk defa yarattığı gibi yeniden asla diriltemeyecek.” demesidir. Oysa benim için ilk yaratma, yeniden diriltmekten daha kolay değildir. Beni ayıplaması ise “Allah çocuk edindi.” demesidir. Oysa ben, bir olan, her şeyin kendisine dayandığı, doğurmamış ve doğrulmamış Allah'ım. Hiç kimse benim dengim değildir.” 

(102) Bazı hadis şârihleri şöyle demiştir: “Bu hadis-i şerifte yeniden dirilmenin/iadenin imkânını ifade eden bir burhana işaret vardır. Bu da şudur: Bedenin maddeleri, süretleri ve gerçekleşmesi bedene bağlı diğer şeylerin varlığı mümkün olmasaydı, bunlar başlangıçta da var olamazdı. 
Hâlbuki var olmuştur. Varlığı mümkün olan bir şeyin ikinci defa var olması, zâtı itibariyle imkânsız olmaz. Aksi takdirde zâtı açısından mümkün olan bir şeyin, zâtı açısından imkânsız bir şeye dönüşmesi gerekirdi ki, bu imkânsızdır.” 

(103) Derim ki, ilgili yerlerde açıklandığı üzere özünden dolayı imkânsız varlık (lizâtihi mümteni), hârici varlığın yönlerinden herhangi birinin kendisi için kesinlikle özünden dolayı mümkün olmadığı varlıktır; yokluktan sonrakivarlıkvezaman söz konusu olduğundaikinci zamanda varlık gibi kendisi için özel bir var olmanın imkânsız oluşu değildir. Çünkü âlimler, mümkün bir varlık olmasına rağmen zamanın, yokluktan sonra varlığının, varlık- 


tan sonra yokluğunun imkânsız olduğu konusunda burhan getirmişlerdir. 
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Çünkü mümkün varlık, kendisi hakkında varlık ve yokluk ihtimalleri imkânsız olmayan varlıktır. Varlık ve yokluğun bütün yönlerinin kendisi hakkında mümkün olması ise gerekli değildir. Aksine varlığın, genel anlamda mümkün olması, imkân noktasında yeterlidir. Dolayısıyla bedenin, mutlak olarak ve ilk zamanda varlığı imkânsız olmadığı hâlde ikinci zamanda varlığının imkânsız olması mümkündür ve bunda yukarıda belirtilen mümkünün imkânsıza dönüşmesi durumu yoktur. Aksine seyyal arazlarda olduğu gibi genel olarak ve geçmiş zamanda varlığı daima mümkün; izleyen zamanda olmasıyla kayıtlı varlığı ise dalma imkânsızdır. 


(104) Dersen ki varlık haddizatında tek bir durum olup, hakikati ve zâtı itibariyle başlangıç ve iâde açısından farklılık göstermez. Aksine farklılık, zamana izafet açısından söz konusudur. Dolayısıyla iki açıdan varlık, mümkünse imkânı, mümkün değilse imkânsızlığı gerektirir. 


(105) Derim ki, varlığın tek bir hakikat olması, sadece muktezasının farklılığının imkânsız oluşunda müessirdir ki, bu konuda tartışma yoktur. 
Tartışma ise şu konudadır: Yokun/ma'dumun mahiyetinin, mutlak varlık ile muttasıf olması imkânsız olmadığı hâlde mukayyet varlık ile muttasıf olmasının imkânsız olması niçin mümkün olmasın! 


(106) Bu durumda “Bir şeyin, üzerine yokluk ârız olduktan sonra imkânsız ve bundan önce mümkün olması câiz olsaydı, iki varlığın farklı olması sebebiyle hâdis olanın, yokluğu zamanında varlığının imkânsız olması, varlığı zamanında da varlığının zorunlu olması câiz olurdu ve yaratıcının ispatı kapısı kapanırdı.” denilemez. Çünkü biz, diyoruz ki, hâdis olanın, muayyen bir vakitte varlığını gerektirmesi câiz değildir. Aksi takdirde o muayyen vakitten ayrılmazdı ve bu vakitte daima var olurdu. Böyle bir şey ise bâtıldır. 
Şöyle ki, hudüs vasfı ile yani zamana bitişik olma vasfı ile hâdis olan, zâtında başkasına muhtaçtır, bu yüzden bizatihi zorunlu varlık olması düşünülemez. 


(107) Cevap konusunda uygun olan şöyle denilmesidir: Önceki varlığı üzerine yokluğun ârız olmasından sonra mahiyetin, varlık ile muttasıf olması, imkânsız olsa bu imkânsızlığın kaynağı ya öncesinde yokluğun bulunması ya da öncesinde varlığın bulunması olurdu. Zira zaruri olarak bilinmektedir ki, imkânsızlık noktasında ikisinin bir araya gelmesinin hiçbir etkisi yoktur ve ikisinden hiçbiri, imkânsızlığın kaynağı olmaya uygun değildir. Birinciye yani öncesinde yokluğun bulunmasına gelince, bu, o şeyin mahiyetinin hudüs vasfı ile muttasıf olmamasını gerektirir. İkinciye yani öncesinde varlığın bulunmasına gelince, bu da o şeyin mahiyetinin bekâ vasfı ile muttasıf olmamasını gerektirir. Bunun üzerinde düşün! 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Üçüncü Hadis 


(108) Hz. Peygamber'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Sizden biri savaştığında karşısındakinin yüzüne zarar vermekten sakınsın. Çünkü Allah, Âdem'i kendi süretinde yaratmıştır.” 


(109) Bil ki bu hadis, müteşabih hadislerdendir. Mücessime, Allah Teâlâ'nın bıyığı terlememiş, sakalı çıkmamış genç bir insan süretinde olduğu konusunda bu hadise tutunmuştur. Bu yüzden âlimler bu hadisin tevili konusunda ihtilaf etmiştir. Şöyle ki, âlimlerin çoğu, hadisteki “alâ süretihi” ifadesindeki mecrur zamiri, Âdem'e göndermişlerdir. Fakat bunun uzatılacak bir tarafı yoktur. Zira bazı rivayetlerde “Rahmân'ın süreti” şeklinde iken zamir, nasıl Âdem'e râci olabilir! Bu yüzden zamir, Allah Teâlâ'ya râcidir. 

(110) Kabule uygun olan doğru izah, süret ile kastedilenin sıfat olmasıdır. Buna göre hadisin anlamı, “Allah, Âdem'i diri, bilen, işiten, gören, kudret sahibi, dileyen, konuşan olarak yarattı.” şeklindedir. Nitekim Allah Teâlâ da vardır, diridir, bilendir, işitendir, görendir, kudret sahibidir, dileyendir ve konuşandır. Ancak insanın varlığının ve sıfatlarının aksine Allah'ın varlığı ve diğer sıfatları, zâtının gereği, bilakis zâtının aynıdır. Dolayısıyla sıfatların aslı müşterektir. Farklılık kemâl ve noksanlık, kadim ve hâdis oluş noktasındadır. Bu hükümler, ancak sıfatların mevsufa nispet edilmesinden kaynaklanmıştır. Çünkü keşif ve tahkik ehli imamlar tarafından kabul edildiği üzere, sıfatların mevsüfta birtakım hükümleri olduğu gibi aynı şekilde mevsüfların da sıfatlarda söz konusu olan birtakım hükümleri vardır. 
Çünkü mesela ilim ve kudreti ele alacak olursak bu sıfatlarla muttasıf olan kişi âlim ve kâdir olur. Zira ilim ve kudret, kadim olana nispet edildiğinde kadim olur, hâdis olana nispet edildiğinde ise hâdis olur. Var oluşta, vâcib oluşta ve diğer sıfatlarda zât ve zâti oluşun; ilim, kudret, irade ve kıdemde şümül ve kemâlin; kelâmda tek oluşun kendisine nispet edilmesinde olduğu gibi, bu yedi sıfatı, Hak Teâlâ'ya nispet edilmesinden kaynaklanan kemâl özelliğinden tecrit ettiğimizde bu sıfatlardan hiçbirisi insandan uzaklaşmaz. İşte bu sıfatlarla muttasıf olması sebebiyledir ki, insan, en kâmil şekilde diri olan, en kâmil şekilde işiten, en kâmil şekilde gören, kâmil kudretle kâdir, irade edilenin kendisine aykırı düşmeyeceği bir irade ile dileyen, zorunlu olarak var olan bir varlığa inanmakla yükümlü tutulmuş, O'nda kesinlikle bulunmayan bir sıfata itikat etmekle yükümlü tutulmamıştır. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Şayet bununla yükümlü tutsaydı, mükellefin bunu içten gelen/vicdani bir tasdik ile tasdik etmesi mümkün olmazdı. Allah'ın selâmı üzerlerine olsun peygamberlerin daveti, ancak Hak Teâlâ'dan beşeri yaratılış aynasında, ayna tarafından kaynaklanan noksanlıktan tenzih edilmesiyle birlikte açığa çıkan şeylere yöneliktir. 

(111) Bundan, Hz. Peygamber'in “Kendini bilen Rabbini bilir.” sözünün sırrı da açığa çıkar. Zira Allah Teâlâ, âleme dâhil ya da ondan hariç olmaktan mücerred ve münezzeh olduğu gibi, âlemde meleklerden oluşturduğu düzen vasıtasıyla orada istediğini yapar ve dilediğine hükmeder. 
Aynı şekilde haddi zâtında mücerred olan insan nefsi ne bedenin içindedir, ne de dışındadır. İnsani nefsin bedenle alakası tedbir ve tasarruf alakasıdır ki, insani nefis, bedeni, cismani kuvvetleri ve bedenine ait organları vasıtasıyla istediği gibi kullanır. İnsan, cismani fiillerden birini yapmayı istediğinde kalpte bulunan hayvani ruha ruhani bir ilkâda bulunur. Ki, bu hayvani ruh, mücerredât âlemine nispet edilmesi bakımından ruhların en düzgünü, en safı, onlara en yakın olanı ve en kuvvetli olanıdır. Kalp de atardamarlarda bulunan ruhlara bu ruhani ilkâda bulunur, ta ki, bu ilkâ insanın, harekete geçiren kuvveleri olan sinirlerin kaynağı olan beyne ulaşır. İşte o anda insanın uzuvlarından bu fiile uygun olan uzuv hareket eder ve ondan o fiil bu yolla sâdır olur. Kim kendi nefsini zâti ve selbi sıfatlarından ve fiillerinden oluşan bu keyfiyet üzere tanırsa, şanı yüce olan Rabbini bilmenin burçlarına doğru yükselmesi ona kolaylaşır ve bunun 


burhanı ona parıldar.' 





I bk. Ebussuüd Efendi, İşâdu Akli5-Selim, V, 549-550. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


4. Hadis Usülü İlmi" 


(112) Hadis usülü ilmi, kendisi ile hadisin türlerinin ve kısımlarının bilindiği bir ilimdir. Zira Hz. Peygamber'e nispet edilen şeylerin hepsi sahih değildir. 

(113) Deriz ki Hz. Peygamber'den nakledilen şeyler, üç kısımdır: 1. 
Doğru olduğu bilinen, 2. yalan olduğu bilinen ve 3. durumu bilinmeyen. 


(114) Birinci kısım, râvilerinin çokluğu her tabakada aklın, yalan üzere birleşmelerini imkânsız gördüğü bir dereceye ulaşan haberdir ki, bu haber, mütevatir diye isimlendirilir. 


(115) İkinci kısım, kati delile aykırı olup, tevili kabul etmeyen veya garib olması ya da dinde bir asıl olması sebebiyle yaygın olarak rivayet edilmesini gerektiren sebeplerin bulunduğu, bir konudaki aykırı bir duruma dair rivayettir ki, bu haber, uydurma/mevzü diye isimlendirilir. 


(116) Üçüncüsü ise üç kısımdır. Çünkü ya rivayetin doğru olma yönü ağır basar veya yalan olma yönü ağır basar ya da iki tarafı eşit olur. 
Birincisi, lafzı ve mânası, illetten sâlim olan ve adaleti bilinen, güvenilir râvilerin birbirinden rivayeti ile Hz. Peygamber'e muttasıl bir isnad ile ulaşan haberlerdir ki, bunlar sahih diye isimlendirilir. Bu tür haberler, hadis hafızlarının tedvin ettiği hadislerden olduğunda ve aralarında yaygınlık kazandığında meşhur diye isimlendirilir. Şayet bu tür haberi, bir hadis hafızı rivayet etmiş ve diğerleri de bunu inkâr etmemişse, bu haber garib diye isimlendirilir. Bazen garib tabiri kullanılır ve bununla tâbiinin sahâbiden rivayet ettiği hadis kastedilir ki, bu sahâbi bu hadis ile meşhur olmamıştır. 
İkincisi, lafzında düzeltilemeyen bir bozukluk/rekâket ve halel/kusur bulunan ya da bir âyetin, mütevatir haberin veya icmâ'ın aksine olması gibi, mânasında zaaf bulunan hadistir ki, bu hadis, sakim diye isimlendirilir. Ya da bu tür hadisin râvilerinden birinde cerhi gerektiren bir kusur ve töhmet bulunur ki bu hadis, zayıf ve münker diye isimlendirilir. Üçüncüsü, metninde herhangi bir illet, rivayetinde de açık bir boşluk bulunmayan, fakat bazı râvileri bizzat bilinmeyen veya râvisi bilinmekle birlikte râvinin vasfının bilinmediği hadistir. Birincisi yani tam olarak bilinmeyen eğer sahâbi ise hadis, mürsel diye; sahâbenin dışında biri ise munkatı' diye isimlendirilir. İkincisi yani vasfı bilinmeyen ise râvilerinin adaletinin bilinmediği hadistir ki, bu hadis, meçhul diye isimlendirilir. 





* Çev. Davut İltaş 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(117) Bil ki hadis ve fıkıh usülü âlimleri, zayıf hadisin dikkate alınmayacağı ve delil olarak kullanılmayacağı konusunda ittifak etmiştir. Dolayısıyla bu tür hadisler ile şer'i hükümler sabit olmaz. Bununla birlikte hadis 


kitaplarının içinde bunlara yer vermişlerdir. 


(118) Bunun açıklaması şudur: Hadisin zayıf olması sonuçta râviye yapılan ta'na râcidir. Bir kimseye göre cerhi gerektiren her sebep, herkese göre cerhi gerektirmez. Çünkü cerh sebeplerindeki ihtilaf alanı oldukça geniştir. 
Dolayısıyla birine göre zayıf olan hadis, başkasına göre zayıf olmayabilir, aksine üzerine birtakım meselelerin dayandırıldığı bir asıl olabilir. Kaynağı bu olan nice ihtilaflar vardır. Bu yüzden faydayı genelleştirmek için kitaplarda bu tür hadislere yer vermişlerdir. Yine bu tür hadislerin künhünü ve ricalindeki rekâketi tahkik etmeyen kimseler, zayıf hadislerden birçoğu ile istişhadda bulunmuş ve bu hadisler insanlar arasında meşhur olmuştur. 
Öyle ki, bu hadisler, kabul görmüş yaygın hadisler hâline gelmiştir. Onlar da bunu göstermek için, kitaplarda bu hadislere yer vererek bunların zaa- 


fına işaret etmişlerdir. 


(119) Evet, onların şöyle dedikleri vârittir: Amellerin faziletleri konusunda zayıf hadislerle amel etmek câizdir, hatta müstehaptır. Nevevi, bunu Kitâbü?-Ezkârda açıkça belirtmiştir.' Hiç şüphe yok ki, amelin câiz ve müstehap olması, yani her ikisi de şer'i hükümlerdendir. Zayıf hadisin gereğine göre amel etmek müstehap olunca bu amel, zayıf hadis ile sabit olur. Bu ise onların, şeri hükümlerin zayıf hadisler ile sabit olmayacağı şeklinde kabul ettikleri prensibe aykırıdır. 


(120) Bu işkâlin/sorunun giderilmesi konusunda derim ki, onların “Zayıf hadisle hükümler sabit olmaz.” şeklindeki sözlerinin anlamı şudur: Müctehidin ictihadi hükümleri ispat konusunda zayıf hadise tutunması ve herhangi bir meselede onu, görüşünün esası ve içtihadının dayanağı yapması câiz değildir. Bu ise bir kimsenin, onu kendine bir görüş edinmeksizin bir amelin fazileti konusunda vârit olan zayıf hadisle amel etmesinin müstehap olmasına aykırı değildir. Bazıları şöyle diyerek Nevevi'nin bu ifadesinden kurtulmaya çalışmıştır: Nevevf'nin kastı şudur. Herhangi bir amelin fazileti konusunda hasen veya sahih bir hadis sabit olduğunda o 


konudaki zayıf hadisin rivayeti câiz olur. 





I bk. Nevevi, Kirâbü/-Ezkâr, Dâru'l-Fikr, Beyrut 1994, 8. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(121) Allâme Celâleddin Devvâni bunu şöyle diyerek reddetmiştir: Bu tevilin, Nevevf'nin kastı olması bir yana, onun sözü ile kesinlikle bir bağlantısı yoktur. Zira zayıf hadis ile amelin cevazı ve müstehap olması ile mücerret olarak zayıf hadisin nakli arasında dağlar kadar fark vardır. Şöyle ki, herhangi bir amelin fazileti konusunda sahih veya hasen hadis sabit olmasa da bu konuda zayıf hadisin nakli, özellikle de zayıflığına dikkat çekmek süretiyle câizdir. Bunun benzeri hadis kitaplarında ve diğerlerinde yaygın 


ve çoktur. Biraz araştırma yapan buna şahit olur. 


(122) Sonra Devvâni şöyle demiştir: Kendisine dayanmaya uygun olan izah şudur: Herhangi bir amelin fazileti konusunda zayıf bir hadis mevcut olduğunda ve bu amel de kerâhet ve haramlığa ihtimali olan konulardan değilse, bu durumda bu hadis ile amel etmek, câiz ve müstehap olur. Çünkü bu şekilde hareket edildiğinde riskten emin olunmakta ve fayda umulmaktadır. Zira bu, ibaha ile müstehaplık arasında dönüp durmaktadır. Bu durumda ihtiyatlı tutum, sevabı umularak bu hadis ile amel edilmesidir. Fakat amelin hükmü haramlık ve müstehaplık arasında dönüp durduğunda bu hadis ile amelin müstehap olmasının bir yolu yoktur. 
Şayet amelin hükmü, kerahet ve müstehaplık arasında dönüp duruyorsa bu konudaki inceleme alanı geniştir. Zira bu durumda bu hadis ile amel etmede mekruha düşme tehlikesi, hadis ile ameli terk etmede ise müstehabı terk şüphesi vardır. Bu durumda bakılır, şayet kerahiyet ihtimali daha kuvvetli ve müstehaplık ihtimali daha zayıf olmak süretiyle kerâhet riski daha fazla ise bu takdirde terk etme yönü yapma yönüne ağır basar ve bu hadis ile amel etmek müstehap olmaz. Şayet kerahiyet riski daha zayıfsa -mesela gerçekleşmesi durumunda kerahet, müstehap olması takdirinde amelin terkini gerektirmeyecek derecede zayıf bir kerahetse- bu durumda ihtiyat, bu hadis ile amel edilmesidir. İki tarafın eşit olması durumunda, iyi bir incelemeye ihtiyaç duyulur. Zâhir olan, yine müstehap olmasıdır. 
Çünkü mübah olan şeyler, niyet ile ibadete dönüşür. Buna göre zayıf hadis sebebiyle müstehaplık şüphesi bulunan bir şey nasıl müstehap olmasın ki! 
Dolayısıyla zayıf hadis ile amelin câiz olması ve müstehap olması, şarta bağlıdır. Amelin câiz olmasının şartı, haramlık ihtimalinin bulunmaması, 


müstehap olmasının şartı da ayrıntılı olarak belirttiğimiz şekildedir. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(123) Burada belirtilmesi gereken bir nokta kaldı ki, o da şudur: Haramlık ihtimali bulunmadığında amelin câiz olması, zayıf hadis sebebiyle değildir. Zira hadis bulunmasa da amel câizdir. Çünkü aslolan, haramlığın yokluğudur. Bu durumda “Zayıf hadis haramlık ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.” denilemez. Çünkü biz diyoruz ki, zayıf hadisle beş hükümden yani vücüb, nedb, ibaha, kerahe ve hurmetten hiçbiri sabit olmaz. Haramlık ihtimalinin yokluğu, mübahlığın sabit olmasını gerektirir. İbaha ise şer i bir hüküm olup zayıf hadisle sabit olmaz. Muhtemelen Nevevi'nin yukarıdaki sözü ile kastettiği bizim belirttiğimiz husustur. Zira Nevevi, amelin câiz olmasını, müstehaplığa bir giriş olarak zikretmiştir. Özetle cevap şu şekildedir: Amelin câiz oluşu, başka bir şeyden bilinmektedir. 
Yine müstehaplık da aynı şekilde din işlerinde ihtiyatın müstehap olduğuna delâlet eden şer'i kâidelerden hareketle bilinmektedir. Dolayısıyla şer'i hükümlerden hiçbiri zayıf hadis ile bilinmemektedir. Aksine zayıf hadis, müstehaplık şüphesi sokmaktadır. Bu durumda ihtiyat, bu hadisle amel edilmesidir ki, ihtiyat, şer'in kâidelerinden hareketle bilinmektedir. Allâme Devvâni'nin sözü burada bitti.' 

(124) Devvâni'nin bu açıklamalarındaki zorlamanın sen de farkındasın. Bu konuda kendisine dayanmaya uygun olan, bizim belirttiğimiz açıklamadır. Bu konu üzerinde düşün. Hadis usülü konusunda bu kadarlık açıklama ile yetinelim. Hadis usülü ilminin peşinden usülü'd-din ilmi yani İslâm akâidini ele alan kelâm ilmi gelir. 





1  Devvâni, Enmüzecü'l-Ulüm, 280-281. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


5. Kelâm İlmi 
(125) Kelâm ilmi, en yüksek ilim diye de isimlendirilir. Çünkü şer'i 


ilimlerin tamamı, sonuçta kelâm ilmine bağlıdır ve bu ilimlerin konuları ve ilgili olduğu yönler, kelâm ilminde tespit edilir. Bu ilmin, şeri veya gayr-i şeri başka bir ilimde açıklanan prensipleri yoktur. 

(126) Kelâm ilminin konusu, bilinen/ma'lümdur. Çünkü kelâm, dini akâidin ispatı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması açısından ma'lümun hâllerinin incelendiği bir ilimdir. Zira bu ilmin meseleleri, iki şeyden biri ile ilgilidir. Birincisi yaratıcı için kıdem ve birliğin ispatı, cisimler için de hâdis oluş ve yeniden yaratılmanın sıhhatinin ispatı gibi, dini inanç esaslarıdır. İkincisi ise cisimlerin cevher-i fertten oluşması, boşluğun mümkün oluşu, hâlin yokluğu, ma'dumların ayrışmaması gibi, bu inanç esaslarının kendisine bağlı olduğu önermelerdir. Öyle ki, yaratıcının sıfatlarının birden fazla ve zâtında mevcut olduğuna inanma konusunda bu ikisine (hâlin yokluğu, ma'dumların ayrışmaması) ihtiyaç duyulur. Bu meselelerin konularını kapsayan şey, mevcut, ma'dum ve hâli kapsayan ma'lümdur. 
İnanç esaslarından olan bir şey ile ma'lâm hakkında hüküm verilirse inanç esaslarının bununla ispatı doğrudan olur. Şayet inanç esaslarına vesile olan bir şey ile ma'lâm hakkında hüküm verilirse inanç esaslarının bununla ispatı dolaylı şekilde olur. Bu uzaklığın da farklı mertebeleri vardır. Müteahhirân kelâmcılara göre, kelâmın konusu işte budur. 

(127) Mütekaddimün kelâmcılara göre ise kelâmın konusu, Allah Teâlâ'nın zâtıdır. Çünkü kelâm iliminde O'nun sübüti ve selbi sıfatları ve - ya âlemin yaratılması gibi dünyaya ya da cesetlerin haşredilmesi gibi ahirete ilişkin- fiilleri gibi, zâti arazları incelenir. eygamber gönderme, imam nasbetme gibi dünyevi, sevap verme ve cezalandırma gibi uhrevi hükümler 


de bu zâti arazlar kapsamında incelenir. 


(128) Mütekaddimün kelâmcıların, kelâmın konusuna ilişkin bu yaklaşımlarına şu itiraz yöneltilmiştir: Kelâm ilminde bazen bu belirtilen konuların dışında cevherler ve arazlar gibi konular, Allah ile ilişkisi kurulmaksızın genel olarak incelenmektedir. Bu durumda bu konular, kelâmın belirtilen konusuna nasıl dâhil olabilir! Mesela kelâmcıların “İki cevher tedâhul etmez”, Araz, bir yerden başka bir yere intikal etmez” sözleri bu türdendir. 





* Çev. Davut İltaş 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(129) Bu itiraza “Bu tür konular kelâm ilminde, ilkelere dâhil olması yoluyla ele alınmaktadır” denilerek cevap verilmesi mümkün değildir. 
Çünkü bu tür konular, özü itibariyle açık prensiplerden değildir. Dolayısıyla bu tür konuların bir ilimde açıklanması gerekir. Şayet bu tür konular, bu ilimde yani kelâmda açıklanıyorsa bu takdirde bu ilmin prensiplerinden değil, meselelerinden olur. Son tahlilde kelâmın bazı meselelerinin diğer bazı meseleleri için prensip olduğu söylenebilir. Ancak bu, birincinin diğerine dayanmaması hâlinde mümkündür. Şayet prensip düzeyindeki bu tür konular, başka bir ilimde ele alınıp açıklanacak olursa, burada kelâmın dayandığı prensiplerin açıklandığı kelâm ilminden daha yüksek bir ilim var demektir. Ve kelâmın konularının dayandığı prensiplerin şer'i olmayan daha üst bir ilimde açıklanması câiz olmadığından bu üst ilmin şer'i bir ilim olması gerekir. Aksi takdirde mutlak olarak şeri ilimlerin reisi olan kelâm ilminin, şer'i olmayan daha üst bir ilme muhtaç olması gibi bir durum söz konusu olur. Bünyesinde kelâm ilminin prensiplerinin açıklandığı kelâm ilminden daha üst şer'i bir ilmin varlığı ise ittifakla bâtıldır.' 


(130) İşte bu yüzden mütahhirün kelâmcılar, kelâm ilminin konusunu, bu bahisleri de kapsayan daha genel bir şekilde ele almışlardır. Bununla da yetinmeyip, maddeleri ve şekilleri itibariyle bu inanç esaslarının kendisine bağlı olduğu nazar ile ilgili bahisleri de ele alıp incelemişler ve kesinlikle başka bir ilme muhtaç olmaya razı olmamışlardır. Dolayısıyla kelâm, diğer ilimlere ihtiyaç duymayan, kendi başına yeterli bir ilim hâline gelmiş olup, kelâmın başka bir ilimde açıklanan prensibi yoktur. Aksine kelâmın meselelerinin dayandığı prensipler, ya haddizatında açık prensiplerdir ya da kelâmda açıklanan prensiplerdir. İşte açıklanan bu prensipler, bu açıdan aynı zamanda kelâm ilminin meselelerine dâhildir. Her ne kadar bu meseleler, kelâmın diğer birtakım meseleleri için prensip olsa da. 
Çünkü bu prensipler, kelâmın meselelerine dayanmaz ki, devir söz konusu olsun. Sonuç olarak bu açıklamalardan nazar ve delil ile ilgili bahislerin, yani mantıki bahislerin kelâm ilminin konusuna dâhil olduğu açığa çıkar. 
Çünkü maddesi ve şekilleri açısından delillerinin sahih olması itibariyle dini akidelerin ispatı, bu mantıki bahislere dayanır. Nitekim muhakkiklerin efendisi |(Cürcânil, Şer/447-Mev4kıfta nazar ve delil ile ilgili bahisleri kelâmi meseleler olarak verdikten sonra şöyle demiştir: 





1 Seyyid Şerif Cürcâni, Şerhu7/-Mevâkıf — Mevâkıf Şerhi (metin-çeviri), çev. Ömer Türker, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015, 1, 134-140. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(131) “Şer'i ilimlerin en üstünü sayılan bir ilmin prensiplerinin şer'i olmayan başka bir ilimde açıklanmasının ve bu konuda başka bir ilme muhtaç olduğunun mümkün görülmesi, ancak filozof veya filozofların artıklarından beslenen felsefeye bulaşmış kelâmcıların cüret edebileceği hususlardandır. Bu durumun, fıkıh usülü ilminin Arapçaya ihtiyaç duyması- 


na benzetilmesi de muhassıl bir âlimin söylemeyeceği bir şeydir.” 


(132) Bu ifade, Allâme Teftâzâni'ye yönelik ağır bir eleştiridir. Seyyid Şerif Cürcâni gibi birinden, Teftâzâni gibi birine bu şekilde bir eleştirinin yöneltilmesi gerçekten garip bir durumdur. 

(133) Bil ki Seyyid Şerif Cürcâni, Muhtasaru/-Münteh& hâşiyesinde şöyle demiştir: Mantık kurallarının kelâm ilmine nispeti, diğer kesbi ilimlere nispeti gibidir. Zira mantık kuralları, kesbi ilimler için alettir. Fıkıh usülünün bu kurallara dayanması gibi, kelâm da bu kurallara dayanır. Dolayısıyla bu kuralların, fıkıh usülü için kelâmi prensipler sayılması, bunun aksi olarak görülmesinden daha yerinde değildir. 


(134) Cürcâni'nin iki ifadesi arasında çelişki olduğu vehmedilebilir. 
Ben bu çelişkinin giderilmesi konusunda derim ki: Cürcâni'nin sözü edilen usül hâşiyesinde ifade ettiği şey, vâkıaya ilişkin bir durum olup, nefsü'lemrde olana uygundur. Şerh7/-Mevâkıf'da ifade ettiği şey ise şer i ilimlerin en üstünü olan kelâmın başka bir ilme ihtiyaç duymasının gerekliliğini defetmek için kelâmcıların mecbur kaldıkları bir durumdur. Cürcânf'nin usül hâşiyesinden naklettiğimiz sözünden birkaç satır sonra söylediği şu söz bizim bu söylediğimize delâlet etmektedir: 


(135) Doğru olan şu ki nazari ilimlerin meselelerinin ispatı, birtakım delillere ve muayyen tariflere bağlıdır. Bunların maksada ulaştıracağının bilgisi ise ancak mantıki bahislerle hâsıl olmakta ya da bu bahisler ile kuvvet kazanmaktadır. Bu yüzden bu ilimler için mantık konularına ihtiyaç duyulmuştur. Hâlbuki mantıki bahisler, bu ilimlerin bir parçası değildir. 
Aksine mantıki bahisler kendi başına bir ilimdir. Kelâm ilminin, şer'i ilimlerin reisi olması ve bu ilimlere önceliğinin bulunması hasebiyle kendisine ihtiyaç duyulan bu kâideler, kelâm ilmine nispet edilmiş ve şer'i ilimler için kelâmi prensipler sayılmıştır.” 





1 Cürcâni, Şerbu/-Mevâkıf— Mevâkıf Şerhi, L 152. 

2 Maliki usülcülerden İbnü'l-Hâcib'in üzerine çok sayıda şerh ve hâşiye yazılan usül-i fıkıh eseridir. 

3  Cürcâni, Hâşiye alâ Şerhi Muhtasari -Müntehâ/-Usüli (İci'nin Muhtasar şerhi ile birlikte), Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2004, I, 128. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(136) Dersen ki kelâm ilmi bidattir, bu ilmin övülecek bir akibeti yoktur. Bu ilimle uğraşmak zemmedilmiştir. Nasıl böyle olmasın ki! Hz. Peygamber, ashabı ve tâbiün âlimleri marifetullah, Allah'ın sıfatları, fiilleri ve diğer inanç konularında inceleme yapmakla uğraşmamışlardır. Şayet bu konularla uğraşmış olsalardı, konularının farklılığına rağmen fıkhi meselelerle uğraşmalarının nakledilmesinde olduğu gibi, nakline ilişkin sebeplerin bir araya gelmiş olması nedeniyle bu tutumları bize nakledilirdi. Yine onlar, avâmın dil ile ikrarını ve şer i hükümlere uymalarını yeterli görüyorlardı. Onların hiçbirisinden müminleri nazar ve istidlal ile yükümlü tuttuklarına ilişkin bir nakil söz konusu değildir. Nasıl olsun ki! Onlardan bazıları, kılıcın gölgesi altında müslüman olmuştur. Mâlumdur ki, böyle bir durumda iken o kişi açısından yaratıcının varlığına ve sıfatlarına dair bir delilin açığa çıkması söz konusu olmaz. 


(137) Deriz ki, onlar her ne kadar evvela insanların dil ile ikrar ve hükümlere boyun eğip yerine getirmeleriyle yetinmiş ve insanları nazar ile yükümlü tutmamış olsalar da daha sonra Allah Teâlâ ve sıfatları hakkında inanılması gereken şeyleri onlara öğretmişlerdir. Çünkü onlar, yaptıkları vaaz ve konuşmalarda insanlara ilâhi bilgileri aktarıyorlar ve bu bilgileri münkirler sayesinde pekiştiriyorlardı. Sonuç itibariyle onlar, Hz. Peygamberle birlikteliğin bereketi ve yaşadıkları dönemin Hz. Peygamber'e yakınlığı sayesinde terminoloji oluşturmakla, mukaddimeleri düzenlemek- le, görüşleri izah etmekle, delillerin ayrıntılarına girmekle, soru ve cevabı özetlemekle ve zeyilleri uzatmakla uğraşmamışlardır. Aynı şekilde nefisleri saf, zihinleri kuvvetli, zekâları keskin olduğu, temiz kalplerine nurların feyezan etmesini sağlayan vahyi müşahede ettikleri ve sordukları şeyleri anlatacak, kendilerine ârız olması muhtemel kuşkuları giderecek olan birine başvurma imkânları bulunduğu için, bize ârız olan şek ve şüpheler, onlara ârız olmamıştı. Bunun yanında onlar açısından bakıldığında inatçılar ve şüpheciler de son derece azdı. Zamanımızda ise durum bundan farklıdır. 
Zira bizim açımızdan bakıldığında geçen asırlar boyu ortaya çıkan şeylerin tamamı tedrici olarak yığıldığı için şüpheler çoğalmış, kalpler katılaşmış ve dini savunanlar azalmıştır. Bu yüzden akâidi korumak ve inatçı münkirleri ilzam etmek için günümüzde kelâmın tedvinine ihtiyaç duyulmuştur. Onların zamanında ise buna ihtiyaç yoktu. Nitekim onlar henüz fıkhı tedvin etmemişler, bablara ve fasıllara ayırmamışlar ve bu konularda günümüz fakihlerinin terminolojisi ile konuşmamışlardır. Nasıl ki tüm bunlardan fıkha bir kusur gelmiyorsa aynı şekilde sonradan tedvin edilmiş olması sebebiyle kelâm hakkında da bir kusur söz konusu olmaz. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(138) Kelâm ilminin en büyük faydası, diğer şer'i ilimlerin kendisine dayanmasıdır. Çünkü kelâm ilmi, diğer şer'i ilimlerin esası olup, bu ilimlerin alınması ve elde edilmesi ona dayanır. Zira kudret sahibi, mükellef tutan, resulleri gönderen, kitapları indiren bir yaratıcının varlığı ispat edilmedikçe ne tefsir, ne hadis, ne fıkıh ne de fıkıh usülü, kesinlikle şer'i bir ilmin varlığı düşünülemez. Bu ilimlerin tamamı, kelâm ilmine bağlıdır ve ondan elde edilmiştir. Kelâm olmaksızın bu ilimlere başlayan temelsiz bina inşa edene benzer ki, böyle birisine bu ilme dair bir şey sorulduğunda bu 


kimse ne bir burhana ne de bir kıyasa muktedir olur. 


Şimdi kelâmın bazı meselelerine yer verelim. 


Birinci Mesele: (Allah'ın Kelâmı Üzerine| 


(139) Kelâm ilminin en meşhur cüzü ve tedvin edilmesinin sebebi olduğu için, ilk olarak bu meseleye yer verdik. Öyle ki, bu uğurda çok kan dökülmüş ve çarpışmalar olmuştur. Zira rivayet edildiğine göre Abbasi halifelerinden bazıları Mu 'tezili düşünceye sahipti ve bu yüzden Kur'ân'ın hâdis olduğunu söylemeyen ulemâdan bir grubu katletti. 

(140) Bil ki Allah Teâlâ'nın konuşan/mütekellim olduğu konusunda İslâm milleti arasında bir ihtilaf yoktur. Fakat onlar, birbiri ile çelişen iki kıyas benimsedikleri için, Allah'ın kelâmının hakikati ve hâdis oluşu ve 


kadim oluşu konusunda ihtilaf etmişlerdir. 
(141) Bu iki kıyastan biri şudur: 


Allah'ın kelâmı onun sıfatıdır. 
O'na sıfat olan her şey kadimdir. 
O hâlde Allah'ın kelâmı kadimdir. 


(142) İkinci kıyas ise şöyledir: 

Allah'ın kelâmı tertip edilmiş, varlıkta birbirini izleyen cüzlerden oluşur. 

Böyle olan her şey hâdistir. 

O hâlde Allah'ın kelâmı hâdistir. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(143) Müslümanlar iki kıyasın öncülleri sayısına göre bu konuda dört fırkaya ayrılmışlardır: Eş'ariler, birinci kıyasın doğru olduğunu ve ikinci kıyasın küçük öncülünün yanlış olduğunu kabul etmişlerdir. Hanbeliler ise Eş'arilere muvafakat etmişler ancak onlar, ikinci kıyasın büyük öncülünün yanlış olduğunu benimsemişlerdir. Mu'tezile ise ikinci kıyasın doğru olduğunu ve birinci kıyasın küçük öncülünün yanlış olduğunu ileri sürmüştür. Kerrâmiyye ise bu konuda Mu'tezileye muvafakat etmiş, ancak 


onlar, birinci kıyasın büyük öncülünün yanlış olduğuna kani olmuşlardır.' 


(144) Kelâm-ı lafzinin hâdis olduğu konusunda ise Eş'ariler ve Mu'tezile arasında bir anlaşmazlık yoktur. Anlaşmazlık, kelâm-ı nefsi konusundadır. Eşariler, kelâm-ı nefsinin varlığını kabul eder, Mu tezile ise reddeder. 
Kelâm-ı nefsinin varlığının kabul edilmesi hâlinde kelâm-ı nefsi, lafızların medlülü müdür, yoksa kendisi ile lafızların telifine imkân bulunan sıfat 


mıdır? Bu konuda Eşarilerin ifadeleri net değildir. 


(145) Maksadı açıkça ortaya koyacak şekilde konunun ayrıntısını şu şekilde vermek mümkündür: Allah Teâlâ bir şeyi haber verdiğinde veya bir şeyi emrettiğinde ya da bir şeyi yasakladığında, peygamberler de bunu, buna delâlet eden lafızlarla ümmetlerine tebliğ ettiklerinde hiç şüphe yok ki, burada şu üç şey bulunmaktadır: 1. Bilinen birtakım anlamlar. 2. Aynı şekilde bu anlamlara delâlet eden ve bilinen birtakım ibareler. 3. Muhatapların anlaması için bu anlamları, bu ibareler ile ifade etmeyi mümkün 


kılan bir sıfat. 
(146) Allah Teâlâ'ya nispetle bu sıfatın kadim olduğu konusunda hiç 


kuşku yoktur. Yine O'na nispetle bu anlamların ve ibarelerin, O'nun tarafından bilinirliğinin şeklinin kadim olduğu konusunda da bir şüphe yoktur. Şayet Allah'ın kelâmı, bu sıfattan ibaret ise bunun kadim olduğunda şüphe yoktur. Şayet Allah'ın kelâmı, bu anlamlar ve ibarelerden ibaret ise yine bunların O'nun tarafından bilinirliği itibariyle de kadim olduğunda şüphe yoktur. Fakat bu kadimlik, sadece bu anlamlar ve ibarelere mahsus olmayıp aksine, hem bunları hem de mahlükatın ibarelerini ve bunların medlülleri olan anlamları kapsar. Çünkü bunların tamamı da ezeli ve ebedi 


olarak Allah Teâlâ'nın mâlumudur. 





I bk. Cürcâni, Şerhw/-Mevâkıf — Mevdkıf Şerhi, WI, 150. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(147) Allah'ın kelâmı, bu üç şeyin dışında başka bir şeyden ibaret ise bunu ispat edecek sağlam bir delil yoktur. Eşarilerin kabul ettiği kelâm-ı nefsi, şayet bu sıfattan ibaret ise ki, onların “Allah Teâlâ'nın kelâmı, tek sıfat olup taallukatının farklılığına bağlı olarak emir, nehiy ve haber kısımlarına ayrılarak çoğalır, ibare ve yazı da bu sıfata delâlet eder. Şayet bu sıfat Arapça ile ifade edilirse bu, Kur'ân olur, Süryânice ile ifade edilirse İncil olur, İbrânice ifade edilirse bu da Tevrat olur. Farklılık ibarelerde olup, ibareler ile ifade edilende değildir” şeklindeki sözleri bunu ima etmektedir 


ki, bunun hükmü açıktır. 


(148) Allah'ın kelâmı, O'nun tarafından bilinen bu ibarelerden ve anlamlardan ibaret ise hiç şüphe yok ki, bu anlamlar ve ibarelerin Allah ile kâim olması ancak bunların bilinebilir şekilleri itibariyledir ve bu durumda Allah'ın kelâmı, başlı başına bir sıfat değil, aksine ilmin cüz iyyâtı kapsamına girer. Bilinen ise ister birtakım ibareler olsun ister bu ibarelerin delâlet ettiği anlamlar olsun, bunlar Allah ile kâim değildir. Çünkü asli varlıkları itibariyle ibareler, seyyal arazlar kategorisine dâhildir. Medlüllerin ise bir kısmı zât türünden, bir kısmı da araz türündendir. Bu durumda bunlar, 


nasıl Allah ile kâim olabilir! 
(149) Muhakkiklerden biri şöyle demiştir: Allah'ın kelâmı, ezeli ilmin- 


de ezeli sıfatı ile tertip ettiği kelimelerdir ki, bu ezeli sıfatı, bu kelimelerin telif ve terkibinin ilkesidir. Nitekim bizim kelâmımız da hayalimizde bizim tertip ettiğimiz kelimelerdir. İşte bu sıfat, kadimdir. Tertip edilmiş bu kelimeler de ilmi varlıkları açısından ezelidir. Dahası mutlak olarak kelimeler ve kelâm, diğer mümkün varlıklar gibi ilmi varlıkları açısından ezelidir. 
Allah'ın kelâmı da Allah'ın vasıtasız olarak bizatihi tertip ettiği şeydir. İlmi varlığı noktasında kelimeler arasında biri diğerinin ardından gelme/teâkub durumu söz konusu değildir ki, hâdis olmaları gibi bir sonuç çıksın. Kelimelerin birbirini takip etmesi, hârici varlığı noktasında söz konusu olur. İşte kelimeler, bu hârici varlığı açısından kelâm-ı lafzi olarak değerlendirilir. 

(150) Dersen ki ezeli ilimde tertip edilen kelimeler, ancak bunların ilmi süretleridir. Daha önce geçtiği üzere bu ilmi süretler, başlı başına bir sıfat 


olmayıp, aksine ilmin cüz'iyyâtı kapsamına girer. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(151) Derim ki bu kelimeler, ezeli ilimde bu sıfat ile tertip ve terkip edilmiş olmaları itibariyle ilim sıfatının bunlara taalluk etmesi ve ilmin cüz iyyâtından olması açısından ilim sıfatından başka bir şeydir. Zira başkasının kelâmı, bizim açımızdan mâlumdur ve bu şekilde bizim bilgimiz, bu söze taalluk etmektedir. Bizim bu sıfatımız ise bu söze taalluk etmemektedir. Allah'ın kelâmında da durum aynıdır. 

(152) Hüccetü'l-İslâm Gazali şöyle demiştir: Allah Teâlâ, esrâr-ı ilâhiyyeden, ilminin sırlarından bir şeyi insanlardan birinin kalbine aktardığında O'na, konuşan (mütekellim) denir... O takdirde Allah'ın kelâmı, sırlarını, ikramda bulunmak istediği kişiye aktarmasının dışında başka bir şey değildir. Nitekim Allah Teâlâ “Müsâ, tayin ettiğimiz vakitte Tür'a gelip de rabbi onunla konuştuğunda...” (A'raf, 7/143) demiştir. Yani Allah Teâlâ, zâtı ile onu şereflendirmiş, kutsiyeti ile kendine yaklaştırmış, onu ünsiyet halısına oturtmuş ve zâtının ilmi ile onunla konuşmuştur. İstediği şekilde 


konuşmuş ve dilediği şekilde işitmiştir.' 


İkinci Mesele: Allah Teâlâ'nın İlminin Tahkiki ve Kadim Oluşunda Ortaya Çıkan Problemin Giderilmesi Üzerine 


(153) Bil ki âlimlerin hepsi, Allah Teâlâ'nın âlim olduğu ve eşyanın O'nun tarafından bilindiği ve her şeyin O'nun huzurunda inkişaf ettiği konusunda ittifak hâlindedir. Fakat Allah Teâlâ hakkında eşyanın inkişafının ilkesi konusunda ihtilaf etmişlerdir. İlim, Allah'ın zâtına zâid, zâtı ile kâim bir sıfat mıdır, nitekim bizde durum böyledir, yoksa bizatihi zât, 


mâlumâtın inkişafının ilkesi midir? 


(154) Kelâmcılar birinci görüşü kabul etmiş olup bu zâid sıfatı, ilim diye isimlendirmişlerdir. Filozoflar ve süfiler ise ikinci görüşü benimsemişlerdir. 


(155) Sonra Allah Teâlâ açısından mâlumâtın inkişafının keyfiyeti hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu inkişaf, sırf bu sıfatın taalluku ile midir, yoksa mâlumâtın O'nun önünde bizzat hazır bulunmaları ile midir, yoksa bu mâlumâtın süretlerinin zâtında veya başka bir cevherde resmedilmesi ile 


midir? 





Iı bk. Gazzâli, Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine lel-Meârifu?-Akliyyel, çev. Ahmet Kamil Cihan, (İstanbul: İnsan Yayınları 2002) 2. Baskı, 52. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(156) Kelâmcılar, Allah Teâlâ'nın zâtına zâid sıfatların bulunduğunu kabul ettikleri için Allah'ın ilminin, zâtının dışında olan şeylere, zâtına zâid olarak bunlara uygun şekillerle taalluk ettiği noktasında mesele onlar açısından problem teşkil etmemektedir. 


(157) Hükemâya gelince, Allah'ın zâtı dışında zâtına zâid sıfat kabul etmedikleri için mesele onlar açısından problem oluşturmaktadır. Bazıları Allah'ın hâdis olan şeyleri bilmesinin, huzuri olduğu görüşünü benimsemiştir. Allah'ın imkânsız olan şeyleri bilmesi sebebiyle bu görüş problemlidir. Bazıları ise bunun herhangi bir şey ile kâim olmayan mücerret süretler olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu görüş, Eflâtun'un ideleri diye meşhur olmuştur. 

(1581 Şeyh-i Reis İbn Sinâ ise ma'lüllerin ve lâzimelerin çoğalması, bunları gerektiren illetin bir olmasına aykırı olmadığı düşüncesine bağlı olarak bunların süretlerinin O'nun zâtında resmedilmesi ile olduğu görü- 


şündedir. 
(159) Muhakkik Tüsi ise bunların soyut bir cevherde resmedildiği, bu 


cevherin söz konusu süretlerle birlikte O'nun huzurunda bulunduğu ve bunlardan ayânda var olanın olduğu şekle uygun olarak var olduğu görüşündedir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.” (Hicr, 


15/21) 


(160) Müteellihüna göre ise Allah'ın zâtını bilmesi, zâtının aynıdır. 
Allah'ın ilmi, zâtını bilmesi ve ma'lülatını icmali olarak bilmesidir. Nitekim O'nun varlığı da zâtının aynıdır ve tüm mevcudatta tecelli eder. 
Yine, zâtının aynı olan zâtı hakkındaki bilgisi, eşyanın mahiyetleri ve hakikatleri olan ayânın süretlerinde tecelli eder. Onlar bunu, ayân-ı sâbite diye isimlendirirler. Bu süretler hariçte mevcut değildir, dolayısıyla bu varlık açısından yaratma, bunlarla ilgili değildir. Aksine bu süretler, kendi zâtları ve ilmi varlıklarında kendilerini bu süretler kılacak olan şeye muhtaçtır. Bu süretler, Allah Teâlâ'dan feyz-i akdes ile sudur eder ki, O'nun zâtına resmolmuş veya hulul etmiş değildir. Aksine tek olan zât, ezelde burada tecelli ve zuhur etmiştir. Bunlar, O'nun zâtında çokluğu gerektirmeksizin tek olan zâtın hâlleri/şuünâtı ve tecellileridir. Bu açıdan bu süretler zâtın aynı olup, bunların zâta hulul etmesi veya resmolması 


düşünülemez. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(161) Bil ki Allah Teâlâ'nın ilmi kadimdir. Çünkü ilgili yerde müstakil olarak ele alındığı üzere hâdis şeylerin O'nun zâtı ile kâim olması imkânsızdır. Fakat şu açıdan bir problem söz konusudur. Değişen ve hâdis olan şeylere taalluk ettiği hâlde Allah'ın ilmi kadim olduğunda ve mâlumun hâli değiştiğinde şayet O'nun ilmi değişmez ise bu durumda ilminin vâkıaya uygun olmaması sebebiyle cehalet gerekir. Şayet mâlum değiştiğinde O'nun ilmi de değişirse zâtında bir değişiklik gerekir. Mesela Zeyd'in şu an ayakta olduğunu bildiğinde, sonra da Zeyd oturduğunda ya Zeyd'in ayakta olduğuna ilişkin bu bilgi zail olur ve onu oturuyor olarak bilir ya da bu bilgi bakidir. Birinci durum, Allah'ın zâtında bir sıfattan diğerine geçmesi şeklinde bir değişikliği gerektirir. İkincisi ise Allah hakkında cehaleti gerektirir. Her iki durum da noksanlık olup, O'nun bunlardan tenzih edilmesi gerekir. Aynı şekilde, bu bilginin kadim olması hâlinde gelecekte meydana gelecek hâdis şeyleri ezelde bilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkar. 
Bu durumda şayet bunları, mevcut olarak bilirse vâkıanın tersi gerekli olur. 
Eğer bunların ileride var olacağını bilirse bunlar var olduktan sonra, yine bunları bu şekilde bilirse, cehalet gerekli olur. Eğer bu bilgi O'ndan kalkar ve bunların mevcut olduğunu bilirse bu durumda da birinci bilginin ortadan kalkması ve ikinci bilginin sonradan olması gerekli olur ki, böyle bir 


durumda değişme gerekli olur. 


(162) Kelâmcılar buna, ilmin kadim, taallukun ise hâdis olduğu şeklinde cevap vermişlerdir. Onların bu cevabı şu şekilde reddedilmiştir: Taallukun hâdis olması, hâdis olan şeyler hakkında Allah'ın ezelde bilgisinin olmadığı sonucuna götürür. Çünkü upkı görmenin, görülecek bir şeye taalluk etmediğinde sahibinin o şeyi bilfiil gören olarak isimlendirilmemesi gibi, bilgi herhangi bir şeye taalluk etmediğinde bu bilginin sahibi, bilkuvve bilen olması dışında bu şeyi bilen diye nitelendirilmez. Özetle, muayyen bir şeyin inkişaf etmesinde, bilginin o şeye taalluk etmesi gerekir. 
Kelâmcıların bilinen şeye taalluku olmaksızın ispat ettikleri ilim sıfatının hâsıl olması, bu konuda yeterli değildir. Aksi takdirde bizden birisi de eşya konusunda gafil olması durumunda bunu bilen olurdu. İşte bu yüzden hükemâ, Allah Teâlâ'nın değişen cüz'iyyâtı ve cüz'i şekilde oluşan şeyleri 


bilmesini inkâr etmiştir.! 





1 bk. Hâşiyealâ Risâleti z-Zevrâ, Dâru'-Kütübü'l-Mısriyye 1:172, vr. Sb-Ga. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(163) Bu problemin, soru kalmayacak şekilde çözümü şu şekildedir: Değişimin kaynağı olan ve kevni hâdiselerin kendisine yakın olan hâdiseleri birleştiren arş/çatı anlamına gelen zamansal uzam, bir bütün olarak bir tertip, birbirini izleme, geçmiş ve gelecek şeklinde olmaksızın O'nun huzurunda hazırdır. Birbirini izleme ancak bu zamansal uzamın sınırlarının, zaman çerçevesinin altında gerçekleşen zamansal şeylere nispetle hazır olması ve kaybolması itibariyledir. Zamansal uzamın sınırlarının üstünde olan mertebelere gelince bu mertebeler açısından birbirini izleme durumu söz konusu değildir. Aksine bu üst mertebelere nispetle zamansal şeylerin tamamı eşittir ve bu üst mertebelerde hazır bulunmaktadır! ki O, bizim açımızdan geçmiş, gelecek ve şimdi diye nitelenen şeyleri, kendisi açısından bunların hiçbiri ile nitelenmeksizin bilir. O, ilminin zamandan ve mekândan aşkın olması sebebiyle ezelde zâtı ve sıfatlarıyla bilendir ve meydana gelecek mahlükatını, kendisine değişiklik ilişmeyecek bir tarzda vâkıaya uygun olarak bilir. “Ezelden ebede tüm mevcudat, O'nun mâlumudur ve 


» « » « 


bunların hepsi vaktinde olur. Onun ilminde “oldu”, “şu an oluyor”, “gelecekte olacak” diye bir şey yoktur. Aksine bunlar kendi vakitlerinde olmak üzere sürekli olarak O'nun huzurunda hazır bulunmaktadır.? Dolayısıyla mahlâkât meydana geldiğinde O'nun açısından bunlara ilişkin başka bir bilgi hâsıl olmaz. Aksine O'nun açısından bu şeyler, ezeli ilmi ile açık bir şekilde hâsıl olur. Mesela güneşin doğduğu sırada Zeyd'in geleceği bilgisi bizde yaratılsa ve güneş doğana kadar bu bilginin devam ettiği farz edilse ve Zeyd de gelse, Zeyd'in güneşin doğduğu sırada gelmesi, bizim açımızdan bu vakitte oluşan başka bir bilgi oluşmaksızın bu önceki bilgi ile mâlum olur. Tıpkı gök cisimlerinin birbirini takip eden hâllerine, yaptıkları hesap ile muttali olan müneccimlerde olduğu gibi, bizden birinin birbirini takip eden hâllere muttali olmasının farz edilmesinde de durum bu şekildedir. 


(164) Dersen ki bu durumda hâdiselerin, ezelde O'nun bildiği şekilde var olması ve O'nun bildiği doğrultuda ve ilminin gereği olarak gerçekleşmesi gerekir. Bu durumda hâdiselerin O'na ait ilmi süretleri, bunların hariçte bilinmelerinin varlığı için sebep ve onların tayin edicileri olur ve bu hâdiseler, varlıklarında ve muayyen hâle gelmelerinde bu ilmi süretlere tâbi olurlar. Bu ise cebr anlayışına yol açar ve yükümlü tutma kâidesi ortadan kalkar. Yine bu durum, ilmin mâluma tâbi olmasına aykırıdır ki, tahkik üzere ilim, mâluma tâbidir. 





1 bk. Devvâni, Risâletü'z-Zevrâ, vr. 3b. 
2 bk. Cürcâni, Şerhu/-Mevâkıf — Mevâkıf Şerhi, UL, 124. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(165) Derim ki, Allah Teâlâ'nın ezelde mâlum, muayyen ve hâdis olan şeyi bilmesi, o şeyin mahiyetine tâbidir. Şu anlamda ki, bilginin hususiyeti ve diğer bilgilerden ayrılması, ancak O'nun bu mahiyeti bilmesi itibariyledir. Mahiyetin gelecekteki varlığına ve fiile dönüşmesine gelince bu, O'nun buna ilişkin ezeli bilgisine tâbi olup, bu bilgi de şu anlamda o şeyin mahiyetine tâbidir. Allah Teâlâ, mahiyetin haddizatında bu hususiyet üzere olması sebebiyle mahiyeti, ezelde bu hususiyeti üzere bildiğinde onun bu hususiyet üzere gerçekleşmesi ve var olması gerekir. Dolayısıyla ne cebr söz konusu olur ne de teklif kâidesi bâtıl olur. Çünkü Allah Teâlâ mesela haddizatında Zeyd şöyle olduğu için Zeyd'in, kendi ihtiyarı ile şunu yapacağını bilir. Bu ise ihtiyarı ispat etmek olup, ona aykırı değildir 


Üçüncü Mesele: Kulların Fiillerinin Tahkiki ve Varlıkta Allah'tan Başkasının Müessir Olmadığı Üzerine 


(166) Bil ki; cisimleri ve cevherleri yaratanın Allah olduğu konusunda akıl sahipleri arasında bir ihtilaf söz konusu değildir. “Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan, mutlaka “Allah” diyeceklerdir.” (Lokmân, 31/25) Anlaşmazlık kulların fiilleri konusundadır. Onlar kulların, yaptıkları takdirde sevap kazanacakları ve yine yaptıkları takdirde cezalandırılacakları birtakım ihtiyari fiilleri olduğu konusunda ittifak ettikten sonra bu fiillerin, kendi kudretleri ile mi yoksa Allah Teâlâ'nın kudreti ile mi yoksa ikisinin toplamı ile mi gerçekleştiği konusunda ihtilaf etmişlerdir. 


(167) Mu'tezile bunların sadece kulun kudreti ile gerçekleştiği görüşündedir. 


(168) Ebü İshâk İsferâyini ise iki kudretin birlikte fiilin aslına taalluk etmesi şeklinde fiillerin iki kudretin toplamı ile gerçekleştiği görüşünde olup, iki müessirin bir eser üzerinde bir araya gelmesini mümkün görmüştür. 

(169) Kâdi Ebü Bekir Bâkıllâni ise şöyle demiştir: Fiiller, iki kudret ile gerçekleşmektedir. Şöyle ki, Allah'ın kudreti fiilin aslına, kulun kudreti de fiilin vasfına taalluk eder. Kulun kudretinin fiilin vasfına taalluk etmesi, fiilin taat ve masiyet olması yönüyledir. Mesela te'dib veya eziyet verme amacıyla yetime tokat vurulması böyledir. Çünkü vurmanın kendisi, Allah'ın kudreti ile gerçekleşmektedir. Bunun, tedib amacıyla olması hâlinde taat olması ve eziyet verme amacıyla olması hâlinde masiyet olması ise kulun 


kudreti ve tesiri iledir. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(170) Hükemâ ve İmâmü'l-Harameyn Cüveyni ise şöyle demiştir: Fiiller, şartların oluşmasına ve engellerin ortadan kalkmasına bitişik olduğunda zorunlu ve tehallüfün yani geri kalmanın imkânsız olduğu bir şekilde Allah'ın kulda yarattığı bir kudret ile gerçekleşir. 

(171) Şeyh Ebu'l-Hasan Eş'ari ise şu görüştedir: Fiiller, sadece Allah Teâlâ'nın kudreti ile gerçekleşir. Kulların bunların gerçekleşmesinde herhangi bir tesiri söz konusu değildir. Aksine Allah Teâlâ âdetini, kulda bir kudret ve ihtiyar yaratmak süretiyle icra etmiştir. Burada herhangi bir engel olmadığına göre kul da, bu kudrete bitişik olarak takdir ettiği fiili vücuda getirir. Buna göre kulun fiili, Allah tarafından yaratılmış, icat edilmiş ve ihdâs edilmiş; kul tarafından ise kesbedilmiş olur. Kulun fiilini kesbetmesi ile kastedilen ise fiilin, kulun kudretine ve iradesine bitişik olmasıdır ki, fiil için mahal ve kâbil illet olması dışında kulun, fiilin varlığı noktasında hiçbir tesir ve rolü bulunmaz.' 


(172) Bundaki sır şudur: İnsan, kudret ile hatta bunun da ötesinde diğer sıfatlarla muttasıf zâtın mazharı/göründüğü yerdir. Kulun kudreti ve aynı şekilde diğer sıfatları da ilahi sıfatların gölgeleri olup onlardan beklenen herhangi bir sonuç terettüp etmez. Bu kudret ancak hayrın feyezanının kaynağı olan Hak Teâlâ'yı kötü ve çirkin fillerin kendisine nispet edilmesinden korur. 


(173) Diğer yandan kulda bu kesbedici kudretin ispatı ile teklif kâidesinin iptali, övgü ve yergi, emir ve nehiy, sevap ve ikabın iptali gibi, Muttezilenin ileri sürdüğü itiraz bu görüş açısından söz konusu olmaz. 
Çünkü biz diyoruz ki, bunların tamamı, kulun fiilin fâili oluşu açısından değil, mahalli olması açısından söz konusu olur. Öte yandan bu şüphe, Muttezilenin iddia ettiği, kulun kudret ve iradesinin etkisi bulunduğu şeklindeki açıklama ile de bertaraf edilmiş olmaz. Zira Mut'tezili olan kimse “Teklif, emir ve nehiy, sevap ve ikabın terettüp etmesi, kulun kudretinin müessir olması sebebiyledir” derse, bir kimsenin ona dönüp şöyle diyerek itirazda bulunması mümkündür: Bu kudret ve irade ve bunların taalluku, Allah'ın kudreti ve iradesi ile olmaktadır. Çünkü Mu'tezile, bir fiile muktedir kılmanın ve imkân sağlamanın Allah tarafından olduğunu kabul etmektedir ki, fiilin, kudret ve iradenin taallukundan sonra meydana gelmesi zaruridir. 





I bk. Cürcâni, Şerhw/-Mevâkıf — Mevdkıf Şerhi, UL, 244. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Fiil ile ilgili kudret ve iradenin kula nispet edilmesi, mefulün fâile nispeti gibi değil, kabul edilen şeyin kabul edene nispeti gibidir. Dolayısıyla masiyetleri sebebiyle cezalandırılması noktasında kulun misali, bir şeyi yapmak zorun- da olup da sonra bu şey sebebiyle cezalandırılan kimse gibidir. Allah Teâlâ, kulun kalbine, ona uygun olan emrin süretini ve o emirde kul için fayda bulunduğu inancını ilkâ ettiğinde bu durum, uygun olan bu emre yönelmeye ve tam bir şevkin meydana gelmesine sebep olur. Bu da fiile doğru harekete geçiren kuvvetin doğmasına sebep teşkil eder. İşte ihtiyari ve gayr-i ihtiyari filin ilkeleri olan bu sebepler, onlara göre akli zaruret yoluyla, bize göre ise alışkanlığa bağlı/âdi zaruret yoluyla sonuçlarına/müsebbeblerine sürükler. 


(174) Bunun üstünde bir mesele daha vardır ki o da şudur: Saadet ve şekavet amellerle muallel değildir. Aksine Allah Teâlâ dilediği kimseyi said, dilediği kimseyi de şaki olarak yaratmış, birinci kesimin cennet ehli olmasını, diğer kesimin de cehennem ehli olmasını takdir etmiş ve bunların kimler olduğunu değişmeyecek şekilde kesin olarak belirlemiştir. Amelleri ise saadet ve şekavet için bir alâmet kılmıştır. Bu amellerin neler olduğunu bildirmek için de peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Dolayısıyla said olanların saadete, şaki olanların da şekavete tahsis edilmelerinin yönü sorulmaz. Çünkü said olanı said, şaki olanı şaki kılmamıştır ki, “Niçin durumu bunun tersine çevirmemiştir” denilebilsin! Aksine bazılarını said, bazılarını şaki yapmıştır. Bu durum, birtakım süretleri çirkin ve azap gören bir şekilde, birtakım süretleri de güzel ve nimet içinde tasvir eden ressama benzer. Bu ressama niçin bazı süretleri özellikle çirkin ve azap gören bir şekilde, bazı süretleri de nimet içinde ve güzel bir şekilde tasvir ettiği sorulmaz. Çünkü bu ikisi de bir süret ve imkân mertebelerinden bir mertebedir. Zira çirkinin, icâd edilmesi ve yaratılması, çirkin değildir. 
Aksine yaratıcının sanatının kemâline delâlet eder. Çirkin olan ise çirkini kesbetmek, bununla muttasıf olmak ve buna mahal olmaktır. Bu tıpkı her ne kadar süret çirkin olsa da çirkin süretlerin resmedilmesinin çirkin olmaması gibidir. Aksine bazen bu, resmi yapan kişinin, resim sanatında- ki beceri ve maharetinin kemâlini gösterir. Kul açısından durum bu iken âlemlerin Rabbi hakkında ne düşünürsünüz! Ki, “Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur.” (Âl-i İmrân, 3/6) “Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir.” (Mü'minün, 23/14) 


(175) Usülü'd-din konusunda bu kadar bilgi ile yetinip fıkıh usülüne başlayalım. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


6. Fıkıh Usülü İlmi 


Fıkıh usülü ile ilgili olarak birkaç meseleyi ele alacağız. 


Birinci Mesele: Fıkıh Usülünün Mahiyetinin ve Buna İlişkin Konuların Tahkiki Üzerine 


(176) Öncelikle bil ki insan boş yere yaratılmamış ve başıboş bırakılmamıştır. Aksine, insanın her davranışı için Şâri' tarafından belirlenmiş bir hüküm ve her bir hükmün kendine özgü bir delili vardır. İhtiyaç anında hüküm delilinden istinbat edilir. Cüz'i olayların hepsi için tek tek özel delil bulmak mümkün olmayacağı için, aralarında uygunluk bağı bulunan diğer meseleler, delilinden istinbat edilmiş olan bu hükme kıyas edilir. 
Gerçi hâdiseler, yükümlülük yurdu olan bu dünyanın sona ermesiyle sona erecek olması itibariyle sonlu ve sınırlı olsa da, gerek sayıca çokluğu gerekse dünya durdukça kesintiye uğramadan devam edecek olması itibariyle bir sayı altına girmez. Beşerin ihata edememesi sebebiyle hükümler, tek tek bilinemeyeceğinden dolayı konusu mükelleflerin fiilleri, yüklemi de Şâri'in vücüb, hurmet gibi hükümleri olan birtakım önermeler söz konusu oldu. 
Şâri'in hükümlerinin bilinmesine ilişkin olan ve delillerden hâsıl olan ilme 


fıkıh adını verdiler. 


(1771 Usülcüler daha sonra delillerin ve hükümlerin ayrıntıları üzerinde düşündüler ve bunlardan hareketle genel ilkelere ulaştılar. Sonuçta delillerin Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyastan; hükümlerin de vücüb, nedb, hurmet, kerahe ve ibahadan ibaret olduğunu gördüler. Daha sonra bu delillerin sözü edilen hükümlere delâlet keyfiyeti üzerinde düşündüler. 
Ancak bu düşünme icmali mahiyette olmuş, tafsili delillere sadece örnek kabilinden değinilmiştir. Sonuçta bu delillerin söz konusu hükümlere icmalen delâlet keyfiyetine ve delâlet şekil ve şartlarının beyânına ilişkin birtakım külli önermeler elde edildi. Bu sayede bu önermelerin 


her biriyle birçok cüz'i hüküm tafsili delilinden istinbat edilmiş oldu. 





* Çev. H. Yunus Apaydın 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Tafsili delil derken bununla tek tek meseleler için konulmuş olan ve cüz'i hükümleri kapsayan cüz'i delilleri kastediyorum. En nihayet bu külli önermeler kurallaştırılıp tedvin edildi ve buna birtakım tamamlayıcı detaylar ile dikkate değer bazı görüş ayrılıkları eklendi. Bütün bunlara ilişkin ilme “fıkıh usülü” adı verildi. Buna göre fıkıh usülü ilmi, fıkhi meselelerin tafsili delillerden istinbâtına yarayan kuralların ilmidir. 


(178) Fıkhi hükümleri usül kâidelerinden hareketle istinbat etmenin yöntemi, bu istinbâtın hangi kıyas şekline göre yapıldığına bağlı olarak değişik şekillerde gösterilebilir. Eğer bu istinbat; 

(179) 1. “Birinci şekil ile olursa bu durumda 'usül kâideleri' bu kıyas işleminin büyük öncülü olur. Mesela: 

(Bu hüküm sabittir, çünkü| 

Bu hüküm, sübutuna kıyasın delâlet ettiği bir hükümdür, 

Kıyasın delâlet ettiği her hüküm sabittir. 


(180) 2. “İstisnâi kıyas? ile olursa bu durumda usül kâideleri “mülâzemât-ı külliye” olur. Mesela: 


Her ne zamanki bu hükmün sübutuna kıyas delâlet ederse (melzâm), bu hüküm sabit olur (lâzım). 
Melzüm haktır. 


(181) Bazen bu külli önermeler doğrudan bir usül meselesi olmayıp, usül meselesine dâhil olan başka bir kâide kapsamına sokularak usül kapsamına dâhil olur. Mesela; “Kıyas bir şeyin vâcibliğine delâlet ederse o şey vâcib olur” önermesi böyledir. Bu önerme “Her ne zamanki bir hükmün sübutuna kıyas delâlet ederse bu hüküm sabittir” önermesinin kapsamına girmektedir. 


(182) Sonra ister büyük öncül isterse mülâzemet yoluyla olsun bir önermenin külli olarak doğru olması, delillerin ve hükümlerin durumlarına bağlıdır. Delillerin durumu derken bazı şartların varlığı ve bazı manilerin yokluğu kastedilmektedir. (Yani kâidelerin uygulanması için bazı şartların varlığı gereklidir. Mesela “kıyas ile hüküm sabit olur” önermesinin uygulanması için icmâa aykırı olmaması, müçtehid tarafından gerçekleştirilmiş olması gibi şartlar/kayıtlar gerekir.) Zira bu şartların bir kısmı mesela illiyet, kıyas yoluyla sabit olmaz; bu sebeple bu gibi şartlar külli önermelerde dikkate alınması gereken birer kayıt hâline gelir. Dolayısıyla bunlara ilişkin 


konular bu külli önermelere bu vesileyle de usül meselesine râci olur. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(183) “Hüküm istinbatı ancak mantık kuralları sayesinde yapılabiliyor ve usül tanımı mantık ilmi için de doğru oluyor. Dolayısıyla mantık usül kapsamına girer.” denilemez. Çünkü biz diyoruz ki: Mezkür hükümler mantık kâidelerinden, onları elde edilmesi kolay bir küçük öncüle büyük öncül kılmak yoluyla istinbat edilmez. Aksine mantık kâidelerinden istinbat edilecek olan şey, büyük öncülü bir usül kâidesi olan bu delilin hükmüdür. Bu hüküm de, (söz konusu delilin) maksada ulaştırıcı olmasıdır. 


Mesela şöyle denir: 


(184) Bizim, “Bu, sübutuna kıyasın delâlet ettiği bir hükümdür, kıyasın delâlet ettiği her hüküm sabittir” sözümüz birinci şekildir. 


Bütün birinci şekiller maksada ulaştırır. 
Öyleyse bu da maksada ulaştırır. 


(185) Usüli kâideler, fıkhi hükümlere nispetle müktesebün minhâ'dır, yani kendisinden hüküm istinbat edilendir. Çünkü usül kâideleri tek tek fer'i meseleler elde etmek üzere konulmuş olan delillerde, elde edilmesi kolay olan küçük öncüle büyük öncül olarak vâki olmuştur. Mantık kâideleri ise “'müktesebun-bihâ”dır ve hükümlerin söz konusu delillerden elde edilmesinin aletidir. Çünkü o delillerin o hükümleri ifade ettiği mantık kuralları ile bilinmektedir. 


(186) Yukarıda verilen usül tanımı, usülün arazi olan vahdet ciheti, yani gayesi itibarıyla yapılmış bir tanımdır. Usülün zâti olan vahdet ciheti yani konusu itibariyle tanımı ise şöyledir: Fıkıh usülü; dört semi delilin zâti arazlarını, şer'i hükümleri ifade etmeleri bakımından inceleyen ilimdir. Bazıları konuya hükümleri de eklemiştir. Çünkü bazı meselelerin yüklemleri, delillerle sabit olması itibarıyla hükümlerin hâllerine râci olmaktadır. 


İkinci Mesele: (Tanım Üzerine) 


(187) Fysülu?-Bedâyi'de şöyle geçer: Mahiyetlerin zâti özelliklerine muttali olmak zordur; hakiki olanlarına muttali olmak mutlak olarak zor; itibari olanlarına muttali olmak ise buna itibar etmeyen kişi açısından izafi olarak zordur. Mahiyetlerin zâti özelliklerine muttali olmak zor olduğu için, mantıkçılar bunlardan kaynaklanan sonuçları inceleyerek hangilerinin mahiyete hamledileceğini tek tek çıkarmışlardır. Buna göre araştırma sonunda bulunan kapsamlı şeyi “cins”, özel olan şeyi “fasl” saymışlardır. Bu ikisinin zâtisi ve 


tâbisi bilinmez ise onu da araz-ı âmm' ve hâssa' saymışlardır. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(188) İlmin mahiyeti itibari olduğu için, o ilmi vaz' edenin itibar ettiği cihetten tarifi o ilmin “hadd”i sayılmıştır. Buna binaen ilmin konusu onun maddesi, zâti arazı ise onun süreti gibi sayılmış ve hem konu hem zâti araz, yüklem olarak kabul edilmiştir. Bu ikisinin yüklem oluşu şöyledir: 1. İlim konuyu bilmek ve onu özel bir haysiyetle bilmektir. 2. Şayet ilim konuyu bilmek ise ilim mâlumdur, yani konunun kendisi ve özel haysiyettir. 
Sonuç itibariyle bu iki yüklem, cins ve fasıl kılınmış olmaktadır. Tıpkı insanın bedenine nispetle hayvan, nefsine nispetle nâtık olarak adlandırılması gibi. İlmin, kabul şartlarını taşıyan ve onu diğer şeylerden ayıran arazi cihetle tarif etmek “resm” sayılmıştır. Hadd, “başlangıç mukaddimesi' cümlesindendir. Çünkü mahiyete dâhil olmayan şeyler tanıma girmesin diye, tanımlama, hârici parçalarla değil akli parçalarla yapılır. Dolayısıyla ele alınacak mesâil tıpkı Zeyd'in âzaları gibi olup, tahdid bununla yapılmaz. Fenâri'nin sözü bitti.' 

(189) Fenâri'nin maksadı Muhakkik Râzi ve ona tâbi olanlara reddiyedir. Şöyle ki onlara göre ilmin başlangıç mukaddimesi, o ilmin resm olarak tasavvurudur, had olarak bilinmesi değildir. Çünkü her bir ilmin hakikati, onun meseleleri veya bu meselelere ilişkin tasdikattır. İlmin had itibariyle bilinmesi ise onun meselelerinin veya bu meselelere ilişkin tasdikatın tasavvuru iledir. Bu ise başlangıç mukaddimesi cümlesinden değildir. 

(190J Fenâri'nin reddiyesi sonuç itibariyle “ilmin hakikati, onun meseleleri veya bu meselelere ilişkin tasdikattır.” şeklindeki tanımın geçersizliğini göstermektir. Bu tanım Fenâri'ye göre geçersizdir. Çünkü meseleler hârici cüzlerdir, yani yüklem değildir. Oysa tanımlama, sadece akli cüzler, yani yüklem ile yapılır. Çünkü tanımlama, ancak, yüklemin parçalarından olan cins ve fasıl ile yapılabilir. Dolayısıyla ilmin tanımlaması, esas itibariyle cins ve fasıl menzilesinde olan şeylerin itibara alınmasıyla olur. Cins ve fasıl ile kastedilen ise, bir şeyin madde/konu ve süretinden/araz-ı zâtisinden alınan ve ona yüklem olan mefhumlardır. Nitekim erbabı arasındaki 


yerleşik kabule göre cins maddeden ve fasıl da süretten alınmıştır. 


(191) Ben derim ki, bu mesele tartışmaya açıktır. Çünkü, 





I bk. Molla Fenâri, Fösilü/-Bedâi', 9-10. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(192) İlk olarak: Cins ve faslın, hârici olan madde ve süretten alınmış olması, bunların zât itibariyle birbirine zıt oldukları anlamına gelmez. 
Çünkü cins maddeden, fasl da süretten alınmıştır. Hatta cins, zât itibariyle hârici madde ile fasıl da süret ile birdir. Birinin diğerinden ayrılması itibaridir. Şöyle ki, hârici madde, kendisine mukarin olan süret kendisinden hariç olacak şekilde ve sâretin kendisine bitişmesinden üçüncü bir durum ortaya çıkacak şekilde bi-şarti lâ şey,! yani “mücerret mahiyet olarak” alınmışsa, hârici madde bu açıdan madde olarak isimlendirilir ve bu durumda maddenin bu şeylerin toplamına hamledilmesi sahih olmaz. Hârici madde eğer lâ bi-şarti şey;? yani “mutlak mahiyet olarak” süretin tazammun yoluyla kendisine eklenmesi durumunda husüle gelmeye elverişli olacak şekilde alınmışsa bu açıdan artık madde değil cins olarak isimlendirilir. 
Kendisi olmak itibarı ile hârici madde olan şey, akli itibara göre cinstir. Bu konuyu çamur örneği üzerinden düşünebiliriz. Eğer çamur sadece çamur olması itibariyle düşünülürse, mesela ona kerpiç süreti dâhil etmeksizin düşünülürse, çamur kerpice hamledilemez, ona yüklem yapılamaz. Eğer çamur, elverişli olduğu şeyler mesela kerpiç dikkate alarak düşünülecek olursa, bu açıdan ona yüklem yapılabilir. Konuyu hayvan örneği üzerinden de açıklayabiliriz. Eğer hayvanı, “hisseden, büyüyen bir cisim” olması itibarıyla ele alırsak yani ona “nâtık”ı dâhil etmezsek bu durumda onu insana hamletmek doğru olmaz. Nitekim beden, bu yönüyle alınan hayvanın ismidir. İşte bütün hârici maddeler bu itibara göre cinstir, fakat bütün akli maddeler hârici madde değildir. Çünkü akli maddeler, basit şeylerde tahakkuk etmekteyken hârici maddeler tahakkuk etmemektedir. Fasl hakkında söylenecekler de bunun gibidir. 


(193) İkinci olarak: Tam tanım, Şeyh İbn Sinâ'nın e/-Hikmetu1-Meş- rikiyye'de belirttiği gibi, cins ve fasıl olmaksızın da oluşabilir. Çünkü hârici mürekkebin mahiyeti, cüzlerinin hakikatinin akılda temessül etmesi yoluyla tasavvur edilebilir. Bunu “ev” örneği üzerinden açıklayacak olursak şöyle söyleyebiliriz: Evin mahiyeti, belli şekillerde yapılmış duvarlar ve çatıdan ibarettir. Mantık ilminin hârici cüzlerin tahsilinde bir rolü olmadığı gerekçesiyle mantıkçılar bunu gündeme getirmemişlerdir. Mantık ilminin ilgi alanına giren şey akli cüzlerdir. Çünkü mantık akli cüzlerin tahsili görevini üstlenmiştir. Mantık ilmi bu görevi, akli cüzlerin arazi- 


lerden ayırt edilmesine yarayan kâideler üretmek süretiyle yerine getirir. 





1 Bisşartila şey (Gücerret mahiyet): Bir şeyin sadece zihinde varlığının dikkate alınması. 
2 Labi- şarti şey (mutlak mahiyet): Bir şeyin varlığının ne zihinde ne de dış dünyada dikkate alınması. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Şerhu?-Metâli'nin ta'rifat kısmında tanımlamanın bazen bir şeyi varlık açısından diğer şeylerden ayıracak cüzlerle de yapılabileceği hususu tasrih edilmiştir. Yine Cürcâni Hâşiye'sinde şöyle demiştir: Tanımın, sadece cins ve fasıldan hareketle yapılabileceği şeklinde ifade, hariçtekine nispetle basit 


olması gereken akli mürekkeplerin tanımı ile ilgilidir. 


(194) Üçüncü olarak: Her bir ilmin adı, kendisini kapsayan icmali bir mefhumu karşılayacak şekilde vaz' edilmiştir. O ilmin tanımında bu mefhumun bizzat kendisi ayrıntılı olarak zikredilirse bu tanım onun için “ismi tanım” olur. Eğer mefhumun kendisi değil de lâzımı beyân edilmişse bu durumda yapılan tanım onun için “ismi resm” olur. Her iki durumda da tanım “hakiki resm” olur. İlmin hakiki tanımı ise cüzlerinin hakikatinin temessülü (yani misalinin ortaya çıkması| yoluyla olur. Bir ilmin cüzleri de meseleler veya zihindeki tasdikattır. Mantıkçıların açıkça söyledikleri şey budur. 


Üçüncü Mesele: (Nesih Üzerine) 


(195) Nesih, sözlükte izale etmek anlamına gelir. Ayrıca nakletmek anlamında da kullanılır. Terim olarak ise nesih, şer'i bir hükmün daha sonra 


gelen şer'i bir delil ile kaldırılması demektir. 


(196) Yahudiler neshi inkâr etmişlerdir. Onların inkâr gerekçesi şudur: Eğer neshedilen hüküm bir mefsedet içeriyorsa o hükmün kullanıma sokulması çirkindir. Eğer o hüküm bir mefsedet içermiyorsa bu takdirde kaldırılması çirkindir. Yahudilerin neshi inkâr etmedeki amaçları, Peygamberimizin getirdiği şeriata halel getirmektir. Çünkü bu şeriat kendinden 


önceki bütün şeriatları neshetmiştir. 


(197) Yahudilerin gerekçelerine şöyle cevap verilebilir. Hükmün kaldırılmasından maksat, neshedilen hükmün iptal ve nakzedilmesi değil, hükmün devam etme ihtimalinin kaldırılmasıdır. Şöyle bir örnekle anlatalım: Efendi, kölesine “kalk!” dese, bir süre sonra da ona “otur!” dese, bu durumda olan şey, ayağa kalkmanın gerekliliğinin, ikinci emre kadar olan süreye tahsis edilmesinden ibarettir. Yoksa ikinci emir ilk emri nakzetmiş ve nefyetmiş değildir. Çünkü ilk emir mutlak olup süreklilik kaydı taşımamaktadır. Eğer ilk emir süreklilik kaydı taşısaydı o zaman bir çelişkiden söz edilebilirdi. 
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(198) Neshin faydası: Neshin faydası hususunda iki temel yaklaşımdan söz edilebilir. Şer'i hükümlerin kulların maslahatları ve onlara lutuf ile muallel olduğu kanaatinde olan muhakkik ulemâya göre neshin faydası şudur: Kulların maslahatlarının asırlara, zamanlara ve şahıslara göre değişmesi mümkün olup, hükümler de bunlara göre değişir. Hükmün, zaman ve şahıslara göre değişmesi doktorun uygulayacağı tedavinin zamana ve şahıslara göre değişmesi gibidir. Doktor bir hastaya her bir gün o anın maslahatının gerektirdiği muayyen bir ilaç verir. Yerine göre ilk verdiği ilaca muhalif bir ilaç verebilir. 

(1199) Hükümlerin bir bâis ve illet olmaksızın tamamen Allah'ın iradesine dayalı olduğu kanaatinde olan kelâmcılara göre ise neshin faydasını açıklamak daha kolaydır. Şöyle ki; Allah Teâlâ dilediğini yapan mutlak hâkim olup, herhangi bir illet ve amaca dayalı olmaksızın bir hükmü kaldırıp, onun yerine başka bir hüküm koyabilir. Hele hele konulan hüküm amaç ve illetten münezzeh diğer fiilleri gibi birtakım maslahatlar ve hikmetler içeriyorsa. Bu görüşün tahkiki şudur: Dini vaz i hâdiseler ile tekvini kevni hâdiseler arasında fark yoktur. Allah Teâlâ dilerse bir hâdiseyi ona ilişkin emriyle vücuda getirir, sonra dilerse yine emriyle onu yok eder. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yâsin, 36/82) “Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.” (Fâtır, 35/16) “Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun ya- 


nındadır.” (Ra'd, 13/39) 


(200) Hâdiselerin bir vakitte var olmasını gerektiren ilk emir ile başka bir vakitte onların yokluğunu gerektiren ikinci emir arasında bir çelişki ve aykırılık söz konusu olabilir mi? Zerre kadar aklı olan birinin bile böyle bir çelişkiyi tevehhüm edebileceğini sanmıyorum. Aynı şekilde, bir şeyin bir zamanda helal kılınıp, baş- 


ka bir zamanda haram kılınması arasında da asla bir çelişki yoktur. 
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Öte yandan, hâdis bir şeyin devam edeceği ve yok olacağı süre bizim açımızdan meçhul olsa bile Allah'ın ilminde muayyendir. İşte her bir şer'i hükmün devam edeceği süre ve değişeceği an, nübüvvet sarayının Hz. 
Muhammed'in son tuğlayı koymasıyla tamamlanmasına kadar gelip geçen süredeki önceki din mensuplarına meçhul olsa bile, Allah'ın ilminde muayyen ve mukarrerdir. Hz. Muhammed'den sonra nesh kapısı kapanmıştır. 
Çünkü o mekârim-i ahlâkı tamamlamış ve insanlar gerek nazari kuvveleri gerekse ameli kuvveleri itibariyle kemâle ermiştir. İnsanların nazari kuvvelerinin kemâle ermesi hak inanç esaslarının yerleştirilmesi sayesinde, ameli kuvvelerinin kemâle ermesi ise onları salih amellere yönlendirmek sayesinde olmuştur. Hz. Muhammed âlemi imanla ve salih amelle nurlandırmış ve Allah dinini vadettiği şekilde diğer tüm dinlere üstün kılmıştır. Önceki dinler ve bozuk inanışlar yok olup gitmiştir. Tevhidin güneşleri ve tenzihin ayları bütün ufuklarda parlamıştır. Allah'ım, satırlar sayfalarda kaldığı sü- 


rece sen Muhammed'e salât eyle! 


Dördüncü Mesele: (Umumun Tahsisi Üzerine| 


(201) Bil ki usülcüler tahsis edilmiş âmm lafzı, mecâz saymışlardır. 
Çünkü âmm lafız bütün fertleri içine almak üzere vaz' edilmiş olduğu için, âmm lafzın bu fertlerin bir kısmı için kullanılması, vaz' edildiği anlamın dışında bir kullanım olur ve bir lafzın vaz' edilmiş olduğu anlamın dışında 


kullanılması mecâzdır. 


(202) Bu anlayış bazı yönlerden tartışmaya açıktır. Şöyle ki; tahsis edilmiş âmm lafız, tıpkı “Her âlim adam saygındır.” sözümüz gibidir. Kuşku yok ki, bu sözdeki tahsis, adam lafzının bütün fertleri hakkında vârit olmuş değildir. Yani bu söz sadece âlim adam' lafzının bütün fertleri hakkında vârit olmuştur. “Her adam' sözü, her âlim adam sözünün bir cüzü değildir. 
Aksine her lafzı bir cüz, adam lafzı ise başka bir cüzdür. Hâs lafızda kullanılan ise 'her âlim adam” ifadesidir. Bu ifade 'her adam' ifadesinin anlamı için vaz: edilmemiş, tersine kendisi için vaz' olunduğu lafız 'her adam'dır. 


Bu ise “her âlim adam” anlamında kullanılmamıştır. 
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7. Fıkıh İlmi" 


(203) Fıkıh iki şekilde tanımlanmaktadır. Birincisi, “kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir”, ikincisi ise “şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden hareketle bilmek” şeklindedir. Birinci tanım, (fıkhın yanı sıra| kelâm, ahlâk ve tasavvuf ilmini de kapsadığı için daha genel bir tanımdır. 
Bu bakış açısı sebebiyle Ebü Hanife, kelâm ilmini “fıkh-ı ekber” olarak isimlendirmiştir. 

(204) Fukahâ dinden olduğu zaruri olarak bilinen, yani dindar olan ve olmayan herkes tarafından bilinen namaz, oruç vb. şeylerin zaruri olarak dinden olduğu bilgisinin ıstılahi anlamda fıkıh olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği konusunda ihtilaf etmiştir. Şâfiiler sadece nazar ve istidlal yoluyla elde edilen hükümleri bilmeyi fıkıh kapsamında gördükleri için, zarürât-ı diniyye kabilinden olan şeyleri bilmeyi fıkıh olarak isimlendirmezler. Hanefiler ise ister zarürât-ı diniyye kabilinden olsun, ister olmasın mutlak anlamda bütün şer'i hükümleri bilmenin fıkıh olduğu görüşündedir. Bundan dolayı bazı muhakkik Hanefiler? fıkhı şöyle tanımlamışlardır: Fıkıh, hakkında vahiy zuhur eden, üzerinde icmâ oluşan bütün şer'i ameli 


hükümleri, sahih bir istinbat melekesi ile delillerinden hareketle bilmektir. 


(205) “Fıkıh zanni konulardan olmasına rağmen, fıkıh için “ilim” ifa- 


desinin kullanılması nasıl doğru olabilir?” şeklindeki itiraza gelecek olursak; 


(206) Bazı muhakkik Hanefilerden naklettiğimiz son tanıma göre bunun cevabı şudur: Fıkıh kat'idir; zira fıkıh olduğu söylenilenin tamamı ki, bunlar hakkında vahiy olan ve üzerinde icmâ kurulan konulardır, kat idir. (Dolayısıyla Hanefilere göre sorudaki gibi bir problem söz konusu değildir.) 

(207) İlk tanım açısından ise bu soruya iki şekilde cevap verilebilir: 


Birincisi: İlim, kati olan konular için kullanılmasının yanında tıp örne- 


ğinde olduğu gibi, zanni konular için de kullanılmaktadır. 


* 


Çev. Osman Bayder 
I Bk. Sadruşşeria, e#-72x/k/h, (Şerhu?-Telvih ile), Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut ty. 1, 26-27. 
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İkincisi: Hüküm kat'i, ona ulaşma yolu zannidir.' Çünkü Şâri'in hükümler konusunda zann-ı gâlibe itibar ettiği icmâ ve mütevâtir haber ile sabit olduğu için, zanni bir delil ile ulaşılan hüküm, Şâri'in kat'i bir nassı gibi olmuştur. Buna göre müçtehidin zann-ı gâlip ile ulaştığı bütün hükümler Allah'ın ilminde sabit olmuş bir hüküm olmakta ve zanni olan hüküm kat'i olmuş olmaktadır. Bu açıdan zanni konuları idrak etmek için “ilim” kelimesinin kullanılması doğru olmaktadır. 


(208) Ancak bu söylenilenler, her müçtehidin görüşünü doğru kabul edenler/musavvibe? açısındandır. Sadece bir müçtehidin doğruyu tutturduğu görüşünde olanlar/muhattie açısından ise söz konusu soruya şöyle cevap verilebilir: 


Müctehidin zanla ulaştığı hüküm ile amel etmek, hakkında kat'i delil olduğu için, kesin bir şekilde vâcibdir. 

Her hüküm ki kendisiyle amel edilmesi kat'i şekilde vâcibdir, onun Allahın hükmü olduğu kat'i şekilde bilinmiş demektir; öyle olmasa, onunla amel etmek vâcib olmazdı. 

Allah'ın hükmü olduğu kat'i şekilde bilinen her şey kat'i şekilde mâlum olmuş olur. 

Öyleyse kendisiyle amel etmek vâcib olan her şey, kat'i şekilde mâlumdur. 

Öyleyse, müctehidin zanla ulaştığı hüküm de kat'i şekilde mâlumdur. 

Öyleyse fıkıh kat'i ilimdir. Zan onun vesilesidir. 


(209J Fakat bu konuda tartışmaya açık noktalar vardır. Bunun üzerinde düşün! Şimdi birkaç mesele üzerinde duracağız. 


Birinci Mesele: |Niyette Hata| 


(210) e-Hâvi 5-Sağir adlı eserin müellifi Kazvini, Râfii'ye ve diğer bazı fakihlere tâbi olarak şöyle der: Bir kimse abdest alırken abdestsizlik durumunu giderme dışında bir şeyi gidermeye, mesela günahı gidermeye niyet etse; şayet bunu kasıtlı yaptıysa abdesti sahih değildir, yanlışlıkla yapmışsa abdesti sahihtir. 





I Yani fıkıhtaki zan, hükmün kendisinde değil, hükme ulaşma yolundadır. 

2 Fıkıh usülünde, zanni konularda her müçtehidin ulaştığı görüşü doğru kabul edenlere “musavvibe”, 
içlerinden sadece birini doğru kabul edip, diğerlerini hatalı ama mazur kabul edenlere ise “muhattie” adı verilmektedir. 
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(211) Allâme Devvâni bu görüşe şöyle itiraz etmiştir: Niyet, kast etmekten ibarettir; gerçekleşmeyeceğine inanılan bir şeyi gidermeyi kastetmek insan bir tarafa, hayvan için bile imkânsızdır. Bu sebeple bir kimsenin, gerçekleşmeyeceğine inandığı bir şeyi gidermeyi kastetmesi ancak yanlışlıkla mümkün olabileceği için, yukarıda geçen ifadedeki “bunu yanlışlıkla yapmışsa” kaydı isabetli değildir. Önceki âlimlerimizin bu konuda dediklerini araştırdım ve Ebü İshak eş-Şirâzi'nin e-72nbih adlı eserinde olduğu gibi, bazılarının bu kaydı zikretmediğini gördüm. 


(212) Devvâni devamla şöyle der: Bu noktada “Fakihler bazen vuküu mümkün olmayan birtakım meseleleri farazi olarak zikretmişlerdir; bu meseleyi de bu kabilden sayalım.” denilemez. Zira onlar gerçekleşmesi zâtı itibarıyla imkânsız olan şeyleri değil, mümkün olan şeyleri farazi olarak zikretmişlerdir. Niyetin zikredilen şekilde anlaşılmasında ise fıtri bir z0- runluluk olarak zâtı itibarıyla bir imkânsızlık söz konusudur. Şayet varlığı imkânsız olan şeyler farazi olarak zikredilmeye kalkışılırsa bu, bir kimsenin aynı anda niyet ettiğinin ve etmediğinin; namaz kıldığının ve kılmadığının farz edilmesi gibi, fıkhın bütün bölümlerinde geniş bir kapının açılmasına yol açar. Bu gibi şeyler şöyle dursun, fakihler tasavvur edilmesi daha kolay olan pek çok meseleyi imkânsız olduğu gerekçesiyle zikretmekten kaçınmışlardır. Buna örnek olarak zikrettikleri meselelerden biri şudur: İki kişi belli bir günde Zeyd'in Mısır'da şu işi yaptığına şahitlik etse, kadı ise aynı günde Zeyd'in Bağdat'ta olduğunu görse, Zeyd'in tayy-ı mekân yoluyla Mısır'a gidebileceği mümkün ise de kadı, şahitlerin şahitliğini kabul etmez. Zeyd'in aynı gün içinde Bağdat'tan Mısır'a gitmesi aklen muhal olmasa da âdeten muhaldir”. Devvâni'nin ifadeleri burada bitti." 


(213) Ben derim ki, imkânsız olan nokta, bir kimsenin meydana geleceğine kanaat getirmediği bir şeyi gidermeyi kastetmesi değil, meydana gelmeyeceğine kanaat getirdiği bir şeyi gidermeyi kastetmesidir. İki cümle arasındaki fark büyüktür. Zira meydana geleceğine veya gelmeyeceğine asla kanaat getirilmeyen bir şeyin gerçekleşmesi mümkündür. Nitekim bir kimsenin meydana gelmesi veya gelmemesi konusunda tereddüt ettiği bir 


durumda da hüküm böyledir. 





1 bk. Devvâni, Enmuzecu/-Ulüm, 282. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(214) Bu meseledeki “abdest dışında bir şeyi kaldırmaya niyet etmek”ten maksat, abdestsizlik dışında bir şey için kullanılmaya uygun olmayan bir şeyi üzerinden kaldırmaya niyet etmektir. Mesela kişinin abdest alırken üzerindeki günahı kaldırmaya niyet etmesi gibi. 
Bu meselenin özü şudur: Abdestsiz bir kişi, abdestsizliğe zıt olan bir şeye yani abdestsizlik olarak kabul edilemeyecek bir şeye niyet etse mesela üzerindeki günahı kaldırmaya niyet etse bu durumda, eğer bunu kasten yapmışsa abdesti sahih değildir, hata ile yapmışsa abdesti sahihtir. Bu konuda 


bir problem yoktur. Biraz düşün, bilirsin! 


İkinci Mesele: (Geniş Zamanlı Vâcibde Edaj| 


(215) Fakihler ve usülcüler şu konuda ittifak etmişlerdir: Mükellef, geniş zamanlı vâcibi, vaktin başında yerine getirmezse ve o fiili yerine getirmeden öleceği konusunda zann-ı gâlibi varsa, vaktin başında vâcibi yerine getirmediği için asi olmuş olur. Çünkü onun zannına göre vakit dar zamanlı olmuştur ve dar vakitte vâcibi özürsüz olarak terk etmek isyandır. 
Şayet ölmez ve Şâri'in belirlemiş olduğu geniş zamanlı vaktin sonunda vâcibi yaparsa; fukahanın çoğuna göre Şâri'in belirlediği vakitte yaptığı için edadır. Bazı fukahaya göre ise onun bu fiili kazadır, çünkü onun zannı, vakti dar zamanlı hâle dönüştürmüş ve o, bu vakit bittikten sonra vâcibi yerine getirmiştir. 

(216) Bu görüşe iki açıdan karşı çıkılmıştır. 

1. Eğer bununla “üzerine kaza niyeti vâcib olan bir kaza” kast ediliyorsa bu, uzak bir görüştür. Çünkü kaza, bir şeyin muayyen vaktinin dışında yerine getirilmesidir. Oysa burada durum böyle değildir; çünkü bu vakit, söz konusu kişinin zannından önce eda vakti idi. Aslolan bir şeyin bulunduğu 


hâl üzere kalması olduğundan, burada kazaya niyet gerekli değildir. 


2. Eğer bununla “Kendi zannına göre vâcib, onun için dar zamanlı hâle gelmiş ve o, vakit çıktıktan sonra fiili yerine getirmiştir, dolayısıyla vaktinden sonra yapılan ibadet, kaza olmaktadır.” kast ediliyorsa bu görüş de 


bâtıldır. Çünkü hatası açık olan zanna itibar edilmez. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(217) Biz deriz ki, bu iddia kabul edilemez. Çünkü kişi vaktin başında vâcibi yerine getirmediği zaman asi sayılır. Şayet burada zan itibara alınmamış olsaydı, zannının gereğini yapmayan kişi asi olmuş olmazdı. Çünkü biz, hatası ortaya çıkmadıkça zannın muteber olduğunu söylemekteyiz. 
Dolayısıyla hata olduğu ortaya çıkmadan önce söz konusu zan muteberdir ve o zannı terk eden asi olur. Zannın hatalı olduğu ortaya çıktıktan sonra ise ona itibar edilmez. Bu yüzden vakit de dar vakit hâline gelmez ve kılı- 


nan namaz da kaza değil eda olur. 


Üçüncü Mesele: (Temettu“ Haccı Üzerine| 


(218) e-Hidâye müellifi şöyle demektedir: “Temettu', sahih bir ilmâm' ile ailesine dönmeksizin bir yolculukta iki 725s7x&u yani umre ve haccı yap- 


maktır.” 


(219) Bazıları? buna şöyle itiraz etmiştir: “Bu tanıma göre bir yolculukta umreyi hac aylarından önce yapmak veya bir senenin hac aylarında umre, daha sonraki senenin hac aylarında hac yapmak da temettu' haccı olarak kabul edilebilir. Oysa bunlar temettu haccı olmamaktadır. Dolayısıyla temettu' haccının şöyle ifade edilmesi gerekir: Temettu' aynı senenin 


hac ayları içerisinde bir yolculuk ile umre ve haccı yapmaktır...” 


(2201 Şeyh Ekmeleddin Bâberti bu itiraza şöyle cevap vermiştir: “Musannifin |Merğinâni| zikrettiği, temettu'un tefsiridir; hac ve umrenin aynı 


sene ve hac ayları içerisinde olması temettu'un tarifi değil, şartıdır.” 


(221) Faziletli fakihlerden bazıları Bâberti'nin cevabına şöyle itiraz etmiştir:i “Bâberti, eğer bununla tarif ile tarif edilen şeyin denk olmasının, tanımın gereklerinden olmadığını kast ediyorsa bu görüş tartışmaya açıktır. 
Ayrıca onun “Hac ve umrenin aynı sene ve aylar içinde olması temettu'un tarifi değil, şartıdır.” şeklindeki sözü de bir şey ifade etmemektedir. Çünkü câmi bir tanım zaten şartı içinde barındırmamakta ve Merğinâni'nin söz konusu tanımında şartlar yer almamaktadır. Bunu teemmül et!” 

1  Hedy kurbanı sevk edilmeden, temettu'a niyet edilmişse umre sonrasında vatanına dönmeye ilmâm-ı 
sahih denir. 
2 Sadi Çelebi hâşiyesinde söz konusu eleştirinin İtkâni'ye ait olduğu belirtilmektedir. bk. Haşiyetu Sadi 

Çelebi alel-İnâye (Fethu'-Kadir ile birlikte), el-Matbaatü'l-Kübrâ'l-Emiriyye, Bulak 1315, 1, 210. 


Bâberti, İnâye, e/-Matbaatü?-Kübrâ-Emiriyye, Bulak 1315, 11, 210. 
4 Müellifin kaydettiği itiraz Sadi Çelebi'ye aittir. bk. age, 11, 210. 


W 


GN 4s gali 


GS ii ele İİİ İŞİ Şi hell 5 İN ge b fav ağla m elle yin ll İğ OY ele yep İŞİN OS Lİ İzne 
3g az ele 0S 4S lal gg b line killi O İm elk Yeh OS öde yp Lİ OS çiş çi asl 

(EN > ae UL 

gl ela GN El razi lal le JE (yal 
MAYİS gil Mlp UL) Lei lal Gİ Oİ 5 ala ie 

pirelli beğibi 535 a İsa göle ale yö yasla vaa 
Laz yele bl li ia ğİŞ yazda ie iğsi esi 
EN İİ si gl eb GEN ya dye O eli OLS eye Jİ oy il ala gi çi iğ ele ya 

ya aka 0,93 b ük al >) gli bsi geçilip İş İvYoj el abi şi alg ele a sl gl öğ löşSlİye ei 

il p3li a e Oy 0) 3 EML yaş ale yö çöeia İvvol 
İZA OB ME Aİ Gİ 0S biz liz ei be b öge 
UZM özal gl LİE özal Yamala Yy b LAN Ab çile gele 


İzmi çal e ie Şi İİ el ike e 





li g 

alel ,ib Y babayı Ye ei ii—b £ lay ileğıbiy o 
bYI:b 7 


| 183 


184 | 


20 


25 


30 


(222) Ben derim ki, Şeyh Bâberti'nin buradaki kast ettiği tarif, hakiki değil lafzi tariftir, lafzi tarifte ise “tanım” ile “tanımlanan şey'in denk olması şart koşulmaz. Lafzi tarif, kendisiyle lafzın medlülünün tefsirinin kast edildiği şey olarak tanımlanır. Lafzi tarifin 'daha genel olan” ile yapılması da mümkündür. Örneğin Araplar her tarafında dikenli dallar bulunan bitki için kullanılan sa 427 kelimesini tanımlarken “sa*dan bitkidir” demekte ve yine “su çeşmesi”ni tanımlarken “su çeşmesi küçük bir sudur” demekte ve sa'dan ile su çeşmesi kelimelerini daha genel olan ifadeler ile tanımlamaktadır. Buradaki şartın mahiyete ilişkin değil, sıhhate ilişkin bir şart olması da mümkündür. Bu durumda yukarıdaki tanım, temettu'un, hem sahih hem de fasit türünü kapsayan mutlak tarifi olmakta ve tanım ile tanımlanan şey denk olmaktadır. Bu konuyu düşün! Bu ince bir konudur, teemmül edilirse hakikati ortaya çıkar. 


Dördüncü Mesele: Hüsün ve Kubuh Üzerine 


(223) Hüsün ve kubuh meselesi kelâm, usül ve fıkhın ortak konusudur. 


(224) Hüsün ve kubuh kelâmda, Allah Teâlâ'nın fiillerinin güzel olarak nitelenip nitelenemeyeceği, çirkin şeylerin Allah Teâlâ'nın iradesi, yaratması ve dilemesi ile olup olmadığı açısından; fıkıh usülünde ise emir ile sabit olmuş hükmün güzel, hakkında nehiy bulunan hükmün çirkin olması açısından bahis konusu olmaktadır. Fıkhi bütün meselelerin yüklemlerinin hüsün kubuh konusuna râci olması açısından ise fıkıh ilminin konusudur. 
Hüsün-kubuh, emir ve nehiy ile sabit olup, bunları bilmek fıkıh ilminde önemli bir iş olarak kabul edilmektedir ki, bu sayede güzel olmayan şey, emir ile; çirkin olmayan şey de nehiy ile sabit olmasın. 

(225) Hüsün ve kubuh kelimeleri üç anlamda kullanılmaktadır: 


1. Kemâl ve noksan anlamında sıfat olarak. Örneğin “İlim güzeldir” ve “Cehalet çirkindir.” gibi. 

2. Yapan kişinin amacına uygun olup olmaması anlamında. Buna maslahat ve mefsedet de denilmektedir. 


(226) Bu iki anlamın (maslahat ve mefsedet) kendi nefislerinde olan sıfatlar için sabit olduğu ve kaynağının akıl olup, kişiden kişiye değiştiği konusunda bir ihtilaf söz konusu değildir. Mesela Zeyd'in öldürülmesi düşmanları açısından maslahat olup düşmanlarının amaçlarına uygunken, 


sevenleri açısından mefsedet olup amaçlarına aykırıdır. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


3. Yapan kişiye bu dünyada övgü ve yergi, ahirette ise sevap ve ceza gerektiren anlamında. İşte Eş'ari ile Mu'tezile arasındaki ihtilaf noktası bu- 


radadır. 


(227) Eş'arilere göre bu anlamdaki güzellik ve çirkinliğin kaynağı şeriattır. Çünkü bütün fiiller, güzel ve çirkin olmak bakımından eşit olup, bizatihi hiçbiri övgü-yergi, sevap-ceza gerektirmez. Bir fiilin övgü-yergi, sevap-ceza gerektirmesi ancak Şâri'in emretmesi sebebiyledir, hatta durum aksine olsaydı hüküm, bu yönde olurdu.' 


(228) Mu'tezileye göre ise güzellik ve çirkinlik akli bir konudur. Onlara göre, şeriattan sarf-ı nazar edilse bile, fiillerin, fâile övgü ve sevap veyahut yergi ve cezayı gerektirecek güzel ve çirkin yönü vardır. Şu kadar var ki fiillerde bulunan bu yön; 1. bazen zaruri olarak bilinir. Mesela fayda ihtiva eden doğrunun güzel olması, zarar ihtiva eden yalanın çirkin olması böyledir. 2. Bazen araştırma/nazar yoluyla bilinir. Mesela zarar ihtiva eden doğrunun güzel olması ve yarar ihtiva eden yalanın çirkin olması böyledir. 3. Bazen de zaruri veya nazar yoluyla akıl, tek başına bir fiilin güzel veya çirkin olduğunu bilememekte, güzel veya çirkin olduğu o konuda şeriatın vârit olmasıyla bilinebilmektedir. Örneğin Ramazan ayının son gününde oruç tutmanın güzel oluşu ve Şevval ayının ilk gününde (yani Ramazan Bayramının birinci gününde| oruç tutmanın çirkin oluşu bunun gibidir. Bu son kısımda bir şeyin güzel veya çirkin olması, şeriatın bunu emir veya nehiy yoluyla ortaya koymasına bağlıdır. 
Ancak ilk iki durumda bir şeyin güzel ve çirkin olduğu akıl ile bilinebildiği için, şeriatın bu konulardaki emir ve nehiyleri, aklın ortaya koymuş olduğu hükmü teyit etmektedir, yoksa aklın koymuş olduğu hüküm, şeriatın gelmesine bağlı olmamaktadır. 


(229) Hüsün kubuh konusunda bazı Hanefi meşâyıhın benimsediği başka bir ihtimal daha bulunmaktadır. O da şudur: Kulların bazı fiillerinin güzellik ve çirkinliği, aklın zâtı veya onun sıfatı için olur ve güzel ve çirkin olduğu akıl tarafından da bilinebilir. Mesela Hz. Peygamber'i tasdik etmenin vâcib oluşu buna örnektir. Çünkü bunun şeriata bağlı olması durumunda devr söz konusu olur. Bazı Hanefilere ait bu görüş Eş'ari ile Mu'tezile arasında yer alan, fakat ikisine de muhalif bir görüştür. 





I Yani güzel olarak kabul edilen bir şey, Şâri” tarafından çirkin olarak addedilseydi o şey çirkin olacaktı. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(230) Mu'tezile mezhebinden farklılığı iki açıdandır. Birinci farklılık şöyledir: Mu tezileye göre akıl, mutlak hâkim olup hem Allah hakkında hem de kullar hakkında güzellik ve çirkinliğe hüküm verir. Mu'tezileye göre akıl, Allah hakkında hüküm verebilir, çünkü 4s/4h olanın Allah'a vâcib olması onlara göre akıl vasıtasıyladır. Aslah olanı terk etmesi Allah'a haramdır. Akıl kullar hakkında da hüküm verebilir, çünkü onlara göre Allah bir konuda hiçbir hükümde bulunmamış olsa bile, akıl fiillerin vâcib veya haram olduğuna hükmedebilir. Hanefi meşâyıha göre ise güzellik ve çirkinliğe hüküm veren Allah'tır. Allah, başkasının kendisi hakkında hüküm vermesinden veya başkasının bir şeyi kendisine vâcib kılmasından münezzehtir. Allah kulların fiillerini yaratan, bazılarını güzel, bazılarını çirkin kılandır. Bütün külli ve cüz'i önermelerde Allah'ın muayyen bir hükmü ve açık bir kazası bulunmakta, Allah bunların zâhir ve bâtınlarını ihata etmektedir. Allah bütün bunlarda hayır veya şer; fayda veya zarar; hüsün veya kubuh vaz! etmiştir. 

(231) İkinci farklılık şöyledir: Mu'tezileye göre akıl, güzellik ve çirkinliğin bilgisini 4ew54 yoluyla gerektirir. Hanefi meşâyıha göre ise akıl sadece bazı şeylerin güzel veya çirkin olduğunu bilmeye yarayan bir alettir, zira güzel veya çirkin olduğuna hükmedilen şeylerin çoğuna, akıl hiçbir şekilde muttali olamamaktadır, aksine bunların bilinmesi Resulün bildirmiş 


olmasına bağlıdır. 


(232) Hanefi meşâyıha ait görüşün Eş'ari mezhebinden farklılığı ise şöyledir: Eş'arilere göre Şâri' belirlemeden hüsün ve kubuh diye bir şey yoktur, hüsün kubuh sadece Kitap veya peygamber geldikten sonra bilinebilir. Hanefilere göre ise akıl hüsün ve kubuhu üç şekilde bilebilir: 1. 
Bazılarını kesb olmaksızın bilir; mesela Hz. Peygamber'i tasdik etmenin güzelliği gibi. 2. Bazılarını kesb ile bilir; mesela deliller üzerinde ve önerme tertip etmede nazar ile elde edilen hüsün kubuh gibi. 3. Bazı güzellik ve çirkinlikler ancak Kitap veya peygamber vasıtasıyla bilinebilir. Şer'i hü- 


kümlerin çoğu böyledir. Teemmül et! 
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8. Ferâiz İlmi 


(233) Ferâiz, ölen kişinin terekesinin varisler arasında nasıl paylaşılacağını ele alan ilimdir. Ferâizin mevzusunun ne olduğu hususunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Hanefi imamlara göre ferâizin konusu tereke ve terekeye müstahak olan kişiler'dir. Hanefiler ferâizin konusunu bu şekilde kabul ettikleri için, fıkıh babları arasında ferâize yer vermemişlerdir. Çünkü fıkhın konusu ameldir ve zikredilen konu amel ile ilgili değildir. Şâftilere göre ferâizin konusu, en baştaki tanımın da işaret ettiği gibi terekenin, hak sahipleri/varisler arasında paylaştırılmasıdır. Şâfitler, tanımları gereği fıkıh babları arasında ferâize yer vermişlerdir. 

(234) Ferâiz ilmi, “Ferâizi öğrenin ve insanlara öğretin. Çünkü o, ilmin yarısıdır.” hadisinde geçtiği üzere ilmin yarısıdır. Zira ferâiz insanın iki hâlinden biri olan ölümü incelemektedir. Ferâiz meselelerinin Kur'ân-ı me- 


cidde yer alması ona şeref olarak yeter. Bu ilmi ilk vaz' eden Allah Teâlâ'dır. 


Birinci Mesele: (Harkâ Meselesi Üzerine) 


(2351 e-Hâvf adlı eserin şârihi Tâceddin İsmail el-Konevi Hz. Peygamber'in vefatından sonra harkâ meselesinde ihtilaf çıktığını ifade etmiştir. 
Harkâ meselesi ölen kişinin geride bir anne, bir kız kardeş ve bir dede bırakmasıdır. (Bunların ne kadar miras alacakları konusunda altı farklı görüş 


bulunmaktadır.| 


I. Hz. Ebü Bekir'e göre anne malın üçte birini, dede ise kalan bütün malı yani üçte ikisini alır.' 

2. Hz. Ömer'e göre, kız kardeş malın yarısını, kalan yarının üçte birini anne, üçte ikisini ise dede alır. 

3. Hz. Osman'a göre, her biri üçte birlik kısmı eşit olarak alır. 

4. Hz. Ali'ye göre kız kardeş yarısını, anne üçte birini, dede ise altıda 


birini alır. 


* 


Çev. Osman Bayder 
1  Budurumda kız kardeş hiçbir pay almaz. 
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5. İbn Mes'üd'a göre, kız kardeş malın yarısını alır, kalan yarısı anne ve dede arasında bölüştürülür. 

6. Zeyd b. Sâbit'e göre ise anne tüm malın üçte birini, dede kalanın üçte ikisini, kız kardeş ise kalanın üçte birini alır. İmam Şâfii, Zeyd b. 
Sâbit'in görüşünü esas almıştır. Zira Hz. Peygamber “Ferâizi en iyi bileniniz Zeyd”dir buyurmuştur. 


İkinci Mesele: (Kız - Kız kardeş - Oğlun Kızı Meselesi| 


(236) Huzeyl b. Şurahbil'den şöyle nakledilmiştir: Biri, Ebü Müsâ el-Eş'ari'ye “Bir kimse ölse ve geride bir kız kardeş, bir kız ve bir de oğlun kızı kalsa mirasları nasıl bölüştürülür?” diye sordu. Ebü Müsâ Eş'ari “Kız yarısını alır, kalanı da kız kardeş alır” diye cevap verdi. Ebü Müsâ el-Eş'ari daha sonra soruyu soran kişiye, gidip İbn Mes'üd'a aynı soruyu sormasını ve verdiği cevabı kendisine bildirmesini ister. Adam soruyu İbn Mes'üd'a sorunca İbn Mes'üd şöyle cevap verir: “Ben Resülullah'ın böyle bir konuda şu hükmü verdiğini gördüm: Kız yarısını alır, üçte ikiyi tamamlamak için oğlun kızı altıda bir alır. Kalanı (yani üçte birini| da kız kardeş alır”. Adam aldığı cevabı Ebü Müsâ'ya iletince şöyle cevap verir: “Bu büyük âlim (İbn Mes'üd)| aranızdayken bana bir şey sormayın!” Bununla kız kardeşin, kız ile beraber asabe olduğuna istidlal edilmiştir. 


Üçüncü Mesele: Avl Meselesi üzerine 


(2371 Bilmiş ol ki, meselenin paydası/mahreç toplanan paylara yetmediğinde, tereke, o paydadan daha fazla bir rakama yükseltilir, sonra taksim edilir. Böylece vârislerin hepsinin payları bir oran üzere noksanlaşır. Paydanın arttırılma işlemi fıkıh literatüründe “avl” olarak adlandırılmaktadır. 
Bu konuda ilk hüküm veren Hz. Ömer olmuştur. Onun hilâfeti zamanında paydanın paylara yetmediği bir miras meselesi vuku bulmuş, o da bu durumu sahâbeyle istişare edince Hz. Abbas “Payları avledin!” diyerek avl yöntemine işaret etmiştir. Sahâbe ona tâbi olmuş, kimse de buna karşı çıkmamıştır. Sadece Hz. Ömer'in vefatından sonra Hz. Abbas'ın oğlu bunun istisnasıdır. Ona “Hz. Ömer'in döneminde buna karşı çıksaydın ya!” diye soranlara “Ondan çekindim, onun heybeti korkutucu idi” şeklinde cevap vermiştir. 
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9. Hilâf İlmi 


(2381 İlm-i hilâf, kat'i burhanlar getirmek süretiyle şer'i hüccetlerin ortaya konulmasının, şüphelerin giderilmesinin ve ihtilaflı delillerin kusurlarının keyfiyetinin bilindiği bir ilimdir. Bu, mantık ilminin bir kısmı olan cedeldir. Ancak bu, dini maksatlara tahsis edilmiş bir cedeldir. Bazen şu şekilde tarif edilir. Hilâf ilmi, kendisi ile imkân ölçüsünde herhangi bir vaz ın korunmasına ve herhangi bir vaz'ın yıkılmasına muktedir olunan bir ilimdir. Bu yüzden şöyle denilmiştir: Cedelci, ya bir vaz'ı koruyan mücib/ cevap veren ya da bir vaz yıkan sâil/soru sorandır. Burada birtakım me- 


seleler vardır. 


Birinci Mesele: İlletin Mücebini Kabul Etmek Üzerine 


(239) Âmidi şöyle demiştir: Bu mesele, sonuçta delilinden dolayı bir hüküm istidlalde bulunan kişinin çıkardığı şeyi, tartışmalı olan hükmün kabulü gerekmeyecek bir şekilde kabul etmeye râcidir. Her ne zaman bu şekilde bir itiraz ileri sürülürse, istidlalde bulanan kişi tıkanır, cevap veremez. Çünkü mesele için koyduğu delilin, tartışılan konu ile ilgili olmadığı açığa çıkar. İlletin mücebini kabul konusu iki kısma münhasırdır. Bu şekilde olmasının nedeni şudur: İstidlalde bulunan kişi delilini, ya kendi görüşünün ve imamından nakledilen görüşün doğru olduğunu göstermek için ortaya koyar ya da hasmının görüşünün dayanağı olduğunu düşündüğü 


delili iptal etmek için ortaya koyar. 


(240) Şayet birinci durum söz konusu ise bunun misali, Şâfif'nin kısası gerektiren bir suç işleyip, Harem'e sığınan kişi hakkında söylediği “Bu kişiye kısasın uygulanmasının cevazının sebebi mevcuttur, dolayısıyla bu kişiye kısasın uygulanması câizdir.” sözüdür. Buna karşı hasım, şöyle demektedir: Bu delilin gereğini yani Harem'e sığınan kişiye kısasın gerekli olduğunu ben de kabul ediyorum. Bana göre de bu kişiye kısas uygulanması 


câizdir. Tartışma ise bunun için Harem'in dokunulmazlığının çiğnenmesi 


hakkındadır.' 





* 


Çev. Davut İltaş 

I Yani bu kişiye işlediği cinayet sebebiyle kısasın gerekli olduğunu kabul ediyoruz, fakat bunun için Harem-i şerif"in dokunulmazlığının çiğnenmesini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu kişiye Harem sınırları içinde kısas uygulanmaz. 
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(241) İkinci durum söz konusu ise bunun da misali, Şâfiinin babanın oğlunun cariyesinden çocuk edinmesi meselesinde söylediği “Babanın, oğluna cariyenin kıymetini ödemesinin vâcib olması, mehir de ödemesinin vâcib olmasına engel değildir. Nitekim bir cariyeye ortak olan iki ortaktan birinin cariyeden çocuk beklemesi hâlinde de durum aynıdır.” sözüdür. Yine Şâfii'nin musakkal' ile öldürme meselesinde söylediği “Vesiledeki farklılık, tıpkı vesilenin ulaştırdığı şeydeki farklılık gibi kısasın vâcib olmasına engel değildir.” sözü de buna örnektir. Buna karşılık hasım şöyle demektedir: “Ben de bu delilin gereğini kabul ediyorum. Cariyenin kıymetinin vâcib olması, mehrin vâcib olmasına engel değildir. Yine vesiledeki farklılık, vesile ile ulaşılanda farklılığa engel teşkil etmez. Ancak burada tartışma, mehrin ve kısasın vâcib olması konusundadır. Belirtilen engellerin iptal edilmesinden mehir ve kısasın vâcib olmasının ispatı gerekmez. Çünkü bunu gerektiren sebebin ortadan kalkması veya başka bir engelin bulunması ya da şartın ortadan kalkması mümkündür. 


(242) İlletin gereğinin kabul edilmesinin bu ikinci türü, münazaralar- da birinci türünden daha fazla vârit olur. Şu açıdan ki, hükümlerin kapalılığına nazaran, bunların dayandığı delillerin kapalılığı daha fazladır. 
Delillerdeki kapalılığın daha fazla olmasının nedeni ise delillerin çok olup, şubelere ayrılması ve bunlardan hangisinin hasmın dayandığı delil oldugunun bilinmemesidir. Hükümlerde ise durum bundan farklı olup, hükümlerden zühul edilmesi konusunda ittifak çok azdır. Bu yüzden mezhep imamından nakledilen hükmün dayandığı deliller konusunda değil de bu hükmün bilinmesi konusunda bazen havâs ve avâm ortak olur. Dolayısıyla belli bir delilin, imamın dayandığı delil olmasına inanma konusundaki hata ihtimali, delilden kaynaklanan hükmün imama nispet edilmesindeki 


hata ihtimalinden daha yüksektir.” 


İkinci Mesele: |(Abdestte Tertip Üzerine) 


(243) Şâfit, abdestte tertibin vâcib olduğu görüşündedir. Bu konudaki gerekçesi şudur: Hz. Peygamber, abdest almış ve uzuvları da birer kere yıkamakla yetinmiş ve ardından “Bu, Allah'ın onsuz namazı kabul etmeyeceği abdesttir.” demiştir. 





I o Musakkal, silah olmayan ve kılıç, mızrak gibi kesme ve delme özelliği bulunmayan fakat genellikle öldürmeye elverişli olan taş, demir ve odun gibi nesnelerdir. 
2 bk. Amidi, e/-/khâm, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1985, Il, 355-356. 
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(244) Sadruşşertfa, bu delile şu şekilde itiraz etmiştir: Durum şu iki şıktan hâli değildir. Hz. Peygamber bu abdestte ya sağı, sola takdim etmiştir ya da solu, sağa takdim etmiştir. Her iki takdirde de bu delil uyarınca sağdan veya soldan başlamanın vâcib olması gerekir ki, bunu söyleyen hiç kimse yoktur. 


(245) Allâme Devvâni ise şöyle denilmesinin mümkün olduğunu söylemiştir: Hz. Peygamber'in, bu rivayetteki abdestte, câiz olduğunu beyân etmek için yıkamaya soldan başlamış olması muhtemeldir. Uzuvları yıkamaya soldan başlamanın vâcib olmaması ise konuya ilişkin yaygın sahih rivayetlerle bilinmektedir. Şöyle ki Hz. Peygamber'in abdest alırken, ayakkabılarını giyerken ve diğer hâllerinde sağdan başlamayı sevdiği rivayet edilmektedir. Ya da şu izahı tercih ederiz. Hz. Peygamber, bu abdestte yıkamaya sağdan başlamıştır. Sağdan başlamanın vâcib olmadığı ise onun diğer hâlleriyle ve sözleriyle bilinmektedir. Çünkü Hz. Peygamber'in abdest alırken, ayakkabılarını giyerken vs. sağdan başlamayı sevdiğine delâlet eden sahih hadislerin devamı sağdan başlamanın vâcib değil, bilakis müstehap olduğuna delâlet eder ki, bunda bir tartışma yoktur. Tartışma bunun vâcibliği konusundadır.' 


(246) Derim ki, Devvânf'nin bu sözü tartışmaya açıktır. Çünkü burada üzerinde durulan, hârici mukaddimelerin dikkate alınması bir tarafa bırakılmak süretiyle bizzat bu delilin kendisidir. 

(247) Sonra Devvâni, şöyle demiştir: Derim ki, ilm-i hilâf kâidesi uyarınca farzet ki, bu delile binaen bu hadisin muktezası yani, ifade ettiği anlam iki el ve iki ayak arasında tertibin vâcib olduğu olsun. Fakat bu ikisinin yani sağdan veya soldan başlamanın vâcib olduğu, bizim ve sizin tarafınızdan ittifakla düşmüştür. Dolayısıyla bu ikisi hakkında vücüba mani olan bir durum sabit olup, hadisin muktezası, bu ikisi dışında bir mani olmaksızın kalmıştır. Mukteza sabit olup, mani ortadan kalktığına göre hüküm sabit olur ki, tertibin vâcib oluşu, bu ikisi dışında bir mani ve muarız olmaksızın sabit olur. 


(248) Derim ki, Sadruşşeria'nın itirazı özetle şudur: Bu delile göre, bu ikisinin vücübunun düşürülmesi konusunda sizin bize muvafakat etmemeniz gerekir. Dolayısıyla “Bu ikisinin vâcib olduğu, ittifakla düşmüştür.” 
demenin bir faydası yoktur. Çünkü biz diyoruz ki, farzet ki, durum böyledir. Fakat sizin deliliniz, bu ikisinin vâcib olmasının düşürülmemesini gerektirir. Dolayısıyla sizin bu deliliniz, müddeânın bundan geri kalması yani delilin, iddia edilen şey için yeterli olmaması sebebiyle doğru değildir. 





1 bk. Devvâni, Enmüzecül-Ulüm, 283. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Üçüncü Mesele: |Kalbetme Üzerine) 


(2491) Özetle kalbetme, cami illetin fer'de, fer'in hükmünün, istidlalde bulunan kişinin görüşü olan aslın hükmüne muhalif olacak şekilde varlığını gerektirdiği iddiasıdır. Bu, ya itirazcının görüşünü tashih etmesiyle olur ki, birbirini nefyetmesi sebebiyle bundan, istidlalde bulunan kişinin görüşünün bâtıl olması sonucu çıkar ya da doğrudan istidlalde bulunan kişinin görüşünü açık bir şekilde veya iltizam yoluyla iptal etmesiyle olur. 

(250) Birincinin misali, Hanefi birinin “İtikâfta oruç şarttır. Çünkü itikâf bir yerde vakit geçirme/bekleme olup Arafat'ta vakfede olduğu gibi tek başına kurbet olmaz.” demesi ve bunun üzerine Şâfii olan birinin de “Arafat'ta vakfede olduğu gibi, itikâfta oruç şart değildir.” demesidir: 


(251) İkincinin misali ise Hanefi birinin başın meshi meselesinde “Başın meshedilmesi, abdest uzuvlarından bir uzvun dörtte biri ile takdir olunur. Dolayısıyla diğer uzuvlarda olduğu gibi asgari miktarı mesh için yeterli olmaz.” demesi, bunun üzerine Şâfii olan birinin de görüşü, asgari olan miktar ile yetinilmesi olup, bunu ispat etmediği hâlde “Diğer uzuvlarda olduğu gibi bir uzvun dörtte biri ile takdir olunmaz.” demesidir. 

(252) Üçüncünün misali ise Hanefi birinin “Görülmeyen bir şeyin satılması, ivazlı bir alım-satım olup, nikâh akdinde olduğu gibi, iki ivazdan birinin bilinmemesine rağmen sahih olur.” demesi ve bunun üzerine Şâfii birinin de şöyle demesidir: Böyle bir alım-satımda, nikâh akdinde olduğu gibi, görme muhayyerliği sabit olmaz. Çünkü görme muhayyerliği akdin sahih olmasının sonucudur. Sonuç mevcut olmadığına göre ki, burada sabit olan sonuç görme muhayyerliğidir, sonucu gerektiren şey de ki, bu da akdin sahih olmasıdır, mevcut olmaz. 


İlm-i hilâf konusunda bu kadarlık bilgi ile yetinelim. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


10. Tasavvuf İlmi 


(253) Tasavvuf, kendisi ile insan türünden kemâl sahiplerinin saadetleri yolunda yükselme keyfiyetinin ve derecelerinde kendilerine ârız olan hâllerin beşer takati ölçüsünde bilindiği bir ilimdir. Bu derecelerin ve makamların, layık-ı veçhile ibareye dökülmesi ise mümkün değildir. Çünkü 


ibareler, dilcilerin anlayışının ulaştığı anlamlar için konulmuştur. Bedeninin kuvvelerinden gâib olan şöyle dursun, ancak zâtından gâib olanın ulaşabileceği mânalara gelince bu anlamların lafızlarla ifade edilmesi bir yana, bu anlamlar için birtakım lafızlar konulması mümkün değildir. Nasıl ki, akılla bilinen hususlar, vehim ile idrak edilemezse, vehimle bilinen şeyler hayal ile idrak edilemezse ve hayaller de duyular ile idrak edilemezse aynı şekilde ayne'l-yakin ile müşahede edilme konumunda olan şeylerin ilme'l-yakin ile idrak edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ayne'l-yakin müşahede edilmesi gereken bir şeyi isteyen kişinin, açıklanmasını istemeksizin buna, müşahede ile ulaşmaya çalışması gerekir. Çünkü bu, akıl tavrı- 


nın ötesinde bir tavırdır. Şiir: 


Tasavvuf ilmi, öyle bir ilimdir ki, onu ancak hak ile tanınmış fitnat sahibi bilir 


Ona şahit olmayan kimse onu bilemez, kör olan güneş ışığına nasıl şahit olabilir 


(254) Biz, tasavvuf hakkında bizim açımızdan mümkün olacak şekilde konuşacağız, işin hakikatini en iyi bilen Allah'tır. Şimdi tasavvuf ilmine 


dair bazı meselelere yer verelim. 


Birinci Mesele: Süfilerin, Ne Zaman “Süfi” Diye İsimlendirildikle- 


ri Üzerine 


(255) İmam Kuşeyri (rah) şöyle demiştir: “Allah size rahmet etsin, biliniz ki, Hz. Peygamber'den sonra müslümanların en faziletlileri, yaşadıkları dönemde “Resülullah'ın arkadaşları” ismi dışında özel bir isimle isimlendirilmemişlerdir. Çünkü ona arkadaş olmanın üstünde 


bir fazilet söz konusu değildir. Bu yüzden onlara “sahâbe” denilmiştir. 





* Çev. Davut İltaş 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İkinci kuşaktakiler onlara yetişince bunlardan sahâbeye arkadaşlık edenler de “tâbiün” yani tâbi olanlar diye isimlendirildiler. Sonra insanlar farklılaştı ve mertebeleri birbirinden ayrıldı. İnsanların din konusuna aşırı özen gösteren havâstan olanlarına, zâhid ve âbid denildi. Sonra bidat zuhur etti ve fırkalar arasında çekişmeler ortaya çıktı. Her fırka kendi içlerinde birtakım zâhidlerin bulunduğunu iddia etti. Nefislerini Allah ile koruyan ve kalplerini gaflet afetlerinden muhafaza eden Ehl-i sünnet'in seçkinleri, mutasavvıf ismi ile diğerlerinden ayrıldılar. Hicri iki yüz yılından önce bu büyük 


şahsiyetler için bu isim meşhur oldu.' 


İkinci Mesele: Ârif, Zâhid, Âbid Arasındaki Fark ve Bunların Maksat ve Taleplerinin Beyânı Üzerine 


(256) Bil ki? bir şeyi isteyen kimse, işe önce kendisini matlubundan uzaklaştırdığına inandığı şeylerden yüz çevirmekle, sonra kendisini matlubuna yaklaştıracağına inandığı şeye yönelmekle başlar ve bu iş, matlubunu bulduğunda sona erer. Hakk'ı talep eden kimsenin başlangıçta Hakk'ın dışındaki şeylerden, özellikle de kendisini Hakk'ı talep etmekten meşgul edecek şeylerden, yani dünya malından ve güzelliklerinden yüz çevirmesi, sonra kendisini Hakk'a yaklaştıracağına inandığı şeylere yönelmesi gerekir. 


Onu Hakk'a yaklaştıracak olan şeyler de ibadetlerdir. 


(257) Dünya malından ve süslerinden yüz çeviren kimse, zâhid ismi, ibadetlere devam eden kimse de âbid ismi ile anılır. Sonra sâlik, Hakk'ı bulduğunda, ilk bulduğu derece marifettir. İşte ârif, kendi sırrında Hakk'ın nurunun sürekli bir şekilde parlamasını isteyerek tefekkürü ile ceberut kutsiyetine yönelen kimsedir. Öyleyse Hak taliplerinin hâlleri, bu üç hâldir. 
Fakat bu hâller, maksatlarının farklılığına bağlı olarak şahıslarda bazen tek başlarına, bazen de toplu bir şekilde bulunur. Çünkü ârif olmayanın züht ve ibadetten maksadı, ârifin bunlara ilişkin maksadından ayrıdır. Zira ârif olmayan zâhid, bir mal karşılığında başka bir mal satın alan tacir gibidir. 
Ârif olmayan âbid de ücret almak için çalışan işçi gibidir. 


1 bk. Kuşeyri, er-Risâletü/-Kuşeyriyye, nşr. Halil Mansür, Dâru'l-Kütübi”l-İlmiyye, Beyrut 2001, 21. 
2 bk.Tüsi, Serbu-İşârât, nşr. Süleyman Dünya, Dâru'l-Meârif, Kahire ty., IV, 57-76. 


GL 48 gali 


İSİ çi li İva be A çe İN asil bl el Giy gili yal Ale lk e) ğe ll ll hb iyelik el 
ÖNEN Sayi İS LAN ye eli haz Arai gb 3 lala LA pls Oy biell al aa gçmkil özel li e lg 3 Ol) eg 
Gl hi ASYA Yİ NİA gglğ öl gel ARAN Gla ye 

3 ymgİl a 


Alİ öluğ dilay Kali öy e GA b NİL. 
çel, 

pla ye da Gİ dür G8 lek Gişe il e Sİ ei (vonl 
GN Şila yla Ol) SEE ğe A özde Gİ kile le İLöh 3 
Fİ ÇEBİ ye iş be Yl e e yy Ön YI azl load yaş Gel ya ağir Gİ Are le "kü çi ib Gİ ça 

Bi yal Alİ gel eş Vi aş ğa ge ye gal (evil alizg ele İğ öl aza ll gi lal çel a Sllall has le 
B3Lİ Ba ll pl İl 0 Sü pall ya Bi b al ÇA a di İYİ oda ça gel lb İlel Ok eye b el 
çe gb ee le ipi Al İLMİ fe be yl YI 3 
Göz yale Bilaliğ KAŞ ye ill b Ob ŞEYİ dsl gay Gla gi yel ye iğ bilal b BA Öl age yl zl İY haa zl öpme öy ali 8 ala 


b 

pi eşi pip 
Jb dö e 

öyle 

eğip 

eğip 

Lb iv 


< Hem 4 4 — 


| 205 


yo 


206 | 


20 


25 


(2581 Ârife gelince, onun, Hakka yöneldiği ve Hakk'ın dışındakilerden yüz çevirdiği hâldeki zühdü, yöneldiği şeyi tercih ederek kendisini Hak'tan alıkoyacak şeylerden uzak durmasıdır; Hak'tan, O'nun dışındaki şeylere yöneldiği hâldeki zühdü de Hakk'ın dışındaki şeyleri hakir görerek O'nun dışındaki her şeye tekebbürle bakmasıdır. Ârifin ibadetine gelince, başlangıç noktası iradesi olan himmetlerini, şehevi, gazabi ve benzeri arzularını ve hayali ve vehmi nefsâni kuvvelerini terbiye etmesidir. Bu sayede bu himmet, arzu ve kuvvelerinin tamamını cismani âleme meyledip, bunlarla meşgul olmaktan sıyırarak bunları akli âleme taşır ki bu kuvveler, akli âleme yönelmesi hâlinde ârife eşlik eder. Şöyle ki, bu eşlik etme, bir alışkanlık hâline gelir, bu kuvveler için bir melekeye dönüşür ve bunlar, müşahede hâlinde akılla çekişmez ve sırrı sıkıştırmaz. Bunun sonucunda akıl bu âleme ulaşır ve altındaki tüm kuvveler de Cenâb-ı Hakk'a yönelme yolunda 


ona katılır. 


(259) Diğer yandan ârif, ancak zikri zâtından dolayı yüce olan Hakk-ı Evvel'i ister; Hak'tan başkasını da ancak Hak için ister. Ârif, sadece zâtından dolayı tercih edilen Hak dışında hiçbir şeyi, O'nu bilmeye/irfana tercih etmez.' Ârifin dışındakiler ise bazen sevaba ulaşmayı ve cezadan kaçınmayı 


irfana tercih eder. Zira ârif olmayan kişi, irfanı bu iki şeyden dolayı ister. 


(260) Arifin ibadetine gelince, ârif kendisini, muradı olan ve zâtından dolayı tercih edilen Hakk-ı Evvel'e kıyas ile düşünürse, onun bu ibadeti, sadece Hak ile ilgili olur. Hak ve ibadetten her birini, diğerine kıyas ile düşünürse, bu durumda ibadete kıyas ile Hakk'ı düşünmesi itibariyle O'na ibadet etmiş olur, çünkü O, ibadet edilmeye layık olandır; Hakk'a kıyas ile ibadeti düşünmesi itibariyle yine O'na ibadet etmiş olur, çünkü ibadet, kendisi için şerefli bir nispettir. Ârifin ibadeti, ârif olmayan zâhid- 


de olduğu gibi, sevabı arzulama ya da cezadan korkma sebebiyle değildir. 





Iı  Tüsi, İşârât şerhinde bunu şu şekilde açıklamıştır: “Çünkü Hakkı bilme ârife göre zâtından dolayı tercih edilen bir şey değildir. Nitekim müellif, ileride “İrfanı, irfandan dolayı tercih eden kimse, ikinciyi kabul etmiş olur” sözünde bunu açıklayacaktır.” 
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KALB: ŞER'İ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Nasıl böyle olsun ki! Şayet belirtilen sevap arzusu ve ceza korkusu, ârifin ibadetinin gayesi olmuş olsaydı, bu durumda arzu edilen sevap ya da korkulan cezanın, her ne kadar bu ikisinde Hakk'a ibadet eden âbidin matlu- bu bulunsa da Hakk'a ibadet etmeye sevk eden sebep olması gerekirdi. Bu durumda Hak, gayenin dışında bir şey olurdu. Bunun da ötesinde Hak, istenilen gaye olan sevaba ulaşmak veya cezadan kurtulmak için bir vasıta olur ki, bu durumda gaye Hak değil, bizzat ibadetin yapıldığı şey, yani 


sevap arzusu ve ceza korkusu olur. 


(261) Kim dünyadan el etek çeker ve sevap arzusu veya ceza korkusu ile Hakk'a, ibadet ederse, acınmayı hak eder. Çünkü o kişi, Hak ile sevincin hazzını tatmamış, demektir. Onun bilgileri nâkıs hazlar ile birlikte bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kişi, nâkıs hazlara iştiyak duyar ve bunların ötesindekinden gafildir. Âriflere kıyas edildiğinde bu kişinin misali, tecrübe sahiplerine kıyasla çocuğun misali gibidir. Zira çocuklar, yetişkinlerin elde etmek için hırs gösterdikleri şeyden habersiz olup, oyunun güzelliklerine dalmak kendilerine yeterli gelince, aklı başında olanların/büyüklerin bunlardan hoşlanmayarak yüz çevirmelerine ve başka şeylere sarılmalarına hayret ederler. Hakiki mutluluğu mütalaa edemeyen kimseler de aynı şekilde olup, bir şey isteyen kör bir kimse gibidirler. Zira kör, eli ile önüne gelen şeye sarılır; bu sarıldığı şey, istediği şey olsun ya da olmasın fark etmez. 
Dolayısıyla ârif olmayanın zühdü, kerhen bir zühttür. Çünkü bu kimse, her ne kadar zâhidlerin süretinde olsa da tabiatı itibariyle hissi, nâkıs hazlara karşı insanların en hırslı olanıdır. Zira o, bu hazları, daha sonra yani ahirette bunun kat kat fazlasının verilmesini istediği için terk eder. Allah'a da ancak ahirette bunlardan kendisine bol bol vermesi, dolayısıyla lezzetli yiyecek, hoş içecek ve güzel kadınlara kavuşmak üzere yeniden diriltilmesi için ibadet ve itaat eder. Dolayısıyla bu kimse hem dünyada hem ahirette 


gözünü ancak midesinin, fercinin ve dilinin lezzetlerine diker. 


(262) İsâr yollarında, kutsiyetin hidayetiyle basiret sahibi olan ârif ise gerçek hazzı tanır ve yüzünü bu gerçek hazza çevirir. Bunu yaparken de rüşt yolundan alınıp, zıddına yöneltilen noksan kişinin de her ne kadar bu noksan ve acınan kişi, peygamberlerin vaadi uyarınca çabası karşılığında 


umduğu ve istediği hissi lezzetlere nail olsa da bağışlanmasını ister. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Üçüncü Mesele: |Süfilerin Hâllerinin Beyânı Üzerine| 


(263) Bu mesele, âriflerin, hareketlerinin başlangıcından Hak Teâlâ'ya ulaşma olan son noktasına varıncaya kadar Hak yolundaki seyr-i sülüklarında bir düzen hâlinde gerçekleşen hâllerin beyânı ve ulaştıkları menziller- 


de kalplerine doğan şeylerin kısaca açıklaması hakkındadır.' 
(264) Deriz ki, sâliklerin hareketlerinin dereceleri bir düzene göredir: 


(265) Birincisi, onların irade diye isimlendirdikleri hâldir. Bu, Mebde-i Evvel'e has olan ve eserleri, kabiliyetlerine göre hazır olanların üzerine taşan zâti kemâli tasavvur ettikten ve O'nun varlığını, mutmain bir şekilde kesin olarak tasdik ettikten sonra bürüyen hâldir. İster bu tasdik, burhâni bir kıyastan kaynaklanan yakini bir tasdik olsun, ister Allah Teâlâ'ya giden yolu gösteren peygamberlerin sözlerinin kabulünden kaynaklanan imani bir tasdik olsun fark etmez. Bu hâl, zeval bulmayan ve değişmeyen urvetü İ-vüskâ'ya yapışmayı arzu etme hâlidir. Sonra bu hâl, kutsi âleme yolculuk hareketinin başlangıcıdır. Bu hâlin gayesi, bu âlem ile ittisal ruhunu 


elde etmedir. Bu derecesi devam ettiği sürece sâlik, müriddir. 


(266) İkincisi, riyazettir. Bu hâl nefsi, arzularından nehyetmek ve ona, Mevlâ'sına itaati emretmektir. Riyazet, birtakım sınıflara ayrılır ki, bunların en hassas olanı, âriflerin riyazetidir. Çünkü onlar başka bir şeyi değil, Allah'ın rızasını isterler. Zira O'nun dışındaki her şey, O'ndan alıkoyar. 
Bu yüzden âriflerin riyazeti, nefsi, Allah'ın dışındakilere yönelmekten men etmek ve onu, O'nun tarafına yönelmeye zorlamaktır ki, bu sayede O'na yönelmek ve O'nun dışındakilerden uzak durmak nefis için bir meleke hâline gelsin. Diğer yandan riyazetten asıl maksat, gerçek kemâle ulaşmaktır. 
Bu da istidadın hâsıl olmasına bağlıdır. İstidadın meydana gelmesi ise hârici olsun, dâhili olsun mutlak olarak engellerin ortadan kalkması şartına 


bağlıdır. Öyleyse bu açıdan riyazet, üç maksada yöneliktir: 





1 bk. 'Tüsi, Şerhu7-İşârât, IV, 77-99. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Birinci maksat, Hakk'ın dışındakileri, yoldan uzaklaştırmak ki, bu hârici engellerin ortadan kaldırılmasıdır. 

İkinci maksat, tahayyül ve tevehhüm kuvvesinin, en alt taraftan kutsi tarafa çekilebilmesi ve diğer kuvvelerin de zorunlu olarak kendisine tâbi olması için, nefs-i emmâreyi, nefs-i mutmainneye itaat ettirmektir. Bu da dâhili engellerin, yani hayvani saiklerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Üçüncü maksat, uyanık olması için sırrın latif bir hâle getirilmesidir. 
Sırrın latif hâle getirilmesi ise kemâle ulaşmak için gerekli olan kabiliyetin kazanılmasıdır. Çünkü sırrın, latif bir şey ile münasebeti ancak onunla taltif edilmesiyle mümkündür. Sırrın letafet kazanması da bu sırda akli süretlerin, süratli bir şekilde temessül etmesinden ve şevk ve vecdi harekete geçiren ilâhi 


şeylerden kolayca etkilenmesi için hazır olmasından ibarettir. 


(267) Diğer yandan bu maksatlardan her biri, bu maksada ulaşmaya 


yardım edecek şeylere hastır. 


(268) Birinci maksada gelince, buna yardım edecek şeylerden biri, âriflere nispet edilen gerçek zühttür, yani sırrı, Hak'tan alıkoyacak şeylerden 


uzak durmaktır. 


(2691 İkinci maksada gelince, buna yardım edecek şeylerden üç tane- 


sini zikredelim: 


(270) Bunlardan biri, tefekkürün eşlik ettiği ibadettir. Çünkü ibadet, bütün varlığıyla bedeni nefse tâbi kılar. Şayet nefis, ibadetle birlikte tefekkür ile Cenâb-ı Hakka yönelirse insan, bunun etkisinin sırrı ile yani bütün varlığı ile Hakk'a yönelmiş olur. Aksi takdirde ibadet şekavetin sebebi olur. 
Nitekim Allah Teâlâ “Vay hâline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar.” (Mâün, 107/4-5) buyurmaktadır. Bu ibadetin, ikinci maksada yardım şekli şudur: Bu ibadet, elde ettiği alışkanlık ile himmetlerini ve nefsâni kuvvelerini, aldanma tarafından uzaklaştırarak Hak tarafına yaklaştırması için, ârif olan âbidin himmetleri ve nefsinin kuvveleri için 


bir tür riyazettir. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(271) Bunlardan ikincisi, nağmeler/elhândır. Bunların ikinci maksada yardım etmesi şu şekildedir: Nefs-i nâtıka, nutkun maddesi olan seste gerçekleşen uyumlu telifleri ve düzenli nispetleri beğenmesinden dolayı bunlara yönelir ve hayvani kuvvelerini bunlara has olan maksatlarda kullanmaktan uzaklaşır ve bu kuvveler onu izler. Dolayısıyla nağmeler, bu 


maksada hizmet etmiş olur. 


(272) Bunlardan üçüncüsü, öğüt veren yani, nefsi ikna edecek ve nefsin mutmain olacağı şekilde olması gereken tasdiki sağlayan sözün bizzat kendisidir. Çünkü bu söz, nefsi uyanık tutar ve onu kemâli talep etmeye sevk eder. Dolayısıyla nefis, kendisini meşgul eden kuvvelere galip gelir ve 


bu kuvveleri, özellikle de şu dört şeyden biri bitiştiğinde itaati altına alır: 


1. Birincisi sözü söyleyene yöneliktir. Bu da sözün, nefsini arındırıp felaha ermiş bir kimseden sâdır olmasıdır. Zira bu, kişinin doğru söylediğini pekiştiren şehâdet gibidir. Söylediklerini kendisi yapmayan kimsenin nasihati ise fayda vermez. Çünkü fiili, sözünü yalanlamaktadır. Kalan üç 


şey ise söze yöneliktir. 


2. Bunlardan biri, lafza yöneliktir. Bu da lafzın, beliğ bir ibare olmasıdır. Böylece lafız, güzel ve sanki içine mâna dökülen bir kalıp gibi ne fazla 


ne eksik söyleyenin maksadına delâleti açık olur. 


3. Bunlardan bir diğeri, lafzın söyleniş şekline yöneliktir. Bu da yumuşak bir nağme ile söylenmesidir. Çünkü sesin yumuşaklığı, nefse, onu kabul etme konusunda müsamahaya doğru hazırlayan bir şekil kazandırır. 
Sesin sertliği ise nefse, onu kabulden kaçınmaya doğru bir şekil kazandırır. 
Bu yüzden nağmelerin, nefiste farklı etkileri mevcuttur. Bu nağmelerin her bir sınıfı, nefsâni durumlardan bir sınıfa uygun düşer. Bu yüzden tabipler ve hatipler, bunu, ruhsal hastalıkların tedavisinde ve bu münasebetlere 


göre istenilen telkinlerin yapılmasında kullanırlar. 


4. Bunlardan bir diğeri de mânaya yöneliktir. Bu da anlamın, müridi seyr-i sülükunda süratli bir şekilde fayda sağlayan bir tasdike götürecek 


şekilde olmasıdır. 


SGN 48 gali 


Ge le Lö dablli El öl Leölej 433 öLİYİ gis İvvo) 
GRİ öle ya ŞİM al b dai Ala ig ARE Sa) 
SU gayi Li EİN Aİ Bİ b Agila ye ai al Kalkan OLS ii al 

e bi 0 yi beş öl Ak Şİ Bel SİN pü gli İvvr) 
Ela İLİ b le eğin ei ğa il Öge ELİMİ eş timei ayal 038115) a "gz gez ball ELE gal le 

Blg is 3 O zelil a S5 ye 5 gag BN Ml oylasei 
KİN YAN li DİS lab OY azer V a Ya hey vü all 3 
İzal İİ öğ 

Ümima N0ZSİ gi Ahi 5 yaz AN İl öğ ğa kia 
MİS are Lai Yale 54) pe Büllenakl le UYUN Aöl, seyma ed ği 

Ai Oyal ga ÖL Aş daki OY Üİ gay BAN AA Zİ öy la gi bike b Gİ İŞİN 8 dell gi ali din a 
Gine İl dil çö Kile A ELAN İİ İyi çe güze las gb eelasilz #GBYi Uğlanznş kg İLEN li ye Gi şi 
A İİ eş Viz gla SLELİYİ LA çig LAN al ay 

Şi hill gili öze Şİ) Göğe 0S Oİ gaz yine ZN öğe ila dei 
YI ie iy 
EİN İl aşki gp ll ia v psğba e 


AS ipi 


0 der) 
ls — 


şike 8 Ve 


»> <2 som 44 


| 215 


216 | 


20 


25 


(2731 Üçüncü maksada gelince, buna iki şey yardım eder: 


Birincisi, latif fikirdir. Yani fikrin, kemiyet ve keyfiyette mutedil olmasıdır ve aşırı tokluk ve aşırı açlık ve benzeri bedeni hâllerin, nefsi, akli idrakten meşgul etmeyeceği vakitlerde olmasıdır. Çünkü latif fikirler ile meşgul olmak, nefse, onu istenilen şeyleri kolay bir şekilde idrak etmeye hazırlayan bir şekil kazandırır. 

İkincisi ise iffetli aşktır. Çünkü bu tür bir aşk, nefsi yumuşak, şefkatli, vecd sahibi, nazik, dünyevi meşgalelerden uzak, maşukunun dışındakilerden yüz çeviren, bütün isteklerini bir tek isteğe dönüştüren bir hâle getirir. 
Bu yüzden sahibinin, hakiki maşuka yönelmesi, diğerlerinin ona yönelmesinden daha kolaydır. Çünkü böyle bir kimse, birçok şeyden yüz çevirmeye muhtaç değildir. “Kim âşık olur, iffetini korur, aşkını gizler ve ölürse, şehit olarak ölür.” sözü buna işaret etmektedir. 

(274) Üçüncüsü, vakittir. Vakit, Hakk'ın nurunun üzerinde doğmasından nefsin kendisine haz verecek şekilde bir şey kapmasıdır. Bu hâl, tıpkı şimşeğin ışığının bir şey üzerinde birden parlayıp sönmesi gibidir. 
İşte bu hâl, onlar tarafından vakit diye isimlendirilir. Bu hâlin, vakit diye isimlendirilmesinde Hz. Peygamber'in “Benim, Allah ile bir vaktim vardır ki, hiçbir mukarreb melek ve gönderilmiş peygamber, benimle birlikte o vakitte bulunmaz.” sözünü göz önünde bulundurmuşlardır. Diğer yandan her vakit iki vecd ile kuşatılmıştır. Birincisi, vaktin geç elde edilmesinden kaynaklanan hüzün, diğeri ise bu hâlin ortadan kalkmasından kaynaklanan üzüntüdür. Dolayısıyla vakit, vecd ve ittisal derecelerinin ilki olup, ancak irade ve riyazet ile kazanılan istidattan bir şeyin hâsıl olmasından sonra meydana gelir, istidadın artmasına bağlı olarak gittikçe artar ve sağlam bir riyazette bulunduğunda üzerinde bu bürüme hâlleri çoğalır. 


(275) Dördüncüsü, riyazet hâli dışında da hâsıl olacağı şekilde vaktin yer tutması/temekkünüdür. Zira Cenâb-ı Kudsiyet ile ittisal, melekeye dönüştügünde vakit, bazen daha önce vakit hâlinin hâsıl olması için hazırlayıcı olan riyazet hâli dışında da hâsıl olur. Fakat bu dereceye ulaşınca nefsi bürüyen hâller, karar hâlinden uzaklaşıp uzaklaşmama konusunda tetikte beklediği için, nefsin üzerine çıkar ve nefis sekinet hâlinden uzaklaşarak yanındaki arkadaşının farkına varır. Zira insanın başına ansızın önemli bir iş geldiğinde, nefis bunun hücumundan habersiz olduğu ve buna hazırlıksız olduğu için, bu şey onu bulunduğu hâlden ayırır ve bundan dolayı bir anda hezimete uğrar. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(276) Beşincisi, istikrarsızlık hâlinin ortadan kalkacağı şekilde vaktin istikrar kazanmasıdır. Çünkü riyazet hâli uzun sürdüğünde, bürüme hâlleri de peş peşe üzerine gelip süreklilik kazandığında nefis buna alışır ve istikrarsızlık durumu ortadan kalkar. Çünkü bu hâlin geri dönmesi beklendiği 


için, nefis, bu hâli kabule hazır bir hâldedir. 


(2771 Altıncısı, sekinettir. Sekinet, kendisi ile riyazetin, öyle bir düzeye ulaşmasıdır ki riyazet bu düzeye ulaştığında vakti, sekinete dönüşür. Bunun sonucunda kaçırılan hâl, ülfet sağlanmış bir hâle ve şimşek gibi kısa parıldayan hâl de sürekli parıldayan bir yıldız hâline gelmek süretiyle Hak ile ittisal giderek artar, artık devam eden bir birliktelikmiş gibi istikrarlı bir muârefe gerçekleşir ve bu hâlde Hakk'ın parlaklığından faydalanır. Bu 


hâlden geriye döndüğünde ise şaşkın ve üzgün bir hâle döner. 


(278) Yedincisi, sekinet hâlinin meydana gelmesinin sonucu, meydana gelmemesinin sonucu ile karışacak şekilde sekinetin yer tutmasıdır. Bu da şudur: Bu hâlden önce nefis, ileri gitmesi durumunda üzerinde parlaklığın; uzaklaşması hâlinde de üzüntünün görüneceği şekilde olur. Dolayısıyla bu makamda iken nefis, üzerinde bu hâlin az olarak zuhur edeceği bir konumda olur ve arkadaşı onu, Cenâb-ı Celâl ile ittisal hâlinde, O'nun huzurunda ve O'nunla birlikte oturur görür; gerçekte ise o, O'nun huzurunda değildir, başkaları ile birlikte oturmaktadır. 

(279) Sekizincisi, nefsin istediği zaman sekinetin hâsıl olacağı şekilde sekinet hâlinin istikrar bulmasıdır. Bu hâl şudur: Nefis, bu hâle ulaştığında, bu muârefe zaman zaman onun için mümkün hâle gelir ve sonra 


tedrici olarak istediği zaman bu hâlin meydana geleceği bir konuma ulaşır. 


(280) Dokuzuncusu, meşieti olmamakla birlikte ittisal makamıdır. Bu makam, nefsin, kendi isteğine bağlı olmayan bir dereceye yükselmesidir. 
Aksine her ne zaman bir şey düşünse, bunu ibret almak maksadı ile düşünmese de ibret alacak şekilde düşünür. Bunun sonucunda etrafını gafiller kuşattığı hâlde yalan âlemden, Hakk'ın katında istikrar bulacak şekilde 


Hak âlemine yükselmesi mümkün olur. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(281) Onuncusu, riyazet olmaksızın ittisal makamının istikrar kazanmasıdır. Çünkü ârif, riyazetini tamamlayıp, daima Hak ile ittisal hâlinde olmak olan matlubuna ulaşması sebebiyle, riyazetten müstağni hâle gelince, Hakk'ın dışındakilerden arınmış olan sırrı, irade ile Hakk'ın karşısına konulmuş ve riyazet ile cilalanmış bir aynaya dönüşür. Bunun sonucunda kendisinde Hakk'ın eseri temessül eder, üzerine gerçek hazlar taşarak akar, nâil olduğu Hakk'ın eserinden dolayı bizatihi parlar ve kendisi için iki nazar söz konusu olur. Birincisi, zâtı ile parlayan Hakk'a nazar, diğeri de Hak ile parlayan kendi zâtına nazardır. Bundan sonra o, iki taraf, yani kendisi ile Hak arasında tereddüt makamında olur. Çünkü bu hâlde o, bazen Hak ile nakışlanmış ve Hak'tan kendisi için hâsıl olan ziynet ile süslenmiş nef- 


sine yönelir, bazen de Hakk'a yönelir. 


(282) On birincisi, gaybet makamıdır. Bu makam, ârifin kendinden tamamen geçtiği makam olup, bir önceki makamda belirtilen tereddüt hâli de ortadan kalkar ve Hakk'a ulaşma, tamam olur. Ârif, artık sadece Cenâb-ı Kuds'ü düşünür. Bu makam, Hakk'a seyr-i sülük derecelerinin sonuncusudur. Bu derece, tam vâsıl olma derecesidir. Bunun peşinden Hak'da sülükun dereceleri gelir. Bu dereceler de tevhitte mahv ve fena hâ- 


linde sona erer. 


(283) Bunun kısaca açıklaması şöyledir: Ârif, nefsinden kopup Hakk'a bağlandığında her kudreti, makdürâtın tamamı ile ilgili olan Hakk'ın kudretine gark olmuş görür. Her ilmi, mevcudattan hiçbir şeyin gözünden kaçmadığı Hakk'ın ilmine gark olmuş görür. Her iradeyi, mümkünattan herhangi bir şeyin üstüne çıkması imkânsız olan Hakk'ın iradesine gark olmuş görür. Üstelik her varlık ve varlığa ait her kemâl, ondan sâdır olur ve onun katından taşar. Bu takdirde Hak, onun kendisi ile gördüğü gözü, kendisi ile işittiği kulağı, kendisi ile yaptığı kud- 


reti, kendisi ile bildiği ilmi ve kendisi ile var olduğu vücudu olur. 
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KALB: ŞERİ İLİMLER ÜZERİNE, - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu durumda ârif, hakikaten Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanmış olur. 
Bu makam, sıfatların tevhidi makamıdır. Bundan sonra ârif, bu sıfatların ve bunların konumunda olan şeylerin, kesrete kıyasla çok olduğunu, bir olan mebdeine kıyasla da tek/müttehid olduğunu müşahede eder. Onun zâti ilmi, aynıyla zâti kudretidir. Bu da aynıyla iradesidir. Diğer sıfatları da böyledir. Onun dışında zâti bir varlık olmadığına göre, ne zâta aykırı sıfatlar ne de sıfatlar için konulmuş bir zât söz konusudur. Aksine hepsi bir tek şeydir. “De ki, O Allah birdir” (İhlâs, 112/1), “Sen «Allah» de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!” (En'âm, 6/91) Burada artık ne vasfeden ne de vasfedilen, ne sâlik ne de sülük edilen, ne bilen ne de bilinen kalır. İşte bu, vukuf makamıdır. Allah'ım! Bizi, vâkıf olanlardan eyle, bizi gafillerden eyleme! 


(284) Tasavvuf ilmine dair bu kadar mâlumât ile yetinelim. Bu konuda güzel birtakım incelemelerimiz mevcuttur. Umarım bunları müstakil bir 


risalede toplarım. 
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MEYMENE: 
EDEBİ İLİMLER OLARAK ADLANDIRILAN ARAPÇA 
İLİMLER ÜZERİNE 


(285) Edebi ilimleri on iki kısma ayırdılar; bazıları asli, bazıları da 

5 tali ilimlerdir; hepsi dini ilimlerin ilkeleridir; çünkü Allah Teâlâ Kur'ân-ı 

Kerim'i Arapça bir kitap olarak indirdi ve Peygamber'i (s.a.) apaçık Arap diliyle gönderdi. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân'nin Bilimler Tasnifi 


1. Dil İlmi' 
(286) Dilbilim, Arap dilinin kelimelerinin cevheri ve maddesi bakı- 


mından incelendiği bir ilimdir. 


(287) Dersen ki, dilbilim lafzi tariflerden ibarettir ve tarif de tasavvuri matlaplardan birisidir. Daha önce geçtiği gibi, her ilmin hakikati, o ilmin meseleleridir. Bunlar da hangisi olursa olsun külli hükümler ve bunlarla ilgili tasdiklerdir. Dolayısıyla dil, tasdiki matlaplardan oluştuğundan bir ilim değildir. 

(288) Derim ki, hakiki veya ismi olan resm ve tanımlarda olduğu gibi, lafzi tarifle, hâsıl olmayan bir süretin elde edilmesi kastedilmez. Aksine lafzi tarifle kastedilen şey şudur: Kendisine dönülmesi için süretler arasından birisinin belirlenmesi ve lafzın, onun için vaz' olunduğunun bilinmesidir. Bu lafzın o anlamın karşısına konulduğunun tasdik edilmesine gerek yoktur. O hâlde bu tasdiki matlaplardandır; ancak bu durumda dilbilim, şahsi önermelerden ibaret olarak kalır ki, bu önermelerde de belirli ve müşahhas lafızların, falanca mânanın karşılığı olarak konulduğuna hükmedilir. Oysa meselenin külli bir hüküm olması gerekmektedir, bunu iyi düşün! 


Bu ilimde çeşitli meseleler vardır: 


Birinci Mesele: Dili Vaz' Edenin Beyânı Üzerine 


(289) Bil ki lafızlar mânalara ya kendiliklerinden, ya Allah Teâlâ'nın tayiniyle, ya insanların koymasıyla ya da bir kısmını Allah'ın, geri kalanını da insanların koymasıyla delâlet ederler. Birincisi Abbâd b. Süleyman'ın, ikincisi Şeyh Eş'ari ve İbn Fürek'in, üçüncüsü Ebü Hâşim'in görüşüdür. 
Dördüncüsü ki, bu bir grubun görüşüdür, ya başlangıç yönüyle insanlardan tamamlaması yönüyle Allah'tandır; ya da tersidir ki, bu da Ebü İshak İsferâyini'nin görüşüdür. Muhakkik âlimler yanlışlığı açık olan Abbâd'ın görüşü dışındaki diğer bütün görüşleri kabul ederler. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân?'nin Bilimler Tasnifi 


İkinci Mesele: Dilin Vaz'ını Gerekli Kılan Hikmetin Beyânı 


Üzerine 


(2901 İnsan tabiatı gereği medeni olduğundan bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz, aksine yardımlaşmaları için kendi türünden kimselerle topluluk hâlinde olması gerekir. Yardımlaşma ise ancak tanışmayla, tanışma ise ancak maksatlara karşılık olarak konulan hareketler, işaretler veya nakışlar gibi sebeplerle olur. Bunların en kolay ve en işlevsel olanı, lafızlardır. Lafızların en kolayı olması, harflerin bilinçli bir zorlama olmaksızın tabii olarak gerçekleşen zorunlu teneffüs sayesinde dışarı çıkan havaya ârız olan seslere ait bir keyfiyet olmasından ileri gelir. En faydalısı olması ise onların ihtiyaç anında var olmasından, ihtiyaç olmadığında yok olmasından ileri gelir. Aynı şekilde lafızlar daha geneldir; çünkü her şey için bir lafız mümkün iken, her şeye ait bir nakış olması veya gözle göremediğimiz şeylere işaret etmek mümkün değildir, Allah'ın zâtı ve ilimler gibi. Burada itiraz olarak “İsmi yüce olan yaratıcının künhü bir şeydir fakat tasavvur edilen bir şey değildir; dolayısıyla her şey için bir lafız koymak nasıl mümkün olsun!” denilemez. Çünkü biz diyoruz ki, bir mâna için lafız konulurken mânanın tüm hususiyetleriyle tasavvuru gerekli değildir, mânaya uygun tek bir şekilde tasavvuru yeterlidir. 


Üçüncü Mesele: |İsnadi Terkiplerin Konulması| 


(291) Âlimler isnadi terkiplerin konulmasında ihtilafa düştüler. Bazılarına göre cüzlerinin konulmasıyla terkipler konulmuş olur; bazılarına göre ise isnadi terkipler tür bakımından konulmuştur. Doğrusu şudur ki terkibi yapı, ihbar ve inşa gibi özel anlamlar için konulmuştur. 


Dördüncü Mesele: |Lafızlar, Zihinsel Süretlerin mi Yoksa Hârici 


Mahiyetlerin mi Karşılığı Olarak Vaz' edilmiştir?) 


(2921 Âlimler, lafızların, zihinsel süretlerin mi yoksa hârici mahiyetlerin mi karşılığı olarak vaz* edildiğinde ihtilaf ettiler. Şeyh Ebü İshak eş-Şirâzi ikinci görüşü tercih ederken, İmam Fahrettin Râzi ve tâbileri, zihindeki süretin değişmesiyle birlikte lafzın da değişeceğini delil getirerek birinci görüşü benimsediler. Çünkü uzaktan bir karartı görüp, onu taş zanneden bir kimse ona taş adını verir. Ona yaklaşırsa ve onu ağaç zannederse ona ağaç adını verir. Sonra ona biraz daha yaklaşır ve onu bir at zannederse ona at adını verir. Onun bir insan olduğundan emin olunca ona insan adını verir. Sonuç olarak lafzın kullanılmasının hârici anlamlara değil zihinsel anlamlara bağlı olduğu ortaya çıkar. 
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(2931 er-Tahsil adlı eserin sahibi buna şu cevabı verdi: Lafızlar, sırf zihinsel mânalar farklı olduğundan değil, zihinsel anlamların dış âlemde de aynı şekilde olduğuna inanıldığından zihinsel anlamlara bağlıdır. Doğrusu şudur; bu tartuşma, bizzat bilinenin zihinsel süretler mi yoksa hârici bilinen mi olduğuyla ilgilidir. Çünkü lafızların bizzat bilinen şeyler için konulduğunda şüphe yoktur. Kim bizzat bilinenin zihinsel bir süret veya süret sahibi şey olduğunu söyler ve “Bilinen şeyin (hariçtekinel mutabık veya mutabık olmayan süreti hârici durumdan bağımsız olarak hâsıl olduğu; zira insanın tasavvur ettiği şeylerin birçoğunun hariçte varlığının olmadığı” görüşünü esas alırsa bu durumda o, lafızların akli sâretler için konulduğunu kabul etmiş olur. 
Nitekim Şeyhayn ve ona tâbi olanlar gibi muhakkiklerin çoğu bu görüştedir. Kim de bizzat bilinenin, kendisiyle alaka kurulan şeye istinaden süret sahibi olduğunu söylerse -ki kazanan ve kazanılanın süret sahibi oluşları böyledir- bu durumda o, lafızların hârici şeyler için vaz' edildiğini kabul 


etmiş olur. 


(294) Dahası, allime Devvâni konuyu derinlemesine inceleyerek iki grup arasındaki çekişmenin lafzi olduğuna hükmetmiştir. Çünkü zâtı ile bilinenin (ma'lâm bi'z-zât), zihni arazları göz önünde bulundurmaksızın, ancak bilinen mahiyet olduğunda şüphe yoktur. Kim bi'z-zât bilinenin zihni süretler olduğunu söylerse zihni süretlerle bilinen olması itibarıyla mahiyeti kastetmiş olur ve mahiyete süret denilmesi yaygındır. Bilinenin, hârici bir şey olduğunun inkârı, bazen bilinen şeyin hariçte gerçekleşmemiş olmasından kaynaklanır. Bi'z-zât bilinenin, hârici bir şey olduğunu söyleyen kimse, hârici şeylerle zihni süretlerin mukabilini kastetmiş olur; 


zira onlar zihni taayyünle müşahhas hâle gelmişlerdir. 


Beşinci Mesele: Dilin Kıyasla İspatının Câiz Olup Olmadığı 


Üzerine 


(295) Kadı Ebü Bekir, Ebü Şureyh ve bazı fakihler buna cevaz verirler. 
Doğrusu câiz olmamasıdır. İspat ve nefyin bir yerde bir araya gelmemesi 


için, öncelikle tartışmanın kaynağına değinmemiz gerekir. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(296) Deriz ki “adam” ve “döven” gibi, nakil ile genelliği sabit olan kelimelerde bir tartışma yoktur; çünkü birincisiyle isimlendirilen Âdemoğullarından, buluğ çağına ulaşmış bir erkektir; ikincisiyle isimlendirilen ise dövme özelliğine sahip bir zâttır. Bu, nakil ile bilinir. Dolayısıyla ikisinden birinin, -dilcilerden duyulmamış olsa bile- bu müsemmayı kapsayan yerlerde lafız olarak kullanılması kıyas değildir. Çünkü onların genelliği ancak bu isimle adlandırılmasının genel olması itibariyledir. Aynı şekilde, fâilin merfüluğu ve mef'ül-i bihin mansupluğu gibi, genelliği tümevarım ile sabit olanlarda da bir tartışma yoktur. Örneğin tek tek fâillerin incelenmesinden (tümevarım) sonra “Bütün fâiller merfüdur.” gibi, şüpheye mahal bırakmayan külli bir kâide karşımıza çıkar. Merfüluğu duyulmamış bir fâili merfü yaptığımızda, külli kâidenin kapsamına girdiğinden, bu kıyas olmaz. Burada tartışılan şey, belirli bir şeye verilmiş bir ismin, ona ilhak edilmek süretiyle hakkında susulan şeye de aynen isim yapılmasıdır. İlhakın sebebi, varlık ve yokluk bakımından bu ismin bu mâna ile adlandırılmasına dönen bir mânadan dolayı olmuştur Bu durumda mâna, adlandırmanın bir gereği sayılır ve mânanın bulunduğu her yerde aynı isimle adlandırma yapmak zorunlu olur. Örneğin; ikisinde de ortak olan ve adlandırmaya esas teşkil eden aklı uyuşturma özelliğinden dolayı zebizin şaraba ilhâkı ve şarap diye adlandırılması böyledir. Çünkü üzüm suyunda sarhoş edicilik özelliği bulunmadıkça şarap olarak isimlendirilmez; meyve suyu olarak isimlendirilir. Bu özellik bulunursa bununla adlandırılır, yoksa adlandırılmaz. Mezar soyguncusunun gizlice alması sebebiyle hırsız olarak adlandırılması; livata edenin yasak bir ilişkiye girmesinden dolayı zinakâr olarak adlandırılması da bu şekildedir. Çünkü verdiğimiz bu örneklerde bu süretlerde bir nakil veya tümevarım ancak kesin bir şekilde bulunduktan sonra ismi bulunmayanın bu isimlerle adlandırılması mümkündür. Böylece bu konu tartışma konusu olmaktan çıkar. Bunun yasak olduğunu söyleyenlerin, dilde kıyasın, muhtemel 


olanla dili ispat etmek anlamına geldiğini delil getirmeleri doğru değildir. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Birincisine gelince; kelimeyi koyanın varlık veya yokluk bakımından adlandırmanın kendisine bağlı olduğu anlamı kabul etmeyerek, bundan dolayı başka bir şeyin aynı isimle adlandırılmasının mümkün olamayacağını açıkça ifade etmesi de, aynı şekilde anlamı kabul edip anlam sebebiyle ismin başka bir varlığa da verilebileceğini beyân etmesi de ihtimal dâhilindedir. “Adlandırmanın mümkün olamayacağını beyân etmesi” sözümüzün delili şudur: Dili vaz' edenler, varlık veya yokluğu itibarıyla “siyahlık” vasfına bağlı geli “kara olmak” adlandırması ile “siyahlık ve beyazlığın birbirine karışması” vasfına bağlı 5.(İ “alaca olmak” adlandırmasının at dışındaki 


varlıklar için kullanılmasını câiz görmemişlerdir. 


(297) İkinci olarak, kara olmak ile alaca olmanın, siyahlık ve beyazlıkla karışmasının burada menedilmesi, mâna bakımından olup, bunun geçişliliği imkânsızdır. “Su kabı” anlamına gelen 55 5LâNI, “şahin” anlamındaki İAZYI kelimesi, “ağaçkakan” anlamına gelen |-Y1! ve diğer bazı kelimeler de aynı şekildedir. Örneğin 4u | (balıklar) kelimesi yerleşme ve güç anlamlarıyla beraber kullanılır. “Balıklar” ve “Atlar” kelimelerinin bu anlamların dışına taşması câiz olmaz. Dili vaz' edenin yasaklama veya muteber kılma açısından açıkça ifade etmeyip -tartışma süretinde olduğu gibi- susması hâlinde anlam, ihtimalli kalmaya devam eder ve anlamın ihtimalinden dolayı vaz'ın da ihtimalli olması gerekir. İkincisine gelince; lafzın, anlam için vaz' edilmiş olması ihtimaline dayanarak vaz'a hükmetmek doğru 


değildir. Çünkü bu bâtıl ve zorlama bir hükümdür. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân?'nin Bilimler Tasnifi 


2. Sarf İlmi 


(298) Bu ilim, Arap kelâmının kelimelerinin i'lal ve idgam gibi, şekil ve yapıları bakımından zâti arazlarının araştırıldığı ilimdir. Bu ilimde de 


birtakım meseleler vardır. 


Birinci Mesele: Mücerred Fiillerin Yapısı Üzerine 


(299) Bil ki üç harfli/sülâsi mücerred mazi fiillerin fâu'l-fiil ve lâmur'-fiili daima fethalıdır;! aynu'l-fili ise ya ;-2'da olduğu gibi fethalıdır; ya ge'de olduğu gibi kesralıdır; ya da : 25'de olduğu gibi zammelidir. İdgam yapılması haricinde -3.4 gibi- aynu'l-fiil sâkin olamaz. Bu fiillerin muzarilerinin hepsinde aynu'l-fiil ya fethalı, ya zammeli ya da kesralıdır. Bu sebeple akli taksime göre fiiller dokuz kısımdır. Çünkü aynu'I-fiilin harekesi mazisinde fetha ise, muzarisinde ya e -p3'da olduğu gibi fethadır —ki bu durumda fiilin aynu'l-fiil veya lâmü'l-fiilinin boğaz harflerinden bir harf 
olması şarttır— ya da ; 25 — - 5 gibi aynu'l-fiil zammelidir; yada— 5, 5 
& 25 gibi kesralıdır. 

(300) Aynı şekilde mazisinde aynu'I-fiil zammeli ise muzarisinde de ya zammelidir 4 255 —:45 gibi; ya da kesralı veya fethalıdır ki bu iki grup bulunmamaktadır. Mazisinde aynul-fiili kesralı ise muzarisinde de ya &..£ S2 — gibi kesralıdır ki bu takdirde şâz/kural dışıdır; ya a — gs gibi fethalıdır; ya da zammelidir ancak bu şekilde fiil gelmemiştir. 

(301) Dört harfli/rübâi mücerred fiile gelince, mazi ve fâili mâlum olduğunda tek kalıbı vardır; o da (a3 'den başkası değildir. Örneğin > gibi. Aynu'l-fiili sâkin, onun dışındaki harfler fethalıdır. Muzarisi; sonradan eklenen harfin zamme, fâu'I-fiilin fetha, aynu'l-fiilin sükun ve ilk lâmu'l-fiilin kesra ile harekelenmesi süretiyle (J&&/yufa'lilü'dür. İlgili bölümde anlatıldığı gibi, isimlerin aksine fiillerin beş harfli/humâsi mücerredi yoktur. 


* Çev. Muammer Sarıkaya 


I Arapçada bütün yalın fillerin İs kalıbından türetilen bir vezni vardır ve bu vezne uygun olarak gelen fiillere mevzun denilir. Arapçada vezin mevzuna tâbidir. Fiildeki her hareke değişikliğinde veya fiile harf eklendiğinde vezinde de aynı değişiklik olur. İs kalıbında gelen üç harfli yalın bir filin ilk harfine fâu'l-fiil, ikinci harfine aynu'l-fiil ve üçüncü harfine lâmu'l-fiil denilir. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İkinci Mesele: Kalıpların Köklerinin Beyânı Üzerine 


(3021) Bil ki asıl olan, kelimenin üç harfli olmasıdır. Harf veya hareke ile i'rab edilen isimler, sözü genişletmek için dört ve beş harfli olarak gelirler; dile ağır geldiği için, altı harfli gelemezler. Fiiller ya üç harfli ya da dört harfli olarak gelirler, dile ağır geldiği için beş harfli gelemezler. 
Harfler ve i rab edilemeyen isimler çoğu kez bir ve iki harfli olarak gelirler. Sonra üç kök harfine karşılık olarak fâ, ayn ve lâm harfleri vezin yapılır, kök harflerinin sayısı üçün üzerine çıktığında, vezne ikinci ve üçüncü lâm eklenir. Örneğin £.İ/felsun J45/fa'lün; ;445/ca'ferun JJ33/ fa'lelun ve 3 ,4X/cahmerişun JWa$/fa'lelilun veznindedir. Bu ölçüyü koymaktan önal, kök harfleri ile zâid harfleri açıklamayı kolaylaştırmaktır. Anlamı bütün fiilleri kapsadığından (58 kalıbını seçtiler. Bu kalıp, köke harf eklenmesi, harf eksiltilmesi veya hareke ve sükünların dizilişinin değiştirilmeksizin bazı harflerin yerlerinin değiştirilmesinde vezne uygun olarak gelen kelimeye tâbi olur. Örneğin > 44.25/madrüb Jj ,45/ mefülun vezninde;  2(6/kâdin, ç6lfâ'in vezninde ve J-ileyisun ise J4£ afilun veznindedir. Mastarının delâletiyle aslı 5.5 - L&& 'dir. Sonra asıl yapısı korunarak, yani birinci harfın fethası, ikinci harfin kesresi ile hemze yâ harfinin önüne alınarak, ayne'l-fiilin fethası, fâu'l-fiilin kesrası ile İzl/'afile vezninde 2 'ye dönüştü. Eklenen harfler lafızda ifade edilir. 
Örneğin & ,/ 24 kelimesinin vezni İyada 'dür; Pl kelimesinin vezni ise Jai 'dir; Pl kelimesinin vezni ise (133) 'dir. Benzeri örnekler getirilebilir. Ancak ifti'âl kalıbının & harfinden dönüştürülen b harfi vezinde ifade edilmez; çünkü o tâ ile gelir. Örneğin ifti'âl kalıbından ö5İ.öl'nin vezni; Jbl /ifta'ale değil, (4$i /ifte'ale olur. Bir kalıba katmak için veya başka bir sebeple tekrar edilen harfler, söylenen kuraldan dolayı, mevzunda ifade edildikleri şekilde vezinde ifade edilir. Örneğin fa'lele veznindeki & 4İz/celbebe fiili go>»ldahrace fiiline/mevzununa katmak içindir. İkincisi ifalelle veznindeki şa 25(/ikşe'arra gibidir; çünkü bir kalıba katmak için değildir, zira ifalelle babındaki şedde kalıbın yapısı gereğidir. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(303) Sonra üç harfli isimler, her ne kadar akli ihtimaller dâhilinde on iki yapıda gelmesi mümkün ise de, sâkin harfin ismin başında yer alması ittifakla mümkün olmadığından, on yapıdan ibarettir. Tartışma sadece sâkin harfle başlamanın imkânsızlığı veya mümkün oluşu konusundadır. 
Lâmuf'I-fiil i'raba bırakılmıştır. Aynul-fiilin sükün ve üç durumda üç hareke olmak üzere dört hâlinin, fâu'l-fiilin üç hâliyle, yani üç hareke ile çarpımıyla on iki kalıp elde edilir, ancak ikisi ağırlıktan dolayı kullanılmaz Birincisi fâu'l-fiilin zammesi ve aynu'I-fiilin kesrası ile fuile kalıbıdır ki ancak nadiren bulunur. (5/duile ve (e 4/vu'ile gibi. Hatta bu ikisinin meçhul fiilden nakledildiği de söylenir. İkincisi ise fâu'l-fiilin kesrası ve aynu'I-fiilin zammesi ile fiule kalıbıdır ki, köken olarak bulunmamaktadır. 
Şâz bir kıraatte ha harfinin kesrası ve ba harfinin zammesiyle yer alan Allah Teâlâ'nın “e.jl &13” sözünde aslında ha harfi zammeli olup ba harfine ittiba için kesralanmıştır. Sonuç olarak geriye on kalıp kalır. Bunlar: Fâ fetha ile harekeli olduğunda; ya aynın sükünu ile ss /keşh gibi veya aynın fethasıyla , » ;3/feres ve |55/kefel gibi, ya da aynın kesrası ile -&S/ketif gibi, ya da aynın zammesiyle ».2£/“adud gibi. Fâ harfi kesralı olduğunda, ya ayn harfi sâkin olarak gelir ,:-/hibr gibi ya ayn fethalı gelir: . £e/ineb gibi ya da aynın kesrası ile (/ibil gibi gelir. Fâ zammeli olduğunda, ya ayn harfi sâkin olur; Lö/kufl gibi, ya ayn harfi fethalıdır; 55 .>/surad gibi, ya da ayn harfi zammeli gelir; 5£&/unuk gibi. Bazı kelimeler kolaylaştırılır. Örneğin; â3/ketif kesralı ayn harfi sâkin yapılarak  45/ketf şeklinde veya ayn harfi sâkin kalıp, fâ harfinin de kesrasıyla .&5s/kitf şeklinde kolaylaştırılır. 


(304) Bunun gibi kelimelerde üç farklı kullanım vardır. İkinci harfi boğaz harflerinden birisi olduğunda iki kesra ile kolaylaştırılır; i 55/fihiz gibi. Fiilde de aynı şekilde hafifletilir. Örneğin iç &/şehide fiili ayn harfinin sükünuyla iğ &/şehde ve fâ harfinin kesrası ve aynın sükünu ile iğ &/ şihd veya boğaz harfi kuvvetli olduğundan, fâ harfini ayn harfine tâbi kılarak, aynın kesrası ile aç &/şihid şeklinde hafifleştirilir. Dolayısıyla bu tür bir kelimenin dört farklı şekli vardır. «22, Li ve 558 kelimeleri ayn harfi sâkin yapılarak hafifletilir; çünkü isim ve fili zammeli olan ayn harfinin harekesini sükün yaparak hafifletmek kesinlikle câizdir. Fetha ile harekeli olan aynu'l-fiili sükün ile harekelemek, zaruret hâli hariç, câiz değildir. 
Sonra bütün bu söylenenlerin dayanağı bazı münasebetlerdir. Aksi hâlde 


bu hüküm, dili vaz' edenindir. 
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Üçüncü Mesele: Mezid Fiil Kalıpları Hakkındadır 


(305) Bunlar yirmi bir kalıp olup, altısı bir kalıba ilhak edilenlerdir. 
İlhak ise bir kelimeye, kök harflerinin sayısı kendi kök harflerinin sayısından daha fazla olan bir kelimeye katılması ve sarf açısından onun çekimi gibi çekilmesi için harf eklemektir. Bu kalıplardan birisi çoğunlukla geçişlilik için gelen if'âl babıdır. Bazen bir şeyi sunmak için gelir. Örneğin çui ili denildiğinde “Cariyeyi satışa çıkardı.” demektir. e; 8i “Onu kabre koydu.” da böyledir. Bazen “izâle etme/giderme” anlamına da gelir. Aİ denildiğinde bundan “Onun şikâyetini giderdi.” anlaşılır. “Bir şeyi bir nitelik üzere görmek/bulmak” anlamına da gelir. Gİ “Onu korkak buldu.” 
gibi. Bir şeyin dönüşümü için de gelir. & zl “uyuz hastalığına yakalandı” gibi. ç52)! J2İ “Ekini hasat etti.” fiili de bu türdendir. Bazen de anlamı kuvvetlendirmek için gelir. -$5 “erken gelmek/yapmak”, - Si “çok erken gelmek/yapmak” ve (4-5 “meşgul olmak”, jsİ “çok meşgul olmak” gibi. 


Dördüncü Mesele: Sarf Alimlerinin Terimleri Üzerine 


(306) Bil ki isim ve fiilin kök harflerinden birisi illet harfi olmadığında sahih ve sâlim olarak adlandırılır. Aksi hâlde illetli /mutel olarak adlandırılır. Sonra fâ harfi illet harfi ise “misal”, ayn harfi illet harfi ise “ecvef” olarak isimlendirilir. Lâmı illet harfi ise “menkus” olarak adlandırılır ki, bu üçüncüsüdür. Fâ ve ayn harfi veya ayn ve lâm harfleri illet harfı olursa “lefif makrun/bitişik lefif” olarak isimlendirilir. Fâ ve lâm harfleri illet harfi olursa “lefif mefruk/ayrık lefif” olarak isimlendirilir ki, bu dördüncüsüdür. 

(3071 Sonra sahih veya illetli sülâsi fiillerin, aynu'l-fiil ve lâmu'l-fiili aynı cinsten olursa mudaaf olarak isimlendirilir. Aynı şekilde, rubâi fiillerin fâv'l-fiil ile ilk lâmu'-fiili veya aynu'I-fiil ile ikinci lâmu'l-fiili aynı cinsten olursa mudaaf fiil olarak isimlendirilir. Birincisinin hakkı idgam yapılmasıdır. Sonra illet harfleri harekeli olursa ve kendilerinden önceki harf fetha ile harekeli olursa illet harfi - birkaç yer hariç- elife dönüştürülür. öl 5 &İ/ hayevan ve OY ; zİl/cevelan gibi kelimelerde harekelerin peş peşe gelme- 


siyle isimlendirilendeki hareket ve sıkıntıya dikkat çekilmek istenmiştir. 
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Akla birlikte gelen öLşxİi/mevtan “hayat ve ölüm” kelimesine gelince zıddın zıddına hamledilmesi şeklindedir. Sebebine gelince vicdan deliliyle iki zıt genellikle akılda bir arada bulunur. Belirli bir hatırlamanın muayyen bir vaz ın illeti olduğu kabul edilmese de akla getirme olmadan vaz'ın olmasının imkânsız olması deliliyle, o vaz'ın illetinin etkisinin hatırlamaya bağlı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla muayyen hatırlama, illetin varlık ve yokluğunun kendisine bağlı olması sebebiyle o illetin illiyetinin illeti olur. O hatırlamanın varlığından ma'lülünün de var olması gerekir; çünkü ma'lâlün tam illetinden ayrılması imkânsızdır ve onun ma'lülü o illetin illiyyetidir. Bir şeyin illiyyeti muayyen bir şeyin vasfıdır ve o şey gerçekleşmeden vasfın gerçekleşmesi imkânsızdır. Dolayısıyla bu muayyen hatırlamanın bulunması o muayyen illetin bulunmasını gerektirir. Zıddın akılda zıddıyla bir arada bulunması zıddın vaz'ın illeti ya da vaz'ın illetinin illeti olmada zıddına ortak olmasını gerektirir ki, her iki ihtimalde de vaz da zıddın zıddına ortak olması gerekir. 
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3. İştikâk İlmi 
(308) Asalet/kök ve fer'iyet/türetilmiş olma bakımından birbirlerine 


nispetleri itibariyle kelimelerin incelendiği bir ilimdir. Bu ilmin de bazı 


meseleleri vardır: 


Birinci Mesele: İştikâkın Hakikati ve Bölümlere Ayrılmasının 


Beyânı Üzerine 


(309) Bil ki iştikâk bazen bir ilim, bazen de bir amel olarak ele alınır. 
Bunun tahkiki şudur: Örneğin & ,LâJI “döven” kelimesi kök harfleri ve anlam bakımından &;.-2jl “dövmek” kelimesiyle örtüşmektedir ve ondan türetilmiştir. Dili vaz eden, anlamlar arasında temel bir anlam olduğunu ve birçok anlamın temel anlama eklemeler yapılmak süretiyle ondan türetildiğini görünce, anlamlara karşılık harfler belirlemiş ve türetilen anlamlara karşılık olmak üzere, lafızlar ile anlamlar arasındaki uyumun gereğini gözeterek birçok sözcük türetmiştir. O hâlde iştikâk, bu türetmeden ve kelime elde etmekten ibarettir. Onun, dili vaz' edenden sâdır olduğunu kabul edersek vaz' edenin amelini değil, vaz' edeni bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bir ilim olarak iştikâkın tanımı; iki lafız arasında anlam ve yapı bakımından bir münasebet bulman, iki kelimeden birisinin diğerine döndüğünü, ondan türetildiğini ve ondan elde edildiğini bilmendir. İştikâk ilmini bilme konusunda denilir ki, “İştikâkı bilmek, kelimenin kökünü sonuna kadar gidip bulmandır.” 

(3101 İştikâkı, yapılmasında bizden birine ihtiyaç duyulması itibariyle düşünür ve onu eylem olması bakımından tarif edersek deriz ki: “İştikâk ilmi, bir kökten, kök harfleri bakımından ona uyan bir fer' türeterek fer'i, aslın anlamına uyan bir anlama delâlet eden bir şey yapmaktır. İster isim olsun, ister fiil, türetilen kelimenin bir aslının olması şarttır; çünkü müştak/türetilen, başka bir lafızdan elde edilen fer'dir. Vaz' itibariyle başka bir kelimeden elde edilmeyen asıl olsaydı türetilmiş olmazdı. Aynı şekilde, türetilenin harflerinin aslın harflerine uygun olması da şarttır; zira uyum olmaksızın türetme bakımından asıl veya fer' olmaktan söz edi- 


lemez. Asıl olan, lafzen veya takdiren bütün harflerin uygun olmasıdır; 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çünkü Jexx..YI kelimesindeki “hemze, sin, tâ ve elif” harfleri ile öU .Y| kelimesindeki “hemze, tâ ve elif” gibi eklenen harflere itibar edilmez; zira bu ikisi “ (£xjİ” ve “ 11” kelimelerinden türetilmiştir ve kök harfleri bakımından bu ikisine uygundur. Anlam bakımından uygunluk da şarttır, ancak bununla kastedilen, türetilenin asılla anlamda her bakımdan bir olması değil; aslın anlamının türetilende bulunmasıdır. Bu ise ya >;-All ve OLUN kelimelerinde olduğu gibi, fazlalık süretiyle olur ki, birincisi “oluş” için, ikincisi hem “oluş” hem de oluşun kendisi için vaz* olunduğu “zât” içindir. Ya da fazlalık olmaksızın olur. Bu da ya Kufelilerin görüşlerine göre mastarın fiilden türetilmesinde olduğu gibi; eksiltmenin olması ile olur. 
Ya da bir eksiklik olmadan, anlam bakımından bir olmaları ile olur: js fiilinin mastarı olan ji kelimesinde olduğu gibi. 


(311) Bunun doğruluğu kesin olarak ortaya çıktıktan sonra bil ki İştikâk üç kısma ayrılır: >; All kökünden türetilen ©; 5 fiilinde olduğu gibi, kök harfleri ve harflerinin sıralanışının aynı olmasına “küçük iştikâk” denilir. Sizi “çekmek” mastarından türetilen ve aynı anlama gelen i£ “çekti-bağladı” kelimelerinde olduğu gibi harfler aynı olup, sıralanışları farklı olursa buna “büyük iştikâk”; 5.491 “anırma” kelimesinden 55 “ötmek-melemek” fiilinin türetilmesinde olduğu gibi, her iki kelimenin harflerinin büyük bir kısmı aynı olup, geri kalan harflerde bir münasebet/ uyum olursa buna da “en büyük işükâk” denilir. 


İkinci Mesele: Asıl Mânanın Müştakta Bulunuşu Üzerine 


(312) Türetilen kelime; bazen ism-i fâil, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdil, ism-i zaman, ism-i mekân, ism-i âlet gibi belirli bir kalıpta gelebilir. Bazen yi NI “yerleşmek” kelimesinden türetilen 5) 331 “kavanoz/su kabı” kelimesi gibi, belirli bir kalıbı yoktur. İçinde sıvı bulunduran bütün kaplara 5)LİI denilemez. , 301 “arkasını dönmek” kelimesinden türetilen ve ayın en yüksekte olduğu konumu ifade eden 0,591 “hörgüç-ayın evrelerinden birisi” kelimesi de aynıdır. Bu özellikle nitelenen varlıklardan sadece boğa burcundaki beş yıldıza bu isim verilir. 5 4311 “engel-engelleyici iş” kelimesinden türetilen ö , &İ| kelimesi de böyledir. Engelleme özelliği olan her şeye bu isim verilmeyip sadece samanyolunun sağ tarafında yer alan, Süreyya/ Ülker yıldızını takip eden ve onun önüne geçmeyen parlak bir yıldıza bu ad verilir. Aynı şekilde Sk. 21 “Arkturus yıldızı” kelimesi kN! “yüksek olmak” kelimesinden türetilmiştir. 9 ,. 1 denildiğinde “yükselmek” kastedilir. Bu kelime sadece Arkturus ve Başakçı yıldızları için kullanılır. 
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Bunun tahkikine gelince; adlandırma mahallinde kendisinden türetilen aslın anlamının varlığı, bazen bu anlamın isimlendirmeye dâhil olması ve müsemmanın bir parçası olması bakımından itibara alınır. Kastedilen, aslin anlamının kendisine nispet edilmesi bakımından herhangi bir zâttır. Bu türetilen, kendisindeki aslın anlamı için kendisinde o nispetin bulunduğu her zât için geçerlidir. Örneğin “kırmızı”, kendisinde “kırmızılık” bulunan herhangi bir zât içindir. Adlandırılanda herhangi bir zât ile birlikte onun kırmızılık özelliği dikkate alınmıştır; bu sebeple onun bulunduğu her mahal için geçerlidir. Aslın anlamının müştakta bulunması, anlamın isimle adlandırılmasında ve müsemmanın bir parçası olmasında herhangi bir etkisi olmaksızın, müştakın adlandırılmasında adlandırmayı doğruladığı ve çeşitli isimler arasından bir ismi tercih ettirdiği kabul edilebilir. Müştaktan kasıt, anlamın sadece o zâtta bulunması bakımından değil de, zâtın o anlama ait olması bakımından kendisinde o anlam bulunan hususi zâttır. Bu türetilen kendisinde o anlam bulunan bütün zâtlar için geçerli değildir; çünkü onunla adlandırılan, o özel zât olup, kendisinde kırmızılık bulunan birisine özel isim yapılan “kırmızı” lafzı gibi ondan başkasında bulunmaz. 
Tahkikin sonucuna göre; —ikinci kısımda olduğu gibi- kendisinde anlam bulunduğu için, başkasının türetilenle adlandırılması, müsemmanın o başka şey olup mânanın adlandırmanın sebebi olması ve anlamın bulunduğu her yer için geçerli olmaması ile —birinci kısımda olduğu gibi- anlamın bulunması sebebiyle adlandırılarak anlamın isimlendirilene dâhil olması ve anlamın bulunduğu her yer için geçerli olması arasında fark vardır. Birisinde sıfata itibar edilmesi adlandırmanın doğruluğunu ortaya koyarken diğeri adlandırmayı tercih ettirir. 


Üçüncü Mesele: Türetilenin, Kendisinden Türediği Anlam Var Olduğunda, Hakikat Veya Mecâz Oluşu Üzerine 


(313) Türetilende, kendisinden türediği anlam var olduğunda, ittifakla hakikattir. Şu anda dövmekte olan birisine ©» ,LâJl “dövücü” denilmesi gibi. Mânada gelecek zaman kastedilip beniz: dövmemiş, ileride dövecek olan birisine © ,LâJi denilmesinin -müştakın anlamının varlığından- ittifakla mecâz olduğu söylenmiştir. Önceden dövmüş şimdi ise dövmeyen birisine © Lİ denilmesinde ise mazisinde müştakın 


anlamının bulunup şu an bulunmamasından dolayı ihtilaf edilmiştir. 
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Hanefilere göre bu, mecâzdır; Şâfiilere göre hakikattir. Bir başka görüşe göre; “ayakta durmak” veya “oturmak” gibi devamlılık bildiren bir kelime ise müştak, mecâzi anlamdadır. “Konuşmak”, “bildirmek” vb. değişken mastarlar gibi, devamlılık bildirmeyen bir kelime ise müştak, hakiki anlamdadır. 
Tartışmanın neticesi Hz. Peygamber'in “Alan ve satan ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler.”! hadisi vb. sözlerinde ortaya çıkmaktadır. Ebü Hanife bu ifadeden, satış kesinleştikten sonra meclis muhayyerliği sonucunu çıkarmaz ve “ayrılmak” kelimesini sözlerle ayrılmak anlamına hamleder. İmam Şâfii ise meclis muhayyerliği sonucunu çıkararak, ayrılmayı beden olarak meclisten ayrılmak anlamına hamleder. Yine, Hz. Peygamber'in “Birisi iflas eder veya ölürse mal sahibi malında daha hak sahibidir.” hadisi de bu konuyla ilgilidir. Ebü Hanife, İmam Şâfii'nin hilâfına, satışla mülkiyetin sona ermesinden sonra mal sahibinin, malında hak sahibi olmadığını söyler. Ona karşı şöyle delil getirildi: Şayet hakiki anlamda olsaydı olumsuzlukla nitelenmesi doğru olmazdı. Oysa lüzumun beyânı, olumsuzluk vasfının doğruluğunu —ki bu nefyin doğruluğu konusunda bir anlamdır- ortaya koymaktadır ve bu mecâzın kastedildiğinin kesin bir emâresidir. Lâzımın içinde bulunulan zamanda olumsuzlukla nitelenmesinin doğruluğunun bâtıl olması ortaya çıktığına göre mutlak olumsuzluğun da doğruluğu ortaya çıkar; çünkü zamana bağlılık mutlaklığı gerektirir. İyi düşün! 





I  Müttefekun aleyh (Buhâri ve Müslim tarafından rivayet edilmiş)tir. 
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4. Nahiv İlmi 


(314) Nahiv ilmi, sözcüklerin bir araya gelmesi ve temel anlamlarını yerine getirmeleri bakımından terkiplerin durumlarının incelendiği bir ilimdir. Terkip ya isnadi nispetledir ki, buna cümle denir; ya da isnatsız nispetledir ki, buna 42ky/4//sınırlı denir; ya da ; X8 â.555 “on beş” ve dili; “Baalbek” kelimelerinde olduğu gibi nispet olmaksızın yapılır. Cümle ya anlamlıdır ki bu sözdür; ya da sıla ve şart cümleleri gibi anlamsızdır. Bu 


konuda bazı meseleler vardır. 


Birinci Mesele: Harflerin Mânası Üzerine 


(315) Sen de nahivcilerin şu sözünü işitmişsindir: Harf tek başına bir mânaya delâlet etmez, aksine o ferdi mânasına delâlet etmede müteallıkına delâlet etmesi için kendisinin yanı sıra başka bir kelimenin zikredilmesine ihtiyaç duyar. Buna delil olarak bu hususta 455 “gibi”, 43 “..nın sahibi”, G3 “nın üzerinde”, 438 “...ın dışında” ve İE. “gibi” tarzında daima tam- 


lama hâlinde kullanılan isimleri zikretmişlerdir. 


(316) Buna cevap olarak denildi ki, harfin mütaallakıyla birlikte söylenmesinin zorunlu olması -nakz maddesinin aksine- dili vaz' edenin, harfi vaz ederken bunu şart koşması sebebiyledir. Çünkü harfin müteallakının söylenmesi şart olmayıp, mütcallak sırf onun aracılığıyla harfin vaz' edilmesindeki amaca ulaşılmak için söylenir. Örneğin 45 “..nın sahibi” kelimesi kendisiyle cins isimlerin nitelendirilmesine ulaşılmak için vaz' edilmiştir. 
Örneğin “Zeyd, paranın ve atın sahibidir.” denildiğinde bu sözde iki şeyin 


< 


varlığı açıktır: Birincisi, dili vaz edenin “;,-” lafzı ile “Hu xYI” lafzını bir anlam için vaz ettiğini, ancak birincisinin delâletinde mütcallakın söylenmesini şart koşarken, bu şart koşmanın bir faydasının ortaya çıkmamasına rağmen ikincisinde müteallakı şart koşmaması bir tahakkümdür. İkincisi bu şart koşmanın delili sadece müteallaksız olarak kullanılmamasıdır; yoksa vaz edenin bir nassı değildir, bu da açıktır. Bu durum bahsedilen harfler ve isimler arasında ortaktır. Dolayısıyla delâlet için açıkça dile getirmenin birisinde zorunlu olması, diğerinde gaye için olması herhangi bir tercih 


ettirici olmaksızın (gerçekleşen) tercihtir. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 
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(317) Durumun hakikatini ve sözün açığını istersen bir mukaddime sunmak gerekir. Buna göre vaz edenin vaz' etmede anlamı tasavvur etmesi gerekir. Cüz'i bir mânanın tasavvur edilerek karşısına özel bir lafzın konulması ya da ayrıntılı veya genel olarak tasavvur edilerek karşısına özel lafızların konulmasında kendisine itibar edilen tasavvurun özel olmasından dolayı vaz' özeldir. Yani anlamın tasavvuru ve kendisi için vaz' edildiği şey aynı şekilde özeldir. Bazı ek cüzi hükümler veya hakikat herhangi bir anlamın genel olarak tasavvur edilmesinin kapsamına girer. Vaz edene düşen bu genel anlamın karşısına belirli bir lafzı veya iki anlamdan birine delâleti bilinen belirli lafızları koymaktır. Böylece muteber tasavvurun genelliğinden ve kendisi için konulduğu şeyin genel olmasından dolayı, vaz genel olur. Vaz' edenin, genel olarak bilindikleri için, lafzın kapsamına giren cüz iyyâtın özelliklerinin karşısına belirli bir lafız veya lafızları koyması da mümkündür; çünkü akıl bu genel kavram ve benzeri kavramlar ile cüz iyyâta yönelir. Vaz' eyleminde genel bilgi yeterlidir; bu sebeple muteber tasavvurun genelliğinden ve kendisi için konulduğu şeyin hususiliğinden dolayı vaz: genel olur. Bunun tersi olursa; yani muteber tasavvurun hususiliği sebebiyle vaz'ın hususi, kendisi için vaz edildiği şeyin ise umumi olması tasavvur edilemez; çünkü cüzi olan hiçbir şekilde külli olanın bir vechi olmadığı için akıl ona yönelmez ve onu genel olarak tasavvur etmez. 


Durum bunun zıddıdır. 


(318) Bu kesinleştikten sonra bil ki, örneğin “ibtidâ/başlangıç” mutlak olarak alınırsa bizzat akıl için mülahazası mümkün olan bağımsız bir mâna olur ve hakkında hüküm vermesi ve kendisiyle hükmetmesi mümkün olur. 
Özel bir şeyle alakalı mutlak ve belirli bir anlam olarak alınırsa iki durum söz konusudur. Birincisinde akıl onu kavramlardan biri olarak görür ve kasıtlı olarak ona yönelir. Sonuç olarak müstakil bir kavram olur, hakkında hükmedilmesi ve kendisiyle hüküm verilmesi mümkün olur. İkincisinde ise akıl onu o şeyin bir durumu olarak mülahaza eder, durumu tanımak için 


onu bir alet edinir ve o şey kasıtlı olarak kendisine yönlendirilen şey olur. 
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Bu itibarla o müstakil olarak akledilmeyen ve mülahaza edilmeyen bir kavram olur. Akıl onu, ancak o şeyi mülahaza ederek mülahaza eder. Dolayısıyla akıl birincisinde onun mutlak mefhumuna/kavramına yönelir ve müteallakının genel olarak kavranması da zorunlu olarak ona eşlik eder, fakat bu mütcallak bizzat kastedilen değildir. İşte bu, “ibtidâ” kelimesinin mânasıdır. İkincisinde de kasıtlı olarak mefhumun geneline yönelir; ancak onu özel bir müteallaka muzâf kılar. Senin “Basra yürüyüşünün başlaması” 


sözünden anlaşılan da budur. Üçüncüsünde kasıtlı olarak müteallaka yö- 


nelir, sonra onun durumunu öğrendikten sonra müteallak olan mübtedâyı 


fark eder. 


(319) Bu düzgün bir şekilde ortaya çıktıktan sonra deriz ki: 4,» kelimesinin anlamı ne mutlak ibtidâdır, ne de birinci itibarla ele alınan belirli/mahsus ibtidâdır. Aksi halde kendisi hakkında hüküm verilmesi ve kendisiyle hükmedilmesi kesinlikle doğru olurdu; bu ise bâtıldır; çünkü biz örneğin senin (5 -aJl ;-» & -.) “Basradan yürüdüm.” sözünde ;,» kelimesinden çıkarılan anlamın ondan anlaşıldığı vecih üzere yukardakilerin ikisine de uygun olmayan bir anlam olduğundan şüphe etmiyoruz. Sonuç olarak anlamının ikinci itibara göre özel bir ibtidâ/başlangıç anlamı olduğu ortaya çıkar. Bu ise ancak mütcallakı ile birlikte müstakil olarak mefhumlaşan, zihinde ve zihnin dışında ancak mütcallakı ile gerçekleşen bir anlamdır. Sonra bu her özel başlamada/ibtidâda iştirak olmaksızın hakiki olarak kullanılır. O anlama delâlet için genel bir şekilde vaz' edilmiştir ki, vaz eden ibtidâ mefhumunu tasavvur edip, onunla birlikte cüz iyyâtını görmüş ve karşısına ;, lafzını belirlemiştir. Ibtidâya/mübtedâlığa gelince vaz eden mutlak başlangıç anlamını tasavvur ettiğinde ve onunla birlikte onunla başka bir şey arasında belirli bir zamanda olmak bakımından ortak bir durum olan nispeti gördüğünde bu grubun karşısına ibtidâ lafzını belirlemiş olur. Burada nispet, harf mefhumu gibi, müstakil olmayan bir mefhumdur ve ancak iki tarafıyla birlikte düşünülebilir. Bu nedenle zihin- 


de ve zihnin dışında ibtidâ mânası ancak fâilin zikredilmesiyle elde edilir. 
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Fiilin delâlet ettiği anlamın bir cüzü olan nispet, iki taraf arasında bir alet olmak bakımından hususi ve bizzat görülen bir nispettir; bu bakımdan mutlak değildir; hususi ve bizzat görülen bir nispet de değildir; çünkü ikisine ait bir şey hükmi değil hakkında hüküm verilen ve kendisiyle hükmedilen bir şeydir. Fâilin ister cüzi olsun, ister genel bir mefhum olsun, herhangi bir şekilde tayin edilmesine itibar edilir; çünkü genel mefhumlar her ne kadar mâsadakları/mânaları itibariyle belirsiz olsa da kendilikleri bakımından belirli işlerdir. Çünkü mefhumun ibtidâda içerdiği hükmi nispet bizzat kendisiyle değil, bir fâille ilgili olsaydı, şüphesiz o nispet kullanıldığında bir mefhuma dönüşür ve tek başına ibtidâ ile tam bir söz hâsıl olur; doğru veya yalana da ihtimalli olurdu. Bu ise ittifakla bâtıldır. Ibtidâ anlamına gelince, kendisi hakkında hüküm verilmesi ve kendisiyle hükmedilmesi uygun olsa da ancak kendisine bu nispetin katılmasıyla, kendisiyle hüküm verilmesi bakımından geçerli olmuş; ama kendi hakkında hüküm verilmesine uygunluğu ortadan kalkmıştır. 
Çünkü kesin olarak biliyoruz ki, ibtidâdan, ibtidânın ifade ettiği şekilde anlaşılan anlam, hakkında hüküm verilmesine elverişli değildir. Aynı şekilde, bahsedilen nispet ve benzerlerinden oluşan grup da hakkında hüküm verilmesine ve kendisiyle hükmedilmesine uygun değildir. Fiilin kendisi aracılığıyla hüküm verilmesine elverişli olduğu şeklindeki söz, fiilin anlamının tamamına değil de cüzüne itibar edilerek söylenmiştir. 
Harflerde itibar edilen nispetler ve fiillerin kendisiyle hüküm verilen bir anlam içermeleri bakımından harflerdeki genel durumla ilgili elde edilen 


bilgiler fiiller için de geçerlidir. 


(320) p ve 435 gibi kelimelere gelince bunlar, sahiplik ve üzerinde olmak gibi, mutlak bir nispet bakımından herhangi bir zât için vaz olunmuştur. Bunların sınırlı bir nispetleri vardır; bu yüzden bu kelimelerin mefhumunda ancak müteallakının söylenmesi süretiyle elde edilen bir şey bulunmaz, aksine tek başına düşünülür. Sürek- 


li tamlama hâlinde kullanılmaları bağımsız olmamalarını gerektirmez. 
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Bundan dolayı hakkında hükmedilen ve kendisiyle hüküm verilen olur. 
Harfın anlamı konusunda varılan sonuç budur. Bu, ayakların kaydığı ve anlayışların yok olduğu bir alandır. Hatta Muhakkik Seyyid Şerif (ks), Necmü İ-Eimme lakabıyla bilinen Radiyyü'd-din el-Esterebâdi'nin harfin anlamı konusunun tahkikini gereksiz yere uzattığını, bazen ona yaklaştığını, bazen ondan birkaç aşama uzaklaştığını söylemiştir. Bu bilginin aslı e/-Mew4£;f'adlı eserin sahibi, Adudül-mille ved-din namlı Adudüddin İci'ye aittir. Sonra büyük âlim Seyyid Şerif eserlerinde, üzerine hiçbir şey eklenemeyecek bir şekilde onun görüşünü tafsil etmiştir. Söylediklerinin tamamı budur; zekâna tutunursan seni ayrıntılara ulaştıracaktır. Allah doğru yola ulaştırandır. 


İkinci Mesele: Hakkında Haber Vermenin Doğru Olduğu Şeyin, Fiil ve Harf Değil İsim Olduğu Üzerine 


(321) Nahivciler arasında isimden haber verilmesinin doğru olduğu, fiil ve harften haber verilmesinin imkânsız olduğu görüşü meşhur olmuştur. 
İmam Fahreddin Râzi e/-Mülahhas adlı eserinde onlara itiraz ederek şöyle der: Sizin fiilden haber verilmeyeceğine dair sözünüz haberi bir kelâmdır ve ittifakla kendisinden haber verilenler içerisinde harf bulunmamaktadır. 
Söz ya isimdir ya da fiildir. Her iki durumda da bu sözü söyleyenin sözü, mutlak bilinmeyen meselesinde bahsi geçen yönteme göre çelişki içerdiinden, yanlıştır. Bunun benzeri olarak “Harften haber verilmez.” sözünün 


de onların değerlendirmeleri arasında olduğu mâlumdur. 


(322) Buna cevap olarak özetle denilir ki: Haber verilen ya bir lafızdır ki, bu durumda lafız ister tek başına söylensin, ister kendisiyle beraber başka bir lafız eşliğinde söylensin veya tümden başka lafızlarla birlikte ifade edilsin, bütün kelimelerde eşit olarak mümkündür. Ya da haber verilen bir mânadır, ister tek başına kendi lafzıyla ifade edilsin, ister kendi lafzıyla birlikte başka bir lafızla kendisinden haber verilsin veya başka bir lafızla ifade edilsin. Birincisi ismin özelliklerindendir. Son ikisinde ise isimle ismin iki kardeşi yani harf ve fil ortaktır. Lafzın kendisini zikretmekten kaçınarak anlamından haber verilmek istenirse, anlamın lafzı dışında bir lafızla veya lafzıyla birlikte başka bir şeyle beraber ifade edilmesi zorunlu olur. O zaman üçüncü bir şekilde ifade edilerek haber verilmesi imkânsız olduğundan, bu iki şekilden birisiyle ifade edilerek anlamdan haber verilmiş olur. Bunda bir çelişki yoktur, aksine eğer “Fiilin anlamından haber verilmesi sadece fiilin lafzının söy- 


lenmesiyle olur.” sözümüz doğru olsaydı o zaman bir çelişki ortaya çıkardı. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Üçüncü Mesele: Mef'ül-i Bih Üzerine 


(323) Nahivciler mef'ül-i bihi “Fâilin fiilinin üzerinde gerçekleştiği şey, yani kendi üzerinde gerçekleşmesi süretiyle fâile nispet edilen, fiilin kendisiyle ilgili olduğu şey” şeklinde tanımlarlar. Bir şey üzerinde fiilin gerçekleşmesinin, o şeyin fiilden önce var olmasını gerektirdiği gizli değildir. 
“Allah âlemi yarattı.” gibi bir söz bunun dışındadır. Aynı şekilde “olmak/ meydana gelmek”ten ilk anlaşılan hissi/somut olandır ve “Onu bildim.” 
gibi bir söz bunun dışındadır. Yine “Zeyd'i dövmedim.” gibi bir cümlede bir oluş yoktur. 


(324) Derim ki, kastedilen mutlak vuku bulmadır ve ister hissi, ister mânevi, ister zihni olsun; ister olumlu, ister olumsuz olsun; ister fiil ona taalluk etmeden önce var olsun, ister fiille beraber bulunsun fark etmez. 
Çünkü eşyanın ezel ve ebedde bilgi hâlinde bulunduğu bilinmektedir ve eşyanın a'yân olarak isimlendirilen bilgisel varlığı ispat edilmiş eski bir ilkedir. “Cz Yyapma” ve “icâd/meydana getirme”nin onunla ilgisi, a'yân olarak var olmak yani vücud-u ayni bakımındandır. Fiilin mef'ulle ilgisinin ö;S5 “O'na şükrettim”, &X£ “O'na kulluk ettim” ve 4315 “O'na hizmet ettim” sözlerindeki gibi intihâ/bitiş mânasından anlaşılacak bir şekilde olmasıyla, yine 45.5 “onu dövdüm” sözünde olduğu gibi fiillerin genelinin mefullerine taallukundaki gibi olması arasında bir fark 


yoktur. 
(325) Bunun tahkikine gelince fiil, etkilemek ve etki ortaya çıkart- 


maktır. Mef'ul ise gerçekte bu etkilemenin sonucu olarak ortaya çıkan etkidir; mefül-i bih ise bu etkinin müteallakı ve mahallidir. Sonra fiilin mefül-i bih ile taalluku muhtelif anlamlara gelen fiillerin özelliklerine göre çeşitlidir; çünkü bazı fiiller, hissi veya mânevi, olumlu veya olumsuz farklı biçimlerde var olurlar, mefulle tam bir yakınlık içinde olurlar veya mef'ulü gerekli kılarak mefulle birlikte var olurlar. Bazı filler ise mef'ul ile örneğin; “yardım etmek” gibi sonu mef'ule varan veya “yardım istemek” gibi mef'ulle başlayan tarzda, çok az bir münasebet gerektirir- 


ler. Bunu düşün! 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Dördüncü Mesele: Mef'ül-i Bih'in Âmilinin Hazfi Üzerine 


(326) Münâdâ konusunda olduğu gibi, çok kullanıldığı için mef'ül-i bihe ait âmilin/etkileyenin hazfinin vâcib olduğunu söylerler. 


(3271) Ben de derim ki; onların kastettikleri şey şudur: Dili vaz' eden bu konunun dillerinde çok sık ortaya çıkacağını bilince, daha işin başlangıcında iken kolaylaştırmak için, mefül-i bihi etkileyen âmilin atılması ve yerine mef'ül-i bihin niyabeten getirilmesi şeklinde dili vaz' etmiştir. 
Çünkü bu konuda mef'ül-i bihi etkileyen bir ay veya bir yıl fiille beraber zikredilerek kullanılır ve dillerinde çokça yer alır, sonra mef'ül-i bihi nasb eden hazfedilerek yerine vekili getirilir; zira bu durum, hazfetmenin z0- runluluğunu ortadan kaldırır. Hazfedilmesi gerekli bütün yerlerde yaygın kullanımdan kastettikleri şey budur; o hâlde iyi düşün! 


Beşinci Mesele: Lafzın Hangi Şartlar Altında İsim veya Sıfata Delâlet Ettiği Üzerine 


(328) Nahivciler fiil ve harfe karşılık gelen ismi, isim ve sıfat kısımlarına ayırarak, lafzın müphem bir zâta belirli bir anlam itibariyle delâlet ederse sıfat olarak isimlendirileceğini, yoksa isim olacağını söylerler. Ancak doğrusu şudur ki ister genel olsun, isterse hususi olsun, zât, müştak mefhumunda asla itibara alınmaz. Örneğin Arapça ISI “yazan” kelimesinin Farsçadaki karşılığı e422, iğ ; kelimesidir. İĞ “gülen'in karşılığı olE'dir, 35YVi “siyah”ın karşılığı ok..'dır ve ği “beyaz”ın karşılığı A4. kelimesidir. Sonra akıl, bu mefhumların ancak başka bir şeye tabi olarak var olduklarına ve o şeyin sıfatı olduklarına hükmeder. O halde Nahivcilerin, “sıfat, müphem bir zâta belirli bir anlam itibarıyla delâlet eden bir lafızdır” şeklindeki sözlerini tevil etmek gerekir. Onların sözlerinin anlamı sıfatın, sıfattan türetilen mâna ile mevsüf olan bir şeye delâlet etmesi değildir. Nasıl böyle olsun ki! Çünkü zât, müştakın anlamında hangi unvan ile ele alınırsa alınsın, onu vasıf olmaktan çıkararak, zaman ismi ve mekân isminde olduğu gibi, onu isimler arasına sokar. Örneğin “yazan” kelimesinin anlamı “kendisi için yazma sabit olan bir zât” veya “yazma özelliği olan bir şey” veya “yazmanın müteallakı olup onunla nitelenen şey” olsaydı o zaman isimler arasında olurdu. Nahivcilerin sözlerinin anlamı şudur: vasıf, bir mâna için vaz' edilmiştir ki, bu mâna da mübhem olup ancak bu mâna itibariyle bilinen bir zâtın veçhesidir. Tarifin hülasası şudur: sıfat, ancak o sıfatın anlamıyla nitelenmesi süretiyle bilinecek müphem bir zâtı ifade etmek için konulmuş bir lafızdır. Söz konusu mâna da o zâta şamil olan basit anlamlı bir lafızdır. Bunu iyi anla! 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân?i'nin Bilimler Tasnifi 


5. Meâni İlmi" 


(329) Meâni, Arap sözünün muktezâ-i hâle, yani durumun gereğine uyarlanmasının kendisi sayesinde bilindiği bir ilimdir. Konusu Arap sözüdür. Gayesi ise insanın gücünü aşan özellik ve meziyetler içerdiği için, belâgatin en yüksek mertebesinde yer alan Kur'ân-ı Kerim'in insanları âciz bıraktığını bilmektir. Bu ise Hz. Muhammed'i (s.a.) bütün getirdiklerinde tasdik etmeye, onun izinden yürümeye ve böylece dünya ve ahiret saadetini kazanmaya vesiledir. W5/44h47-Ulüm adlı eserin sahibi Sekkâki meâni ilmini “Muktezâ-i hâle uygun olarak kelâmı söylerken hataya düşmekten sakınmak amacıyla, cümlenin terkip özelliklerinin, kelimelerle ilgili beğeni ve benzeri özelliklerin incelenmesi/tetebbu” şeklinde tarif eder. İki yönden Sekkâki'ye itiraz edilmiştir: 

(3301 Birincisi: İnceleme bir ilim değildir; ilme de tam olarak uymaz. 
Bu yüzden herhangi bir ilmi, inceleme ile tarif etmek doğru olmaz. 

(331) İkincisi: Sekkâki “cümlenin terkibi ile bilgili, sözün iyisi ile bayağısını birbirinden ayırma becerisine sahip kişilerin söyledikleri terkibi kastediyorum. Bunlar da belâgatçilerin terkipleridir.” diyerek, terkibi/ cümleyi belâgatçilerin kelimeleri şeklinde açıkladı. Sonra belâgati “Terkibin özelliklerinin hakkını vermek” şeklinde tarif eder. Dolayısıyla terkibin bilinmesi, belâgatin bilinmesine bağlıdır ve bu şekilde deveran etmektedir. 


(332) Birinci itiraza şöyle cevap verildi: Burada “incelemeyle” kastedilen mecâz yoluyla incelemeye sebep olan bilgidir; çünkü akıl ve fikir sahipleri incelemenin ilimden farklı olduğundan, mecâzen ilmin incelemenin sonucu olarak ortaya çıktığından, bunun da meâni ilmine hamledilmesinin sahih olduğundan şüphe etmezler. Sekkâki'nin, M5/44hu7-Ulüm'un üçüncü bölümünün sonunda meâniyi tarif ederken “Sözü oluşturan terkiplerin/ kelimelerin özelliklerini bilmektir.” demesi onun bu görüşünü destekler. 
Şüphesiz böyle bir mecâz tariflerde câizdir. Mecâzı hakikate tercih etme sebebi ise ilim yoluna dikkat çekmek, konunun zorluğunu hissettirmek ve daha işin başında iken Allah Teâlâ'nın ve meleklerinin özellikleri bilmesi ile Arapların doğuştan gelen bir yetenekle özellikleri bilmesinin meâni olarak adlandırılamayacağına işaret etmek içindir. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(333) Bu cevaba iki şekilde karşılık verildi: Birincisine göre incelemeden maksat, inceleme sonucu ortaya çıkan bilgi olsaydı Sekkâki'nin “vukuf alâ/tanımak, bilmek” kelimesiyle birlikte 5 year “sakınmak” kelimesini değil 55 4) “kaçınmak” kelimesini kullanması gerekirdi. İkincisine göre meâni ilmi kuralları tasdik etmekten ibarettir; yoksa “inceleme süretiyle özellikleri bilmek” denilince ilk anda akla gelen cüz'i özelliklerin incelen- 


mesi sonucu elde edilen bilgi değildir. 


(334| Birincisinin cevabı şudur: â8 ei “bilgi” kelimesinden sonra e yi 3İİ “tanımak, bilmek” kelimesinin getirilmesi o bilgilerin müşahede ile var olduğuna işaret etmek içindir; çünkü Sekkâki'nin (ks) açıkladığı gibi, genellikle müşahede için gerekli olan özenin sağlanmasıyla birlikte hatadan sakınmak mümkün olur. İkincisine cevaben deriz ki: Özellikleri tetebbu /inceleme ile bilmenin cüzi özellikleri bilmek olduğunu kabul etmiyoruz; çünkü cüz iyyâtı bilmenin, bu incelemenin bir faydası ve sonucu olduğu söylenemez. O hâlde incelemenin kaynağı araştırılırsa onun cüz iyyâtın bilgisine ulaşmaktan ve bu bilgiyi azar azar ayrıntılı bir biçimde elde etmekten başka bir şey olmadığı ortaya çıkar. Dolayısıyla bu bilgi incelemenin bir parçası konumundadır; faydası ise cüz'iyyâttan tümevarım yoluyla külli kâidelerin çıkarılmasıyla ilim elde edilmesidir. Örneğin “Arap dilindeki fâillerin (öznelerin) incelenmenin faydası, bütün fâillerin merfü olduğuna dair külli bir kuralı bize öğretmesidir” denilebilir; ancak incelemenin faydasının 55; öze “Zeyd bana geldi” cümlesinde Zeyd'in merfü olduğunu bize öğrettiği söylenemez; bilakis -doğru olsa bile- bu, incelemenin bir cüzü konumundadır. İnceleme ifadesiyle bilmek kastedilmişse, bilmek ise meleke veya kuralları bilmek şeklinde tefsir edilmişse, tedvin edilen ilimlere isimlerin külli kâidelerin bilinmesi sayesinde ya da bizzat o ilimlerin bilinmesi yahut zikredilen meleke ile verildiği aralarında iyi 


bilinmekte iken nasıl böyle bir şeye yönelinir? 
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(3351 İkincisinin cevabına gelince biz Sekkâki'nin “terkipler” sözünü belâgatçilerin terkipleri şeklinde yorumladığını kabul etmiyoruz; aksine onun doğruluk ölçütü belâgatçilerin terkipleridir. Onun “Onlar belâgatçilerin terkipleridir” sözü tanımın dışındadır; dahası terkipleri sözün iyisi ile bayağısını birbirinden ayırt etme yetisine sahip kimselerin terkipleri şeklinde açıklamıştır. Sekkâki'nin söz ettiği terkiplerin bilinmesi, belâgatçilerin terkipleri olan mâsadakın! bilinmesine bağlı değildir; aksine belâgatçilerin kullandıkları bu terkiplerin mefhumlarının bilinmesine bağlıdır. 
Bahsedilen bilginin mâsadaklarının bilinmesine bağlı olduğu doğru kabul edilse bile belâgatçilerin terkiplerinin isimleri/unvanları dışında başka bir isimle tasavvur edilmeleri câiz olduğundan aynı şekilde döngü gerekmezdi. 


Bunu düşün! Bu ilim dalıyla ilgili birkaç meseleye yer verelim. 


Birinci Mesele: (Haberin Doğruluk veya Yanlışlık Kaynağı Üzerine) (1336) e/-Miftâh sahibi Sekkâki'nin özetleyerek söylediğine göre, ilim 


adamlarının çoğu nazarında bir haberin doğru veya yanlış olmasının mis- 


dakiyeti, haberin hükmünün gerçekle örtüşmesi veya örtüşmemesidir. 


(337) Derim ki “hüküm” lafzı bazen nispetin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için kullanılır. Bu anlamıyla o bilinen şey kabilindendir ve önermenin cüzlerinden birisidir. Bazen de nispetin gerçekleştirilmesi veya atılması için kullanılır. Bu anlamıyla o, hüküm esnasındaki ilim ve tasdik kabilindendir. Allâme Teftâzâni bu ibaredeki “hüküm” lafzıyla kastedilenin, ilk anlam olduğunu tercih etmiştir; çünkü “mutabakat”, olmanın veya olmamanın bir sıfatıdır ve mutabık düşen ile kendisine mutabık olunan nesne arasındaki farklılık görecelidir. Örneğin vuku bulmak/olmak, düşünülen olması bakımından zihindedir ve kendisinde gerçekleşmesi bakımından zihindekiyle uyumludur. O hâlde olan/vuku bulan, zorunluluğun veya kesin bir delilin gereği olan bu nispettir. Arap dilcilerinin sözlerine en uygun olan da budur; çünkü onlara göre şüphenin süre- 


ti haber cümlesine? dâhildir, her ne kadar onda gerçekleşmiş olmasa da. 





I Mâsadak: Kendisine isim olmak üzere lafzın getirildiği şeydir. Lafzın mefhumunun kapsamına giren fertlerin her birine mâsadak denir. 
2 Habercümlesi veya ihbâri cümle meâni ilminde hakkında doğru veya yalan hükmü verilebilen cümle- 


dir. 
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Allâme Seyyid Şerif'e göre burada kastedilen ikinci anlamdır ve aralarındaki farklılık, zorunlu olarak zâtidir; zira mutabık olan gerçekleştirmedir, mutabık olunan nesne ise vukuun kendisidir. Keyfiyet bakımından birbirleriyle mutabakatı ve uyumlu olmasının anlamı, her ikisinde de olumlu/ sübuti veya olumsuz/selbi olmasıdır. Bu ise ancak haberin ve önermenin gerçekleşmesinde iz'an ilgisini şart koşan felsefecilerin görüşüne uygun 


düşmektedir. Bunu düşün! 


İkinci Mesele: |Bir Şeyin Bir Şey İçin Sabit Olması Üzerine) 


(338) Marife olarak gelen müsnedün ileyhin bir sıfatla nitelenmesini gerektiren durum konusunda e/-Miftâh sahibi Sekkâki özetle şöyle der: Bir şeyin bir şey için sabit olması, sabit olanın ve kendisi için sabit olunanın 


birlikte sübutunun fer'idir. 


(339) Ben de derim ki: Bu, sabit olanda yani yüklemde değil, kendisi için ispat edilende yani konuda kabul edilir; çünkü âlimler, körlük örneğinde olduğu gibi, dış yüklemlerin ilkelerinin ademi olmasına cevaz vermişlerdir, konularının değil. Şöyle ki onlar “Zeyd kördür” dediğimizde “körlüğün” ademi olmasına ve hariçte bulunmamasına rağmen, bunun harici bir önerme olduğunu delilleriyle ortaya koyarlar. Bunun tahkikine gelince, bir şeyin zarfta (yani zaman ve mekânda) bir şey için sabit olmasının anlamı şudur: o zarfta var olması bakımından nitelenen/mevsüf öyle bir hal üzere olacak ki o vasfın mevsüftan soyutlanması doğru olur. Örneğin, hariçte var olan Zeyd öyle bir hal üzeredir ki aklın Zeyd'den, körlük ile görme yetisi arasında bir kıyaslama yapmak süretiyle körlüğü ondan kaldırması ve onu körlükten soyutlanmış bulması doğru olur. Şüphesiz bu anlam, bu mevsüfun vasıflandırma zarfında olmasını gerektirir; zira mevsüfta vasıflandırma zarfı bulunmasaydı var olma bakımından hükümle mutabık olmaz ve sıfatın ondan soyutlanmasının kaynağı olmazdı. Ancak bu, sıfatın onda bulunmasını gerektirmez. Aksine nitelenenin bu doğrultuda var olması yeterlidir, yani akıl mülahaza ettiğinde mevsüftan o sıfatı ortadan 


kaldırması mümkün olur. 
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(3401 Şayet Şeyh İbn Sinâ'nın eş-$7/2'sının İlâhiyat bölümünde “Bizatihi var olmayanın ligayrihi var olması imkânsızdır.” şeklinde açıkladığını söylersen ben derim ki: Onun maksadı aslen bizatihi var olmayanın, soyutlanmasının sahih olduğu bir yerde bulunsa da ligayrihi var olması imkânsızdır. Bu doğrudur ve bizim sözümüz şununla ilgilidir: Bir şeyin varlığının ligayrihi olması ve kendi olmaklığı bakımından onunla bağlantılı olması, 


onun nitelenme zarfında bi-nefsihi varlığını gerektirmez. Bunu düşün! 


Üçüncü Mesele: (Elif Lâm Takısıyla Ma'rife Yapılan Cemiler 


Üzerine| 


(341) Seyyid Şerif Cürcâni (ks) e/-Mutavvel ve el-Keşşâf'a yazdığı hâşiyelerde kesin olarak ortaya koymuştur ki, elif-lâm takısıyla ma'rife yapılan cemiler, tıpkı bir topluluktaki bütün fertleri grup grup değil bizatihi her birini içine alan kelimeler gibi, hükümlerin bütün fertlere ait olmasını ifade eder. Bu açıktır. Bu yüzden usül âlimlerinin elif-lâm takısı almış cemi isimlerin çoğulluklarının ortadan kalktığına ve cins isme dönüştüklerine 


hükmettiklerini görürsün. 


(342) Derim ki: Bu konu üzerinde durulmalıdır; çünkü usül âlimlerinin çoğulluğun ortadan kalktığına ve marife ceminin mecâz yoluyla cins için olduğuna hükmetmeleri, istiğrakın/genellemenin doğru olmaması bakımındandır; yoksa hükümlerin her bir ferde ait olması bakımından değil- 


dir. Bunu düşün! 


Dördüncü Mesele: |Lafza-i Celâlin Özel İsim Oluşu Üzerine| 


(343) Bil ki Sekkâki ve diğer meâni ilmi otoritelerine göre lafzatullah, yani “Allah” lafzı isimdir, sıfat değildir. Buna karşı denildi ki: özel isim/ alem, anlamı tek bir şey olacak şekilde bilinir ve bu anlam müşahhastır. 
Oysa Allah lafzının anlamı müşahhas değildir; çünkü anlamı duyularla bilinemez; anlamı zihnimizde oluşur. Onun bizzat tasavvuru, tasavvurda ortaklığına engel değildir; çünkü anlamı duyularla bilinen değildir, ona ait de değildir. Bahsedilen yasaklama duyularla bilinen şeylerin ve duyulara ait 


şeylerin özelliklerindendir. 
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(344) Ben de derim ki, özel isimde itibar edilen, anlamının nefsülemrde münferid şahsi ve hakiki cüzi olmasıdır. Cüzi bir şekilde tasavvur edilmesi konusuna gelince bu babaların çocuklarına cüz'iliğin bir mefhum olduğuna itibar ederek gıyaplarında ad koymalarında olduğu gibi bağlayıcı değildir; çünkü böyle bir şeyi tasavvur etseydi, tasavvur edilsin veya edilmesin, ister tasavvuru mümkün olsun ister imkânsız olsun, akıl birçoğunun doğruluğuna izin vermezdi. İlgili yerde sabit olduğu gibi, şartın doğru 


olması iki tarafın da doğru olmasını gerektirmez. 


(345) Bu sorunun ancak menolunan iki öncül ile tamam olacağı sözüne gelince, birinci öncüle göre şahıs olmak cüz'iyyeti gerektirir ki, bu belirli bir şahıs isminin konulması câiz olduğundan, o şahıstan başkası için bu lafız kullanılamadığından ve kendisi için vaz' olunan cüz'i bir şekilde algılanmadığı için doğru değildir. İkinci öncüle göre cüz'i olan ancak duyu ile bilinir. Bu da doğru değildir; dahası böyle bir şey vuku bulmuş değildir; çünkü bir insanın kendini bilmesi ve Yüce Allah'ın vâcib olan zâtını bilmesi şüphesiz cüz'idir, dolayısıyla Allah lafzını vaz edenin Allah olması, O'nun zâtını cüzi bir şekilde bilmesi câizdir. Allah'ın zâtını cüz'i bir şekilde bilmediğini söyleyerek günaha girmek son derece çirkindir ve iki bakımdan reddedilmiştir: 


(346) İlk olarak şahıs olmak ve cüz'iyyet birbirinden ayrılmaz. Her şahıs cüzidir ve her cüzi şahıstır. Bu apaçık ortadadır ve inkârı mükâberedir. 
Onun men' için senet olarak ileri sürdüğü, dayanak olmak için uygun degildir;' çünkü bir şeyin cüz'i olması ile cüz'i bir şekilde bilinmesi birbirinden farklı işlerdir. Aynı şekilde cüz'i olarak bilinmek cüz'i olmak için gerekli de değildir; çünkü ismi yüce olan Allah'ın mahiyetinde olduğu gibi, bir şeyin cüz'i bir şekilde bilinmesi imkânsız iken kendisinde cüz'i olması câizdir. 

(3471 İkinci olarak küllilik ve cüz'ilik, intibâi bilgi olması itibariyledir. 
İnsanın kendini bilmesi ile vâcibu'l-vücüd olan Allah'ın zâtını bilmesi, ilgi- 


li konuda ortaya konulduğu gibi, huzuri bir bilgidir. 





1  Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münâzara ilmine bakınız. 


ULEN asl gali 


Kai lila Yl ii çi Alle 3S lal çi all İSİ (ves) 
UY ei le eğile ib maz mlimam 45 hiz ie leş 
30'İ Epa eşi öyS ye il Öİ le ib Şi gi 
öygezi VS yag Nİ yere İS eye a $$ le a hü yz 1 
die pile Vb dane Öİ a kle b yy Lİ na gi Sea kii 

İİİ! Gys ea il Miş Yolsllia ği ye köleliş İvtoj 
YAN BA any Dİ Sig eleme ya Ağ izl ela yazl öl ay Sel eyy öŞ Y3 yalla öle öle Ya ye gla e EĞİ ça yep laz pi Yİ SY özell öİA SN. > 
Üİ ğgmk ir İLAY ili Geli lez ady OLAYI le ÖP il az de iliş İle yağ ll al gal Aİ ll 0, gizi ALAN AE İT izl azl le li İla ale pe AS 

İs ir yaa İS öle A izziia yal 0 Yal hi (re 
Çe ki geli le 0S ağ öl Sa lila yüldaş yad çi 
Gİ yala Şİ pal şir ap Ba 53 lime dll 04 öl 
Ayi AS) gara erki ir EN 0S Öİ İlya laa pia anal 58 Şİ ES US iz 

OLAYİ dez çelliYi gali üzel A alla ASU ONE GE İş İrevi 


AY b ES Giz le li li ii ez diş 





Yay çi ma ieleiğ Y simi ali e li İli dale pie AŞİ — b 


| 279 


Ne 


280 | 


10 


15 


20 


25 


30 


MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân'nin Bilimler Tasnifi 


Beşinci Mesele: (Şartlı Önermenin Yüklemli Önermeye Dönüşüp Dönüşmeyeceği Üzerine| 


(348) e-Miftâh adlı eserde açıklandığı üzere Arap dili âlimleri haber ve önerme bildiren cümleyi tâli ve şartı da hâl ve zarf konumunda onun sınırlayıcısı olduğunu iddia ederek, şartlı önermenin |yani bir hüküm ifade eden şart cümlesinin) yüklemli önermeye (yani haberin mübtedâya kayıtsız şartsız nispet edildiği cümleye| dönüştüğü görüşündedir. Mantıkçılar ise şart cümlelerindeki irtibâtın ancak mukaddem ve tâli arasında olduğu, şart cümlelerinde bu ikisinin hakkında hüküm verilen ve kendisiyle hükmedilen olduğu görüşündedir. İki taraftan yani mahküm aleyh-mahküm bih olan bir şeyde bilfiil hüküm yoktur. Muhakkik âlim Seyyid Şerif'e göre gerçekte tâli yanlış iken şartın doğru olması sebebiyle mantıkçıların görüşü doğrudur. Haber tâli olsaydı, tâli yanlış iken zorunlu olarak şartın doğruluğu tasavvur edilemezdi; çünkü mukayyedin olumsuzluğu mutlak olanın olumsuz olmasını gerektirir. Allâme Devvâni buna itiraz ederek, şartla mukayyed kılmanın, tâlinin sübutunun mukaddem olarak takdir edilmesi anlamına geldiğini, tâlinin sübutunun ortadan kalkmasının, nefsü'l-emrde takdirin benzerinin ortadan kalkmasını gerektirmediğini söyler. Sen “Zannımca Zeyd ayakta durandır.” dediğinde Zeyd'in gerçekte ayakta durmasının nefyedilmesiyle yanlış olmaz, aksine onun nefyedilmesi sadece senin zannındadır. Mutlak olanın olumsuz olmasının mukayyet olanın olumsuz olmasını gerektirdiği doğrudur; ancak buradaki mutlakın gerçekte nefyedilmiş olduğunu kabul etmeyiz, aksine gerçekte nefyedilen nefsü'l-emrde! 
Zeyd'in ayakta durmasıdır. Ona nispetle bu mutlak değildir; çünkü ona göre mutlak olan nefsü'l-emrle veya zan ile veya başka bir şeyle kayıt altına alınmasının mümkün olmasına itibar ederek Zeyd'in ayakta durmasıdır. Bu, kendisindeki mukayyedin tahakkuku zımnında vâkıada olan bir şeydir, yani Zeyd'in senin zannında ayakta durmasının gerçekleşmesidir. 
Çünkü senin zannında onun ayağa kalkması, onun zımnında mutlak olarak ayağa kalkmasının gerçekleşmesi sebebiyle, vâkıada tahakkuk eder. 





I Sözcükolarak “nefsü'l-emr”, “kendinde”, “olduğu hâl üzere oluş”, “olduğu şekil üzere oluş” karşılığıyla çevrilebilir. “Nefsü'l-emr” kavramı A. Ali Tüsi'nin (6. 1483) deyişiyle “açıkça anlatılamayan ama tamamen müphem de olmayan” bir kavramdır. Nefsü'l-emr'den amaç “hâriç” değildir, çünkü nefsü'l-emrde mümkün bir varlık olan “Anka” hâriçte var değildir. Nefsü'l-emrden amaç “zihin” de değildir, çünkü bir düşünen zihin ister var olsun ister var olmasın nefsü'l-emr'de bir varlık olan “Anka” vardır. Seyyid Şerif'e göre gerçekleşmiş bir şey aklın farzetmesiyle gerçekleşmiş ise sadece idrak edici kuvvede vardır. 
Gerçekleşmiş şey hakiki olursa idrak edici kuvve dışında var olur ve hakiki olan şey aklın farzetmesi olsun olmasın vardır. İşte, aklın farzetmesi olsun olmasın var olan bu şeyin “nefsü'l-emr” de var olduğu söylenir. 
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(349) Ben de derim ki, doğrusu muhakkik âlim Seyyid Şerif'in (ks) söylediğidir; çünkü onun söylediğine göre, şart ile kayıt altına almak, tâlinin sübutunun mukaddemin sübutunun takdirinde mevcut olması anlamına gelir. Bu ise ancak önerme şartlı alındığı takdirde olur. Önerme, yüklemli anlamında alınırsa, zorunlu olarak bu, birlikte alınma kaydına bağlı olarak konunun yükleminin sübutunun vâkıada tahakkuk etmesi anlamına gelir; çünkü yüklemli önermenin tahakkuku demek sözgelimi konunun yükleminin sübutu demektir. Mutlak önermenin tahakkuku ise ancak onun yükleminin vasfıyla nitelendiği zamanda olur. 
Evet, onun doğruluğu devamlı olup, mahallinde açıklandığı üzere önermenin doğruluğu ile tahakkuku arasında fark vardır. Örneğin Zeyd'in güldüğü bir esnada “Zeyd yazandır” dediğinde bunun anlamı Zeyd'in yazıcılığının onun gülmesiyle birlikte gerçekleşmiş olmasıdır, yoksa ne onun, ne de kısıtlamasının gerçekte vuku bulmamış olması değildir. Yüklemli önermede nispetin bir zamanla kısıtlanması, örneğin o önermenin bahsettiği bir benzerde vuku bulmasıyla asla gerçekleşmez. Konuşanın zannı gerçekleşmezse “Zeyd ayakta durandır.” benim zannımda gerçekleşmez. Mutlak olarak nefsü'l-emrde eşek olduğu vakitte Zeyd'in anıran olması nefsü'l-emrde Zeyd'in anıran olmasıdır. Bu, doğru olmaz ve “eşek olduğu bir vakitte” şeklinde bir zamanla kayıtlandırılması ise ancak vâkıada onun anırma özelliğinin eşekliğiyle bir arada ve ona bitişik olması 


anlamındadır. Bunu düşün ve basiret sahibi ol! 
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6. Beyân İlmi" 


(3501 Beyân ilmi, tek bir anlamın, kastedilen anlama delâletinin açıklığı bakımından birbirinden farklı olan terkiplerle ifade edilmesinin kendisi sayesinde bilindiği bir ilimdir. Bazı terkiplerin anlama delâleti bazılarının 


delâletinden daha açıktır. 
(351) Bil ki mutabakat delâletinde gizlilik ve açıklık bakımından bir- 


birinden farklılık mümkün değildir. Beyân âlimleri bunu vaz'i delâlet olarak adlandırırlar. Farklılık ancak tazammun ve iltizami delâlette mümkün olur ki bunu da akli delâlet olarak adlandırırlar. Birincisine gelince, eğer duyan vaz'ı bilirse farklılık olmaksızın anlar, aksi hâlde kesinlikle anlamaz. 
İkincisine gelince, bu, tazammun delâletinde bütünün cüzlerinin lüzum derecelerinin ve iltizam delâletinde melzumun lazimesinin luzümunun derecelerinin farklı olması câiz olması sebebiyledir. İltizama gelince bir şeyin lâzımının olması ve lâzımının lâzımının olması câizdir. Böylece kıyas et. 
Çünkü o şey için vaz' edilen lafzın o lafzın lâzımına delâleti, lâzımının lâzımına delâletinden daha açıktır; çünkü zihin ilk olarak lafızdan melzumun mülâhazasına geçer, ikinci olarak lâzımın mülahazasına ve üçüncü olarak lâzımının lâzımının mülahazasına geçer. Bu mülâhazaların bu şekilde sıralanması açıklık ve gizlilik bakımından delâletlerinin farklı olmasından ileri gelir. 

(352) Tazammuna gelince, tazammunda bulunan farklılık cüzlerin külli irade zımnında icmali olarak anlaşılması bakımından değildir. 
Bu icmali anlayış, terkiplerin mutabakatı için gerekli olan tazammuni delâlettir ve küllün anlaşılmasından daha öncedir. Aksine küllün lafzıyla kastedilen olması bakımından cüzün anlaşılması, tazammuni delâlete ulaştırması, dolayısıyla anlamın cüzünün, anlamın cüzünün cüzünün, aynı şekilde onun da bir cüzünün var olmasının câiz olması itibariyledir. Cüzlerin mülahazası ve küllün genel olarak anlaşılmasından sonra onlara yönelme ancak tahlil yoluyladır ve öncelikle cüzlerle, sonra cüzle- 


rin cüzleriyle ve cüzlerin cüzlerinin cüzleriyle ilgili olduğu gizli değildir. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 
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İşte böyle cüzün cüzünün anlaşılması cüzün anlaşılmasından daha öncedir; ancak lafızla kastedilen olması bakımından onun anlaşılması cüzün mülahazasına bağlıdır ve bu sebeple cüzün cüzünün anlaşılması cüzün anlaşılmasından daha gizlidir. Sonuç olarak tazammuni anlamlardaki gizlilik ve açıklık bakımından olan ihtilaflar kastedilen şeyler olması bakımındandır. 


Bu konuda Seyyid Şerif'in (ks) söylediklerinin özeti budur. 


(353) Bu mesele araştırmaya açıktır. Zira anlamları farklı kelimelerin birleşerek oluşturdukları bir anlam için mütfret bir lafız belirlendiğinde, nefis o lafzı o olduğu için mülahaza ettiğinde, ondan o mürekkeb mânaya geçer ve tek bir şekilde mülahaza eder. Orada bizzat bir tek anlama vardır ve bu bir tek anlama, külle izafe edildiğinde ve ona nispetle düşünüldügünde bu, “küllün anlaşılması” ve “mutabakat delâleti” olarak adlandırılır. 
İki cüzden birine izâfe edilip ona nispetleri düşünüldüğünde “cüzün anlaşılması” ve “tazammun delâleti” olarak adlandırılır. Şu örnekle bu daha iyi anlaşılacaktır: Baştan aşağıya Zeyd'e bir defa göz attığında, ona bir defa bakmakla hem onu, hem de cüzlerini görürsün. Bu görüntü Zeyd'e nispet edilirse onun görüntüsü olarak adlandırılır; Zeyd'in herhangi bir cüzüne izâfe edersen o cüzün görüntüsü olarak adlandırılır. Cüzün icmali olarak anlaşılması bizzat zâtla bütünün anlaşılmasıyla aynı olduğuna göre, bu sanat erbabının yaptığı gibi, cüzün küllün anlaşılmasından daha önce olduğuna hükmedilmesi nasıl tasavvur edilir? İkisinden birisi lafzi delâlet 


sayılırken diğeri nasıl akli delâlet sayılır? 


Mesele: (Tebei İstiâre Üzerine) 


(354) Beyân âlimleri lafzı “hakikat” ve “mecâz”; mecâzı, “dilsel/lügavi” 

« A” .. A A e .A » cc A .. » . “A . « Lİ A ve “akli”; lügavi mecâzı “istiâre” ve “mecâz-ı mürsel”; istiâreyi de “asli istiâre” ve “tebei istiâre” kısımlarına ayırarak, fiillerdeki istiâreyi oluş aracılığıyla “tebei istiâre” yaptılar. 

(3551 Şayet “fiilin anlamının zaman, oluş ve belirli bir fâile nispet edilmek gibi üç şeyin toplamı olduğunu, bu üçünden birisinde yapılan istiârenin tebei istiâre olarak kabul edilebileceğini, neden tebei istiârenin oluş ile 


sınırlandığını” söylersen. 
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(356) Derim ki: Zamana gelince, maksadın zamanla ilgili olması, zamanın bir zamana benzetilmesi bakımından değil, mastarın zamanda meydana gelmesi bakımındandır. Bu yüzden, tıpkı “Cennet ehli cehennem ehline, ... diye seslenir.” (A râf, 7/44) âyetinde olduğu gibi, dağınığı toplamak, imkân ölçüsünde kısımları azaltmak ve onlara göre önemli olan harekelemeyi kolaylaştırmak için zamana itibar etmeyerek, zamanda yapılan benzetmeyi temelde mastarda yapılan benzetmeye dayalı yaptılar. Nispete gelince isnat nispetinin zarf nispetine benzetilmesinde olduğu gibi, her ne kadar vechüşşebeh/benzetme yönü yapılması uygun olan bazı durumlarla ilgili olsa da, beyân âlimleri buna itibar etmediler, aksine nispet ile istiâre yapmak istediklerinde örneğin fâili “Emir orduyu hezimete uğrattı.” sözünde olduğu gibi, başkasına benzetilen yaptılar. Çünkü bu, aynı şekilde kendisinde var olan dağınıklığın toplanmasına bağlı olarak mülahaza edi- 


len nispetin aksine, isimle ilgili bağımsız bir anlamdır. 


(357) Nispetin, filin fâille birlikte delâlet ettiği anlam olduğunu, sadece fiilin delâlet ettiği anlam olmadığını, dolayısıyla istiârenin nispet bakımından terkibin istiâresi olduğunu, sadece fiilin istiâresi olmadığını söyleyenlere gelince, bu söze de itibar edilmez. Çünkü beyân âlimlerinin açıkladığına göre kendisine fiil nispet edilen, yani fâil hârici olsa bile, sadece fiilin delâlet ettiği anlamda da bir nispet vardır. Hatta beyân âlimleri kendilerine nispet edilenlerin görülmesi için bir alet olan nispeti içerdiğinden dolayı fiille örtüşen anlamın, mefhumluğu bakımından birebir örtü- 


şen anlamı olduğunu söylemişlerdir. 


Mesele: (“İlkbahar Sebze Bitirdi” Örneğine İlişkin Farklı Görüşler 


Üzerine) 


(3581 “İlkbahar sebze bitirdi.” gibi bir cümlede dört farklı görüş vardır: Birincisine göre bu, terkibi yapısı bakımından mecâzdır. Çünkü bu cümle fiilin fâiliyle birlikteliğine delâlet etmesi için vaz' edilmiştir. Oysa fiil zarfıyla birlikte kullanılmıştır; bu nedenle vaz' edildiği yer dışında başka bir yerde kullanıldığından, yapısı bakımından dilsel mecâzdır. 
İkincisi İmam Fahreddin Râzi'nin görüşüdür ve ona göre bu cümlede- ki mecâz, “bitirmek” fiili bitirme özelliği olmayan bir şeye isnat edildiği 


için akli mecâzdır; cümlenin sonraki iki kelimesinde mecâz câiz değildir. 
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Üçüncüsü İbn Hâcib'in görüşüdür; ona göre “bitirmek” gerçek bir sebep olarak yani bir şeyin bitki için hakiki bir sebep olması için vaz' edilmiştir. 
Burada “bitirmek” fiili ilkbaharın sebebiyeti nedeniyle kullanılmıştır. Bu sebep, gerçek bir sebep değil, sıradan bir sebeptir; bu yüzden müfret kelimede dilsel mecâzdır. Dördüncüsü Sekkâki'nin görüşüdür ki ona göre teşbihte abartı için ilkbaharın tercih edilmesi imkân dâhilinde olduğundan, istiâre kinayeli istiâredir. Burada beşinci bir ihtimal daha vardır ki o da 


istüârenin temsili istiâre yapılmasıdır. 


Mesele: |Mecâzın Hakikatten, İstiârenin Teşbihten, Kinayeli İstiârenin! Açık İstiâreden Daha Edebi Oluşu Üzerine| 


(359) Mecâz, hakikatten; istiâre, teşbihten; kinaye, açık ifadeden daha edebidir. Çünkü hepsi de temelde melzâmdan lâzıma intikale dayanır ve bir şeyin iddiasının apaçık olması gibidir. Dolayısıyla bunlar, mübalağa bakımından mukabillerinden daha üstün olurlar. Nitekim bu gizli değildir. 


Mesele: (Kinayeli İstiâre Üzerine| 


(360) Bir şey bir şeye benzetildiğinde, müşebbehün bihi/kendisine benzetilene benzeyen bir şeyle birlikte müşebbeh/benzetilen dışında teşbihin öğelerinden birisi açıkça söylenmediğinde orada kinayeli istiâre olduğu konusunda âlimlerin görüşleri aynıdır. Ancak hakkında kinayeli istiâre lafzının kullanılacağı şeyin belirlenmesi konusundaki görüşler tartışmalıdır. Özetle bu görüşler temelde üç görüşe dayanır: Birincisi, Selefin görüşüdür. İkincisi, Sekkâki'nin görüşüdür. Üçüncüsü de Hatib Kazvini'nin görüşüdür. Hatta Allâme Teftâzâni, e/-Keşşâf tefsirine yazdığı şerhte, Allah Teâlâ'nın gal ize O pe “Allaha verdikleri sözden dönerler” (Bakara, 2/27) âyetini açıklarken şöyle der: İlk âlimlerin sözlerinden anlaşıldığı üzere bizler topluluğun görüşlerinin üçe ayrıldığını yüksek sesle dile getiriyorduk. Buna göre kinayeli istiâre, örneğin «.—-lI “yırtıcı hayvan” gibi kinayeli olarak söylenen müşebbehün bihin/kendisine benzetilenin ismidir. e/-Mifâh sahibi Sekkâki, kinayeli istiârenin öğxil “ölüm” gibi kendisine benzetilen yerine kullanılan benzeyenin/müşebbehin adı olduğunu açıklamıştır ki bununla kastedilen a —J! “yırtıcı hayvan'dır. Onun bu iddiası, açık istiârenin aksine, “ölüm”ü “yırtıcı hayvan”la eşanlamlı yapmaktadır. 


I Arapça metinde geçen ASLI öax..Yi ibaresi “kinayeli istiâre”; AŞ.) — A5 pall ö lak Yİ ibaresi 


de “açık istiâre” şeklinde çevrilmiştir. 
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el-İzâh sahibi Kazvini'ye göre kinayeli istiâre nefiste gizli olan benzetmedir, hatta -e/-Keşşâf sahibi Zemahşeri'yi kastederek- bu kitabı inceleyen bazı araştırmacılar, OY; & 8 AI ÇGbİ “Ölümün tırnakları filancaya geçti.” 
sözümüzde olduğu gibi, a.-.l! “yırtıcı hayvan” kelimesi &xJ| “ölüm” anlamında kullanıldığından, kinayeli istiârenin “turnaklar” kelimesinde olduğunu düşündüler. Böylece kinayeli istiâre konusuna dördüncü görüşü ekleyerek, tambur sesine dördüncü nağmeyi eklediler. Ancak Seyyid Şerif (ks) bu konu hakkında şöyle söylemiştir: “Yemin ederim ki Zemahşeri'ye nispet edilmesi büyük bir yanılgıdır ve ancak aşırı gafletten dolayı böyle bir hata ortaya çıkar. e/-Keşşâf'ın ibareleri gayet açık ve azıcık aklı olan birisinin şüpheye düşmeyeceği bir şekilde bu anlamın zıddını ifade ederken, nasıl lafzın böyle bir anlama geldiği düşünülebilir? Sonra Seyyid Şerif, el-Keşşâf sahibinin sözlerini özetleyerek nakleder ve iddiasının doğruluğunu ortaya koyar. Araştırmak isteyen Seyyid Şerif'in (ks) e/-Keşşâf'a yazdığı 


hâşiyelere başvursun. 


Mesele: Temsili İstiârenin Tahkiki Üzerine 


(361) Burada Emir Timur Gürgân'ın meclisinde Molla Numan'ın da mümeyyiz olarak bulunduğu Allâme Teftâzâni ile Seyyid Şerif Cürcâni (ks) 


arasında geçen tartışma aktarılmaktadır. 


(362) Bil ki âlimler mecâzı müfret ve mürekkeb olmak üzere iki kısma ayırarak, mürekkep Mecâzı, çoklu öğelerden elde edilen iki süretten birisinin diğerine benzetilmesi, yani temsili benzetme yoluyla asıl anlamına benzetilen bir anlamda kullanılan lafiz olarak tarif etmişlerdir. İkisi arasındaki benzetme yönü de değişik birkaç unsurdan elde edilen başka bir yapıdır. Sonra benzeyen sürete “mutabakat yoluyla kendisine benzetilen sürete delâlet eden lafız” adı verilir. Örneğin bir işi yapıp yapmama konusunda tereddüt eden kimseye 5 »İ -55 Me, çağ 3 yi çel “Seni, ayağının 


birini ileri, diğerini geri atarken görüyorum.” dediğimizde, gördüğün gibi, 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benzeyen/müşebbeh, iş konusundaki tereddüt; kendisine benzetilen/mü- şebbehün bih, bir işi yerine getirmek üzere gitmek için ayağa kalkan kimsenin bazen bir ayağını öne atarken diğerini geri atması; benzetme yönü ise bir ileri atılmak, bir geri çekilmektir ve hepsi de birkaç unsurdan elde edilmiştir. Bu anlam ile mürekkeb mecâza temsili istiâre adını verdiler. Ancak teşbihin iki öğesi olan müşebbeh ve müşebbeh bihin mürekkeb olmasının gerekip gerekmediği konusunda ihtilafa düştüler. İlk olarak Seyyid Şerif mürekkeb olmasının gerekli olduğu görüşündedir. Allâme Teftâzâni'nin de görüşü budur. Bu iki hasım bu konuda tartıştılar ki Seyyid Şerif bazı eserlerinde bu görüşmeleri tahkik ettikten ve temsili istiârenin iki tarafının da yani benzeyen ve benzetilenin mürekkeb olduğuna dair kısa cümleleri uzun sözlerle açıklayarak nakletmiştir. Seyyid Şerif şöyle der: Sonra burada temsili istiâre konusunda ilginç bir hikâye vardır. Söylediğimiz şeyle ilgili inançlarının artması ve çeşitli konularda bu hikâye ile senin için başka hedeflerin ortaya çıkması için, bu hikâyeyi sana en güzel bir şekilde anlatalım: 


(3631 e/-Keşşâf sahibi Zemahşeri, &4-455 is gih ie id ip “Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır” (Bakara, 2/5) âyetindeki “isti'lâ/üzerine çıkma-kaplama” ile ilgili olarak, inananların hidayete ulaşmaları, hidayet üzere sabit olmaları ve hidayete sımsıkı sarılmaları nedeniyle bunun bir teşbih olduğunu söyler. İnananların durumu bir şeyin üzerine çıkarak ona binen bir kimsenin durumuna benzetilmiştir. Oysa bu şârih, yani Teftâzâni, e/-Keşşâf'a yazdığı hâşiyede şöyle der: Zemahşeri'nin “üzerine çıkma/kaplamanın anlamı benzetmedir.” sözü, bir mesel yani temsildir ve hidayete ulaşabildiklerinin için bir tasvirdir; yani bu istiâre, temsil yoluyla tebei istiâredir.' Tebei istiâre olması, öncelikle istiârenin *, ,As/alâ” harfinin anlamının ilgili olduğu kelime/mütcallak- da gerçekleşmesinden sonra da harfe bağımlı olmasındandır. Temsili istâre olması ise teşbihin iki tarafının yani müşebbeh ve müşebbehün bihin birkaç unsurdan elde edilmiş bir durum olması sebebiyledir. Bunlar Teftâzâni'nin sözleridir. Ben de derim ki: Burada harfin, yani - 4s/alâ harfinin- müteallakının anlamının “üzerine çıkma-kaplama” olduğu sana gizli 


değildir ve bu “vurmak” ve “öldürmek” gibi müfred anlamlardan birisidir. 





1 Tebei istiâre, teşbih yoluyla üzerinde istiâre yapılan kelimenin bir fiil veya fiilden türetilmiş bir isim 
olmasıdır. 
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Aynı şekilde © As/alâ” lafzının anlamı ve © Js/alâ” kelimesinin tebei istiâre olması, müteallakının anlamının yani “isti lâ/kaplama”nın anlamının asaleten olup, anlamının kendisine benzetilen/müşebbehün bih ve kendisinden ad aktarımı yapılan/müsteârun minh olmasını, harfin anlamının da müteallakının anlamına tâbi olarak, kendisine benzetilen ve kendisinden ad aktarımı yapılan olmasını gerektirir. Burada teşbihin iki öğesinden her birisi, harfin anlamının ve müteallakının anlamının asaleten ve tâbi olarak kendisine benzetilen ve kendisinden ad aktarımı yapılan olmamasını gerektirir. İki lâzımın birbiriyle çelişmesi, iki melzumun birbiriyle çelişmesini gerektirir. “ Je/alâ” harfindeki istiâreyi, tebei istiâre yaptığında kesinlikle teşbihinin iki öğesi mürekkeb olan bir temsili istiâre olmaz. Cürcâni'nin 


sözü burada sona erdi. 


(364) Sonra Seyyid Şerif dedi ki: Ona, yani Teftâzânf'ye bu inceliği böylesine ayıklanmış, öncülleri açık, kesin delillerle desteklenmiş, beyân ilminin kurallarına ve meşhur kurallara uygun olarak anlaşılır bir şekilde aktarınca, ortaya çıkan doğruyu kabul ederek taassubundan vazgeçti, kalbi kanaat getirdikten sonra bağnazlığını inkâr etti. Cevap olarak dedi ki: Teşbihin her iki öğesinin birkaç unsurdan elde edilmesi, teşbihin iki öğesinin değil, iki öğenin kaynağının birçok şeyden oluşmasını gerektirir. Görüldüğü gibi, birkaç yönden bunun da bâtıl olduğu açıktır: 

(365) Birincisi, örneğin kendisine benzetilen birçok şeyden çıkarılarak elde edildiğinde, bütünüyle o çoklu şeylerin her birinden elde edilmesi doğru olmaz. Çünkü bütünüyle birçok şeyin birinden çıkarılarak elde edildiğinde asıl maksat olan müşebbehün bih/kendisine benzetilen hâsıl olmuştur. Dolayısıyla tekrar başka bir şeyden elde edilmesi anlamsızdır. 
Bu nedenle kendisine benzetilenin bir parçasının birkaç unsurun bir kısmından, bir başka parçasının da diğer unsurlardan elde edilmesi gerekir ki 


kesinlikle terkip için bu gereklidir. 
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(366) İkincisi onlar temsili istiârede benzetme yönünün ancak mürekkeb olacağı, birkaç unsurdan elde edilmesi hariç terkibini gerektirecek bir sebep bulunmadığı konusunda ittifak ettiler. Bu nedenle de temsili istiâreyi benzetme yönü birkaç öğeden çıkarılarak elde edilen istiâredir, şeklinde tanımladılar. Benzetme yönünün birçok öğeden çıkarılarak elde edilmesi mürekkeb olması için gerekli olunca, teşbihin her iki tarafının birçok öğeden oluşan benzetme yönünden elde edilmesi, teşbihin iki tarafının mürekkeb olması için zorunludur. Çünkü terkibin muktezâsı ortak olan 


birçok öğeden elde etmektir. 


(3671 Üçüncü olarak teşbihin iki tarafının birçok öğeden elde edilmesinin, o ikisinin mürekkeb olmasını gerektirdiğine hükmedilmiştir. Çünkü Allah Teâlâ'nın gu el çil ps şb “Onların durumu, geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer.” (Bakara, 2/17) âyetindeki teşbihin, müfredin müfrede benzetilmesi şeklinde bir teşbih olduğunu câiz görenlere şöyle cevap verilmiştir: Bu etrafında hiçbir şüphenin dolaşmadığı doğru bir sözdür. O cevapta bu anlamın yasaklanmasına gelince, gerçekte bu, ilzamın utancından kaynaklanan korku sebebiyle hâsıl olan bir mükâbere ve karıştırmadır. Ola ki sen şimdi daha çok araştırmayı ve açığa çıkartmayı arzu edersin. 

(3681 Biz de deriz ki: gâA İs âyetindeki istiârenin şu üç çeşitten birisi olması muhtemeldir: Birincisi hidayetin maksada ulaştıran ve kendisine binilen bir şeye benzetilmesi ve kinayeli istiâre yoluyla kendisine binilen şeyin ayrılmaz özelliklerinden birisinin binilene delâlet etmesi için getirilmesidir. İkincisi hidayete sımsıkı tutunan birisinin, mekân edinme ve yerleşme bakımından bineğe binen birisinin binmesine benzetilmesidir ki bu durumda onun sözü, tebei istiâredir. Üçüncüsü takva sahibi birisi, hidayet ve takva sahibinin hidayete tutunmasından, hidayet üzerinde sabit ve yerleşik olmasından ortaya çıkan mürekkeb hey'etin/şeklin bineğe binen, binek hayvanı ve binenin bineğe binmesinden, bineğin üzerine yerleşmesinden ortaya çıkan mürekkeb hey'ete benzetilmesidir. Bu durumda birinci hey'et kastedilerek ikinci hey'ete delâlet eden bütün lafızların söylenmesi gerekirdi. Ancak o, lafızların hepsini söylemek yerine sadece o hey'ette asli öğe olan “üzerine çıkma/ 


yükselme” kelimesini söylemekle yetindi ve bunu uzun uzadıya açıkladı. 


SGN asl gali 


SE YO hi hallaşs öl elyibi şi ll İrrrl 
Jİ yiz AE yl ya Eğ 0S öz Si eyle İla piş 
Lala öğre yal ya dil pg gl zül OS İZ esna ya "gn aşa le 
Şi OY NLgS Şİ ül lie al çö a İS El l 0S ASİ 
İle yağ Bale gel ye gi a 
Ça BAR gel ya iyi ya 8 gzl öL SE ii Sİ (avi 
ŞANI LES lb li Şİ yea e) hgs 
Yö ES hi ağ ayl 3 ça 48 ya (VİN «ÇA öy gey ŞİŞ AİŞE 
Bile Akl gb ol geli 5 b alla öalajy li lou er özi öl OY gi lg eli dei ye Gi yali aş Oİ İYİ İYİ ay ha da le ld öl Uy (ral 
#İLEYİ yaz sağla yanl akli İİ boyll 35 li sk sel Silk rsi Sesi da OİL ASİL özler Ml düşe le za ölene le “ail$ 0S İş İğ Sel 6 SI 
İğne YL 4) AS aaiy şi * çize ya AS a Aa On EİN 
Yeleği Sare ale Yİ pz$yallğ IN Se ig le 
Lg aşağ TN izel le ANAN ELİMİ ger Sİ Oİ ça 0S lila 
Ole DİS le EUİYİ GE ya SİN azl İYİ İZİ zg b ya PİS b İİ yy “ük Eb heal ga eyi OY 





ib 4 rr 

.ÇE:b ve alli e Y 

LA İY Nİ AS liş Y 

Belg p35 lğ SIN öya AS ya ki e NOS AS elime özle yyl ya al age sy ve Sa ale gal 

allik ir Lg Slime 0 

YI, 18 Asıb 7 

allık vo db V 

liye A 


| 299 


300 | 


20 


25 


30 


MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Sonra dedi ki: Bizim sana anlattıklarımızı iyice incelediğinde anlarsın ki üçüncü çeşit, yani istiârenin temsili istiâre olması, ikinci çeşitten, yani istiârenin tebei istiâre olmasından daha belirgin olması, kastedilen anlamlar için takdir edilen lafızların durumlarını tetkik ve beyân ilminin kurallarının gereğini riayet etme esası üzerine kuruludur. Bundan dolayı bu meselede âlimlerin ayakları kaydı, sapıttılar ve saptırdılar. Bu âyetteki istiârenin mahiyetini, “takva sahibi olmanız için” (Bakara, 2/21) ile “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir,” (Bakara, 2/7) âyetlerindeki istiâreleri ayrıntılı bir şekilde açıkladıktan sonra dedi ki: Sonra şârih, “alâ” kelimesi gibi cüzi bir süretteki temsili istiâre ve tebei istiâreyi iptal etmemiz hakkındaki tartışmayı, mahiyetini ortaya koyduğumuz şekilde aktardıktan ve daha önce geçtiği üzere, elle tutulamayacak bir şeye tutunduktan sonra bir süre kendi kendine düşündü, ölçüp biçerek o cüzi şeyi külli bir şey süretinde tasarladı ve kararını vererek şöyle dedi: “Harfi olan tebei istiâre temsili istiâre olamaz”, denilemez; çünkü temsili istiâre teşbihin iki tarafının mürekkeb olmasını gerektirir. Oysa harfin anlamının ilgili olduğu kelime/müteallakı sadece müfret olur. Çünkü biz diyoruz ki her iki öncül men etme konumundadır. Zira temsili istiârenin dayanağı, bir durumun bir duruma benzetilmesi, dahası birçok şeyden elde edilen bir süretin sıfatının başka bir süretin sıfatına benzetilmesidir. Bu ise ancak alıntılanan kaynağın birçok şeyden oluşmasını gerektirir, yoksa kendisinin birçok unsurdan oluşmasını değil. Bu, onun harfin anlamının müteallakı olmasını ortadan kaldırmaz. Bu konuda “Korunmanız için...” âyetindeki İsi kelimesindeki istiâreyle ilgili 4/7/44/47- Ul/m'da yer alan bilgi apaçık ortadadır. Bunlar doğrusuyla yalanıyla onun ibareleridir. Me'âni'-hurüf/harflerinin anlamlarının müteallakının müfret olması birçok şeyden elde edilerek mürekkeb olmasının gerekliliği konusunda daha önce sunduğumuz şeyleri araştırmada tecrübe sahibi olduktan sonra her iki görüşün de hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde geçerliliğini yitirdiğini bilirsin. 


(369) Onun “apaçık ortadadır.” sözüne gelince bunun bozuk bir hayal olduğunu, beyân ilminin kuralları konusunda yüksek bir dereceye sahip olanlara bunun kapalı olmadığını açıkladık. Sonra sözlerinin sonunda dedi ki: Bil ki Fâdıl Yemeni | Keşş4fhâşiyesindel M5/44hu7- Ulüm'un ibaresinden tebei istiâre ile temsili istiârenin bir arada bulunduğunu zannetti. Ancak temsili istiârenin iki tarafının birçok şeyden çıkartılarak elde edildiğini 


açıkça söylemediğinden sözündeki hata gizli kaldı: 
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Şârih de bu konuda onu taklit etti, bozukluğu açığa vuracak şeyleri ekledi. 
Bu nedenle sen kurallara riayet etmede kararlı ol ve güzel bir iş yaptıklarını zanneden taklitçilerden olma! Seyyid Şerif 'in (ks), kendisiyle Allâme Teftâzâni arasında geçen tartışmaya dair naklettiği şey burada sona erdi. 
O bütün ayrıntısıyla uzun uzadıya anlatmış, biz de özetine yer vermiş, her 


aşamada o ikisi arasında geçen şeyleri özetledik. 


(3701 “Kim haklıdır?” diye sorarsan derim ki: Emir Timur, tartışma- da mümeyyiz olan Molla Numân'a bunu sorduğunda tevriye yoluyla o şöyle cevap verdi: “Hak emirledir. ” Bana göre Allâme Teftâzâni haklıdır; çünkü burada terkipten kasıt, e/-Mutavvel adlı eserinde açıkladığı gibi, örneğin benzetme yönünün birçok öğeden elde edilen mürekkeb bir yapı olmasıdır. Seyyid Şerif de “Bu, kendisinde şüphe olmayan, kesin bir sözdür” diyerek onun bu görüşünü kabul etmiş, birçok öğeden elde edilen tek bir heyete delâlet eden müfret bir lafzın, başka bir tekil heyet için istiâre yapılmasına izin vermemiştir. Aynı şekilde aralarındaki ortaklık sebebiyle diğer üçüncü bir heyetin birçok şeyden elde edilmesine de izin vermemiştir. Delil sebebiyle bunun ortadan kaldırılması gerekir. Aynı şekilde Seyyid Şerif'in sözünden anlaşılmaktadır ki temsili istiârenin temeli temsili teşbihtir. Temsili teşbihte benzetme yönünün ancak mürekkeb olacağında görüş birliğine vardılar. Ancak burada birçok şeyden elde edilmesi dışında onun mürekkeb olmasını gerektirecek bir sebep bulunmamaktadır. Birçok şeyden elde edilmesi demek, teşbihin her iki tarafında itibar edilen birçok şeyden elde edilmesi demektir, yoksa cüzleri olan birçok şeyden elde edilmesi değildir. Çünkü bilindiği üzere küllün, cüzlerinden elde edildiği söylenemez; aksine niteliklerin nitelenenlerden elde edildiği söylenir. O hâlde terkibi gerektiren, birkaç unsurdan elde edilmesidir. Benzetme yönünün, kendisine benzetilen veya benzeyenin birçok öğeden elde edilmesinin iptal edilmesi temsili 


teşbihin özelliğidir. 
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(3711) Ben de derim ki: Temsili istiârede benzeyen ve kendisine benzetilenin birçok öğeden elde edilen birer heyet olmasında bir kapalılık yoktur. Birçok öğeden elde edilmenin anlamı Seyyid Şerif'in (ks) söylediği olunca, cüzler yani çoklu öğeler, kendilerinden elde edildikleri şeyin cüz- 

5 leridir; yoksa bizzat benzeyen ve kendisine benzetilenin cüzleri değildir. 
Şârih muhakkikin, terkip hâlinde olmanın gerekliliğine dair sözleri benzeyen ve kendisine benzetilenin kaynağıyla ilgilidir. Aynı şekilde Seyyid Şerif'in benzetme yönünün de mürekkeb olmasının teşbihin iki tarafının da mürekkeb olmasını gerekli kılacağına dair sözü doğru olsaydı, benzeyen 

10 o ve kendisine benzetilenin müfret olduğu bir teşbihte benzetme yönünün 
mürekkeb olması doğru olmazdı. Zaten bu onların açıkça söylediklerine 


zıttır. Bunu iyi düşün! 
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7. Bedi" İlmi" 


(372) Bedi' ilmi, durumun gereğine uygunluğuna ve kastedilen anlama delâletinin açıklığına riayet ettikten sonra sözün en güzel ifade biçimleri- nin kendisiyle bilindiği bir ilimdir. Ancak bu iki özelliğe riayet ettikten sonra bedi' ilmi güzelleştirici bir ilim sayılır; aksi takdirde domuzların boyunlarına inciler asmaktan ibaret sayılırdı. Bu ilim, sıralamada meâni ve beyân ilimlerinden sonra gelir. Hatta bazıları bu ilmi müstakil bir ilim 


saymayarak onu diğer iki ilmin eki sayarlar. Bunu iyi düşün! 


(3731 Mutabakatın, yani lafız ve anlamın örtüşmesi ve lafzın anlama delâletinin açık olmasından sonra, ilave olarak güzelleştirme çeşitleri ya öncelikle anlamın ve buna bağlı olarak sözün güzelleştirilmesiyle ya da lafzın güzelleştirilmesiyle ilgilidir. Birincisine anlamla ilgili, ikincisine sözle 


ilgili sanatlar denilir. 


Mesele: Müşâkele Hakkında 


(374) Anlam sanatlarından birisi müşâkeledir. Müşâkele, birbirlerine eşlik etmeleri sebebiyle bir şeyin başka bir şeyin lafzıyla söylenmesidir. 
ŞAL JE gi Y3 çi Ju b “Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben senin nefsinde olanı bilemem.” (Maide, 5/116) âyetinde “pe kelimesi Allah'ın zâtı anlamında kullanıldığından, bu âyeti müşâkele ör- 


neklerinden biri sayarlar. 


(3751 Ben de derim ki: Burada şöyle bir bahis bulunmaktadır; çünkü “ 8” kelimesinin Allah Teâlâ'nın zâtı anlamında kullanılması hem Kur'ânda hem de hadiste yer almaktadır. Birincisine gelince bu, & Sö gu kö Mai, ,5 S 5 “Rabbiniz merhamet etmeyi -bir lutuf olarak- kendi nefsine yazdı.” (En'âm, 6/54) âyetindedir. İkincisi ise Peygamber'in (s.a.) “Ben senin övgülerini saymakla bitiremem, Sen nefsini nasıl övüyorsan işte öylesin” hadisindedir. Dinde bunlar yer aldıktan sonra 


bunu müşâkele olarak kabul etmeye gerek yoktur. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 
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Mesele: (Leff-ü Neşir Hakkında| 


(376) Anlam sanatlarından birisi de leff-ü neşirdir (sıralı açıklama/ söz simetrisi). Birçok şeyin önce ayrıntılı veya ana hatlarıyla sonra da her birine ait özelliği belirlemeksizin, işiten kişinin ona ait olduğu şeye bağlayacağına güvenerek söylenmesidir. Tıpkı “Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lutfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz.” (Kasas, 28/73) âyetinde olduğu gibi. el-Keşşâf sahibi ez-Zemahşeri, 08 ; 03, kai al — içi NE İLK a İğ Yö ga Şİ ŞİŞİ gali az Şİ La 
408 şal şslla U Jedi EGE sisli “Öyle ise içinizden kim bu aya 
ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185) âyetinin tefsirinde illeti açıklanan fiilin mahzuf olduğunu, öncesinin buna delâlet ettiğini ve mahzuf fiilin takdiri hâlinde âyet , Je âl S5 Subaji cp” g0, liz 3 S la G “Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” olur. Allah bununla, yani Ramazan ayına yetişenin o ayda oruç tutmasını emrettiği cümle ile başladı. Bu aya yetişene, bu ayda oruç tutamadığı günlerin sayısını gözetmesine karşılık ruhsatla oruç tutmamasına izin verilmektedir. |,İ,$89 “tamamlamanız için” sayıyı gözetme emrinin illetidir. 14-3; “yüceltmeniz için” oruç kazasının ve yeme içme taahhüdünün nasıl olacağı hakkında bilinenin illetidir. 6,35 si 35 “şükretmeniz için” ise izin alma ve kolaylaştırmaya şükretmeyi istemenin illetidir. Bu son derece hoş bir leff-ü neşir çeşididir ki ancak belâgat âlimlerinden aktarımda 


bulunanlar hariç neredeyse kimse bunun farkına varamaz. 


(3771 Bu onun sözüdür. İyi biliyorsun ki bu sözdeki güzellik, kimi muhakkik âlimlerin kabul ettikleri gibi, sadece biri ayrıntılı, digeri özet hâlindeki iki lef/dürülü söz arasında bir neşr/ayrıntının yer alması bakımından değil, bunun da ötesinde tallil cihetinin inceliği ve münasebet cihetinin letâfeti bakımındandır. Çünkü sayıyı tamamlamak için sayıya riayet edilmesinin emrin illeti yapılması, istenilen şeyin telafisinin imkân ölçüsünde vâcib olduğuna işaret etmek içindir. 
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Öncelikle istenen belirli günlerde belirli sayıda oruç tutmak olduğuna göre, bir özür sebebiyle günlerin özelliği ortadan kalkınca, Allah orucun tamamen ortadan kalkmasına engel olmak ve imkân ölçüsünde oruç tutmak için günlerin sayısına riayet etmeyi emretmiştir. Burada beliğ bir letâfet vardır. Zira Allah Teâlâ'nın 145-595 sözünün illeti, eKeşş4f sahibinin: 1593” sözcüğü oruç kazasının nasıl olacağını öğreten âyetin illetidir. 
Çünkü diğer günlerde oruç tutması için oruç tutamadığı günlerin sayısını gözetmesine karşılık oruç tutmamasına ruhsatla izin verilmesinde orucun kazasının nasıl yapılacağını öğretmeye apaçık bir delâlet vardır” sözleriyle işaret ettiği gibi başka bir şeyden çıkarılmıştır. Bu çok ince bir bakışı gerektirir. Görünüşe göre diğer iki illetten her birinin diğerinin yerine geçirilmesi mümkündür. Doğru bir düşünmeyle ortaya çıkacaktır ki oruç tutmamaya ruhsatla izin verilmesine karşılık Allah'a şükredilmesi daha evlâ, doğru yola ulaştırmasına karşılık Allah'ın yüceltilmesi, kazanın keyfiyetinin öğretilmesinden daha uygundur. 


Mesele: (Tecrid Üzerine| 


(3781 Anlam sanatlarından birisi de tecrid/soyutlamadır.' Tecrid, bir sıfatla nitelenen bir şeyden, o nitelikte kendisi gibi olan başka bir şeyin, niteliğin en mükemmel hâli o nitelenen varlıkta bulunduğu için abartmak amacıyla çıkartılmasıdır. Hatta o sıfatla nitelenmede öyle bir noktaya ulaşılmıştır ki, kendisinden o sıfatla nitelenen başka bir mevsüfun çıkartılması doğru olur. Örneğin “Filanca kişilerden benim yakın bir dostum vardır.” gibi. Tecridin iltifattan farklı olmadığı, bunun da ötesinde gerçekte konuşanın kendisini zâtından soyutlaması ve kınama gibi bir nükte sebebiyle onu kendisine muhatap yaptığı zannedilebilir. 
“Esmüd'de senin gecen uzadı, bir türlü geçip gitmedi”? beytinde olduğu gibi. Doğrusu tecrid ile iltifat birbirinden farklıdır. Çünkü iltifattan kastedilen ve âlimlerin çoğu nezdinde meşhur olan görüşe göre iltifat, dinleyeni canlı tutmak ve kendisini dinlemesini sağlamak için, bir anla- 


mı farklı biçimlerde ifade etmek, o mânayı çeşitli şekillere çevirmektir. 





I Tecrid, bir insanın kendisinden başka bir insan çıkartması ve ona hitap etmesidir. Bir başka ifadeyle şairin kendisini mahlasından soyutlayıp, ayrı bir kişiymiş gibi mahlasını muhatap almasıdır. 

2 Beyit İmru'u'l-Kays'a aittir. Divanının 53. sayfasında yer almaktadır. Şiirde şair kendisinden nefsini 
çıkartarak kendi nefsine hitap etmektedir. 
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Oysa tecridin amacı bir şeyin bir özellikle nitelenmesinin abartılması ve ondan o özellikle nitelenen başka bir varlığın çıkartılması süretiyle o özellikte son noktaya ulaştırılmasıdır. Dolayısıyla iltifatta asıl olan anlam birliğinin göz önünde bulundurulmasıdır; tecridde asıl olan ise anlamın farklı olması iddiasıdır. O hâlde bu ikisinin bir araya gelmesi nasıl düşünülebilir? 
Evet, belki de her birinin diğerinin yerine sözü her ikisine de göndermesi/ hamletmesi mümkündür, ancak her ikisinin birden kastedilen olmasına 


gelince bu, mümkün değildir. 


Mesele: (Sözü Anlamlı Bir Nükte ile Bitirmek Üzerine| 


(379) Söz sanatlarından biri o olmadan da kelâmın tamam olacağı bir nükte ifade eden şeyle sözün bitirilmesidir. Şu ayetlerdeki mübalağa gibi: KOŞA GAZ isi SU Ya Al skaşal Al 6 JG$ “Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tâbi olun; onlar doğru yoldadırlar.” (Yâsin, 36/20- 
21) âyetlerinde anlam ö şiiz4 gs kısmı olmadan tamam olmaktadır; çünkü bütün peygamberler kesinlikle doğru yola ermiş kimselerdir. Ancak bu ifadede peygamberlere uymaya fazlasıyla bir teşvik vardır. 


GL asl gali 
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8. Aruz İlmi" 


(380) Aruz ilmi, vezinli ifadelerin vezin bakımından incelendiği bir ilimdir. Bil ki, bu sanatı ilk defa icat eden İmam Halil b. Ahmed'dir. O bir taşkın denizdir; diğerleri onun denizinden avuçlayanlardır. Bu sanatta fıtrat düzgünlüğü ve sağlam bir zevk alma duygusundan başka bir otorite yoktur. Zevk duygusu yaratılıştan gelen ve kendiliğinden oluşan bir duygu ise sağlam bir zevk duygusudur, yoksa bu zevki kazanmak için uzun süre bu sanata hizmet etmek gerekir. Doğuştan gelen yetenek, bu sanatın kurallarıyla desteklenirse, şair doğal olarak aruz ilminde ustalaşacaktır. Şiirin inceliklerinin ve güzellik çeşitlerinin idrakinin zirvesi de budur. 


Mesele: (Arap Şiirlerinin Vezinleri Üzerine| 


(381) Bil ki tümevarım yoluyla Arap şiirinin vezinlerinin sayısı Halil b. 
Ahmed'e göre on beştir ve bunlar bahir olarak isimlendirilir. Sonra gelen âlimler on beş bahire, sekiz defa “fâilün”den oluşan, 4 İu&/mütedârik adını verdikleri bir bahir daha eklediler. Bu bahirler kurallara göre birtakım harflerin dizilmesiyle oluşurlar ve bu dizgiler “asıl tef'ile kalıpları” olarak isimlendirilir. 


Mesele: (Tef'ile Kalıplarının Asılları Üzerine| 


(3821 Bil ki tef'ilenin asılları lafız bakımından sekizdir: ikisi beş harflidir; ,A3/fe'ülün ve > eğ/fâ'ilün. Altısı yedi harflidir; Zelal mefâ'ilün, 
5 Dlek/fâ'ilâtün, öl 24/müstef ilün, 2 İEUS/mufâ'aletün, lel/mü- 
tefâ'ilün ve i,5Y şaâ4/mef'ülâtün. câ 4 /hafif ve & 25.4/müctes bahirlerinde “tef'i” parçasının öncesi ve sonrasından ayrı yazılmasıyla elde edilen “müstef'i-lün” ve ç L&â/muzâri' bahrinde “fâ'i” hecesinin kendinden sonra gelen “lâtün” parçasından ayrılmasıyla elde edilen “fâ'i-lâtün” tef'ilelerinin eklenmesiyle asıl tef'ilelerin sayısı on olur. 


Mesele: (Beş Harfli Tef'ileler Üzerine| 


(383) Beş harfli tef'ileler, harekeli bir harften sonra sâkin bir harfin gelmesi demek olan hafif sebepten ve iki harekeli harfin ardından sâkin bir harfin gelmesi demek olan bitişik vetid/vetid-i mecmüdan oluşur. 
“Fe'ülün”de bitişik vetid önce gelmiştir; “fâ'ilün”de sonra gelmiştir. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 


SGN asl gali 
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Mesele: (Yedi Harfli Tefileler Üzerine| 


(384) Yedi harften oluşan altı tef'ile; ya hafıf sebep ve bitişik vetidden meydana gelir; ya “mefâ'ilun” de olduğu gibi iki hafif sebepten önce bitişik vetidden, ya “müstef'ilün” de olduğu gibi iki hafif sebepten sonra bitişik vetidden ya da “fâ'ilâtün”de olduğu gibi iki hafıf sebep arasında bitişik vetidden meydana gelir. Veya bitişik vetidden ve üç harekeli harften sonra sâkin bir harfin gelmesi demek olan küçük fasıladan meydana gelir ki, ya “mufâ aletün”de olduğu gibi bitişik vetid önce gelir ya da “mütefâ'ilün”de olduğu gibi bitişik vetid sonra gelir. Ya da iki hafıf sebepten ve iki harekeli harfin arasında sâkin bir harfin bulunması demek olan ayrık vetid/vetid-i 


A,» 


mefrüktan oluşur. Bu durumda “mef'ülât” tef'ilesinde olduğu gibi ya ayrık vetid iki hafif sebepten sonra gelir ya hafif ve müctes bahirlerindeki “müstefilün”de olduğu gibi ayrık vetid iki hafıf sebebin ortasında gelir ya da “muzâri” bahrindeki “fâ'ilâtün” tef'ilesinde olduğu gibi ayrık vetid iki hafif sebepten önce gelir. Bazen tef'ilelelerin tarifinde harekeli dört harfin birbiri ardınca gelip, ardından bir sâkin harfin gelmesinden söz edilir ki, buna büyük fâsıla denilir. Küçük fâsılanın ilk yarısında olduğu gibi. İki harekeli 


harften sonra sâkin bir harfin gelmesine ise ağır sebep denilir. 


Mesele: |Beytin Cüzlerinin Sayısı Üzerine| 


(385) Bil ki vezinli şiirlerdeki asıl ve fer' tef'ilelere şiirin cüzleri denilir. 
Şiir cüzlerinin en tam olanı, beytin tef'ile sayısı en çok olanı sekizdir. 


Yİ İS Şİğİ İbi LI a GİS Dİ 


beytinde olduğu gibi.' Buna sekiz tef'ileli denilir. Bunun esası şudur: Aruz yazısında okunan harfler dikkate alınır, şeddeli/idgamlı harfler çözülür ve telaffuz edilmeyen harfler dikkate alınmaz. Sonra sekiz tef'ileli vezinlerdeki tef'ile sayısı altıya indirilerek altılı, dörde indirilerek dörtlü, üçe indirilerek üçlü ve ikiye indirilerek ikili olarak adlandırılır. Beşli nadiren kullanılır, yedili kullanılmaz. 





1 Cahiliyye dönemi Arap şairlerinden İmru'u'l-Kays'ın meşhur muallakasının ilk beytidir. Aruza uygun 
olarak heceleyerek okuma amacıyla (takti?) kelimeler bölünerek yazılmıştır. Orijinal hâli şöyledir: Jİ e GBP ip İİ İSİN zil dak 
Vezni: Fe'ülün Mefâ'ilün Fetülün Mefâ“ilün. Bahri: 'Tavil, Anlamı: Dehül ile Havmel arasındaki Sıktullivâda durun! Sevgilinin ve yurdunun anısına ağlayalım. 
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Mesele: (Beytin Cüzlerinin İsimleri Üzerine| 


(3861 Bil ki sekizli, alulı ve dörtlü tef'ileler ortadan ikiye bölünür ve beytin iki mısraı olarak adlandırılır. Sonra birinci mısranın ilk tef'ilesine baş/sadr, son tef'ilesine aruz/direk denilir. İkinci mısranın ilk tef'ilesine başlangıç/ibtidâ ve son tef'ilesine çeşit/darb ve son/acz denilir. Sekizli ve altılılarda bu söylenenler dışında kalan tef'ilelere dolgu/haşv denilir. Dörtlüde dolgu yoktur. Üç tef'ileliye gelince tef'ileleri isimlendirirken kimileri birinci mısra konumuna indirirken, kimileri de ikinci mısra olarak kabul eder. İki tef'ileli beytin iki tef'ilesinin isimlendirmesi de aynıdır ve dolgusu yoktur. Altı tef'ilelinin aslı sekizli ise, her iki mısraıdan birer tef'ile atıldığından parçalanmış/meczuv olarak adlandırılır. Sekiz tef'ileliyi dört tef'ilesini atarak dörtlüye indirmediler. Dörtlü, üçlü ve ikililere gelince asılları altılıdır. Altılı, her mısradan birer tef'ile atarak/cezv dörtlüye, her mısranın yarısı atılarak/şatr üçlüye ve her mısranın üç tefilesininden ikisi atılarak/ 


menhuk ikiliye dönüştürülür. 


Mesele: On beş Aruz Bahrinin Belirlenmesi Üzerine 


(387) Tavil bahrinin aslı dört defa Fe'ülün mefâ'ilün'dür. 

(388) Medid bahrinin aslı dört defa Fâ'ilâtün fâ'ilün'dür. 

(389) Basit bahrinin aslı dört defa Müstef'ilün fâ'ilün'dür. Basit, bazen sekizli olarak kullanılır, bazen her iki mısradan birer tef'ilesi atılarak altılı olarak kullanılır. 

(390) Vâfir bahrinin aslı altı defa Mufâaletün'dür. Bazen aslında olduğu gibi altılı olarak kullanılırken, bazen her iki mısraından birer tef'ile atılarak dörtlü olarak kullanılır. 

(391) Kâmil bahrinin aslı altı defa Mütefâ'ilün'dür. Bazen aslında olduğu gibi altılı olarak kullanılırken, bazen her iki mısraından birer tef'ile atılarak dörtlü olarak kullanılır. 

(392) Hezec bahrinin aslı altı defa Mefâ'ilündür. Kullanımda her beyitten birer tef'ile atılarak dörtlü olarak kullanılır. 

(393) Recez bahrinin aslı altı defa Müstefilündür. Bazen aslında olduğu gibi altılı olarak kullanılırken, bazen her iki mısraından birer tef'ile 


atılarak dörtlü olarak kullanılır. 
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(394) Remel bahrinin aslı altı defa Fâ ilâtün'dür. Bazen aslında olduğu gibi altılı olarak kullanılırken, bazen her iki mısraından birer tef ile atılarak dörtlü olarak kullanılır. 

(3951) Seri" bahrinin aslı iki defa Müstef'ilün müstefilün mef'ülât'tır. 
Bazen aslında olduğu gibi altılı olarak kullanılırken, bazen yarısı atılarak/ meştur üçlü olarak kullanılır. 

(396) Münserih bahrinin aslı iki defa Müstef'ilün mef'ülât müstef'ilündür. Altılı olarak ve her mısraın üç tef'ilesinden ikisi atılarak/menhük kullanılır. 

(3971 Hafif bahrinin aslı iki defa Fâ'ilâtün müstef'ilün fâ'ilâtün'dür. 
Aslı altılıdır, her iki mısraından birer tef'ile atılarak dörtlü olarak da kullanılır. 

(398) Muzâri' bahrinin aslı iki defa Mefâ'ilün fâ'ilâtün mefâ'ilün'dür. 
Aslı altılıdır, her iki mısradan birer tef'ile atılarak dörtlü olarak da kullanılır. 

(399) Muktezab bahrinin aslı altılıdır ve iki defa Mefülât müstef'ilün müstef'ilün şeklindedir. Sonra birer tef'ilesi atılarak dörtlü olarak kullanıldı. 

(400) Müctes bahrinin aslı altılıdır ve iki defa Müstef'ilün fâ'ilâtün fâ'ilâtün şeklindedir. Sonra birer tef'ilesi atılarak dörtlü olarak kullanıldı. 

(401) Mütekârib bahrinin aslı sekiz defa Fe'ülündür. Kimi zaman aslında olduğu gibi sekizli olarak kullanılırken, bazen birer tef'ilesi atılarak altılı olarak kullanılır. 


GL asl gali 
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9. Kâfiye İlmi" 


(402| Kâfiye ilmi vezinli ifadelerin beyitlerinin sonları bakımından incelendiği bir ilimdir. 

(4031 Bil ki edebiyatçılar kâfiyenin yorumunda ihtilafa düştüler. Örneğin Halil b. Ahmed'e göre kâfiye, beytin son harfinden, son harfe en yakın olan sâkin harfle birlikte öncesindeki harekeli harfe kadar olan kısımdır. 
Bir başka görüşe göre sâkin harften önceki harekeye kadar olan kısımdır. 
Ahfeş'e göre beytin son kelimesidir. Ebü Ali Kutrub'a göre ise kâfiye kasidenin, üzerine bina edildiği ve kendisine nispet edildiği harf olan revi harfidir. “Dâl” harfiyle sona eriyorsa “dâl revili”, “lâm” harfiyle sona eriyorsa 


“lâm revili” kaside denir. 


Pİ JAMİE LA, dia 6d ie İİ 


beytinde kâfiye, Halil'e göre “hâ” harfinden “lâm” harfine kadardır. İkincisine göre “hâ” harfinin harekesinden beytin sonuna kadardır. Ahfeş'e göre (55> lafzıdır. Ebü Ali Kutrub'a göre “lâm” harfidir. Ancak bazılarından nakledilen ve beytin kâfiye olduğunu ifade eden görüşle, yine bazılarından nakledilen ve kasidenin kâfiye olduğunu söyleyen görüş, bütünün parçasıyla isimlendirilmesi kabilindendir. Tıpkı öİ 4g 2İ, al YI 401 Y Oİ aç si al Je, Mass ifadesine “şehâdet kelimesi” denilmesi gibi. Yine &48 &, 8b dia Bİ ğa & 425 “Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin!” (Keh£, 18/5) âyetinde olduğu gibi, A çıkan güİZâN izi “Allah evlât edindi” diyenleri uyarmak için..” (Kehf, 18/4) sözüne “kelime” denilmesi gibi. 
Yine #ö,4x SAN Bsk) LES Eğe Jig “Andolsun ki elçi olarak gönderdigimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik:” (Sâffât, 37/171) âyetinde b go Ğİ RA VEL 0İ İE ir çi “Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak.” (Sâffât, 37/172-173) ifadeleri için “kelime” denilmesi gibi. Yine $&y; 4415 £.â£ 4UJS4$ “Böylece rabbinin “Onlar artık cehennemliktir? hükmü gerçekleşmiş olacak.” (Mü'min, 40/6) âyetindeki “Onlar artık cehennemliktir” ifadesi için “kelime” denmesi gibi. 
“Beytin kâfiyesi” veya “kasidenin kâfiyesi” denildiğinde bir şeyin kendisine izafet/tamlama yapılmasını gerektirdiğinden, bağlayıcı olması doğru olmaz. 
Kâfiyenin kâfiye olarak isimlendirilmesi nazımda kâfiyenin beytin sonunda gelmesi sebebiyledir ve 4 il ©3885 “izini takip ettim” ifadesinden türetilmiştir. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 


GN asl gali 
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Mesele: (Kâfiye Türleri Üzerine| 


(404) Tâbi olunmayı hak eden, Halil'in görüşüdür; çünkü alıntılayarak ve farklı şekillere sokarak edebiyat ilminin çeşitlerini öğrenmede kimse onun izinin dışına çıkamadı. Ona göre kâfiye iki sâkin harfi içermelidir ki, 


sâkin harflerine göre beş çeşit kâfiyenin olması gerekir: 


(4051 Birincisi: İki sâkin harfin bir arada bulunmasıdır ki, buna müterâdif denir. Ya da iki sâkin harf arasında harekeli bir harf gelir ki, buna da mütevâtir denir. Ya da iki sâkin harf arasında iki harekeli harf gelir ki, buna da mütedârik denir. Ya da iki sâkin harf arasında üç harekeli harf bulunur ki, buna müterâkib denir. Ya da dört harf bulunur ki, buna da mütekâvis denir. Dört harekeli harften fazla olamaz. İşte meşhur şiirlerin kâfiyeleri bunlardır. Bu kâfiyelerin bulundukları yerlere gelince elli sekiz yerdedir ve 


bu yerler ayrıntılı kitaplarda teferruatıyla açıklanmıştır. 


Mesele: Revi İtibariyle ve Öncesi ve Sonrası İtibariyle Kâfiye 


Türleri Üzerine| 


(406) Kâfiyede revi harfi bulunduğundan, kâfiye revi harfine göre 1. 
Revi itibariyle, 2. Öncesindeki şey itibariyle ve 3. Sonrasındaki şey itibariyle olan kısımlarına ayrılır. Revi itibariyle olan kısma gelince kâfiye ya mukayyeddir. Bu ise ya ö,2-41l Gg gu çil 3 “Nice derin karanlıklar ve 1ssız geçitler” beytinde olduğu gibi revi harfi sâkin olan kâfiyedir. Ya da mutlak kâfiyedir ki, J;55 .£ 6553 b 48 (8 beytindeki gibi revi harfi harekeli olan mutlak kâfiyedir. 

(407) Revi harfinden önceki harfin durumu bakımından olana gelince o ya mürdefe/redifli, ya müessese ya da mücerrededir. Mürdefe, >” kelimesinde olduğu gibi revi harfinden önce elif, > 28 ve a .£ kelimelerinde olduğu gibi uzatma vâv ve yâ'sı veya J53 ve İL3 kelimelerinde olduğu gibi uzatma için olmayan vâv ve yâ harfi bulunan kâfiyedir. Bu harflerin her biri “redif” olarak isimlendirilir. Rediften önceki harfin harekesi ise hazv/ uyak olarak adlandırılır. Redif elif harfi olduğunda, uzatma harfi olan vâv ve yâ harflerinin aksine, diğer redif harfleriyle bir araya gelmez. Bunları bir araya getirmek, kusur değildir. Uzatma için olan vav ve yalı redif, uzatma 


için olmayan vav ve ya'lı redifle bir araya gelmez. 


SGN asl gali 
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(408) Müessese'ye gelince revi harfinden iki önceki harfı elif olan kâfiyedir. Revi harfi ve o elif harfi asl& kelimesinde olduğu gibi, aynı kelimededir. Revi harfı ile elif harfi farklı kelimelerde olursa muhayyersin; istersen bunu tesis konusuna dâhil edersin, istersen etmezsin. Ancak âs kelimesinde olduğu gibi tek bir kelime konumunda kabul edersek, te'sis olduğuna hükmedilmiş olur. Bu elif harfi te'sis elifi olarak adlandırılır. Elif harfinden önceki fetha ress/uç olarak isimlendirilir. Elif harfi ile revi harfi arasındaki harfe dahil, dahilin harekesine de işbâ"' denilir. 


(409) Mücerrede ise revisinden önce redif veya iki harf öncesinde elif bulunmayan/te'sis kâfiyedir. 


(410) Revi harfinin sonrasına göre kâfiye çeşitlerine gelince, böyle bir duruma ancak kâfiyenin mutlak kâfiye yani revi harfinin harekeli olması durumunda itibar edilir. Buna göre revi harfinin sonrası bakımından kâfiye ya hurüç olmaksızın vasl? iledir; ya da vasl ve hurüc iledir. nn hurüç olmaksızın vasl hâlinde olması, revi harfinden sonra Y ps - Pi pp - Alya - «J 55 kelimelerindeki gibi vasl olarak adlandırılan bir harfin veya öncesi harekeli olan bir hâ harfinin gelmesidir. Kâfiyenin vasl ve hurüc ile birlikte olması ise revi harfinden sonra harekeli bir hâ (a) harfinin gelmesi, bu hâ harfine işbâ' için gelen bir harfin bitişmesidir: Lik - yl - el kelimelerinde olduğu gibi. Vasl hâsına bitişen harfe hurüc ve hâ harfinin harekesine nefâz adı verilir. İyi düşün! 





1  İşbâ“ Tesiselifi ile revi harfi arasında kalan ve dahil olarak adlandırılan harfin harekesidir. 

2  Vasl: Harekeli olan revi harfinden sonra, revi harfi olmamak şartıyla, ne sebeple getirilirse getirilsin elif, 
vâv ve yâ harflerinden birisinin veya yine revi harfi olmaması şartıyla harekeli veya sâkin hâ (-a) harfinin getirilmesidir. Harekeli revi harfinden sonra elif, vâv ve yâ harfleri açıkça yazılmasa da fethadan sonra elif, zamme'den sonra vâv ve kesradan sonra yâ harfi varmış gibi med/işbâ* yapılarak okunur. 
Revi harfine direkt bitiştiği için vasl denilmiştir. Hurüç ise vasl harfi olarak gelen hâ (3) harfine bitişen elif, vâv ve yâ harfidir. Vasl harfini aştığı ve kâfiyenin son harfi olduğu için bu isimle adlandırılmıştır. 


SGN asl gali 
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10. Karzu'ş-Şiir İlmi" 


(411) Bu ilim, şiirin güzelliklerinin ve kusurlarının bilgisidir. Şiirin şiir olması bakımından, bu sanatla uğraşanların bildiği güzellikleri ve kusurları vardır. Nitekim Sâhib b. Abbâd, Ebü Temmâm'ı şu sözünden dolayı 


ayıplamıştır: 
g3 ERİ a) 3 a G3 ill Aİ 8 


“O, öyle cömert birisidir ki ne zaman onu övsem halk da benimle beraber över. Onu kınadığımda tek başıma kınarım.” Çünkü burada övgüye kınamayla karşılık verdi. Doğrusu yergi veya hiciv ile karşılık vermesiydi. Aynı şekilde Ebü Temmâm, 4X4 sözcüğünü tekrarlaması ve her ikisi de boğaz 


harfi olan gile - harflerini bir arada kullanması sebebiyle eleştirilmiştir. 


Mesele: (Şiirdeki Lafız ve Mâna İle İlgili Kusurlar Üzerine| 


(412) Kusurlar çeşitlidir. Bir kısmı lafızla ilgilidir, bir kısmı mâna ile ilgilidir. Lafızla ilgili olanlardan birisi, harekesiz olan revi harfinin veya harekesiz olan vasl hâsının yani revi harfinin ardından gelen hâ'nın harekelenmesinin vezni bozmasıdır. ;,5 <2.2İ) EE GULEN çöl beytinde olduğu gibi. Yine 43 55 YU (Elâ. A3! sözü de buna örnektir. Bunlardan birincisi gulüv ikincisi ise te'addi olarak isimlendirilir. 

(413) Şiirde lafızla ilgili olan kusurlardan biri de vasıl harfindeki ihtilaftır. J55 ile birlikte ,İ;is örneğindeki gibi yâ ile birlikte vâvın okunması ki, bu ikvâ olarak isimlendirilir. vela ve 1; ile birlikte elif harfiyle Y ;&5 okunması ise ısrâf olarak adlandırılır ki, bu daha büyük bir kusurdur. Redife gelince, redifte vâv ve yâ harfinin bir araya gelmesi doğru iken elif 


harfinin diğer iki harften birisiyle bir araya gelmesi doğru değildir. 
(414) Lafızla ilgili kusurlardan biri de tevcihin farklılığıdır. Örneğin râ 


harfi zammeli olan ç; > kelimesinin, mukayyed kâfiye olması durumunda râ harfinin zammesiyle birlikte kesra ve fetha ile okunması gibi. Bazıları 


bunu şiirde sıkça yer alması sebebiyle kusur saymazlar. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 


1  Tavil bahrinde ve “Fe'ülün Mefâ'ilün Fe'ülün Mefâ'ilün” veznindeki bu sözün vezne uygun olması için 
son kelime 4-4) nun &) şeklinde okunması gerekir. 


SGN asl gali 


Ali şb ela Lİ çlali öle US al bl b a laa yere 
Yag AEzİ #82) a )3 za e ni ill 8 8 

ei ele çar big eşi gi çil iklür el alla eşle gli kö 

3, ye baş “eli, sb ya gazli ga Gazal 4>Jah) b Sİ ps 

li 


Lei özge AN Gl il sille 

Sri ğe AĞU Lİ Lâ gina gani y zle) gani gli la (e vr 
ŞALE LEY lim Şir öğ İSİ çe ASLAN ha ela Gİ AN Şa ls GE İŞE İŞ yani gi YU İZE Ale iy Şey MEZRA 

iel ei laa gili bağli al Uğtaz Jeil 
Gİ yel Yy “alis sie ge Ya he Ng aa VAİYIŞ beli) 
SİN Öğ geen Vak ella gil gezel öl ele dü > İğ sl yaş bi) a 

a yk Vila e öğ5 il İM gta İz vel 
İİ b 0033 SİLE ola el gala il he 





gli şk 4 gib ) 
ei ip çi) Ea Y kalip 1) Ey YK ili eb VY il, £ ip V lll iş o ip M8 çi x te le Şiire V çoslero ib vE özell ipe A 


| 329 


330 | 


10 


15 


20 


25 


MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(4151 İşbâ" farklılığı da kusur çeşitlerinden birisidir. (415 ve 515 kelimelerinde mim harfinin kesrasız okunmasıyla birlikte (18 kelimesinin 


mim harfinin kesra ile harekelenmesi gibi. 


(416) Tecrid? ve redifin farklılığı da kusurlardan birisidir. Örneğin ki 
nin «ve g ile birlikte kâfiye olması gibi. Tesis? farklılığı da kusurdur. J 2 
nin J)i$ ile birlikte kâfiyede kullanılması gibi. Uzatma harfi olsun veya olmasın redifteki farklılık da kusurlardan birisidir. Kâf harfinin zammesiyle J,ğ kelimesinin, kâf'ın fethasıyla J $ ile birlikte kâfiyede kullanılması gibi. 
Bu hazvin* farklı olmasıdır. Bu kusurlar sinâdi olarak adlandırılır. 


(4171 İki revi harfinin birbirinden farklı olması da bu kusurlardandır. 
Bâ harfi ile» , kelimesinin mim ile ç ,s kelimesiyle veya hâ harfi ile & ,s kelimesiyle kâfiye oluşturması gibi. Bu kusur, bâ ve mim harfi gibi mahreçleri birbirine yakın harfler arasında olursa bu ikfâ, mahreçleri birbirine uzak olan bâ ve hâ harfleri arasında olursa bu icâra diye isimlendirilir. Râ 


ve zâ harfleri arasında olursa bu daha büyük bir kusurdur. 


(418) Kâfiyenin lafzi kusurlarından birisi de içerisinde revi harfi bulunan kelimenin lafız ve anlamıyla tekrar edilmesi demek olan ibtâ'dır. 
> (> gibi. Bazıları (> Ji; ke, gibi birisinin marife, diğerinin nekra olmasını ibtâ saymazlar. Zira marife (olan kelime), harf-i ta'rifin kendisine bağlılığının kuvvetli olması sebebiyle nekradan farklı bir kelime konumundadır. Kaside uzadığında ve iki kelime arasındaki mesafe açıldığında bu nadiren kusur kabul edilir. Özellikle de iki kelimeden birisi meâninin bir sanatında, diğeri de başka bir sanatta kullanılırsa. Kusurlardan birisi de harflerin uyumsuzluğudur. Şairin >> ,$ ©5 di) öy 655 öp 
«3 “Harb'in mezarı kurak bir yerdedir. Harb'in mezarının yakınında hiçbir mezar yoktur.” sözünde olduğu gibi. 


(419) Kendisiyle anlamın (güzelliğinin) tamamlandığı lafzın atılması veya anlamı bozacak bir lafzın eklenmesi demek olan “ihlâl” de şiirde lafzi 


kusurlardan birisidir. 





İşbâ“: Tesis elifi ile revi harfi arasında kalan ve dahil olarak adlandırılan harfin harekesidir. 
Revisinden önce redif veya iki harf öncesinde elif bulunmayan kâfiye. 

Te'sis: Revi harfinden iki harf önceki harfin elif harfi olmasıdır. 

Hazv: Kâfiyenin bölümlerinden birisi olup, rediften önceki harfin harekesidir. 


YUH WE MW RR 


Sinâd: Beytin son kelimesinde revi harfinden önceki hareke ve med harflerinin birbirinden farklı olmasıdır. 
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(420) Beyitte, aruz vezni yetişmediği için isimlerin kısaltılıp eksiltilerek söylenmesi demek olan teslim de lafızla ilgili kusurlardan biridir. Ümeyye 


b. Ebi-Salt'ın İsrail oğullarını kastederek söylediği şu beytinde olduğu gibi: li GE iiEİY 
“Hayatımda kendimden ve İsrail oğullarından başka bana yardım edecek 


kimseyi göremiyorum”. Bunun zıddına teznib denilir ki, şairin vezni koruyıg Yy Ş 


mak için lafza ekleme yapması demektir. 


(421) Vezin zorunluluğu sebebiyle bir ismi başka bir şekle dönüştürme olan tağyir de lafzi kusurlardan biridir. Süleyman kastedilerek »sl5 xx -» &» A5 çi denmesi gibi. 

(422) Kusurlardan birisi de “ta'kid”dir. Ta'kid, bir kelimenin öne alınması, sonra getirilmesi veya bir arada gelmesi gereken kelimelerin birbirin- 


den ayrılmasıdır. 


(423) Mâna ile ilgili kusurlara gelince bunlardan birisi tenakuz ve istihâledir. Bu ise bir yönden birbirine zıt olan iki şeyin, kâinatta gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir şekilde bir araya getirilmesidir. Örneğin birisi “Maşrapa kırıldığında, ondan önce testi kırılır.” dediğinde testinin 


kırılmasını şartın önüne geçirmiş olur. 


(424) Mânayla ilgili kusurlardan biri de var olmamış ancak var olması mümkün olan mümtenidir. Ebü Nüvâs'ın şu sözünde olduğu gibi: e wi LU il çul ep ULİ çe wl “Ey Allah'ın güvenilir kişisi. Ebediyen yaşa. 
Günler ve zamanda dâimi ol!” 

(425) Bir şeyin, tadının yeşil dala nispet edilmesi gibi, ait olmadığı bir şeye nispet edilmesi de mâna ile ilgili kusurlardandır. Mâna ile ilgili kusurlarından birisi de mânanın, kastedilenden mânanın zıddına dönüşmesi olan maklubdur. Örneğin birisinin, kastedilen anlam “Benim canım ve malım ona feda olsun!” olduğu hâlde “Onun canı benim canıma ve malı- 


ma feda olsun!” demesi gibi. 
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11. İnşâu'n-Nesr İlmi" 


(426) Bu, nesrin güzelliklerinin ve kusurlarının bilgisidir. Nesrin de aynı şekilde, nesir olması bakımından güzellikleri ve kusurları vardır ki, 


yazar bunları birbirinden ayırmalı ve kusurlardan kaçınmalıdır. 


Mesele: (Nesir Yazarı İçin Gerekli Olan Şeyler Üzerine| 


(427) Nesir yazarının Arapçada son derece başarılı olması için, kullanımı yaygın olmayan lafızları, mecâzi lafızları ve aynı anlama gelen kelimeleri, özetle kastedilen mânanın anlaşılmasını bozan ve zorlaştıran şeyleri terk etmesi gerekir. Aynı şekilde tekrarı da terk etmelidir, yoksa bu sözü uzatma olur. Bunun da ötesinde karinelerden her birisinin başka bir mânaya delâlet etmesi gerekir. Anlamları lafızlara değil, lafızları anlamlara tâbi kılar; çünkü anlamlar oldukları hâl üzere bırakılırsa kendileri için uygun olan birtakım lafızlar talep edilir. Böylelikle hem lafız, hem de anlam güzel olur. 
Lafızları zoraki kalıba dökme ile anlamları lafızlara tâbi kılma, iç yüzü narin birisinin kaba dış görünüşü, kötü görünümlü birisinin üzerindeki şık elbise ve tahtadan bir kılıcın üzerindeki altından kın gibidir. Dolayısıyla yazarın, yazılarında söz sanatlarına yer vermeye düşkün olan, bu sebeple de ilgisini birkaç güzel sanatı bir araya toplamaya yönlendiren, sanki söz anlamı ifade etmek için söylenmemiş gibi, delâletlerin gizliliğine ve anlamın burukluğuna aldırmayan kimi yazarların yaptığından kaçınması gerekir. 
Yazarlıkla uğraşan birisine en yakışan şeylerden biri, kendi istediğini değil, kendisinden istenilen şeyi yazmasıdır. Bu Farsçada “müddea nüvis” diye ifade edilir. Sâhib b. Abbâd ve Ebü İshâk Sâbi hakkında denilir ki, Sâbi kendisinden istenileni yazardı. Sâhib ise kendi istediğini yazardı. Nitekim anlatıldığına göre o Kum şehrinin kadısına bir mektup göndererek şöyle dedi: çö SİZE RE iz Çi gi “Ey Kum Kadısı. Seni azlettik, haydi kalk!” 
Bunun üzerine kadı “Allah'a yemin olsun ki beni ancak bu seci görevimden uzaklaştırdı.” dedi. Yine yazarın yazı/ yazarken gönderenin ve yazı gönderilenin hâlini hesaba katması gerekir. Kâtipler makama uygun düşen ifade- 


lere önem verirler. 
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Mesele: Yazarların Yazışmalarındaki, Özlemlerini İfade Eden 


Başlangıç Beyitleri Üzerine 


Ey saba rüzgârı, onlara selâmımı ulaştır, 
Cömertliğinle üzerlerinde eserek acı onlara. 
Onlara de ki, her ne kadar uzakta olsam da, 
Kalbim ve ruhum onların yanındadır. 


Bir başka beyit: 


Özlemlerin hikâyesini yazayım mı yazmayayım mı? 
Aşk acısını anlatayım mı anlatmayayım mı? 
Biz de sizin gibi söz verdik/yeminliyiz. 


Sizler sözünüze bağlı mısınız, değil misiniz? 
Bir başka beyit: 


Kalp dostların ayrılığından yanıyor. 

İnci gibi gözyaşları yanaklardan süzülüyor. 
Gözyaşım coşkun akarsa buna şaşmamak gerek, 
Nitekim öd ağacı da yanarken damlıyor. 


Mesele: Yazışmalarda Cevap Olarak Yazılan Beyitler Üzerine 


Senden bana bir mektup geldi. Hemen kalktım da 
Mektubun sonundaki mührün kaşını öptüm. 
Onu alnıma götürdüm, gönderene saygımdan, 


Ve ona olan sözüme bağlılığımdan. 
Mesele: Kâtibin Yazışmalarda İhtiyaç Duyduğu Dualar Üzerine 


Allah onun gücünü desteklemeye devam etsin. 

Yüce şahsiyetin omuzunda yükseklikleri ortaya çıkarsın. 

Başarı ufuklarında onun hedeflerini ışıtsın. 

İçenlerin damağında onun tasviri ve su kaynakları bol olsun. 

Günleri zaferle dolsun, hâkimiyeti zail olmasın. 

İyiler ona gönülden bağlı olsun. 

Dostları hayat boyu onun ikramlarıyla mütena'im ve ona müteşekkir 


olsun. 


Zafer (ancak) onun sancağın(ın tepesin)e vâbeste olsun. 
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12. Kur'ân'a Yapılan Saldırıların Uzaklaştırılması İlmi" 


(428) Bu ilim, mülhitlerin ve zındıkların, kelâmı yüce olan izzet sahibi Allah'ın sözüne karşı yapılan saldırıları ortadan kaldırma yollarının bilinmesidir. 

(429) Bil ki mülhidler Kur'ân'a hem lafız hem i'rab hem de anlam bakımından saldırdılar. 

(430) Lafız bakımından Kur'ân'la ilgili saldırılarına gelince; Onda «uJs» (kilit) kelimesinin Arapçalaştırılmış «a ib hâlinin çoğulu olan «su Jlâx» (kilitler) kelimesinin bulunduğunu söylediler. Yine Kur'ân'da « ko!” kelimesinin Arapçalaştırılmışı olan « 551” (ham/kalın ipek) ile kökeni &&.X» «JS (kil taşı) olan (| “taş/kil” kelimelerinin bulunduğunu, Kur'ân'da bu Arapçalaşmış kelimeler bulunurken, “Apaçık Arapça bir Kur'ân” denilmesinin nasıl doğru olabileceğini sorgularlar. 

(431) Cevabına gelince bu kelimeler ö ,-Laj! “sabun” ve , 31 “tandır” kelimeleri gibi dillerin birbiriyle örtüştüğü kelimelerdendir. Yahut Arapça olmasıyla kastedilen onun dizgi ve üslüp bakımından Arapça olması veya en genel ve yaygın olan söylem üzerine bina edilmesidir. 

(432) İrab bakımından saldırılarına gelince, örneğin gol izi olda öl (lâhâ, 20/63) âyetinin doğrusunun per öl olduğunu söylerler. Yine Kur'ân'da $ö ş5L2)13 İöa gala hal sel O (Mâide, 5/69) âyetinin doğrusunun ö 523 olduğunu; Kur'ân'da Oylağaliğ e çisil e. öleli e ŞİLE geçiti SS ye İl üz ALİ İpi uş öyleği (Nisa, 4/162) âyetinin doğrusunun ö ge.â2l!; olduğunu, yine Kur'ân'da |, 55 ve Y.N kelimelerinin doğrularının, gayri munsarif olmaları sebebiyle tenvinsiz olarak p yl gö ve L.9& olduğunu söylerler. 

(433) Cevap olarak derim ki, bir şeyi duydun ancak pek çok şeyi kaçırdın. Şan zamirinin hazfedilmesinin câiz olduğunu veya 9İ kelimesinin elifinin bazı lehçelerde tesniye alâmeti olduğunu, tesniyenin i'rabının takdiri irab olduğunu, belki de burada bu şekilde kullanıldığını ve buna göre “evet” 


anlamına geldiğini duymadın mı? 6, #L2l5 kelimesinin haberi hazfedilmiş 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bir mübtedâ olması ve ertelenmesi niyetiyle (yani daha önce geçen bir sebepten dolayı) ö| 'nin haberinden sonra getirilmesi câizdir. Tıpkı şairin , gö «a Al, gö3 » (ben ve katrancı o şehirde iki yabancıyız.) sözünde olduğu gibi. Ya da mübtedâ üzerine atıfta bulunularak , ,LajJI ve çal gs kelimelerinin iki haber olması câizdir. ö| nin haberi takdiridir ve cümlenin devamı buna delildir. Tıpkı şu sözde olduğu gibi: 21, Size - uş a güme leş b» KEİ si515 (Biz bizde olana razıyız, sen de sende olana, görüş farklıdır.) 
Medih fiillerinden sonra veya yemin vâvı ile mecrur olan kelimelerin sonunun mansub olması konusuna gelince, gayr-i munsarif kelimenin zaruret 


hâlinde veya uyum için sarfı (kesra ile harekelenmesi) câizdir. 


(434) Anlam bakımından Kur'ân'a saldırmalarına gelince bu çeşitli şekillerdedir. Örneğin şöyle derler: Sizler Kur'ân'ın âciz bırakan olduğunu, insanlar ve cinler bir araya gelerek, birbirlerine yardımcı olsalar bile, Kur'ân'ın bir benzerini getirmekten âciz kaldıklarını iddia ediyorsunuz. 
Buna delil olarak da Hz. Peygamber asrında yaşayanların (Kur'ân'a) meydan okuduğunu ancak en kısa sürenin benzerini dahi söyleyemediklerini ifade ediyorsunuz. Oysa sizin Kur'ân'ınız bu konuda sizi yalanlıyor; çünkü Kur'ân'da Hz. Müsâ ve kardeşi Hz. Hârün hikâyesinde “Kardeşim Hârün'un dili benimkinden daha düzgündür.” (Kasas, 28/34) ifadesi yer almaktadır. Yine Hz. Müsâ hikâyesinde “Müsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Hârün'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tespih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.” (Taha, 20/25-35) âyeti bulunmaktadır. Dili fasih olan birisi aynı konu ile ilgili bu on bir âyeti getirebildiğine göre, dili daha fasih/düzgün olan birisinin, tek başına olsa bile, çok daha fazla âyeti getirmesi mümkün olmaz mı? Dili en fasih olan -tek başına olsa bile- çoğunluğa karşı daha güçlü olmaz mı? Bir de insanlar 


ve cinler bu hususta ona yardımcı olursa durum nice olur! 


(435) Cevap şudur: Bir ifadeyi arkadaşının ağzından (kendine) özgü bir yöntemle doğru şekilde aktarırsan o bunu duyunca “Ben de bunu söylemek istemiştim, ama ifade edemedim.” der. Böylece saldırı savuşturul- 


muş olur. 
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(436) Onlar şöyle derler: “Kur'ân'ınızda bir anlamın farklı yerlerde kelimelerinin dizilişi, hikâyesi, muhatap veya gâib oluşu, sözcüklerinde artırma ve eksiltme olması ve kelimelerinin yer değiştirmesi bakımından farklı şekillerde tekrarlandığını görüyoruz. (Bir ifadenin| ilk biçimi güzel ise onun benzeri olan ikinci biçimin güzellikte ondan aşağı olması gerekir. Üçüncü biçimin kendisine benzeyen ilk iki dizilişten daha da aşağı seviyede olması gerekir. Kur'ân bunun örnekleriyle doludur. Örneğin Âl-i İmrân süresinde gördüğün şu âyet bunun örneğidir. “Firavun hânedanı- nın ve onlardan öncekilerin durumu gibi; onlar bizim âyetlerimizi yalanladılar, Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.” (Âl-i İmrân, 3/11) Enfâl süresinde “Firavun hânedanıyla onlardan öncekilerin âdet hâline getirdikleri gibi Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler, Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir.” (Enfâl, 8/52) Sonrasında “Firavun hânedanıyla onlardan öncekilerin yapageldikleri gibi bunlar da rablerinin âyetlerini yalanladılar, biz de günahları yüzünden onları helâk ettik. Firavun hânedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi.” 
(Enfâl, 8/54) âyeti bulunmaktadır. 


(437) Cevap: Bu tekrarlar bir yerde mi yoksa farklı yerlerde mi? Birincisi yasaktır. İkincisi zararlı değildir; çinkü maksatlar farklıdır ve çeşitli yerlerde yenilenir. 

(438) (İtiraz): Sizin Kur'ân'ınız, müteşâbih kelimeler içermesi, halkı aydınlatması yerine aldatması gibi kusurlarla ayıplanması sebebiyle mucize olmaya elverişli değildir. Çünkü mücessimeden olan yani Allah'ı cisim olarak düşünen birisi Allah'ın “Rahmân arşa istivâ etmiştir.” (Tâhâ, 20/5) âyetini duyunca yanlışında buna sarılır. Mücessimeden olmayan birisi bu âyeti duyduğunda âyetin zâhirine uygun düşen anlamla onun yanlışının birbiriyle uyumlu olduğunu bulur. 


(439) Cevabına gelince bunda da bir aydınlatma vardır. Çünkü Allah'ı cisim olarak düşünen kimse bu âyeti kendi görüşüne delil olarak getirirse ona “Belki de Allah yalan söylemiştir” denildiğinde, “Yüce Allah'ın yalan söylemesi nasıl câiz olur?” der. Ona “Herhangi bir ihtiyaç sebebiyle” denildiğinde “Yüce Allah'ın bir ihtiyacının olması nasıl câiz olur?” 
der. Ona “Sana göre Yüce Allah bir cisim değil mi? İhtiyacı olmayan bir 


cisim var mı?” denildiğinde hatasının farkına varır ve hatasından döner. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


En güzel aydınlatma ve en açık doğru yola ulaştırma budur. Hak yolunda olana gelince, ne zaman bu âyeti duysa, âyet onu araştırmaya davet eder ve araştırma sayesinde sevap kazanmaya başlar. Yeterince araştıramadığında âyet onu âlimlere başvurmaya davet eder ve bu ona sayılamayacak ve tarif 


edilemeyecek kadar çok fayda sağlar. 


(440) (İtiraz): Kur'ân'da Firavun'un hikâyesi ve ona benzer faydasız tekrarlar vardır. Yine “O hâlde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?” (Rahmân, 55/13) ve “Hakkı yalanlayanların o gün vay hâline!” 
(Mürselât, 77/15) (şeklinde) tekrarlar vardır. 


(441) Cevabı şudur: Bir anlamın çeşitli şekillerde yinelenmesi bir tekrar ve bir kusur sayılmaz. “O hâlde Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız?” 
âyetinin tekrarına gelince, bunun kasidenin her beytinde tekrarlanan redif gibi olduğu ya da birkaç beyitle birlikte aynen tekrarlanarak kasidenin terci formuna sokulduğu görüşü ileri sürülmüştür. Buna göre Rahmân süresindeki tekrarla ilgili olarak Allah Teâlâ'nın bu sürede birbiri ardınca nimetleri sıraladığı ve her bir nimetin akabinde “O hâlde Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız?” sözünü tekrarladığı görüşü ileri sürülmüştür. Bu sözün bir nimetin ardı sıra söylenmesinden kastedilenle, başka bir nimetin ardı sıra söylenmesinden kastedilen farklıdır. Burada itiraz olarak bize Allah'ın bunu şu âyette “Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.” (Rahmân, 55/35) olduğu gibi” nimetin olmadığı bir şeyin akabinde de zikrettiği söylenmez, çünkü biz “günahlardan sakındırmanın, itaat edenle isyan edenin birbirinden ayrılmasının bir lutuf olduğunu ve inkârcılardan intikam alınmasının da bir 


nimet olduğunu” söylüyoruz. 


(4421 (İtiraz: Sizin Kur'ân'ınız kendisinin Allah katından olmadığını dile getiriyor; çünkü Kur'ân'da “Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki (ihtilaf) bulurlardı!” (Nisâ, 4/82) 


âyeti bulunmaktadır. Kıraat âlimlerinden duyduğun gibi, onda on iki bin- 


den daha fazla ihtilaf bulunmaktadır. 


(443) Cevap: Kıraat âlimlerinin ihtilaftan kastettiği belâgat derecelerindeki farklılıktır. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân'nin Bilimler Tasnifi 


(444) (İtiraz): Kur'ân'ınız birçok çelişkiyi içermektedir. Örneğin Allah Teâlâ'nın “İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.” (Rahmân, 55/39) ve “Günahkârlardan günahları sorulmaz.” (Kasas, 28/78) âyetleri, Allah Teâlâ'nın “Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.” (Hicr, 15/92-93) ve “Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!” (A'raf, 7/6) âyetleri ile çelişmektedir. 

(445) Cevap: Çelişki olması için aralarında zaman birliği, mekân birliği ve maksat birliği gibi konuların olduğu sekiz konunun hepsinde olması şarttır.' Ancak Kıyamet gününün miktarının elli bin yıl olduğu, bunun da çeşitli duraklar içerdiği, sorgunun bir vakitte ve bir durakta olmasının muhtemel olup, diğer vakit ve durakta olmadığı, yine sorgunun bir defasında azarlama ve takdir gibi bir kayıtla kayıtlı, diğer defasında başka bir kayıtla kayıtlı olduğu bilindikten sonra onların söyledikleri şeyde bu sekiz konuda birlik bulunmamaktadır. Bu şekilde Allah Teâlâ'nın “Allah şöyle der: “Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım.” (Kâf 50/28) âyeti ile “Sonra da kıyamet gününde rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.” (Zümer, 39/31) âyeti arasında bir çelişki olmadığı bilinir. Yine Allah Teâlâ'nın “Eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin!” 
(Bakara 2/111) âyeti, “O gün herkes nefsi için mücadele ederek gelir” (Nahl, 16/111) âyeti ve “Bu, konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.” (Mürselât, 77/35-36) âyetleri arasında da bir çelişki yoktur. Yine Allah Teâlâ'nın “Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler.” (Sâffât, 37/27) ve “Süra üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler!” (Mü'minün, 


231/101) âyetleri arasında bir çelişki yoktur. 





I İki önerme arasında çelişkinin varlığından bahsedebilmek için, her iki önermede şu sekiz şartın bulunması gerekir. Konu birliği, Mahmül (hüküm/yüklem) birliği, zaman birliği, mekân birliği, kuvvet ve fil birliği, külliyet ve cüz'iyyet birliği, şart birliği ve izafet birliği. Bunlardan birisi gerçekleşmezse çelişkiden söz edilemez. Üç şeyden birisindeki farklılık da çelişki olarak adlandırılır: Kemmiyet, keyfiyet ve cihet. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân'nin Bilimler Tasnifi 


(446) Derler ki; Allah Teâlâ'nın “Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur.” (Gâşiye, 88/6) âyeti ile “Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur!.” (Hâkka,69/ 36) âyeti birbiriyle çelişmektedir. 

(4471 Cevap: Cehennemlikler azap bakımından farklı gruplardır. Örneğin bir grubun azabı sadece acı, kötü kokulu ve dikenli bir bitki yemek iken, bir grubun azabı sadece kanlı irinle doymaktır. 


(448) Derler ki; Allah'ın şu sözü “Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar.” (Nebe, 78/23) âyeti “içinde ebediyen kalmak üzere...” (Nisâ, 4/57) âyetine zıttır; çünkü Gi “yıllar ve yıllar boyu” seksen yıldır. SE kelimesi azlık bildiren cemidir ve son sınırı “on”dur. 


Dolayısıyla toplamı sekiz yüz senedir. 


(449) Cevap: Allah Teâlâ'nın “Orada çağlar boyunca kalacaklar” âyetinin takdirinin yalnızca sekiz yüz yıl olduğunu size kim haber verdi? Böylece “Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır;” (En'âm, 6/160) âyeti ile “Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir.” (Bakara, 2/261) âyetinin çelişik olduğu iddiası bertaraf olur. 


(450) “Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O'dur.” (Furkân, 25/59) âyetinin “Arzı iki devirde yaratanı inkâr edip O'na başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve âlemlerin rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, orayı bereketli hâle getirdi; gerekli besinlerini orada -bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere- uygun ölçülerle yarattı. 
Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası O, duman hâlinde olan semaya iradesini yöneltti; ardından ona ve arza, “İsteyerek veya istemeyerek (varlık sahnesine) gelin!” buyurdu. “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı...” (Fussilet, 41/9-12) âyetleriyle çeliştiğini söylerler; çünkü birincisi Allah'ın gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yarattığı günlerin sayısının altı olmasını gerektirirken; ikincisi sekiz olmasını gerektirir. 

(451) Cevap: Dört günle kastedilen, ilk iki günle birlikte alınan iki gündür. 

(452) Onlar dediler ki, fırtına hâlinde esen rüzgâr yumuşak/hafif ol- 


maz, oysa Süleyman'ın rüzgârı bu iki sıfatla nitelenmektedir. 
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MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(453) Cevap: Yumuşaklıktan kasıt fırtınanın gereği olan rahatsız ediciliğin nefyedilmesidir. 

(454) Dediler ki: Yılanların büyüğü oLsi “büyük yılan”, küçüğü ve kemiksiz olanı ise oL “küçük/zararsız yılan”dır. Buna göre Müsâ'nın (a.s.) 
asası için bir defasında büyük yılan, bir defasında da “sanki küçük/zararsız bir yılan gibi” sözü birbiriyle çelişmektedir. 

(4551) Cevap: Kastedilen, sadece hafiflikte küçük yılana benzetilmesidir. 

(456) Dediler ki, Kur'ân'ın inzal ve tenzil ile nitelenmesi çelişkidir. 


(4571 Cevap: Öncelikle Kur'ân'ın indirilmesinin bir seferde olması gerekmez. İkinci olarak; inzal levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilmesidir. Tenzil ise dünya semasından Hz. Peygamber'e indirilmesidir. 


(458) Dediler ki, “Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek...” (Bakara, 2/29) âyeti “Şimdi, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı.” (Nâziât, 79/27-30) âyetiyle çelişmektedir; çünkü birincisi yeryüzünün yaratılmasının göklerin yaratılmasından önce 


olmasını gerektirirken, ikincisi sonra olmasını gerektirir. 


(4591 Cevap: İkisinden birindeki ertelenme sıralama bakımındandır, zaman bakımından değildir. Bu konu tefsir kitaplarında detaylı bir şekilde açıklanmış ve tahkik edilmiştir. 


(460) Dediler ki, Allah şöyle buyurdu: “Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz rabbin kıyamet gününde, aralarında ihtilâfa düştükleri konularda hükmünü verecektir.” (Casiye, 45/17) Allah buyurdu: “Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik, kulaklarına da ağırlık verdik.” (En'âm, 6/25) ve “Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir.” (Nahl, 16/108) 

(461) Cevap: İlim ile kastedilen Kur'ân veya afaki ve enfüsi delillerdir. 

(462) Dediler ki, Allah şöyle buyurdu: Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur.” (Şürâ, 42/44) ve “Fakat şeytan onlara 


işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem 


dolu bir azap vardır.” (Nahl, 16/63) buyurdu. 
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(463) Cevap: Kastedilen, “bugün” sözünün delâletiyle “dostun” ahirette değil, dünyada olduğudur; çünkü aynı yerde varlık ve yokluk bir arada 


bulunmaz. Veya kastedilen, fayda ve zarar veren dostun olmamasıdır. 


(464| Onlar derler ki Allah Teâlâ'nın, “Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik.” 
(A'râf, 7/11) sözü yalandır. Allah Teâlâ yalandan münezzehtir. Çünkü meleklere Âdem'e secde etmelerinin emredilmesi bizim yaratılmamızdan ve 


şekil almamızdan sonra değildir. 


(465) Cevap: Âyette kastedilen “atanız Âdem'i yaratmamız ve ona şekil 


vermemiz”dir. Dolayısıyla yalan değildir. 


(466) Kur'ân'ın, Allah'ın onu Hz. Muhammed'e (s.a.) öğrettiği kelâmı olduğu iddiası bâtıldır veya Allah'ın şiiri bilmiyor olması gerekir. Allah cehaletten münezzehtir. Bunun açıklaması şudur: Sizin Kur'ân'ınızda “Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik” (Yasin, 36/69) âyeti yer almaktadır. Oysa Allah'ın ona öğrettiğinde bütün bahirlerden şiir bulunmaktadır. Örneğin gSİ Lâ ya) vaki Lâ yak (Kehf, 18/29) sahih/zihaf sız olarak tavil bahrindendir ve vezni Fe'ülün mefâ'ilün fe'ülün mefâ'ilündür. &e Sis |; ŞE eb» (Tâhâ, 20/55) âyeti tavil bahrinin feülün tef'ilesinin “fe” hecesi atılarak ve fa'lün tef'ilesine dönüştürülerek gelmiştir ve vezni Falün mefâilün feülün mefâ'ilündür. Lİ 2! pi 4G (Hüd, 11/37) âyeti medid bahrinden olup vezni Fâ'ilâtün fe'ilün fe'ilün'dür. 4) çağa 05 | Le adil ri (Enfâl, 8/44) basit bahrinden olup vezni Mefâ'ilün fâ'ilün müstef'ilün falündür. &&;; eke 5 23 Pi pi ze 233 334-5 (Tevbe, 9/14) âyeti vâfir bahrindendir ve vezni Mufâ'aletün mefâ'ilün feülün Mufâaletün mefâ'ilün fe'ülündür. çağ Aik 


Eyl bie il #L5 ya (Bakara, 2/213) âyeti kâmil bahrinde olup 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vezni Müstef'ilün müstef'ilün mütefâ'ilün müstef'ilâtdır. â&| 3,5 18 Gb gule (Yüsuf, 12/90) âyeti hezec bahrindedir ve ilk tef'ilesinde “fe” hecesi atılmış olup vezni Mef'ülü mefâilün mefâ'ilün fe'ülündür. Bunun bir benzeri $iz mai S5 çil 443 İs 8 İİ (Yüsuf, 12/93) âyetidir. çe İls3p ŞİŞİ Lİ das ELİ; GİNE (İnsan, 76/14) âyeti recez bahrinde olup vezni 
Müfte'ilün mefâ'ilün mefâ'ilün mefâ'ilün mefâ'ilün mef'ülün'dür. yiz 3 
golu) EyrEpi EE (Sebe, 34/13) âyeti remel bahrindedir ve vezni Fetilâtün B“ildtün feilâtün fâ'ilâtün'dür. Bunun bir benzeri de U&.533# gizab ÇASİ gl 833, Gs (İnşirah, 94/2-3) âyetleridir.  Sİ3£ G3 JU$ 4G şu (Tâhâ, 20/95) âyeti seri" bahrindendir ve vezni Müfte'ilün müfte'ilün f'ilün'dür. JELİ ÇİZ SİL Âiğ$ (Enbiya, 21/18) âyeti ile çiİS$ ŞU le sa (Bakara, 2/259) âyetlerinin vezni de aynıdır. öLuYI e UR dilli — (İnsan, 76/2) âyeti münserih bahrindedir ve vezni Müstef'ilün mefülâtü müstef'ilündür. 44-21 çiz gili Jİ yl SİS çi İp (Mâün, 107/1-2) âyetleri hafif bahrindedir ve vezni Fetilâtün mefâ'ilün feilâtün- Fe“ilâtün mefâ“ilün fâ“ilâtün'dür. 4s 6 ç2âğ; 0,515 Vb (Nisâ, 4178) âyeti ile $ 35 Ağ e35 4 Jb (Hüd, 11/78) âyetleri de hafif bahrindendir. 5 pi ala (35 oL çöp (Mümin, 40/32-33) âyeti “fe” hecesinin atılmasıyla muzâri“ bahrindedir ve vezni Mef'ülü fâ'ilâtü mefâ“ilü fâtilâtün'dür. Muktezab bahrine örnek # ,>-4 e NE e» (Bakara, 2/10) âyetidir. Vezni Fâ'ilâtü müfte'ilündür. 4»G12)| e Rİ ge eğik (Tevbe, 9/79) âyeti Müctes bahrindedir ve vezni Müstef'ilün fe'ilâtünmefâ'ilün fe“ilâtün'dür. $i, 5 ç1$ 3 pi ii 3» (Kalem, 68/45) âyeti ise Mütekârib bahrindedir ve vezni Fe'ülün Fe'ülün Fe'ülün Fe'ülün'dür. Dolayısıyla Kur'ân'da bütün şiir bahirleri bulunduğuna göre, ya Allah'ın şiiri bilmemesi gerekir ya da Allah Muhammed'e Kur'ân'ı öğretmiş olmaz. Bi- 


rincisi imkânsızdır, dolayısıyla ikincisi sabit olmuş olur. 


SGN asl gali 


uğ eğime üye GİRİ üre pilnâk28 öleliki yİsiLâ yİsİLLA 453) 
e Ye iy ize) ge dl Sİ 
ÇAYİNK say özge) Giza eli sİ 33 ie iğ oki, İLA 
OLYI 5) ye) ÇİŞİ gi lab İİ3 GİNE çil AalS3 5 sa ya ys na blike iletir bleliğ ölelâ Blelğa SİRİ 453) (SİYA 
298 553 OYİYE e öy) geleli 3333 iss ylizs$ hal 
gizak yad gil 833, li Uk eş iile İİ isle ğe GE Gİğ YU yl ge a YİNE el Yİ öy) 
IE dey İP ekiş öleli İyiki öy İzik 4553 (40/Y* cab öyle) GAİN öz ye) ŞE İS a GE şip kağ (YAYA ELİYİ özge) gey 
OLAYI öy ge gülle e OLEY LİE Ül yeleli pay yaz YAY 
Şili <İİp AN pe aş İM e e (İva 
2İaS 4533 (YİN EV Ögel öy ye) gi ğ e Şili Uİ ol di 
(YALI öğ özge) gl YAA e3ö Gİ İGNİS, (VA £ el öy) 
ağ yg) Kğayl YE çiğ EİN Eb vaiz ve ball pe eş 
ÇİP Alli pe aş lek helis öleli iyki 3g ere a ma LİL a lam 2 hany) 
İni LA 4333 (VAN gal öy) glial 3 GAİN ge ge ye di GAS O) ai lip LR yön yaş tile öleli Ses 
İA â 0ls bp DİY LİŞA DİYE SİLA a3 (8 0İNA hill öy) 
çile al Yİ ki al al 0S OİL eği il ye ge 

El öğesi İbre İYİ Mezra ON 





nd ade. vi 


öl ileliz Jeli İykie ie sğİski helis hell İşle çebi, öleli Ted 

iile iye iğneli — 

Yu :b öl 

çi u-b 

İyi — pe 


om 4 4 — 


| 355 


vo 


ği 


356 


MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(467) Cevabına gelince biz öncelikle onlara dile getirdikleri şeylere bir bakmalarını söylüyoruz: Bir hareke veya harf ekleyerek veya eksilterek tahrifat yaptılar mı, yapmadılar mı? Aruzlarda ve darblarda aruz ilminin kurallarını gözetip gözetmediklerine bir bakmanı söylüyoruz. Şiirin anlamı konusunda iki ekolden galip geleni bilip bilmediklerine bir bakmanı söylüyoruz. Doğru olan görüş, şiir sahibinin başlangıçta bizzat o vezni kasıtlı olarak kullanarak üç beyitte vezne itimat etmesi gerektiğini, sonra da şiirin geri kalan kısmında vezni gözeterek konuşmasını söyleyen grubun görüşüdür, yoksa konuşanın bir anlamı kastederek, fesahat bakımından uygun kelimelerle onu ifade etmesi değildir. O kelimeler belâgatin gerektirdiği şekilde bir terkip oluştururlar, bunun hemen ardından ya sözün vezinli olarak gelmesi istenir ya da anlam kastedilir. Sonra şair genel olarak sözü normal akışı içerisinde söyler ve söz birbirine uygun olarak, vezinli bir şekilde gelir. Bunun gerekli olmadığı görüşünde olanların dünyada konuşan herkesi şair sayması gerekir; çünkü her konuşanın sözleri içerisinde herhangi bir vezne göre söylenmiş bir söz mutlaka vardır. Tağlib yaparak, azlığı sebebiyle söylenen söze itibar edilmemesi ve bundan dolayı “Biz ona şiiri öğretmedik” âyetindeki belâgatin bir gereği olarak Kur'ân'da şiir bu- 


lunmadığının kabul edilmesi doğru olmaz mı? Bunu iyi düşün! 
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13. Hat İlmi" 


(468) Lafzın, alfabe harfleriyle nasıl resmedileceğini bilinmesidir. Ancak harflerle, harflerin isimleri kastedildiğinde bu yazı ilmi değildir. Örneğin birisine “cim”, “ayn” “fâ* yaz dediğinde bu biçimi sadece ,âx> şeklinde yazar; çünkü hem yazı, hem de lafız bakımından ,&x> bu harflerle isimlendirilen şeydir. Bu yüzden Halil b. Ahmed onlara ,âx> 'in cim'ini nasıl telaffuz ediyorlar, diye sorunca dediler ki: “Cim şeklinde.” Bunun üzerine Halil onlara “Siz ancak ismi söylediniz, hakkında sorulanı söylemediniz.” 
dedi. Cevap “ce”dir; çünkü isimlendirilen odur. Onunla başka bir isimlen- 


dirilen adlandırılsaydı başka bir harf gibi yazılırdı, “Yâsin” ve “Hâmim”in vw VE > şeklinde yazılması gibi. 


Mesele: (Kelimelerin Yazım Keyfiyeti Üzerine| 


(469) Her kelimede asıl olan, kelimeyle başlanılacağını ve üzerinde vakıf yapılacağını düşünülerek “&.5İ « 5/Yeter! Yapma!” sözünde olduğu gibi, 
lafzının şekliyle yazılmasıdır. Ancak istifham mâsı cer harfine bitişirse, 4 
/ne zamana kadar, eYi/nereye kadar ve ş/niçin kelimelerinde olduğu gibi -a harfiyle yazılmaz. İkisi birbirine sıkı sıkıya bitiştiklerinden tek bir şey olmuşlardır ve bu yüzden “yâ” harfi ile değil, “elif” ile yazılmışlardır. 
Yine bahsi geçen bitişme sebebiyle &- ve &£ şeklinde “nün”suz yazılmıştır. 
“Hâ” harfini kastedersen onu yazarsın ve “nün” ve “yâ” geri döner, «» , ie 
48 ye de ya kelimelerinde olduğu gibi. Bundan dolayı da &.; Uİ cümlesini 
“elif” ile yazarsın; çünkü vakf hâli böyledir. 55 Al LA İSİ (Kehf, 18/38) âyeti de böyledir; çünkü aslı E 2S 'dir. 1 > gibi bir kelimede müen- 


AY 


neslik tâsının vakf hâli “hâ” ile olduğundan, “hâ ile yazılır. Ancak &L5W 


ve wlile gibi kelimelerde vakf açık tâ ile yapıldığından “hâ” ile yazılmaz. 





* Çev. Muammer Sarıkaya 
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Tenvinli mansub isim, elifle yazılırken mansub olmayandan elif atılır; çünkü vakf hâli böyledir. 5 çoğunluğa göre vakf hâli gibi elif ile yazılır, bazılarına göre ise 54 kelimesinde ve vakf hâlinde nün ile yazılır. Bazı sarf âlimlerinin kitaplarında 55 kelimesinin nânu elife dönüştürülmez; çünkü nün harfi, tıpkı &» kelimesimili nünu gibi kelimenin aslındandır ve hafif te'kid nünu ve tenvinin nünuna benzetilerek elifle vakıf yapılabilir. Ancak 
03) ile söz sonunda gelen Gi birbirinden ayırmak için 53/'de nün ile vakıf 


yapmak daha iyidir. 


(4701 Müfred ve müzekker terimler için hafif/ şeddesiz te'kid nünuyla yazıldığında U ,5) şeklinde elifle yazılır. Kimileri cemi müzekker için olan ii yel kelimesine katarak &521 şeklinde nün ile yazarlar. Kıyasa göre iş ,31 vâv ve elif harfiyle yazılır; çünkü bu kelimede vakıf yaptığında te'kid nünunu atarsın ve |, 5) dersin. Müfred müennes terimler için olan :,, -21 kelimesi de aynı şekilde kıyasa göre vakıf hâli gibi “yâ” harfiyle yazılır; çünkü nün düşürülür ve “yâ” harfi yeniden ortaya çıkarılır. â5 5 Ja cümlesinde asıl olan vâv ve nün harfiyle yazılmasıdır; çünkü vakıf hâlinde nün düşürülür ve atılan vâv ve nün harfleri yeniden getirilir. Bu takdirde şöyle dersin: o, 5 La Ancak dilciler zorluktan dolayı bunu lafzı üzere, yani telaffuz edildiği gibi yazdılar. Bu asıl şöyle ortaya çıkar: Vakıf hâlinde te kid nünu atılarak te'kid nünu sebebiyle atılan şeyler geri getirilir ki, bunu ancak bu sanatta uzman olan bir kişi bilir. Ya da bu kurala göre yazılsa bile, bu sanatta uzman olan kişi bile tekid nünunun kastedildiğini bilemez; çünkü o, diğer hâllerde de aynı şekilde gelmektedir. Kendisi gibi hafif bir te'kid nünu olduğu için yerine $. 5! geçebilmektedir. Daha önce geçtiği gibi yaygın olan, bahsedilen aslından döndürmeye sebep olan iki durum ortadan kalktığından, elif ile yazılmasıdır. Bundan dolayı “Kadı'nın kapısı” tamlaması, tıpkı vakıf hâlinde olduğu gibi, nekralık durumunda yâ harfi yazılmaksızın 56 oL şeklinde, belirlilik durumunda , 281 SL şeklinde yâ harfi ile yazılır. & > ve & ) kelimelerindeki cer harfleri bitişik yazılır; çünkü tek bir harf oldukları için, bunlar üzerinde vakıf yapılmaz. &, eN ve &&-5 gibi zamirler kendilerinden önce gelen kelimelere bitişik 


yazılır; çünkü bunlarla söze başlanılamaz. 
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(4711) Bundan sonra iki şey araştırılır. Birincisi, kendisine ait bir şekli olmayanlar hakkındadır. İkincisi, vasıl/ulama, ekleme, eksiltme veya bedel sebebiyle kendisinde aslına uyulmayanlar hakkındadır ki bu, yerinde öğretilmiştir. Kendisine ait bir şekli olmayandan kasıt mehmüz/hemzeli kelimelerdeki hemzedir. Hemze ile ilgili genel kural şudur: Hemze kelimenin başındaysa, mahreç bakımından harekelerle aynı ve lin harflerinin en hafifi olduğu için, Jİ, gzl ve ki kelimelerinde olduğu gibi, mutlaka elif olarak yazılır. Hemze kelimenin ortasında olursa, ister sâkin ister harekeli olsun, kolaylaştırıcı bir şekilde yazılır. Sâkin olduğunda kendinden önce gelen harfin harekesine uygun olan harfle yazılır. Kendisi harekeli olup, kendinden önce gelen harf sâkin olduğunda harekesine uygun harfle yazılır. 


(4721 Bazıları dez kelimesinde olduğu gibi hemze hafifletilirse hemzeyi atar veya idgam ile yazar. Bazıları ise sadece fethalı olduğunda hemzeyi atar, Genellikle elif harfinden sonra fethalı hemze geldiğinde atılır, pu. 
kelimesinde olduğu gibi. Kimileri ise sâkin eliften sonra gelen bütün hemzeleri atar. Kendisinden önce harekeli bir harf gelen hemze yazımı kolay olacak şekilde yazılır. Buna göre İp kelimesi “vâv” ile ve 45 kelimesi 

“yâ” ile yazılır. Jis, çil ys ve Gö) gibi kelimelerde, hemze harekesine uygun olan harfle nitekim hemzenin hafifletilmesi! meşhur beyne beyne? yapılmasıdır. J-& kelimesinde hemzenin tahfifi kimilerince, söz konusu beyne beyne okuyuşu yapılması anlamına geldiğinden, hemzenin kendisinden önce gelen harfin harekesiyle yazılması hâli de mevcuttur. 


(473) Kelime sonunda bulunan hemzeye gelince, kendinden önceki harf sâkin ise atılır, harekeli ise kendinden önceki harfin harekesi nasılsa öyle yazılır. Işi, ve ö â 54 kelimelerinde olduğu gibi. Kelime sonunda olmakla birlikte başka bir harfe bitiştiği için üzerinde vakıf yapılamayan hemze, kelime ortasındaki hemze gibidir, 5:2 .9554 .4415£ kelimelerinde olduğu gibi. Buna karşın hemze kelime başında bulunur ve hemzenin önüne başka bir harf bitişirse ortadaki hemze gibi olmaz. Kıyasa göre elif ile yazılması gereken, ancak çok kullanıldığı ve elif ile yazıldığında görüntüsü çirkin olduğu için Y8 şeklinde yazılan kelime bu kurala aykırıdır. Çok 


kullanılan 4,3 kelimesi de kurala aykırıdır. 





I OHemzenin tahfifi, hemzenin başka bir harfe dönüştürülmesi (ibdal/kalb), ne çok sert ne çok yumuşak (beyne beyne) telaffuz edilmesi (teshil) ve terki (ıskat/hazf) olmak üzere üç temel mesele için kullanılan genel bir addır. Yaygın olarak hemzenin elif, vâv ve yâ harflerinden birisine dönüştürülmesi kastedilir. 

2 Tecvid imamlarının kullandığı bir tabir olan beyne beyne hemzesi şudur: Hemze ile elif, hemze ile yâ, 
hemze ile vâv harfi peş peşe geldiğinde hemzenin tam olarak hemze okunmayıp, telaffuzunun kolaylaştırılması ve elif, vâv veya yâ harfine yakınlaştırılmasıdır. Buna hemze-i müsehhele (teshi) ile okunan hemze de denir. Hemze dışında peş peşe gelen kimi harflerin telaffuzunun diğerine yakınlaştırılmasına da beyne beyne okuyuşu denir. Örneğin “Lg, 555” kelimesinde fethalı râ harfinin tam kalın okunması yerine, sonra gelen yâ'dan dolayı yâ harfine meyledilerek okunması gibi. 
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364 | MEYMENE: EDEBİ İLİMLER - Sirvân'nin Bilimler Tasnifi 


(474) Sonrasında med harfi bulunan bütün hemzeler, hemzenin şeklinde olduğu gibi, ref" ve nasb hâllerinde yazımda atılır. ö şi ;2.14 ve gi kelimelerinde olduğu gibi. Sonda olduğunda bazen yâ yazılır. i 53 ve oli gi kelimeleri de bu kurala zıttır; çünkü sadece bir elifle yazılsalardı müfred ve 

s cemi müennes terimler kipleriyle karışırdı. Med harfi olmadığı için tesniye kalıbındaki «5 5424 kelimesi de kurala aykırıdır. 


(475) Meymene bölümünde verdiğimiz şeylerin sonuncusu bu olsun. 
Artık meysere bölümüne başlayalım. Rabbim! Kolaylaştır, güçleştirme! 
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MEYSERE: 
AKLİ İLİMLER ÜZERİNE 
(4761 Akli ilimler hikmet ve felsefe ilimleri diye adlandırılır. Zira filozoflar, var olanları cinsler ve türler olarak ortaya koyup, akıllarının yettiği kadarıyla bunların durumlarını araştırmışlardır. Böylelikle şubelere ayrılan ilimler ve birçok disiplin ortaya çıkmıştır ki, bunlar bablar ve fasıllar altında açıklanan bir kısmı asli, bir kısmı fer'i şeylerdir. İnşallah biz bunlardan 


ayın menzilleri sayısınca, yirmi sekiz ilmi burada ele alacağız. 


(477) Bil ki, mutlak anlamda hikmet ilmi, insanın onun aracılığıyla kendinde varlığın ve Zorunlu varlığın durumunun bilgisini kazandığı nazari bir sanattan ibarettir. İnsan bu bilgilerden kendi çabasıyla kazanması gerekenleri kazanır ki nefsi bunlarla şereflenip kemâle ersin ve duyulur âleme benzer ma'kul bir âlem olsun ve en büyük uhrevi mutluluğa elverişli olsun. “Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.” (Bakara, 2/269) 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


1. Mantık İlmi" 


(478) Mantık, kuralları olan bir alet ilmi olup, bunlara riayet etmek fikirde zihni hatadan korur. O olmasaydı fikirde yanlış doğrudan ayrılmaz ve su da serabın parıltısından ayırt edilemezdi. Bundan dolayı onun, nazar ve itibarın ölçütü, teemmül ve tefekkürün terazisi olduğu söylenir. Bu ölçütle ölçülmeyen her görüş, bâtıl görüşler arasında yerini alır; bu ölçütle ölçülmemiş her fikrin ayarı bozuktur. Şeyh Ebü Ali b. Sinâ ilimlere ulaşmaya vesile olduğu için, onu ilimlerin hizmetçisi olarak adlandırmıştır. Bu itibarla mantık ilmi ilimlerin hizmetçisi gibidir. Muallim-i Sani Ebü Nasr Farabi ilimler üzerinde hükmünün geçmesinden dolayı mantığı ilimlerin reisi olarak adlandırmıştır. Bu itibarla o ilimlere hükmeden reis olur. Görüldüğü gibi, her iki görüş de doğrudur. Dahası, müteahhir kelâmcılar şeri ilimlerin reisi olan kelâmın, kendisine de hükmü nüfuz edecek başka bir ilme ihtiyaç duymasına rıza göstermemişler ve kelâm ilminde mantık meselelerini de içerecek ve felsefi ilimlerden değil de İslâmi ilimler cümlesinden 


olacak şekilde kelâmın konusunu daha genel bir biçimde ele almışlardır. 


Mesele: (Mantık İlmine Duyulan İhtiyacın Keyfiyeti Üzerine| 


(479) Dikkat çekilmesi gereken şeylerden birisi de şudur: Nazari ilimler iki kısımdır: 1. Kendilerine yanlışın ilişebileceği ilimlerdir, tıpkı tabiiyât, ilâhiyat ve bunların dışındaki tedvin edilmiş ilimler gibi. 2. 
Kendilerine yanlışın ilişmediği ilimlerdir, bunlar da zihnin zorluk ve meşakkat olmaksızın kendilerine yöneldiği tutarlı ve düzenli ilimlerdir. Zira bu ilimlerin ilk ilkeleri bedihi ve yakın matlablarıyla münasebetleri apa- 


çıktır. Uzak matlablarına dönük münasebetleri de aynı şekilde apaçıktır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu ilkelerde bulunan tertip de Aritmetik ve Geometri gibi ilimlerde olduğu gibi, kesin sonuç doğurur ve bunların mantığa ihtiyacı yoktur. Mantığa duyulan ihtiyaç, vasıtalara nazar etmesi itibariyle birinci kısım yani tabiiyât ve ilâhiyât için söz konusudur. Kutsi bir kuvvetle Allah katından desteklenen kimseye gelince, o ilimleri nazar/araştırma yoluyla değil, çalışmanın zahmetinden kurtaracak bir hususiyet ile elde eder. Bunların, mantık kurallarıyla çalışan nazar ehline nispeti, bedevinin nahiv öğrenerek sonradan Araplaşmış olanlara nispeti gibidir; yine tab'an şair olanın aruz öğrenerek şair olana nispeti gibidir. 


Mesele: (Mantık Öğrenmenin Hükmü Üzerine| 


(480) Âlimler mantık bilmenin vâcib ve farz olduğunda ittifak etmiş fakat farz-ı ayn mı, farz-ı kifaye mi olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Bir grup birinci görüşü kabul etmiş ve bunu şöyle delillendirmişlerdir: Allah'ı bilmek ittifakla vâcib ve farz-ı ayndır ve bu bilgi ancak doğru düşünmeyle elde edilebilir ve bunun doğruluğunu bilmek ancak mantıkla hâsıl olur. 
Dolayısıyla mantık bilmek vâcib ve farz-ı ayndır. Diğer bir gurup ikinci görüşü kabul etmiş ve şöyle demişlerdir: Allah'ı bilmek bazen ilham, tasfiye/arınma ve talim gibi doğru düşünmenin dışındaki bir şeyle de elde edilir. Fakat müslümanların akidelerinde zayıflık doğuran şek ve şüphelerin giderilmesi için, her beldede mantık bilen bir kimsenin bulunması gerekir. 
Dolayısıyla dinin şiarlarının devamlılığı, akâidinin korunması ile olur; bu 


da ancak mantık sayesinde tamamlanır. 


Mesele: (Tasavvur ve Tasdik Üzerine| 


(481) Mantıkçılar (kavim) ilmi, tasavvur ve tasdik diye taksim etmiş ve bu ikisinin hakikat bakımından birbirinden ayrı iki tür olduğunu söylemiştir. Bir şeyin, başka bir şeye nispetini tasavvur ettiğinde ve bunlar hakkında şüpheye düştüğünde her iki şeyi ve aralarındaki nispeti kesin olarak bilirsin ve bu durumda sen bir tür bilgiye sahip olursun. Sonra şüphe ortadan kalkıp, aralarındaki nispetin (icab ya da selb) yönlerinden birine hükmettiğinde bu nispetin bulunması bakımından hakikati itibariyle ilkinden ayrı başka bir tür müstakil bilgi olduğunu bilirsin. Burada meşhur bir soru vardır: Onlar ilim ve mâlumun zât yö- 


nüyle bir, itibar yönüyle birbirinden farklı olduğunu beyân etmişlerdir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Aynı şekilde tasavvurun herhangi bir sınırlaması olmayıp her şeyle, hatta tasdikle dahi bağlantılı bir şey olduğunu beyân ettiler. Buna göre tasdiki tasavvur etmenin süretinde tasavvur ve tasdikin bizzat tek bir şey olması gerekir. Yine bu nispetin, tasavvuri bilgiye taalluku itibariyle tasavvuri bilgiyle aynı ve tasdiki bilgiye taalluku itibariyle de tasdiki bilgiyle aynı olması gerekir. Dolayısıyla tek bir şeyin açıklayıcı söz/tariften elde edilmiş tasavvuri bilgi ile hüccetten elde edilmiş nispetin gerçekleşmesiyle birlikte bi'z-zât tek/bir olması gerekir. Bundan dolayı tasavvur ve tasdikin bi'z-zât tek bir şey olması gerekir, her ne kadar bir şeyin bi z-zât birbirinden farklı 


olmakla birlikte bi'z-zât tek bir şey olması zorunlu olarak imkânsız olsa da. 


(482) Bazı fâzıl kimseler özetle buna şöyle cevap verdiler: İlim ile mâlumun aynı şey olmasından maksat, ilmin ilim olması haysiyetinden sarf-ı nazar edilmesiyle beraber mâlumla aynı şey olduğudur. İlim olması bakımından ilim ele alındığında ise ilim mâlumdan farklı olur. Zira zihni arazlar ve akli müşahhaslar mâlumdan farklı olarak, ilimde muteberdir ve onun bir cüzüdür, zira bu cüz ya hârici arazların itibara alındığı hârici bir şeydir veya özdeşliği yönüyle mahiyettir. Bu ikisinden hangisi olursa olsun, bu ikisi zât bakımından aynı şey olmaz; zira belli bir mevsüf ve sıfattan bileşik olan toplam, bu mevsüf ve başka bir sıfattan bileşik toplamdan farklı olur ve bu, sırf bu mevsüf için söz konusudur. Yapı ustası Zeyd, sırf Zeyd'den ve marangoz Zeyd'den farklıdır; yani birinci toplam, ikinci toplamdan ve onun parçasından farklıdır. Tasdikin tasavvuru süretinde tasavvurun tasavvur oluşundan sarf-ı nazar edilerek tasavvurun zâtı tasdikin zâtıyla aynı olur. Tasavvurun süretinde tasavvurun özüyle birleşen bir tasdik vardır. Bu, tasdikin zâtıyla birlikte bir tasavvur oluşunu dikkate alınmaması itibariyledir. Böylece bu, her ikisinin de hakikati itibara alındığında bizzat birbirinden ayrı olmalarına engel olmaz. İnşaatçı Zeyd'den inşaatçı olma vasfından sarf-ı nazar edildiğinde, marangoz olma vasfından sarf-ı nazar edilen marangoz Zeyd'le bizzat aynı olur. Zeyd ve yapı inşaatçılık niteliğinden birleşik toplam, Zeyd ve marangoz olma vasfından birleşik 


toplamdan farklıdır. Bu cevaptaki zorlama açıktır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(483) Bu soruya cevap olarak aralarındaki ilişkiye dayanarak ben şunu söylerim: Tek bir mahal üzerinde peş peşe gelen arazlar arasındaki tekâbuliyet ve farklılık, ancak mahallin bu arazlarla nitelenmesinin kaynağı olan asli varlık itibariyledir; zaruri olarak zılli/gölgemsi varlık itibariyle değil. Biz siyahlık ve beyazlığı düşünürüz ve zihinde bunlar birlikte bulunur; dış dünyada ise bunların ikisinin tek bir mahalde birlikte bulunması imkânsızdır. Tasavvur ve tasdik zihni varlıklardan olsa da, bunlar zâtları bakımından ancak zihinde ortaya çıkar ve böylece zihin tasavvur edici ve tasdik edici olur. Bu itibarla zâti bir ayrılıkla birbirinden ayrışır. Tasavvur her ikisine de bağlı olduğu hâlde bazen her ikisi de süretleri ile zihinde ortaya çıkar. Böylece zihin tasdikin tasavvurunun süretinde tasdik edici değil, tasdiki tasavvur edici olur. Zira tasdik eden kimse tasdiki tasavvur eden değil, tasdiki elde edip, onunla nitelenen kimsedir. Nitekim cömert de cömertliği tasavvur eden değil, cömertliğin 


kendisinde ortaya çıktığı kimsedir. 


Mesele: (Tasavvur ve Tasdikin Birbirinden Elde Edilmesinin 


İmkansızlığı Üzerine) 


(484) Mantıkçılar arasında meşhur olduğu üzere, tasavvur ve tasdikin, birbirinden elde edilmesi imkânsızdır. Onlar buna dair bir burhan da getirmezler. İbn Sinâ eş-$7/2'da tasdikin tasavvurdan elde edilemeyeceğini delillendirmeye çalışmış ve demiştir ki: Tasavvur edilen bu müfret var olan bir şey olsun veya olmasın tasdik ifade ettiğinde, bu tasdiki mucib değildir. 
Zira bir şeyin hâli varlığı ve yokluğu itibariyle değişmiyorsa, bu takdirde o tasdik için illet olmaz. Şayet varlığını vermede bir katkı söz konusuysa, bu durumda o şey müfret değil bir önerme olur ve buna şöyle itiraz edilir: İlkin tasavvur ifade etmesi itibariyle o, nakzedilir; zira öncüller bunlar için geçerlidir. İkinci olarak, biz bu müfredin ayniyle tasavvur ifade ettiğinde olduğu gibi varlığını tasdik etmeksizin onun zihni varlığı itibariyle bazen 


tasdik ifade etmesini tercih ederiz. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: |Bir Şeyi Künhü İtibariyle Tasavvur Etmenin Anlamı 


Üzerine| 


(485) Bir şeyi künhü itibariyle tasavvur etmenin anlamının bizzat o şeyin zihinde temessül etmesinden ibaret olduğu tartışmasızdır. Nitekim ayna ve aynada görülen şey zâtı itibariyle aynıdır. İhtilaf sadece, bir şeyi belli bir yönü itibariyle tasavvur etmede ortaya çıkar. Bu konuda kudemâ ve muhakkiklerin görüşü şöyledir: Bunun, yani bir şeyi belli bir vechi itibariyle tasavvur etmenin mânası o şeyin zihinde temessül etmesi değil, aksine zihinde ona uygun gelecek yönün temessül etmiş olmasıdır. Fakat zihin, bu vecih sayesinde o veçhe sahip bu şeye yönelir. Dolayısıyla ayna ile aynada görülen şey bi'z-zât farklı, bi'l-araz birdir. Şu hâlde bir yönü tasavvur etmekle, bir şeyi belli bir yönü itibariyle tasavvur etmek arasındaki fark itibaridir. Zira ikisinde de tasavvur edilen şey vecihten başka bir şey değildir. Ancak o vecih sahibiyle bilaraz aynı olacak şekilde gerçekleşen bir 


tasavvurdur. Oysa birincide durum farklıdır. 


(486) Mütecahhirün ise şu görüştedir: Zihinde temessül eden şey o veçhe sahip olan şeydir; vecih ise o şeyin temessül etmesinin bir aletidir. Buna göre ikisi arasındaki fark bi'z-zâttır. Dahası müteahhirânun söylediği gibi: “Vechi tasavvur etmekle, vecih itibariyle tasavvur etmek arasındaki fark bi'z-zâttır” veya mütekaddiminin söylediği gibi “bilitibardır” ihtilafından birtakım sonuçlar ortaya çıkar. Bunlardan biri de şudur: Müteahhirünun görüşüne göre mahsura önermelerdeki hüküm mefhuma dönüktür. Fakat veçhin zihindeki varlığı sebebiyle yani varlığından hareketle hariçteki fertlerle arazlarının bir olmalarına binaen mahsür önermelerde hüküm mefhumdan fertlere sirayet ediyor. Bunun açıklaması şöyledir: Vechi doğrulayan şey hariçte iki şekilde var olur. 
Birincisi; vechi doğrulayan şeyin bu vecihle bilaraz birleşecek ve ondan soyutlanması doğru olacak bir şekilde dışarıda mevcut olmasıdır. Tıpkı Zeyd'in gülücü olması durumu gibi. İkincisi ise, onunla birleşmesi ve ondan soyutlanması mümkün olmayacak bir biçimde hariçte var olmasıdır. Tıpkı Zeyd'in gülücü olmaması durumu gibi. Aynı şekilde, arazi vecih bazen bilaraz sadık olduğu şeyle birleşecek vecihte zihinde mev- 


cut olur ve bu itibarla o, mahsura ve mühmele önermelere mevzu olur. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bazen de arazi vecih hiçbir şekilde birleşmeyecek biçimde zihinde mevcut olur. O bu itibarla tabii önermeye mevzu olur. Birinci görüşe gelince mahsura önermelerde hüküm fertlere dönüktür. Çünkü onlar bu görüşe göre kastedilen ve tasavvur edilen şeylerdir. Birinci görüşün aksine ikinci görüşe göre resm ile tarif, bir şeyin hakiki tarif edicisi sayılmaz. Tanımlamadan önce tarife konu olan şeyin arazi vechinin bilinmesi yeterli olmadığı gibi, sadece cinsi ve sadece faslı itibariyle bilmek de yeterli değildir. 
Zira bu durumda mutlak meçhulü hakikat olarak talep etmiş oluruz. 
Oysa onu daha önceden icmali olarak tasavvur etmek gereklidir. Daha sonra had yoluyla tafsili talep edilir. Meşhur olduğu üzere tafsili tasavvur, icmali tasavvurun ortaya çıkışına vesile olamaz. Yine ikinci görüşe göre şüphesiz ki, ilim mâlumla bizzat birleşir. Buradaki ihtilaf ancak birinci 


görüşten kaynaklanmaktadır. 


Mesele: (Yüklemin Yorumundaki İhtilaf Üzerine| 


(487) “Yüklem”in yorumunda ihtilaf edilmiş ve denmiştir ki, yüklem mefhumda farklı olan iki şeyin hüviyyet hasebiyle bir olmasıdır. 
Tıpkı “Zeyd kördür” denilmesinde olduğu gibi, hârici varlıklara hamledilen yokluğa ilişkin durumlarla bu görüş nakzedilmiştir. Zira yokluklar için bir hüviyet yoktur. Kimileri yüklemin mefhumda farklı olan iki şeyin zât itibariyle bir olması, yani birbirine uygun gelmesidir, demişlerdir. 
Yokluğa ilişkin mefhumların var olanlara uygun gelmesi câizdir. Dahası “Doğruluktaki ittihadın bütünde bizzat olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Muhakkikler yüklemin zâti şeylerde bizzat, arazi şeylerde bilaraz ittihadden ibaret olduğunu düşünmektedir. Diğerleri, mahmülün zâti yahut arazi olması fark etmeksizin, yüklemin mutlak olarak bizzat ittihat olduğunu düşünmektedirler. 

(488) Muhakkiklerin görüşüne şöyle itiraz edilmiştir... Bu görüş hayvanın insanla bir olması ve hayvanın insana yükleminin bizzat ol- 


masını gerektirir, insanın hayvanla olan birliği bizzat değil bilarazdır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Zira tür, cins ile fasla nispetle arazidir. Aynı şekilde, bu görüş hayvanın nâtık ile ittihadının bilaraz olmasını gerektirir ki, bu açıktır ve bizzattır. 
Zira her ikisinin de insanla ittihadının bizzat olması zorunludur. 

(4891 Bu itiraza şöyle cevap verilir: İnsanla ittihat eden hayvan ancak nâtık şartını taşıyan hayvandır ve bu, insanın kendisidir. Şartsız alınan hayvan yüklemi ise zımnen ve kendisiyle ittihat eden tür itibariyle insana yüklem olur. Nitekim ona yüklenen nâtık da hayvan şartıyla olan nâtıktır ve bu, insanın kendisidir. İnsanın ittihat ettiği şey nâtık şartıyla hayvan, hayvan şartıyla nâtıktır. Böylece bu açıklamamıza göre yukarıda ortaya çıkan itirazlar ortadan kalkmış olur. 

Mesele: (Zihni Terkip Üzerine| 

(4901 Bil ki ek Muhâkemât eserinin müellifi Kutbuddin Râzi yüklem olan cüzlerden oluşan zihni terkibin dışarda hârici terkib olmadığı müddetçe gerçekleştiğini düşünmüştür. Muhakkik Seyyid Şerif Cürcâni (ks) bu hususta ona tâbi olmuştur. Onun bu konuda getirdiği delillendirme- nin özeti şöyledir: Beden ve nefs-i nâtıkadan veya hakiki terkibin maddi ve mücerret şeyden oluşmamasına binaen, beden ve insani türsel süretten dışarda bileşik olan insanda terkip gerçekleşmiş olsaydı, insanın iki tane tam tanımının olması gerekirdi. Zira cins ve fasılla, yani nâtık hayvan olarak tanımlanmasının sıhhatinde şüphe olmadığı gibi, madde ve süret itibariyle tanımlanması da doğrudur. Çünkü Şeyh İbn Sinâ'nın e Hikmetü /-Meşrikıyye'de açıkladığı üzere, hârici cüzlerin toplamıyla yapılan tarif tam tanımlamadır. Çünkü onun dışarda başka bir parçası bulunmaz. Ayrıca madde ve süretin cins ve faslın aynı olmadığı mâlumdur. Nasıl olsun 


ki, her ikisi de yüklem değildir. Cins ve fasıl ise yüklem olan cüzlerdendir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Aynı şekilde madde ve süret mücerret mahiyet! olarak alınır. Cins ve fasıl ise mutlak mahiyet? olarak alınır. Muhakkik Seyyid Şerif buna ilaveten şunu söylemiştir: Zaruri olarak mâlumdur ki, örneğin beden gibi Zeyd'den ayrı olan bir maddenin, hiçbir itibar dikkate alınmaksızın Zeyd'e yüklem olması mümkün değildir. Bunun cevabı şudur: Cins olması itibarıyla hayvan, insanın cüzü değildir; yine fasıl olması itibarıyla nâtık da insanın cüzü değildir. Şu hâlde insan açıktır ki, ne hariçte ne de zihinde bu ikisinden bileşik değildir. Çünkü insan zihinde, akli olan madde ve süretten bileşiktir. Tanımlama ancak akli olan madde ve süretten oluşan bir hakikat olup, hakikatin hariçte var olup olmaması müsavidir. Zira tanımlama ancak tanımlananın cüzleri olması ve tanımlanan şeyin hakikatine dâhil olması itibarıyla cüzlerle yapılır. Oysa cins ve fasıl, cins ve fasıl olması itibarıyla cüzlerden değildir. Ancak ikisi mücerret mahiyet olarak itibara alınırsa her ikisi de cüz olur. Bir şey olarak itibara alınırsa her ikisi de aynı olur. Şu hâlde insan terimi aklın cins olan hayvana ve fasıl olan nâtıka değil, mutlak mahiyet olarak hayvana ve mutlak mahiyet olarak nâtıka ayrıştırdığı bir 


şeydir. 


(491) Haddi tarifin bu ikisi ile olabileceğini düşünen gruba gelince, bunu zât itibariyle cinsin maddeyle, faslın da süretle bir oluşunu itibara olarak yapmışlardır. Zira mutlaklık ve soyutlanma yönü cins ve maddede itibara alınmaz. Üstelik cins, zâtına hiçbir kayıt zâtına dâhil olmaksızın, hayvandan başka bir şey değildir. Aynı şekilde madde, gerçekte tecerrüt kaydının bulunması itibara alınmaksızın, hayvandır. 
Bu ikisi itibar bakımından farklı olsalar da mahiyet bakımından birdir. Birisinin tanımda itibara alınması, diğerinin itibara alınmasıyla aynı güçtedir. Hârici bileşiklerdeki akli madde, hârici maddenin aynısıdır ve süret de bunun gibidir. Dolayısıyla bir şeyin iki tam tanımının olması gerekmez. Bu, hariçteki tabii küllinin varlığının, aynıyla şahısla- 


rının varlığının hakikati olduğunu söyleyen muhakkiklerin görüşüdür. 





I o Mücerret mahiyet: Bi-şarti la şey yani bir şeyin sadece zihinde varlığının dikkate alınması. 
2 Mutlak mahiyet: La bi- şarti şey, yani bir şeyin varlığının hem zihinde hem de dış dünyada dikkate 
alınmaması. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Hakikati bakımından onu nefyeden kimselere göre, mesela Zeyd haddizatında ancak beden ve nefisten ibaret bir şeydir. Nâtık olan hayvan ise Zeyd'den haddi zâtında selbedilmiştir; o ikisi levâhık cümlesindendir. İkisinin zâti diye adlandırılması, zâtın kendinden çıkarılması itibarıyla sadece ıstulahtan ibarettir. Bu görüş e/-Muhâkemât müellifinin de tercih ettiği görüşlerdendir. Onun görüşüne göre bir şeyin iki tanımının olması gerekmez. Üstelik bu görüşe göre hârici varlığın tanımlanması ancak hârici cüzlerle doğru olur. Akli olan cüzlerin ise, ancak icmali olarak düşünülen mürekkeb mefhumu tanımlanması doğru olur. Akli mürekkep bu görüşe göre hârici mürekkepten hakikat ve zât itibarıyla başkadır. “Zeyd'den ayrı olan bir bedenin başka bir itibarla ona hamledilmesi doğrudur şeklindeki bir görüş imkânsızdır” şeklinde Cürcânf'nin (ks) belirttiği görüşe gelince, burada şu husus söz konusu olur: Bir itibarla ayrı olan bir şeyin, başka bir itibarla yüklem olması imkânsız olsaydı iki fertte külli mefhumun gerçekleşmesi de imkânsız olurdu. Zira Zeyd'de tahakkuk etmiş ve onunla bir şekilde ittihat etmiş olması itibariyle insan, cüz'isi olmakla birlikte külli durum üzeredir ve Amr olması itibarıyla Amr'a da yüklem olmakla birlikte Amr'dan da farklıdır. Külli olarak düşünülmeksizin, cüz'i olması bakımından hakiki cüz'i fertlerini dışlar ki, bunda iki itibarın tahakkuku mümkün değildir. Külli ise farklı cüz'ilerde mütekâbil sıfatlarla nitelenme özelliğindedir. Dolayısıyla o farklılık ve uyumla nitelenir. Zira ferdi niteleyen her şey, onunla ittihat etmesine binaen, ferdin zımnındaki tabiatı niteler. Cür- 


câni (ks) Hâşiyerü7-Metâli'deki ilim bahsinde bunu açıklamıştır. 


(492) Tahkik şudur ki akli terkib ancak kendisinde hârici terkibin bulunduğu şeyde hakikaten gerçekleşir. Bunu iyi öğren, zira dakik olan ve kabule layık olan budur. 
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2. Âdâbü'l-Bahs vel-Münâzara İlmi 


(493) Mantık gibi bu ilim de, bütün ilimlere hizmet eder. Zira bahis ve münazara, doğruyu ortaya koymak ve hasmı ilzam etmek için iki şey, (yani konu-yüklem, mukaddem:-tâli| arasındaki nispette bulunan iki yönü araştırmaktan ibarettir. İlmi meseleler, fikirlerin ve düşüncelerin eklenmesiyle günden güne artmaktadır. İnsanların zihin ve tabiatlarının dereceleri farklı olduğundan hiçbir ilim, görüşlerin karşı karşıya gelmesinden ve fikirlerin çatışmasından uzak değildir. Her iki tarafın da konuşmasının hedefi, cerh ve tadile, ret ve kabule dönüktür. Ancak bu, ehlince kabul görmüş muteber şartlara ve bu ilmin bağlı olduğu kurallara riayet etmek süretiyle gerçekleşir. Aksi hâlde bu, duyulmadık bir büyüklenme/mükabere olur. 
Dolayısıyla makbul olanı makbul olmayandan ayırt edecek şekilde bahsin derecelerini tanıtan kurallar gereklidir. İşte bu kurallara âdâbü'l-bahs ilmi 


denir. 


(494) Söze başlıyoruz ve diyoruz ki, bilgisi talep edilen bir konuya dair bir istidlalde bulunulduğunda hasım şu şekilde hareket eder: 1. İstidlal yapanın delilinde yer alan belli bir öncülü veya tamamını tafsilatıyla birlikte küçük, büyük veya her ikisini de kabul etmiyorum diyerek reddeder. 2. 
Bu delil bütün öncülleriyle birlikte doğru değildir, diyerek öncüllerin tamamıyla ilgili olan delilin geçersiz olduğunu iddia eder. 3. İstidlal yapanın iddiasını nakzeden bir delil ortaya koyar. 

(4951 İlki, bu disiplinin geleneğinde “men*, münâkaza ve tafsili nakız” olarak adlandırılır. Şayet hasım bu hususta sadece reddetmekle yetinirse, buna “mücerret men” adı verilir ve men' olunan öncülün örtük iddiası da kabul edilmiş olur ve bunun için şahit ve delile ihtiyaç yoktur. Şayet hasım teberru/destek yoluyla men'i güçlendirecek bir şey ortaya koyarsa, buna “men'in senedi” adı verilir. Bu, ya men' olunan öncülün nakizine 


denk olacak şekilde men'e denk veya ondan daha umumi veya hususi olur. 





* Çev. Ahmet Kamil Cihan- Salih Yalın 
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Bu konuda men' yoluyla konuşmak asla fayda vermez. Zira istidlalde bulunanın görevi, denk bile olsa men' olunan öncülü ispat etmek ve ispatı gerektirmeyecek biçimde senede mani olmaktır. İptal yoluyla yapılan konuşma denk olduğunda fayda verir. Zira denk olan iki şeyden birinin butlanı, diğerinin de butlanını gerektirir. İki nakizin de birlikte kalkmasının 


imkânsız olması sebebiyle, men' olunan öncül ispat edilmiş olur. 
y 


(4961 İkincisi, bu disiplinin geleneğinde “icmali nakiz” olarak adlandırılır. Bu, delilin geçersiz olduğu iddiasından ibaret olduğu için, şahitsiz anlaşılmaz. Şahit ise ya delilin hükmünün çok gerisinde kalır ya da bir 


muhali gerektirir. 


(497) Üçüncüsü, “muâraza” olarak adlandırılır. Bu üçü bir arada bulu- 


nursa tabii olan tertip önce men', sonra nakiz, sonra muârazadır. 


(498| Bil ki men'i kaldırmak, men' olunan öncülün ispatıyla olur ki, bu ya öncül hakkında bir delil getirmekle ya da iddia bedihi olduğunda onun apaçıklığını ve men'i kabul etmeyeceğini iddia ederek olur veyahut bildiğin gibi denk olan senedi iptal etmek süretiyle olur. İcmali nakzın giderilmesi ise bazen men' yoluyla, bazen delili değiştirmek yoluyla olur. 
Muârazanın giderilmesi ise men' yahut icmali nakız yoluyla olur, muâraza yoluyla olmaz. Çünkü muârazada gerekli olan şey, istidlal yapanın iddiasına ilişkin başka bir delilinin de olmasıdır. Muârız ise istidlalde bulunanın iddiasını nakzeden tek bir delil ortaya koyar. Dolayısıyla muâraza, “Bu iddiaya dair benim birçok delilim vardır.” diyerek kalkmış olmaz. Bu onun iddiasının nakizine dair tek bir delildir. 

Mesele: (Nakil ve İddia Hakkında Men'in Olmayışı Üzerine| 

(499) Nakle ve iddiaya men olunmaz, aksine birinciye, yani nakle tashih, ikinciye yani iddiaya eğer nazari ise delil gerekir. Kazanılmamış tasavvurlardan birinin tahsilini hedefleyen hakiki tarife ki, bu ister isim hasebiyle had veya resm hasebiyle ol- 


sun yahut da hakikat itibariyle had veya resm olsun men' gerekmez. 
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Tarife kalkışan kimse, senin zihnine bir mefhumun veya bir mevcudun süretini işleyen nakkaş konumundadır. Mesela o “insan, konuşan hayvan” dediğinde insanın nâtık hayvan olduğuna hükmetmeyi kastetmez. 
Aksi hâlde o tarif eden değil, tasdik eden olur. Bilakis o, insanı belirterek zihnini bir şekilde bildiğin şeye yöneltir, sonra daha mükemmel şekilde tasvir etmeye başlar. Tanımla tanımlanan arasında bir hüküm yok ki, men' olunsun. Dolayısıyla “Biz insanın nâtık hayvan olduğunu kabul etmiyoruz.” demek doğru değildir. Bu nakkaşa nakşını kabul etmiyorum, demek gibidir. Zira anladığın üzere, her nakış herhangi bir durumdan haber verilmesi kastedilmediği müddetçe kendinde hata hükmünün vâki olmadığı bir nakıştır. Men', zımni iddialar itibariyle hakiki hadlere ve resmlere yöneltilir. Bu da “Biz bunun insanın tanımı olduğunu yahut hayvanın onun cinsi olduğunu yahut nâtıkın onun faslı olduğunu vs. kabul etmiyoruz.” 
diyerek olur. Çünkü bunlar zımnen ondan sâdır olan iddialardır ve hakkında delil istenmesi anlamında men'i kabul eder. Mevcut hakikatlerdeki men'in giderilmesi istendiğinde bu gerçekten zordur. Çünkü bu hakikatlerdeki zâti niteliklerin arazi niteliklerden ayrılması güçtür, hatta faslın hâsseye benzemesinde olduğu gibi cinsin umumi araza benzemesinden dolayı bu neredeyse imkânsızdır. İtibari kavramlarda ise men'in giderilmesi daha kolaydır. Nakız ve muârazanın her ikisi de mutlak olarak hadde yönelir. 
Örneğin “İlim, bilmek fiilinin hükümlerinin, mevsüfu için doğru olduğu bir şeydir.” denildiğinde, “Bu, vâcib ve imkânsız şeyleri bilmekle nakzedilir”, denir. Haddi yapan her ikisine ilişkin bilginin varlığını kabul ediyorsa kendi tanımının geçersizliğini ve nakşının fesadını itiraf etmiş olur, kabul etmiyorsa itiraf etmiş olmaz. İlmin, nefsin sükünetini gerektiren bir inanç olduğu itirazıyla karşı çıkıldığı da söylenir. İkinci tanımı kabul ederse kendi tanımı bâtul olur, etmezse bâtıl olmaz. Zira bu iki tanımın mefhumu arasında bir çekişme yoktur, aksine her birisinin kendi başına bir mefhumu vardır. Lafzın kendisi için konulduğu şeyin tayini kastedilen lâfzi tarif, men'i kabul eder. Mesela “Gazanfer aslandır” denilip, bununla “Lügat veya ıstılah olarak medlülü kastedilir.” denildiğinde olduğu gibi. Bu men' de 


ehlinden mücerret nakil yapmak süretiyle giderilir. 
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Di Hikmetü'l-İşrâk İlmi" 


(500) Hikmetü'l-işrâk, İslâmi ilimlerden tasavvuf mertebesinde olan felsefi bir ilimdir. Tıpkı felsefi ilimlerden olan tabii ve ilâhi hikmetin, İslâmi ilimlerden kelâm mertebesinde olması gibi. Bunun açıklaması şöyledir: Düşünen nefis için en büyük mutluluk ve en yüce mertebe, yaratıcının kemâl sıfatlarına sahip, noksanlıklardan münezzeh olduğunu ve ilk ve son yaratılışta ondan kaynaklanan eser ve fiilleri bilmektir ki kısaca bu, mebde ve meâdın bilgisidir. Bu bilgiye giden yol iki kısımdır: Birincisi nazar ve istidlal ehlinin, ikincisi ise riyazet ve mücahede ehlinin yoludur. İlk yola yönelenler eğer herhangi bir peygamberin dinine bağlı iseler, onlar kelâmcılar; bağlı olmayan kimseler ise Meşşâi hükemâdır; ikinci yola yönelenler riyazetlerinde şer'i hükümlere muvâfıklarsa onlar şeriata bağlı süfiler, muvafık değillerse İşrâki hükemâdır. Böylece her bir yola mensup iki grup 


vardır. 


(501) İlk yolun neticesi nazari kuvve itibariyle yetkinleşmek ve bu kuvvenin dört mertebesinde yükselmektir. Bu dört mertebe heyulâni akıl, bilfül akıl, bilmeleke akıl mertebesi ve dördüncüsü de müstefâd akıl mertebesidir ki, o bu mertebelerin nihai gayesidir. Zira o nefsin idrak ettiği nazari konuların hiçbir şeyin gizli kalmayacak şekilde müşahedesinden ibarettir. 
Müstefâd aklın bu dünyada hiç kimsede bulunmayıp, ebedi dünyada bulunacağı söylenmiştir. Bedenlerinin örtüsünden sıyrılan ve ilgileri soyut şeylere yönelmiş olan bazı kimseler bunun dışındadır. Zira bu kimselerde bazen parlayan bir şimşek gibi bu şeylere ilişkin ışıltılar ortaya çıkar. 

(502) İkinci yolun neticesi ameli kuvve itibariyle kemâle ermektir ve bu kuvvenin şu mertebelerinde yükselmektir: birincisi nebevi şeriatların ve ilâhi kanunların kullanılarak zâhirin arındırılmasıdır. İkincisi bâtının, kınanan huylardan ve kötü melekelerden arındırılmasıdır. Üçüncüsü nefsin şüphe ve evhamların kusurlarından arınmış kutsi süretlerle bezenmesidir. 
Dördüncüsü Allah Teâlâ'nın cemâl ve celâline dikkatin yöneltilip, düşün- 


cenin Allah'ın kemâline hasredilmesidir. 





* Çev. Salih Yalın 
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(503) Mâlumâtın süretlerinin tıpkı müstefâd akılda olduğu gibi müşahede yoluyla kendisinden nefse taşması bakımından bu kuvvenin üçüncü derecesi nazari kuvvenin dördüncü mertebesi ile ortak olsa da iki yönden bunlar birbirlerinden ayrılır. 1. Müstefâd akılda ortaya çıkan süretler vehmin şüphelerinden uzak kalamaz. Zira kutsi süretlerden farklı olarak vehmin, mübâhase yönteminde süretleri kaplaması söz konusudur. Çünkü duyu kuvveleri burada akli kuvvenin kullanımına verilmiştir, dolayısıyla kendisine hükmeden şeyle çatışma içerisinde olamaz. 2. Üçüncü mertebede nefse taşan şey, bazen birçok süretten ibaret olur. Pisliklerden ve bedenle bağlantılı kirlerinden arınmak süretiyle nefis bu süretlerin kendisine taşmasına hazır olur. Tıpkı parlatılmış ve karşısına birçok süreti barındıran bir şeyin konulduğu ayna gibi. Zira bu süretlerden pek çoğu aynada görülür. 
Müstefâd akılda nefse taşan şey, bilinmeyene ulaşmak için tertip edilmiş olan bu ilkelere uygun bilgilerdir. Bu, bir bölümü parlatılan ve karşısında 


bulunan şeylerden ancak çok azını gösteren aynaya benzer. 


Mesele: (Feleklerin Hareketinin Sebebi Üzerine| 


(504) İşrâkiler her bir feleğin yüksek âlemden bir maşukunun olduğunu ve miktar ve cihet bakımından feleklerin hareketlerinin farklılığı sebebiyle bu maşukun diğer feleğin maşukundan başka olduğunu söylemişlerdir.! O maşuk, üstün/kahir bir nurdur ve felekle celâlini müşahede ettiği, bereketine ve nurlarına eriştiği Evvel Teâlâ arasında bir vasıtadır. 
Gurbet âleminde olduğumuzdan dolayı bu münasebetin hakikati bizce bilinemez olsa da, tıpkı nefsimizdeki coşkunun, bizi raksa ve alkışlamaya yönlendirmesi gibi her işrâkten bu işrâke uygun bir hareket doğar. Sonra felek her hareketle başka işrâklere hazır olur. Tıpkı insanın şeriat tarafından belirlenmiş ibadete dönük hareketlerle kutsi şevklere hazır oluşu gibi. Üstelik tecrid ehlinden muhakkik kimseler bazen nefislerinde zorlayıcı, kutsi 


bir coşku müşahede ederler ve raksla, alkışla ve dönerek hareket ederler; 





1 Buveileride gelen açıklamalar için bk. Devvâni, Şevâkilu'l-Hür fi-Şerhi Heyâkili'n-Nür li's-Sühreverdi, Beytü'l-Varrâk, Bağdat 2010. 


GN asl gali 


EZAN iye dsl İİ A NN SL Öl öğal ela ve AN iz aliş fo er) ÖNAL fa le le gireli "yn ğa dil e yanki li b 
Şi bedi Öİ bass iri a LİN Lİ YI o hâl 
UL Gayb b el a OY AN EİN ye gl Yl ilan) özaN ALA b BAN gil ÖL ila all SU İY 
ADEN Az yal b il le ASIN İİ Ligiliş e la eşli YU ge li SA ye şili; il olar GS iy 0g 
LU giymeye likil 5 lele yal A ai OY lal gLegi 
Lie yaslily yal a ça eklelb elle bi, yea 
Şİ e Lİ) İN 3 Sİ eli Çİ ezeli ya lal Şi 
Ji sizi Vi çi M8 le ir EDİS İzel o 
VU) le #LLİYI e 

(46EYI Se sl dll 

AY çileli ya özüne UY ye GE İSİ öl AYI Ju (ese) 
vi Unal az ŞA yy gay gez GAEL İNEY Yİ Bine pl 
GA) İS ye ai eliiğ 45İS pp İLag Ale aliş ls İZYİ yeğ md Lİ er li el Li İl öl 3 Yİ MİB alir 1S 
Gİ çi öl ya İLE ill b is all le 
2S ele Tazş “OLUYI Öİ US Çİ Gİ LEY AS İS İN Yaş 
JE All fa e O meli e SİLİN Bİ EDU e EN A özsel 
Olga Gala yade 0 Sri arza Beli b eğil çö Öganliş 





çelaite V AİN şi iliş Yölyim | 

Mb A m2 gb da öyyolim 

a ie 4 dalip YK 

kal Aliye £ 

0İLS SİĞİL İS İS İİ a —e ) piya dö ağiyrgib o a 


.0LUYI oi gp —bıbi, 


| 395 


396 | 


20 


25 


30 


33 
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Böylece herhangi bir sebep onların bu hâlini sona erdirinceye kadar bu hareketlerle başka nurların işrâk etmesine hazır hâle gelirler, tıpkı sâliklerin tecrübelerinin delâlet ettiği gibi. Semâ'ın sırrı ve müteellihleri bunu prensip hâline getirmeye sevkeden şey işte budur. Hatta bu grubun bazı ileri gelenleri erbainlerde sâlike açılmayan şeylerin bazen semâ" meclisinde açıldığını söylemişlerdir. Efâtun-u İlâhi'den nakledildiğine göre, kendisi dua etmek istediğinde kahır ve muhabbet gücünün kendisini hareket ettirmesini istediği şeye uygun bazı ezgileri işitmek süretiyle nefis gücünü harekete geçirirdi. Kimi büyük süfiler semâ'ın, nefis kuvvetine nispetinin, çakılmış bir çakmağın ateşe nispeti gibi olduğunu söylemişlerdir. Bundan dolayı içlerindeki gizli şehvetleri tahrik edeceği için, mübtedilere ve cismani lezzetlere dalan kimselere semâ“ı yasaklamışlardır. İşrâkların yenilenmesinin devamlılığı hareketlerin yenilenmesiyle ve hareketlerin yenilenmesinin devamlılığı işrâkların yenilenmesiyle olunca bunun devri gerektirdiği söylenemez. Çünkü biz işrâktan kaynaklanan hareketin, işrâkı hazırlayan hareketten başka olduğunu söyleriz. Tahkik şu ki, felekler için tek olan, devamlı ve sürekli yenilenen bir işrâk vardır ve bu işrâktan tek olan, devamlı bir hareket ortaya çıkar. Hâlbuki burada iki hareket vardır: Biri feleklerin nefsinin işrâki niteliklerdeki hareketi, diğeri ise feleklerin cirminin konum/vaz'daki hareketidir. Her bir harekette cüzlerin bulunduğu varsayılır ve bu cüzler birbirleriyle kıyas edilirse durum zikredildiği gibi olur. Bu iki hareket tek oluşları bakımından değerlendirilirse; birinci ikincinin varlığının sebebi, ikinci ise birincinin bekâsının sebebidir ve tıpkı müstefâd aklın bilfiil aklın ortaya çıkışı için, bilfiil aklın da müstefâd aklın bekâsı için bir şart oluşu gibi, bunda bir mahzur yoktur. 


Mesele: Jİşrâkların ve Hareketlerin Birbiri Ardına Gelmesinden Dolayı Hâdis Şeylerin Ortaya Çıkışı Üzerine| 


(5051 İşrâkiler, işrâkların ve hareketlerin birbiri ardına gelmesinden dolayı süfli âlemdeki hâdislerin ortaya çıkışının, devamlı olduğunu söylemişlerdir. Zira onların hareketleri, maddeyi, hâdis şeyleri kabul etmeye hazırlar. Eğer onların işrâkları ve hareketleri olmasaydı, Vâcib Teâlâ'dan ancak sınırlı miktarda nurlar ve gök cisimleri gibi sabit şeyler meydana gelirdi. Zira o zaman sonsuz hâdisler, sonu olması bakımından bir sınırda durmayan ilke tarafından ortaya çıkarılmazdı. Kahir nurların gayr-i müterettib itibarlar sebebiyle ortaya çıkması mümkün olduğu için teselsülün iptaline ilişkin burhanlar bu nurların sonsuz sayıda 


oluşunun imkânsızlığına delâlet etmese de onlar birbirini gerektirmez, 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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


işrâki sezgi her nurdan bir nurun çıkmayacağını ortaya koyar. Zira nur mertebelerindeki iniş, nefislerin mertebesine yakın, üstünlük bakımından zayıf ve artık başka bir nuru icat etme gücüne sahip olmayan eksik bir nura 


ulaşıncaya dek nuru eksik hâle getirir. 


Mesele: (Feleklerin Hareketinin İstidatların Hâsıl Edicisi Olması 


Üzerine| 


(506) İşrâkiler der ki, feleklerin hareketi şeyleri var etmez. Zira malül olan şey, kalıcı olduğu hâlde onların hareketi yok olmaktadır. Sonra kalıcı olmayan bir şey, beşeri nefisler ve unsuri süretler gibi, kalıcı olan bir şeyi nasıl var edebilir. Fakat bu hareketler bu istidatların var edicisi olması anlamında değil, onların ortaya çıkışı için bir şart olması anlamında onlardaki istidatları ortaya çıkarır. Zira onlar da bu şeyler cümlesindendir. İstidatların ortaya çıkışından sonra Hakk-ı Evvel her şeye istidadına uygun olanı verir. Çünkü Allah Teâlâ'da verme konusunda cimrilik bulunmaz, bilakis o mutlak anlamda cömerttir. O'nun feyzi ancak alıcının istidadına bağlıdır. 
“İstidatlar da Allah'ın cömertliğindendir, o bu konuda cimri davranmamıştır. O halde bu istidatların farklı olmasının sebebi nedir?” denilemez. 
Çünkü biz onlardaki istidatların farklılığının daha önce gelmiş olan istidatlardaki farklılıktan kaynaklandığını söyleriz. Bu böylece sonsuza kadar gider ve buradaki teselsül peş peşe var olmayan hâdis şeylerdeki bir teselsüldür ve onlardan her biri bir arada bulunmadığından dolayı bunda bir sakınca yoktur. Fakat tahkik o ki, unsuri maddede istidadi nitelikte bir hareket vardır. Tıpkı feleklerin cirimlerinde vaz i bir hareketin, nefislerinde ise işrâki nitelikte bir hareketin olması gibi. Daha önce değinildiği üzere, unsuri istidadi hareket feleki vaz'i harekete, o da nefsâni harekete bağlıdır. 
Yine daha önce işaret edildiği gibi, bu üç hareketin tümü tek bir harekettir ve bu hareketlerin tekliği düşünüldüğünde bunların tertibi zikredildiği gibi olur. Sonra bu hareketlerde cüzler olduğu varsayılırsa, her cüz kendinden önce gelene bitişir ve bağlı olur. Bu açık hâle geldiyse diyoruz ki: Soru cüz'i istidatların sebebi hakkında olduğunda, cevap yukarıda zikredildiği gibi olur; soru maddeye nispetle tek olan istidadi hareketlerin sebebi hakkında olduğunda, cevap bu maddenin mahiyetinin bu harekete tahsis edilmiş olduğu şeklindedir. Bundan dolayı keşif ve müşahedede önde gelen bazı muhakkikler varlıksal cüz'i istidatların, yaratılmış/mec'ul olduğunu ve yaratılmamış olan külli istidatlara bağlı olduğunu söylemişlerdir. 
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Mesele: (Bir'in Eserinin Çoğalmasının İmkânı Üzerine| 


(5071 İşrâkiler der ki, birin eserinin çok sayıda olması ve farklılaşması mümkündür ve bu, birin durumunun farklılaşmasından değil, alıcıya ait durumların yenilenmesi ve farklılaşmasından dolayıdır. Dolayısıyla Vâcib-i Evvelin zâtında değişme bulunmasa da, alıcıya ait istidatların yenilenmesi sebebiyle, ma'lâlün yenilenmesi mümkündür. Zira alıcıya ait hâllerin fâile dâhil edilmesiyle, farklı ma'lâllerin varlığını gerektiren farklı illetler ortaya çıkar. Bu konuyu daha açık hâle getirmek ve talipleri bu konuda ortaya çıkan vehimlerden kurtarması umulan şeyi açıklamak için buradaki vehmi akla boyun eğdirecek bir örnek verirler ve derler ki; insan hareket etmeyen ve değişmeyen herhangi bir şahsın bir arazını düşünsün. Onun karşısında büyük ve küçük, temiz ve kirli farklı aynalar hareket ettirilsin. Süret sahibinin değişmesi ya da farklılaşmasından dolayı değil farklı alıcılardan dolayı bu şahsın büyüklük ve küçüklük, rengin görünüşünün tamlığı ve eksikliği bakımından farklı süretleri bu aynalarda ortaya çıkar. Burada şahıs illet konumunda, aynalar ise maddeler konumdadır ve bunların nitelikler konusundaki farklılığı, istidatların farklılığı ile sâret ve arazların farklılığı 


konumundadır. 


Mesele: |Hak Teâlâ'nın Sâbitleri Sâbitlere, Hâdisleri Hâdislere 


Bağlaması Üzerine| 


(5081 İşrâkiler şanı yüce olan Hak Teâlâ'nın sabit şeyleri sabit şeylere, hâdis şeyleri de hâdis şeylere bağladığını söylemişlerdir. İlâhi inâyet hâdis şeylerin ortaya çıkışını gerekli kılınca, var etme silsilesi nispetlerin ve birbirini takip eden izafetlerin farklılaşmasını gerektiren bizzat sabit olan bir şeyde sona ermiştir. İşte bu sürekli olan dairesel harekettir. Sürekli oluşu bakımından bu hareket kadim illete dayanır, hâdis oluşu bakımından hâdis şeyler, bu harekete dayanır. Bunun ayrıntısı şudur: Hareketten meydana gelen şey iki yönden biri sebebiyle tahakkuk etmiş veya farazi başlangıç ile son arasında aracı olan sürekli ve tek bir şeydir ve o, arada- 


ki farazi sınırlara kıyasla nispetlerin farklılığını gerektiren tek bir şahıstır. 
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Hatta meydana gelen şey sınırlardan herhangi birine kıyasla düşünüldügünde, ilişen şey itibariyle ortada olmaktan ibaret olan mezkür bu tavassut, ortanın bu sınırında oluştan ibaret olur. Bu hareket zâtı itibariyle sürekli bir şeydir; farzedilmesi hasebiyle kendisine ilişen şeyler bakımından hâdistir ve onlar sabit zâtları bakımından sabit akla dayanırken, peş peşe gelen nispetlerden dolayı da hâdisler kendisine dayanır. Hâdislerin kadime bağlanmasına ilişkin sözlerinin özü budur. Fakat geriye peş peşe gelen bu nispetlerin kadim zâta dayandırılmasına ilişkin söz kalmıştır. Zira bu nispetler tıpkı üçün çift oluşu gibi salt farazi şeyler olmadığı için, hârici illetlere ihtiyaç duymaz, ama hârici mevcudun varlığını yokluğuna tercih edici olmalarından dolayı bir tür varlığa sahiptir. Kesin olarak bilinmektedir ki, hareket eden şey aralıktaki farazi sınıra ulaşma anında, ulaşma anından önce ve sonra sahip olamayacağı bir hâle sahip olur. Böyle bir varlığın, bilfiil var olan ya da kuvve mertebelerinden birinde bulunan bir tercih 


edicisinin olması gereklidir. 


(509) Bu makamın tahkiki şunu ifade etmektir: Nispetlerden her birinin tercih edicisi, onlardan önce gelen nispetlerdir. Dolayısıyla devamlı ve tek olan hareket tek başına düşünüldüğünde sabit illetlere dayanan sabit bir şeydir; birbirini takip eden nispetler düşünüldüğünde ve onların bu nispetler gereğince bir cüze sahip olduğu varsayıldığında bunlardan her biri kendisinden önce gelen şeye dayanır. Tıpkı bu hareketin nefsü'l-emrde değil, bilakis farazi olarak bir cüzü olan, devamlı ve sürekli bir hareket olması gibi. Hâdisler silsilesinin sürekli ve tek olması da bunun gibidir. Akl-ı selim illetin devamlılığı ve sürekliliğine bağlı olarak ma'lüllerin devamlı ve sürekli olduğuna hükmeder. 

(510) Şayet “Birbirini takip eden hâdis şeylerin her biri yoklukla kuşa- 


tulmış olunca hâdisler silsilesi nasıl sürekli ve tek bir şey olur.” dersen: 
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(511) Derim ki, hâdisin yokluğunun anlamı onun dışarda mahiyetinin ortadan kalkması anlamında hakiki bir yokluk olmayıp, bilakis izafi bir yokluktur. Bu da görülür şeyin gözden uzak olduğunda his bakımından yok olduğunun söylenmesi gibi, bir şeyin başka bir şey bakımından yok olmasıdır. Hakikatte bu bir değişim ve intikaldir ve onun yokluğu ancak mecâz yoluyla söylenebilir. Bu anlamların tasavvuru doğru bir düşünmeyi 


gerektirecek biçimde incedir. 


Mesele: (Vâcib Teâlâ'nın İlke ve Gâye Oluşu Üzerine| 


(512) İşrâkiler der ki, Vâcib Teâlâ şeylerin bu bağlantısında ilke ve gayedir. Şu anlamda ki, o âlemin nizamının ve varlığın tertibinin fâil illeti olduğu gibi aynı zamanda onun gai illetidir. Gayeyle kastedilen, zâti bir biçimde fiilden gereken şeydir. O, fâili fiili yapmaya sevk ediyorsa fâile kıyasla ona “garaz”, fiile kıyasla “gai illet” adı verilir. Gaye daha geneldir ve bazen gaye, fâili bir fiile sevk etmeyen şeye özgü olur ve bu anlam itibariyle garazdan ayrılır. Daha önce belirtildiği üzere, Allah Teâlâ'nın nin fâil nedenidir ve fâili fâil yapan odur. Eğer vâcib böyle olsaydı Vâcib Teâlâ zâtı bakımından eksik, gai neden olan başka bir şeyle tamamlanmış olurdu. Evet, Allah Teâlâ'nın fiillerinin, kendisi tarafından bilinen sonsuz hikmet ve maslahatlardan ibaret olan gayeleri vardır. Fakat bu gayeler Vâcib Teâlâ'nın fâilliğinde müessir değildir. Bu gayeler var olanların ilk kemâlâtının korunmasına, daha sonra ikinci kemâlâtla tamamlanmasına dönüktür ve bu ilkelerini ve ona uygun olan şeyleri tasavvur ederek ilkelerine benzemek içindir. Bu, ancak var olan kemâli korumayı gerektiren bir aşk ve kaybedilen kemâle ilişkin bir şevkle tanzim edilir. Bu ise ya iradi ya da tabiidir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir” dedi (Tâhâ, 20/50) Aşk, her mevcudun hem kemiâlinin varlık hâli, hem de yokluk hâli olarak ortaya çıkar. Bu nedenle hükemâ aşkın, var olanların tümüne sirayet ettiğini tespit etmiştir. Bu itibarla her şey imkân ölçüsünde ilkeye benzemeyi talep eder ve ona âşıktır. Zira aşk herhangi bir yönden herhangi bir şeyle bir olmaya meyletmektir. Allah Teâlâ zâti kemâli itibariyle nihâi gayedir. Çünkü her şeyin kendisine yöneldiği, kendisine 


benzemek ve yakınlaşmak isteği odur. 


SGN asl gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Varlığın Olduğundan Daha Mükemmel Olmasının 


İmkânsızlığı Üzerine) 


(513) Varlığın olduğundan daha mükemmel olması imkânsızdır. Çünkü bu, Yüce Allah'ın câhil, âciz ve cimri olduğu sonucunu doğurur. O zalimlerin söylediklerinden yücedir. Bilakis üstün olan, üstün olanı gerektirir. Buna, “Eğer böyle olsaydı bazı şahıslar daha üstün olan şeyden yoksun bırakılmış olmazdı, oysa biz varlıkların çoğunun, husülü kendilerine daha uygun olan yetkinliklerinden yoksun bırakıldığını görmekteyiz.” diyerek itiraz edilmiştir. 

(514) e-Mutârahât'ın yazarı Sühreverdi buna şöyle cevap vermiştir: Bu kural ancak feleki hareketlerden etkilenmeyen, sabit illetlerinin devamlılığı sebebiyle varlığı devamlı olan sabit mümkün varlıklar için geçerlidir. 
Maden, bitki, hayvan ve diğerleri gibi, feleklerin altında yer alan şeylerde durum farklıdır. Zira zâtları bakımından mümkün ve daha üstün olan durumlar, hârici sebeplerden dolayı, bazen bu şeylerden engellenir. Bu nedenle kendi zâtından dolayı değil, sonsuz hâdis sebeplerden kaynaklanan istidâdından dolayı tek bir şeye bazen üstün olanın, bazen de düşük olanın verilmesi mümkündür. Akıllar, nefisler, feleki cisimler ve tabii külli lazimeler gibi, felek hareketlerinin üstünde olan varlıklar ise altlarında yer alan varlıkların aksine hârici varlıklardan herhangi biri onları daha üstün ve daha yetkin olandan yoksun kılamaz. Zira kalıcı varlıklardaki bu yetkinliklerin illetleri mevcut zâtlarından uzak değildir. Çünkü kendilerinden önce gelen hareketler sebebiyle kendilerinde ortaya çıkan istidatları farklı değildir. Dolayısıyla onların sabit illetlerle illetli oluşları, fâillerinin ve cihetlerinin farklı oluşundan dolayıdır ve yetkinliklerinin illeti aynıyla zâtının veya zâtın lâzımı olan şeylerin de illetidir. Hâdis şeylere gelince, onların hususi bir vecih üzere ortaya çıkışlarının ve yetkinliklerinin illetleri, bazen varlıklarının illetlerinden ve lâzımı olan şeylerden başkadır. Hâlleri kendilerinden daha üstün olan bir şey onlara kıyas edilirse, onların zâtlarında, varlıklarının illetlerinde ve lazimelerinde onların imkânsızlığını gerektiren bir şey mevcut olmaz. Burada kabule şayan başka bir cevap vardır: İlâhi inâyet, ilkin ve bizzat bütün olması bakımından 


bütünün yönetimi ile ikinci olarak ve bilaraz cüzün yönetimi ile ilişkilidir. 


ULEN asl gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bütünün düzeninin mevcut düzeninden daha mükemmel olması mümkün değildir. Hususiyetleri dikkate alındığında her tek şey için daha yetkin olan şey mümkün ise de bunun yapılması bütünün düzeninin güzelliğini bozan bir şey olur. Her ne kadar bunun vechi bizim için gizli olsa da. Örneğin mimar bir bina planı çizdiğinde, muhtemelen bütün olması bakımından bu bina için en güzeli, bu binanın bir bölümünün tuvalet, diğer bölümlerinin oda ve koridordan oluşmasıdır. Hususiyetleri dikkate alındığında her bir bölümün sözgelimi oda olması daha güzel olsa da, şayet farklı bölümlere sahip olma durumu değiştirilirse binanın bütününün güzelliği bozulacaktır. Onlar şu konuya dikkat çekmişlerdir: Bütün, en güzel düzen olarak nitelenmesi bakımından tüm yönlerden tam olan ilkeye nispet edilir ve bu münasebet sebebiyle bu ilkeden cömertlik feyzini almayı hak eder. Bütünün diğer yönler üzere değil bu yön üzere var olması gerekir; zira bütün yönler itibariyle ilkeyle en uzak münasebet içindedir. Bu güzelliğin keyfiyetinin tafsilatı ve tek tek her bir ferdin hâlinin değişmesi sebebiyle bu keyfiyetin bozulması, Allah Teâlâ'nın bilgisini elinde bulundurduğu bir kader sırrı olsa gerektir. Bu sırrı onun dışındaki hiç kimse bilemez; zira O, razı olduğu rasulü hariç hiç kimseye onun gizli bilgisini/gaybı bildirmez. Dolayısıyla, var olan düzenden daha mükemmelinin bulunmasının imkânsız olduğu bilinmiş olur. Kudretin imkânsızla ilişkilendirilmesi doğru değildir ve bundan dolayı kâdir olanda bir eksiklik gerekmez. Bu nizam, mümkün nizamların en iyisidir ve bu nizamın dışındakiler ise şerdir. Allah Teâlâ'dan 


ancak hayır sâdır olur. 
(515) Zorunlu varlığın ispatı, tekliği, bunlarla ilişkili şeyler ve peygamberliğin ispatı gibi konuların her birini işrâk ehlinin yöntemlerine göre 


anlatarak Hikmetü'l-İşrâk bahsini tamamlayalım. 


SULE asl gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: İşrâkilerin Yöntemlerine Göre Zorunlu Varlığın İspatı 


(516) Bu konuda onların ortaya koydukları pek çok burhan vardır. 
Bunlardan en vecizi şudur: Cisimlerin şekil, miktar ve başka bakımlardan farklı oluşu zorunlu değildir ve bu açıktır. Dolayısıyla bunun bir illetinin olması gereklidir. Bu illet, mutlak cisimlilik değildir, aksi hâlde cisimler cisimlilikte ortak olurdu. Yine o hususi bir cisim de değildir, aksi hâlde hususileşmesi onunla olacağından dolayı devre yol açardı. Yine bu illet başka bir cisim de değildir; zira parlak sezgi cisimlerin bazısının başka bir cisimden var olmasının bunun aksinden yani başka bir cisimden var olmamasından daha evlâ olmadığına hükmeder. Aynı şekilde mahallinde ispatlandığı üzere, bir cismin başka bir cismin illeti olması mümkün değildir. 
Onun bu cisimle kâim olan bir arazın da illet olması mümkün değildir. Zira arazın cisme ilişmesi ona özgü bir fer'dir. Yine tıpkı başka bir cismin illet olmaması örneğinde belirtildiği gibi, bu cismin dışındaki bir şeyle kâim olan arazın da cismin illeti olması mümkün değildir. O hâlde bu illet, cisim ve cismani olmayan başka bir şeydir. Bu özellikte olan bir şey, soyut bir nur olup, bu nur ya başkasına muhtaç değildir ki, o vâcib varlıktır ya da başkasına muhtaçtır ki, bu durumda onun cisimlere ve cismin heyetlerine muhtaç olması mümkün değildir. Zira mahallinde anlatıldığı üzere, bir şeyin kendisinden daha üstün bir şeyi var etmesi mümkün değildir. 
Yine mahallinde açıklandığı gibi, cismin etkisi ancak bir konuma girme/ müdahele yoluyla gerçekleşir ve onun, konumu olmayan bir şeyi etkilemesi mümkün değildir. Böylece onun soyut başka bir nura ihtiyaç duyduğu ve bunun devir ve teselsüle yol açmayıp, başkasına ihtiyaç duymayan bir şeyde son bulduğu belirlenmiştir ki, o da vâcib varlıktır. 


(517) Akıllar, semavi nefisler ve düşünen insani nefse gelince, bunlar yerinde kanıtlandığı üzere kendiliğinden kâim oldukları için, soyut nur olsalar da; ancak kendi zâtıyla var olup, başkasını var eden yani göklerde ve yerde kâim, en büyük, kuşatıcı, en yüce ve üstün nur olan ve mutlak anlamda ihtiyaçsız olan ancak Vâcib Teâlâ'dır. Zira ihtiyaç silsilesindeki nurlar onda son bulur, üstelik tüm nurlar onun nurundan bir şuledir. Allah göklerin ve yerin nurudur,' o kendi dışındaki nurlardan farklı olarak, cisimlerden ve cisimlerin eksikliği ve karanlığı gerektiren alakalarından soyutlanmış nurların nurudur. Çünkü diğer nurlar ya yönetim ya da uygun bir türü gerektiren yakın illiyet itibarıyla cisimlerle ilişkilidir. 





I bk. Nür, 24/35. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Allah Teâlâ bundan münezzehtir ve o nurların nuru olmasına rağmen zuhurunun aşırılığından dolayı gizlidir. Zira bir şey sınırını aştığında zıddına dönüşür. Temsili bir anlatımla, O'na yakınlık ve uzaklıklarına göre şiddet ve zayıflık bakımından birbirinden farklı nurlar, mutlak yokluk fezasına ondan taşar. Bu farklı nurlar nurluk hakikati bakımından ortaktır ve aralarındaki ayrışma, şiddet ve zayıflıktaki farklılıkları sebebiyledir. Zayıflığın nihayeti, başkası sebebiyle var olan bir nurun ortaya çıkmasıdır, tıpkı duyulur nurlarda olduğu gibi. Nitekim hissi nurdan karşısındaki havaya yetkinlik ve eksiklikte birbirinden farklı nurlar zulmete erişinceye dek taşar ve artık noksanlığın nihayetine varılır. Cisimler tıpkı nurların gölgeleri konumunda onlardan sâdır olur, hatta cisimler kendi zâtlarında nurun eksiklik mertebelerinden birinde bulunur, tıpkı hissi gölgenin hissi nurun noksanlık mertebelerinde bulunması gibi. Çünkü nurla ancak varlık kastedilir ve varlığın tümü nur ve varlığa ilişen nurlardan ibarettir. “Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. 


Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Nur, 24/35) 


Mesele: İşrâkilerin Yöntemine Göre O'nun Birliği 


(518) Onlara göre nurun hakikati tek bir şeydir, ondaki çokluk ise ancak şiddet ve zayıflık, yetkinlik ve eksiklik itibariyledir. Nurun yetkinliğinin son sınırı zorunluluk/vâcibiyyet mertebesi, eksikliğinin son sınırı hissi nurlar gibi onun başkasına ihtiyaç duyan bir araz oluşudur. Nurun hakikatinin bir oluşuna gelince, nurla kastedilen bizatihi zâhir olan şeydir, yani hakikati zâhir oluşunun aynıdır. Nur, kavramların en açık olanıdır ve özdeşliği bakımından bu kavramda çokluk bulunmaz. Bu kavramın bilinmeyene dönük bir yüzü yoktur ki, Meşşailerin yönteminde söylendiği gibi, onun hakikatinde bazen çokluk bulunduğu söylensin. 
Aksine onun hakikati ilk mülahazada algılanan bir şeydir. Aksi takdirde, 


zuhurunda başkasına ihtiyaç duyduğundan dolayı, o bir nur olamazdı. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İlk bakışta nurdan algılanan mefhumun ortak bir şey olduğunda kuşku yoktur. Onların farklılığı mertebeler bakımındandır. Çünkü zâit nur, ancak kendisindeki nurluk hakikatinin daha şiddetli ve daha kuvvetli olması anlamında nurluk hakikati bakımından nâkıs nurdan daha fazla nur olur, kendisi dışındaki bir şeyden dolayı değil. Aksi hâlde o, sırf nur olmazdı. 
Tıpkı başka bir çizgiye zâit olan çizginin, başka bir şeyden dolayı değil, yalnızca kendisinden dolayı zâit olması gibi. Meşşailerin mahiyet ve onun cüzlerine ilişkin görüşleri, şiddet-zayıflık ve yetkinlik-eksiklik bakımından onların birbirinden farklı olmadığı yönündedir. Onların bu konudaki meşhur delilleri zikredilen misalde olduğu gibi, niceliğin niceliğe ziyadesi 


sebebiyle nakzedilmiş olur; bilakis o ârızi bir şeydir. 


(519) Nurun yetkinliğinin son sınırının zorunluluk mertebesi olduğu konusuna gelince, nurun kendi dışındaki şeylerden daha üstün olduğu açıktır. Galibiyet ve diğer şeylere ihtiyaç duymaması bakımından onun dışındaki şeylerin onda son bulması gerekir. Nurlar silsilesinin kendisinde son bulduğu bu şeyin onların illeti olması sebebiyle nurların en üstünü olması gerekir. Bu ortaya çıkınca; şayet vâcib, birden çok olsaydı bu nurlardan her biri ya kemâlin zirvesinde olacaktı ve bu durumda daha önce geçtiği üzere nurluk hakikati bir olduğu için hakikat bakımından çokluk olmayacaktı. Kemiâlin zirvesinde oldukları için, mertebe bakımından da çokluk olmayacaktır. Daha önce geçtiği üzere, nurların şiddet-zayıflık, yetkinlik-eksiklik dışında bir şeyle farklılaşmalarının mümkün olmadığını söylediğimizden, bunların zirvesinde ve onların dışında başka bir şey bakımından burada bir farklılık bulunmayacaktır. Çokluğun varsayılması bir çelişkidir, ya da bu nurlardan birisi en yetkin olacak diğeri de onun altında yer alacaktır ve eksik olan vâcib olmayacaktır. Zira mahiyetin ferdi yetkin olduğunda, noksan mahiyetin gerektirdiği bir şey olmaz. 


Mesele: (Türlerin İlkeleri Üzerine) 


(520) İşrâkiler der ki, soyut nurlar cümlesinden biri de bedenlerimize nefislerimizi verip onu ilmi ve ameli yetkinliklerle olgunlaştıran; beslenme, büyüme ve buna bağlı şeylerle bedenlerimizi yetkinleştiren türümüzün tılsımının ilkesidir. Şeriat dilinde o Rühu'l-Kuds, filozoflarca Faal Akıl olarak 


isimlendirilir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(521) Bunun açıklaması şöyledir: Fars hükemâsı ve onların dışındaki hükemânın babası olarak isimlendirilen Hermes, Pisagor, Eflâtun vb. müteellih hükemâ felekler, yıldızlar, basit ve bileşik unsulardan her bir türün nur âleminde bir ilkesi olduğunu ileri sürmüştür. Bu ilke, bu türün yöneticisi olan bir akıldır ve türüne inâyet eder. Büyüyüp gelişen cisimleri besleyen, büyüten ve üreten de odur. Çünkü bitkilerdeki farklı fiillerin şuurdan yoksun olan basit bir kuvveden kaynaklanması mümkün değildir. Bizde de bu fiiller nefislerimizden kaynaklanmaz; öyle olsaydı onlara ilişkin bir bilincimiz olurdu. Bu fiillerin tümü bu ilkelerden kaynaklanmaktadır, hatta İşrâkiler tavusun tüylerindeki ilginç birçok rengin nedeninin bu renklerin türünün ilkesi olduğunu söylemişlerdir. Heyetlerin tümü de aynı şekildedir. Zira bu heyetler nurlu işrâkların gölgeleridir ve bu nurlu ilkelerdeki mânevi nispetlerdir. Misk kokusu da aynı şekilde türünün ilkesinde bulunan heyetin gölgesidir. Bu ilkeler, ilkeleri oldukları şeylere, onlara ilişen ve farklı nispetleri gerekli kılan başka nurları verir ve böylece bunların süretleri onların cismani yapılarında ortaya çıkar. Onların bu konudaki delilleri iknai olsa da, bu durum iddianın zayıflığına delâlet etmez. Zira onların bu konudaki bilgilenmeleri karanlık bedenlerinden soyutlanmaya bağlı, devamlı tekrar eden gerçek bir müşahede sayesindedir. Onların bu konuda delil getirme çabasına girmeleri sadece tecrit ve müşahede ehlinden olmayan kendileri dışındaki kimseler içindir. Müteellihlerin tümü bu konuda ittifak hâlindedir ve onların çoğu bunları müşahede ettiklerini açıklamışlardır. EHâtun'un karanlıklardan, yani bedeni alakalardan sıyrıldığı ve bu ilkeleri müşahede ettiği kendisinden rivayet edilir. Hatta Fars hükemâsı onlardan birçoğunu isimlendirmişlerdir. Su heykelinin ilkesini Hurdâd, ağaçların ilkesini Murdâd, ateşin ilkesini Erdbehişt olarak isimlendirmişlerdir. Eşyanın hakikatlerinin açıcısı olan Efendimiz (s.a.) “Dağların mele- 


ği ve denizlerin meleği bana geldi.” diyerek bu ilkelere işaret etmiştir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(522) Herhangi bir kimsenin ya da Batlamyus ve Hipparkos gibi kimselerin ve bu iki kişiye benzeyip, feleki varlıkların hareketleri ve diğer durumları hakkında cismani gözlemler yapan kimselerin -ki, bu konuda onların peşinden gelenler onlara tâbi olmuşlar ve heyet ve nücum ilmi gibi ilimleri bu düşünceler üzerine dayandırmışlardır- gözlemlerine itibar ediliyorsa hikmet ve nübüvvetin ileri gelen kimselerinin halvetlerinde ve riyazetlerindeki ruhani gözlemlerinde müşahede ettikleri şeye ilişkin görüşlerine nasıl itibar edilmesin! İşrâk sahibi Sühreverdi de aynı şekilde kitaplarında buna değinmiştir. Onun bu konudaki amacı böyle büyük bir meselede ileri gelen kimselerin salt taklidiyle yetinmek olmayıp, aksine bundan maksat tecridle, ruh/sırrı taltif etmekle ve müşahede sahibi kimselere hizmetle elde edebileceği bir yola yönelmesi için talibi teşvik etmekten ve mübalağa 


etmekten ibarettir. Allah daha iyi bilir. 


Mesele: İşrâkilerin Yöntemine Göre Nübüvvetin İspatı ve Nebiye 


Olan İhtiyacın Açıklanması Üzerine 


(523) Din ehline göre peygamber, Allah'ın, kulları arasından seçip, bir topluma ya da tüm insanlara gönderdiği kimsedir. Halvetlerdeki ve alakaları kesmedeki riyazetler ve mücahedeler yoluyla kazanılmış nitelik ve hâllerden herhangi bir şey ve temiz cevher ve fıtri zekâ gibi zâti bir istidat nebi için şart koşulmamıştır. Aksine, “Allah rahmetini dilediğine tahsis eder.” 
(Bakara, 2/105) ve “Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir.” 
(En'âm, 6/124) 

(524) Hükemâ peygamberin başkalarından onu ayıran şu üç özelliği kendisinde toplayan kimse olduğunu söylemiştir. Bu özelliklerden ilki, onun gaybi şeylerin bilgisine sahip olmasıdır. İkincisi, kendisinden olağan üstü fiillerin ortaya çıkmasıdır. Zira hareketlerinde ve hareketsizliğinde bedeninin nefsine boyun eğmesi gibi, unsurların maddesi ona itaat edip, tasarruflarına boyun eğer. Üçüncüsü, melekleri hissi bir süretle süretlenmiş olarak görmesi ve onların, Allah Teâlâ tarafından vahyedilmiş sözlerini, kendi türünü kemâle ulaştırmakla görevlendirilmiş bir hâlde işitmesidir. 


Bunların tümü mümkün durumlardır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(525) Birincisine gelince, insani nefisler maddede yerleşik olmayıp, bilakis mekânsız şeyler olarak zâtında maddeden soyuttur. İnsani nefislerin soyutlukta, akli soyut varlıklara ve kendisinin ilkeleri olması nedeniyle bu âlemde varlığa gelen şeylerin süretleriyle nakışlanmış olan semavi nefislere bir nispeti vardır. Düşünen nefisler bazen mânevi bir ittisalle bu soyut varlıklara bitişir, aynı cinsten olmaları sebebiyle onlara cezbedilir, bu nefisler onlarda bulunan hâdis şeylerin süretlerini müşahede eder ve böylece bu süretlerden istidat kazandığı şeylerin süreti kendisine resmedilir. Tıpkı, karşısında içinde şekiller bulunan başka bir aynanın bulunduğu ayna gibi ki, karşıda bulunan aynadaki şekiller bu ilk aynaya yansır. İnsan nefislerinin, akli şeyleri idrak etme bakımından herhangi bir hata ilişmeksizin en kısa zamanda pek çok nazari bilgiyi sezgi yoluyla idrak eden kutsi nefisler düze- yine yükselecek veya “neredeyse hiçbir sözü anlamayan” (Kehf, 18/93) bir biçimde aptallığın en aşağısına kadar inecek biçimde fazlalık ya da eksiklik yönünden farklı seviyede olduğunun görülmesi de bunu desteklemektedir. 
Çeşitli mücahedeler yoluyla riyazet için kendisini meşgul eden şeyleri azaltan veya nefsinin bedeniyle ilgilenmesine mani olacak biçimde hastalığa yakalanan, alet kullanımıyla veya uyku yoluyla dış duyularıyla bağı kopan kimseler için bu durum söz konusu iken bu durum peygamber hakkında nasıl inkâr edilebilir. Öyle ki, bu kimseler bazen gaybi şeylerin bilgisine erişmekte ve tıpkı işitme ve tecrübe etme yoluyla ona şahitlik ediyormuş gibi, insaf sahibi kimseler için herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde onlardan haber vermektedirler. 

(5261 İkincisine gelince, insani nefisler bedende yerleşik olmayıp, tasavvurlarıyla bedende etkindir. Tıpkı utanma anında yüzde kırmızılık, korku anında sarılık, öfke anında sıcaklık veya yürünen yol eni dar olup, yüksek olmayan bir konumda bile olsa düşmenin tasavvur edilmesi sebebiyle eni dar yüksek bir yerden düşüldüğü hissinin oluşması gibi. Nefis bedende yerleşik olmadığı hâlde iradeleri ve tasavvurları bedende etkin oluyorken, unsuri maddelerin kendisine boyun eğmesi ve onun dileme ve tasavvurlarının bu maddeler üzerinde etkin olma- 


sı itibariyle peygamberin nefsinin daha güçlü olması olağan bir şeydir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Hatta onun iradesiyle yeryüzünde rüzgârlar, depremler, yanma, boğulma, zalim kimselerin helak olması, bozulmuş şehirlerin yerle bir olması gibi olaylar ortaya çıkar. Kısaca peygamberin nefsi, unsurlar üzerinde özellikle münasebetinin daha fazla ve daha güçlü olduğu unsur üzerinde alet kullanmaksızın mücerret irade ve tasavvuruyla tasarrufta bulunur. Her asırda tanınan salih kimselerde görüldüğü üzere riyazet ve ihlas sahibi kimselerde benzeri durumlar görülürken, peygamber için bunların varlığı nasıl inkâr 


edilebilir! 


(5271 Üçüncüye gelince, upkı uyuyanın uykudayken bazı şahısların vâkıaya uygun mânalara delâlet eden manzum sözlerle konuştuklarını müşahede etmesinde elde ettiği şeyin benzerini peygamberin uyanıkken elde ettiği inkâr edilemez. Bu, peygamberin nefsinin bedensel meşguliyetlerden soyutlanmış olmasından ve kutsi âleme cezbedilmesinin kolaylığından dolayıdır. Bu nefis uyanık hâldeyken kutsi âleme cezbedilip, onunla ittisal ettiğinde hissedilir şeyler müşahede ettiği gibi ma'kulatı da müşahede eder. 
Zira mütehayyile kuvvesi nefiste ortaya çıkan ma'kule hissi bir elbise giydirir ve onu ortak duyuya dışardan gelen hissedilirleri nakşettiği gibi nakşeder. Kutsi âleme yönelme ve orayla temas kurma, bir melekeye dönüşebilir ve işte o zaman bu cezbediliş ve müşahedenin neticesi olan şeyler daha az bir yönelimle peygamber için hâsıl olur. İlaveten bu üçüncü durum peygamberlere özgü olup, onların dışındakilerde bulunmaz. Gaybi şeylerin bilgisine sahip olma ve kendilerinden olağan üstü fiillerin meydana gelmesi hem peygamberleri hem de veliler ve müteellih hükemâ gibi peygamberlerin dışındaki kimseleri de kapsar. Hatta bazen kimi veliler bazı hakikatler ve gaybi şeyler hakkında peygamberlerden daha fazla bilgi sahibi olabilir. 
Zira bu ümmetin Ebü Bekir, Ömer, Osman, Ali, Huzeyfe, Hasan Basri, Zünnün, Sehl Tüsteri, Ebü Yezid Bistami, Cüneyd Bağdadi, İbrahim Edhem vb. muhakkiklerinin birçoğu hakikatler hususunda İsrail oğullarının peygamberlerine üstün gelebilir. Müsâ'nın Hızır'a ihtiyaç duyması, işin zâhirinde buna şahitlik eder ve aynı şekilde Davud'un Lokman'dan istifade ettiği de bilinen bir şeydir. 


GL asl gali 
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(528) Dahası İşrâkiler der ki, insan doğası gereği medenidir, yani kendi türünden insanlarla bir arada bulunmaya ihtiyaç duyar. Zira yeme, içme ve giyinme gibi hayatını idame ettirmede ihtiyaç duyduğu şeyler bakımından onların hiçbirinden ayrı olamaz. Bu ihtiyaçlar, ilişkilerinde bir başkasının kendisi için yaptığı şeye benzer bir biçimde her birinin diğeri için çalışması süretiyle hemcinsi insanlarla yapılan ortaklaşma ve her bir kişinin diğer bir kişinin yaptıklarından aldığı şeyin karşılığı olarak ona kendi emeği olan şeyden vermesi süretiyle gerçekleşen takas olmaksızın karşılanamaz. O hâlde kişilerden birinin diğeri için ekmek pişirmesi, bu diğer kimsenin ilk kişi için buğday öğütmesi, üçüncü bir kişinin de bu iki kişi için toprağı ekmesi vb. işler için insanların aynı mekânda bir arada bulunmaları gerekmektedir. Sonra, bu toplanma insanların hepsinin ittifak ettiği karşılıklı ilişki ve adalet bulunduğunda ancak düzene girer. Çünkü herkes ihtiyaç duyduğu şeyi arzular ve kendisine sıkıntı veren kimseden kaçınır ve böylece adaletsizlik ortaya çıkar, toplanma işi ve muamele bozulur. O hâlde zulmü uzaklaştırıp, adaleti koruyacak bir adalet kanunu ve bu kanunu belirleyip, onu gereği gibi düzenleyecek bir kanun koyucu gereklidir. Sonra bu kanun koyucunun itaat edilmeye layık bir karakter- de olması gerekir ki, bu ancak yukarıdaki söz konusu niteliklerin kendisinde toplanmasıyla gerçekleşir. Vâcib Teâlâ kapsamlı bir inâyet sahibidir. 
Her canlıya özellikle insana kendisi için uygun olan araçları bahşetmiştir. 
Bu özelliklerin kendisinde toplandığı kimsenin varlığı ki, peygamberden maksat budur, insanın en büyük maslahatıdır. Öyleyse yarattığı şeylerdeki düzen çeşitlerinin en üstününün iktizası olarak ilâhi inâyet peygamberliği zorunlu kılmaktadır. Sonra avam ve kıt akıllılar, tek bir şahıs olarak ihtiyaç duydukları şeyin arzusu kendilerini kapladığında, hayatlarını ilgilendiren şeylerde insan türüne faydalı olan adaletin bozulmasını ciddi- ye almazlar ve böylece şeriata aykırı davranmaya yönelirler. Bu durumda itaatkâr ile isyankâr için umudun kendilerini itaate, korkunun da günahı terk etmeye teşvik edeceği uhrevi bir ödül ve ceza zorunlu olur. Bu nedenle ödül ve cezayı verenin bilinmesi gerekli olmuştur. Avamın bilgisi nadiren yakini olur ve kalıcı olmadığından, bu bilginin yanında onu ko- 


ruyacak bir sebebe ihtiyaç duyulur ki, bu tekrara bağlı olan hatırlamadır. 
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Bu kapsama giren şeyler, art arda gelen vakitlerde tekrarlanan namazlar ve bu konumdaki diğer şeyler gibi Mabud'u hatırlatan ibadetlerdir. Öyleyse peygamberin her şeye gücü yeten ve her şeyden haberdar olan ilâhın varlığını tasdik etmeye, şeriat koyucu tarafından gönderilenin doğru olduğu- 

5 na iman etmeye, uhrevi vaad ve vaidi kabul etmeye, yaratanı hatırlatacak 
ibadetleri yapmaya ve insanların sosyal ilişkilerinde ihtiyaç duyduğu şer'i kanunlara boyun eğmeye çağıran bir kimse olması gerekir. Böylece insan türünün hayatını kalıcı kılan adalet çağrısı devamlılık kazanır. 
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4. Tabii Hikmet İlmi" 


(5291 Tabii hikmet, hareket ve süküna istidatlı olması bakımından ta- 


bii cismin zâti arazlarının incelendiği bir ilimdir. 


(530) Bil ki kelâmcılara göre cismin hakikati parçalanmayan cüzler |yani atomlardan) oluşan bir şeydir. Fakat hükemâ cismin hakikati konusunda farklı görüşler ortaya koymuştur. İşrâkiler cismin ilk bakışta algılanan yönlerde yayılmış bir cevher, yani cisimsel süret olduğunu ileri sürmüşlerdir ki, bu süret cisimden ayrılabilir. Çünkü o ayrıldıktan sonra çoğalma sıfatıyla nitelenmiş olarak varlığını sürdürür, upkı ayrılmadan önce birlikle nitelendiği gibi. Cisimler arasındaki farklılık, nitelik ve diğer şeyler gibi bu cisimlerle var olan arazlar sebebiyledir. Bu arazlar cisim türlerine dâhildir ve cismin dışardaki arazlardan bileşik olması imkânsız değildir, tıpkı kürsü örneğinde olduğu gibi. Çünkü kürsü, ağaç parçalarının ve araz olan özel heyetin bileşimidir. İmkânsız olan zihni bileşimdir, çünkü zihni cüzler yüklem olur ve bu durumda cevherin araz olması gerekir. Meşşailer cismin, biri diğerinde yerleşik olan iki cevherden bileşik olduğunu ileri sürmüşlerdir. İlişilen şeyi/mahalli heyula, ilişeni de cisimsel süret olarak adlandırmışlardır. Ayrıldıklarında süret kaybolur, her iki hâlde de kalıcı 


olan maddedir. 


Mesele: (Hareket Üzerine) 


(531) Hükemâya göre hareket iki anlamda kullanılır: 


1. Başlangıçla son arasındaki hareket eden için düşünülen sürekli durumdur ve bu hareket, “mesafe kat etme hareketi” diye adlandırılır. Hareketin dış dünyada varlığı yoktur, zira hareketli olan mesafenin sonuna ulaşmadıkça mesafenin başından sona kadar uzanan sürekli şey, yani hareket mevcut olmaz. Eğer hareketli şey, mesafenin sonuna ulaşırsa bu düşünülen süreklilik (yani hareket) bâtıl olur. Bu nedenle hareketin dış dünyada varlığı düşünülmez. Bilakis mesafe alma anlamındaki hareket ancak hayalde 


resmedilir. 
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2. Merkezde oluşan harekettir ve “merkezi hareket” olarak adlandırılır. 
Bu, istikrara zıt bir durum olup, cismin kendisiyle mesafenin başından sonuna kadar uzanan başlangıçla son arasında dalma merkezde olmasıdır. Bu durum ona uygun olmayıp, bilakis o şahsi bir nitelik olup mesafede olduğu varsayılan sınırların her birinde var olan hareketin uzamının kaynağında bölünemez. Fakat hareketin devamlılığı ve mesafenin sınırlarına nispetinin 


kararsızlığı sebebiyle hayalde bu mesafeye yayılmış şey düşünülür. 


Mesele: (Hareketin Kısımları Üzerine| 


(532) Hükemâ, içinde ortaya çıktığı şey bakımından hareketi “yerle, nitelikle, nicelikle ve konumla” ilgili hareket kısımlarına ayırmıştır. Onlar hareketin bu kategorilerde gerçekleşmesinin anlamının, hareketin zamanına ilişkin varsayılan her bir anda öncelik ve sonralık olmaksızın bir kategoriye sahip olması bakımından tek tek kategorilerin hareket eden şeyde art arda gelmesi olduğunu söylemişlerdir. Hareketin zamanında bulunduğu varsayılan anların sonsuz olduğunda şüphe yoktur. O hâlde konuda artarda gelen fertlerin de sonsuz olması gerekir. Bu fertlerden hiçbirinin dışarda bulunmaması veya bazısının bulunması ya da tümünün dışarda var olması görüşlerinden, son iki görüş geçersizdir. İkinci görüşün geçersizliği, müreccih olmadan bir tercih gerekiyor olmasından ileri gelir. Üçüncü görüşün geçersizliği ise, anların peş peşe gelmesini ve sıralı olarak var olan sonsuz şeylerin iki sınırla kuşatılmış olarak sınırlanmasını gerektirdiğinden dolayıdır. Bu takdirde bu şeylerin iki ferdi arasında zamansal bir fert kalmaz. Zira bu zamansal fertte giderek kaybolan mümkün fertlerin tümünün bilfiil mevcut olduğu varsayılır ki, bu bir çelişkidir. Bu fertler peş peşe gelince, her fert bir anda ortaya çıktığı için anların da peş peşe gelmesi gerekir. Herhangi bir anda izlenilen bir ferd önceki anı izler 


ve o iki sınırlayıcı arasında sonsuz bir şeyin sınırlanmasını gerektirir ki, 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bu muhaldir; ister fertler varlıkta ictima etmiş olsun ister peş peşe gelsin durum müsavidir. Zira başlangıç ve son bilfiil sonsuzluğa engeldir. Son iki görüş geçersiz olunca ilk görüş, yani kategori fertlerinin tümünün bilkuvve var olduğu görüşü ortaya çıkar. Bu, aklın ilk bakışta uzak bir ihtimal olarak gördüğü şeylerden olsa da burhan bunu gerektirir. Buradan yola çıkarak, yer bakımından hareket edenin bilfiil yerinin olmaması, niceliksel olarak hareket edenin bilfiil niceliğinin olmaması gerektiğini ve bu görüşün zo- 


runlu olarak geçersiz olduğunu söylersen: 


(5331) Ben de derim ki, bilfiil hareketli olan hareketli şey hareket hâlinde ancak bu fertler arasındaki tavassut/orta ile nitelenir ve bu orta olma sırf kuvve ile mahza fiil arasında olan bir hâldir. Zorunlu olan ölçü, cismin bu arazlardan ve bu arazlardaki orta olmadan uzak kalamamasıdır. Fertlerinden bilfiil uzak kalamaması ise ne zorunludur ne de burhana dayalıdır; aksine burhan bazen bunun tersini gerektirir. Hareket sırasında hissedilir olan şiddet ve zayıflık bakımından birbirinden farklı etkilere gelince; vehmedildiği gibi bu duyu yanılsamasından kaynaklanmayıp, kuvve ve fiil ile itibari şey arasında bir aralık/berzah olan bu ortadan kaynaklanmaktadır. 
Hârici varlıkta etkili olmasa da, fakat mahallinde izah edildiği üzere onun bu konuya dahlinin olması mümkündür. Zikredilen şeylerden en uzak ihtimalli olanı, öncesinde yokluk olmakla birlikte hareketin bir başlangıcının olmamasıdır. Bunun açıklaması şöyledir; cisim hareketsizken hareket ettiğinde burada hareketin ortaya çıktığı anın ilk an olduğunun doğruluğundan emin olunamaz. Zira her anın bu şekilde olduğu varsayılır, dolayısıyla onunla hareketsizlik anı arasında bir hareket zamanı vardır, çünkü zaman birbirini izleyen anlardan oluşmamaktadır. Dolayısıyla farazi anların başlangıcı yoktur ve öncesinde yokluk bulunduğu için bu, hareketin ortaya 


çıkışına aykırı değildir. 


Mesele: (Zaman, Dehir ve Sermed Üzerine| 


(534) Hükemâ değişkenin değişkene nispetinin zaman, değişken olanın sabit kalana nispetinin dehir ve sabit olanın sabit olana nispetinin sermed olduğunu söylemiştir. Bazı muhakkikler faydasız laf kalabalığı olduğu yani sonuç veren bir mânaya sahip olmayan bir cüm- 


le yığını olduğu gerekçesiyle itiraz etmişlerdir. Bu sözün vechi şöyledir: 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Mevcudun hareket gibi sabit olmayan sürekli ve bitişik bir hüviyeti olduğunda, hiçbir şekilde bir araya getirilemeyen önce gelen ve sonra geleni içine alır. Bu itibarla mevcudun sabit olmayan bir miktarı olur ki, bu zamandır ve bu hüviyet bu nicelikle uyum içindedir. Bu hüviyetin önceki parçası önce gelen zamana uygun, sonraki parçası da sonra gelen zamana uygun olur. Böyle bir varlık, tedrici değişken olarak adlandırılır ve zamanla uyumlu olmadan var olamaz. Bir defada değişen şeyler ancak zamanın bir tarafı olan anda meydana gelir ve aynı zamanda onsuz var olamaz. Tedrici ya da bir defalık hiçbir değişmenin kendisinde bulunmadığı sabit şeylere gelince, o değişen şeylere ilişen zamanla birlikte var olsa da kendi zâtlarına bakıldığında zamansız olarak var olmalarının mümkün olmaları bakımından kendi zâtında zamandan müstağni olur. Değişken maiyyet/eşzamanlı- lık veya öncelik bakımından değişen şeye nispet edildiğinde, burada her iki taraf için de zaman gerekli olur. Bu iki şey bakımından sabit şey, değişken olana nispet edildiğinde diğeri için değil, bu iki taraftan biri için zaman gerekli olur. Sabit şey eşzamanlılık bakımından sabit olana nispet edildiğinde, her iki taraf da zamandan müstağni olur. Birbirine yakın olsalar da bunlar, farklılıklarına dikkat çekmek için farklı lafızlarla ifade edilen 


birbirinden farklı ma“kul anlamlardır. 


Mesele: (İhtiyari Hareket Üzerine| 


(535) Hükemâ hareketi ihtiyari ve tabii olmak üzere iki kısma ayırmıştır. İhtiyari hareketlerin terettüb eden ilkeleri vardır ve en temelinde müdrik kuvvenin hareketlerinden kaynaklanır. Bunlar da hayvandaki hayal ve vehim kuvvesi ve insanda bu ikisi vasıtasıyla bulunan ameli akıldır. Bu ihtiyari hareket fiilin tasavvuruna ve faydanın elde edilmesi ya da zararın uzaklaştırılması gerektiği mülahazasına dayanır. Algılanamayan bir şeye yönelmek imkânsızdır. Fayda vermesi bakımından tasdikin ya da tasdik hükmünde bulanan bir şeyin bulunmadığı ihtiyari fiilin varlığı, zorunlu olarak imkânsızdır. 
Onları, yani bu tasavvur ve mülahazayı arzulama kuvvesi takip eder. Zira arzu kuvvesi uygun ve uygun olmayanın idrakinden kaynaklanır ve o tıpkı 


idrak edici kuvvede vehmin reis olması gibi hareket ettirici kuvve de reistir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Arzulama kuvvesinin idrakten farklı olduğuna idrakin o olmadan gerçekleşmesi delil olarak sunulmuştur. Bazı kimseler onunla hareket ettirici fâil kuvve arasında azmin ve kararlılığın ilkesi olan, isteme/irade ve istememe/ kerahet olarak adlandırılan ki, bu tereddütten sonra kesin karar vermektir, başka bir kuvvenin olduğunu belirtmişlerdir. Bu kimseler insanın bazen iştah duymadığı şeyi yemek istemesi, bazen de iştah duymadığı şeyi yemek istememesi bakımından arzu ile azmi birbirinden ayırmışlardır. Doğrusu, bazı muhakkiklerin de düşündüğü şu görüştür: Azmin ve kararlılığın bir 


arada olması arzuyu pekiştirir. 


Mesele: (Boşluğun İmkânsızlığı Üzerine| 


(536) Hükemâ duyusal alâmetleri kullanarak boşluğun imkânsızlığına dair deliller getirmiştir. Birinci delil şöyledir: Arapçası serrâka kelimesinin çoğulu olup serrâkât olan ve Farsça âbdozd olarak adlandırılan altında dar bir delik bulanan üst tarafı dar kap suyla doldurulup, giriş açıldığında su alttaki dar delikten dışarı çıkar. Giriş kapatıldığında ise, suyun çıkışı ve akışı durur. Suyun doğasında akışkanlık olduğundan dolayı, suyun akışının durması suyun doğasından kaynaklanmaz. Suyun akışının durması, şayet tüpün girişi kapalı olduğu hâlde su çıkıyorsa boşluğun varlığını gerekli kılar; tüpün girişi açıksa boşluğun varlığı gerekmez. Zira dışarı çıkan su miktarınca hava içeri girer. İçerisine asla hava girmemesi adına kapatılmasını mümkün kılmak için kabın üst tarafının dar olması düşünülmüştür. Aynı şekilde geniş olduğunda su kenardan akacağı ve başka bir taraftan 


içeri hava gireceği için alt taraftaki deliğin de dar olması düşünülmüştür. 


(5371 İkinci delil: Bir tarafı ince yapılmış, oldukça dar bir oyuğu olan, diğer tarafı kalın yapılmış ve geniş bir oyuğu olan ve kalın kısmın dolması için geniş oyuk kısmına uzun bir ağaç parçası yontulmuş zerrâka/şırınga kelimesinin çoğulu zerrâkât adı verilen bakırdan imal edilmiş bir boru/tüpdür. Bu boruya su doldurulup onu kapatması için gi- 


rişine ağaç parçası yerleştirildiğinde su diğer taraftan dışarı çıkamaz. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Sonra ağaç parçası borunun içerisine bir miktar girdiğinde dar olan oyuktan su kuvvetle dışarı çıkar ve uzun bir mesafe kat eder. Eğer bu borunun içinde boşluk olsaydı ağaç parçasının borunun içerisine girdiği miktarda su bu boşluğa akar ve oradan dışarı çıkmazdı. Duyunun tanıklığıyla bu, geçersizdir. Aynı şekilde ağaç parçası dar olan delikten sokulup boruya su konulur ve sonra ağaç parçası çekilirse boşluk imkânsız olduğundan dolayı 


su boruda yükselir. 


(538) Üçüncü delil: Emme sebebiyle hacamat şişesinin içinde etin şismesidir. Hacamat şişesi insan uzvundaki etin üzerine konulup sonra çekildiğinde, havanın ancak emip hacamat şişesinden çıktığı miktarca etin hacamat şişesinin içinde şiştiğini görürüz. Hacamat şişesine eti çeken bu çıkan hava, boşluğun imkânsızlığının zorunluluğunu ve cisimlerin yüzeylerinin ayrılmazlığının gerekli oluşunu mecburi olarak gerektirir. Hacamat şişesini aralarında içerisine havanın girebileceği bir aralık olmayacak bir biçimde demirin üzerine koyup, sonra da çektiğimizde, demir yukarı yükselmez. Bu ya hava hacamat şişesinin içinden çıkmadığı ya da havanın bir kısmı çıkıp, geri kalanı yayılıp onu doldurduğundan dolayıdır. Hacamat şişesi aralarında bir aralık olmayacak biçimde örsün üzerine konulup, sonra da kuvvetli biçimde çekildiğinde ve hacamat şişesi yukarı doğru kaldırıl- 


dığında, onun yukarı yükselmesiyle örs de yukarı doğru yükselir. 


(539) Dördüncü delil: Tüpün bir tarafı suya daldırılıp diğer tarafı emilerek içe çekildiğinde suyun ağırlığı ve doğası yükselmeyi değil, dökülmeyi gerektirdiği hâlde emen ağza doğru yükselir. Bu ancak boşluğun imkânsız oluşu sebebiyle havanın yüzeyinin suyun yüzeyine bitişik olmasından dolayıdır. Emme sebebiyle hava yüzeyi yükseldiğinde boşluğun imkânsızlığını zorunlu kılacak biçimde suyun yüzeyi de havaya bağlı 


olarak yükselir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(540) Beşinci delil: Parçasının bir kısmı içinde bir kısmı dışarda kalacak biçimde düzgün bir ağaç parçasını su kabı/testinin ağzına yerleştirip, içine havanın nüfuz etmesini imkânsız kılacak biçimde kabın boğazı ile ağaç parçası arasındaki aralığı kapatma yoluyla içeri hava girmemesi ve içerden hava çıkmaması için ağzını sıkıca kapattığımızda ve içindeki havadan hiçbir şey dışarı çıkmadan ağaç parçasını bulunduğu konumdan daha içeriye doğru soktuğumuzda kap dışa doğru kırılır. Hiçbir şekilde içeri hava girmeyecek biçimde ağaç parçasını kaptan çıkardığımızda, kap içeri doğru kırılır. Eğer kap, hava ile dolu olmasaydı başka bir şeye ihtimali olmamasından dolayı ağaç parçasının içeri girmesi sebebiyle dışarı doğru kırılmazdı. Şayet bu kabın kendisini doldurup içini kaplayan şeyin bulunmaması imkânsız olmasaydı, ağzına kapatılan ağaç parçasının dışarı doğru çekilmesi sebebiyle kap içeri doğru kırılmazdı. Bu, boşluğun imkânsızlığı ile birlikte tedâhülün de imkânsızlığı için delil olarak kullanılır. 


(541) Kelâmcılar buna şöyle karşılık vermişlerdir: Belirtilen bu hissi alâmetler boşluğun imkânsızlığını kesin olarak göstermez. Zira bu ilginç durumlar, boşluğun imkânsızlığının dışında başka sebeplerden kaynaklanabilir. Fakat bu sebepler hakkında bilgi sahibi değiliz. 


(542) Kelâmcılar farazi cüzleri konum bakımından birbirine denk ve ister kendisinde bir delik bulunup gözenek olarak adlandırılsın ister delik bulunmayıp köşe olarak adlandırılsın, bu cüzler arasında bir açıklık bulunmaması bakımından bitişik olan pürüzsüz sayfayı boşluğun imkânına ilişkin delil olarak sunmuşlardır. Delilin izahı şöyledir: Pürüzsüz bir sayfanın var olması imkânsız değildir. Aksi hâlde sayfanın pürüzsüz olmayışı ya hakikatte cüzleri arasındaki bitişikliğin yokluğundan kaynaklanır ki, bu sayfanın hakikatte farklı cüzlerden ibaret olmasını gerektireceği için geçersiz bir görüştür ve geçersizliği zorunludur; ya da cüzleri arasın- 


daki köşelerin varlığından kaynaklanır ve biz oraya başka cüzler koyarız. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Eğer köşeler ortadan kalkarsa maksat gerçekleşmiş olur; böyle olmayıp olduğundan daha küçük bir köşe kalırsa oraya başka bir cüz koyarız. Ya bu köşe yok olur ya da köşeler bölünmede bilfiil sonsuza kadar gider. 
İkinci durum geçersiz olduğundan dolayı, birinci durum gerçekleşir ve sayfa pürüzsüz hâle gelir. Bu sayfayı benzer bir sayfanın üzerine kapattığımızda bunların tamamıyla birbirine temas etmesi gerekir, aksi hâlde bu ikisi arasında ortaya çıkan temas ancak asla bölünemeyen cüzler için olur ki, bu sizler yani filozoflar için imkânsızdır. Dahası, her tarafını aynı anda kaldırmak süretiyle üst üste olan iki sayfadan birini diğerinden bir kerede ayırmak imkânsız değildir. Zira yukarıdaki sayfanın bir bölümü aşağıdakinden ayrılırken bu yukarı doğru çekilen sayfayla bitişik olan bölüm ayrılmıyorsa, biri diğerinden zorunlu olarak sökülüyor, demektir. 
Diğer cüzler de aynen böyledir. Dolayısıyla bu şekilde bir gecikme olmaksızın tümünün birlikte ve üstelik tek seferde ayrılması gerekir. Aynı şekilde, yukarıdaki sayfanın cüzlerinden hangi cüz aşağıdakinden tek bir seferde ayrılırsa ayrılsın iki yönde de bölünebilen bir sayfa bulunmazsa ayrılan cüz, bölünemeyen bir cüz/atom veya onun hükmünde bir şey olur ki, bu da filozoflara göre imkânsızdır. Üstteki sayfaların tek bir seferde ayrılmasının mümkün olduğu kesinleşmiştir. Öyleyse üstteki sayfanın diğer sayfadan tek seferde ayrıldığını varsaydığımızda, böylece bu ikisi arasında başka bir cisim olamayacağından dolayı, iki sayfa arasında zorunlu olarak boşluk meydana gelir. Aksi hâlde cisimlerin birbirine girmesi gerekir. Hava ya da havanın dışındaki herhangi bir cisim ancak kenarlardan oraya taşınır ve cüzler tedrici olarak oraya geçer ve sonuncuyla ortaya ulaşır. Onun kenarlarda olduğu anda orta kendisini dolduracak şeyden boştur ve mesele budur. Hasmın görüşü olan atomun reddedilmesine dayandığından dolayı, bu delilin ilzâmi olduğu açıktır. Sonra her 


iki grubun, ayrıntıları kitaplarında bulunan limmi burhanları vardır. 
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5. İlâhi Hikmet İlmi" 

(5431) İlâhi hikmet, her iki (yani zihni ve hârici| varlıkta da maddeye muhtaç olmayan şeylerin hâllerinin incelendiği bir ilimdir. Bu şeyler ister Tanrı ve ayrı akıllar gibi asla maddeye bitişik olmayan şeyler isterse umür-u âmme/genel şeyler gibi ihtiyaç üzere olmaksızın maddeye bitişik şeyler olsun. 


Mesele: (Şeyin, Sübutunda İllete İhtiyaç Duyması Üzerine| 
(544) Bir şeyden ayrı olan her bir şeyin, o şey için sübutu veya o şeyin 


onunla muttasıf olması yahut onun o olması veyahut ne ad verirsen ver, illetten müstağni olmayan bir şeydir. Mesela insan, kendisini insan yapacak bir şeye muhtaç değildir; fakat başka bir şey olması durumunda ise bir illete muhtaçtır ki, bu besbellidir. Zira bir şeyle o şeyin kendisi arasında yaratmanın tavassut etmesi bizzat imkânsızdır. Başka şey olması durumunda ise o bedihi bir şekilde bir sebebe muhtaçtır. Hükemânın, “Vâcibin varlığı vâcibin kendisidir. Hatta o varlığında başkasından müstağnidir.” diye hüküm vermesi bundan ileri gelmiştir. Şayet vâcibin varlığı vâcibin kendisi değil de başkası olsaydı ikisi arasındaki ilişki ya zâtından neşet eden bir şey olur ve bu durumda varlık itibariyle zâtın, varlığından önce olması gerekirdi veyahut başkasından neşet eden bir şey olur; bu durumda da vâcibin başkasına muhtaç olması gerekirdi. Bu da göstermektedir ki, vâcib varlığın hakikati dışındaki her şey mümkün olup, başkasına muhtaçtır. 


Mesele: (Varlığın Hakikati Dışında Her Şeyin Lizâtihi Vâcib Olmayışı Üzerine| 


(545) Burhanın da gösterdiği üzere varlığın hakikati dışında her şey, zâtından dolayı vâcib değildir. Aksine o başkasına muhtaç bir mümkündür. Varlıklar silsilesinin, zâtı gereği vâcib olan varlığın hakikatinde son bulması gerekir. Filozoflara göre bu hakikat, umumi bir şey yani tabii külli değildir. Çünkü onun fertlerinin zımnında bulunması hariç, ayanda bizzat varlığı yoktur. Yine bu hakikat, şayet umumi olsaydı varlığında hususileşmesi için muhtaç olur ve salt varlığın hakikati olmaz; aksine hususiyetle birlikte varlık olurdu. Dolayısıyla sırf varlık değil, mevcut bir şey olurdu. 





* Çev. Ahmet Kamil Cihan 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Varlığa eklenen herhangi bir hususiyet de varlığı olan bir şey olur. Bu durumda aklın, varlık ve şey diye onu tahlil etmesi câiz olur. Burhan, böyle olan her şeyin mümkün olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu hakikat, zâtıyla taşahhus etmiş bir durumdur, yani o türü olmayan bir şahıstır. Hatta o olduğu gibi akledilse asla ortaklık kabul etmez. Dahası, mümkün mahiyetlerin bu hakikatten alınan ve ona tâbi olan bir tahakkuk tarzı vardır ve bu, 


itibari bir durumdur. 


(546) “Mevcut” ile zikri yukarıda geçen bu hakikatten ve bu mahiyetlerden daha umumi bir şey kast edilirse, mevcut terimi bu mânasıyla teşkik üzere bir yüklem olur. Tıpkı lügat örfünde ister hakikat, ister mecâz olsun aydınlatıcı sözcüğü ile ışığın hakikatinden ve ışığı alan şeylerden daha umumi bir şeyi ve siyah sözcüğü ile siyahlığı içine alan ve onu kâim kılan şeyi kastettiğimiz gibi, vâciblik hakikatine uygun olması zâtı itibariyledir, yani mevcudun yükleme uygun ve misdak/ölçüt oluşu sadece zâtının bir hususiyetidir; zâit bir şey değildir. Bu mahiyetlere uygun olması ise itibari bir durumun ârız olması sebebiyledir. Nitekim “Işık aydınlatıcıdır.” önermesindeki yüklemin misdakı, ışığın kendisidir. Ona zâit bir şey değildir. 
“Yeryüzü, aydınlıktır.” önermesindeki yüklemin misdakı ise zâtına zâit bir durumla yeryüzünün muttasıf olmasıdır. İşte hükemânın “varlık, vâcibin aynısıdır, mümkünlerde ise zâittir. Mutlak varlık, vâcibe ve başkasına teşkik ile yüklem olur.” şeklindeki sözünün mânası budur. Bununla onlar, bazılarının anladığı gibi, “Vâcib, özel bir varlık olarak hakikat olmakla birlikte mutlak varlığın bir başka ferdi ona ârız olmuştur. Hatta o iki kez mevcut olmuştur.” şeklinde bir anlamı kastetmezler. Yine onlar başkalarının “Vâcib, mutlak varlığın ârız olduğu bir şeydir.” şeklinde anladığı bir mânayı da kastetmezler. 

(5471 Şayet “Vâcib bir hakikat olarak mevcut olmaz. Aksine o varlık olur.” dersen o zaman “Lügat örfüne göre mevcut ile 


kast edilen mâna, varlığın ârız olduğu veya varlığın iliştiği şey ise 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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


ona bu mânanın verilmesi câiz değildir. Ona ancak hârici etkilerin menşei anlamının verilmesi câizdir. Hakikatler örfi kullanımlarla belirlenmez. Örf ehli ancak anladıkları mânalar için lafız koyar. Bazen bir mânayı anlamazlar da o mâna için bir lafız koymazlar veya o mânayı olduğundan farklı anlar ve vâkıada olana değil de anladıklarına uygun bir lafız koyar. Oysa esas olan burhandır, tutulacak yol da beyân ve müşahedenin gerektirdiği şeydir. Lafzi şenaat, felsefi konuları tahkikte eleştiri değeri taşımaz. Bu nedenle iki şeyh demiştir ki: “Vâcibu'l-vücud mevcuttur” denilirse bu mecâz bir lafız olur ve “varlık onun için vâcibdir” anlamına gelir. Yoksa “o, kendisine varlık konulmuş bir şeyden veya ister vücüb isterse vücüb üzere olmadan varlığın ona katıldığı bir şeyden dolayı varlığı gereklidir.” anlamına gelmez. Onlara göre vâcibin hakikati, varlığın hakikatinin dışındaki bütün hususi şeylerden soyut sırf varlıktan ibarettir ki, bu da bizatihi şahsi bir durumdur. Nitekim onun varlığı ve taşahhusu da zâtının aynıdır. Vâcibin diğer isimleri ve sıfatları da böyledir, yani zâtının aynıdır. Şöyle ki, bu esma ve sıfatların tümünün Allah'a haml edilmesinin misdakı, kendi dışında her şeyden bizatihi mümtaz olan basit (mürekkeb olmayan) hüviyetidir. “O mevcuttur.” 
denildiğinde bunun anlamı onun hârici etkilerin kaynağı olduğudur. 
Bu kaynaklanışın ilkesi olması yönüyle, o aynıyla varlıktır. “O âlimdir.” 
dediğinde bunun mânası şeylerin ona açık olmasıdır. “O ilimdir.” dediğinde de bunun mânası onun, bu açıklığın ilkesi olmasıdır. Diğer sıfat ve isimleri de buna göre düşün! Burada ancak her bakımdan basit ve bir olan zât vardır ve o değişik itibarlar ve çeşitli nispetler hasebiyle farklı isimlerle adlandırılır. “De ki: ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nun- 


dur.” (İsrâ, 17/110) 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Filozofların Yöntemine Göre Lizâtihi Vâcibin Tevhidi ve Açıklaması 


(548) “Vâcibin hakikati, zâtıyla kâim varlığın ayn'ıdır” hükmü sabit olduğundan, diyoruz ki, böyle bir zâtın çok olması câiz değildir. Zira bu hakikatten iki tane bulunmuş olsa varlık hakikati dışında her birinin bir hususiyeti olurdu. Çünkü hususileşmediği sürece külli hakikatin ayanda varlığı yoktur. Hususileşmenin sebebinin, mahiyetin kendisi olması câiz değildir. Zira illet, mevcut olmadığı sürece bir şeyi gerektirmez. Şu hâlde onun illeti zâttan başka bir şey olur. Varlığında başkasına muhtaç olan ise mümkündür. Vâcibin külli hakikati yoktur, aksi hâlde tahsis ediciye muhtaç olur. Açıktır ki, vâcibin çoğalması sadece dış dünyada değil tasavvurda da imkânsızdır. Şu mânada ki, akıl onun bir özelliğini veya özelliğine uygun gelen yönü düşünse, varlığını başkası olarak takdir etmesi itibariyle onun misli olan bir şeyi farzetmesi mümkün değildir. Bilakis böyle farz edilen her şey, ilk bakış itibarıyla olur. Araştırma ciddileşince varlığının zâtının aynısı olduğu belli olur. Onun için çoğalmayı farzetmek, zâtının hususiyetinden uzak olan bir nisbi veya selbi yönü tasavvur edildiği zaman mümkün olur.' Dahası bu, varlığın hakikatinin onun zâtında tek bir şey olduğu sübut bulunca tamamlanır. 
Bazen bunun apaçık olduğu iddia edilir ve şuna dikkat çekilir: Keskin basiret sahipleri nisbi tek bir şeyde hakikatlerin ortak olmasının, ayanda var olmak olduğunu sıradan bir bakışla idrak eder. Dahası nazarda derinleştikten sonra burada başka bir şeyin bulunduğu onlara belli olur ki, o da zâtıyla kâim, müessirden müstağni, sayesinde hakikatlerin bu izafi ve itibari durumla muttasıf olduğu varlığın hakikatidir. Üstelik her hakikate izafetle, ârız olması itibariyle o hakikatten bir oluş doğar. Haddi zâtında o bütün nispetlerden uzaktır, yani onlardan hiçbiri onun haki- 


katine dâhil değildir. 





1  Vâcibin isimlerinin çoğalmasına işaret edilmektedir. Şöyle ki o, bir şeye merhamet etmesi itibariyle 
Rahman, bağışlaması itibariyle Gafür, kusurlardan selbedilmesi itibariyle Kuddüs gibi isimlere nispetle bir çoğalma olur. Nispet ve selb ortadan kalkınca çoğalma biter. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Vâcib Teâlâ'nın Varlığı Hakkında Üç Fırkanın, Yani Kelâmcıların, Hükemânın ve Süfilerin Görüşlerinin Özeti Üzerine 


(549) Bil ki kelâmcıların cumhuru varlığın tüm varlıklar arasında ortak bir mefhum olduğuna kail olmuştur. Bir olan bu mefhum çoğalır, karın ve şu şeyin beyazlığı gibi, şeylere nispetle hisse hisse olur. Şeylerin varlıkları işte o hisselerdir. Onlara dâhil olan bu mefhumla birlikte bu hisseler, şeylerin zâtlarından hariç ve onlara ilavedir. Ancak o güneşin ışığı gibi, vâcibde zâtın muktezası; mümkünlerde ise yeryüzünün ışığı gibi başkasından alın- 


madır. 


(550) Hükemânın görüşü de kısaca şöyledir: Varlıklar arasında varlığın ortak bir mefhumu vardır. Bu tekil varlıklar, zâtları itibariyle çoğalmış olan farklı hakikatlerdir. Yoksa -salt izafetin ârız olmasıyla değil ki onlar, ortak hakikatin temsilcileri olsun. Yine fasıllar itibariyle değildir ki, mutlak varlık onlara cins olsun. Bilakis varlık, o hakikatlerin lâzımı olan bir ârızdır, tıpkı güneş ışığı ile kandil ışığı gibi. Çünkü ikisi, hakikat itibariyle farklı iki şey olup, nurun ârız olmasında gereken şeyler ortaktır. Karın ve dolunun beyazlığı da böyledir. Üstelik arazlıkta ortak olan nicelik ve nitelik de böyledir. Hatta imkân ve varlıkta ortak olan cevher ve araz da böyledir. Ancak mümkünün kısımlarında ve arazın kısımlarında olduğu gibi, her varlığın özel bir ismi olmadığından, mevcudatın çoğalmasının ve hisse hisse olmasının, maruz mahiyetlere mücerret izafetle olduğu vehmedilmiştir. Tıpkı şu karın ve bu şeyin beyazlığı gibi. 
Oysa durum böyle değildir. Varlıklar kendilerinden ayrı ve onlara ârız olan bu mefhum altında sınıflanan, farklı ve ayrı hakikatlerdir. Bu mefhumun çoğalmasına ve mahiyetlere izafetle hisse hisse oluşuna dikkat 


edilirse bu hisseler de hakikatleri farklı olan bu varlıkların dışındadır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Dolayısıyla burada üç durum vardır: 1. Varlık mefhumu, 2. Mahiyetlere izafetle taayyün etmiş hisseler, 3. Hakikatleri farklı özel varlıklar. Şu hâlde varlık mefhumu, zâti olup tüm küllilerde olduğu gibi hisselerine dâhildir. 
Her ikisi, yani varlık ve külli, özel varlıkların dışındadır. Özel varlık, Vâcib Teâlâ'da zâtın ta kendisidir, binefsihi kâimdir, asla mahiyete ârız değildir; 


onun dışındakilerde ise ilave ve hariçtir. 


(551) Varlığın birliğine/vahdet-i vücuda kail olan süfiler de şu görüşte olmuşlardır: Varlık, vâcibin ta kendisi olmasının yanı sıra, mutlak ve tek bir hakikat olup, parçalanamaz ve bölünemez. O var olanların bedenleri- ne yayılmış ve onlarda zuhur etmiştir. Dolayısıyla hiçbir şey ondan hâli değildir. Bilakis o, şeylerin hakikati ve kendisidir. Şeylerin çoğalıp birbirinden ayrılması ancak itibari taayyünler ve sınırlılıklarla olmuştur. Onlar, bu duruma, denizi ve denizin birçok dalga süretinde zuhur etmesini misal verirler. Ortada denizin hakikatinden başka bir şey yoktur. Bu, akıl nazarında uzak bir şey olsa da onların bu hususta istinat ettikleri şey, nazar ve burhan değil keşf ve görü/iyandır. Onlar bütün kevni ilişkilerden ve ilmi kâidelerden kâmilen soyutlanarak ve kalbi tamamen uzak tutarak bu yolda kesintisiz bir azim, sürekli bir sebat ve çalışkanlıkla, ara vermeden, dikkatini dağıtmadan ve kararlılığını bozmadan Cenâb-ı Hakk'a teveccüh ettikleri için, Allah onlara eşyayı olduğu gibi gösteren, keşfedici bir nur verir. Bu nur, akıl tavrının ötesindeki bir tavrın açığa çıktığı sırada bâtında açığa çıkar. Dolayısıyla bunun varlığı uzak bir ihtimal değildir. Akıl tavrının ötesinde birçok tavır vardır ki sayısını sadece Allah bilir. Aklın bu nura nispeti, vehmin akla nispeti gibidir. Nitekim akıl, vehmin idrak edemediği bir şeyin doğruluğuna hükmedebilir. Tıpkı âlemin dışında veya içinde olmayan bir mevcudun varlığına hükmetmesi gibi. Aynen bunun gibi, bu keşfedici nurun da tıpkı kayıtların kısıtlamadığı, taayyünlerin de sınırlamadığı, her şeyi içine alan mutlak hakikatin varlığı gibi, aklın idrak edemediği bir şeyin doğruluğuna hükmetmesi mümkündür. Gerçi böyle bir hakikatin varlığı, aklın idrak edemeyeceği şeylerden değildir. Zira muhakkik hükemâ ve kelâmcılar tabii küllinin, fertlerinin ondaki varlığı anlamında değil de fertlerin ondaki varlığı itibariyle dış dünyada mevcut 


olduğunu düşünürler. Dolayısıyla varlık birdir, var olan ise ikidir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(552) Şayet “Bir şey doğulu ve batılı, bilgi ve bilgisizlik gibi, farklı taayyünlerle ve zıt vasıflarla nasıl muttasıf oluyor?” dersen; 

(5531 Buna şöyle cevap veririm: Bir şey kendinde zıtlardan arınmış, onlardan biriyle kayıtlanmamış ise her ikisini de içine alır. Benim belirttiğim şey, külliyi cüz'iye kıyas etmekten kaynaklanan bir uzaklaştırmadır. 
Külli tabiatlar, mütekâbillerden hâli oldukları için, karşılıklı vasıflarla nitelenir. Sonra açıktır ki, süfilerin müşahedelerinden ve mükaşefelerinden nakledilen şeyler mutlak bir zâtın ispatıdır. Bu zât, ayni ve akli mertebeleri ihata eder, hârici ve zihni var olanlara yayılır, kevni ve ilâhi taayyünlerden biriyle taayyün ettiğinde diğeriyle taayyün etmez. Şu hâlde bu zât için, onlarla çelişkili olmaksızın ve zâtının aynı da kendisine zihni ve hârici olarak ilave olmaksızın tüm taayyünlerini toplayan bir taayyün tespit etmekte herhangi bir engel yoktur. Akıl onu bu taayyünle tasavvur ederse onu birçok şey arasında ortak farz etmesi imkânsızdır, tıpkı küllinin cüz'ilerindeki ortaklığında olduğu gibi. Onu imkânsız görmesi bu taayyünün değişmesinden, farklı nispetlere göre ilmi veya ayni, gaybi veya şühudi birçok süret ve sonsuz mazharlar içinde zuhur etmesinden ileri gelmez. Kamil nefisleri bununla karşılaştır! Bu nefisler câmi ismin mazhariyeti ile tahakkuk ettiğinde bu mazhariyetin gereği iyilik ve güzellik/teravhun olur, kayıt ve sınır altına alınmaksızın birçok süret hâlinde zuhur eder. Bu nedenle İdris (a.s.) hakkında “o İlyas'tır” denmiştir ve bu “Onun zâtı İdrislik süretini çıkarıp, İlyaslık süretini giydi.” anlamında değildir. Aksi hâlde bu görüş tenasühü kabul etmek olurdu. Bilakis İdris'in hüviyeti, dördüncü semada kâim olmasına rağmen, İlyas süretinde zuhur ve taayyün etti, demektir. Şu hâlde o, aynı ve hakikat itibariyle bir; süretlerle taayyünü itibariyle ikidir. Tıpkı Cebrail, Mikail ve Azrail'in, hepsi de 


kendisiyle kâim değişik süretlerle bir anda bin ayrı yerde zuhur etmesi gibi. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Kemiâle ermiş ruhlar da böyledir. Nitekim Kudeyb Elban Musuli hakkında rivayet edildiği üzere, o aynı anda farklı meclislerde biri diğerinin aynı olmayan işlerle meşgul hâlde görülürdü. Zaman ve mekânla sarmalanmış kimselerin vehimleri bu haberi kavrayamadığı için, inat ve ret gösterip, böyle bir şeyin bozuk ve geçersiz olduğuna hükmettiler. Bu darlıktan çıkışı deneyenler ise kâmil bir ruhu zaman ve mekândan yüce gördükleri için, tüm zaman ve mekânların ona olan nispetinin tek bir nispet olduğunu anladılar da onun her bir zamanda ve her bir mekânda dilediği özellikle istediği süretle zuhur etmesini mümkün gördüler. Tıpkı bir süretin birçok aynaya yansıması gibi. Bu kadarla yetinelim. Zira bilgisi aranan konular 


yüksek olup, onu anlamak için ayrı bir muhatap lâzımdır. 


Mesele: Âlemin Kadim Olduğuna Dair Delillerinin Özeti Üzerine 1554) Filozofların, âlemin kadim olduğuna dair delillerinden biri de 


şudur: Âlem ezelde varlığı mümkün olandır. Aksi hâlde zâti imkânsızlıktan zâti imkâna dönüşüm gerekir. Bu da zaruri olarak muhaldir. Bâri Teâlâ'nın kudreti ittifakla ezelidir. Şayet âlem hâdis olsaydı cömertliğin, yani varlığın ifâzasının ve buna tâbi olan kemâllerin sonsuz süreyle mümkünlere bırakıl- 


ması gerekirdi. Bu ise gerçek cömert ve mutlak feyyaz için muhaldir. 


(555) Bunun cevabı şudur: “Âlem ezelde varlığı mümkün olandır.” 
önermenizle “ezelde” sözünüzü varlığa ilişkin olarak “âlemin ezeldeki varlığı mümkündür.” mânasını kast ettiyseniz buna izin verilmez. Zira onun ezeldeki varlığı imkânsız olabilir. Eğer bu önermeyle “ezelde” sözünüzü imkâna ilişkin olacak şekilde bir bütün hâlinde Âlemin varlığının imkânı ezelde süreklidir mânasını kast ettiyseniz bu, kabul edilir ve bundan ezelde âlemin varlığının mümkün olması gerekmez. 
Zira âlemin ezelde varlık imkânıyla muttasıf olmasına rağmen, ezeli varlığı imkânsız olabilir. İşte bu, muhakkik olan cumhurun belirtti- 


ği görüştür; yani imkânın ezeli olması ezeliliğin imkânını gerektirmez. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Onlar bu görüşü şöyle açıklıyorlar: “Âlemin imkânı ezelidir” dediğimizde ezel imkân için zarf olur. Dolayısıyla bu şeyin imkânla sürekli bir şekilde muttasıf olması gerekir. Öyle ki, onun bununla nitelenmediği bir vakit yoktur. İşte bu mâna âlem için varlığından önce sabittir. “Ezeliliği mümkündür” dediğimizde ise bu anlamda ezel onun varlığı için zarftır, yani öncesinde yokluğun bulunmadığı sürekli varlığı mümkündür. Oysa ilk önermeden bunun çıkmayacağı bellidir. Zira o cümleye göre bir şeyin varlığının dâimi bir imkânla mümkün olması ve varlığının dâimilik yönünün hiçbir şekilde mümkün olmaması, aksine imkânsız olması câizdir. 
Bundan, o şeyin imkânsız şeyler cinsinden olması gerekmez. Çünkü imkânsız varoluş hiçbir şekilde mümkün olmayan şeydir. Muhakkiklerin seyyidi Cürcâni bunu kabul etmeyip, ikisi arasında gereklilik olduğunu iddia etmiş ve ispatı sadedinde şunu demiştir: Bir şeyin imkânı ezelde sürekli ise onun zâtının ezelin herhangi bir cüzünde var olmasına bir engel yoktur. 
Engelin olmayışı ezelin tüm cüzlerinde geçerli olan bir durumdur. O şeyin zâtına, böyle olması yönüyle bakıldığında bu şeyin ezelin herhangi bir cüzünde varlıkla muttasıf olmasına bir engel yoktur. Hatta ezelin her bir cüzünde onun sadece tek bir cüzünde değil tüm cüzleriyle birlikte varlıkla nitelenmesi mümkündür. Ezelin tüm cüzleriyle birlikte mümkün olması, zâtına nispetle ezelin bütün cüzlerinde sürekli varlıkla muttasıf olma imkânından ibarettir. Şu hâlde imkânın ezeli oluşu ezeliyyetin imkânını gerektirir. Cürcâni'nin kelâmı bundan ibarettir. 

(556) Bu görüş şu şekilde reddedilir. Onun kullandığı delilinin öncülleri “Ezelin herhangi bir cüzünde varlıkla muttasıf olmasına bir engel yoktur.” şeklindeki önermenin kabulüne bağlıdır. Önermedeki “ezelin herhangi bir cüzünde” ifadesi, 1. ya engelin olmadığına ilişkin olacak ve bu, ezelin cüzlerinden herhangi birinde varlığı kabul etmeye, ezelde bile olsa bir engel olmadığı anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu aynıyla imkânın ezeliyyeti demektir. Bundan ezeli varlığı kabul etmeye, yani ezeliyyetin imkânına bir engelin olmadığı sonucu çıkmaz. 2. Veyahut varlığa ilişkin olacak ve bu, ezelin cüzlerinden birindeki varlığa engel olmaz, anlamına gelecektir. Bu da aynıyla ezeliliğin imkânıdır. Tartışma bunun hakkındadır ve bu, müsâdere ale'l matluptur.' Seyyal arazlarla onu nakzetme konusuna gelince bu husus şöyle ortadan kaldırılır: Seyyal arazlar bölünemeyen yalın bir durumdur. Fakat bu süreklidir, hayalde sürüp giden de- 


vamlı işler yapar. Dışarıda mevcut olan seyyal arazların asla cüzleri yoktur. 





I o Müsadere alal-matlup, bilgisi talep edilen öncülü, ismini değiştirerek kıyasın öncülü hâlinde almaktır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Onlar dışarıda sürekli oldukları için, özlerine bakarak, sürekliliklerinin ezeli olması câizdir. Evet, bu husus anlık varlıklarla, mesela kesildiği sırada seslere ilişen anlık harflerle nakzedilebilir. Zâtı itibariyle zaman içinde varoluşunun imkânsızlığını engellemek mümkünse de, hakikat şu cevapta yatar: Bu vecih sonsuz bir süreyle varoluşu terk etmenin imkânsızlığını engellemekten ibarettir. Zira bize göre İlke, hakim ve hür bir fâildir. Dolayısıyla, ezelde âlemi icat etmeyişindeki hikmet, zamani kıdemi tercih etmesi olabilir. Nitekim ezeli ve ebedi olarak bekâsıyla birlikte hiçbir ortak olmak- 


sızın birliğini izhar etmek için zâti kıdemi tercih etmesi de mümkündür. 


Mesele: (İbn Sinâ'nın Görüşüne Yapılan İtirazın Giderilmesi 


Üzerine| 


(5571 Şeyh İbn Sinâ eş-$7/4'nın İlâhiyat kısmında demiştir ki özünde ma'lül olan şeyin hakkı var olmamak; illetinden dolayı hakkı da mevcut olmaktır. Zihinde, özünde şey/mevcut olan, başkası dolayısıyla şey olandan, zaman bakımından değil, zât itibariyle daha önce olur. Şu hâlde her 


ma'lül, bizzat yokken mevcut olmuş olur. 


(558) Ona şöyle bir itiraz yapılmıştır: Özünde ma“lül olan şeyin hakkı ma'dum olmak olmadığı gibi, mevcut olmak da değildir. Zaruri olarak o, varlık ve yokluk tarafında bir illete ihtiyaç duyar. Sonra itirazı yapan, itirazının geldiği noktayı özetle şöyle beyân etmiştir: Mümkünün ilk mertebedeki hakkı, varlık ve yokluk imkânıdır. Onun bu mertebedeki hakkı, imkân itibariyle yokluktur. Zâti hudüsla ilgili olarak bu mânayla yetinilirse iş tamamdır, aksi hâlde değildir. Sen de bilirsin ki, bu mertebede imkân itibariyle varlık da söz konusudur. Dolayısıyla zâti hudüsla ilgili olarak bu 


mâna ile nasıl yetinilebilir? 


(559) Ben de bu itirazı giderme hususunda diyorum ki İbn Sinâ'nın maksadı şudur: Ma'lülün varlığı, kendisinde etki gösterecek mevcut bir illete ihtiyaç duyar; yokluğunda durum bunun aksinedir. Çünkü yokluğu hâlinde ma'lâl bu hâliyle sürekli olup, kendisinde etki gösterecek mevcut bir illetin varlığına ihtiyaç duymaz. Aksine varlık illetinin yokluğu bu hususta yeterlidir. Yokluk zâtın gereği değildir. 
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Mesele: (Varlığın Zaman ve Ana Nispeti Üzerine| 


(5601 Bil ki varlık ya belli bir anda ya da belli bir zaman içinde olur. 
Birinci durumda o merkezi hareket gibi belli bir anda var olduktan sonra zaman itibariyle sürekli olur veyahut kaybolup gider, sona gelindiğinde olduğu gibi; zira bu, herhangi bir an içinde ortaya çıkar ve sürekli olmaz. 
İkinci durumda varlık, cisim gibi, bir araya gelme yoluyla zaman içinde olur veya kat etme hareketi ya da günlük olaylar gibi peş peşe olur. Filozoflar nazarında varlığın başka bir kısmı daha vardır ki, onu dehre nispet edip şöyle derler: “Yüksek ilkeler dehirde mevcuttur. Dehir ise zamanın kabı olup, zamanın her bir cüzünün kendisine bitişik olması yönüyle zamanı 


kuşatır.” 
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6. Hey'et İlmi" 


(561) Bu ilimde, ulvi ve süfli basit cisimlerin durumları; bu cisimlerin nicelikleri, nitelikleri, konumları ve onlar için gerekli olan hareketleri bakımından incelenir. Bu ilimle iştigal edenler, süfli cisimleri göz önünde bulundurarak daireler vehmedip, onları maddeden soyutladılar. Sonrasında bunlar üzerine hükümler ortaya koydular. Bu sebeple de, hey'et ilminin mevhum daireleri incelediğini vehmettiler. Fakat durum böyle değildir; zira bu ilim, zikri geçen daireler üzerine bina edilmiş hükümleri ele alır. 
Bu şekilde kabul etmekte de bir beis yoktur; zira hikemi ilimler, bir bütün olarak itibari şeyler üzerine inşa olunur. Bundan dolayı denmiştir ki, itibari şeyler olmasa idi, hikmet geçersiz olurdu. Görmez misin ki, Şeyh (İbn Sinâf'nın bu hususta söylediklerinin ekseriyeti, matematik ilimlerinde kullanılan varsayımlar kabilinden olup, varsayılanların değişkenligine itirazda bulunmaz. Zira gerçek olmayan şeylerin varsayımı, gerçek olanların durumlarını çoğunlukla açığa çıkarır. Şöyle ki, bu daireler, dış dünyada mevcut olmasalar da mevcut şeylerden çıkarılmışlardır ki, bu doğru çıkarımın sonucu, vâkıaya uygundur. Bunlar, üçün çift oluşu, gulyabaninin dişleri, yakuttan oluşan bir dağ, cıvadan oluşan bir deniz ve çift başlı insan gibi, tamamen saf mevhumlar ve katışıksız varsayımlar değildir. 
Aksi takdirde, bu mevhumlar sayesinde, aletlerle gözlemlenen ve duyularla elde edilenlerle, gezegenlerin hareketlerinin hızlılık, yavaşlık ve yöndeki durumları bir düzen içerisinde nasıl kayıt altına alınabilir; felekler ve yeryüzüne dair hükümler, bunlarda bulunan hikemi incelikler, yaratılıştan gelen harikuladelikler nasıl ortaya çıkarılabilirdi? Öyle ki, bunlara vâkıf olan kişi, onları yaratan karşısında hayretini şöyle dile getirir: “Rabbimiz! 
Bunu boş yere yaratmadın” (Âl-i İmrân, 3/191) Ayrıca, bu ilimde göklerin durumu, yaratılışındaki şaşırtıcılık ve yapılışlarındaki olağanüstülüğe dair bahsi geçenlerin ekseriyeti, şer'i kurallar ve dini akidelerle sabit olanlara mugayir olmaksızın emârelerin şahitlik ettiği ve alâmetlerin delâlet ettiği şeylerdir. Bilakis, Güneş'in doğduğu ve battığı noktaların değişmesi, hilalin görüldüğü yerlerdeki farklılıklar, kıble tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi ve gündüzün uzunluğu ve kısalığının beldeden beldeye değişmesi 


gibi meselelerde şeriat bu ilimden faydalanabilir. 





* Çev. Hasan Umut 
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Mesele: (En Büyük Eğim Üzerine| 


(562) Denilmiştir ki, dokuzuncu feleğin çevresi, sekizinci feleğin çevresini iki noktada keser. Bunlardan birincisine ilkbahar ekinoksu denir ki, Güneş o noktayı geçtiğinde gök ekvatorunun kuzeyinde bulunur. 
Diğer nokta da sonbahar ekinoksu ismini alır. Ekinoksların başlangıcı, mamur bölgelerin çoğunda Güneş'in bu iki noktaya ulaşması ile olur. Kesiştikleri iki noktadan sonra bu iki daire arasında görülen en büyük uzaklığa “en büyük eğim” denir ki, bu değer farklı gözlemlerle tespit edilmiştir. Kudemânın bulduğu değerler, müteahhirânun bulduğu 
değerlerden daha büyüktür. Şöyle ki, Batlamyus zikri geçen değeri 23 
derece 51 dakika ve 20 saniye olarak bulmuştur ki bu, Batlamyus'tan 
285 Farisi sene öncesinde Hipparkos'un bulduğu değerle örtüşür. Yine Batlamyus'tan 690 Kıpti sene sonra Me'mun gözlemlerinde bulunan değer, 23 derece 35 dakika idi ki, bu değer de sonradan Bağdat'ta Benü Müsâ'nın yaptığı gözlemlerde bulunan değerle örtüşür. Sonraki dönemde gözlemcilerden bir grup, yani Şiraz'da gözlem yapan Ebü Hüseyin İbn Süfi Şirâzi, Rakka'da gözlem yapan Battâni ve de Bağdat'ta Ebü Hâmid Sâgâni ile gözlemler yapmış olan Ebu'l-Vefâ Büzcâni, yaptıkları gözlemlerde Me'mun zamanında tespit edilenden çok az düşük olan bir değer buldular. Zira onların bulduğu değerlerin çoğunluğu yirmi dört dereceye ulaşmıyor; en azı ise 23 derece 33 dakika'nın altına inmiyordu. Muhakkik Nasirüddin Tüsi'nin Meragada yürüttüğü İlhani gözlemlerinin bulduğu değer 23 derece 30 dakika iken Mirza Uluğ Bey'in Semerkant'ta yürüttüğü Yeni Gürgâni gözlemine göre bu değer 23 derece 30 dakika 17 saniye'dir. Açık olan şudur ki, bu ihtilafların sebebi aletlerin daireselliklerinde ya da tam da meridyende kurulmalarında bulunan eksikliklerdir; iki çevreden birinin diğerine hareket etmesi değildir. Aksi takdirde tek bir düzende gerçekleştirilen gözlemlerde zamanlara göre farklılık söz konusu olması lâzım gelirdi ki, bu böyle değildir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Nitekim Hâzimi'nin ayrıntılı gözlemlerinde bulduğu değer, kendisinden yaklaşık 200 Farisi sene önce Me'mun zamanında bulunan değerle örtüşmektedir. Ebü Reyhân |(Birüni| kendisinden önce yaşamış Yahyâ b. 
Mansür'un zamanında bulunandan daha fazla bir değer tespit etmiştir. Ayrıca en büyük eğimin gözlemlenmesi, Güneş meridyene ulaştığında hakikaten iki dönencede de bulunmasına bağlıdır. Ancak gözlemcilerin bunda ittifak etmeleri nasıl mümkün olabilir ki! 


Mesele: (Yeryüzünün Küre Oluşu Üzerine| 


(563) Bazıları, yeryüzünün hissi anlamda küre şeklinde olduğunu, tabiatı hakiki küreliği gerektirse de, bunun tam mânasıyla gerçekleşmeyeceğini iddia ettiler. Büyük ölçekli seller, şiddetli rüzgârlar, ışık hüzmelerinin düştüğü yerlerin değişmesi, yeryüzündeki deliklerin farklılaşması gibi hârici sebeplerden dolayı yeryüzünün yüzeyinde girinti ve çıkıntıların olması, onun hissi anlamda küreliğine engel değildir. Zira bu girinti çıkıntıların yeryüzüne oranı, arpanın yumurtaya nispetinden çok daha küçüktür. Nitekim geometri âlimleri şunu göstermişlerdir ki, yeryüzünün en yüksek dağının yüksekliği, 2 ve 1/3 fersah olup, bu dağın yeryüzüne oranı, bir arpa tanesinin eninin 1/7sinin bir zira'ya, yani 24 parmağa, oranı gibidir.' 


İlginç Bir Mesele: (Yeryüzünün Küre Oluşunun Dayanakları 


Üzerine| 


(564) Yeryüzünün küre oluşu şuna dayandırılmaktadır: Yeryüzünün ve denizlerin her tarafına doğru insanın yol alabileceğini farz edelim ve üç kişinin belirli bir noktadan yola çıktıklarını; birinin batıya, diğerinin doğuya doğru hareket ederek yeryüzü üzerinde tam bir devir gerçekleştirirken, üçüncü kişinin ise hareketsiz kaldığını düşünelim. Bu durumda, batıya doğru hareket etmiş kişi doğu tarafından, doğuya doğru hareket etmiş diğer kişi ise batı tarafından hareketsiz duranın yanına aynı vakitte gelmiş olurlar. Batı yönüne doğru hareket etmiş olanın bu devir süresince saydığı gün sayısı, hareketsiz duranın saydığından örneğin bir gün eksik olur. Doğu yönüne hareket edenin bu süre zarfında saydığı gün sayısı ise hareketsiz duranın saydığından bir gün fazla olur. Zira batıya doğru giden kişinin feleğin bütün devirlerinde seyri artar ve örneğin hareketsiz durana kıyasla bir devir bütün devirlere dağılmış olur. Şöyle farz edelim: 





1 Bahsi geçen ölçü birimlerinin birbirlerine oranı için bk. E J. Ragep, Nasir a/-Din al-Tüsis Memoir on 
Astronomy (al-Tadhkira fi İlm al-Hay'a), cilt 1 (New York: Springer-Verlag, 1993), ss. 310-14. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu üç kişinin birbirlerinden ayrılmaları, ayrılmanın gerçekleştiği yerde Güneş'in meridyen dairesi üzerine gelmesiyle başlasın. Güneş bu meridyen dairesine ikinci kez geldiğinde felek üzerindeki devir tamamlanır ve hareketsiz duran için bir günlük süre dolar. Fakat aynı şey batıya giden için söz konusu değildir. O ise ancak, Güneş'in, seyir hâlindeyken vardığı yerin meridyen dairesine ulaşması ile birlikte bir gün devrini tamamlamış olur. Bu gerçekte tam bir devirden fazlasına tekabül eder. Benzer şekilde bu, hareket eden kişi için her bir devir, gerçekleştirdiği bir önceki devirden, iki devrin gerçekleştiği yerler arasındaki seyrin gerektirdiği miktar kadar fazla olur. Bu durumda, batıya doğru giden hareketsiz duranın yanına geldiğinde felek üzerindeki bir devir, hareketsiz durana kıyasla, batıya doğru gidenin saydığı devirlere dağılmış olur. Batıya hareket eden nazarında, hareketsiz durana kıyasla bir gün miktarı, geri kalan günlerin miktarına dâhil olup, şüphesiz batıya hareket edenin saydığı gün, hareketsiz duranın saydığı günden bir gün eksik olur. Doğuya doğru gidene gelince o, bir gün fazla sayar çünkü devirler üzerindeki seyri daha azdır. Seyrinde ortaya çıkan eksiklikler onun için bir devir olarak toplanır ki, felek üzerinde tam devrin gerçekleşeceği şeklindeki varsayım dikkate alındığında, bu devir görülmez. Güneş, doğuya doğru ilerleyen kişinin vardığı yerin meridyen dairesine geldiğinde, söz konusu devir, hakiki devirden, ayrıldığı ve vardığı yerler arasındaki meridyen farkı kadar eksiktir. Aynı şekilde, zikri geçen devir o kişiye göre bir önceki devirden, bulunduğu iki yer farkındaki seyrin gerektirdiği miktar kadar eksik olur. Bu durumda mezkür kişi, hareketsiz duranın yanına döndüğünde, devirler arasındaki bu eksiklikler bir devir olarak bir araya gelir ki bu da bir gün fazlasına denktir. 
Bu nedenle de doğuya doğru hareket edenin saydığı gün sayısı, hareketsiz duranın saydığı gün sayısından bir fazla olur. Bu mesele, daha ilginç meselelere kadar uzanır. Öyle ki, şu tarz sorular sorulur: Aynı zamanda günün, birisi için Cuma, diğeri için Perşembe ve bir diğeri için Cumartesi olması mümkün mü? Ya da belirli bir başlangıç noktasından belirli bir bitiş noktasına değin üç gün sayılsa, geçen gün sayısının batıya gidende olduğu gibi birisi tarafından üç gün, hareketsiz duranda olanda olduğu gibi bir diğeri tarafından dört gün ve doğuya hareket edende olduğu gibi üçün- 


cü şahıs tarafından da on bir gün olarak hesaplanması mümkün müdür? 
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Mesele: (Yalancı Sabah, Gerçek Sabah, Fecir ve Şafak Üzerine) 


(565) Güneş ışığı yeryüzüne düştüğünde, yapısı ışığı kabul edici yogunlukta olduğundan, yeryüzünün Güneş'e bakan kısmı aydınlanır. Bu yoğunluk ışığı geçirmeye de mani olduğundan Güneş'e bakan tarafın karşısındaki kısımda gölge oluşur. Güneş yeryüzünün üstünde iken gündüz olur; alündayken ise yeryüzünün üstünde gölgesi meydana gelir ki, buna gece denir. Gölgenin oluşumu dairesel koni şeklinde olur. O hâlde, ecrâm bahsinde ifade edildiği üzere, Güneş'in cirmi yeryüzünden çok daha büyük olduğundan, Güneş yeryüzünün altında ufka yakın bir yerde iken koni şeklindeki gölge, başucu noktasından Güneş'in mukabili olan tarafa doğru eğimli olur. Havanın Güneş ışığı sebebi ile aydınlanışı, Güneş'in yeryüzüne yakınlığı sonucu ortaya çıkan yoğunluktan ileri gelir. Hava buhar küresi olan suyun üzerindeyken latifliğinden dolayı ışıklı olmayı kabul etmediği ve bize yakın olduğu durumda ufkun üstünde bir beyazlık gözükür. Ufkun üzerinde ilk önce beliren ince, boylamasına bu beyazlığa “yalancı sabah” denir. Sanki ufkun hâlâ karanlık olması onun gün ışığı olmasını yalanlar. Hâlbuki gerçekten Güneş'in ışığı olsaydı, bu ışık Güneş'e uzak değil yakın olurdu. Hâlbuki gerçekte olan bunun tam tersidir. 
Şöyle ki, zikri geçen ışık ancak yalancı sabahta ufkun üzerinde uzunlamasına ufka yakın tarafta inceleşen bir biçimde görülüp, ufka en yakın olan yerde kaybolur. Bu gizlilik, yalancı sabah denilen şeyin sırrıdır. Bu saha- nın âlimleri mezkür durumun sebebini şu şekilde özetlediler: O vakitte aslında ufkun üzerinde Güneş ışığı da vardır fakat çok zayıf olduğundan gözlemciye yakın olan ışık hariç ayırt edilemez. Optik/menâzır ilminde ispat edildiği ve tecrübe ile de sabit olduğu üzere, görüş mesafesi yakın olan uzak olandan daha doğru bir biçimde görülür. Geometrik delillerle ispat edildiği üzere gözlemci; boylamasına olan ışığın yükseldiği yere, ışığın enlemesine göründüğü ufuktan daha yakındır. Şu aşikârdır ki, zayıf olmasından ötürü enlemesine olan ışığın ufukta gözükmesine yoğun ve kalın buhar engel olur. Yine sözü geçen ilimlerde belirtildiği üzere, buhar 


küresinin ufka uzak olan kısmı ufka yakın olan kısmından daha latiftir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Belirli bir süre sonra ufka enlemesine dağılmış bir şekilde beliren beyazlığa gelince; ilkine göre ortaya çıkışı itibariyle daha gerçek olmasından ötürü “gerçek sabah” adı verilir. Denmiştir ki, yalancı sabahın aksine ondan sonra karanlık gelmez, yalancı sabahı ise onu yalanlayan karanlık takip eder. 
Allâme (Kutbuddin Şirâzi| bu iddianın bâtıl olduğunu söyleyerek bunu reddetmiştir. Zira ilk ışık (nur) her dâim var olup, asla kaybolmaz. Bilakis bir anda ortaya çıkan kuvvetli ışıktan (ziyâ) dolayı ilk ışık gizlenir. Bu tıpkı, Güneş ışığının; fenerin, ateşin ya da yıldızların ışığını görünmez kılması gibidir. Bu aktardığımız O'nun sözüdür. Duyuların doğruladığı ise şudur ki, ışığı kesinlikle bir karanlık tahayyülü izler. Bu tahayyül, yalancı sabah şeklindeki isimlendirilme için yeter sebeptir. Bundaki sır şudur: İlk sabah en karanlık durumda iken bu gizli ışık bâriz bir biçimde gözükür. Güneş'in yaklaşmasıyla ufkun berraklığı arttıkça zikri geçen ışık artmaz, fakat ışığı zayıf olduğundan dolayı ufuk henüz aydınlık bir biçimde görülmez. Bu ilk ışığın kaybolduğu ve ardından ufkun karanlığa büründüğü tahayyül edilir. 
Vâkıada ufuktaki ışık toplamda artmış olsa da, bu gizli zayıf ışık ufkun aydınlandığına his yoluyla hükmetmeye imkân verecek kadar artmamıştır. 
Bundan dolayı bu şekilde bir hissi tahayyülün yalancı sabah diye isimlen- 


dirilmeye kâfi gelmesinde garipsenecek bir durum yoktur. 


(5661 Bilesin ki, ufkun üzerinde ortaya çıkan ışık batı tarafında olursa “şafak” diye isimlendirilir ve bu saha âlimlerinin çoğunun meşhur görüşüne göre fecr, şafak ve yukarda bahsi geçenin sebebi şudur: Bu ilmin mensupları demişlerdir ki, boylamasına olan ilk fecr ve son şafağın her ikisinin de sebebi Güneş'ten gelen ışığın o vakitte doğu ve batı taraflarında denizin üzerine düşmesidir. Bu ışığın, suyun yüzeyinden bize yansıması ile aydınlanma hâsıl olur. Güneş'ten yayılan ve denizin üzerine düşen bu sürekli ışık kesintiye uğrar ve yeryüzüne düşer ki bu durum, iki fecr arasında ışığın yansıyarak bize ulaşmasına engel olur. Sonra ufkun her tarafından Güneş ışığı gözükür ki, bu durum şafağın kayboluşuna kadar böyledir. Allâme, Nihâyetü'-İdrâk adlı eserinde bu ve bunun gibi görüşlerin tahkiki değil 


tahmini ve takribi olduğunu söyler. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(5671 Ayrıca bilesin ki, fecr ve şafak şeklen birbirlerine benzese de konumları bakımından mütekâbildir; çünkü fecrin doğuşunun başı, Güneş'in batışının sonu gibidir. Nitekim fecr zayıf bir ışık ile başlar ki bu, ince ve boylamasına bir beyazlıktır. Sonra ince ve enlemesine bir beyazlık olur. Daha sonra kızıllık ve bunun aksine şafak olur. Zira Güneş'in batışından sonra kızıllık oluşur. Sonra enlemesine beyazlık oluşur. Sonra gözden kaybolana kadar boylamasına ince ve beyaz bir ışık görülür. Lakin gözden kaybolması çoğu zaman hissedilmez. Çünkü insanlar dinlenmek için evlerine çekilirler. Fecrin göründüğü durumda ise bunun aksine bir durum söz konusudur. İnsanlar tamamen dinlendikten sonra gündelik hayatın gereklerini yerine getirmeye başlamak için günün aydınlığını beklemeye koyulurlar. Bir de Güneş'in ve ışığının rengindeki farklılıktan ötürü fecr ve şafakta görünen ışıkların renkleri de farklıdır. Ayrıca doğu ve batı ufkunda- ki buharın rengindeki farklılık sebebiyle bu ışıkların yansımasıyla havada oluşan aydınlanma da farklılık arz eder. Çünkü gecenin soğuğundan dolayı oluşan nem sebebiyle buhar doğu ufkunda beyaza çalarken gündüzün sıcaklığından dolayı oluşan dumanımsı karışımın yoğunluğu sebebiyle de 


batı ufku sarıya çalar. 


Mesele: (Güneş Yılı ve Ay Yılı Üzerine| 


(568) Zaman yıllara, yıllar aylara, aylar günlere, günler saatlere, saatler dakikalara, dakikalar saniyelere, saniyeler saliselere... ki bu böyle devam eder, taksim olundu. Sene bazen Güneş'in hareketine kıyasla telakki edildi ve Güneş yılı şeklinde isimlendirildi. Güneş yılı, hakiki ve ıstılahi olarak ikiye ayrıldı. Bazen de Ay'ın hareketine kıyasla telakki edildi. Buna da hakiki ya da ıstılahi Ay yılı ismi verildi. Aynı şekilde ay da kimi zaman şemsi kimi zaman da kameri olarak hakiki veya ıstılahi olarak telakki edildi. Güneş yılı, Güneş'in burçlar feleğindeki herhangi bir noktadan ayrılıp, kendine has hareketi, yani batıdan doğuya 


olan hareketi ile tekrar aynı noktaya gelmesine kadar geçen zamandır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Şu kadar var ki astronomlar, sene başı olarak Güneş'in Koç burcunun başlangıcına girdiği vakti dikkate aldılar; zira Güneş oraya geldiğinde bitkilerde neşv ü nema kuvveti belirir, zaman kışın yıpranmışlığından baharın tazeliğine geçer. Yine zaman, sıcak ile soğuk niteliklerinin arasında bir dengeye kavuşur ki, bu, dikkate alınması en uygun zamandır. Güneş'in Koç burcunun başlangıcından ayrılıp da ikinci kez aynı noktaya gelmesine kadar geçen zamanın ne kadar olduğuna dair ihtilaf söz konusu oldu. Bu sebeple bazıları bu sürenin 365,25 gün olduğunu söylediler. Batlamyus'a göre ise bu süre 365 gün, 5 saat, 55 dakika ve 12 saniyedir. Müteahhir dönemden Battâni ise bu sürenin 365 gün 5 saat 46 dakika ve 24 saniye olduğunu ifade etmiştir ki bu, hakiki Güneş yılıdır. Güneş yılı, hakiki şemsi aylardan mürekkep olup, bunun süresi Güneş'in on iki burçtan her birini kat ettiği müddet kadardır ki, bu süre değişkendir. Zira Güneş'in yerötesinin (evc) bulunduğu burcu ya da ona yakın burçları kat etmesi daha fazla günde olurken, yerberisinin (44454) bulunduğu burcu ya da ona yakın burçları kat etmesi daha az günde gerçekleşir. Istılahi Güneş yılına gelince, bazıları onun 365,25 gün olduğuna bazıları da küsuratı doğrudan 


düşüp sadece 365 gün olduğuna itibar ettiler. 


(569) Kameri yıl, on iki kameri aya tekabül eder. Eğer aylar hakiki alınırsa sene de hakiki olarak kabul edilir. Istılahi alınırsa sene de ıstılahi alınır. 
Hakiki olsun ıstılahi olsun kameri yıl Güneş yılından yaklaşık olarak 10 
gün 52 dakika ve 48 saniye eksiktir. Hakiki kameri ay, Ay'ın Güneş'e nispetle farz edilen durumundan ayrılıp, aynı duruma geri gelmesi arasındaki süredir. Ay'ın ilk belirme durumu hilaldir. Çünkü Ay bu durumda yokluktan sonra varlık safhasında ve karanlıktan sonra ortaya çıkma safhasında 


olmaktadır. O hâlde hilalin başlangıç olarak alınması en uygun olanıdır. 
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MEYSERE: AKLİ İLİMLER - Şirvân?'nin Bilimler Tasnifi 

Yalnız hilalin görünmesi her konuma göre değiştiğinden dolayı şeri işler dışında ona iltifat edilmez. Istılahi kameri ay ise kendisi için ıstılah vaz' edilen mahsus günlerdir ki, bir ayın otuz, diğerinin yirmi dokuz gün olarak veyahut da her ayın otuzar gün şeklinde telakki edilmesi buna örnektir. Kâdi |(Beyzâvil'nin, Yâsin ve Sâfât sürelerinin tefsirinde Güneşin doğduğu ve battığı yerlerin değişmesini açıklarken senenin 360 
gün olduğunu söylemesi bu son telakkiye dayanmaktadır. Dolayısıyla burada ona karşı tekrar cevap verilmeyecektir. Zira onun görüşü senenin günlerinin sayısı konusunda âlimlerin telakkisine uymamaktadır. Dik- 


katle düşün! 


Mesele: (Bir Beldenin Enlemi Üzerine| 


(570) Bilesin ki kutuplardan birinin görünürlüğü ve ufuktan yüksekliği ancak o beldenin enlemi kadardır. Aynı şekilde, diğer kutbun alçaklığı da o miktar kadardır. Örneğin, bir yerin enlemi kuzey tarafında 10 derece olsa, kuzey kutbun ufuktan yüksekliği 10 derece iken; 
güney kutbu da ufkun 10 derece altına düşer. Bu durum enlemin 90 
derece olmasına değin böyledir. Bir yerin enlemi 40 derece ve de bu enlemin tümleyeni, yani doksan dereceye tamamlayan kısmı 50 derece olduğunda, bu mahsus 40 derecelik enlemin yörüngelerinden her birinin gök ekvatorundan uzaklığı 50 derece, görünen kutba uzaklığı da 40 
dereceye tekabül eder. Bu yörünge ufukla kesişmez fakat ona bir noktada temas eder. Zikri geçen enlemin ekvatordan 60 derece uzaklıkta bulunan her bir yörüngesinin görünen kutba uzaklığı 30 derece olur ve 
ufka hiçbir sürette temas etmez. Sadece bir cihette aralarındaki fark 10 


dereceye kadar iner ki, ölçüm bu şekildedir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Güneş Tutulması ve Ay Tutulması Üzerine| 


(571) Astronomların belirttiklerine göre, Güneş tutulmasının sebebi, Güneş ile aramıza Ay'ın engel olarak girmesi neticesinde Güneş ışığının bize ya bütünüyle ya da kısmen perdelenmesidir. Ay tutulmasının sebebi ise Ay ile Güneş arasında Dünya'nın engel olarak bulunmasıdır ki, Dünya'nın gölgesi, Ay'ın, Güneş'in tam karşısında bulunan yüzeyine bütünüyle ya da kısmen düşer. Güneş tutulması ancak aynı derecede gerçekleşen kavuşum (ictim4) sırasında çıkış ya da iniş düğümlerinde iken meydana gelir. 
Ay tutulması ise ancak bu düğümlerden birinde iken karşılaşma (/54/£b4/) esnasında meydana gelir. Bu sebeple, iki Ay tutulması arasında bir, iki, üç, dört, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir ay olmaz. İki Ay tutulması arasında en az beş ay olur. Ne var ki Ay tutulması, çoğunlukla 6 aylık bir aradan sonra gerçekleşir. Beş ay arayla Güneş tutulmasının gerçekleşmesi mümrkündür; ta ki tutulmanın biri çıkış düğümünden sonra, diğeri ise iniş dügümünden evvel meydana gelsin. Aynı şekilde yedi ay arayla gerçekleşmesi de mümkündür. İki tutulma arasında altı ay bulunmasının imkân dâhilinde olduğunda şüphe yoktur. Güneş ve Ay tutulmalarının birbiri ardına gelen karşılaşma ve kavuşumda vuku bulmasının mümkünlüğü de şüphe götürmez. Ayrıca, iki Güneş tutulması arasının bir ay olması, tutulmaların yeryüzünün iki farklı parçasında olması haricinde, yani tutulmalardan birisinin gök ekvatorunun kuzeyinde, diğerinin ise güneyinde gerçekleşmesi durumu dışında mümkün değildir. 7Zöz/ire'de' ifade edildiği gibi, bu tutul- 


maların ardı sıra iki kavuşumda gerçekleşmesi de mümkündür. 





I  Nasirüddin Tüsi'nin et-Tezkire fi İlmi'l-Hey'e adlı eseridir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


7. Havass-ı Ekâlim İlmi" 


(572) Öncelikle bilesin ki, bu disiplinde meşhur olan büyük dairelerden biri gök ekvatoru diye adlandırılan en büyük feleğin çevresidir. Bu feleğin iki kutbu, âlemin kutbu olarak adlandırılır. Bunlardan birisi kuzey cihetindedir ve Büyük Ayı takımyıldızına yakındır; diğeri ise güneyde bulunur. Bu disiplinde ele alınan bir diğer büyük daire de sabit yıldızlar feleğinin çevresi olup, burçlar çevresi/kuşağı ve burçlar feleği olarak da adlandırılır. İki kutbu da burçların kutupları olarak adlandırılır. İki kutup gök ekvatorunu karşılıklı iki noktada keserek dar ve geniş açılar oluşturacak şekilde ikiye ayırır. Bu iki nokta ekinoks noktaları olarak adlandırılır. 
Büyük dairelerden bir diğeri de ufuk dairesidir. Bu da büyük daire olup, iki kutbundan birisi başucu, diğeri ayakucu noktaları şeklinde adlandırılır. 
Başucu noktasından kastedilen, âlemin merkezinden çıkan düz bir çizginin, kişinin boyunca geçerek sonlandığı Atlas feleği üzerinde farz edilen noktadır. Bu noktanın tam karşısı da ayakucu noktasıdır. Ufuk dairesi ile gezegenlerin doğuşu ve batışı bilinir. Bu daire, gök ekvatorunu iki noktadan böler. Bu noktalardan ilkine doğu noktası, doğuların ortası ve ekinoksun doğusu, ötekine batı noktası, batıların ortası ve ekinoksun batısı, o iki noktayı birbirine bağlayan çizgiye de doğu-batı çizgisi denir. Ufuk çemberi iki noktada burçlar çevresini de keser ki doğudaki olana doğan (44/4) denir, batıda bulunan noktaya da batan (g4rib) ve de yedinci (5464) ismi verilir. 
Büyük çemberlerden bir diğeri de meridyen dairesidir. Bu büyük daire, âlemin iki kutbundan ve başucu ile ayakucu noktalarından geçer. Kutupları da doğu ve batı noktalarıdır. Meridyen dairesi ufuk dairesini iki noktada böler. Bunlardan kuzey kutbuna yakın olanına kuzey (4//24/) noktası, güney kutbuna yakın olanına ise güney (cen4b) noktası denir; bu iki noktayı birbirine bağlayan çizgiye de meridyen çizgisi denir. Bu çizgi ile doğu-batı çizgisi whâme yüzeylerinde gösterilir. Meridyen dairesi burçlar dairesini de iki noktadan keser ki bunlardan birisi yeryüzünün üstünde olup, onuncu (Cdşir) ve vetedüs-semâ diye adlandırılır; diğeri ise yerin altında olup, dör- 


düncü (7467 ) ve vetedü7-ard olarak adlandırılır. 





* o Çev. Hasan Umut 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(573) Bu fendeki meşhur küçük dairelere gelince, bunlardan birisi günlük yörüngelerdir. Bunlar gök ekvatoruna paralel olan küçük dairelerdir. İlk hareket neticesinde, gök ekvatorunun her iki tarafında ve iki kutup arasında, en büyük felek üzerinde farz edilen noktalardan çizilir. Bu yörüngelerin ufkun üstünde kalan yayına gün yayı, altında kalana ise gece 


yayı adı verilir. 


(5741 Bunları kavradıktan sonra bilesin ki, yerkürenin üzerinde üç büyük daire farz edilir: Bunların birisi gök ekvatorunun yüzeyinde bulunur; yani gök ekvatoru âlemi kesecek şekilde farz edildiğinde yeryüzünün yüzeyinde büyük bir daire oluşur ki, buna yer ekvatoru denir. Farz edilen ikinci daire, yer ekvatorunun ufku yüzeyinde farz edilir ki, bu da ufuk kubbesi (wfuku/-kubbe) olarak adlandırılır. Üçüncü daire ise yer ekvatorunu da kesen meridyen dairesinin yüzeyinde bulunur. Bu dairelerden ilki, dünya küresini kuzey ve güney yarım küreler olarak ikiye ayırır. İkinci daire de bu iki yarım kürenin her birini ikiye ayırır. Böylece bu iki daire neticesinde yerküre dört çeyrek parçaya ayrılmış olur. Bunlardan ikisi güneyde, diğer ikisi de kuzeyde kalır. Bu çeyrek parçaların her birisi eşit olduğundan şekil bakımından yuvarlak def ve daire yarısına benzer. Bu çeyreklerden mamur olanı, kuzeyde bulunan iki çeyrekten biridir ve “meskün olunan çeyrek” diye meşhurdur. Fakat bu çeyrek, enlem bakımından tamamıyla mamur değildir. Bilakis mamur olan bölgenin enlemi 66,5 derecedir. Boylamı da 
180 derecedir, yani mezkür çeyrek boylam bakımından tamamen mamurdur. Dahası boylamın başlangıcını ister doğuda Kenkdir diye adlandırılan adadan, ister batıdan alınsın fark etmez. Ancak Yunanlar kendilerine yakın olması ve boylam artışının ardışık olması için başlangıcı batıdan kabul ettiler. Fakat sonradan gelen Yunanlar “okyanus” diye adlandırdıkları büyük batı denizinin sahilini boylam başlangıcı olarak kabul ettiler. Batlamyus ise başlangıç olarak, Hâlidât adaları ve Suadâ adaları olarak isimlendirilen altı adayı aldı. Bu adaların sahilden batı istikametine doğru uzaklığı 


on derecedir; eski zamanlarda bu ada mamur idi, şimdi ise terkedilmiştir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu ihtilaftan dolayı zicler ve takvimlerdeki boylamlar sahil veya ada başlangıçlı olarak kayıt altına alınmıştır. Yerküredeki büyük dairelerden üçüncüsü de, mamur olan bölgeyi batı ve doğu olmak üzere ikiye ayırır. Böylece yerküre sekiz eşit parçaya ayrılmış olur. Birinci ve üçüncü dairelerin kesiştiği noktaya yer kubbesi denir. Daha sonra astronomlar meskün olan çeyreğin mamur bölümünün yedi iklime ayrılmasında ihtilaf ettiler. Bazıları bu çeyreğin -ki tamamının yer ekvatoruna olan uzaklığı 66,5 derecedir- hepsini değil, büyük bir kısmını böldüler. Bu büyük kısım, enlem itibariyle on dereceyi geçer ve yer ekvatorunun elli derece kadar ötesine ulaşır. Bazıları da meskün çeyreğin tamamını, ekvatora paralel olacak şekilde dikdörtgen ve def biçimli yedi parçaya ayırdılar. Bu yedi parçaya “yedi iklim” denir. Her bir iklimi, ekvatora paralel olan iki yarım yörünge ile zikri geçen her bir yörüngenin uzunluk değerinden az olan, ufuk kubbesi üzerinde iki yay kuşatır. Bu az değer, iklimlerin en uzun gün miktarlarında saat farkının oluşmasını gerektiren değerdir. Zira her bir iklimin başlangıç ve bitişi arasındaki fark, oralardaki en uzun gün saatleri arasındaki farktır ki, bu da ancak yarım saattir. Dolayısıyla astronomlar bu miktarı, birbirine komşu iki iklimin enlem farkı olarak gördüler. O hâlde, sıcakta ve soğukta iklimlerin en uzun günleri, iklimler arasındaki enlem farkı mezkür miktar kadar olduğunda - daha düşükken değil- ayırt edilebilir. Dahası bilesin ki, bu yedi kısım tabii kısımlar değildir, meskün çeyreği gezen Nabatlı Feridun, Dâvut'un oğlu Süleyman -selâm Nebimize ve bu iki nebinin üzerine olsun-, Yunan İskender ve Erdeşir gibi ilk kralların koymuş ol- 


duğu vehmi çizgilerdir. 


Mesele: Mamur Bölgenin Güneyde Değil de Kuzeyde Olma 


Sebebinin Açıklanması Üzerine 


(575) Bilesin ki, bu ilimle iştigal edenlerin kâidelerinin gerektirdiği şey suyun, yeryüzünün tamamını kuşatmasıdır, çünkü yeryüzü 


mutlak anlamda, su ise göreceli olarak ağırdır. Yani suyun doğal yeri 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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


yeryüzünün üstü ve havanın altıdır. Dolayısıyla meskün olan bölgenin gelişimi için bir sebep olması gerekir. Denilmiştir ki bu sebep, suların çoğunun yeryüzünün güney bölgesine akması/inmesidir. Güney bölgenin daha sıcak olmasının sebebi de, Güneş'in yerberisinin burçlar feleğinin güneyinde, yerötesinin de burçlar feleğinin kuzeyinde bulunmasından ötürü Güneş'in, güneye daha yakın ve kuzeye daha uzak olması ile daha yakın konumdaki ışınlarının daha uzak konumdaki ışınlarından fazla şiddetli olmasıdır. Çünkü daha şiddetli olan ışının gerektirdiği ısı daha zayıf ışının gerektirdiği ısıdan daha güçlü ve keskindir. Şurası açık ki, tıpkı kandilde görüleceği gibi, nemliliği çekmek sıcaklığın bir özelliğidir. Buna göre ma'murluk, Güneş'in yerberisinin ikisi arasında intikali sebebiyle kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye intikal eder. Dolayısıyla ma'murluk sürekli Güneş'in yerberisi yönünde olur; ta ki, yaz mevsiminde Güneş'in başucu noktasına yakınlığı ile yeryüzüne yakınlığı bir arada yaşanıp da sıcaklık zarar ve yakıcılık mertebesine, kış mevsiminde de Güneş'in her iki açıdan uzaklığı bir arada yaşanıp da soğukluk zarar ve donduruculuk seviyesine ulaşmasın. Diğer bir görüşe göre ise, kuzey bölgesinin ma'murluğunun sebebi, bu bölgede hârici sebeplerin bir araya gelişinden dolayı vadiler ve obrukların çok olmasıdır. Dolayısıyla sular oralara akar ve yüksek yerler açık kalmaya devam eder. Bazılarına göre, zikredilen kısmın açık kalması için ilâhi inâyetin dışında bilinen bir sebep yoktur. Şayet onlar bununla “Allah Teâlâ burasının, insan ve diğer nefes alan canlılar için yerleşecekleri, bitki ve mineral gibi ihtiyaç duyulan maddelerin bulunacağı yer olmasını irade etti.” diyorlarsa, dedikleri doğrudur. Bu durumda doğru olanı söylemiş ve kendi asıl iddialarını terk edip âlemin yaratıcısını ihtiyar sahibi fâil kılmış olurlar. Fakat 


onlar inâyeti, mükemmel nizamı bilmek olarak yorumlarlar. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Yer Ekvatorunun Özellikleri Üzerine 


(5761 Gök ekvatoru, yer ekvatoru üzerinde bulunan her parçanın başucu noktalarından geçer; kutupları da ufukları üzerinde olur. Günlük yörüngeler ufukları, açık ve gizli olmak üzere ikiye ayırır. Bu şekilde bütün yıl boyunca gündüz ve gece süreleri birbirine eşit olur. Yani, ufkun bu iki yarım bölgesinde ikinci hareketten dolayı seyir farklılığı bulunsa dahi, gece ile gündüz arasında hissedilir bir fark bulunmaz. Her gezegen için doğuş ve batış söz konusudur. Burçlar kuşağı her gün yer ekvatoru üzerindeki parçalarda yaşayan insanların başucu noktalarından iki kere geçer. İlki Koç burcunun başı, diğeri de Terazi burcunun başı başucu noktasına vardığında gerçekleşir. Bu iki hâlde burçlar kuşağının kutbu ufkun üzerine denk gelir. Bu parçalarda senenin mevsimleri sekiz adettir. İki yaz: Başlangıçları Güneş'in ekinoks noktalarına ulaşmasıyladır, çünkü yaz başlangıcı Güneş'in, başucu noktasına en yakın olduğu vakittir. İki kış: Başlangıçları Güneş'in dönüm noktalarına ulaşmasıyladır, çünkü kış başlangıcı Güneş'in, başucu noktasına en uzak olduğu vakittir. İki bahar: Başlangıçları Güneş'in, Aslan ve Kova burçlarının ortalarına ulaşmasıyladır, çünkü bahar kışla yaz arasındadır. İki sonbahar: Başlangıçları Güneş'in, Boğa ve Akrep burçlarının ortalarına ulaşmasıyladır, çünkü sonbahar yazla kış arasında bulunur. Bu durumda feleğin 


devri çark gibi olur. 


Mesele: (Bölgelerin En Mutedilinin Hangisi Olduğu Üzerine| 
(577) Bölgelerin en mutedilinin hangisi olduğu hakkında ihtilaf edildi. 


Şeyhü'r-reis İbn Sinâ'ya göre en mutedil bölge yer ekvatoru üzerinde bulunan yerlerdir. Geceyle gündüzün buralarda her dâim eşit olmasını buna delil olarak 


gösterdi. Geceve gündüzden ortaya çıkan bu iki keyfiyetin her biri diğerini kırar, 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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


çünkü Güneş başucu noktalarında uzun süre durmaz, aksine bir cihetten diğerine geçtiğinde o noktalara uğrar. Burada, Güneş'in gök ekvatorundan eğimli olan hareketi, olabileceğinin en hızlısıdır. Dolayısıyla yazlarının sıcaklığı şiddetli olmaz. Güneş'in, başucu noktalarından uzaklığı en fazla en büyük eğim miktarı kadar olur; dolayısıyla bu yerlerde soğuk da şiddetli olmaz. Dolayısıyla dağlar, buharlar, havanın soğumasına ve ısınmasına etkisi olan diğer şeyler gibi karşıt yersel sebepler ârız olmadığı müddetçe, bu yerlerde yaşayanların mizaçları hakiki itidale en yakın olanıdır. Zira dağda bulunan beldelerin havası soğuk olur, ova ise bunun aksinedir. Denize yakınlık nem yapar ve soğutur, kara ise bunun aksinedir. İmam Fahreddin Râzi'ye -Allah ona rahmet etsin- göre bölgelerin en mutedili dördüncü iklimdir. Doğum ve üremenin çokluğu, imarın bolluğu, sâkinlerinin huy ve yaratılış itibarıyla insanların en iyisi olmasını buna delil olarak gösterdi. Muhakkik Nasirüddin Tüsi ise bu iki görüşü muhakeme etti ve bu hususta hakikatin şu olduğunu söyledi: Eğer itidal ile hâllerin benzerliği, mevsimlerin gerektirdiği hususlarda birbirine yakınlık kastediliyorsa, Şeyhin de zikrettiği gibi, yer ekvatoru üzerindeki yerler hiç şüphesiz buna daha layıktır. Zira Güneş'in konumu, başucu noktasına kıyasla mevsimler arasında çok farklı değildir. Şayet itidal ile iki keyfiyetin denkliği, yani sıcak ve soğukluğun itidali kastediliyorsa hiç şüphesiz yer ekvatoru böyle değildir. Zira orada sıcaklık fazladır. Nitekim zenci ve Habeş ehli insanların renginin aşırı siyah oluşu, saçlarının aşırı kıvırcıklığı, mizaçlarında sıcaklığın baskın olması, sıcak havaya ünsiyetleri, sıcaklıktan faydalanmaları, soğuk havadan hoşlanmamaları ve 


soğuktan zarar görmeleri buna işaret eder. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


8. Hendese İlmi" 


(578) Bu ilim, ne önünde ne ardında, bâtılın hiçbir durumda erişemeyeceği şekilde delillerinin güvenilirliği ve meselelerinin sağlamlığıyla; göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eden yetkin hükemânın ve fetva makamına tayin edilen maharetli fakihlerin tümünün ihtiyaç duyduğu; devlet dairelerinde ve mahkemelerde çalışanların da kayıtsız kalamayacağı bir ilimdir. Zira bu ilim olmadan gökyüzünün yollarında yükselmek, yeryüzünün güzergâh ve beldelerinin durumlarını kavramak kolay değildir. Bu ilimden mahrum olanlar, mirasçılar arasındaki hisseler hususunda adalete 


riayet edemezler. Dolayısıyla geometri ilmi, asrın en faydalı ilimlerdendir. 


(579) Onlar geometri disiplinini, “Miktar türlerinin zâti arazlarının araştırıldığı ilim” diye tanımladılar. Miktarın türleri derken; çizgi, yüzey, talimi cisim gibi, zâti bir şeyde ortaklık taşıyan türleri kastediyorum ki, bu mutlak miktardır. Mutlak miktar, bu türler haricinde dış dünyada gerçekleşmediği için cinse bağlı bir tabiattır. İlgili yerde muhakkik âlimlerin 


derinlemesine izah ettikleri üzere, mutlak miktar cinsle ilgili bir tabiattır. 


Mesele: |(Geometriye Dair Istılahların Tarifi Üzerine| 


(580) Geometriciler şöyle demiştir: Düz çizgi, kendisinde varsayılan noktaların tamamı, bir kısmı yüksek, bir kısmı alçak olmayacak şekilde aynı doğrultuda olan çizgidir. Demişlerdir ki, düz çizginin iki tarafından biri, bulunduğu durumda sabitlenip, ilk konumuna gelinceye kadar tek bir doğrultuda döndürülürse daire meydana gelir. Daire kendisini dairesel bir çizginin kuşattığı, ortasında bir nokta bulunan ve bu noktadan o çizgiye uzatılan bütün düz çizgilerin eşit uzunlukta olduğu şekildir. Bu tanıma göre nokta dairenin merkezi, dairesel çizgi ise çevresi- 


dir. Noktadan çevreye uzatılan bütün düz çizgiler dairenin yarıçaplarıdır. 


* Çev. Mehmet Arıkan 
1 bk. Cürcâni, Şerhw/-Mevâkıf — Mevdkıf Şerhi, 11, 566-571. 
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Merkezden çevreye doğru her iki yönde uzatılan düz çizgi ise dairenin çapıdır ve daireyi ikiye böler. Dahası, yarım dairenin çapı, konumunda sabitlenir ve yarım daire ilk konumuna geri dönünceye kadar döndürülürse küre meydana gelir. Küre, kendisini bir yüzeyin kuşattığı, ortasında bir nokta bulunan ve bu noktadan o yüzeye uzatılan bütün düz çizgilerin eşit uzunlukta olduğu bir cisimdir. Bu durumda nokta kürenin merkezidir; yüzey ise kürenin çevresidir. Noktadan yüzeye uzatılan çizgiler kürenin yarıçaplarıdır. İki yönde merkezden çevreye ulaşan düz çizgi ise o kürenin 


çapıdır. 


(581) Karşılıklı kenarları paralel olan bir düzlemin kenarlarından biri sabitlenir ve döndürülürse dairesel silindir meydana gelir. Silindir, birbirine paralel iki dairenin iki uçtan kuşattığı ki, bunlar silindirin iki tabanıdır, bu iki tabanın arasını dairevi bir yüzeyin birleştirdiği ve bu yüzeyin tam ortasında, yüzey üzerinde farz edilen bütün çizgilere paralel bir çizginin varsayıldığı bir şekildir. Çünkü ortadaki bu çizgi sabitlenen kenar olup, iki taban arasını birleştiren yüzey de sabit kenara paralel olan diğer kenarın döndürülmesiyle ortaya çıkan yüzeydir. Tabanlar da geri kalan iki paralel kenardan oluştuğu için birbirlerine paralel olurlar. Dik açılı bir üçgende, dik kenarlardan biri sabitlenir ve üçgen ilk konumuna geri gelinceye kadar döndürülürse dairesel koni meydana gelir. Koni, iki ucundan biri, yani taban- daire, diğeri, yani tepesi ise nokta olup, bu ikisini bir yüzeyin birleştirdiği ve bu yüzey üzerinde, sözü geçen dairenin çevresi ile o tepe noktası arasında düz çizgilerin farz edildiği cisimdir. Bir çizginin uçlarından biri sabitlenip, çizgi aynı doğrultuda ilk konumuna ulaşmayacak şekilde bir miktar hareket ettirilirse üçgen meydana gelir. Tek bir doğrultuda, biri digerine doğru hareket eden iki nokta varsayıldığında düz çizgi oluşur. Bir çizginin, uzunluğuna eşit başka bir çizgi üzerinde ve dik şekilde sürekli 


hareketi farz edilse kare oluşur. Kare, dik açılı eşkenar bir yüzeydir. 
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(582) Geometricilerden nakledilen bu şeyler, varlıkları kendilerinde bizzat bu şekilde olduğu için değil, onların daha kolay tahayyül edilmesi amacıyla zikredilmiştir. Onlara göre nokta çizgiye yerleşmiş bir araz, çizgi yüzeye yerleşmiş bir araz, yüzey ise cisme yerleşmiş bir arazken böyle bir şey nasıl olur? Dolayısıyla ne çizginin var oluş bakımından, kendinden sonra gelen noktanın hareketiyle meydana gelmesi, ne yüzeyin kendisinden sonraki çizginin hareketiyle, ne de cismin kendinden sonra gelen yü- 


zeyin hareketiyle oluşması mümkündür. Bu konuyu düşün! 


(583) Bazıları geometri ilmini şu açıdan eleştirmişlerdir: “Çizgiler, yüzeyler ve cisimlerle ilgili zikrettikleri şeylerin hepsi vehmi şeyler olup dış dünyada varlıkları bilinmemektedir. Onlar kesinlik iddiasında bulundukları bu ilmi dış dünyada varlıkları bilinmeyen vehmi şeylerin varlığı üzerine bina etmekte; hatta bu ilmi, kendisine hatanın, yanılmanın yol 


bulamayacağı kesin kanıtlanmış ilimlerden saymaktadırlar. 


(584) Bunun cevabı şu şekildedir: Onlar, ispatlarını vehmi şeylerin varlıkları üzerine bina etmişlerdir. Onların vehmi şeyler oldukları teslim edilse bile bu husus, onlarla ilgili hükümlerinin “yakini” oluşuyla çelişmez. 
Mesela bileşik sayı,' itibari şeyler olan “birlik”lerden oluşmasına rağmen, şüphe götürmeyen kesin hükümler taşır. “Bedenin ayrılması hâlinde dahi varlığı devam eden nefis için, vehmi şeylerin hâllerinin bilinmesinde hiçbir yetkinlik yoktur.” denilmez. Zira biz deriz ki: Daha önce geçtiği gibi, vehmi şeyler bazen mânanın çıkarıldığı yerde mevcut olur ve nefsü'l-emrde de var olan aynlara da ârız olurlar. Bu sebepten dolayı, bu “ayn”lar yani dış dünyadaki nesneler için vâkıaya mutabık hükümler ortaya çıkar. Bazen de vehmi şeylerin hükümlerinden yola çıkılarak dıştaki/ayni nesnelerin durumlarına ilişkin kanıt getirilir. Bu durumda vehmi şeyler, ayni olanlara 


ilişkin yargıları ortaya çıkarır. 





1 Bileşik sayı: Bir dışında başka bir sayıya tam bölünebilen, asal olmayan sayıdır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Hipotenüsün Uzatılması Üzerine) 


(585) Mevdâkıf'ta ve şerhinde dedi ki:! Zemine dik olan duvara konulmuş ve altı duvar yönünün tersine uzatılmış merdivene benzer şekilde, dik üçgenin hipotenüsünün |BA| tepe noktasını |A noktası), dik kenarlardan dikey doğrultuda olan kenara |AC| çakıştırıp, hipotenüsün alt noktasını diğer taraftan uzatalım. Hipotenüsün tepe noktası bu kenar üzerinde bir miktar alçalınca, alt noktasından (B noktası| bir miktarın da diğer kenardan (BC kenarı| dışarı çıkacağında kuşku yoktur. Bu durum, hipotenüsün tepe noktası dikey kenarın alt noktasına |C noktası| ulaşıncaya kadar aynı 


şekilde devam eder (Şekil 1)? 


(586) Eğer alt noktadan yana kayan uzunluk, tepe noktasından aşağıya inen uzunluğa eşit olsa idi hipotenüsün uzunluğu, alt noktanın dışarı taştığı kenarla (BC) -zira hipotenüsün bir kısmı bu kenarla çakışmaktadır- bu kenardan taşan kısmın toplamına eşit olurdu. Alçalma miktarının kayma miktarıyla eşit olduğunu varsaydığımızdan dolayı taşan kısım da alçalma miktarına eşit olacağından, hipotenüs bu iki kenar toplamına eşit olacaktı. 
Oysa duyular ve burhan bunu yalanlamaktadır; bu yüzden yana kayma miktarının alçalma miktarından az olması gerekmektedir. 


(587) Sözü yani (yargısı ve anlayışı) böyle olan kişiye şu husus da karmaşık gelmeyecektir: Seyyid Şerif Cürcânf'nin süllemi/merdiven burhanını ortaya koyarken zikrettiği üzere;” bir üçgenin iki kenarının toplamı, o iki kenarın herhangi birinden daha uzundur. Şöyle ki, bir üçgende iki kenar farz edelim ve bu kenarlar her ne şekilde olursa olsun tek bir noktadan çıksın. Yani ister bu kenarlar arasındaki uzaklık/ açıklık uzama miktarına eşit olsun, ister açıklık iki zirâ' iken uzamanın bir zirâ' olması gibi, uzama miktarından daha fazla olsun; isterse bunun tam tersine, uzama miktarından daha kısa olsun durum değişmez. 





I Bk. Cürcâni, Şerhu/-Mevâkıf— Mevdkıf Şerhi, 11, 802. 
2 Şekili: 


A 


c 


B 
3 Süllemi burhan için bk. Cürcâni, Şerhu7/-Mevâkıf — Mevâkıf Şerhi, 11, 1194-1197 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Onun “yani ... durum değişmez” sözünden kastettiği şudur: Dış dünyaya mutabık olsun yahut olmasın fark etmez. Çünkü burada ulaşılmak istenen, vâkıaya mutabık olmasa bile varsayımdır. Aynı şekilde, onların bu burhanı açıklarken zikrettikleri şu, “üçgenin iki kenarı olarak uzanan sonsuz iki çizgi” de böyledir. “Uzunluğu sonsuz ve genişliği sonlu olan bir düzlem” gibi tek yönden sonsuz bir boyut belki mümkündür ancak o düzlem üzerinde 


sonsuz uzunlukta iki kenar çizmek mümkün değildir. 


(588) Şeyh İbn Sinâ bu minvalde gelen itirazları reddederken, bunların matematikte kullanılan varsayımlar olduğunu, dolayısıyla varsayılanın imkânsız olmasının sorun yaratmayacağını tekrar tekrar söyler. Kendisinden sonra gelen bazılarının Seyyid Şerif'in “açıklık ... iken” sözüne yönelik olarak, “Bu varsayım, iki kenarın toplamının diğer kenara eşit olması durumuna Yol açar.” şeklindeki itirazları yersizdir. Öklid'in Birinci Makale'nin Yirminci Şekli'nde açıkladığı gibi, “Bir üçgenin herhangi iki kenarının toplamı üçüncü kenardan uzundur.” Bu teorem, son derece açık olduğundan 


dolayı “şekl-i hımâri/çeşitkenar üçgen” olarak isimlendirilmiştir. 
Mesele: (Tafra Üzerine) 


(589) Öklid, Elementler kitabının Üçüncü Makalesi'nin On Beşinci Şekli'nde ispat etmiştir ki, bir daire ve ona teğet bir çizgiden oluşan açı, düzgün çizgilerle oluşan bütün dar açılardan küçüktür. Dolayısıyla dairenin çapı ve çevresiyle oluşan açı, ilk açının tümleyeni olduğu için, düz çizgili bütün dar açılardan büyük olmak durumundadır. Zira aynı makalede ispat edildiği üzere, teğetin değme noktasından dairenin merkezine giden çizgi, teğete diktir. Bunun sonucundan şu lâzım gelir: Değme noktası sabit kalmak şartıyla çap en küçük bir hareketle merkezden oynarsa, çap ve dairenin çevresinden oluşan açı, asla dik açı değerine ulaşma- 


dan, doğrudan doğruya dik açıdan daha büyük değerde bir açı olacaktır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Çünkü hareket ettirilen miktar, o açıya düz çizgili başka bir açı ilave edecektir. Eklenecek olan bu açı her hâlükârda daire ve teğetin oluşturduğu, daire ile çapın oluşturduğu açının tümleyeni olan en küçük açıdan büyük olacaktır. Dolayısıyla çap ile daireden oluşan ilk durumdaki açı ile hareket eden miktarın toplamı, dik açıdan büyük bir değerde olacaktır. Bu durumda küçük bir miktar, eşit hâlde bulunmaksızın büyük bir miktara dönüşmüş olur ki, bu da “tafra/sıçrama” denen şeydir. Bu meselenin aslı Allâme Ali Kuşçu'dan nakledilmiştir." 


(590) Buna şöyle de cevap verilebilir: Açı hakkında en doğru olan, onun bizzat nicelik olmayıp, niceliklere özgü bir nitelik olduğudur. Burada bizzat nicelik olan ise açının ârız olduğu düzlemdir. Kuşkusuz yukarıdaki durumda küçük düzlem, büyük düzleme eşit olmaksızın ondan daha büyük olmuş değildir. Düzlem üzerinde oluşan dik açıya gelince; niteliklerin birbirine doğru hareketinde bazı niteliklerin bulunmaması gibi, o da bu harekette bulunmayan özel bir niteliktir. Örneğin nitelik olan renklerde yeşilin siyaha doğru hareketinde ne sarı ne de beyazlık bulunur. Tatlarda ise ekşilikten tatlılığa harekette acılık bulunmaz. Sonuç olarak küçük olan miktar, eğer eşit olmaksızın büyük miktardan büyük olsaydı tafradan söz edilebilirdi. Burada ise miktar düzlemdir ve kendinden daha büyük bir düzlemden, ancak eşitlik durumundan sonra daha büyük olmuştur. Açı ise bizzat miktar değil, düzleme ilişen niteliklerdendir. Niteliksel hareketlerde 


ise bütün niteliklerin tahakkuk etmesi gerekmez. 


(591) Derim ki, bu cevaba şöyle bir itiraz gelir: Niteliksel harekette bütün keyfiyetlerin tahakkuku gerekmese de kendisinde bütün keyfiyetlerin varsayıldığı baştan sona devam eden bir keyfiyet gereklidir. Harekete dair meşhur şüphenin izalesinde bu husus tahkik edilmişti. Dolayısıyla bizim mevzumuzla alakalı olarak sürekli devam eden nitelikte bazı keyfiyetler 


varsayılmaz. Bu noktaya dikkat et! 





1 Müellifin, “problemin aslı” olarak ifade ettiği tartışma için bk. İhsan Fazlıoğlu, “Ali Kuşçu'nun Bir 
Hendese Problemi ve Sinan Paşa'ya Nisbet Edilen Cevabı” Divân İlmi Araştırmalar dergisi-1 (1996/1): 85-105 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


9. Hisâb İlmi" 


(592) Bu ilim, kendine has sayısal bilinenlerden sayısal bilinmeyenleri çıkarmanın yollarının bilindiği kurallar ilmidir. Bahsi geçen “çıkarma”dan maksat onun, yani bilinmeyenin niceliğinin bilinmesidir. Hesap ilminin konusu sayıdır, çünkü orada sayının zâti arazları, yani sayının kuruluşuna dâhil olmayan ancak ondan da ayrı bulunmayan asli ilişenleri araştırılır. 
Ancak ilim ehli, sayının, kendisinden küçük sayılardan mı yoksa birliklerden mi oluştuğu hususunda ihtilaf etmiştir. Muhakkikler ikinci görüşü savundular ve onu şöyle delillendirdiler: Örneğin “on” sayısının “dört” ve “altu”dan meydana gelmesi, “sekiz” ve “iki”den veya “on”dan küçük diğer sayılardan meydana gelmesinden daha evlâ değildir. Sayının kendisinden küçük olan tüm sayılardan meydana gelebileceği iddiasına gelince, bu durumda o sayının farklı (mütegâyir) ve zıt (mütehâlif) parçalarının olması gerekir, bu durumda tek bir şeyin mahiyeti sayıca çoğalır ki bu muhaldir. 
Sayının, kendisinden küçük sayılardan meydana gelemeyeceği, ilk görüş geçersiz olduğundan ikinci görüşün geçerli olduğu iddiasına gelince, buna şöyle itiraz edilmiştir: Bu görüş ancak, bazılarının savunduğu gibi her bir sayının birliklerinden farklı bir türsel süreti (es-sâretü'l-nev'iyye) olduğunda geçerlidir, ancak sayının mahza birliklerden oluştuğu, yani birliklerinden farklı bir türsel sâreti olmaması durumunda geçerli değildir. 
Zira bu ikinci durumda her bir sayı kendi birliklerinden (mevâd) farklı bir süretle değil de sadece birliklerinin sayısı bakımından ayrılır. Bu durumda birliklerin sayıyı meydana getirmesiyle, sayının altındaki sayıların sayıyı meydana getirmesi arasında bir fark kalmaz. Zaten her bir sayının, birliklerinin sayıca farklı olması sebebiyle diğer sayılardan ayrılması süreksiz niceliğin özelliklerindendir. Çünkü sürekli niceliğin kısımlarından matematiksel/ta'limi cisim, yüzey, çizgi ve zamanı içeren büyüklüklerin kendi cüzleri mahiyet bakımından farklı değildir. Zira onların kabul ettiği ilkeye göre sürekli niceliklerde farazi bölünmeler mahiyet bakımından eşit cüzler meydana getirir. Sonuç olarak sayının tanımı hakkında en doğrusu şudur: O birliklerden oluşan bir niceliktir. Bu durumda “birlik” sayının kurucu unsuru ve çokluk olması bakımından sayının çelişiğidir. “Bir” ise ne sayıdır ne de sayının kurucu unsurudur. Dolayısıyla şöyle de denebilir: sayı olarak 


her ne varsa “bir” üzerine yapılan ilaveyle meydana gelir. 





* Çev ElifBağa 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Tamsayı İle Kesirli Sayının Tanımı Üzerine| 


(593) “Bir” ve ondan oluşanlar, mutlak olursa, yani herhangi bütün bir şeyin cüzlerinden almayan o toplam, bütün varsayılan ve kendinden daha büyük olan bir toplama pay olmazsa, kısaca herhangi bütün bir şeyin cüzlerinden almayan “bir”, “iki”, “üç”, “on” ve benzerleri gibi olursa, tamsayı olarak isimlendirilir. Eğer kendinden büyük ve bütün varsayılan bir toplama pay olursa, bütün varsayılan “ikide bir” ve yine bütün varsayılan “beşte iki” gibi olur. Bu durumda ilk örnekte “bir”, “yarım/bir bölü iki”, 


ikinci örnekte “iki”, “iki bölü beş” veya “beşte iki” olur. 
Mesele: Sayıların Şekilleri ve Basamaklarının Beyânı Üzerine 


(594) Sayıların şekillerinin Hind hükemâsının ortaya koyduğu üzere bu “dokuz” yani Yy 4o1va 4 olduğunu bil! Sayının bir bölükteki basamakları ise sağdan sola alınmak üzere her defasında “üç”tür. Basamakların ilki birler basamağıdır ve “birden “dokuz”a kadardır. İkincisi onlar basamağıdır ve “on”dan “doksan”a kadardır. Üçüncüsü yüzler basamağıdır ve “yüz'den “dokuz yüz”e kadardır. Bu üç basamağı, isimleri, ilkinin isimlerinin aynısı olan başka bir üç basamak takip eder. Ancak bu basamaklardan birler, onlar ve yüzler basamağının her biri bunlara ilave olarak “bin” lafzı da alır. Böylece bölük/devr olarak isimlendirilen her üç basamağı gittiği yere kadar diğer üç basamak izler. Her üç basamağın isimleri de ondan önceki üç basamağın isimleridir, ancak her defasında isimlerdeki “bin” lafzı artar ve böylece üç basamak tekrarlandıkça o da artar. İşte bunlar zihni/ 


hevâi basamaklardır. 


(595) Yazılı! hesap ise şöyledir: Dokuz rakamdan her biri, öncesinde sıfır veya herhangi bir sayı gelmemesi şartıyla sağdan sola doğru alınan basamakların ilkinde (birler basamağı) bulunduğunda, değer bakımından “bir”den “dokuz”a kadar olan asli sayıların kendisini ifade eder. Bu dokuz rakam, basamakların ikincisinde |onlar basamağı| bulunursa, değer 


bakımından “on”dan “doksan”a kadar olan onluklardan birini ifade eder. 





1  Turâbi aslında “tozlu/toprak” mânasındadır. Ancak klasik gelenekte yere toz serpip bir çubuk yardımıyla tozun üzerine yazarak hesap yapıldığından müellif burada yazılı hesap için “turâbi” kelimesini kullanmıştır. 


SGN 48 gali 


Şase aliş bay al öl zl ilam Şi) Gla ge 3 öl Lüle OS öf ae aliş bay azil fear 
Lİ 3 öç İM İYİ AİŞİS la lez yi ale Sİ il Gan 0S ay ma ga ilg e çal el Lİ le İSİ gile e YS la yz ll İYİ iy AZAN la ya ale Sİ ikaz 
GAY as 0 İM öğe Şi AN ÖP lg A Eİ 

e OUZ İŞ önal 3 

Lil yaz EYİ ya öl çi ie 

İlla ça Sil Se nz a le LEVİ 2 öİ keli (048) 
OL İİ zel e İSİ EYİ gil ağ A AVTOEYYAYİ, iel 
Uly ini Lİ AZAN a az Mia öleli İsli gi > g4 pi BUN ie İZ mi öy ye ağ li alk 6 İla Yİ YEN İİ all oda Ayk len İŞ ASLEN ga öl ŞA İİ ll İS ya YI Gİ YI şiş İYİ ale ça 
033 ga il a Yİ TİS m İİ Say ile Ugie l l lig Jİ 
İIE EN Şİİ geli ça all db İL gEİ öle 
ASA EİN A Şİ daş öğe gele IYI BA Aş Ğİ Yİ gl 
Ng İİ ça NA MİN İİ 35 aş 

İİ ei ii il all ya öğe İS Sİ keli All biz (040) 
Lis Ne gi 0S İzi çöz le “öz YOL Lİ el ye İY 
Olg ik MAS ya çağ EY İyi ça İl İYİ al e e 


| PA ŞE EYE PAP 9 VACİP b ör ŞE PCP 


ELENEN 

gili e Y 

İİ O el Lay a YS ll gözal e lie £ 

İSİ gu * 

ila te 7 

dösiyp V 


| 513 


514 | 


20 


25 


Eğer basamakların üçüncüsünde (yüzler basamağı| bulunursa, “yüz”den “dokuz yüz”e kadar olan yüzlüklerden birini ifade eder. İkinci bölüğün ilk basamağı olan dördüncü basamakta (binler basamağı| bulunursa, “bin” lafzı almak şartıyla yine “bir”den “dokuz”a kadar olan sayılardan birini ifade eder. Beşincisinde Jon binler basamağı), “bin” lafzı almak şartıyla “on”dan “doksan”a kadar onluklardan birini ifade eder. Altıncısında |yüzbinler basamağı|, “bin” lafzı almak şartıyla “yüz”den “dokuz yüz”e kadar yüzlüklerden birini ifade eder. Tüm sayılar, ilk bölükte “bir”den “dokuz'a, “on”'dan “doksan”a, “yüz”'den “dokuz yüz”e, bunlara ilave olarak ikinci bölükte bir kez “bin”, üçüncü bölükte iki kez “bin” ve diğer bölükler de tekrar sayısına göre “bin” lafzı alarak kayıt altına alındıktan sonra diğer 


bölüklerin kıyası da buna göredir. 


(596) Sonra, sayının bulunmadığı her basamağın yerine basamaklarda boşluk meydana gelmesin diye küçük bir daire şeklindeki “sıfır”ı koymak gerektiğini bil! Birliklerde bir rakam olmadığında “on'un şeklini böyle “10” yapmak gerekir. Çünkü sıfır kullanılmasaydı sadece birler basamağında rakam bulunacağı için sayı “bir” olurdu. “Yüz”ün şeklini böyle “100” yapmak gerekir. Çünkü bildiğin gibi, sıfır kullanılmasaydı “bir” olarak kalırdı. Bir tane sıfır kullanılırsa, o zaman “bir” ikinci basamakta bulunaca- 


ğından sayı, “on” olur. Sayıların hepsi bu kıyas üzeredir. 


(597) Daha sonra onlar, hesabın temellerinin, iki kat alma, ikiye/yarıya bölme, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olduğunu söylediler. Çünkü bunlar, kendinden başkasına ihtiyaç duymayan, ancak diğer işlemlerin ona 


ihtiyaç duyduğu işlemlerdir. 
Mesele: (İki Katını Alma ve Yarıya Bölme Üzerine| 


(598) İki kat alma, sayıyı misli kadar arttırmaktır ve yarıya/ikiye bölmenin tersidir. Yarıya bölme de sayıdan yarısını eksiltmektir. Burada yarımla kastedilen, bir tam sayının diğerine oranının, “bir”in “iki”ye oranı gibi olmasıdır. Diğer sayıyı “bir” varsayarız ve bu tam sayının “bir”e oranı, bir bölü iki/yarım” şeklinde olur. Böylece o, kesirli sayı değildir, 


tam sayıdır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Toplama ve Çıkarma Üzerine| 


(599) Toplama, küçük veya büyük bir sayıyı başka bir sayı üzerine arttırmaktır; zira eşit sayıyı arttırmak iki katını almaktır. Toplamanın tersi çıkarmadır, çıkarma ise yarıya bölmeden farklı olarak -ki o sayının yarısını eksiltmektir- çıkan sayı eksilenin yarısı olsa da olmasa da varsayılan bir sayıdan kendinden fazla olmayan kadarını eksiltmektir. Sayılar büyümedikçe bu dört işlemde daha fazla düşünmeye ve daha fazla zorluğa katlanmaya ihtiyaç yoktur. Ancak tam sayıların büyük olduğu durumlara gelince, sütun ve satırlarla yapılan işleme ihtiyaç duyulur. Onların her biri özel bir işlemle kendine hastır. Hesap ehli her bir işlemi tafsilatlı kitaplarda 


açıkladılar. 
Mesele: Çarpma İşleminin Beyânı 


(600) Tam sayılarda çarpma, iki sayıdan birinin, diğerinin birlikleri sayısınca tekrarıdır ve o iki sayıdan biri çarpan, diğeri de çarpılan olarak isimlendirilir. Tam ve kesirli sayılar için genel tanım, çarpmanın sonucu olarak isimlendirilen sayıyı elde etmektir ve bu sayının çarpanlardan birine oranı diğer çarpanın “bir”e oranı kadardır. Tam tersi durumda, yani 


arpanlardan birinin sonuç sayısına oranı “birin diğer çarpana oranı kay 


dardır. 

(601) Tam sayılarda çarpma şöyledir: “Üç” ile “dört”ü çarptığında sonuç “on iki” olur. Çünkü “on iki”nin “üç”e oranı “dört'ün “bir”e oranı kadardır ve o, “dört kat” oranıdır. Aynı şekilde “üçün “on iki”ye oranı “birin “dört”e oranı kadardır ve o “çeyrek/dörtte bir” oranıdır. İçler-dışlar değişimi ile “on iki”nin “dörte oranı “üç”ün “bir”e oranı kadardır ve o “üç kat” oranıdır. 

(602) Kesirli sayılarda çarpma şöyledir: Yarımı yani, bütün varsaydığımız “iki”nin tamamından “bir” ile “üçte bir” yani, bütün varsaydığın “üç'ün tamamından “bir”i çarptığında sonuç “altıda bir” yani bütün var- 


saydığın “altı”nın tamamından “bir”i olur. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(603) Tam sayılarda “bir” çarpı “bir”, “bir”dir, kesirli sayılarda da bu şekildedir; ancak o sonuç olan “bir”, çarpan kesrin paydasıyla çarpılan kesrin paydasının çarpımından elde edilen sonuca oranlanır. Ayrıca bir sayının diğeriyle çarpımı ve diğerinin o sayıyla çarpımı arasında fark yoktur. 
Çünkü iki şekilde de sonuç aynıdır. Öklid, kitabının yedinci makalesinin 


on altıncı şeklinde bunu kanıtlamıştır. 


Mesele: (Sayıların Katları) 


(604) Çarpmada “bir”in etkisi yoktur. Çünkü “bir” ile çarpılan her sayının veya herhangi bir sayıyla çarpılan “bir”in sonucu o sayının kendisidir. “İki”ye gelince, onunla çarpılan her sayının sonucu o sayının “iki” katı olur. “Üç” ile çarpılan her sayının sonucu o sayının “üç” katıdır veya o sayının, “iki” katıyla toplamıdır. “Dört” ile çarpılan her sayının sonucu o sayının “iki” katının “iki” katıdır. Eğer o sayının kendisi o sayının “iki” katının “iki” katına eklenirse toplam, o sayının “beş” ile çarpım 


sonucudur. 


Mesele: Bölmenin Beyânı 


(605) Bölme, hesap ehlinin örfüne göre, bölünene oranı “bir”in bölene oranı gibi olan “bir” veya daha büyük sayıyı bulmaya çalışmaktır. 
Başka bir ifadeyle, istenen sayının “bir”e oranı, bölünenin bölene oranı kadardır. Eğer istersen “bir”in istenen sayıya oranı, bölenin bölünene oranı kadar veya bölünenin istenen sayıya oranı, bölenin “bir”e oranı kadar olduğunu söylersin. Hepsinin varış noktası aynıdır ve bölmenin sonucu olan bu sayı bölüm olarak isimlendirilir. Bundan başka bölünen ve bölen ya eşit olur — ki o durumda orantı kuralına göre bölüm ve “bir” eşittir, böylece bölüm “bir” olur ve zaten işleme ihtiyaç duyulmaz — ya da bölünen ve bölen arasında fark olur. Fark durumunda bölünen bölenden küçük olursa bölünenin bölene oranı dışında bir neticeye ulaşamayız. 
Şayet bölünen bölenden daha büyük olursa, bölüm de “bir”den büyük olur. Ancak bölümü bilmek için, tafsilatlı kitapların açıkladığı gibi sütun, satır ve diğer şeylerle yapılan pek çok işleme ihtiyaç duyulur. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Kesirli Sayılar, Miras Paylaşımı ve Hisse Tayini Konularında İhtiyaç Duyulan ve Sayılar Arasında Bulunan Ortaklık, Girişkenlik ve Farklılığın Beyânı 


(606) Mezkür durumlar yani ortaklık, girişkenlik/tedâhül ve farklılık “bir”de geçerli olmadığından, “bir” dışında herhangi iki sayı arasındaki durum şöyledir: Ya küçük sayı büyüğün içerisinde tam sayılır ya da sayılmaz. “Tam sayma”dan maksat, küçük sayı büyükten tekrar tekrar çıkarıldığında büyük sayıdan bir şey kalmamasıdır. İlk kısım girişkenlik olarak isimlendirilir ve “dört” ve “yirmi” örneğindeki gibi o iki sayı girişkendir. İkinci kısım ise her iki sayıyı da tam sayan üçüncü bir sayının ya bulunması ya da bulunmamasıdır. Eğer bulunursa o iki sayı ortak olur, aksi takdirde farklı olur. İki sayının girişken mi, ortak mı veya farklı mı olduğunu bilmenin yolu, büyük sayıdan küçük sayının katlarını çıkarmaktır. Eğer büyükten bir şey kalmazsa o iki sayı girişkendir. 
Eğer büyük sayıda küçük sayıdan daha küçük bir sayı kalırsa, o kalan sayının katları baştaki küçük sayıdan, sayı sıfırlanana veya bu kalandan daha küçük bir sayı kalana kadar çıkarılır. Eğer hâlâ bir şeyler kaldıysa ilk kalandan ikinci kalanın katları ve ikinci kalandan da üçüncünün katları çıkarılır ve böylece kendisinden önceki kalanı tam sayan kalana ulaşana kadar devam edilir ki bu durumda o iki sayı ortaklardır. Veyahut da kalan sadece “bir”e kadar gider ki bu durumda o iki sayı farklıdır, çünkü üçüncü bir sayı o iki sayıyı tam saymaz. 

(607) İki sayının ortak olmasının örneği “altı” ve “yirmi”dir. Küçük sayı büyükten üç defa çıkarıldığında “iki” kalır ve o da “altı”dan küçüktür, yani “altı”nın “yirmi”yi tam sayması mümkün değildir, bu durumda o ikisi girişken değildir. Ancak “iki”, üç defa “altı”dan çıkarıldığında, “altı”yı sıfırlar. Böylece “iki”nin her ikisini yani “altı” ve “yirmi”yi tam saydığını anlamış olduk. Çünkü “iki”, “altı”yı yukarıda geçtiği gibi tam sayar ve “yir- 


mi”den on defa çıkarıldığında aynı şekilde “yirmi”yi de tam saymış olur. 
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(6081 İki sayının farklı olmasının örneği “onbir” ve “elli”dir. Küçük sayı büyükten dört defa çıkarıldığında “altı” kalır ve “altı”, “onbir”den çıkarıldığında “beş” kalır. Ardından “beş”, “altı”dan çıkarıldığında “bir” kalır ve bu durumda da o ikisi yani “onbir” ve “elli” farklıdır. Böylece kalanlar, kendinden önce geleni tam sayan bir kalana ulaşmadığında, yani ancak “bir”e ulaşabildiğinde, o iki sayıyı birlikte tam sayan bir sayı olmadığı or- 


taya çıkmış olur. 


Mesele: (Dört Orantılı Sayı| 


(609) Her dört orantılı sayının, yani ilkinin ikinciye oranı üçüncünün dördüncüye oranı kadar olanların, “içler”inin çarpımı “dışlar”ının çarpımına eşit, yani ilkinin dördüncüyle çarpım sonucunun ikincinin üçüncüy- le çarpım sonucuna eşit olduğunu söylediler. O dört orantılıdan üç tanesi bilindiği, sonuncusu bilinmediği zaman o üçünden bilinmeyen dördüncüyü bulmak mümkün olur. Örneğin sana “üç”ün kendisine oranı, “altı”nın “yirmidörte oranı kadar olan sayı veya kendisinin “oniki”ye oranı, “altı”- nın “yirmidört'e oranı kadar olan sayı hangisidir denildiğinde, böyle sayı ve oranlardaki bilinmeyeni elde etmek mümkündür. Bunun yolu da, dışların çarpımını —ki o oranlanan sayıların birini diğeriyle çarpmanın sonucudur —içlerden birine bölmendir. Eğer bilinmeyen, dışlardan biri olursa içlerin çarpımını dışlardan birine bölersin. Eğer bilinmeyen, içlerden biri olursa bölmenin sonucu bilinmeyenin değeridir ve o da ilk örnekte olduğu gibi ilk olarak “üç” ile “yirmi dörtlü veya tam tersini yani “yirmi dörü ile “üç'ü çarpmanla olur. Böylece “yetmiş iki” elde edilir ki bu sonuç, dışların çarpımı ile kastedilen şeydir. Ardından ikinci olarak, bu sonucu bilinen sayı olan “altı”ya böleriz. Bölmeden çıkan “on iki”dir ki o da dışlardan degil de içlerden olan bilinmeyen sayının değeridir. Veyahut da işlem, ikinci örnekte olduğu gibi ilk olarak “on iki” ile “altı”yı veya tam tersini yani “altı” ile “on iki”yi çarpmanla olur. Aynı şekilde “yetmiş iki” elde edilir ki o içlerin çarpımıdır. Ardından bu sonucu “yirmi dört'e böleriz, bölmeden çıkan “üç”tür ki o içlerden değil de dışlardan biri olan bilinmeyen sayının 


değeridir. Diğer şekilleri de buna göre kıyas et! 


LİN 48 gali 


SY ya ya b) Yİ öyaia pe Aİ yl Utaş (sal 

nak çi m ka ge Aİ eN all ie çiş za a3 

ULA 43 p 3 15) aloe b yi bi öle begi lg ir İİ ya a unla Lol sie iy Mİİ Lİ çi çi ĞU İş iz Çİ 


(üpliza 3lASİ dal il se 

İS NN İYİ 25 OS ig Alie El Zayi İS İG İreal hel 0S Şİ lal elan! yla yi le gelene O esli İŞ EİN 
ÜYE ES Lİ 3 e 5 hab ül İY 
İY SUE ya İzel asi gla Oİ Saz YY şen Yl da yn in diye al İLAN 1S 4 AYAN ii Oy de İİ kl a 
EİN iss NİS pie İİ Ni 0S e Gİ 3 
gh Üİ küpe İşe İS 2 el Sa lg EYİ ça aa Aİ le AYI çi las pp ya hali yaz yi al lane 
0S OŞ zi leli Aİ le yla gl gelene “pend gi Üney İ gg OLS O Yal “ya OL AI33 İyğzeell ğa LİN ya gli Gb İzer 
Üyayz ÖLÜ bazi İŞYİLN i Sall 3İ aydz Kay çö AİDA 
EN le ŞE kabile p 33 0 yi lal gelemez alya ya holiday 
İ zgmeli sali S3 yla gag pie İİ ŞA LAN ya gali Kayla ball b yle İYİ OL İİ, N ag ya Şİ a Vadi 3 yele zil çelen yaz Lİ 0 aç Oİİ bazi 4 JE 
SUS ğa gaz AİN ga AİN ya gp li ys dayi le hobi ayal lella ie öy “YI be ya GANİ gg dil 





peki v yak | 
Ab N ipa <) A .zuak:b Y pik a .sılıb r pö ve 2 ei £ 

b Viz Nİ) Alg ib 0 
öibıb i 


| 523 


524 


20 


25 


10. Cebir ve Mukâbele İlmi" 


(610) Bu ilim, hesap ilminin alt dallarındandır, çünkü özel bir yöntemle özel bilinenlerden sayısal bilinmeyenleri çıkarmanın keyfiyetinin bilindiği bir ilimdir. Açıklaması şöyledir: Kendisi ile çarpılan her sayı kendisi ile çarpımının sonucuna nispetle hesap ilminde “karekök” mesâha ilminde “kenar” ve cebir ve mukâbele ilminde “şey” (bilinmeyen/x| olarak isimlendirilir. Burada işlem yapılacak her bilinmeyen, soru soranın verdiklerine 


»I 


göre “cezr”' (x| veya “şey” (xl olarak varsayılır. Kendisiyle çarpılan sayıya kıyasla çarpmanın sonucu hesap ilimlerinde “karekökü olan” (meczür), mesâha ilimlerinde “kare” ve cebir ve mukâbelede ise “mâl” hX| olarak isimlendirilir. Bundan sonra “cezr” bu sonuçla yani, “mâl” ile çarpıldığında ikinci sonuç “ka'b” ve “muka'ab (x| olarak isimlendirilir. Bunu anladıysan bil ki denklemin taraflarından birinde “on eksi şey eşittir dört şey” (10-x-4x| sözümüzde olduğu gibi çıkarma olursa cebir işlemi uygulanır ki bu işlem, çıkanın değeri kadar eksilene ilave ederek çıkarmayı yok etmektir. Böylece “on”, sanki eksikliği düzeltilmiş gibi tam olur. Bundan sonra çıkanın değeri (xl denklemin diğer tarafına da eklenir. Örnekte, “on”un düzeltilmesinden sonra “şey'in (xJ “dört şey”e (4xl ilave edilip “beş şey” (5x) olmasıdır. Denklemin taraflarında benzer terimler olursa, taraflardaki bu terimleri katsayısına göre azaltmak mukabeledir ve onun bazı şeyleri denklemdeki eşitliğe uygun olarak karşılaştırmak süretiyle azalttığı söylenir. Bu durum, mezkür örnekte, eşitliğe uygun olarak “on”un “beş” ile karşılaştırılması veya bir araya getirilmesi gibidir. Bu iki işlem burada çokça yer almasından dolayı bu ilme adını vermiştir ve “Cebir ve Mukâbele İlmi” olarak isimlendirilmiştir. 

(611) Zikri geçen örnekte “on”un eşitliğin diğer tarafındaki “beş” ile karşılaştırılmasında olduğu gibi mukâbele bazı şeyleri eşitliğin diğer tara- 


fındaki bazılarıyla karşılar. 





* Çev ElifBağa 
I “Cezr” teriminin asıl anlamı “karekök” olsa da denklemin kökünü ifade etmesi bakımından “şey”in yerine de kullanılır. 
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Mesele: (Altı Cebirsel Denklem| 


(612) Cebir ehli, eşitlikteki cinslerin sayısı ne kadar az olursa bilinmeyeni bulmanın o kadar kolay olacağını söylemiş ve “altı cebirsel denklem” olarak isimlendirdikleri altı tane denklem ortaya koymuşlardır. Biz de onlardan ispatı en açık olanını vereceğiz. Bu denklem: “şeyler eşittir sabit sayı”dır /ax-b| ve burada “şey” (xJ olarak varsaydığımız bilinmeyeni bilmek istiyoruz. Bilinmeyeni bulmanın yolu, aynı veya farklı olsalar da, bilinmeyenlere eşit olan sabit sayıyı bilinmeyenlerin katsayısına bölmemizdir. 
Bilinmeyen, ya kesir ya tam sayı ya da “dört şey eşittir on”daki (4x-10)gibi problemin gerektirmesine göre tam sayılı kesirdir. “On”u “dört'e böldün, “iki tam bir bölü iki” (241 çıktı ki o, “dört” tanesi “on” a eşit olan “şey/ bilinmeyen”dir. Bu konuların tafsilatı ve tahkikatı geniş kapsamlı eserler- 


dedir. 
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11. Aritmetika İlmi 


(613) Bu ilim,! sayıların özelliklerinin incelendiği ilimdir. Sayıların özelliklerinden biri şudur: Her sayı, sayıların doğal düzeninde o sayının azalma ve artma yönlerinde karşılıklı olmak üzere iki tarafından eşit uzaklıktaki iki sayının toplamının yarısıdır. Tıpkı “on”un, “dokuz” ve “on bir”in, buna ilave olarak “sekiz” ve “on iki”nin, “yedi” ve “on üç” ün ayrıca “altı” ve “on dört” ün vb. toplamının yarısı olması da böyledir. 


(614) Bundan başka bir özellik de, her sayının iki katı, o sayının iki kenarındaki yani bir aşağısı ve bir yukarısındaki iki sayının toplamı, her sayının üç katı ise o sayının iki kenarındaki yani bir aşağısı ve bir yukarısındaki iki sayı ile o iki sayının yarısının toplamı kadardır. Örneğin “otuz”, “on” un “üç” katıdır ve “yirmi” ile onun yarısının toplamına eşittir. Ayrıca her sayının yarısının o sayının iki kenarındaki yani bir aşağısı ve bir yukarısındaki iki sayının toplamının dörtte biri ve her sayının üçte birinin o sayının iki kenarındaki iki sayının toplamının altıda biri olması da bunun gibidir. Üstelik her tamsayılı kesir, onun iki kenarındaki tamsayılı kesrin toplamının yarısıdır. 


(615) Aynı şekilde her sayının karesi, o sayının iki kenarındaki iki sayının çarpımı ile o sayıyla iki kenarındaki sayıdan biri arasındaki farkın karesinin toplamına eşittir. “On”un karesi yani “yüz”, “dokuz” ile “onbir”in çarpımıyla “bir”in karesinin toplamına eşittir ve diğer sayılar da bunun gibidir. 


(616) Sayının özelliklerinden bir diğeri şudur: Sayı ya mükemmel? ya fazla ya da eksiktir. “Altı” gibi bölenleri toplamı, o sayıya eşit olanlar mükemmel sayılardır. “Altı” nın bölenleri, yarısı olan “üç”, üçte biri olan “iki” ve altıda biri olan “bir”dir ve toplamı “altı” eder. Eksik sayı, “sekiz” gibi bölenleri toplamı kendisinden eksik olan sayıdır. “Sekiz” in yarısı “dört”, dörtte biri “iki” ve sekizde biri de “bir”dir ve toplam “yedi”dir. Fazla sayı ise “on iki” gibi bölenleri toplamı kendisinden fazla olan sayıdır. “On iki”nin yarısı “altı”, üçte biri “dört”, dörtte biri “üç”, altıda biri “iki” ve on ikide biri “bir”dir ve toplam da “on alt”dır. 





* Çev ElifBağa 

I Süreksiz nicelikleri yani sayıları ve sayılar arasındaki ilişkileri inceleyen, kısaca “sayılar teorisi/bilimi” olarak tercüme edilebilen ilm-i aded/aritmetika, modern matematikte “aritmetik” olarak isimlendirilen ve dört temel hesap işlemiyle bu işlemlerin özelliklerini konu edinen alan ile karıştırılmamalıdır. 

2 Buradaki “mükemmel” kavramının Arapça karşılığı olan “tâm” kelimesi, Arapçada “sahih” lafzıyla ifade 
edilen ve reel sayılar kümesindeki rasyonel ve irrasyonel olmayan tüm sayıları karşılayan “tam sayılar” 


ile karıştırılmamalıdır. 
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(617) Sayının özelliklerinden bir diğeri de şudur: Sayı ya çifttir ya da tektir. Çift sayı “iki”, “dört, “altı” ve diğerleri gibi kalansız iki eşit parçaya bölünen sayıdır. Tek sayı ise “üç”, “beş” ve “on bir” sayılarındaki gibi çift sayı özelliğinde olmayan sayıdır. Ayrıca çift sayı eğer “on” gibi yalnızca bir kez ikiye bölünmeyi kabul ediyorsa “tek'in çifti”, “sekiz” gibi “bir”den çok kez ikiye bölünmeyi kabul ediyor ve ikiye bölünme “bir”e kadar devam ediyorsa “çiftin çifti” ve ikiye bölünme “yirmi”de olduğu gibi “bir”e kadar devam etmiyorsa da “tek ve çiftin çifti” olarak isimlendirilir. 

(618) Sayının özelliklerinden biri de şudur: Sayı ya asal/evvel ya da bileşik olur. Asal, “üç”, “beş” ve “yedi” gibi “bir”in dışındaki herhangi bir sayı tarafından tam sayılamayan, sayıdır. Bileşik ise “bir”in dışındaki sayılar tarafından da tam sayılabilen sayıdır. “İki”nin tam saydığı “dört”, “üç”ün tam saydığı “dokuz”, “üç” ve “beş”in tam saydığı “on beş” böyledir. 

(619) Sayının özelliklerinden bir diğeri şudur: Sayı ya rasyonel/muntak ya da irrasyonel/asam olur. Rasyonel ile kastedilen bazen kökü olandır ki o, “üç'ün kendisi ile çarpımından oluşan “dokuz” gibi sayının kendiyle çarpımından hâsıl olan sayıdır. İrrasyonel ile kastedilen ise bunun tam tersidir ki o, “iki” ve “üç” gibi herhangi bir sayının kendisiyle çarpımından hâsıl olan sayı değildir. Bazen de rasyonel ile kastedilen “dokuz temel kesir”den biriyle ifade edilebilen sayıdır, irrasyonel ise bunun tam tersi, yani o kesirlerle ifade edilemeyendir. 
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12. Mesâha İlmi 


(620) Bu ilim de aynı şekilde hesap ilminin dallarından biridir. Çünkü mesâha ilmi, sürekli niceliklere/mikdâra ârız olan sayısal bilinmeyenleri bilmenin yollarını öğreten ilimdir. Zira mesâha, ölçü birimleri/emsâl kullanarak ölçülebilen nesnelerin veya cüzlerinin veyahut da her ikisinin niceliğinin elde edilmesinden ibarettir. Çizgilerde ölçü birimi arşın/zirâ', ayak/ kadem, parmak/esba', dört parmak/kabza vb. gibi varsayılan bir çizgi, yüzeylerde o varsayılan çizginin karesi, cisimlerde ise küpüdür. Bundan başka ilim erbabı yerküre vasıtasıyla gök cisimlerini ve yarıçapıyla' da uzaklıklarını ölçerler. Bu sebepten dolayı, yerküre ve yarıçapının ölçümleri, ulvi gök 


cisimlerinin ölçümünden önce gelir. 


Mesele: Yerkürenin Ölçümü 


(621) Kudemâ yeryüzünü çevrelediği varsayılan büyük daireden (kuzey kutup noktası, zenit, güney kutup noktası ve nadirden geçen büyük daire) itibaren hesaplanan bir derecenin değerini “altmışaltı tam iki bölü üç” (66Jmil bulurken, Me'mün zamanındaki Müteahhirün bu değeri “elli altı tam iki bölü üç” (675) mil bulmuştur. Bu değeri bulmanın yolu bir kişinin ekvatordan kuzeye doğru ilerlemesidir. Kişi ekvatordan uzaklaştıkça (yüksek enlemlere çıktıkça| kuzey (gök) kutup noktası ufuktan kişinin bulunduğu enlem kadar yükselir. Ekvatordan yüksekliği bir dereceye ulaştığında 
(1 derece kuzey enleminde bulunduğunda) dünya üzerinde bir dereceye karşılık gelen kadar yol kat etmiş olur. Bu durum iki derece ve sonrası için de böyledir. Böylece yerkürenin tamamının büyüklüğünü ve yüz ölçümünü bilmek için hepsini yürümeye gerek olmadığı ortaya çıkmıştır. Nitekim şu ana kadar hiç kimsenin yeryüzünü baştanbaşa tamamen yürüdüğü vâki 


olmamıştır. Öyleyse yeryüzünün tamamının büyüklüğü nasıl bilinmiştir? 


* Çev ElifBağa 


I Dünyanın yarıçapı modern öncesi dönemde astronomik uzunluk birimidir. 
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(622) İttifakla “bir” mil “bir bölü üç” fersahtır ve müteahhirânun her arşın/zirâ'ın “yirmi dört” parmak demesine göre milin, arşın cinsinden degeri “dört bin”, kudemânın her arşın “otuz iki” parmak demesine göre de milin, arşın cinsinden değeri “üç bin”dir. Parmak, ittifakla başağın orta kısmından alınmış ve karın kısmı diğerinin sırt kısmına gelecek şekilde dizilmiş “altı” arpadır (şafr). Muteahhirün ve kudemâ arşın sayısında ihtilaf etse de onlara göre milin değeri aynıdır. Çünkü arşın sayısındaki farklılık, parmak sayısındaki farklılık ile artar. Parmağın değerinin ittifakla aynı olmasına rağmen milin iki görüşe göre de “doksan altı bin” parmak olması bunu doğrular. Her fersah müteahhirünun arşın ölçüsüyle “on iki bin” arşın ve kudemânın arşın ölçüsüyle de “dokuz bin” arşındır. Böylece yerkürenin tamamının yüzey alanı, çapının çevresiyle çarpım sonucudur, o da “yirmi milyon üç yüz altmış dört bin”|20.364.000)| fersahtır. Bunun açıklaması şöyledir: Her dairenin çevresi, çapının “üç tam bir bölü yedi” (34) katıdır. Dairenin çapı “bir” varsayıldığında çevresi “üç tam bir bölü yedi” olur. “Bir” ve “üç”, “yedi”ye pay yapıldığında çapın çevreye oranı “yedi”nin “yirmi iki”ye oranı gibi olur. Bu yüzden dairenin çapı bilinip de çevresi bilinmediği zamanlarda çapı “yirmi iki” ile çarpar, sonucu “yedi”ye bölersek, bölmeden çıkan sonuç çevrenin değeridir. Eğer tam tersi olursa, yani çevre bilinen çap bilinmeyen olursa, çevreyi “yedi” ile çarpar sonucu “yirmi iki”ye böleriz, bölmeden çıkan sonuç çaptır. Çap ıstılahi olarak “yüz yirmi” cüz olunca, bu kıyasa göre çevre “üç yüz yetmiş yedi tam bir bölü yedi” (3774) cüz olur. Kudemâya göre bir derecenin fersah cinsinden değeri olan “yirmi iki tam bir bölü dokuz” (224) ile “üç yüz altmış” derece çarpıldığında, sonuç “sekiz bin” fersaha ulaşır ki bu da yerkürenin büyük dairesinin çevresinin değeridir. Bu durumda o dairenin çapı, çevrenin değerinin “yedi” ile çarpımından sonra “yirmi iki”ye bölümünden çıkan sonuçtur ki 


o da yaklaşık “iki bin beş yüz kırk beş tam bir bölü iki”(2545 /Jfersahtır. 
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Sonuç kürenin zikri geçen çevresiyle çapının çarpımı olur. Bu yüzden kürenin çapıyla kürede yer alan büyük dairenin çevresine eşit olan doğrunun çarpımından elde edilen yüzeyin, küreyi çevreleyen yüzeye eşit olduğu söylenir. Bunun anlamı, eğer kürenin çapı kürede yer alan büyük dairenin çevresinin değeriyle çarpılırsa, alanı küreyi çevreleyen yüzeye eşit olan bir kare hâsıl olur. 


(623) Yerkürenin ikamet edilebilir çeyrek kısmının alanına gelince, yerin yüzey alanının tamamının dörtte biridir. O ikamet edilebilir dörtte birlik alandan imar edilmiş alanı elde etmenin yolu ise öncelikle kuzey gök kutup noktasından itibaren kuzey yarım kürenin bütününü ölçmektir. 
İmar edilmiş alanın tümleyeni, aynı ekliptik ve ekvator daireleri arasındaki eğimin tümleyeninde olduğu gibi, gök kubbenin ufku ile meridyen dairesinin kesitinde yer alan ve tabanı dönüş noktasına olan uzaklığı, ekvatora olan uzaklığından fazla olan bölgenin tümleyenidir. İmar edilmiş alanın tümleyeninin yüzölçümü, Dünya'nın yüzeyinin yarısının yüzölçümünden çıkarılır, kalan değerin yarısı alınır. Söz konusu yarım, kuzey yarım kürede 


imar edilmiş alanın yüzölçümüdür. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


13. Eb'ad ve Ecrâm İlmi 


(624) Bu, gök cisimlerinin, âlemin merkezine olan uzaklıklarının ve cirimlerinin büyüklüğünün bilindiği bir ilimdir. Uzaklıklar, “arzın yarıçapı” gibi; ölçüsü fersah, mil, zirâ, parmak ve arpa boyu! ile bilinmesi mümkün olan bir birimle; cirimler ise arzın cirmi cinsinden bilinir. 

(625) Bil ki bu fennin bahisleri kabulden son derece uzak olduğu için, insanların çoğu “Gök cisimlerinden birinin yeryüzünden uzaklığı şu kadar mesafedir.” ve “Cirminin büyüklüğü bu kadardır.” sözlerini işittiklerinde başlarını çevirir ve sen onların, büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün ve onlar “bu ancak iftira edilmiş bir yalandır”, (krş. Munafikân, 63/5) derler. Bu, geometri ve optik ilimlerinin hükümleri konusunda bilgileri bulunmadığından ve bu ölçümlerin, o gök cisimlerine bizzat yükselip yakınlaşarak el ile ölçmeden yapılmasının mümkün olmadığına inandıkla- 


rından dolayıdır. 


Mesele: (Güneşin Cirmi Üzerine| 


(626) Güneşin cirmi, yeni Gürgâni yani Uluğ Bey rasadına göre yeryüzü cirminin 197 katıdır. Ancak 7ezkire ve şerhlerinde, ayrıca 76f5/r-i Kâdı'da Beni İsrâil/İsrâ süresinin baş taraflarında? zikredildiği üzere İlhâni rasadına göre ise güneşin cirmi 166 yeryüzü/arz kadar ve yeryüzünün dörtte biri artı sekizde biri (66 3/8| arz kadardır. Yeryüzünün cirmi ise 39 tam artı bir çeyrek (39 1/4) ay/kamer kadardır. Dolayısıyla güneşin cirmi 6,644 kamer kadardır. Yeryüzünün cirmi Utarid/ Merkür'e göre 2,000 kat, Zühre/Venüs'e göre ise 36 kat büyüklüğündedir. Merih/Mars ise yeryüzü artı yarısı |bir buçuk yeryüzü), Müşteri/Jüpiter 82 yeryüzü artı çeyreği (82 1/4) yeryüzü, Zühal/Satürn ise 77 yeryüzü büyüklüğündedir. 


Mesele: (Âlemin Merkezinin Ateş Küresinin Dışbükeyine Olan Uzaklığı Üzerine| 


(627) Âlemin merkezinden ateş küresinin dışbükeyine olan uzaklık 42,709 dokuz fersahtır. 





Çev. Mehmet Arıkan 
1 Zirâ'ın as katları kabza (dört parmak), ısba' (parmak) ve şairdir (arpa boyu). 
2 Bk. Kâdi Beyzâvi, Envârüi?-Tenzil, (İsrâ 17/1.) 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Zühre Feleği ile Güneş Feleği Arasındaki Mesafe Üzerine| 


(628) Süllemü5-Semâ f İlmi-Eb'âd vel-Ecrâm sahibi! der ki: “Müteahhirândan bazıları Zühre feleğinin, Güneş feleğinin daha üstünde olduğunu ileri sürdüler ve buna şöyle delil getirdiler: Zühre ve Utarid feleklerinin kalınlıkları, Ay'ın mâil feleğinin dışbükeyi ile Güneş feleğinin içbükeyi arasındaki M4ces#/'de zikredilen mesafeye sığmaz. Nerede kaldı ki Kamer'in cevzehr feleğinin dışbükeyi ile Güneş feleğinin içbükeyi arasına sığsın. Bununla birlikte gökcisimlerinin toplamda oluş ve bozuluş âlemi- nin yarıçapından 10227 fersah fazlası olan yarıçap miktarlarını hesaba katmayarak, her gök cismine en uzak mesafeyi bir üstündeki gök cisminin en 


yakın mesafesi olarak kabul ettiler. 


(629) Ben de bir süre bu meseleyi çözmeye gönül verdim; düğümlerin salıvereceği şeyin sevgisi kalbimi kaplamıştı. Bunun üzerine Müfettihu'l-Ebvâb'dan, bu babda gerçek olanı bana ilham etmesi ve doğru yolda bana rehberlik etmesi için yardım istedim. Uzaklıkları/boyutları tespit etmek için hesaba dair işlemlere başladım Batlaymus'un Ay'ın çapını öğrenmek için Babil'de yaptığı ve sonuçlarını Macesti'de kaydettiği iki ay gözleminin tarihine bakarak Ay'ın takvimi ve enini çıkardım. Bir saniye- nin, hatta salisenin ihmal edilmemesi için araştırmaların üzerinden tekrar tekrar geçtim ve sonunda Kamer'in genişliğinin hesaplanmasında kullanılan zikri geçen iki ay tutulmasında gözden kaçırdıkları kesirlerin hesaplamasını başardım. Bu kesirleri de hesaba katınca Ay ve Güneş'in felekleri arasındaki miktarın, Zühre ve Utarid'in feleklerini kapsayacağı ve geriye Ay'ın cevzehr feleğinin kalınlığını içerecek kadar daha mesafe kaldığı ortaya çıktı. Bu durumda meşhur görüşün değiştirilmesine ihtiyaç kalmadı.” 


Süllemü5-Semâ sahibinin sözü burada bitti. 


(630) Bu bahisler hakkında ayrıntılı bilgi almak ve burhanlarını kuşat- 


mak isteyenin geniş çaplı eserlere müracaat etmesi gerekir. 





1  Giyâsüddin Cemşid b. Mes'üd el-Kâşi (6. 832/1429) 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


14. Müsiki İlmi" 

(631) Müsiki Yunanca bir kelimedir ve Yunanca'da nağmeler anlamına gelmektedir. Bu ilim, nağmelerin uyum ve uyumsuzlukları ve nasıl beste yapılacağının bilinmesi için çeşitli zaman aralıkları arasındaki nağmelerin hâllerini inceleyen matematiksel ilmin adı yapılmıştır. Bu tanım da göstermektedir ki müsiki iki konuyu içine alır: Birincisi, bizzat nağmelerin hâllerini araştırmaktır ve buna te'lif adı verilir. İkincisi zaman aralıklarının hâllerini incelemektir ve buna İlmü'l- İkâ* adı verilir. 

(632) Müsiki ilmiyle ilk ilgilenen kişi Süleyman'ın (a.s.) talebesi Pisagor'dur. Bu talebelik olayı şöyle başlar: Pisagor bir gün rüyasında bir adam görür. O adam der ki “Uyan ve falan denizin sahiline git, orada bir ilim elde edeceksin.” Uyandığında rüyada tarif edilen yere gider. Orada herhangi bir işaret bulamaz. Sonra geri döner ve aynı rüyayı tekrar görür. 
İkinci defa yine gider ve birincide olduğu gibi geri döner. Üçüncü gün aynı rüyayı görünce bu rüyanın gerçek olduğunu anlar. Bunun üzerine üçüncü kez yine gider ve tefekküre dalar. Oradaki birçok demirci o esnada çekiçlerini birbirine orantılı şekilde vurmaktadırlar. Pisagor bu ritimli vuruşlara dikkat kesilir ve bir müddet düşünceye daldıktan sonra telleri ibrişimden olan bir alet yapar ve onu kullanarak şarkı söyler. “Nefsi dünyadan uzaklaştırıp, Allah Teâlâ'ya yönlendiren işte budur.” der ve insanlar başına toplanır. Sonra, Organon'u yazan Aristoteles gelinceye kadar hü- 


kemâ buna ilavelerde bulunur. 


(633) Yine anlatılır ki Pisagor nefsiyle ulvi âleme yükselir; cevherinin paklığı ve kalbinin saflığıyla feleklerin nağmelerini ve gezegenlerin hareketindeki sesleri işitir, daha sonra bedeni kuvvelerini kullanmaya döner, besteleri ve nağmeleri buna göre tertib eder ve böylece müsiki ilmini 


tedvin eder. 





* Çev. Hakkı Tekin 


LİN 48 göl 


ize ele e 

pil el bazi  OLİYİ şii b olma iliği BA izel favoj 
Mİİ e giy ik e ya elli ye ki eş yl ayal Öİ de İs ha İz AR yek İğ AS ela giy za yaa pil ia gi ll İİ ye EN bis iu e eki 
EE ay "eği İSİ ALAZ İSİ ye lg Şİİ gl 
ÇANI ls il e 

is Ölen İzel yz li alalllda il İla) 3 hari e asla gö İİ İİ e İş Ee e ales 
İLe gi öç bana eli al ab ala “le psi e a 
BE ai Şİ gli İE Sİ) 3 İY oi ab GİS 3 
e İİ Öz lg SULA a pl yerle a Yaz 03. Süş 
La yiŞİ İN ike İİ dag el Sİ yagli Am ele oy 
3 gi al İN yi AZ ga ka a “0 gez le gl OS gel ye 
la ai Aİ Oİ İİ oka b So olğg e eli le ipi al e 
OEYY aka 

çi ül Çilli İN nl 78 yz Oİ Vİ Se lav pi İNS iz UY Bedi li Sg ni ayr ela gi ll ele öğ lek OLEY Ügle öy YAŞIN 5 ga Hear 1) 





4— p V 003p | 
İşi—e A gi yeibili 4 ye yib Kr 
Lal— e ye £ ai 0 âlet b o 

5 7 


| 543 


544 | 


20 


25 


Mesele: (Beste ve Nağme Üzerine| 


(634) Bu sanat erbabının anlayışına göre beste, belli bir tertibe sahip farklı nağmelerin toplamı anlamında kullanılır. Bazen bunun faydalı sözlerle birlikte olması kaydı konur, bu durumda kurrâ ve hatiplerin terennüm ettikleri beste olur. Bazen yukarıda zikredilene, söz konusu faydalı sözün uygun bir tahrikle nefsi harekete geçiren mânalara delâlet ediyor 


olması da ilave edilir. 


(635) Nağmeye gelince o tizlik ve peslik bakımından belli bir ölçüde bir müddet duran sestir. Tizlik ve peslik itibarıyla farklı iki nağmeden bir araya gelen şey, bunlar ister bitişik, ister arasında bir nağme bulunsun, aralık diye adlandırılır. İlaveten nağmelerin bir araya gelmelerinin her birisine özgü ayrı bir ismi vardır. Bu bir araya gelmelerden biri cins/gam ismini alır ve cinsin birden fazla aralığı vardır. Bu bir araya gelmelerden biri de cem /oktav adını alır ki oktavda tek bir cinse ilave bir şey olur. Farzedilen nağmelerin sayısını uyumlu ve makbul bir tertip üzere uyumlu bir intikal 


ve uyumlu bir ritimle birleştirerek tasarrufta bulunmak beste yapmaktır. 


Mesele: (Seslerin Farklı Olmasının Sebepleri Üzerine| 


(636) Sesler, perdelerdeki uzaklığın farklılığı sebebiyle açıklık ve gizlilik bakımından farklıdır. Yine sesler perdelere uygun farklılıkları sebebiyle tizlik ve peslik bakımından farklı olur. Sonra tizliğin sebepleri tellerde şu üç sebepten biriyle oluşur: Kısalık, incelik ve telin gergin olmasıdır. 
Buna karşılık olarak teldeki uzunluk, kalınlık ve gevşeklik ile de pes ses meydana gelir. Aletlerdeki tizlik ve pesliğin sebebine gelince, üflemeliler- de tiz ses elde etme yolları şu dört sebeple olur: İç çap darlığı, havanın enstrümanın içine çıkmasını sağlayan yer olan ses kutusunun kısalığı, ses kutusunun üfleyenin ağzına yakın olması ve üflenen havanın itici gücünün şiddetli olması. Buna mukabil olarak pesliğin sebeplerine gelince; bu sebeplerin birbirleriyle uyuşması ve zıtlaşması itibariyle ortaya çıkan sonucun artması ve azalması gerekir. Tiz ses gerili telin kısa bir aralığından elde edilirken pes ses de gevşek telden elde edilir. Keza, ince telin kısa bir aralığından tiz ses elde edildiği gibi, kalın telden de pes ses elde edilir. Kısalık ve gerginlikte birbirine eşit şartlarda kısa ve gerili tel- 


den elde edilen nağme, kalın telden elde edilen nağmeden daha tizdir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Fakat kısa ve ince telden elde edilen ses ilkinin gerili, ikincisinin gevşek oluşundan dolayı, kalın ve uzun bir telden elde edilen sesten daha tizdir. 
Ancak telin uzun olması sesin pes olmasını artırır. İsmi ney olan bir alette de görüldüğü gibi, hava girişinin ses kutusuna yakınken oluşan bir nağme hava girişinin ses kutusundan uzakken oluşan nağmeden daha tizdir. 
Çünkü ilkinde çap darlığı ikincide çap genişliği ve ilkinde üflenen havanın kuvvetliliği ikincide ise zayıflığı söz konusudur. Ney'in üzerinde genellikle sekiz perdenin olduğu görülür, tizlik ve peslik bakımından neyde bulunan 


farklı nağmelerin sayısı bundan fazladır. 


Mesele: Nağmelerin Oluş Keyfiyeti Üzerine 


(637) Boğazda sesin oluşmasının sebebi şudur: Ciğerdeki itici kuvvet havayı şiddetli bir şekilde nefes borusuna doğru hareketlendirir ve havanın, boğazın kısımlarına çarpmasından ses meydana gelir. Bu çarpmalar kuvvet ve zayıflıkta süreklilik ve benzerlik yoluyla hissedilir. Zaman içerin- de mevcut olunca bu çarpmalar seslerin meydan gelişine sebep olur. Üstelik tek bir ses tizlik ve peslik bakımından hissedilir bir zamanda belli bir sınırda bulunur. Bilinir ki itme kuvvetli olmazsa ses de meydana gelmez. 
Çünkü nefes özünde sesten uzaktır. Yine bilinir ki tiz ve pes sesler havanın boğaza şiddetli veya zayıf olarak gönderilmesiyle elde edilir. Genellikle tizlik gürlükten, peslik ise kısıklıktan ayrı değildir. Bazı insanlar ağızdaki havada ve ses borusunda daraltma veya genişletmeyi doğal biçimde yapar ve bu sayede tiz ve pes sesleri elde edebilir. Tiz ses elde etmek için başkalarının karşılaştığı zorluklarla karşı karşıya kalmazlar. Hiç kuşkusuz bunların yaptığı nağmeler gürlük ve kısıklık bakımından birbirine benzer olduğundan, uyumsuzluğu gerektiren farklılıklar sebebiyle başkalarının yaptığı nağme- 


lerden daha lezzetlidir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(638) Üfemeli aletlerdeki nağmelerin oluş sebebine gelince bu da şöyledir: Havanın cüzleri şiddetli bir şekilde itilince iç yüzeylere çarpar, bir taraftan bir tarafa, bir parçadan bir parçaya döner durur. Menfezden çıkıncaya kadar bu şekilde dönmeye devam eder. Havanın, boşluğun kenarlarına ve menfeze yaptığı vuruş, parçaların birleşme gücü, onların yoğun veya aralıklı oluşu tizlik ve peslik tabakalarında muayyen bir sesi doğurur. 
Bu sebep belirli bir süre tek bir ölçü üzere bir müddet devam ederse bogazda zikredilen şekilde olduğu gibi, nağmenin ortaya çıkışını gerektirir. 
İtilen hava itici güçten uzak olduğunda havanın içeride toplanıp birikmesi azalır; dolayısıyla havanın dağınıklığı artar kararlığı zayıflar, bu da pes sesi gerektirir. Üfleyenin ağzına yakın olan menfezin nağmesi, uzak menfezin nağmesinden daha keskin olur. Bu nedenle, hava akımının gücü ne kadar 


kuvvetli ise elde edilen nağme de o kadar keskin olur. 


(639) Tellerden meydana gelen nağmelerin sebebi şudur: Tellere vurulduğu zaman titreşim meydana gelir. Zira tel gerilip serbest bırakıldığında güçlü bir şekilde tabii konumuna dönünceye kadar oraya güçlü bir şekilde meyleder. Meylin kuvveti sebebiyle çekildiği konumdan diğer tarafa doğru yönelir, sonra ikinci kez konumuna doğru meyleder. Fakat bu ikinci meyil konumlandığı yeri aşmada birinciye göre daha azdır. Üçüncüde tabii yerinde ikincinin gücüne oranla daha az bir güçle geri döner. İlk konumunda karar kılıncaya kadar bu böyle devam eder. Bu titreşim sebebiyle hava nefesten itilir. Onunla hava arasında bitişik ve sürekli çarpmalar meydana gelir. Dolayısıyla her biri sesin ortaya çıkmasına neden olur. Hissedilen süre içerisinde vurmaların sürekliliği sebebiyle birbirine bitişik tek ses meydana gelir ve bu, tizlik ve peslik bakımından muayyen bir ölçüde bulunması sebebiyle nağmenin meydana gelmesine yol açar. Nağmenin zamanı titreşimin zamanıyla aynıdır. Titreşim hareketi kesildiği zaman nağme de kesilir. Ağzı kapatılmış diğer cisimler gibi titreşen diğer şeylerden ve kâse- 


ler gibi başka şeylerden nağmelerin meydana gelişi de bu ölçüye göredir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Çünkü bunlara vurulduğunda titreşim meydana gelir ve havayı iter. Böylece bitişik vuruşlar, sürekli sesler hatta tizlik ve peslik bakımından muayyen bir ölçü üzere hissedilir bir zamanda devam eden tek bir ses meydana gelir. 
Bunun da sebebi buna yol açan sebebin kalıcılığıdır. O da kâselerin kütlesinin hak ettiği şeydir. Bu nağmenin meydana gelmesine yol açar. 


Mesele: Nağmenin İlave Konuları Üzerine 


(640) Bil ki birçok şeyden dolayı nağmelere nitelik türünden şeyler ârız olur. Tıpkı saflık, boğukluk, sertlik, yumuşaklık ve gunne gibi. Gunne, itilen havanın iki dudağın kapatılması esnasında iki kısma yani ağız yolu ile beyin yönüne bölünmesiyle oluşur. Yine nefsâni arazlardan biri sebebiyle nağmelere korku, ümit, hüzün ve sevinç gibi nitelikler ârız olur. Dinleyende bu keyfiyetler, bu hâller üzere meydana gelir. Harfler ve onlardan bileşik olan lafızların misali ve bu nefsâni duyguların bir kısmı, nağmenin kabulünü artırmaya sebep olur. Bir kısmı da nağmeden hoşlanmamaya yol açar. “Tı, zı, ayn, ayn, sad, dat ve kaf” gibi harflerin bir kısmı telaffuzun- da inceliğe dikkat edilmezse iğrenmeye yol açar. “Te, ra, lam, nün ve he” gibi bir kısım harfler ise bunun aksinedir. 
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MEYSERE: AKLİ İLİMLER - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


15. Teşrih İlmi' 


(641) Teşrih/Anatomi, canlıların organlarını, bunların birbirlerine ne şekilde bağlandıklarını, her birinin yaratılışlarından dolayı sahip oldukları şaşırtıcılıkları ve bir şey yapabilme becerilerini inceleyen bir ilimdir. Bu nedenle, “Anatomi ve Astronomi hakkında bilgi sahibi olmayan, Allah'ı bilme konusunda da iktidarsızdır.” denilmiştir. 


Mesele: Gözün Anatomisi Üzerine 


(642) Bil ki gözün görmesi için görüntüleri alan belirli saf bir sıvıya! 
gereksinimi vardır ve onun organı ciğere benzer olan beyin cevherinden bir maddedir. Buna karşılık, duymanın ve koklamanın gerçekleşebilmesi için, her iki organ da havanın girebilmesini sağlayacak deliklere ihtiyaç duyarlar. 
Görme kuvvesi ve görmeyi sağlayan ruhun maddesi, içleri oyuk iki görme siniri vasıtasıyla iki göze nüfuz eder. Bu iki görme siniri üç zarla kaplıdır. 
Bunlardan iki tanesi beyin zarından çıkmaktadır ve alt kısımları ince, yukarı kısımları ise kalındır. Üçüncüsü kafatasının tümünü saran zarın göze uzamasıdır. Bu iki sinirin içinin oyuk olması, latif cismin yani gören ruh adı verilen, gören nefsâni ruha (gözde bulunan duyarlı kısma) nüfuz etmesi içindir. 





* Çev. Hüseyin Gazi Topdemir 

I Metinde yer alan göz tabakalarına ilişkin bilgilerin eski anatomi ve optik kitaplarında gözün yapısına ilişkin verilen bilgilerle benzerlik taşıdığı görülmektedir. Eski kitaplarda gözü oluşturan organların sayısı yedi olarak sayılmıştır ve bunlardan üç tanesi sıvı (rutubet) niteliğinde kabul edilmiş ve o şekilde adlandırılmıştır. Bu sıvılar camsal (zücaciye), buzsal (celidiye) ve yumurtamsı (beydiye) sıvılardır. 
Bunun dışında dört tane de tabaka söz konusu edilmiştir: Gözyuvarı (mültehime), örümceksi tabaka (ankebutiye), gözbebeği (inebiye) ve saydam tabaka (karniye). Sıvı ve tabaka şeklinde ayırmaksızın yedi tabaka olarak yapılan sınıflandırmalar da bulunmaktadır: Sert tabaka (sulbe), damar tabaka (müşemmiye), ağ tabaka (şebekiye), örümceksi tabaka (ankebutiye), gözyuvarı (mültehime), göz bebeği (inebiye) ve saydam tabaka (karniye). Bu bilgiler günümüze uyarlanırsa, şöyle bir sınıflama oluşmaktadır: 
1) Gözakı tabakası, Sclera, Sulbe 
2) Damar tabaka, Choroid, Uvea, Müşemmiye, 
3) Ağ tabaka, Retina, Şebekiye 
4) Kristal kapsülün ön kısmı, Arachnoid, Ankebutiye 
5) Göz küresini göz kapaklarıyla birleştiren zar, Conjunctiva, Mültehime 
6) Gözbebeği, Iris, İnebiye 
7) Saydam tabaka, Cornea, Karniye 
Konu hakkında ayrıntı bilgisi için bk. İbn el-Heysem, K54b e/-Menâzır, İngilizceye Çeviren: A. 1. 
Sabra, 7he Optics of İbn al-Haytham, Books 1-3, On Direct Vision, The Warburg Institute, University of London, London 1989, s. 55-63; Takiyüddin İbn Marüf, Kö#4bu Nüri Hadakati el-Ebsâr ve Nüri Hadikati el-Enzâr, Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu Üzerine, Değerlendirme ve Çeviri: Hüseyin Gazi Topdemir, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2017, s. 95-96. Batıda yazılmış kitaplarda da benzer sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir. Johannes Kepler, 44 Vi#ellionem Paralipomena, Gesammelte Werke, Cilt 2, München 1938, s. 159; Sobusta Atlas of Human Anatomy, Vol. 1, Ed.: Helmut Ferner, Jochen Staubesand, Munich, Vienna, Baltimore, 1992, s. 230. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu iki sinirin birbirileriyle boyunda mükemmel bir şekilde birleşmesi ise görmeyi kolaylaştırmak, ikili görme yerine, bir şeyin tek görüntüsünü elde etmek, bu süretle görmenin toplu bir hâlde gerçekleşmesini sağlamak ve gözlerden birinin zedelenmesi veya görmesinin engellenmesi hâlinde de diğerinin görme gücünün ona hemen ulaşabilmesine fırsat vermek içindir. 
Sinir ve sinire yapışık zarların gözün tamamını kaplayacak şekilde yayılması gibi, gözdeki sıvılar/rutubet de buza benzer donuk saf bir rutubet olan celidiyenin tam ortasında bulunan gözbebeğini kuşatacak şekilde gözün her bir tarafını kaplarlar. Celidiye, daha çok görüntü alacak ve görünenlerin süretleri için daha geniş bir açı sağlayacak şekilde dışarıya doğru bombeleşmiş, (dışbükey) bir rutubettir. İç tarafı ise cisimlerin algılanmasını kolaylaştıracak ve Gözyuvarına/ Mültehimeye uyum sağlayacak biçimdedir. Korunmasını sağlayacak en uygun bölge olduğu için bu nem tam ortadadır. Celidiyenin arkasında onu beslemek için beyinden gelen, saf eriyik cama benzeyen kırmızımsı başka bir rutubet! bulunur. Bu sıvının saflığı, saf bir rutubet olan Celidiyeyi beslediğinden, kırmızımsı oluşu ise kan türünden/cevherinden olmasından dolayıdır. Ancak bu rutubet beslediği şeyin tam olarak benzerine dönüşmez. Bu rutubetin arkada olması ise ağ tabaka vasıtasıyla beyinden geldiği içindir. Bundan dolayı onun yönü boyunca uzamak durumundadır. Bu rutubet Celidiyeden sonraki en büyük sıvı odasına doğru yükselir ve camsal sıvı adını alır. Celidiyenin önünde yumurtanın beyazına benzeyen başka bir rutubet bulunur ve buna da yumurtamsı sıvı/beydiye? adı verilir. Ayrıca sinirin iki ucu Celidiye ve Zücaciye tabakalarını, tıpkı ağın avı içine aldığı gibi, içine almasından dolayı, gözün bu kısmına ağ tabaka/şebekiye? denmiştir. Ağ tabakanın iki yanında örümcek ağına benzeyen birer doku çıkar. Bu dokudan oluşan say- 


dam bir zar, söz konusu iki bağla birlikte gözün ön kısmına nüfuz ederler. 





1 Camsal sıvı/Vitreous humour. 
2  Albugineous -agueous- humour. 
3 Retina. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu zar Celidiye ile Beydiye sıvıları arasında bir engel olup, örümceksi tabaka/ankebutiye yani kristal kapsülün ön yarısı diye adlandırılır. Bu, örümcek ağı gibi ince bir zardır. Çünkü eğer bu zar Celidiyenin yüzeyini kapatan bir örtü olsaydı Beydiyeden Celidiyeye gelen ışığı engellerdi. Aksine örümcek ağı şeklinde dokunmuş ince damarları olan bir örtü biçimindedir. Bunun tüm parçalarının son kısmı müstesna besin bakımından yararlı olmasına ihtiyaç yoktur. Bu son kısım damar/müşemmiye tabaka olarak adlandırılır. Bu sınırdan aşıp, görmeyi birleştirmek ve ışık miktarını düzenlemek için beyazlık ile siyahlık arasında bir renge sahip ve daha fazla sert ve öne doğru bombeli olan tabaka ise yorgunluktan dolayı gözlerin yumulması esnasında karanlığı veya ışıkla karanlığın miktarını düzenler ki buna da Gözbebeği/İnebiye! denir. Görüntülerin Celidiyeye ulaşmasına mani olmaması için, İnebiyenin önünde hiçbir tabaka bulunmaz. İnebiyenin ön tarafında, tıpkı salkımından koparılan üzüm tanesinin ortasında oluşan yuvarlak çukura benzer bir delik bulunur. Gözbebeğinin ortasındaki bu delik geçişi sağlar, eğer bir engel olursa görme de engellenmiş olur. Son zar ise zabtı iyi yapması için oldukça dardır ve onun arkası sert/Sulbe tabaka? 
diye adlandırılır önü ise gözbebeğinin tamamını içine alır ve görmeyi engellememesi için şeffaftır. İnceltilmiş sert ve saydam boynuza benzediği için bu tabakaya da Saydam Tabaka/Karniye? denir. Aslında bu tabaka kat kat dizilmiş kabuklar gibi dört kat tabakadan oluşmuştur, bu zarlardan biri soyulursa diğerleri bundan zarar görmez. Bunlardan biri bu gözeneğe bitişik bir hâlde bulunur. Zira bu bölge merkezde yer alır ve korunmaya daha çok muhtaçtır. Üçüncüsü ise göz bebeğini hareketlendiren kaslarla karışık hâldedir ve beyaz etle doludur, bu tabakaya Mültehime* denir ki gözü koruyan, bağlayan ve sıkı tutan sert bir cisimdir. Bunun besini ise gözün 


aslında bulunan sert tabakadan gelir, çünkü aralarında damarlar vardır. 





1 İris. 

2 Gözakı, Selera. 

3 Cornea. 

4 Göz küresini göz kapaklarıyla birleştiren zar, Conjunctva. 
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Mesele: Beynin Anatomisi Üzerine 


(643) Beynin üç boşluktan oluştuğu bilinmektedir. Bunlardan en büyüğü ilk batın/boşluk, en küçüğü ise orta batındır ve o, ön batın ile arka batın arasında bir menfez gibidir. Beş iç duyu bu üç boşlukta yer alır. Or- 

5 tak duyu ilk boşluğun ön kısmındadır ve sırasıyla hayal onun arkasında, 
vehim son batının önünde, hafıza ise onun arkasında, mütehayyile ise orta batında yer almak üzere sıralanmıştır. Bu yetilerin bu yerlere özgü oluşları şöyle bilinir: Bu yerlerden birinde ona ait kuvvenin fiilini bozacak bir zarar oluştuğunda, oraya nispet edilen kuvvenin fiili de bozulur. 
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16. Tıp İlmi" 


(644) Tıp, sağlıklı olup olmaması yönünden insan bedeninin durumlarının bilinmesini sağlayan kuralların ilmidir ki bu ilim eğer beden sağlıklı ise bunun korunmasını, sağlıklı değilse de imkânlar nispetinde sağlığın tekrar kazanılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu ilmin konusu belirtilen 


bakımlardan insan bedenidir. 


(645) Tıp ilminde mesela “Zencefil ısı vericidir.” sözlerinde olduğu gibi, bazen ilaçlar ve gıdalar da incelenmektedir dersen; o zaman derim ki bundan maksat “insan bedeninin zencefil yiyerek ısınmasıdır” ve insan bedeniyle doğrudan ilişkili olmayan hükümler içeren her meseledeki durum da aynen bunun gibidir. Ayrıca tıp ilmi nazari ve ameli kısımlara ayrılır. 
Nazari tıp, herhangi bir uygulamanın niteliğinden söz etmeksizin, bütünüyle nazariyeden kaynaklanan çıkarımın tasdikini veren kısımdır. Tıpkı “rükünler dörttür, mizaçlar dokuz çeşittir, temel sıvılar dörttür, organlar ya tek veya bileşik olur ve hummalar üçtür” denmesi böyledir. Ameli tıp ise uygulamanın mahiyetiyle ilgilidir; şu sözlerde olduğu gibi: “Şiddetli iltihap/şişlik durumlarında, ilk önce onlara soğutucu ilaçlar uygulanmalı, ardından ona yumuşatıcı katılmalı ve sonunda çözücü yumuşatıcılarla yetinilmelidir. İyileşmeye doğru kurumuş iltihaplarda ise aksine sadece çözücülerle yetinilmelidir. Çünkü kurumuş iltihapların başlangıcında maddenin donma endişesinden dolayı soğutucu ilaçlar tek başına kullanılmamalı, yumuşatıcılar eklenmelidir.” Bazen de tup deney ve deneyim yoluyla 


kazanılan melekeye denir. 


Mesele: (Diyet Üzerine) 
(646) Tabipler sıhhat hâlindeki diyetin, hastalık hâlinde farklı nitelikli 


gıdaları karıştırmaya benzediğini söylerler. Yani nefsin arzuladığı şeyden tamamıyla sakınması iyi değildir. Zira bu bedene büyük zararlar verir, bedeni alt üst edip onu tembel hâle getirir. Nebi (s.a.) bulduğu leziz yiyeceklerden yerdi. Onların bazısını da tertemiz mizacına uygun düştüğü ve temiz tabiatı ona meylettiği için severdi, tıpkı tatlı, bal, bal kabağı, karpuz, but eti vb. gibi. 
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Çev. Hüseyin Gazi Topdemir 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Kötü Gıdalara Alışmak Üzere| 


(647) Tabipler, kötü gıdalarla beslenmenin zararlı olduğunu söylerler. 
Çünkü kötü beslenme iştahı azaltır ve tembelleştirir. Buna devam etmeye, yani kötü gıdayı hazmetmeye alışan onunla aldanmasın. Zira zamanla kötü hastalıklara neden olur. (Böyle bir kimsenin) kademeli olarak bu alışkanlığını bırakması gerekir. Ayrıca öğünlerde tek bir yemekle yetinmemeli ve çeşidi artırmalıdır. Çünkü her birinde farklı bir lezzet vardır. Tabiat yeni bir şey bulduğunda aşırı bir istekle ona doğru yönelir ve onu iyi sindirip organlara ulaştırır. Sürekli alıştığı yemeği bulursa tabiat ona doğru dürüst 


yönelmez, dört sindirimden biri bozulmuş olur. 


Mesele: (Su Üzerine) 


(648) Derler ki basit gıdalar (su gibi sade şeyler,| beden için gıda olmaya uygun değildir. Suya ancak gıdayı yumuşatması ve dar kanallara ulaştırması, doğal sıcaklığı canlandırması sebebiyle ihtiyaç duyulur. Nebi (s.a.) suyu talep eder ve ondan da hoşlanırdı. Bazı süfiler su iştahının yanıltıcı olduğunu iddia etmişlerdir. Biz bunu denedik ve bunun yanlış olduğu sonucuna vardık, tıpkı bizden başkalarının denediği gibi. Durum onların dediği gibi değildir. Zira insanın doğal sıcaklığı gıdadan bedene gelen şeyin yumuşaması sebebiyle itidal üzere olduğu müddetçe yeterli olmaz, dolayısıyla suya ihtiyaç vardır. Evet, alışkanlık ve perhiz- le susuzluğa dayanma melekesi elde edilebilir. Zira tabiat su alınmadığı takdirde harareti maddeye yönlendirir ve onu eritir. Fakat bunda birçok zarar vardır. Zira beyin ve siniri zayıflatır, doğal nemliliği fazla bir şekilde 


çözdüğü için yaşlanmayı hızlandırır. 


Mesele: (Şerin Tıbbı İhmal Etmeyişi Üzerine| 


(6491 İbn Sinâ'ya hindibayı yıkamadan kullanmaya ilişkin bir soru soruldu. İrticalen şöyle yazdı: Peygamberden rivayet edilmiştr ki o “cennet şebnemleri üzerine damladığı için hindibayı yıkamadan yemeyi emrederdi.” Muhakkik tabipler de özünün yıka- 


madan alınması ve pişirmeden kullanılmasını tavsiye ederlerdi. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu konuda çoğunluğun görüşü “saflaştırılması ve iyice süzülmesi” yönündedir. Mâlumdur ki şeriat, tıp tarafını ihmal etmemiş ve onunla ilgili birçok meseleyi bunun üzerine bina etmiştir. Alaca hastalığına yol açtığı gerekçesiyle Güneş'te bekletilmiş suyun kullanılmasının yasaklanması bu cümledendir. Yine âyetlerde ve hadislerde ubbi hükümlerin çoğuna hatta tamamına işaret edilmiştir. Nitekim Sa'lebi şöyle rivayet etmiştir: Halife Reşid'in hıristiyan hâzık bir doktoru vardı. Bu doktor, Ali İbn Hasan Vakidi'ye “Sizin kitabınızda tıp ilmi ile ilgili bir şey yoktur; ilim iki kısımdır: Biri din ilmi, diğeri beden ilmidir” deyince Ali de cevaben şunu demiştir: “Allah kitabında tıp ilmini yarım âyet içinde cem etmiştir. Bu âyet de “Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.” (A'raf, 7/31) âyetidir. Doktor bunun üzerine “Tıpla ilgili peygamberinizden hiçbir şey rivayet edilmemiştir” deyince, Ali de “Peygamber Efendimiz tıp ilmini birkaç kelimeye sığdırmıştır ki o da şudur: “Mide hastalığın yuvasıdır, diyet de her ilacın başıdır. Her bedene, alıştığı şeyi ver!” demiştir.” dedi. Hıristiyan doktor “Kitabınız ve peygamberiniz Galenos'a tıpla ilgili hiçbir şey 


bırakmamış.” demiştir. 


Mesele: Mezkür Âyetin Tıbbi Hükümleri İçermesinin Beyânı 


Üzerine 


(650) Tıbbi konuların tamamının geldiği yer, sağlığın korunmasıdır. Bu da mizaca uygun ve benzer olanı almakla olur. Bunun yolu da ancak mizacı, yaşı ve bütün mevsim doğal nemi koruyarak ve tabii mecrasından daha fazlasının çözülmesini kollayarak, kendisine yakışacak şekilde gözetmekten ibarettir. Bunun da püf noktası sağlığın korunmasını sağlayan zaruri sebepleri düzeltmektir ki tabipler buna altı zorunluluk der: 1. Bedeni saran hava, 
2. Yiyecek ve içecek, 3. Uyku ve uyanıklık, 4. Hareket ve hareketsizlik 
5. Boşaltma ve tutma, 6. Öfke, sevinç, keder, korku vb. psikolojik hâller. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu âyette, hepsinde itidalin gerekli olduğuna işaret edilmiştir. Zira israf demek, ifrat yahut tefrit bakımından haddi aşmak demektir. Dolayısıyla âyet sağlığı koruma konusundaki püf noktasını işaret etmiştir. “Yiyiniz, içiniz!” 
sözü de yiyecek ve içeceğe işarettir. Nitekim içmenin sonra gelmesi su gıdaya yol açsın diye besinden sonra ona ihtiyaç duyulduğuna bir işarettir. 
Bu nedenle hârici rutubetin! çokluğu gibi, ârızi bir nedenden dolayı bazen suya ihtiyaç duyulmayabilir. Tıpkı vücudu istiska? hastalığına yakalanmış yaşlılarda olduğu gibi. Aç karnına su içilmemelidir. Zira bu, istiska gibi birçok kötü hastalığa neden olur. Yemek arasında da su alınmamalıdır. Zira bu, yemeği ağıza geri gönderir. “İsraf etmeyiniz!” sözü ise, zaruri sebeplerin bütününde ölçülülüğe riayet etmeye dikkat çekmektedir. Zira israf havanın serinliği, sıcaklığı, nemli, kuru olmasında, içme ve içmemede, uyku ve uykusuzlukta, hareket ve hareketsizlikte, boşaltma ve tutmada, nefsâni hâllerde ve bu hâller olmaksızın uygun değildir. Zira her iki yönden itidalden çıkmak bedene zarar verir. Misal, havanın aşırı soğukluğu nezle, sara ve soğuk algınlığına; aynı şekilde aşırı rutubet çürümeye, tıkanıklığa ve şişkinliğe; aşırı kuruluk soğuk algınlığı, nezle, sara, cinnete varan beyin zayıflamasına ve kötü hastalıklara sebep olan sevdaya; aşırı sıcaklık hararetli hastalıklara, şiddetli hummaya ve mizaçta bozulmaların menşei olan 


kuvvet kaybına varan aşırı erimeye yol açar. 


(651) Fazla uyku nefsâni kuvveleri gevşetir, aptallaştırır ve tembelleştirir, ruhları eritir. Zira uyku doğal sıcaklığı bedenin içine doğru yönlendirir; bu durumda dış soğurken iç ısınır. İçin aşırı şekilde ısınması önemli maddeleri eritir. Fazla uyanık kalmak beyni zayıflatır, kuvveti azaltarak hazmı kötüleştirir, maddeyi de eriterek acıktırır. Bunun cinnete varmasından kor- 


kulur. 





1 Aşırı sıcaklık ve kuraklığa maruz kalmamasından dolayı vücutta su kaybının gerçekleşmemesi veya 
duyumsanmayacak denli az olması hâlini anlatmaktadır. 

2 Vücudun belirli yerlerinde, özellikle de karın bölgesinde su toplanması şeklinde beliren rahatsızlığa 
verilen ad. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(652) Aşırı yemek her hastalığın temeli olan hazımsızlığa yol açar ve bu, beyin ve sinirlere zarar verir. Yemeyi terk etmedeki aşırılık, kuvvetlerin düşmesini, maddelerin erimesini gerektirir. Bazen de aşırı erime meniden teşekkül eden temel organların erimesine götürebilir. İşte o zaman ince hastalık ortaya çıkar. Özetle bedenin gıda olmadan varlığını sürdürmesi 


imkânsızdır. 


(653) Nefsâni hareketlerdeki aşırılık öldürücüdür. Zira bu, öfkede olduğu gibi, bir anda veya sevinç ve haz anında olduğu gibi, azar azar ruhun dışarıya doğru hareketini gerektirir. Ya da korku anında olduğu gibi, bir anda yahut keder anında olduğu gibi, azar azar içeriye doğru hareketini gerektirir. Yahut da utanma esnasında olduğu gibi, hem içeri hem dışarıya doğru hareketini gerektirir. Zira utanma, sevinç ve korkudan oluşur. Çünkü istenmeyen ve aykırı durumdan dolayı nefis bazen kasılır ve bundan korkar ve tekrar kasılır. Nitekim utanma! durumunda ortaya çıkan renkler farklı farklıdır. Nefsâni hareketler içerden ve dışardan ruhu kendine doğru hareket ettiren bir sıcaklığı gerektirdiği gibi, kendisinden uzaklaştıran soğukluğu da gerektirir. Bu aşırı olursa içeriye doğru harekette toplanma, dışarıya doğru harekette aşırı erime sebebiyle ölüm icap eder. Nefsâni hareketsizlikteki aşırılık soğutucu ve aptallaştırıcı olup tıkanıklık, felç, balgami humma ve mafsal ağrıları gibi, balgam hastalıklarına neden olur. 


(654) Boşaltmadaki? aşırılık, bizzat ruhun çözülmesine, soğuklaşmasına ve kurulaşmasına; ârızi olarak da sevdavi ve balgami hastalıklara yol açar. Tutmadaki? aşırılık tıkanıklık, çürüme, şişkinlik, şehvetin düşmesine neden olur. 


(655) Velhâsıl her şahsın sağlıklı, kişisel ve mutedil bir mizacı vardır. Onu bu hâl üzere tutmak için sağlığın korunması zorunludur. Fazla veya eksik bir keyfiyete doğru bundan ayrılış hastalığı gerektirir. Bu sebeplerdeki israf farklı şahıslara göre çeşit çeşittir. 





I Burada utanma yada sıkılma anlarında insanların yüzlerinde beliren kızarma durumunda oluşan kırmızılık söz konusu edilmektedir. Bu türden kırmızılığa hacel kırmızısı, özellikle korkma anlarında insanların benizlerinin sararması durumunda oluşan sarılığa da vecel sarısı denilmektedir. bk. Takiyüddin İbn Marüf, K/4bu Nüri Hadakati el-Ebsâr ve Nüri Hadikati el-Enzâr, Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu Üzerine, Değerlendirme ve Çeviri: Hüseyin Gazi Topdemir, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2017, s. 90. 

2 Burada boşaltma terimiyle kast edilen aşırı ve uzun süren ishal ve kusma hâlidir. 

3 İshal ve kusmanın aksine vücudun uzun bir süre defikasyon göstermemesi hâliyle içeride biriken atıkların yol açtığı uzun süreli kabızlık. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvân?i'nin Bilimler Tasnifi 


Bazen bir sınır bir şahsa nispetle tefrit cihetinde, başka bir şahsa nazaran ifrat tarafında olurken, üçüncü bir şahsa nispetle mutedil olabilir. 
Aynısı mevsimler ve yaşlar için de geçerlidir. Zira her mevsimin ve yaşın bedeni etkileyen özel bir keyfiyeti vardır. Örneğin sıcaklık ve kuruluk niteliği yaza özgüdür, sıcaklık ve nem niteliği bahara özgüdür, kuruluk ve soğukluk sonbahara özgüdür, soğukluk ve nem kışa özgüdür. Kışın ve sonbahar değil de yazın ortaya çıkan aşırılık sıcaklıktan ileri gelir. Çocuğa gereken doğal sıcaklık ve nem; gence gereken sıcaklık ve kuruluk; orta yaşlıya gereken soğukluk ve kuruluk, yaşlıya gereken ise soğukluk ve doğal olmayan, özelliğini kaybetmiş nemdir. Keyfiyetlerden bir yaşta ifrat olup da diğer yaşta ifrat olmayan miktarlar vardır. Bu açıklamadan da anlaşılmıştır ki bu âyet sağlığı korumakla ilgili meselelerin tamamını içine alır. Sıhhat gözetilirse diğerine dikkat etmeye yani hastalığı gidermeye ihtiyaç kalmaz. Bununla birlikte âyette buna da işaret vardır. Çünkü hastalık ancak mizacın herhangi bir niteliğin fazlalaşması dolayısıyla itidalden uzaklaşmasıyla oluşur. Öyleyse hastalığın giderilmesi mizacı itidal hâline geri döndürmekle olur. Bunun izahı şöyledir: Bir kişide bulunan nitelikler olması gerektiği gibi belirli bir zaman ve hâlde devam ettiği müddetçe o kişinin mizacı sağlıklıdır. Niteliklerden biri artar veya eksilirse hastalık ortaya çıkar. Hastalık ancak herhangi bir nitelikteki aşırılıktan dolayı ortaya çıkar. Bu nitelik de ya beden için gerekli olandan fazla bir madde ile kâjm olmaması itibariyle basittir; tıpkı sert bir hareket gibi bilfiil ısıtıcı veya günlük ateş adı verilen bilkuvve bir ısıtıcı bir şeyle karşılaşmasıyla ortaya çıkan ateşlenmelerde olduğu gibi; ya da maddi olarak ortaya çıkar, yani fazla bir maddeyle var olur. Safravi, sevdavi, balgami ve demevi vb. ateşlenmeler gibi. Bu hastalığın tedavisi bu niteliği ya bizzat veya onu taşıyan maddeyi gidermek süretiyle gerçekleştirilir. Şu hâlde tedavi ifrat ve tefritin terkiyle ve itidal ve orta yolu 


tutmanın korunmasıyla olur. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: |Unsurların, Yaşların ve Mevsimlerin Birbiriyle İlişkisi 


Üzerine) 


(656) Tabipler dört unsuru, dört yaş evresini ve dört mevsim aralığını birbirleriyle ilişkilendirmişlerdir. Şöyle ki, safrayı, gençliği ve yaz mevsimini sıcaklık ve kuruluk niteliği itibariyle ateş unsuruna; kanı, çocukluğu ve baharı hava unsuruna; balgamı, yaşlılığı ve kışı su unsuruna; sevdayı, orta yaşlılığı ve sonbaharı toprak unsuruna nispet etmişlerdir. (Buna itiraz olarak) tabiplere göre sağlığı korumak, ancak bedenin mizacına uygun olanın sağlanmasıyla ve hastalık ise bunun zıddıyla defedilmesiyle olur, aynı şekilde sıcaklığın az bir miktarı sıcak mevsimlere ve sıcak bedenlere nispetle zarar verir şeklindeki bir görüşe varmışlardır ki; bu iki görüş arasında görünür bir aykırılık vardır, denilmez. Çünkü biz her mizaç için uygun olan şey niteliklerden ona özgü olan miktardır, bu miktardan fazlası itidalden 


sapmasını gerektirir diyoruz. 


Mesele: |Mizaçların İlaçlardan Etkilenmesinin Farklılığı Üzerine| 


(6571 Tabipler derler ki asıl mizacında daha sıcak olan bedenler, sıcak ilaçlardan daha az etkilenir. Belki bazen sıcak ilaçlar o bedene göre soğuk olur, tıpkı ravent bitkisi gibi. Zira bu, atın mizacı insanın mizacından daha sıcak olduğundan atın bedenine nispetle soğuk, insan bedenine nispetle 


sıcaktır. 


Mesele: (Nabız Üzerine) 


(658) Yine tabipler “Nabız, idrar ve dışkı bedenin hâllerini açık bir şekilde gösteren belirtilerdir.” derler. Onlar nabzı, nefes yoluyla hayvani ruhu düzeltmek ve fazlalıklarını atmak için kasılma ve gevşemeden ibaret olan damarların vazi hareketi olarak tarif ederler. Damarlar ise onlara göre atar damarlar olup, kalpten çıkıp, içi boş 


uzun bir biçimde vücuda yayılmış cevhere bağlı sinirsel bir organdır. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Damarların, hem kalbi, ruhu ve bir kısım dumanlı buharı rahatlatmak hem de ruhu bedenin uzuvlarına iletmek için kasılan ve gevşeyen hareketleri vardır. Ancak nabız alınması kolay olduğu için kol damarları tercih edilir. Zira bu damarları bulmak, göğüs damarlarının aksine başka bir şeyin bulunmasına ihtiyaç duymaz. Bazı damarların aksine üzerini et kaplamamıştır. Ayak ve göğüs damarlarının aksine hasta utanmadan tabibe 


onları gösterebilir. Bunun yanı sıra kalbe yakın ve ona paraleldirler. 


(659) Dahası, ritmi kalbin belirtilerinden saydılar. İbn Sinâ der ki kalbin atışlarında musiki bir doğa olduğu bilinmelidir. Bu sözün izahı şöyledir: Bu musiki, bağlama vb. gibi bu şarkının aletidir. Müzik ise bildiğin üzere, nağmeyi inceler. Yine bildiğin üzere, incelik ve kalınlık itibariyle farklı iki sesin toplamı aralıktır. Bir kısmından insanın doğası haz duyar ve ona uyumlu, ölçülü ve yumuşak denir. Bir kısmından da insan doğası tiksinir, ona da uyumsuz sert ve ölçüsüz denir. Dolayısıyla ölçülü nabız da hareketliliği ve hareketsizliği arasında ölçülü ve yumuşak bir nispet bulunan bir şeydir. Onu ancak müzik sanatına dair bir kudret ve meleke sahibi 


olan kimse hisseder. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


17. Semâ ve Âlem İlmi 


(660) Bu ilimde âlemin rükünleri olan cisimlerin hâlleri bilinir. Bu rükünler basit cisimlerdir, yani gökler, içindekiler ve dört unsurdan ibarettir. Cismin bu hâlleri ise bunların tabiatları, hareketleri ve konumlarından ibarettir. Tabii ilmin kısımlarından olan bu hikmetin ortaya konuluşu ve tertibindeki tarifi şudur: Bu ilimde, değişim itibariyle cisimlerin hâlleri incelenir. Konusu ise, hâllerindeki değişim ve değişmezlik itibariyle basit olsun bileşik olsun mutlak tabii cisimdir. Bu ilimde cisme ilişen şeyler de cisme ilişmesi itibariyle incelenir. 

(661) Bil ki basit cisimler bu ilmin konusu olduğu gibi, aynı şekilde hey'et ilminin de konusudur. Ancak hey'et ilminde şekiller incelenir, sema ve âlem ilminde ise tabiatlar ve ona bağlı olan şeyler incelenir. Bunlar konuları bir olmakla birlikte meselelerindeki yüklemlerinin farklılığı sebebiyle iki ayrı ilimdir. Dolayısıyla “İlimlerin ayrılığı, konularının ayrılığı itibariyledir” şeklindeki düşünce geçerli değildir. 


Mesele: (Feleğin Vaz'i Hareketi Üzerine| 


(662) Onlar demişlerdir ki felekin vaz'i hareket kabiliyeti vardır. Zira onun varsayılan her bir cüzü belli bir konumun ve belli bir paralelliğin oluşumunu gerektiren bir tabiata özgü değildir. Bu, cüzlerinin basitliklerinden dolayı tabiatta birbirine eşit olmaları sebebiyledir. Her bir cüz belli bir konumdan ayrılıp, diğer bir konuma ulaşabilir. Bu da hareket ile olur. 
Doğrusal hareket imkânsız olduğu için dairesel hareket taayyün eder. 

(663) Buna şöyle itiraz edilmiştir: İstidlal edilen basitlik bu iddianın nakizine delâlet eder. Çünkü dairesel olarak hareket ettiğinde ya bütün yönlere doğru hareket edecek ki bu, zaruri olarak imkânsızdır; ya da diğerine değil de birine doğru hareket edecektir ki bu da tercih edicisi olmayan bir tercihtir. 
Yine basit cisim, dairesel olarak hareket ederse burada sâkin ve belirli iki ku- 


tup ile büyüklük ve küçüklük itibariyle oldukça farklı hususi daireler gerekir. 





* Çev. Ahmet Kamil Cihan - Salih Yalın 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bu daireler arasında yavaşlık ve sürat bakımından büyük farklar içeren farklı hareketler sebebiyle farazi noktalar resmolunur. Her ne kadar bu basitte varsayılan noktaların tamamını, onların kutupluluğa elverişliliğini, durağanlığı ve hızlı ve yavaş hareketle oluşan büyük ve küçük dairenin 


resmini içerse de bu, tercih edicisi olmayan bir tercihtir. 


(664) Bunun cevabı tercih edici bir sebep olmaksızın iki eşit şeyi diğerine tercih etmenin lüzumunun menedilmesidir. Zira bu tercihin muharrike dönen bir iş sebebiyle olması mümkündür. Bunun izahı şöyledir; diğer nokta, daire ve çizgilerden ayrı olarak kutupluluk için iki noktanın tayini, mıntıka olması için dairenin tayini, eksen/mihver olması için çizginin tayini, hareketin tayinine bağlı şeyler cümlesindendir. Feleğin muayyen hareketinin gerçekleşmesi ancak bu kutupların muayyen iki nokta olması, mıntıkanın muayyen daire olması, eksenin de bu muayyen çizgi olması durumunda mümkün olur. Hareketin tayini şu üç durumdan birisinden dolayı olur: 1. Çünkü her bir feleğin maddesi ancak muayyen bir hız ve yavaşlılıkla özelleşmiş bu hareketi belirgin bir cihete doğru kabul eder. 2. 
Veya onun diğer cihetlere doğru diğer hareket türlerine kabiliyeti olsa da, aşağıdakilere dönük inâyet ancak bu özel hareketle hâsıl olur. 3. Veyahut da her bir feleğin maşuku olan mufârık cevherine benzemesi ancak bu 


hareketle ortaya çıkar. 


Mesele: (Yeryüzünün Dönüp Dönmediği Üzerine| 


(665) Feleklerin daimi olarak dairesel hareket ettiği hususunda ittifak edilmiştir. Fakat yeryüzünün hareketi konusunda ihtilaf etmişlerdir. Acaba yeryüzü, ağırlık merkezi âlemin merkezine uygun gelecek şekilde âlemin ortasında hareketsiz midir —ki bu cumhurun görüşüdür-, yoksa aşağıya doğru veya kendi merkezi etrafında -cumhurun inandığı günlük hareket- 


ten farklı olarak- batıdan doğuya doğru sürekli hareket mi etmektedir. 


UL 48 gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İlk görüşten, yeryüzünün sonsuz boşlukta inişinin sürekli oluşu sonucu çıkar. Zira yeryüzünün tabiatında inici olan bir ağırlık vardır. Boyutların sonluluğunun ispatı bunu geçersiz kılmaktadır. Yine yeryüzü inici bir şey olsaydı, gezegenlerin cirimlerinin hissimizde her gün küçülmesi gerekirdi. 
Şayet o sürekli yükselmiş olsaydı her gün biz feleğe daha yakın olur ve gezegenler gittikçe daha büyük görünürdü. İlaveten, kendi ekseninde hareket etseydi, günlük hareketin olmaması gerekir hatta yeryüzünün hareketi sebebiyle günlük hareket ancak hayal edilirdi. Zira feleğin konumunun değişmesi, yeryüzünün cüzlerine değil bize kıyasla olur. Çünkü bizimle onların arasındaki konum değişmemektedir. Biz belli bir cüz üzerinde bulunuruz, batıdan doğuya doğru hareket ettiğinde doğu yönünde yeryüzünün dış bükeyinde gizli olan gezegenler açığa çıkar ve bize açık olan gezegenler 


batı yönündeki dış bükeyinde de bizden gizlenir. 


(666) Yeryüzünün kendi yerinde sâkin olduğu, hareketli olanın da felek olduğu zannedilir. Dolayısıyla felek doğudan batıya doğru hareket eden bir şey olur. Bilakis orası Atlas feleği değil ki peş peşe hareketin aksine günlük hareketle hareket etsin. Bu, gemiye binen kimsenin durumu gibidir. Zira gemi, hareketli olmasına rağmen, cüzlerinin konumunun değişmemesi bakımından hareketsiz görünür. Deniz de sâkin olmasına rağmen, onun bizzat ve bilaraz asla hareketli olmadığı zannedilmekle birlikte konumunun değişmesi itibariyle hareketli olarak görünür. Aynı şekilde bulutlar hareket ederken ayın bulutlara doğru hareket ettiği görülür. Yine his yanılmalarına dair açıklanan birçok şeyden bir şey hareketli olmasına rağmen sâkin, sâkin olmasına rağmen hareketli görünür. 

(667) Bu ciheti üç bakımdan geçersiz kılmışlardır: 

1. Şayet yeryüzü tam gün içinde bir kere dönseydi, okun yeryüzünün hareket ettiği yöne, yani doğuya doğru atıldığında atıldığı konumu geçmemesi, hatta yeryüzünün onu geçmesi gerekirdi. Zira bu takdire göre 


yeryüzü tek bir saat içinde bin mil, on saatte de yüz mil yol alırdı. 


LİN 48 gali 


Uğayb şb bl çal EM İZ EMİ Yölezş İsYig 
Üİ azal dala 205 şi Lig o çal ELİ alaz ela ŞANI a pa İSE bilse eb gla im be İİ eliz gina 
3S il ai A Şİ SİN e a OS İNN İŞİ e a bö lil ğe iS ll az Y öleli ÇE İS ae 
| g2 Yl ği öze Lİ) yelile SURN ya aöall İl İZ YNİS 
ŞAN ye İz BB eta yine eğe e GB iş oi çay 
YEJY! izan İiğre LİS SİS 3 ll çöle yale eb GANİ le LA 3S SİS pll ile ya e Ge 

üz ELİN ga ği Lila çi ES Yİ İİ öğ (rr 
İS pk m im gbi İİ ka öp ya Sürün çe SL Kİ 6 GN SİS İğ il e le şa 
Bp AS ga Eğe el Saz alilzi söydia Yks 
SİS3 yö zel Ya li YDİ Size pl İİB ge e a İŞ ge Bize ayak NS İS A Aİ e > el Ne ll e 
İl BE beyi yal yaaa Sesle 

YE Vay Lİ a illa İli (ravj 

ga VÜSİ Bela özge ak eyl çi AS İS Şİ YI Sİ İYİ 
GİN am za ör YÜZEN a EYİ AS iş İİ çal İİ mia dre çi lak kl le AZMİN. EM iş he çay her Bila dele pe çiş hel 





İk e A Jae) 
İL Deoliş 4 da-—b Y 
.Nisş:b vo: Hee Y 

Sg MV EE Şi e £ ifa V diş e 
(Sip ir a e bi 

el ip ee) 18 SİS ibi — e SİS iye V 


| 581 


582 | 


20 


23 


Ok ya da aşağıdaki hareketli başka bir şeyin bu süratle hareket ettiği düşünülemez. Dolayısıyla bu hareketin yeryüzünden geri kalması gerekir. Ok, yeryüzünün hareket yönünün aksine doğru atıldığında atıldığı konuma uğraması ve hareketi kadar onu ve onunla birlikte yerin hareketini geçmesi gerekirdi. Okun her iki yönden de aldığı mesafe eşit olduğu için tecrübeyle 


bu sonuç bâtıldır. 


2. Taş yukarıya doğru atılır ve atıldığı yere doğru düz bir çizgide geri döner. Şayet yeryüzü doğuya doğru hareketli bir şey olsaydı taş, yukarı ve aşağıya doğru hareket ettiği o esnadaki yeryüzü hareketi miktarınca batı yönüne doğru yere düşerdi. Bu iki vechin zayıf noktası şudur: Hareket esnasında ok, taş ve diğerlerine bitişen havanın yeryüzüne de bitişerek onu içine alması mümkündür. Nitekim onlar ateşin feleği içine aldığını da iddia ederler. Dolayısıyla bundan herhangi bir şey gerekmez. Çünkü ok bu takdirde yeryüzüne tâbi olan havaya bağlı olarak yeryüzünün hareketiyle hareket eder. Dolayısıyla her iki tarafta da kendi hareketi hariç, atıldığı yeri aşmaz ve her iki mesafede eşit olur. Aynı şekilde taş da onun hareketiyle 


hareket eder, yerini aşmaz ve kendi yerine geri döner. 


3. Yeryüzünde doğal olarak düz meyil ilkesi vardır. Onda dairesel meyil ilkesi yoktur. Dolayısıyla o doğal bir hareketle dairesel olarak hareket eden bir şey değildir. Buna şöyle itiraz gelmiştir: Biz onda bu ilkenin varlığını ayırt edemiyoruz. Çünkü onda bu ilkenin varlığı hiçbir meyli olmayanın, cebren bile hareket etmeyeceği düşüncesine mebnidir. 
Aksi takdirde engelle birlikte bir hareket, engelsiz bir hareket ile aynı olurdu. Meyil bahislerinden bilineceği üzere bu öncülü ayakta tutacak bir delil yoktur. Dahası iki meylin birbirinin zıddı olduğunu ayırt edemeyiz ki çark ve yuvarlak kürede bir araya geldiği için bu iki ilke arasın- 


da bir aykırılık gereksin. 
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Mesele: (Tabii Basit Şeklin Küresel Oluşu Üzerine| 


(668) Her basitin tabii şekli, küre şeklidir. Onlar demişlerdir ki çünkü basit cisimdeki tabiat tektir. Bir fâil bir alıcıda ancak bir fiil yapar. Küre şeklinin dışındaki her şekilde farklı filler bulunur. Çokgen şekillerin bir tarafı çizgi, diğer tarafı yüzey, bir diğer tarafı da nokta olur. Bu konu tartışmalıdır. Zira şahsi olarak farklı fiiller kastediliyorsa buna içi boş kürenin böyle olduğu itirazı yapılır, zira bunun iki yüzeyi vardır. Şayet tür olarak farklı filler kastediliyorsa, buna dairesel değil merceksi ve oval şekil olduğu itirazı yapılır. Her ikisinde noktaların bulunduğunu ileri sürmek, sağlıklı 


his ve tahayyülün yanlışladığı şeyler cümlesindendir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


18. Küreler İlmi" 


(669) Bu ilim, küreye ârız olan durumları, kürenin yapısına bakılmaksızın; yani basit, mürekkep, unsuri ya da feleki olup olmaması dikkate alınmaksızın inceler. Konusu ise küre olmak bakımından küredir. Küre, dairesel bir yüzeyin kendisini kuşattığı ve içinde bir nokta olan cisimdir. Bu noktadan yüzeye çıkan bütün çizgiler eşittir. İster bütün cüzleri birbirinin aynısı olan bir kürede olduğu gibi ağırlık merkezine tekabül eden bir kürede, isterse bir yarısı demir diğer yarısı ise tahta olan ve de ağırlık merkezi, ortasında olmayan bir kürede bulunsun, her ikisinde de hacmin merkezi, kürenin bu orta noktasıdır. İkinci durumda ağırlık merkezi, demirden oluşan kısmın ortasına denk gelir. O hâlde, mezkür düz çizgiler kürenin yarıçaplarıdır ki dairenin içindeki noktadan onu çevreleyen yüzeyin her iki tarafına çekilen çizgiler, o kürenin çapı olur. Tam ortada dikili duran odun parçasının etrafında kasnağın dönmesi gibi, kürenin de etrafında döndüğü çapı o kürenin ekseni olur. Eksenin her iki ucu ise kürenin kutuplarıdır. 
Küre parçası/segment, yarım küre şeklinde veya ondan büyük ya da küçük olmak süretiyle ya tam olur; ya da tıpkı karpuz dilimi biçiminde kesildiğinde olduğu gibi tam olmaz. Tam olan küre parçası odur ki onu sadece küre yüzeyinin bir parçası ile daire çevreler. Bu daire, küreyi düz bir yüzeyin iki parçaya kestiğinin varsayılması sonucu ortaya çıkar. Bu parçalardan birisi, daha önce bahsedilen olup, diğeri ise kürenin kalan kısmıdır. Bu daire iki küre parçasının ortak bölümü/fasl olup; en büyüğü, küre iki eşit parçaya ayrıldığında oluşur. Bu durumda, iki küre parçasına ait dairelerin merkezleri ortak olur. Aksi durumda en büyük daire oluşmaz. Küre parçasının kutbu, bu parçanın yüzeyinde bulunan öyle bir noktadır ki buradan kürenin tabanının çevresine çizeceğimiz bütün düz çizgiler birbirine eşittir. 
Bu noktaya, küre parçası başı/re'sü'l-kıt'a da denir. Bu noktadan, tabanın merkezine çekilecek düz çizgiye ise küre parçasının yüksekliği ya da sagit- 


ta/sehm denir. 





* Çev. Hasan Umut 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Kürenin Yüzeye Temas Etmesi Üzerine| 


(670) Gerçek bir kürenin gerçek bir yüzeye teması sadece tek bir noktada olur. Yüzeyde temasın olduğu yerden o yüzeye dik olacak şekilde, yani doksan derecelik bir açı ile çizgi çekildiğinde kürenin merkezi bu dik çizginin üzerinde olur. Küre, yüzeye A noktasında temas etsin ve bu noktadan yüzeye dik olacak şekilde bir çizgi çıkarıp, AB çizgisini oluşturalım. Bu durumda deriz ki, kürenin merkezi bu AB çizgisi üzerinde olur. Aksi hâlde başka bir varsayımı dikkate al! Kürenin merkezi C noktası ve buradan çizeceğimiz AC çizgisi de yüzeye dik olsun. Theodosius'un Köreler kitabının birinci makalesinin dördüncü şeklinde izah edildiği üzere, kürenin merkezinden temasın gerçekleştiği yere doğru çıkan çizgi yüzeye dik olur. 
Nitekim AB çizgisi de yüzeye dikti. O hâlde yukarıdaki iki durumda, aynı noktadan yüzeye doksan derece ile aynı yönde iki düz çizgi çizilmiş olur ki bu durumun kabul edilemezliği açıktır. Öyleyse varsayılan C noktası 


kürenin merkezi olmaz. 


Mesele: |Küredeki Paralel Dairelerin Kutupları Üzerine) 


(671) Bir kürede bulunan paralel dairelerin kutupları birdir. Bu, doğru bir tahayyüle sahip birisi için şüphe götürmez. Mamafih bu durum, Theodosius'un Köreler adlı kitabının ikinci makalesinde geçen birinci şekilde 


burhanla da ispat edilmiştir. 


Mesele: (Bir Küredeki Eşit ve Paralel İki Daire Üzerine| 


(672) Bir kürede birbirine eşit ve paralel iki daire olsa ve bu dairelerden birine en büyük daire temas etse, diğerine de temas etmiş olur ki bu durum, Iheodosius'un Köreler adlı kitabının ikinci makalesinde geçen ye- 


dinci şekildeki gibidir. 
Mesele: (Paralel Daireler Üzerine) 


(673) Küre, ekseni etrafında simetrik olarak tam bir dönüş yaptığında eksen üzerindekiler hariç, bu cismin yüzeyinde bulunan bütün noktalar birbirine paralel daireler çizer ki bunların kutupları kürenin kutbu olan eksene dik olur. Bu husus, Autolykos'un kitabındaki birinci şekilde burhanla ispat edilmiştir. 
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MEYSERE: AKLİ İLİMLER - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


19. Menâzır İlmi 


(674) Bu ilimle görünenlerin nicelikleri, nitelikleri, konum farklılıkları, yakınlığa ve uzaklığa göreli biçimleri/eşkâl, kalıcılık ve değişkenlik gibi özellikleri ile gözlemci ve görünenler arasında aracılık eden ortamların bulunmasının nedenleri bilinir. Bu ilmin faydası ise görünenlerin durumlarında, 


görünümlerinde ve niteliklerinde oluşan görme hatalarının giderilmesidir. 


Mesele: Görme Keyfiyetinin Beyânı Üzerine 


(675) Görme hakkında hükemânın meşhur üç görüşü vardır. Birincisi İşrâkilerin görüşleridir. Onlara göre görme, gözden çıkan ışınların oluşturduğu, tepesi göz merkezinde ve tabanı da görünen nesnede bulunan ışın konisiyle (Şekil 1)! gerçekleşir. Buna karşılık koninin niteliği hakkında aralarında ihtilaf vardır. Farklı görüşlerden birine göre koni, yekparedir.” 


(676) Diğer görüşe göre ise koni, kenarları göze teğet olan ve göz merkezinde toplanan doğrusal ışın çizgilerinden oluşur. Farklı yönlere uzayan bu ışınlar, isabet ettikleri nesnelerin üzerine düşerler. Böylece göz, etrafındakilerden sadece uzayan ışın çizgilerinin intibak ettiği nesneleri idrak eder. Bundan dolayı, nesnenin yüzeyinde bulunan gözenekler gözden gizlenir. Üçüncü grup ise, gözden tek bir düz çizgi şeklinde ışın çıktığını ve görme nesnesinde son bulduğunu, hissedilemeyecek bir hızla o nesnenin yüzeyinde enine ve boyuna hareket ettiğini, bu hareketten şeklinin koni olduğunu varsayar.” 





* Çev. Hüseyin Gazi TOPDEMİR 
I Şekil 1: Görme konisi 


2 Görmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamak için Grek ve İslâm dünyasında bilginler ışın veya görme 
konisi adını verdikleri bir kavram geliştirmişlerdir. Buna göre, görme ya gözden çıkan ve nesneye giden ışınların oluşturduğu, ya da nesneden göze gelen ışınların oluşturduğu koni aracılığıyla oluşur. 

3 Bu paragrafta söz konusu edilen İşrâkiler, klasik literatürdeki Ta'limiyyün, yani matematikçilerdir. 
Görmenin bir koni aracılığıyla oluştuğunu savunurlar ve koninin biçimi konusunda birçok farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Bu gruptaki bilginler görmeyi sağlayan ışınların gözden çıktığını (extramission) savunmuşlardır. Extramission sözcüğünü gözışın olarak tercüme edip, kuramı da Gözışın Kuramı biçiminde adlandırdım. bk. Hüseyin Gazi Topdemir, Zzkfyüddin'in Optik Kitabı, Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999, s. 31; Farabi, İlimlerin Sayımı, Çeviren: Ahmet Ateş, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1989, s. 149, dipnot 42; ayrıca 92-110. 


SL 48 gali 


gEii çe —va 


YEN 4S 3 4S Şİ açll göl ala izan le şaş İvel yPU ya kl laz aöl pelğ zle ola 6 ye Sİ aelöşİ 
İİ ya malla kl b ari "ane big 03 Lİ el anali ğa İl S3 şa grg Eİ ya 

LaNI izi Ol b le 

İYİ :2598 gLaYI çi US öy Al Gİ gey (vol ba yöre ARA ke yel ya gla ayin yla Öİ aş yel AYI bale peşi Leh Ng il çi aça gele ie eli pal 5S ya die al, layan bg gözeli SU Öİ Çi) dslş adi 

lakin öö baki ye Spil Eyl isler sb; aval 
U3 yaaçall Zİ) Aözize Azeğ pi 207 ye SE İnat pajl ça edib ALİ ya göz bağ pall 45 yol b şal El İbi 9 ayal iye le la NANE Şi ŞA e al le çiş İİ aş e b les 
Dİ yal — > 





gayr .b li 
.yalı:k v ala Y 
3 pall: ş £ 
o 


yalı el ya e 


| 591 


592 | 


10 


15 


MEYSERE: AKLİ İLİMLER - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(6771 İkincisi Tabiatçıların görüşleridir.' Bunlara göre görme |gözde oluşan) duyusal bir izlenimdir.? Bu grupta Aristoteles ve onun izleyicisi olan İbn Sinâ yer alır. Bu görüşe göre, göz ve nesne karşı karşıya bulunduğunda, nesnenin süretinin gözün celidiye/kristal sıvı tabakasında? oluşmasını sağlayacak bir durum oluşur. Aksi hâlde, her iki gözün celidiye tabakası olmasına ve iki ayrı duyusal izlenim söz konusu olmasına rağmen, gözde tek bir görüntü oluşmaz, bir şey iki görünürdü. Hâlbuki celidiyede oluşan süret, celidiyeyle bağlantılı olan iki sinirin birleştiği noktaya, oradan da görme sinirine iletilir. Onlar “süretin iletilmesi” ifadesiyle, süretlerin içi boş iki sinire ve oradan ortak duyuya iletilmesi ile süret olan arazın intikalini kastetmezler. Bilakis onların kastı, süretin celidiyedeki intibâsının, ortak duyuya feyezan etmesini hazırladığı gibi, süretin buluşma yerinde feyezan etmesini hazırlamasıdır. 


(678) Üçüncüsü ise felsefecilerden bir grubun benimsediği görüştür. 
Bu görüşü savunanlara göre görme ne duyusal bir izleni/intibâ ile ne de gözden ışığın çıkmasıyla oluşur. Bilakis görme, göz ve baktığı nesne arasındaki saydam havanın ışık ışınlarının niteliğiyle nitelenmesi sonucunda havayla gelen süretlerin göze ulaşmasıyla oluşur. Bu hususta oluşan delillerin farklılığı kitaplarda ayrıntılı olarak zikredilmiştir.” 





1  Tabiiyyân diye adlandırılan doğa filozoflarının benimsediği görüşe göre, görme nesneden gelen ışınların göze girmesiyle oluşur. Bu gruptaki bilginler görmeye neden olan ışınların nesneden geldiğini (intromission) savunmuşlardır. Intromission sözcüğünü nesneışın olarak tercüme edip, kuramlarını da Nesneışın Kuramı diye adlandırdım. bk. Hüseyin Gazi Topdemir, Zzkiyüddin'in Optik Kitabı, Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999, s. 31. Talimiyyün ve Tabiiyyün ifadelerinin terim anlamları konusunda ayrıntılı bilgi için bk. el-Tehanevi, K544bx Keşşâf el-Funân, Cilt 1, W.N. Lees Press, Kalküta 1862, s. 16-17. 

2  Intbâ sözcüğü nesnenin süretinin gözde bıraktığı izlenim anlamındadır. Buna müslüman bilginler 
etkilenme demişlerdir. Gözün bir duyu organı olması dolayısıyla duyusal izlenim şeklinde çevrilmiştir. 

3 Burada söz konusu edilen tabaka, sıkıştırılmış rutubetten oluştuğu kabul edilen, yumurta biçimli bir 
küredir. Saydamlığı buz saydamlığına benzer. Bundan dolayı celidiye adı verilmiştir. Görünüşü bir merceği andırır. Bu tabaka bugünkü anlamda göz merceği, yani crystalline humour-sıvıdır. bk. İbn el-Heysem, Kitab el-Menâzır, İngilizceye Çeviren: A. 1. Sabra, We Optics of İbn al-Haytham, Books 1-3, On Direct Vision, The Warburg Institute, University of London, London 1989, s. 55-63; Takiyüddin İbn Marüf, Ki4bu Nüri Hadakati el-Ebsâr ve Nüri Hadikati el-Enzâr, Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu Üzerine, Değerlendirme ve Çeviri: Hüseyin Gazi Topdemir, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2017, s. 95-96. 

4 Bu düşünceyi savunanlar daha çok Galenos ve Aristoteles'tir. Bunlar görmeyi saydam ortamın ışık ve 
benzeri bir etkenle aktüel hâle getirmesiyle oluştuğunu savunurlar. Bunların kuramının adı ortamcı (mediumistic) kuramdır. Bk. Hüseyin Gazi Topdemir, #uğın Öyküsü, Mitolojiden Matematiğe ık Kuramlarının Tarihsel Gelişimi, TÜBİTAK, Ankara 2013, s. 9; ayrıca Extramission, Intromission ve Mediumistic kuramlar, özellikleri ve temsilcileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için şu kaynağa bakılabilir: David C. Lindberg, 74eories of Vision from Al-Kindi to Kepler, University of Chicago, Chicago 1976, s. 1-17. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: (Suya Yansıyan Görüntünün Şekli Üzerine| 


(679) Bu mesele, neden üzüm tanesinin suda armut gibi göründüğünün; su kenarında dikili bir ağacın suda baş aşağı yansıdığının ve görüntüsünün aynadakine benzer şekilde boyuna ve enine bükülmüş olarak göründüğünün açıklanması hakkındadır. Bunun açıklaması şöyledir: Nesnelerin görünmesi, daha açık söylemek gerekirse, ancak tepesi gözbebeğinde, tabanı ise görünen nesnenin yüzeyinde olan, tabanı dairesel bir koni biçiminde çıkan ışık aracılığıyla olur (Şekil 2|.' Görünenin miktarının daha küçük veya daha büyük gibi değişik şekilde görünmesi çıkan ışık konisinin tepe açısına bağlıdır. Işık konisinin yüzeyinde yer alan ışın çizgileri, görünen nesneye düz bir doğrultu boyunca her iki taraftan nüfuz eder. Eğer gözlemci ve baktığı nesne arasındaki saydam ortam, opak veya seyreltik ise buna bağlı olarak orada farklılaşma oluşur. Şöyle ki, gözlemcinin bulunduğu ortamın hava veya su olmasına bağlı olarak, tupkı üzümün suyun içerisinde görünmesinde olduğu gibi, suya ulaşan ışık ışınları kırılır ve koninin eksenine doğru bükülür, sonra da görünene ulaşır. Orada koninin tepe açısı, daha büyük olur ve bundan dolayı da nesne de aslından daha büyük görünür. Tersi durumunda ise ışın çizgileri eksenden öteye doğru, yani ilkinin tersi yöne eğilir, bu durumda bütün görüntü bir araya toplanmış tek bir şey olarak ve daha küçük görünür. Eksen boyunca gelenlerin dışındaki ışıkların kırılması (kırılmanın eksene doğru veya tersi yöne olması| geliş açılarının daha büyük veya daha küçük olmasına göre olur |Şekil 3|.? 


I Şekil 2: Işık konisi 





2 Işıklar, havadan suya veya sudan havaya geçmeleri durumunda geldikleri ortam ile nüfuz ettikleri ortamların yoğunluk farkından dolayı yön değiştirirler. Bu yön değiştirme nüfuz edilen ortamın yoğunluğunun geliş ortamına göre daha az veya daha fazla olmasıyla ilgilidir. Eğer geliş ortamı hava, nüfuz edilen ortam da su ise bu durumda ışık eksen yönüne kırılır; tersi durumda ise yani sudan havaya nüfuz etmesi durumunda eksenden öteye doğru kırılır. Bu, temel optik kuralıdır. 

Şekil 3: Kırılma Geometrisi 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(680) İkinci veche gelince su yüzeyinden ağaca doğru yansıyan ışın çizgileri, onu Farsça “çenk” denilen “ud”un telleri gibi, bir bütün oluşturacak şekilde yansıtır. Ağacın diğer tarafı ise gözlemcinin yakınında bulunan ışınların suyun altında bulunan tepe kısmında -ki burası gözlemcinin uzağındadır- ağacın tepesine doğru ışınların yansımasıyla algılanır. Aynı şekilde ağacın gözlemci yönündeki kısmı yansıma hakkında söylendiği şekilde görünür. Ancak gözlemci suyun kıyısında bulunuyorsa, bu durumda gözlemci yönünde ağacın tepesi ilkinde olduğu gibi, tabanı da ikinci durumda olduğu gibi görünmez. Ağacın tepesine yansıyan ışın çizgileri diğer yansıyan çizgilerin tümünden daha uzundur. Öyle ki onlardan daha yakında olanlar, uzak olanlardan daha uzun olurlar; hatta ağacın tabanından yansıyanlar daha kısa olur. Ancak yansımanın kendisi idrak edilemez, çünkü yansıyan ışınların suya nüfuz ederken bir doğrultu boyunca nüfuz etmesinden dolayı görüntüler güçlenir. Eğer su ağacın uzunluğu ölçüsünde derin değilse, orada nüfuz etme söz konusu olmaz. Bundan dolayı biz ağacın tepesini yansıyan ışınların uzun olması dolayısıyla suda daha fazla kırılmış olarak görürüz. Geriye kalan kısımların görüntüsü de bu düzene 


göre oluşur. Suyun yüzeyinin altında ise kısalmış olur. 


(681) Üçüncü veche gelince bu şöyledir: Bunun için silindir kesiti şeklinde bir yanı çukur diğer yanı tümsek olan bir ayna varsayalım. Çukur yüzey, yuvarlak silindirin boş olan iç kısmına benzer bir kesit olsun. 
Bu aynanın yüzeyine bakılırsa, bakanın görüntüsü, normalden fazla, ayna uzunluğunca uzamış, eni ise incelmiş görünür. Aynanın uzunluğu boyunca yansıyan şeyler, ancak düz bir çizgi boyunca ve göründüğü konum doğrultusundaki uzunluğuna eşit olarak yansır. Enine yansıması ise ancak geliş yönünde enine eşit eğik bir hat boyunca oluşur. Görüntünün çeperlerinin bu eğri çizgiyle oluşturduğu açı, düz hâlindekiyle kıyaslandığında, ondan daha küçük olarak görünür. Ayna yüzeyine bakan 


biri bu durumda uzunluğunun kısaldığı ölçüde enini genişlemiş görür. 


ULEN 48 gali 


sU gele ya Sall ele ii b yla Öİ gi iy Ul asl e ll ERİN #LaZN İYİ yüz iza e A alel eli ge il el il gili Sal EYİ e le ill 0S BB elişi 
3g MA Saz ala dal ya e kel le iş il ya ol öğe 
YY. ShU Se le SAYİ 3 YO Mb le e il ös çi vb il yel al İREN OLS ŞEN özell çi asly İM 
Şİİ ya b üşSaz iye Sal b las ayaz ya İşbi mi 
Gl yal ya La pal 0) şi İİ le a il ga ie gb e 
By Dİ ll 3) las) YİN Ol 05. el öleli 
3) La by Ya ei AİBÜ Sail gil ri el Yİ le gi 
Sİ İl el İİİ ii ll dgb yi e el ü Yİ, 
AZEM 9 BL ii İLNİS 3 İğbi ya az Çi 0S NN Yi ehil alan ei yn GİS ol le öl İĞ Sİ Şe li a İİ Giy (ran) 
BU öğmell önel öy Yİ dai ya çiğ ela SOS pe al) Bügb baml Ea all İşle Gb lab 05 pe li 
Li) az Nb li Sal ARAYI YOY SUB. yal Lİ 
Sa salaş ale (5 zak ARIN Üye yla zina İn ya e ha il ili azl yazl ga yi ha lele 
Şir Mya 435 gali le "Lay ül liye çal V eelilda 
Gl Gib OL Ee lil Bölg ele gale Haz ye 
İzle LE 28 yü be rl gi ANİ Sl pi göl 





Yişp V süşlib 1 

. e A ye Y üinitlağniy 4 esli —e Y uae ib V Je inilen, ) ep o vE Ni 


La » 


| 597 


ti 


598 | MEYSERE: AKLİ İLİMLER - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


10 


Çünkü daha sonra ışınların yansıması uzunluk yönüne olur. Ancak eğik çizgi boyunca olan yansıma uzunluk yönüne olana eşit olur. Bu durumda o şeyin uzunluğu azalır. O yönden bakıldığında onun uzunluğu yanlamasına konulduğu yönde çukur kısımdaki yönünde daha uzun görünür. Çünkü yansıma daha sonra kısmen doğrusal, kısmen eğri olur; ancak söz konusu edilen aynalar çukur ise orta kısım değişik, eğer tümsek ise bütünüyle yuvarlak ve farklılaşmış olarak görünür. Aynadaki görüntü de görünenden farklı olur.' 


Mesele: JIşığın Yansıması Üzerine| 


(682) Eğer göz ışınları? ve onun dışındaki ışınlar, su ve ayna benzeri parlak bir yüzeyden tam karşısındaki bir yöne yansırsa, orada gelen ve yansıyan ışınların oluşturduğu açılar eşit olur. A göz, CD su yüzeyi ve B görüntü yüzeyi, H ise görüntü yüzeyinin tam karşında bulunan ve konumu gözde ortaya çıkan görünen bir nesne olsun (Şekil 413. 





Yansıma Açısı Geliş Açısı 
Yansıtıcı (Su) Yüzey 
B 


Şekil 4. 


D 





1 Bu uzun paragraf, klasik dönem İslâm dünyasında söz konusu edilen bilgilerden daha geri bir nitelik 
taşımaktadır. Sadece silindirik aynada oluşan görüntü üzerinde odaklanmış olması da yetersizliği göstermektedir. Çünkü bu aynaların özelliği halk arasında dev aynası adı verilen çukur aynadaki görüntünün aslına göre çok kalın, ince veya basık hâlde ortaya çıkmasını ele almıştır. Oysa Osmanlı öncesi optik literatüründe bütün ayna türleri üzerinde hem deneysel hem de kuramsal incelemeler yapılmış ve her bir ayna türü için görüntü konumları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yazarın bu ayna çeşidini seçmesi bilimsel bir kaygıdan çok ilgi çekici bir husus olmasıyla ilgili olsa gerektir. 

2 Dahaönceden ifade edildiği üzere, ışığın gözden çıktığı görüşünü, Grek dünyasında ve başlangıç döneminde İslâm dünyasında savunan çok sayıda bilgin olmuştur. Ancak bu görüşün yanlış olduğunu İbn el-Heysem kuramsal ve deneysel olarak kanıtlanmıştır. İbn el-Heysem'den sonra da İslâm dünyasında uzun süre göz ışınları bir daha gündeme getirilmemiştir. Ancak entelektüel anlamda irtifa kaybetmeye başlandıktan sonra bu türden yanlış düşünceler tekrar gündeme gelmeye başlamıştır. Yazar g &—&|) (058 3 5 sl göz ışınları ve gayrihu diyerek ışık kaynaklarını dile getirmekte, böylece gözü de bir ışık kaynağı olarak gördüğünü belirtmektedir. Bu ifadeden de ilerleyen dönemlerde, gelişme döneminde İslâm dünyasında oluşturulan bilgi birikiminin kavranamadığı veya gerisine düşüldüğü anlaşılmaktadır. 

3 Yazarın verdiği şekil göz önüne alındığında, geliş ve yansıma açılarını oldukça eski bir bilgiyi göre 
tanımladığı o görülmektedir. 
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(683) AB görüntü yüzeyine nüfuz eden ışın çizgisi, B£7 ise yansıyan ışın çizgisi olsun. ABC açısı görüntü yüzeyine geliş yönündeki açı (yani geliş açısı), BD ise geliş yönündeki açıya eşit olan yansıma yönündeki açı yani yansıma açısı olsun. ABD ve HBC açılarının eşit olması zorunludur |Şekil 

s 5)". ABH açısı nüfuz eden ve yansıyan ışın çizgileri arasında bulunur ve nüfuz eden ışın çizgisinin görüntü yüzeyine dik olduğu durumda, nüfuz eden ışın çizgisi yansıma çizgisiyle çakışacağından, bu açı (ABH| ortadan kalkar (oluşmaz). 





I Şekil 5: Yansıma geometrisinin doğru gösterimi 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


20. Nücum İlmi" 
(684) Bu ilim, yıldızların hâllerini, yıldızların hareketleri bakımından 


ve ay üstü âlemle onun altındaki yeryüzüyle ilişkili olarak konumları bakımından ay altı âlemdeki hâdiseler hakkında sonuç çıkarmak için inceleyen bir ilimdir. İlâhi âdet, işlerin gökyüzünden yeryüzüne doğru idare edilmesidir ve Allah Teâlâ'nın yıldızlardan her birine ve gökyüzüyle ilgili diğer durumlara, kendisinden özel bir etkinin açığa çıkacağı bir kuvvet ve hususiyet tahsis ettiğine inanmakta herhangi bir mahzur yoktur. Nitekim Allah -azze ve celle- “Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ, 21/16) demiştir. Lakin yıldızların kendi başlarına müessir olduğuna ve dünya üzerindeki hâdiselerin ezeli kudret olan Allah'ın müdahalesi olmaksızın yıldızların konumuna bağlı olduğuna inanmak kü- 


für ve sapkınlıktır. 


Mesele: Yedi Gezegen ve Felekleri Üzerine 


(685) Bu gezegenler sırasıyla Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay'dır. Bu gezegenlerden her biri bir felek üzerinde bulunur ve bulundukları felekler, (yeryüzüne uzaklıkları itibariyle) gezegenlerin işbu sırasını takip eder. Yeryüzüne en uzak olanı Satürn, en yakın olanı Ay'dır. 
Güneş ve Ay beraber “İki Aydınlatıcı/Neyyireyn” olarak da adlandırılır. Bu nurlu gezegenlerden Güneş büyük aydınlatıcı, Ay ise küçük aydınlatıcıdır. 
Geriye kalan beş gezegene “Şaşkın Beş/Hamse-i Mütehayyire” derler. Gezegenlerden (Güneş'in yörüngesinin dışında kalan| ilk üçü (Satürn, Jüpiter, Mars| “Dış Gezegenler/Ulviyye,” Satürn ve Jüpiter ayrıca “Dış İki Gezegen/Ulviyyeyn”; (Güneş yörüngesinin içerisinde kalan) Venüs ile Merkür ise “İç Gezegenler/Süfliyyeyn” olarak adlandırılır. Gökyüzünde bu yedi gezegen dışında kalan yıldızlara ise Sabit Yıldızlar adı verilir ve bu yıldızlar sekizinci felekte bulunur. Sekizinci feleğin üstünde Feleklerin Feleği veya Atlas feleği olarak da bilinen dokuzuncu felek vardır. Üzerinde herhangi bir yıldız bulunmayan bu dokuzuncu felek, bütün gökleri doğudan batıya döndürür. Yedi gezegenden her biri ise kendine özgü hareketle, dokuzuncu 


feleğin verdiği harekete uymayan bir hareketle hareket eder. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Gezegenlerin Hareketi 


(686) Güneş, (Burçlar Dairesi/Ekliptik etrafındaki) dönüşünü bir senede tamamlar. Her burcu ise ortalama bir ayda geçer. Ay'ın (Burçlar Dairesini| kat etme süresi ise 27 gün ve bir günün üçte biri toplamı kadardır. 
Ay, her bir burcu iki ila üç gün arasında geçer. Satürn, dönüşünü aşağı yukarı 30 senede tamamlar ve her bir burcu 2,5 senede geçer. Her 12,5 ayda 4,5 ay geri hareketi olur. Jüpiter dönüşünü 12 senede tamamlar ve her bir burçtan bir yılda geçer. Her 13 ayda 4 ay geri hareketi olur. Mars, |Burçlar Dairesi) etrafındaki dönüşünü 1 yıl ve 10,5 ayda tamamlar. Her bir burcu, hızlı olduğunda bir buçuk ayda kat edip, her iki sene ve bir buçuk ayda |-25,5 ayl hemen hemen 2,5 ay geri hareketi olur. Venüs dönüşünü aşağı yukarı bir sene içerisinde tamamlar ve her bir burcu, hızlı olduğunda 
27 günde kat eder. Her bir yıl ve yedi buçuk ayda (-19,5 ayl Venüs'ün 
takriben 1,5 aylık geri hareketi olur. Merkür de dönüşünü aşağı yukarı 
bir senede tamamlar ve her burcu, hızlı ve doğru hareket ettiği zaman 16 
günde kat eder. Merkür'ün her 116 günde 22 gün geri hareketi olur. Sabit yıldızlar ise tüm göğü 24,000 senede, her bir burcu 2,000 senede, her bir 


dereceyi ise takriben 66 senede kat eder. 


Mesele: Gezegenlerin Konumları ve Karşılıklı Konumları Üzerine 


(6871 İki gezegenin bir burçta aynı derece ve dakikada buluşmalarına “kırân” veya “mukârenet” derler. Eğer bu durum Güneş ile Ay arasında olursa “ictimâ”; eğer Güneş ile Hamse-i Mütehayyire adı verilen beş gezegenden biri arasında olursa “ihtirâk” adı verilir. Eğer farklı iki burçta bulunan gezegenlerin derece ve dakikaları aynı olup, birisi bir burçtayken diğeri üçüncü burçta yer alırsa bu duruma 'tesdis” (yani iki gezegen arasındaki açısal uzaklığın 60 derece olması adı verilir,| zira ikisi arasındaki mesafe burçlar feleğinin altıda biridir (360/6 - 60). Eğer bu gezegenlerden birisi bir burçtayken diğeri dördüncü burçta ise buna “terbi” (yani iki gezegen arasındaki açısal uzaklığın 90 derece olması| denir (360/4 - 90). Eğer gezegenlerden birisi bir burçtayken diğeri beşinci burçta yer alırsa bu duruma “teslis” (yani iki gezegen arasındaki açısal uzaklığın 120 derece olması (360/3 - 120)); 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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


eğer yedinci burçta yer alırsa “mukâbele” adı verilir. Güneş ile Ay arasında cereyan eden mukâbeleye “istikbâl” denir. Eğer bir gezegen bir burçtayken diğeri ikinci, altıncı, sekizinci ya da on ikinci burçtan birinde yer alırsa, bu iki gezegen arasında herhangi bir konum/nazar yoktur. Her bir gezegen için diğer gezegenlerle arasında iki tesdis, iki terbi, iki teslis, bir mukâbele ve bir mukârenet gerçekleşir ve toplamda sekiz konum oluşur. Re'sin (yani Çıkma Düğümü ya da Cevzeher'in Başı'nın| ve Zeneb'in |yani İnme Düğümü ya da Cevzeher'in Kuyruğu'nun)| gezegenlerle mukârenet dışında herhangi bir konumu yoktur ki bu duruma da “mücâsede” adı verilir. Venüs ve Merkür'ün Güneş ile ihtirâk dışında herhangi bir konumu yoktur. 
Bu iki gezegenin yani Venüs ile Merkür'ün kendi aralarında kırân ve tesdis dışında konumu yoktur. Çünkü bu iki gezegen, Güneş'e diğer gezegenlerden daha uzak olamazlar. Şöyle ki Venüs, Güneş'ten 47 derece, Merkür ise 
27 dereceden fazla uzağa gidemez. Eğer gezegen bu konumlardan birine 


yönelmiş olsa muttasıl; bu konumlardan çekilmiş olsa munsarıftır. 


(688) Gezegenlerin birbirine konumu iki türlü olur. Bunlardan biri, gece ve gündüzün eşit olduğu mevzilerde bulunan iki gezegen arasında meydana gelir. Yani bu mevziler, Yengeç burcu başlangıcına ve Oğlak burcu başlangıcına uzaklık itibariyle eşittir. Örneğin biri Boğa burcunun 20. 
derecesinde ise diğeri Arslan burcunun 10. derecesinde olur. Çünkü her birinin uzaklığı Yengeç burcu başlangıcından bir burç artı 10 derece |yani toplam 40 derece,| Oğlak burcu başlangıcından ise 4 burç artı 20 derece 


(yani toplam 140 derecel olur. 


(689) İkinci tür konum, burçların doğuş noktaları/metâli itibariyle eşit olan iki gezegen arasında meydana gelir. Yani bu noktalar Koç burcu ve Terazi burcu başlangıçlarından uzaklık itibariyle eşittir. Sözgelimi biri Koç burcunun 20. derecesinde iken diğeri Balık burcunun 10. derecesinde olur. Çünkü her birinin Koç burcu başlangıcından olan uzaklığı 20 derece, Terazi burcu başlangıcından uzaklığı 5 burç artı 10 derece (yani 160 


derece| olur. 


SL 48 all 


AİLEM yaş a Alke Re yaş EYİ gl las OS öy gp pir Şi al alli gi erler gi YI GÜ bal 0S öl il 4 İli gir ali SS İSİ Oİ gel Sİ wİN sö Ya Lİ Şi azami OySuy ök>İa iö laş ölla Allân, ayÜasyö al 0ğSe Ya lele yaar EİN Yİ SI e İİ 
SUB 3 eyer g OLAN YI YI ga YY İYİYİ el ga gi Ler MİLAN Lİ SI le aj pil ye Ola YL e Sİ heel ya dayi DG oylar la iz) yla aç ya Sİ le 
İ3ly Süağe İS LEY İİ) Ge SSU OS İİ üye eyle aye 
Spa 0S e İİ) 

DİRİ OUS ve Va ba ir la li bela DA 
Şaalla öl Ni al hir e Dr b sisl ol İyb b yayla 
Gİ EY Yi a iza giye şi az 0S Ye ee iel gyza gi 0 ll İğİ öy bej bağa Alg A0 e ya liye pide 
İp) dye giri ayl şal ig yele > çeş 

Ph gili yasla DİR b $$ a iş asl bass 0ySş 3 vale ha çala Ozal bel İşl iz ve iz 
Jöh öge e e le b Nİ beril yaz le 3 
FLIR km ÜZMİ 3 vega Özg her dsl ye bağa ilg İS 





ep sı 

Tw V pili» A 

Rİ ill bi A silgi e NY pl wi ge ww TY 
Yi 9 öle b £ 

saşe ibi b gs ye) bie iler iye 
Uiyte i 


| 607 


608 | 


20 


25 
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Mesele: Gezegenlerin Ortaya Çıkışı, Ortadan Kayboluşu ve Diğer 


Hâlleri Üzerine 


(690) Bil ki dış gezegenler, (yani Satürn, Jüpiter, Mars| ihtirâktan birkaç gün önce batıda gözden kaybolur ve ihtirâktan birkaç gün sonra doğuda gözükür. Onların ihtirâkı, Güneş'e doğrusal hareketle yaklaştıkları sırada olur. Güneş'le karşı konumda/mukâbelede olmaları ise geri dönüş hareketleri sırasında gerçekleşir. Geri dönüşleri Güneş'le iki teslis arasında olur. 

(691) İç gezegenlerin (yani Merkür ve Venüs'ün) ihtirâkları, doğru hareketleriyle geri dönüşleri arasında olur. Bu iki gezegen dönüş hareketinin başlangıcında batıda gözden kaybolup, bu hareketin sonlarına doğru doğuda gözükür. Doğru hareketleri sırasında ise ihtirâktan önce doğuda 


gözden kaybolup, ihtirâktan sonra batıda ortaya çıkar. 


Mesele: Gezegenlerin Evleri ve Veballeri Üzerine 


(692) Oğlak ve Kova Satürn'ün; Yay ve Balık Jüpiter'in; Koç ve Akrep Mars'ın; Boğa ve Terazi Venüs'ün; İkizler ve Başak Merkür'ün; Yengeç Ay'ın; Arslan da Güneş'in evidir. Her gezegenin evinin karşısında o gezegenin vebali bulunur. Bu durumda Güneş ve Ay'ın evleri Satürn'ün veballeri, Satürn'ün evleri Güneş ve Ay'ın vebali olur. Jüpiter'in evleri Merkür'ün veballeri, Merkür'ün evleri Jüpiter'in veballeridir. Mars'ın evleri Venüs'ün veballeri, Venüs'ün evleri Mars'ın veballeridir. Re's/Çıkma Düğümü ve Ze- 


neb/İnme Düğümü için ev de vebal de söz konusu değildir. 


Mesele: Gezegenlerin Şeref ve Hubutu' 


(693) Güneşin şerefi Koç burcunun 19. derecesidir. Ay'ın şerefi Boğa burcunun 3. derecesinde olur. Satürn'ün şerefi Terazi burcunun 


21. derecesinde olur. Jüpiter'in şerefi Yengeç burcunun 15. derecesidir. 


I Gezegenlerin belli burç derecelerinde en kuvvetli etkiye eriştiği anlayışına dayanan şeref noktası, bu dereceyi tarif eder. Gezegenin hubut noktasında ise en az etkiye sahip olduğu düşünülür. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mars'ın şerefi Oğlak burcunun 28. derecesinde olur. Venüs'ün şerefi Balık burcunun 27. derecesinde olur. Merkür'ün şerefi Başak burcunun 15. 
derecesidir. Resin şerefi İkizler burcunun 3. derecesinde olur. Zeneb'in şerefi Yay burcunun 3. derecesidir, şeref burcunun tümü üstündür fakat bu derece en üstün olanıdır. Gezegen şeref noktasına yaklaştıkça etki kuvveti 


artar, o noktayı geçtikten sonra da şeref gücü azalmaya başlar. 


(694) Her gezegenin şerefinin (karşı burcunun| tam derece olarak mukabili hubuttur ve hubutun durumu, şerefin durumu gibidir. Allah daha iyi bilir. 


Mesele: Gezegenlerin Durumları Üzerine 


(695) Satürn ve Mars uğursuz tabiatlıdır.' Satürn'ün uğursuzluğu daha büyüktür. Jüpiter ve Venüs uğurlu gezegenlerdendir.? Jüpiter büyük uğurdur. Merkür, uğurlu gezegenlerle uğurlu, uğursuz gezegenlerle uğursuzdur. 
Güneş ve Ay, teslis ve tesdis'te uğurlu; mukâbele, terbi ve mukârenette uğursuzdur. Res uğurlu, Zeneb ve Keyd yıldızı ise uğursuzdur. Dış gezegenler olan Satürn, Jüpiter ve Mars ile Güneş erildir; Venüs ve Ay ise dişildir. Eril olan gezegenlerden Mars dışında kalanlar gündüzcül, dişil gezegenlerinse hepsi gececildir. Satürn soğuk ve kuru, Mars ve Güneş sıcak ve kuru, Jüpiter ve Venüs sıcak ve makul miktarda yaş, Ay soğuk ve yaştır. 


Merkür ise diğer gezegenlerin tabiatlarına ve hususiyetlerine uyum sağlar. 


Mesele: Gezegenler Arası Konumların Ahvali 


(696) Teslis ve tesdis dostluk konumudur; bunlar içinde en güçlüsü teslis'tir. Mukâbele ve terbi, kin ve düşmanlık konumlarıdır ki içlerinde en kuvvetlisi mukâbeledir. Uğurlu gezegenlerle dostluk konumunun olması hayırlıysa da düşmanlık konumunun olması o kadar kötülenecek bir durum değildir. Uğursuz gezegenlerle düşmanlık konumunun olması kötü, dostluk konumunun olması ise o kadar da kötü değildir. Mukârenet ve mücâsede uğurlu gezegenler söz konusu olduğunda tam mutluluk; uğursuz gezegenler söz konusu olduğunda ise şiddetli uğursuzluktur. Simetri/ tenâzur ise nazar makamında gerçekleşir. 


1 o En-nehsân; aynı zamanda bu iki yıldızın adı olarak da kullanılır. 
2  Es-sadân; aynı zamanda bu iki yıldızın adı olarak da kullanılır. 
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Mesele: Yedi Gezegenin Delâlet Ettiği (Toplumsal Tabakalar) 


(697) Satürn şeyhlere, ağalara ve soylu hanedan mensuplarına; Jüpiter kadılara, şeriflere ve mansıp sahiplerine; Mars askerlere, silah ehline, Türklere ve hırsızlara; Güneş hükümdarlara, ululara ve hükümet ehline; Venüs 

5 kadınlara, hizmetkârlara, eğlence ve işret erbabına; Merkür kâtiplere ve 
divan ehline; Ay ise elçilere, ulaklara ve yolculara delâlet eder. 


ULEN 4s gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


21. Usturlap İlmi” 
(698) Bu ilim, yıldızlara dair pek çok bilgiyi en kolay ve pratik yoldan 


öğrenmeyi sağlayan usturlap aletinin kullanım biçimini konu edinen ilim- 


dir. Şimdi bu ilimden bir nebze söz edelim. 


Mesele: Yükseklik Ölçmenin Yöntemi Üzerine 


(699) Güneş'in yüksekliğini ölçmek istediğinde usturlabı sağ eline as ve (kenarını) Güneş'e (doğru gelecek şekilde| hizala! Nişangâhın baş kısmını usturlabın arka kısmındaki 90 derecelik ölçek üzerine getir! Sonra Güneş ışınları nişangâhtaki birinci gözlem deliğinden geçip ikinci gözlem deliğine ulaşana kadar nişangâhı hareket ettir! Tam bu hâldeyken nişangâhın 
90 derecelik ölçekte hangi derece üzerine geldiğine bak! Bu değer, o anki 
Güneş yüksekliğidir. 

(700) Yıldızlar, Ay ve bulutların arkasında kaldığında Güneş kursu için; usturlabı sağ elinle tut! (Aletin kenarını) yıldıza (doğru gelecek şekilde| hizala! Gözlerini kısarak ilk gözlem deliğinden ikinci gözlem deliğini görecek şekilde bak! İki delikten de yıldızı gördüğünde, nişangâhın 90 derecelik ölçek üzerinde hangi dereceye denk geldiğine bak! Bu değer o yıldızın yüksekliğidir.' Usturlap bu tarz ölçümlerden başka, duvarların veya minare gibi yüksek şeylerin boyunu ölçmek için de kullanılır. 


Mesele: Doğuş Yüksekliğinin Ölçülmesi Üzerine 


(701) Doğuş yüksekliğini/horoskopu bilmek istediğinde (örümcek üzerindeki ekliptik dairesinde o güne ait) Güneş derecesini, |usturlap üzerindeki mukantara daireleri üzerinde) Güneş'in doğu veya batı açısından ölçülen yüksekliğine getir! Doğu ufkundan |başlayarak çizilen ve saat yönünün tersine doğru sayılan konaklardan| kaçıncısında olduğuna bak! 
Bulduğun değer, doğuş yüksekliğidir. Eğer Güneş tam gün-ortası çizgisi üzerindeyse, doğuş yüksekliği değeri, onuncu konaktır. Doğu ufkundan başlayarak sayılan doğuş yüksekliğinin karşısında/naziri olan batı ufkunun değeri yedinci konaktır. Onuncu konağın karşısındaki ise dördüncü ko- 


naktır. 





Çev. Taha Yasin Aslan 
1 Ay'ın vebulutların arkasında kaldığında Güneş kursu için aynı yöntem kullanıldığından müellif sadece 
yıldız örneği vermiştir. 


ULEN asl gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Güneş'in Gün Ortasındaki Doruk Yüksekliğini Bulma Üzerine 


(702) Gün ortasına ulaşmasından önce Güneş'in yüksekliğini ölçeriz. 
Sonra yükselmeye devam ettiği sürece Güneş'in yüksekliği ölçülmeye devam edilir. Yüksekliğin artışı durup, azalmaya başladığında ölçülen yükseklik değeri, Güneş'in o güne ait doruk yüksekliğidir. İstersen ikinci bir yol olarak| Güneş'in (örümcek üzerindeki ekliptik dairesindeki) derecesini lusturlap üzerindeki| gün ortası çizgisine getir. (Bu nokta hangi mukantara derecesine denk gelirse) bu değer, o günün gün ortasında Güneş'in doruk yüksekliğidir. Örneğin Güneş, Yay burcunun 6 derecesinde iken ekliptik üzerindeki bu noktayı gün ortası çizgisine getirdik; otuz altı derece mukantaraya denk geldi ki bu, güney yönünde o güne ait gün ortası doruk yüksekliğidir. 


Mesele: Günün İstediğimiz Herhangi Bir Vaktinde Yükseklikten Gölge Boyunu Bulma Üzerine 


(703) Güneşin gün ortası yüksekliği alındığında, nişangâhın diğer ucunun bu vakitteki gölge derecelerinin hangisine denk geldiğine bakıver! 
Eğer gölge ölçeği parmak ölçeğiyse, sonuç parmak değerinde; ayak ölçeğindeyse, sonuç ayak değerindedir. 


Mesele: Her Günün Gün Ortasında Gölge Boyunu Bulma Üzerine 


(704) Güneş'in gün ortası yüksekliğini olabilecek en tepe noktasında alırsın, nişangâhın diğer ucunun gölge ölçeğinde hangi derecenin üzerine 


denk geldiğine bakarız. Bu değer o günde gün ortası gölge boyudur. 


Mesele: Hangi Vakitte İstenirse İstensin Öğle Namazının Vaktinin Sonunu ve İkindi Namazının Vaktinin Başını Tespit Etme Üzerine 


(7051 İlk önce Güneş'in gün ortası yüksekliği nişangâh ile ölçülür ve nişangâhın ucundan o günün gün ortası gölge boyu öğrenilir. Gölge, parmak ölçeği ile ölçülüyorsa ona 12 parmak ekleriz; ayak ölçeğinde ölçülüyorsa 6,5 ayak ekleriz. Nişangâhın baş kısmını, gölge ölçeğinde elde edilen yeni değerin üzerine getiririz. Bu hâldeyken nişangâhın uç kısmının hangi yükseklik derecesine denk geldiğine bakarız. Bu değer, Güneş'in öğlenin sonunda ve ikindinin başında iken yüksekliğidir. Öğle namazının vaktinin başı, Güneş o günde doruk yüksekliğine ulaştığı zamandır. 
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618 | MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: İstenilen Herhangi Bir Yerin Enlem Derecesini Bulma 


Üzerine 


(706) İstenilen yer için, Güneş'in Koç burcunun | derecesindeki doruk 

yüksekliği doksandan çıkarılır, kalan o yerin enlem derecesidir. İstenirse, 

5 Güneş'in Yengeç burcunun 1 derecesindeki doruk yüksekliği 113 derece 

35 dakika değerinden! çıkarılır; kalan o yerin enlem derecesidir. İstenirse, 

Güneş'in Oğlak burcunun 1 derecesindeki doruk yüksekliği 66 derece 26 
dakika değerinden? çıkarılır, kalan o yerin enlem derecesidir. 





1 Sayısal değer metinde 'yüz on üç ve üçte bir ve dörde bir biçiminde ifade edilmiştir. Üçte bir ve dörtte 
bir değerleri, derecenin üçte birini (20 dakika) ve dörtte birini (15 dakika) kast eder ki toplamı 35 
dakikadır. 


2  Metindealtmış altı ve üçte bir ve onda bir olarak geçmektedir. 


SULE asl gali 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


22. Tâbir İlmi 


(7071 Tâbir ilmi, rüyanın yorumu ve düş tâbirinin bilinmesidir. Bu itibarla rüyaların ve mahiyetlerinin araştırılması, sebeplerinin beyân edilmesi 


gerekir. 
(708) Bil ki rüyanın hakikati hakkında ihtilaf edilmiştir.' Kelâmcıların 


cumhuru onun, bâtl hayal olduğu kanaatini taşır. Mu'tezileye göre; karşısında olma, ışığın varlığı, saydam havanın aracılığı, bünye ve örtülerin kaldırılması gibi idrakte dikkate alınan şartlar uyku hâlinde bulunmadığı için uyuyan kimse herhangi bir şeyin idrakine ulaşamaz. Bizim ashabımız da Muttezilenin idrakle ilgili dikkate aldığı bu şartlardan birini şart koşmasalar da, Allah Teâlâ'nın idraki yaratma âdetinin uyuyan bir kişide câri olmadığını düşünürler. Çünkü uyku idrakin zıddıdır ve bu ikisi bir araya gelmez. Üstat Ebü İshak'a göre rüya hiç şüphesiz gerçek bir idraktir. Zira uyuyanın uykusu sırasında kendinde bulduğu görülürlerin görülmesi, işitilirlerin işitilmesi, tatların tadılması ve bunun gibi idrakler ile uyanık kişinin uyanık olduğu sırada kendinde bulduğu idrakleri arasında hiçbir fark yoktur. Uyuyan kişinin kendinde bulduğu şeylerde şüpheye düşmek mümkün olsaydı aynı şekilde uyanık kişinin kendinde bulduğu şeylerde şüpheye düşmek de mümkün olur ve hakikati bedihi olarak bilinen şeyler- 


de safsata ve uzunca düşünme gerekli olurdu. 


(7091 Meşşai hükemâ ise rüyada idrak edilen şeyin ortak duyuda bulunduğunu ileri sürer. Bunun beyânı şöyledir: Ortak duyu dışarıdaki hissi niteliklerin toplandığı yerdir. Dış duyular dışarıdaki hissi nesnelerin süretlerini alıp onları ortak duyuya ilettiklerinde bu süretler müşâhede hâlini alır. 
İşi, süretleri terkip etmek olan tahayyül kuvvesi bir süreti terkip ettiğinde bazen bu süretin ortak duyuda izi çıkar ve o, dışarıdaki süretlerin müşahedesine göre bir müşahede olur. O, dışarıdaki süret olduğu için değil, aksine 


ortak duyuda izi çıkmış bir sâret olduğu için müşahede hâlini almış olur. 


* Çev. Ahmet Kamil Cihan 
I bk. Cürcâni, Şerhu /-Mevâkıf— Mevâkıf Şerhi, 11, 510-516. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Tahayyül kuvvesinin doğasında olan özelliklerden biri de daima süretlendirme ve şekillendirmedir. Hatta o, (süretlerden| uzak kalsa bile doğası ortak duyudaki süretleri resmetmeyi bırakmaz. Ancak burada tahayyül kuvvesini işinden uzaklaştıracak iki durum vardır: İlki, süretlerin dışarıdan peş peşe ortak duyuya gelmesidir, zira ortak duyu bu süretleri aldığı vakit tahayyül kuvvesinin terkip ettiği süretleri alamaz; tahayyül kuvvesi alıcı olamadığı için bu durum onun işini yapmasına engel olur. İkincisi de aklın ve vehmin, tahayyül kuvvesini kullandıkları sırada onu zaptederek hâkimiyetine almaları durumudur. O da bundan dolayı işini göremez. Onu meşgul eden bu iki durumdan ikisi veya ikisinden biri ortadan kalkarsa kendini işine verir ve süretlendirme hususundaki gücü açığa çıkar. Hiç kuşkusuz bir kişi uyuduğunda ortak duyusu süretlerin dışarıdan peş peşe 


gelmesine kapanır ve içerideki süretleri alma gücü ortaya çıkar. 


(710) Bu anlaşıldıysa diyoruz ki uyuyan kişinin idrak edip, müşahede ettiği şey ortak duyuda resmedilmiş (izleri çıkmış) süretlerdir. Süretlerin 


orada resmedilmesi iki şekilde olur: 


(711) İlki, ortak duyuda idrak edilen şey, nâtık nefisten gelir. O da onu Mele-i A'la'dan alır. Zira ezelden ebede bütün olacak şeylerin süretleri yüksek ilkelerde ve semavi meleklerde resmedilmiş hâldedir. Nâtık nefsin özelliklerinden biri de bu ilkelerle ruhani ve mânevi bir ittisal kurmak ve onlardaki olmuş, olmakta ve olacak olan şeylerin biriyle bezenmektir. Ne var ki nefsin beden idaresine gömülmüş olması, onu bu ittisalden alıkoyar. Uyku sayesinde bedenle ilgisi en aza inince nefis bazen bu ittisali kurar; kendi hâli ile ailesi, çocuğu, bölgesi ve beldesi gibi kendisini yakından ilgilendiren şeyler onda resmedilir. Hatta nefis, insanların maslahatına dönük bir düşünceye dalsa, (rüyada) onu bile görür. Nefis ma'kullere yönelmişse kendisine bu tür şeyler açık hâle gelebilir. Dahası, tahayyül kuvvesi yansıtma, bir şeyden ona benzer bir şeye bir şekilde intikal etme, bitişik şeyleri ayırma, ayrık olan şeyleri fark- 


lı tarzlarda ve değişik şekilde birleştirme üzere yaratılmış olduğu için, 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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


nefsin bezenmiş olduğu bu külli duruma bürünür ve onu, külli duruma yakın veya uzak cüz'i süretlere dönüştürür. İşte bu takdirde, külli şekilde nefiste resmedilen durumun bilgisini öğrenmede tâbire ihtiyaç duyulur. 
Tâbir ise tâbir edicinin tahayyül kuvvesinin tasvir ettiği süretler içinden uyuyan kişinin gördüklerini peşi sıra soyut olarak geri getirmesidir. Tâbir eden, bu soyutlama sayesinde, nefsin Mele-i A'la'dan ve yüksek ilkelerden aldığı şeyi tahayyül kuvvesinin sözü edilen dönüştürme ve sürete büründürmedeki tasarrufuna göre bir mertebe veya mertebeler elde eder. Bu gibi rüyalar, işin aslına uygun ve doğrudur. Tahayyül kuvvesi bazen nefsin aldığı şeyde tasarruf etmez, küllilik ve cüz'ilik yönündeki dönüştürme hariç burada herhangi bir dönüştürme söz konusu olmaksızın onu olduğu gibi iletir. İyi şeyleri güzel süretlerle, kötü şeyleri de çirkin süretlerle yansıtır. 
Gördüğü şey tâbire ihtiyaç duymayacak şekilde gerçekleşir. O, bazen de çokça tasarruf eder ve gördüğü şeyin benzerine veya bir başka benzerine intikal eder. Aynı şekilde, benzerler arasındaki ilişkinin boyutları o kadar 


dönüştürülür ki asıl ulaşma yolları tâbir edene kapanır. 


(712) İkincisinde ise süretler ortak duyuya nefisten değil de 1- hayal kuvvesinden gelir. Esasen hayal kuvvesi ortak duyunun deposu olup, uyanık iken dış duyular aracılığı ile ortak duyuda resmedilen duyulur süretleri muhafaza eder. Tahayyül kuvvesi, ortak duyuyu boş bulduğunda bazı hayali süretleri orada tasvir eder. İşte bir kimsenin herhangi bir konuyu devamlı düşünmesi ve o konunun da hayalde belirmesi, o şeyin rüyada görülmesine yol açar. Bazen tahayyül kuvvesi çeşitli hayali süretlerden tek bir süret terkip eder ve onu ortak duyuya nakşeder. Her ne kadar bu süret dışarıdakiler gibi hayalde resmedilmemiş olsa da müşahede olur. Bazen de tahayyül kuvvesi dışarıdan hayal edilen süretlerden birini ayrıştırır ve onu ortak du- 


yuya resmeder. Bu nedenle, uykunun bu tür rüyadan uzak olması nadirdir. 
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2- Yada bu süretler, dört sıvının veya buharın fazlalaşması gibi bir hastalığın neden olmasıyla olur, bu hastalık bir temel sıvıya veya buhara etki ettiğinde yahut tahayyül kuvvesinin taşıyıcısı olan ruhun mizacını değiştirdiğinde tahayyül kuvvesinin fiilleri de bu değişimlere bağlı olarak değişir. İşte bu nedenle, demevi biri rüyasında kızıl şeyleri görür, safravi biri aydınlık ve ışıklı şeyler görür, sevdavi biri dağları ve dumanları görür, balgami biri suları ve beyaz şeyleri görür. Özetle tahayyül kuvvesi her temel sıvıyı veya buharı ona uygun bir şeyle yansıtır. Bu, yani ortak duyuya hayal nedeniyle veya hastalık sonucu ya da bir sıvının baskın olmasıyla gelen şey, aslında vâki olmayan karışık düşler kabilindendir ve bunun tâbiri olmaz. “Bunlar 


karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.” (Yâsuf, 


12/44) 


(713) Müteellih hükemâ ve süfiler şu kanaattedir: Rüyada görülen veya uyanıklık hâlinde tahayyül edilen hatta hastalıklarda, korkunun baskın olduğu durumlar ve buna benzer durumlarda müşahede edilen ve bir niceliği olan süretler his âlemine ait olmayıp misal âlemine aittirler. Misal âlemi ise 


his âlemi ile gayb âlemi arasında bir berzahtır. 


Mesele: (Rüyada Şeytanın Çeşitli Sârete Bürünmesi Üzerine| 


(714) Şeytanın, rüyada Rahman'ın süretine bürünebileceği fakat Peygamber'in (s.a.) süretine bürünemeyeceğinde ittifak edilmiştir. Nitekim hadis-i şerifte vârit olduğu üzere: “Rüyasında beni gören, beni görmüştür. 
Çünkü şeytan benim süretime bürünmez.” Bunun sırrını sorarsan şöyle cevap verildiğini söylerim: Peygamber (s.a.) hidayet mazharıdır. Dalâlet mazharı onun süretine bürünemez. Bu husus, zıtlıktan dolayı değildir. 
Zira zıtlık, sürete bürünmeye sevk eder ve buna mani de değildir. Nitekim rüyada ağlamak ferahlığa işaret eder ve aynı şekilde tersi de geçerlidir. 
Âlimlere göre şeytanın Peygamber'in süretine bürünememesi böyle bir şeyin “peygamber gönderme” hikmetine aykırı olması nedeniyledir. Şayet “Uykuda Peygamber'in görülmesi durumlarının çoğunda görülen o değil onun hikmeti veya şeriatıdır.” denirse, cevaben denir ki “Hz. Peygamberi (sav) rüyada görmekten maksat siyer kitaplarında bilinen hakiki süretiyle görmektir, yukardakilere benzer durumlarda görülen ise hakiki süreti de- 


ildir.» 
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23. Ferâset İlmi" 


(715) Ferâset ilmi, insanın süretinden siretinin, zâhiriden bâtınının bi- 


linmesini sağlayan ilimdir. Zira zâhir, bâtının alâmetidir. 


(716) Bil ki ferâset, şer'i ve felsefi olmak üzere iki çeşittir. Şer'i ferâset, nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi aracılığı ile basiret gözünden gaflet perdesinin kalkmasıdır. Bu durumda mümin, yakin nuruyla görür ve nazar ettiği herkesin hâline basiret gözüyle vâkıf olur. Nitekim bir hadis-i şerifte “Müminin ferâsetinden sakının. Zira o Allah'ın nuruyla bakar.” denmiştir. Felsefi ferâset ise hükemânın ileri gelenlerinin, şekil ve görünümden çıkarım yaparak oluşan tecrübeyle sezdikleri şeydir. Çoğu kez bu çıkarımlar vakıaya uygun düşer. Ancak zahirinin delâlet ettiği kötü ahlâktan nefsini arındıran kimselerde bu uyum olmayabilir, fakat 


böyle kimseler çok azdır. 


Mesele: (Beyaz Tenli Mavi Gözlü Kimseler Üzerine) 


(717) Beyaz tenli mavi gözlüler hakkında çıkartılan şeyler şöyledir: Bu durum onlardaki hayâ azlığını ve onların hainliğini, akıl zayıflığını, görüş yetersizliğini gösterir. Bunun yanı sıra ince çene, köselik, keskin bakış, geniş alın ve başta gür saç varsa hükemâ böyle biri hakkında engerekten 


kaçıldığı gibi ondan kaçmak gerekir, demiştir. 
Mesele: (Sert Kıldan Çıkarılan Şeyler Üzerine| 
(718) Sert kıllılar hakkında çıkarılan şeyler şöyledir.  Böy- 


le bir durum yiğitliği ve beyin sağlığını; saçın ince ve güçsüz olması, korkaklığı, beyin rutubetini, kıt anlayışı gösterir. Kılın sırtta, kürek kemiklerinde ve boyunda çok olması cüret ve ahmaklığı gösterir. Kılın göğüs ve karındaki çokluğu kişinin tabiatının vahşiliği- 


ni, budalalığını, zulmetme meylini ve şehvet çokluğunu gösterir. 





* Çev. Ahmet Kamil Cihan 
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Kılın sarılığı ise ahmaklığı ve çabuk öfkelenmeyi gösterir, karalığı ise akıl ve idraki gösterir. Kılın başı ve tüm bedeni kaplaması ise tabiatının düşük- 


lüğünü ve karakterinin âdiliğini gösterir. 
Mesele: JAlınla İlgili Çıkarımlar Üzerine| 


(719) Kat kat tabakaların bulunmadığı geniş alından çıkartılan şeyler şöyledir: Bu durum, husumet, bönlük, ölçüsüz tutkunluk alâmetidir. Zayıf ve nahif olan bir alın, bayağılığı ve âcizliği gösterir; normal ölçülerde bir 


alın ise doğruluk, muhabbet, anlayış, uyanıklık ve tedbir alâmetidir. 


Mesele: |Kulakla İlgili Çıkarımlar Üzerine| 


(720) Büyük kulaktan çıkartılan şeyler şöyledir: Bu, bilgisizliği ve ezber gücünü gösterir; kulağın küçüklüğü ise ahmaklık ve hırsızlık alâmetidir. 
İkisi arasında mutedil olanı ise ahvalinde itidal üzere olduğunun bir işare- 


tidir. 
Mesele: |Kaşla İlgili Çıkarımlar Üzerine| 


(721) Kaştan çıkartılan şeyler şöyledir: Kılın çokluğu çoğu kez sahibinin tutuk ve çılgın olduğunu gösterir. Kaş kılının iki tarafından birine 


doğru uzaması sahibinin boşboğaz ve lafazan olduğunu gösterir. 


Mesele: |Gözle İlgili Çıkarımlar Üzerine| 


(722) Gözlerden çıkartılan şeyler şöyledir: Mavi gözler, gözlerin en kötüsüdür; gözün iriliği haset, hıyanet ve hayâ azlığına işarettir. Hareketinin azlığı ve donukluğu, cahilliği ve tabiatının ahmaklığını gösterir. Keskin görüşlü ve hareketinin hızlı olması ise hile, aldatma ve hırsızlığı gösterir. 
Kırmızılığı yiğitlik işaretidir. Gözbebeği etrafındaki küçük noktalar, fitne alâmetidir. Bu iki uç arasında orta olması anlayış, istikamet ve diyanet alâ- 


metidir. 
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Mesele: (Yüzle İlgili Çıkarımlar Üzerine| 


(723) Yüzden çıkartılan şeyler şöyledir: Çok etli olması, kibir ve cahilliği gösterir. Tam yuvarlak olması cahilliği gösterir. Uzun olması hayâsızlığı gösterir. Küçük olması da habisliği ve aşırı yağcılığı gösterir. 


5 Mesele: (Ağızla İlgili Çıkarımlar Üzerine| 


(724) Ağızdan çıkartılan şeyler şöyledir: Genişliği yiğitlik işareti; dudakların kalınlığı ahmaklık işareti, ikisi arasında orta olması ölçülülüğü gösterir. 


Hâlin hakikatini Allah daha iyi bilir. 
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24. Mizaçlar İlmi" 


(725) Bu ilim hayvan, bitki ve maden gibi mizaç sahibi olan bileşiklerin oluşum nedeninin kendisiyle bilindiği ilimdir. Madeni olarak isimlendirilen şeyler beş kısımdır: Biçimlenebilir eriyik, yanıcı eriyik, biçimlenmeyi kabul etmeyen ve yanıcı olmayan eriyik, aşırı nem sebebiyle eriyik 


olmayanlar ve aşırı kuruluğu sebebiyle eriyik olmayanlar. 


Mesele: |Biçimlenebilir Eriyik Üzerine| 


(726) Biçimlenebilir eriyik, kendisinde yaş ve kurunun katılaştığı cisimdir. Öyle ki ateş onları birbirinden ayıramaz. Kendisindeki yağın gücü sebebiyle bu cisim biçimlenmeyi kabul eder. Onun biçimlenmesi de kırılıp dağılması değil, bilakis yumuşayıp içine çökmesi itibariyle biçimi verenin biçimlendirmesini kabul etmesinden ibarettir. Bu itibarla o yavaş yavaş, boy ve derinlik bakımından yassılaşır. Eriyik hâl, nemi ve kuruluğunun ayrılmazlığı sebebiyle cismin sıvılaşmasıdır. Biçimlenebilir eriyiğin meşhur yedi türü vardır: Altın, gümüş, kalay/beyaz kurşun, kurşun, demir, bakır ve çinko. Çinko bakıra benzeyen bir cevher olup, ondan bazı özellikleri olan aynalar yapılır. Hazini, çinkonun ellerinde bulunmadığını söyler ve “Kendisinden ayna yapılıp çin demiri adı verilen şey bir kısım maden filizlerinden bileşik bir cevherdir, çinko değildir.” der. Demirin dışında da eriyikliğin olduğu açıktır. Bu sanatın erbabının bildiği üzere, demirdeki erime belirli bir yöntemle olur. Emârelerin de işaret ettiği gibi, yedi cismin maddesi civa ve kükürttür. Türlerin ve sınıfların farklı olması sıfatlarının farklılığına, birbirlerine karışmasına ve birinin diğerini etkilemesine bağlıdır. Emârelerine gelince, özellikle kalay, civa gibi bir şeye doğru erir; civa da kükürtün 


kokusunun etkisi ile kalay gibi bir şeye dönüşür. Civa da bu cisimlere ilişir. 





* Çev. Ersan Türkmen 
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Civa kükürtlü toprakla aşırı derecede karışmış sudan oluşur. Bu sanatın deneyleri de bunu göstermektedir. Fakat civanın onlardan oluşumunun keyfiyetine gelince civa ve kükürt saf ise ve her ikisi birbirini tam olarak pişiriyorsa, eğer saflığıyla birlikte kükürt yanmamış ve beyaz bir hâlde ise gümüş oluşur. Eğer kırmızı ve kendisinde yanmamış hâlde latif bir boyayıcı güç varsa altın oluşur. Eğer her ikisi de safsa ve kükürtte de boyayıcı bir güç mevcut, fakat tam olarak tamamlanmadan önce dondurucu bir soğuk ona ulaşırsa çinko oluşur. Eğer civa saf ise ve kükürt kötü ise ve kötü olmasıyla birlikte tutuşma gücüne sahip ise bakır oluşur. Eğer civayla kükürtün karışımı yoğun değilse kurşun oluşur. Eğer civa ve kükürtün her ikisi de kötü ve civadaki terkip güçlü ise topraksı güç gevşer ve kükürtte de yanma güçlü olursa demir oluşur. Şayet terkip zayıf ise kurşun oluşur. İksir sanatının sahipleri bu iddiaları civa ile kükürtü zann-ı galip ifade eden hissi 


sonuçlarla tashih eder. 


Mesele: (Yanıcı Eriyik Üzerine| 


(727) Yanıcı eriyik, kendisinde mizacı sağlam olmayan kurulukla birlikte, yağsı nemlilik bulunan bir cisimdir. Bu nedenle ateş, onun nemini kuruluğundan ayırabilir ki, bu da yanmadır. Bu, havai ve arzi unsurla sıcaklık sebebiyle aşırı derecede mayalanan sulu unsurdan oluşan kibrit gibidir. Hatta bu sulu unsur yağlı bir hâle gelir, sonra soğuk sayesinde kıvamını alır. Zırnıh/arsenik de böyledir fakat onda yağlılık 


oldukça az olur. 


Mesele: |Biçimlenmeyen ve Yanıcı Olmayan Eriyik Üzerine| 


(728) Biçimlenmeyen ve yanıcı olmayan eriyik, kuru ve yaşının karışımı/kaynaşması güçsüz olup, sıcak ve kuruluğa bağlı nemliliği çok olan cisimdir. Tıpkı zaçlar/sülfirik asitte olduğu gibi. Bunların oluşumu tuzlu, kükürtlü şeylerden ve kendisinde bazı eriyik cisimlerin kuvvetini bulunduran taştan kaynaklanır. Yine tuzlarda olduğu gibi. Zira onların oluşumu sıcaklığı yoğun, latif ve sıcak dumanın karıştığı sudandır ve bu su, dumansı arzi özelliği çok olmasına rağmen kurulukla kıvamını alır. 
Bu nedenle tuz doğal olarak veya saflaştırma yoluyla yanmış küllerden 


elde edilir. 
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Mesele: (Erimeyen ve Yaşlığından Dolayı Biçimlenmeyen Cisim 


Üzerine) 


(729) Biçimlenmeyen ve nemli olduğu için erimeyen cisim, galip olan yaş cüzleri ile kuru olan cüzleri arasındaki kaynaşması sağlam olan cisimdir. Bu nedenle, tıpkı civada olduğu gibi, ateş onun cüzlerini ayıramaz. 
Bu cisim/civa, latifliği oldukça yüksek, kükürtsü bir toprak unsurunun karıştığı sudan oluşur. 


Mesele: (Erimeyen ve Kuruluğundan Dolayı Biçimlenmeyen Cisim Üzerine) 


(730) Erimeyen ve kuruluğundan dolayı biçimlenmeyen cisim, her tarafı kaplayan yaş ve kuru cüzleri arasındaki kaynaşması çok güçlü olan cisimdir. Bu imtizaç o denli güçlüdür ki ateş ondaki yaşlığı ve kuruluğu ayıramaz; her ne kadar suyun soğukluğu onda yağsı rutubet kalmayacak biçimde arzi unsura dönüşebilse de. Bu nedenle, tarif edilen cisim şekil alamaz. Şayet kuruluğa maruz kalırsa ancak belli bir teknikle eriyik hâlini alır. 
Ancak bu durumda, eriyen demirin aksine, söz konusu cevherden geriye bir şey kalmaz. Yakut, lal taşı, zeberced ve benzeri diğer taşlar bu türdendir. 
Genel olarak madeni şeylerin kaynakları yerin altında kalan zayıf buhar ve dumanlardır. Bunlar orada nicelik ve nitelik olarak farklı şekillerde bulunan cisimlere konulmuş güçlerle kaynaşır. Bu cisimler başka kuvvetleri ve süretleri almaya hazır olup, onlar aracılığıyla türler hâline gelir ki bunlar da madeni cevherlerdir. Her bir tür kendine uygun olan ve başkasında 


bulunmayan bir izle özelleşir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


25. İksir Sanatı İlmi" 


(731) Bundan kasıt kimya ilmidir. Bil ki nişadır ve tuz gibi bazı madenlerden, gerekli hazırlıkların yapılması ve uygulanması sanatıyla bazı madenlerin elde edilmesi hususunda herhangi bir tartışma yoktur. Yine altın, gümüş, lal ve birçok taşın benzerlerinin yapıldığında da şüphe yoktur ve ilk bakışta onlarla bu cevherlerin arasını ayırt etmek güçtür.' Ancak üzerinde durulan şey bu cevherlerin hakikatinin/özünün imalidir. Şeyh Ebü Ali İbn Sinâ ve takipçileri, bu dönüşümün gerçekleştirilmesi bir yana, imkânını bile reddetmişlerdir. Zira bu anılan cisimler tek bir cinse ait olup hakikatleri/özleri bakımından farklıdırlar ve özlerinin bir başka öze dönüştürülmesi imkânsızdır. Aynı şekilde aynı cinse ait olan bu cisimlerin türlere bölünmesini sağlayan, kendilerine özgü ayırımlar bilinmeyen hususlardır ve bilinmeyen şeyin alınıp kullanılması da mümkün değildir. Bu ilimler sayesinde ulaşılabilecek en son nokta bakırın gümüş, gümüşün de altın boyasıyla boyanmasıdır ki bunlar -yani renkler- ayrım değil lazime ve arazdır. Ancak birçok bilgine göre tüm madeni cisimler tek bir tür altındaki sınıflar olmaları hasebiyle öz bakımından aynı oldukları için söz konusu sanat aracılığıyla altın ve gümüş elde etmek mümkündür. Altın sağlıklı insan mertebesinde, diğer madenler ise hasta insan mesabesindedir. İşte iksir de bu değersiz madenlerden hastalıklarını alarak sağlık veren (yani onları altın mertebesine ulaştıran) devâdır. Şayet bu cisimlerin, farklı hakikatlere sahip olan farklı türler oldukları kabul edilirse bir türden başka bir türe dönüş imkânsız değildir; tıpkı bazı unsurların diğer unsurlara dönüşmesi gibi. Ancak türsel süretler ve zâti ayrımlar bilinmeyen şeylerdir ve alınıp dönüştürülmeleri mümkün olmaz. Eğer bunların her yönden bilinmez olduğu kastedilirse bu doğru değildir; aksi takdirde onların sözü edilen hususiyetler ve arazlar için taşıyıcı ilke oldukları nasıl bilinebilirdi? Öte yandan onların özleri/hakikatleri ve ayrım noktalarının bilinmez olduğu kastedilirse alıp dönüştürmenin bu türden bir bilgiye bağlı olmasını biz kabul etmeyiz. Zira tüm bu maddeleri, süretlerin feyezanıyla tafsilen bilinmeyen nedenler hakkında bir zan meydana gelecek kadar -kıldan yılan ve hurma çekirdeğinden akrep çıkartmak gibi- bilmek yeterli değildir. Ayrıca panzehiri ve onun içindeki hususiyetler ve bırakacakları etki bakımından tasnif etmek bu söylenenin mümkün olduğuna tanıklık eder. Sen çok iyi bilirsin ki, bunların meydana gelmesi, tüm maddelerin bilinmesi ve gerekli hazırlığın tamamlanması hakkında söylenenler, bu yolla kimyayı anka ku- şu gibi yapar, yani adı var kendi yok bir şey hâline getirir. 


* Çev. luna Artun 
I  Kimyaile ilgili bu kısım için bk. Teftâzâni, Şerhw/-Makâsıd, Âlemü'l-Kütüb, Beyrut 1998, TII, 235. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


26. Kevn ve Fesad İlmi 


(732) Bunların iddiasına göre, unsurların maddeleri ortaktır. Bu ortak madde, türe ait süretleri ve süretlerin hususiyetlerini almaya elverişlidir. 
Bu alıcılık ise ancak dış nedenlerden dolayı ortaya çıkan istidatlara göredir. Söz konusu nedenlerin ve istidatların değişmesi esnasında bir süretin ortadan kalkması mümkün olur ki bozuluş derken kastedilen şey budur. 
Yine, bu sırada başka bir süret ortaya çıkar ki oluş derken kastedilen şey de budur. Bir unsurun başka bir unsura dönüşmesinin anlamı budur. Bilinmektedir ki ateş tüm unsurların üstünde yer alır; hava ateşin altında yer alırken, sonra su, sonra da toprak gelir. Bu unsurlardan her biri kendisine yakın olan unsura dönüşür. Tıpkı ateşin havaya ve bunun tersi havanın ateşe, havanın suya ve bunun tersi suyun havaya, suyun toprağa ve bunun tersi toprağın suya dönüşmesinde olduğu gibi, bunlar altı sürettir. Bitişik 


ve yakınındaki unsura dönüşmenin sayısı artırılamaz. 


(7331 Bazen bu unsurlar kendi yakınında bulunmayan bir unsura dönüşür. Bu dönüşüm bazen, tıpkı ateşin suya ve bunun tersi suyun ateşe, havanın toprağa ve bunun tersi toprağın havaya dönüşmesinde olduğu gibi, tek bir vasıtayla olur. Bu, dört süret olup, tek bir vasıtayla kendisine bitişik olmayan unsura dönüşümün sayısı artırılamaz. Ya da bu dönüşüm tıpkı ateşin toprağa ve bunun tersi toprağın ateşe dönüşmesinde olduğu gibi, birden çok vasıtayla olur ve bunlar da sadece bu iki sürettir. Geri kalan üçündeki dört grubun tümünden ortaya çıkan şeylerin hepsi on iki tanedir. Tümünün meydana gelmesi his ve tecrübe ile müşahede edilir ve yalnızca havanın suya dönüşmesinde şüphe ortaya çıkar. Yine, buzun üzerine konan ters çevrilmiş tasın üzerinde su damlalarının birikmesi ve bu damlaların silindiğinde tekrar tekrar meydana gelmesi de buna delil olarak gösterilmiştir. 

(734) Bu damlalar şu üç kısmın dışında olamaz: Bunlar ya kabın içerisinden yukarıya terleme ve sızma yoluyla ortaya çıkar ki, su, doğası gereği yükselmediğinden bu söz konusu değildir. Eğer bu terleme yoluyla gerçekleşmiş olsaydı sıcak su buna daha uygun olurdu. Zira sıcak su 


daha latiftir ve bu, dar küçük gözeneklere nüfuz etmeye daha uygundur. 





* Çev. Salih Yalın 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Ya da bu damlalar kabın dışındaki bir şeyden dolayı meydana gelir ve bu, ya kabı çevreleyen havanın damlalara dönüşmesiyle oluşur ve bilgisi talep edilen de budur ya da Ebu'l-Berekât'ın iddia ettiği gibi, tası çevreleyen havada su parçacıkları bulunup, buradan tasın üzerine yağması sebebiyle oluşur. Ebu'l-Berekât kabı çevreleyen havada latif su parçacıkları olduğunu fakat küçüklüklerinden dolayı ve havanın sıcaklığının onları kendine çekmesi sebebiyle bu su damlacıklarının havayı yarıp kabın üzerine yağmasının mümkün olmadığını iddia etmişti. Havayla çevrili bu kap ters çevrildiğinde küçük su parçacıklarının sıcaklığı kaybolur ve bu parçacıklar yoğunlaşır, ağırlaşır ve inerler ve böylece kabın üzerinde su damlacıkları birikir. Bu geçersiz bir görüştür. Zira kabı çevreleyen havanın özellikle yazın su parçacıklarını barındırması mümkün değildir. Çünkü hava sıcaklığı onları buharlaştırır ve yükseltir. Bu parçalardan herhangi bir şeyin kaldığı düşünülürse şu üç durumdan birisinin olması gerekir: Ya bunlar tükenmiş olmalı, ya eksilmiş olmalı ya da oluşum zamanlarında bir sarkma olmalıdır. Bunların tümü vâkıaya aykırıdır. Bunun nedeni şudur; su parçaları kabın ya yakınında ya da uzağındadır. Eğer onlar kabın yakınında ise, ya bu damlaların tümü bir kerede yağar ve tek seferde bu damlaların tükenmesi gerekir ya da bunlar tek tek veya dengeli olarak yağar ki, kap ilk hâlinde kalmakla birlikte tekrar tekrar silindikten sonra damlaların yağması devam edince bunların tükenmesi ve kesilmesi gerekir. Havadaki su parçacıkları eksildiğinde su damlalarının da eksilmesi gerekir. E&er havadaki su parçacıkları kabın uzağında ise mesafenin uzaklığından dolayı su damlalarının 


oluşum zamanlarında bir sarkma yani yavaşlık ortaya çıkar. 


(735) Bu görüşe ilkin yeryüzü buharlarının uzanımlarının bu parçacıklara bitişmesinin mümkün oluşu sebebiyle itiraz edilir. Zira bunlar daima bir bütündür ve daima kaba bitişiktir. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen üç durumdan herhangi birisi gerekli değildir. İkinci olarak, kaba doğru hare- 


ket ettiği zamanda uzak mekândan yakın mekâna doğru hareket edebilir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesela kendisinden çeyrek zira" (dirsek boyu) uzakta olan kaba doğru hareket ettiğinde kaptan yarım zira" uzaklıkta bulunan bir mekândan çeyrek zira" uzaklıkta bir mekâna doğru hareket etmiş olur. Böylece de bu damlacıklar tükenmez, eksilmez ve yağma zamanında bir eksilme olmaz. Üçüncü olarak, iki şekilde nakzedilmek süretiyle bu görüşlere 


itiraz edilebilir: 


(736) Birincisi, kabın soğukluğu kendisini kuşatan havanın dönüşümünü gerektiriyorsa, bu suyu kuşatan havanın da aynı şekilde suyun soğukluğu sebebiyle su olması gerekir. Böylece bu suyu kuşatan havanın da uygun bir biçimde suya dönüşmesi gerekir. Oysa müşahede bunu yan- 


lışlar. 


(7371 İkincisi şayet suyun soğukluğu havanın suya dönüşmesine sebep oluyorsa, ıslaklığın kabın yüzeyinin tümünde boşluk kalmaksızın yerleşik olması gerekir. Zira kabın tümü son derece soğuk ve hava da kabın tümünü kuşatmış durumda olduğundan, su damlalarının birbirine bitişik olması gerekir. Fakat durum böyle olmayıp, aksine kabın yüzeyinde tek tek 


ve birbirinden ayrı su damlaları yerleşik olarak bulunur. 


(738) Birinci itiraza şöyle cevap verilir: Sertliği sebebiyle kabın kendisine yabancı niteliklerle nitelenmesi güçtür, bunlarla nitelendiğinde ise bu nitelenme son derece şiddetli gerçekleşir. Bundan dolayı içerisinde sıcak sıvılar bulunan kurşun kapların, bu sıvılardan daha sıcak olduğu görülebilir. 
Mezkür kap fazla soğuk olduğundan dolayı kendisini kuşatan havayı bozar. Su soğukluk niteliği zayıf olduğundan ve kendisine yabancı niteliklerle hızlı bir biçimde nitelendiğinden dolayı kendisini çevreleyen hava onun soğukluğunu hızlı bir biçimde dönüştürür. Kabın yüzeyinde su olduğu müddetçe hava bozulmaz. Bu damlalar silindiğinde ve kabın yüzeyine hava 


bitiştiğinde o bozulmaya yüz tutar. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(7391 İkinci itiraza ise şöyle cevap verilir: Kabın yüzeyine bitişik olan havanın bir kısmının suya dönüşmesinden dolayı havanın tüm kısımlarının, yani kaba bitişik olmayan kısımlarının da suya dönüşmesi gerekmez. 
Zira biz bilmesek de bu dönüştürücü soğuğun söz konusu havanın tüm kısımlarında bulunmayan bir şartı olması mümkündür. Aynı şekilde bazen dağların zirveleri bulutsuz olur. Sonra buraların havasına şiddetli soğuk vurur ve bu zirveye başka bir yerden gelmeyen ve yükselen bir buhardan da kaynaklanmayan bir bulut olacak biçimde bir bulut kütlesi oluşturur. 
Sonra bu bulutun kar olarak yağdığı görülür. Sonra hava açılır, sonra tekrar aynı hâle döner. Şeyh İbn Sinâ, Taberistan ve Tüs dağları ve diğer dağlar- da bunu gördüğünü anlatmıştır. Elbruz dağı olarak adlandırılan Lezgistan dağlarında biz de bunları çokça gördük. 

(7401 İmam (Râzil buna şöyle itiraz etmiştir: Kabın havayı soğutması, donmuş yerin (yani toprağın| kışın ortasında özellikle güneşin altı ay görülmediği yerlerde havayı soğutmasından daha büyük bir şey değildir ve bu, daha fazla havanın suya dönüşmesini gerektirir. Aynı şekilde şayet havanın suya dönüşmesi soğukluktan kaynaklanıyor olsaydı, karın yağmasından sonra hava öncekinden daha soğuk olurdu ve havanın bulutsuz olduğu gün, yağmurlu günden daha soğuk olurdu. O hâlde kar ve yağmurun mevsim ve hava değişene kadar devam etmesi gerekirdi. 

(741) Bu itiraza şöyle cevap verilir: Bu, şartın yokluğundan veya ayrıntulı olarak bilinemeyen bir engelin bulunması durumundan dolayı müm- 


kün olabilir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


27. Âsar- ı Ulviyye ve Süfliyye İlmi" 


(742) Bu ilim, mizaç sahibi olmayan bileşik varlıkların incelendiği ve onların ortaya çıkış sebeplerinin bilindiği bir ilimdir. Bu bileşikler üç çeşittir, zira bunlar ya yeryüzünün yukarısında yani havada ortaya çıkar ve bunlar hava olaylarıdır, ya yerin yüzeyinde ortaya çıkar ya da yerin içinde ortaya çıkar. 


(7431 Bunların ilk türü bir kısmı buhardan ve bir kısmı dumandan meydana gelen şeylerdir ve her ikisinin de oluşumu sıcaklıktan kaynaklanır. Sıcaklık ıslak/rutubetli olan şeyden hava ve su parçalarını çözer ki o buhardır; kuru olandan da —nadiren hava parçalarından yoksun olarak bulunan— ateş parçalarını çözer ki o da dumandır. Yükselen buhar, sıcaklığın kendisindeki su parçalarını ayrıştırmasıyla bazen incelir/saydamlaşır ve havaya dönüşür bazen de çok soğuk bir tabakaya/zemheririyyeye erişip yoğunlaşır, bulutlar toplanır ve soğuk çok şiddetli olmazsa yağmur olarak yağar. Eğer şiddetli bir soğuğa rastlarsa damlanın oluşumundan önce bulutlar katılaşır ve kar yağar ya da damlanın oluşumundan sonra donar ve yuvarlak küçük dolu yağar. Hareket ve sürtünme açısından erimesi mümkün olmayan uzak bulutlardan aşağıya düşecek olursa çoğunlukla yuvarlak değil, büyük olur. Yaz havasında çözülme, kış havasında da donma arttığı için, soğukluk/dolu sadece ilkbahar veya sonbahar havasında bulunur. Bazen yükselen buhar zemheririyye tabakasına ulaşmaz ve buhar çok olursa sise dönüşür; az olur ve gecenin soğuğu sebebiyle yoğunlaşıp donarsa kırağı yağar, soğuk olmadığında ise çiy yağar. Kırağının çiye nispeti karın yağmura nispeti gibidir. Bazen de yağmurlu bulutlar, buharların yükselmesini engelleyen veya onlara basınç yapan rüzgârların esmesi gibi gibi bir engel sebebiyle zemheririyye tabakasına yükselmeksizin soğuktan yoğunlaşmış çok fazla buhardan oluşabilir. Bazen yükselen buharla birlikte duman bulunur ve bunlar birlikte soğuk havaya doğru yükselir. Buhar bulut olarak toplanıp duman bulutun içine hapsolduğunda duman yükselmek için sıcaklığını korur ve o inmek için soğursa her hâlükârda bulut şiddetli bir biçimde parçalanır ve onun parçalarının birbirine çarpmasından büyük bir ses ortaya çıkar. Bu gök gürültüsüdür; bu olay nedeniyle latif bir ateş çıkar ki, bu şimşektir ya da yoğun bir ateş çıkar bu da yıldırımdır. 





* Çev. Salih Yalın 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Bazen, tıpkı sönmüş kandilin dumanının yanan kandile ulaştığında alev aldığının görülmesine şahit olunduğu gibi, ateş küresine ulaşması sebebiyle yoğun duman tutuşur ve onda alevlenme görülür. Sanki o kayan bir yıldız, yani meteor gibi görülür. Bazen yoğunluğundan dolayı duman alev almaz fakat yanar ve yanmaya da devam eder ve perçem, kuyruk veya boynuzlu hayvan süreti üzere kalır. Bazen yıldızın altında durur ve birkaç gün feleğin dönüşü sebebiyle ateşle birlikte döner. Bazen dumanın aşırı yoğunluğundan, kırmızı ve siyah garip alâmetler ortaya çıkar. Dumanın yerle bağlantısı kopmadığında onda gökten yere doğru inen bir ateş tutuşur ki, 


bu büyük bir ateştir. 


(744) İkinci türü ise taşlar ve dağlar gibi, yerin yüzeyinde meydana gelen şeylerdir. Çoğunlukla toprağın taşlaşmasındaki sebep, bu sıcaklığın kendisindeki nemi kuruluğa sağlamca dönüştürecek şekilde sıcaklığın yapışkan çamurdaki etkisidir. Bazen akan su taşa dönüşür. 
Bu durum ya taşlaştırıcı madeni bir gücün etkisinden dolayı ya da suya miktar itibariyle değil de güç itibariyle galip gelen arzi bir nedenden ileri gelebilir, tuz örneğinde olduğu gibi. Yüksek sıcaklık bir defada veya günler boyunca büyük miktarda yapışkan çamura rastladığında büyük bir taş oluşur. Bazen deprem yerin bir bölümünde bir tepenin yükselmesine neden olur, sonra bu tepe taşlaşır veya taşlaşmış çamur, sertlik ve yumuşaklık bakımından farklı kısımlardan oluşur ki, onun yumuşak kısımları su ve rüzgârla oyulur ve bu oyuklar giderek derin bir vadiye dönüşürken, sert kısımlar yükselmiş olarak kaldığından veya bunun dışındaki sebeplerden dolayı ortaya çıkan şeyler dağdan ibaret olur. Bazı dağların tıpkı duvar katmanları gibi, saf saf sıralanmış olduğu görülür. Muhtemelen yukarıdaki maddelerin ortaya çıkışı, aşağıdaki maddelerin taşlaşmasından sonradır. Her bir tabakanın arasına, onun cevherinden farklı kendisiyle diğer tabaka arasında bir bölme oluşturan bir şey karışır. Bazen kırıldıkları anda birçok taşta suda yaşayan hayvanların parçaları görülür ki sanki dünyanın bu mamur böl- 


gesi geçmiş devirlerde denizin içinde batmış bir hâlde bulunmaktaydı. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Çok miktarda yapışık çamur ortaya çıkmış ve açığa çıktıktan sonra taşlaşmıştır. Bundan dolayı dağlar çoğalmış, bu dağların arasında seller ve rüzgâr gibi bu oyukların oluşunu gerektiren nedenlerden dolayı oyuklar oluşmuştur. Dağların faydalarından biri de madenlerin, bulutların ve su kaynaklarının maddesi olan buharları muhafaza etmesidir. Zira sertliği sebebiyle dağlar buharları kendinde toplar. Bu yumuşak toprakta ortaya çıkandan farklı bir durumdur. Zira buharlar toprağın içinde saçılır durur. 
Dolayısıyla orda işe yarayacak miktarda buhar toplanmaz. 


(7451 Üçüncü tür, yerin içinde ortaya çıkan şeylerdir. Bil ki yerin içerisinde ortaya çıkan buharlar ve dumanlar eğer çok olur ve yerin yüzeyi gözeneksiz bir biçimde sıkı olur veya bunları sıkıştırır ve onlar da çıkmaya çalışır ve yerin sıkılığından dolayı bunu başaramazlarsa, kendileri harekete geçer ve yeri hareket ettirir. Bunların sarsıntısıyla yer sarsılır ve bazen bu sarsıntının kuvvetinden yer yarılır. Bazen buradan bir ateş çıkar ve onun hareketi nedeniyle havanın küpün içinde dalgalanmasında olduğu gibi, şiddetli bir şekilde dalgalanan bir uğultu ortaya çıkar. İlaveten, buharın dışarı çıkması kolay olduğundan, yumuşak arazide deprem olmaz. Yazın yer yüzeyinin az sıkı olmasından dolayı nadiren sarsıntı olur. Yer sarsıntılarının çok olduğu beldelerde, çokça kuyular kazılır ve böylece buharın tasfiye edildiği noktalar çoğaltılırsa, bundan dolayı yer sarsıntıları azalır. Işıktan kaynaklanan sıcaklığın birden kaybolması nedeniyle, bazen güneş tutulması ve ay tutulması sebebiyle beklenmedik bir biçimde, yerin içindeki boşluklardaki rüzgârları kuşatan bir soğuğun ortaya çıkması, yer sarsıntısına sebep olur. Şüphe yok ki, beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan soğuk, tedrici olarak ortaya çıkan soğuğun yapmadığı etkileri yapar.' 





1 bk. Teftâzâni, Şerhu/-Makâsıd, UN, 189-197. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


28. Ahlâk İlmi" 


(746) Ahlâk ilmi, nefsi erdemlerle donatmak için erdemleri ve bu erdemlerin nasıl elde edileceğini, nefsi erdemsizliklerden arındırmak için erdemsizlikleri ve bu erdemsizliklerden nasıl korunulacağını ele alan bir ilimdir. Ahlâk ilminin konusu huylar, melekeler ve bunlarla nitelenmesi 


yönünden düşünen nefistir. 


(7471 Burada kuvvetli bir itiraz vardır: Bu ilmin faydası huylar/ahlâk, değişim ve dönüşümü kabul ediyorsa ortaya çıkar. Oysa görünen durum bunun aksidir. Tıpkı Peygamber'in (.a.) şu sözünün delâlet ettiği gibi: “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi madenlerdir; cahiliye döneminde sizin hayırlılarınız İslâm döneminde de hayırlılarınızdır.” Yine, şu hadis de Peygamber'den nakledilmiştir: “Bir dağın yerinden oynadığını duyduğunuzda buna inanın, bir kişinin huyunun değiştiğini duyduğunuzda ise buna inanmayın; o mutlaka yaratıldığı şekle dönecektir.” Allah'ın -azze ve celle- şu sözü de yine buna benzer anlamdadır: “İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı.” (Kehf, 18/50) Aynı şekilde huylar mizaca tâbidir; mizaç ise arazından ayrılması bakımından değişimi kabul etmez. 


Aynı şekilde siret de süretin mukabilidir ve değişmez. 


(748) Buna cevap şudur: Huy/hulk, fikir ve düşünme olmaksızın kendisiyle fiillerin nefisten kolaylıkla ortaya çıktığı bir melekedir. Meleke ise nefiste yerleşmiş ve çabucak yok olmayan bir niteliktir. Meleke; biri tabii, diğeri kazanılmış olmak üzere iki kısımdır. Birincisi, yani tabii olan meleke, asli fıtratı bakımından şahsın mizacının kendisinde daima ve özel olarak bulunan bir niteliğe bürünmeye elverişli olmasıdır, öyle ki bu şahıs söz konusu niteliğe en küçük bir sebeple bile bürünebilir. Tıpkı sıcak ve kuru olan mizacın öfkeyle, sıcak ve yaş olan mizacın şehvetle, soğuk ve yaş olan mi- 


zacın unutmayla, soğuk ve kuru olan mizacın ahmaklıkla olan ilişkisi gibi. 





* Çev. Salih Yalın 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Kazanılmış olan meleke ise başlangıçta kendi ihtiyarı ile bir fiili yapmaya kendini vermek, onu tekrarlamak ve üzerinde alıştırma yapmak süretiyle herhangi bir düşünme olmaksızın, kendisinden fiilin kolaylıkla ortaya çıkacak biçimde melekenin kazanılmasıdır. Birinciye kıyasla bu ilmin faydası nefiste gizli olan şeylerin ortaya çıkarılması, ikinciye kıyasla da bunların kazanılmasıdır. Peygamber'den (s.a.) rivayet edilen: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” hadisi buna işaret etmektedir. Bu sebepten Hz. Muhammed'in şeriatının en mükemmel ve tam ayrıntılı bir şekilde 


ameli hikmetin kısımları konusunda amaca ulaştığı söylenmiştir. 


Mesele: |Faziletlerin Dayanağı ve Türleri Üzerine| 


(7491 Onlar, insani olan nefs-i nâtıkanın nazari ve ameli olmak üzere iki kuvvesinin olduğunu ve ameli olanın da gazabi ve şehevi olmak üzere iki şubesi olduğunu tespit etmişlerdir. İlk kuvve bakımından nefsin yetkinliği eşyanın hakikatlerini bilmektir. İkinci kuvve bakımından nefsin yetkinliği ise nefsin, ifrat ve tefrit uçları arasında orta bir konumda olmasıdır. Böylece o, bu uçlara hiç sahip olmamış gibi olur. Zira orta, her iki uçtan da oldukça uzakta yer almaktır ve işte bu durumda nefis bu uçlardan bilfiil uzak olan ilkelere benzer. Sonra nazari kuvve hakikatleri idrak etmenin, neticeleri araştırma şevkinin ve iyi ile kötüyü ayırt etmenin ilkesidir. Bu nazari kuvve nutki ve akli kuvve, nefs-i mutmainne ve nefs-i melekiyye olarak da adlandırılır. Şehevi kuvve ise yararları cezbetmenin ve yiyecek ve içeceklerden lezzet talebinin ilkesidir. Bu kuvve, behimi kuvve ve nefs-i emmâre olarak da adlandırılır. Gazap kuvvesi, tehlikelere atılma, egemenlik kurma ve yükselme arzusunun ilkesidir. Bu, yırtıcı nefis/nefs-i sebu'iyye ve nefs-i levvâme olarak da adlandırılır. Birincisinin yani düşünme kuvvesinin mutedil hareketinden hikmet, ikincisinin yani şehvet kuvvesinin mutedil hareketinden iffet, üçüncüsünün yani gazap kuvvesinin mutedil hareketinden yiğitlik ortaya çıkar. Erdemlerin asılları bu üçüdür. Bunların dışındaki erdemler onlardan türeyen şeylerdir. Dahası, bu erdemlerden her biri, her ikisi de erdemsizlik olan ifrat ve tefrit 


ile çevrelenmiştir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(750) Hikmet güç ölçüsünce hakikatleri olduğu gibi bilmektir. Hikmet nefsin, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi olarak ifade edilen faydalı bir ilimdir. Tıpkı Allah Teâlâ'nın şu sözünde işaret edildiği gibi: “Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir.” (Bakara 2/269) Hikmetin ifratı cerbezedir ki; o, fikrin, müteşâbihât gibi gerekmeyen yerlerde ve şeriata muhalefet gibi gereksiz tarzlarda kullanılmasıdır. Hikmetin tefriti ise düşünme kuvvesini iradi olarak boşa çıkartan ve faydalı ilimleri kazanmaktan alıkoyan düşüncesizliktir. Yiğitlik, korkutucu işlerde bir huzursuzluk olmaksızın o işe atılmanın düşünceye göre olması için eylemlerde yırtıcı nefsin, akli olana boyun eğmesidir. 
Böylece bu işin yapılması güzel, bu konuda gösterilen sabır da övülmüş olur. Onun ifratı tehevvür, yani gereksiz olan şeye atılmaklıktır. Tefriti ise korkaklık, yani gerekli olan şeyden çekinmektir. İffet hangi türden olursa olsun hevâya kulluk etmekten ve hazlara hizmet etmekten kurtulmak için ve tasarruflarının düşünen yanın gerektirdiklerine göre olması için, nefsin behimi yanının düşünen yana boyun eğmesidir. Onun ifratı arsızlık ve ahlâksızlık, yani hazlara gereğinden fazla düşkünlüktür. İffetin tefriti isteksizlik, yani akıl ve şeriatın ruhsat verdiği ölçüde hazları istemede fıtri eksiklikten dolayı değil tercihen hareketsiz kalmaktır. Ortalar erdem, uçlarsa erdemsizliktir. Bu erdemler birleştiğinde, bunların bir araya gelmesinden onların birbirlerine benzediği bir durum ortaya çıkar ki, buna adalet adı verilir. Faziletlerin asılları bu itibarla iffet, yigitlik, hikmet ve adalet olmak üzere dörttür. Bu erdemlerden her birinin ve aynı şekilde altı erdemsizliğin ahlâk kitaplarında zikredilen kısımları 


ve alt bölümleri vardır. 


(7511 İlim ve sabır ise diğer faziletlerin ebeveyni gibidir. Çünkü sabır, nefsi şehvetlerden koruyan ve doğru görüşün gereğine göre sıkıntı ve güçlüklere katlanmaya yönlendiren bir melekedir. Nefsi şehvetlere atılmaktan korumanın ilkesi olması yönüyle sabır, iffet melekesini gerektirir. Nefsin sıkıntı ve güçlüklere karşı koy- 


masının ilkesi olması yönüyle sabır, yiğitlik melekesini gerektirir. 
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MEYSERE:; AKLİ İLİMLER - Sirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


İlim ve sabır kazanıldığında onlardan diğer erdemler ortaya çıkar. İlim erdemlerin babası konumundadır. Huylar ve melekeler amellerin neticesi olduğundan ve ameller de ilimden kaynaklandığından, ilim diğer erdemlerin ilkesidir. Sabra gelince; o bilkuvve diğer erdemleri kapsadığı için erdemlerin anası konumundadır. Zira onlar sabra dayanan zor amellerin meyvesi ve neticesidir. Sabır erdemlerin tümünü içine aldığından dolayı, sabreden kimse tüm erdemlerle donanmış konumundadır. “Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir.” (Âl-i İmran, 3/186) Aynı şekilde buradan Allah Teâlâ'nın şu sözünün sırrı da ortaya çıkmaktadır: “Sabredenlere mükâfatları elbette 


hesapsız olarak verilir.” (Zümer, 39/10) 


(752) Dahası, tıpkı bu kuvvelerde ifratla tefrit arasındaki itidal ve ortaya riayet etmek gerektiği gibi, aynı şekilde tüm sıfatlarda da buna riayet etmek gerekir. Hatta ibadetlerin aslı ve tüm erdemlerin başı olan iman bile aklın iki uçtan uzak kalması bakımından teşbihle ta'til arasında bir orta kabul edilir. Bu nedenle adalet emri ve uç noktalara düşme yasağı ilâhi vahiyde tekrar edilir: “Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.” (Nahl, 16/90) “De ki: “Rabbim adaleti emretti.” (A'raf, 7/29) “adaleti ayakta tutarak” (Âl-i İmran, 3/18) derken Allah, mukaddes zâtını adaletle nitelemiştir. Bazı muhakkikler, kıyamet günü cehennemin üstüne kurulacak Sırat-ı Müstakim'in bu âlemde bir örneği olduğunu ve onun Allah Teâlâ'nın “Bizi dosdoğru yola ilet!” (Fâtiha, 1/6) sözünde zikredilen Sırat-ı Müstakim olduğunu söylemişlerdir. Çünkü sırat-ı müstakim zıtlar arasındaki orta ve ölçülülük olarak tefsir edilmiştir. Tıpkı uhrevi olan sırat-ı müstakimin son derece ince olarak nitelenmesi gibi -ki onun bu ince oluşunu ifade etmek için kıldan daha ince ve kılıçtan daha keskin olduğu söylenmiştir- aynı şekilde bu sırat-ı müstakim de ince olarak nitelenir ve onun asla eni yoktur. Bu nedenle en küçük bir sapma helâke götürücü erdemsizlikler olan 


ifrat ve tefrit yönlerinden birine sokar, musibeti artırır ve işi zorlaştırır. 
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Bu nedenle Allah Teâlâ'nın “Sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol!” (Hüd, 11/112) sözünü bulundurduğundan dolayı Peygamber (s.a.) “Beni Hüd süresi yaşlandırdı” demiştir. Ey Allah'ım bizi doğru yola ilet ve bizi cehennemin derekelerinden koru! Sevdiğin ve razı olduğun şeylerde bizi muvaffak kıl! Hevâya uymaktan bizi uzak tut! 


(7531 Şayet “Bu nefislerin ve kuvvelerin yaratılıp, sonra da bunların hâllerinde ortanın şart koşulmasındaki hikmet nedir?” diye sorarsan: 


(754) Derim ki, behimi nefsin yaratılışının hikmeti, onunla ilim ve amel yönünden kendisine uygun olana ulaşması için nefs-i natıkanın merkebi (bineği) olan bedenin bekâsıdır. Yırtıcı nefsin yaratılışının hikmeti ise behimi şiddetin keskinliğini kırmak, onlara baskın çıkmak ve onların istilasından kaynaklanan fesadı defetmektir. Onların fiillerinde orta olmanın şart koşulmasının hikmeti ise, düşünen nefsin hevâsına boyun eğmemesi ve yetkinliklerden ve maksadından uzaklaşmamasıdır. Bunun örneği yanında av için kullanılmak üzere yırtıcılar ve bazı hayvanlar bulunan avcıdır. 
Şayet onlar avcıya itaat eder ve avcı onları gerektiği gibi kullanırsa avcının ava ve yırtıcının yeme ve hayvanın da ödüle ulaşmasıyla hepsinin hedefi gerçekleşmiş olur. Tersi durumda hepsi helak olur. Bu nefislerin çeşitli mi yoksa zât bakımından bir olup itibarlar bakımından farklı mı olduğu veya düşünen nefsin kuvveleri ve nitelikleri mi olduğu konusuna gelince bunun 


yeri burası değildir; bunu anlayacak muhatap da başkadır. 
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29. Tedbir-i Menzil İlmi 


(755) Bu ilim, baba ve çocuk, efendi ve köle gibi evde ortak yaşayan topluluğun maslahatıyla ilgilidir. Bu ilmin faydası ise, kendi yararlarına olan işlerin düzenlenmesinde ortak yaşam alanı üyeleri arasında olması ge- 


reken ortaklık niteliğinin bilinmesidir. 


Mesele: Evin Anlamı ve İnsanın Eve Olan İhtiyacının Beyânı 


Üzerine 


(756) Öncelikle bil ki burada evden maksat taşlardan ya da ağaçlardan yapılmış bir ev değildir. Bilakis onunla kasıt, ister yerleşik, ister göçebe olsunlar koca ile karı, baba ile çocuk, efendi ile hizmetçi, mal sahibi ile mal 


arasında var olan özel bir birlikteliktir. 


(757) Eve olan ihtiyacın açıklamasına gelince, insan, şahsi varlığının devamı için gıdaya muhtaçtır. Gıdanın kazanılması ise ancak ziraat, ekim ve hasat, ayıklama, öğütme, mayalama ve pişirme gibi sınai bir yönetimle mümkündür. Bu sebeplerin ve araçların hazırlanması ancak yardımlaşma ve ortaklaşma ile gerçekleşir. Sonra, insanın günlük ihtiyaç duyduğu zorunlu miktardaki gıdayı her gün hazırlamasının zor olması, geçim araçlarını biriktirip saklama ve kendi türünden olan insanlardan koruma ihtiyacını doğurmuştur. Koruma işi, içinde gıdanın tutulacağı bir mekân olmaksızın düşünülemeyeceğinden, bir eve ihtiyaç duyulmuştur. Dahası kişi gıdayı elde etmek için gerekli olan sanatın düzenlenmesine ihtiyaç duyar. Sonra ona, evde olmadığı ve zorunlu işlerle meşgul olduğu zamanlarda evde oturup gıda ve besinleri koruma işini üstlenecek bir yardımcı gerekir. Bu, şahsın durumuna göre belirlenmiş bir ihtiyaçtır. Türün durumu göz önüne alınacak olursa, doğurma ve üreme işinin yürütülmesi için kendisiyle evlenilecek bir kadına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ilâhi hikmet hem eve ilişkin ihtiyaçlardan, hem de üreme işinin yerine getirilmesi 


için kadınlarla evlenme işini gerekli bir hüküm olarak ortaya koymuştur. 





* Çev. Salih Yalın 
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Ailede bunların arasına çocuk da katıldığında onun işlerinin de uygun bir biçimde yönetilmesi gerekir. Karı, koca ve çocuktan oluşan bir toplulukta bir hizmetçi ve yardımcı olmaksızın işlerin yürütülmesi oldukça zor oldugundan, yardımcılara ve hizmetçiye ihtiyaç duyulur. Evin temel unsurları olan bu toplulukla yani anne, baba, çocuk ve hizmetçi ile hayat ve geçim 


işi düzenlenmiş olur. 


(758) Bilinen ve söylenen şeylerden biri de her çokluğun düzeninin, uyumlu bir birliğe bağlı olduğudur. Dolayısıyla evin düzeni de aile üyeleri arasında bir sevgi ve birlik bağı oluşturacak becerikli bir yönetime bağlıdır. Aile üyeleri arasında baba, bu yönetim işine daha layıktır. Evin reisliği ve aile üyelerinin idaresi onun gözetimine verilmiştir. Babanın onları yönetme işini, durumun gerektirdiği şeye göre teşvik, korkutma, ödül, ceza, sorumluluk verme, nezaket, güler yüz, şefkat, sertlik gibi isabetli yönetim türleri ile yerine getirmesi gerekir. Böylece aile reisinin yönetimi altında bulunanlardan her biri kendisine uygun olan yetkinliğe ulaşmış ve düzensizliklerden, dengesizliklerden güvende olmuş olur. 

(759) Bu toplu yaşamaya yönelik ihtiyaç tüm insanları kapsadığına göre, herkesin bu ilmi öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bu ilimdeki esas kural evin yöneticisinin evin temel unsurlarının durumlarını gözetmesi ve onlardan her birini uygun bir yerde istihdam etmesidir. Eğer onlardan birinde bir düzensizlik, dengesizlik ortaya çıkarsa, onu düzeltmeye çalışır. Tıpkı doktorun bir organın daha değerli bir organın yararı için kesilmesini gerekli görmesi gibi, evin daha düşük bir unsurunun daha üstün bir unsuru için feda edilmesi gerekir. Evin özellikleri (daha önce) işaret edildiği gibi, bu ilimde dikkate alınmasa da hükemâ en üst türde evlerin yönetiminden bahisle şöyle demiştir: Evlerin en efdali, yapısı muhkem, tavanı yüksek, kapısı geniş, her mevsime uygun bir yer hazırlanmış olmalı ve sel, yangın, haşere ve hırsızların girmesi gibi tehlikelerin önlenmesi için her türlü ted- 


bir alınmış olmalıdır. 
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Mesele: Maişeti Kazanma Âdâbının Beyânı Üzerine 


(760) Şu üç şeyden kaçınmak gerekir: Birincisi zulümdür. O, birisiyle iş yapıp ona hakkını vermemektir. Böyle yapan bir kişiden diğer insanlar kaçınır ve hiç kimse onunla iş yapmaz. Dolayısıyla kazanma işi tamamlanamaz. İkincisi alçalmadır. O, kişinin atalarının sanatını terk edip, onlardan daha düşük bir sanatla uğraşmasıdır. Eğer atalarının sanatı düşük ve bayağı olsaydı, bunu yapmaktan dolayı kişi kınanmazdı. Üçüncüsü utanç verici şeydir. O, hakaret ve yüze vurma gibi büyük bir utanca götüren sa- 


natlarla uğraşmaktır. 


Mesele: Malı Kullanma Keyfiyetinin Beyânı Üzerine 


(761) Geliri giderinden fazla olan kimsenin malında artış vardır. O büyüme çağında olan kimse gibidir. Tasarruftaki fazlalık, eriyip giden şeye bedel olur. Geliri giderine eşit olan kimsenin malının durumu, olgunluk çağındaki kimsenin durumu gibidir. Gideri gelirinden fazla olan kimsenin durumu, yaşlılık çağındaki kimsenin durumu gibidir. Tıpkı onun hâlinin ölümle son bulması gibi, aynı şekilde bu kişinin hâli de fakirlikle son bulur. Fakirlik iki cihanda da yüz karasıdır. 


Mesele: Harcama Âdâbının Beyânı Üzerine 


(762) Harcamada dört şeyden kaçınmak gerekir: Birincisi, malı hizmetçiler, dostlar ve yakınlar için harcamayıp, onlar için kullanmayarak cimrilik etmek. İkincisi kendisi ve aile üyeleri için uygun bir biçimde harcama yapmayarak kısıntıya gitmek. Üçüncüsü harcamayı maslahata uygun olmayacak bir biçimde şehvetin gereğine göre yaparak israf etmek. 
Dördüncüsü, harcamanın maslahata uygun olmasının hedeflenmesi ancak 


hedeflenen şeyin elde edilememesi süretiyle gelirin kötü yönetilmesidir. 
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30. Siyâset İlmi" 
(7631 Bu, bir şehirde ortak yaşayan toplumun maslahatına ilişkin bir 


ilimdir ve buna medeni siyâset adı verilir. Bu ilmin yararı, bedenlerin salâhı ve insan türünün bekâsında yardımlaşmaları için şahıslar arasındaki ortaklık niteliğinin bilinmesidir. Zira insan, bildiğin üzere, doğası gereği medenidir ve yaşamında yiyeceğe, giyeceğe ve meskene ihtiyaç duyar. Bu ancak temeddün yani kendi türünün bireyleri ile bir arada bulunmakla tamamlanır. Bu ihtiyaçlar, düzenin bozulmasına yol açacak biçimde insanlar arasında zulmün ortaya çıkmasına neden olabilecek şeylerdir. 
İhtiyaçlar yiyecek işinin yerine getirildiği ziraat, giyim işinin yönetildiği dokumacılık, mesken işinin yürütüldüğü bina ve inşaat ustalığı, işlerin organizasyonu ve çoğunluğun maslahatının düzeniyle uğraşan siyâset olmak üzere dört zorunlu sanatla ilişkilidir. Dahası, burada bir kısmı bu sanatlardan önce, bir kısmı da bu sanatlardan sonra gelen başka sanatlar da vardır. Birincisi demirciliğin ziraattan, hallaçlığın dokumacılıktan önce gelmesi gibidir. İkincisi ise öğütme ve pişirmenin sonra gelmesi gibidir. Bundan dolayı hükemâ “İnsan küçük âlem, âlem büyük insandır.” 
demiştir. Nitekim bedendeki âmir organların kalp, beyin, karaciğer ve testisler olmak üzere dört olması gibi, meslek ve sanatlar da aynı şekildedir. Bu temel organlardan her birinin yardımcıları olduğu gibi, bu sanatlardan her birinin de yardımcıları vardır. İlaveten, bu sanatların hepsinin en şereflisi siyâset sanatıdır. Zira faydası genel, kazanılmasında kullanılan alet yetkin akıl ve keskin görüş, ilâhi destek ve gaybi irşat olduğu için, bu sanatların en şereflisi siyâset sanatıdır. Yine, bu sanatın uygulama mahalli de şereflidir ki, onlar da nâtık nefisler ve insani ruhlardır. İnsan ise bileşik 


varlıkların en şereflisidir. 


Mesele: |Siyâsetin Kısımları Üzerine| 


(764) Siyâsetin etkisi ya hükümdarlıkların ve onun temsilcilerinin siyâseti gibi zâhirde olur; ya âlimlerin ve şeyhlerin siyâseti gibi bâtında olur; ya da peygamberlerin ve resullerin siyâseti gibi hem zâhirde hem de bâtında olur. Allah'ın seçtiği ve ilim ile güç konusunda üstünlük verdiği herkes mutlak yöneticidir ve o, Şeriat sahibinin hilâfetine layıktır. 
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Siyâset, yöneticinin fiillerinin aklın denetimi altında olması ve onun hayvani kuvvelerinin mutmainne nefis altında baskılanmasıyla kâim olur. Bu nedenle hilâfette iffet, yiğitlik, yeterlilik ve ilim şart koşulmuştur. Erkek 


şartlarına dâhildir. 


Mesele: Memleketin Nasıl Denetim Altında Tutulacağının Beyânı 


Üzerine 


(765) Her memleketin halkının üç sınıfa ayrılması gerekir: 1. Yönetim sınıfı, 2. Meslek ve sanatla uğraşanlar, 3. Koruyucular ve askerler. 
Bunlardan her biri için de mutlak bir reis belirlenir. Sonra bu reislerin altında da söz konusu sınıftan belirlenmiş başka reisler bulunur, ta ki kendileri yalnızca hizmetçi olup hizmet edilen olmayan bölüğe ulaşıncaya dek. Meslek erbabının, icra ettiği mesleklerin geçim şartları ve ülkenin durumlarının düzenlenmesine sebep olan kimselerden olması gerekir. 
Şarap satmak gibi aklı bozan, kumar gibi malı bozan, sihir gibi bedeni bozan, günah gibi dini bozan, zina gibi nesli bozan mesleklerin ortadan kaldırılması gerekir. Velhâsıl zorunlu beş maslahatın, yani akıl, din, nesil, mal ve eşin maslahatının intizamına sebep olan her mesleğin muhafaza edilmesi gerekir. Bunlardan birisinin bozulmasına sebep olan mesleğin de ortadan kaldırılması gerekir. Sonra her bir meslek grubunun kendisine özgü işle uğraşması gerekir. Hiçbir meslek grubu başka bir meslek grubunun işini yapmakla sorumlu tutulmamalı ve buna zorlanmamalıdır ki, düzenin bozulmasına yol açılmasın. Herhangi bir şey için yaratılan kişiye onunla ilgili her şey kolay gelir. Allah kimilerini savaş, kimilerini 


de çanak ve tirit için yaratmıştır. 


Mesele: Aylak İnsanların Hükmü 


(7661 Aylak insanlar, mal kazanma konusunda aylaklıklarının bir mazereti olsun diye akıllarını hile ve tedbir için kullanan kimselerdir. Onlardan bir kısmı kendilerine bir şeyler verilsin diye hile ile çocuklarının ve kendi- 


lerinin gözlerini kör eden bir grup insanda olduğu gibi, ya hakiki anlamda; 


SGN asl gali 


EŞİN 0S ehli a ei yi İLİ 0S le iile 
AZAN AİYEN çi bil iğ Alle A pi Bye İŞİ) 
Ula izlee ili AS Slağre öyab 'öygSİN Lal eda ASİ delil 

Ağa alali il kak eyl 


SL da İS O b e çel İM GeL İ AE le Sa İS hal  öpülaY İvtoj dm arel Az EİN lela ll eel la 
ÖN azl SİZ ya dal O göğe eleği, izi çi laa pr İSİ 
ŞO AN A il ela sü gazze V Bb üyeli kesi İİ eşi 
İl hİğ İğ ileeli eLEll çe b 0S ta pls 04 38 gi LiNS İLİN oL gi EN 5 el Lb ole kebdiğ gra İNE Oİ ME GS NB şi İS il oL şi 
JAN Aralar yaş gal gla eli kü Şİİ 
Su bas oi e ül gl İN alla dll bel eli 
Ya İŞ Ya ya ağn alen ir ES olu Yala. ül yi JS Lal dll İN ğe Y ga il ire her le ile ga 

İLe) ayla inatla Ye, ol al ll gi Li 


ll ğe öle Si ile zall kei bezel Nİ şir öp İİ ill a İvi 


izl Şi Hin ğe gen NURİ eg İY ill gala İlgi kaz 
Gü ylark yanl haya Alli geçmi ON Sİ O kk ilemS izl bj 





öy ŞSİLİ :b yali :b 
Te e 


ali 5) 


om 4-4 — 


| 675 


yo 


yo 


676 


ya da kör, felçli, delirmiş ve hasta olmuş gibi yaparak âcizliği bir yol olarak kullanmak süretiyle hile yaparlar. Bu tür hilelere başvurulması merhamete ve acımaya sebep olması içindir. Onlardan bir kısmı da onları gördüklerin- de kalpleri genişlesin ve bir şeyler versinler diye insanları hayrete düşüren fiiller ve sözlere başvururlar. Bu, bazen maskaralık, taklit, sihirbazlık ve komik davranışlarla; bazen de garip şiirlerle veya güzel sesle birlikte seci'li nesir sözlerle veya da sokaklarda davul çalanların sanatı gibi fasıklardan gelen aşka çağırıcı bir hareketle veya şifa verdiği varsayılan muska ve uyuşturucu otların satışında olduğu gibi bir karşılığı olmadığı hâlde karşılığı varmış gibi yapılan bir şeyin verilmesiyle olur. Bunlarla çocuklar kandırılır. Maksatları insanların kalplerini kazanıp mallarını almak olduğu için kısmete ve fala bakan ve minberlerin üzerindeki yalancı vaizler de bu aylak insanlar grubunda yer alır. İslâm hükemâsı bu faydasız kimselerin kendi hâllerine bırakılmayıp, topluma yararlı kimselerden olmaya zorlanmasına hükmetmiştir. Bazı filozoflara göre ise insanlara yük olup bıkkınlık veren faydasız kimseler olmalarından dolayı bunların öldürülmeleri gerekir. Tıpkı tarla ve bahçelerin zararlı bitkilerden temizlenmesi gibi, memleketin onların habis 


varlığının pisliğinden temizlenmesi gerekir. 
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SÂKA: 
ÂDÂBU'L-MÜLÜK İLMİ ÜZERİNE 

(7671 Bu, devletlerine bir nizam verebilmeleri, mülk ve saltanatlarını sürdürebilmeleri için hükümdarların donanması gereken huyların ve melekelerin tarif edildiği bir ilimdir. Saltanat ve hilâfet, adalet ve ihlasla birlikte bulunduğunda ibadetlerin en üstünüdür. Nebi'den (s.a.) rivayet edildiğine göre, duası reddedilmeyen üç kişiden birisi de adil yöneticidir. 
Yine o “Kıyamet günü oturacağı yer/makam bakımından insanlardan bana en yakını adil yöneticidir.” buyurmuştur. Allah'ın yeryüzünde gölgesi ve peygamberinin nâibi olan kimse hakkında ne söylenebilir ki? Sultanın bu ulu nimet ve büyük hediyeye şükretmesi gerekir. Bu şükür tek tek her bir vatandaşın ve yaratılmış fertlerin arasında adalete riayet etmekle yerine getirilir. Tıpkı Allah Teâlâ'nın şu sözünün anlamında işaret edildiği gibi: “Ey Dâvüd! Biz seni yeryüzünde halife yaptık; onun için insanlar arasında adaletle hükmet!” (Sâd, 38/26) Üstün hasletlerle ve yüce erdemlerle donanabilmenin mümkün olacağı yerlerde sultanların peygamberlere benzemeleri gerekir. Bundan dolayı hükemâ sultanda bazı niteliklerin olması gerektiğini söylemiştir: 

1. Uluvv-i Himmet: Bu ancak ahlâkı güzelleştirerek elde edilir. 

2. Düşünce bakımından isabetli görüş: Bu fıtratın iyiliği ve çokça tecrübeyle elde edilir. 

3. Azim gücü: Bu sebat gücüyle elde edilir ve hükümdarların azmi ve er kişilerin azmi diye isimlendirilir. Bu güç tüm iyiliklerin ve erdemlerin kazanılmasının kaynağıdır. 

4. Şiddetli zorluklara sabır: Zira sabır ferahlığın anahtarıdır. 

5. Dünya ve içindekilere rağbet etmeyen kerim bir kişi olmak. Zira altın ve gümüş bileşik varlıkların ilk basamağında yer alır ve diğer bileşik varlıklardan daha düşük bir seviyededir. Şüphesiz istenilen şey mertebe bakımından isteyenden daha üstün sayılır. Şayet altın ve gümüş sevgisi hükümdarın kalbinde baskın gelecek olursa, organların en şereflisi olan (kalp) bileşik varlıkların en düşüğünden daha düşük olur. Bu kemâlin zir- 


vesinden uzaklaşıp eksiklik çukuruna düşmektir. 
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SÂKA: ÂDÂBU'L-MÜLÜK İLMİ - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


6. Hükümdarın, işlerin başlangıçta kendisine görünen hâliyle yetinmemesi, fikrinin sözüne ve fiiline galip gelmesidir. Hilâfetin Âdem'e has kılınması onu diğer canlılardan ayıran aklı sebebiyledir, zira hayvanlardan bir kısmı şehvet ve gazap bakımından insandan daha güçlüdür. Bu nedenle hükümdarların fiillerinin büyük çoğunluğunun akla uygun ve hikmetin gereğine göre olması gerekir. 

7. Pişmanlığın fayda vermediği anda pişman olmamak için affetmede aceleci, cezalandırmada yavaş davranmalıdır. 

8. Yönettiği kimselere karşı şefkatli olmalı ve adalet yolundan ayrılmamalıdır. 

9. İlim ehline karışmalı ve onlarla oturup kalkmalıdır. Bilindiği gibi siyâsetteki kemâl, zâhir ve bâtındaki etki aracılığıyla olduğundan, bu kemâl ancak ilim ehli insanlarla bir arada olmayla elde edilir. 

10. Hükümdar ihtiyaç sahiplerinin kendisine maslahatlarını arz edememelerine yol açtığından dolayı çok heybetli olmamalıdır. Aynı şekilde o, herkesin kendisiyle gereksiz şeyleri konuşmasına yol açacağından dolayı çok yumuşak da olmamalıdır. Aynı şekilde sözü söyleyenin de bir garazı olduğu düşünülerek söz mücerret olarak reddedilmemelidir. 
Zira her söz söyleyenin bir amacı vardır ve bu sözde bir fayda da olabilir. 
Yine bir söz faydası olduğu için mücerret olarak kabul de edilmemelidir. 
Zira belki de o kötü bir sonuç doğurabilir. Tüm bunların tersine kabul ve ret hususunda beklemede kalıp, kendisinde bulunan maslahat ortaya çıkıncaya kadar onun araştırılması gerekir. Verilen hükümde fayda veren ve zarar veren şey çekişirse, üstün gelen şeye bakmak gerekir. Eğer fayda veren şey galip gelirse ikinci derecede olan zarar verici şeye itibar edilmez. 
Eğer zarar verici şey daha baskın gelirse ikinci derecede olan fayda verici şeye bakılmamalıdır. Hükümdarın bakışının daima daha baskın gelene 


dönük olması gerekir. 
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SÂKA: ÂDÂBU'L-MÜLÜK İLMİ - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


Mesele: Memleket Nizamının ve Saltanatın Direği Olan Adalet 


Esasının Dayandığı Şeyin Beyânı Üzerine 


(768) Bundan dolayı Peygamber'in (s.a.) hadisinde vârit olmuştur ki, “Bir saatlik adalet bir senelik ibadetten daha hayırlıdır.” Bunun sırrı şudur: İbadetin faydası yalnızca ibadet eden kimseye döner. Adaletin faydası ise tüm halkı kapsar. Zira adalet güvenlik sebebidir ve (güvenlik sağlanmışsa| kalpler mutmain olur ve halkın tümü yaratana ibadetle meşgul olur. Bu bölgede yapılan ibadetlerin her birinden âdil sultanın bir payı vardır ve hatta asıl pay ona aittir. Bundan dolayı zalim de olsa sultana beddua etmek haramdır. Zira onun varlığı sebebiyle ortaya çıkan hayır onun zulmü sebebiyle ortaya çıkan şerre galiptir. Bilakis Allahtan onu muvaffak kılması ve onun adaletini artırması istenmelidir. Abdullah İbn Mübarek'ten rivayet edilmiştir ki; “Eğer kabul olunacak tek bir duamın olduğunu bilseydim, bütün halk bundan faydalansın diye bunu sultanın durumunun salâhı için 


kullanırdım.” 


Sonra adalet binası birtakım kurallara riayet etmeye dayanır: 

I. Hükümdar her sorunda kendisini vatandaşın yerine koymalı, şayet kral başkası olsaydı kendisi için düşüneceği şeyleri onlar için düşünmelidir. 

2. İhtiyaç sahiplerinin bekletilmesi uygun değildir ve hükümdar bunun tehlikelerine karşı dikkatli olmalıdır. 

3. Hükümdar tüm vaktini maddi lezzetleri elde etmeye ayırmamalıdır. 
Zira bu hükümdarlığın bozulmasının en güçlü nedenlerindendir. 

4. İşlerinin idaresi nezaket dairesinde olmalı, kabalık ve baskı dairesinde olmamalıdır. 

5. Gözü yaratılmışların rızasında değil, yaratanın rızasında olmalıdır. 
Hakk'a muhalefetle halkın rızası talep edilmez. 
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SÂKA: ÂDÂBU'L-MÜLÜK İLMİ - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


6. Halka şefkat ve merhametle davranmak gerekir. Zira o Hakkın rahmetini celbeder. Tıpkı sahih hadiste rivayet edildiği gibi “Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” 

7. Ehli Hakk'ın sohbetine meyletmektir ve onların öğüt ve nasihatleri- ne kapalı olmamaktır. 

8. Büyük işleri, yapmaktan âciz kimselere teslim etmemek, bilakis her işi ehline vermektir. “Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor.” (Nisâ, 4/58) 

9. Hükümdarın yönetimi hiç kimsenin zulme fırsat bulamadığı bir şekilde olmalıdır. Zira “Hepiniz çobansınız ve yönetiminiz altındakilerden sorumlusunuz” hadisinin gereğince kıyamet günü memlekette olan her şey 


onun siyâsetinin eksikliği sebebiyle olduğundan yöneticiden sorulacaktır. 


(7691 Dahası, hükümdarın akıllı, salih ve dindar bir vezirinin olması gerekir. Çünkü vezir salih olursa hükümdar da salih olur, o bozuk olursa hükümdar da bozuk olur. Allah -azze ve celle- Hz. Müsâdan hikâye ile şöyle buyurmaktadır: “Bana ailemden birini, kardeşim Hârün'u yardımcı/ vezir kıl, beni onunla destekle ve onu görevimde ortak kıl ki seni daha çok tesbih edelim ve çokça analım.” (Tâhâ, 20/29-34) Burada açık bir biçimde vezirin yararına işaret edilmektedir. Nebi (s.a.) buyurmaktadır ki: “Allah bir yönetici için hayır dilediğinde ona sadık bir vezir nasip eder. Bu vezir, unutunca ona hatırlatır, hatırladığı zaman da yardım eder.” Bu nedenle “Sultanın kim olduğunu sorma, yardımcısının kim olduğuna bak!” denilmiştir. Emin vezirlerin doğrulukla öğüt vererek yöneticilerle yoldaş olan kimseler oldukları, hâin olanların ise yalakalık ve dalkavuklukla onlara yol- 


daşlık yapan kimseler oldukları söylenmiştir. 
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SÂKA: ÂDÂBU'L-MÜLÜK İLMİ - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(7701 İlaveten, âlimlere ve salihlere saygı gösterilmesi, kalplerinin kazanılması, dualarının istenilmesi, onlarla istişâre edilmesi, başkalarınınkinden daha çok onların sözlerine güvenilmesi gerekir. Zira onlar peygamberlerin mirasçılarıdır; dünya ve ahiret salâhının sebebidirler. Bu nedenle, dünyanın şu dört şeyle; âlimlerin ilmi, hükümdarların adaleti, salihlerin ibadeti ve zenginlerin cömertliği ile ayakta durduğu söylenmiştir. Hadis-i şerifte, “Âlimlerin yüzüne bakmak ibadettir” ve yine bir başka hadiste de: “Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır ve biri diğerinden daha üstün gelmez.” buyrulmuştur. Böyle bir topluluk hakkında ne söylenebilir ki? Allah -azze ve celle- onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır; işte büyük fazilet budur.” 
(Fâtır, 35/32) Ebu'd-Derdâ'nın rivayetine göre âyet indiğinde Nebi (s.a.) 
şöyle buyurdu: “Hayırda yarışanlar sorgusuz sualsiz cennete girerler. 
Ortada olanlar kolay bir hesaba çekilirler. Kendine zulmedenler mahşer boyunca hesaba çekilir, sonra Allah rahmetiyle onları karşılar ve onlar da cennete girer. Ardından “Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun.” 


(Fâtır, 35/34) derler. 


(771) Hükümdar babasının yerine geçtiğinde babasının dostlarını üstün tutmalıdır. Zira sevgi ve buğz, miras olarak alınan şeylerdir ve kalplerinin hükümdar aleyhine dönmemesi için kavmin gençleri onların önüne geçmemelidir. Aslında en uygunu onun gençlerle hiç oturmamasıdır. Zira onlarla oturmak dine zarar verir. Bu nedenle “Hükümdarın devletinin zevâlinin emâresi, gençlerle ve âkıbetlerden ders almayan kimselerle dostluk kurmasıdır.” denilmiştir. Aynı şekilde, hükümdarın dost ehline eziyete yönelmesi ve giderlerini memleketin aç kalacağı kadar kısması, din ve dünya işlerine dönük bir maksatla değil de, hevasına göre kendisine yakın durulan kimselere yakın, uzak durulan kimselere de uzak durması, âlimlerin nasihatlerini dikkate almaması, vebânın çokluğu, imaretin azlığı, vezirlerin görüş ayrılığına yol açan kıskançlıkları, askerin “Haydi savaşa!” dendiğinde ağır davranarak birbiriyle çekişmesi 


de gerilemenin emârelerindendir. 
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SÂKA: ÂDÂBU'L-MÜLÜK İLMİ - Şirvâni'nin Bilimler Tasnifi 


(772) Devletin zevalinin en açık işareti şeriatın hükümleriyle amel etmenin terk edilmesi ve uygulanmasına gereken özenin gösterilmemesi, askerin zulmünün çoğalması ve yayılması, bu zulmün ortadan kaldırılması için gereken dikkatin gösterilmemesi ve sultanın cömert ve ihsan sahibi olmayıp, cimri ve pinti olmasıdır. Bundan dolayı “Hükümdar ihsan sahibi değilse onu bırak, onun devleti gidicidir.” denilmiştir. Bu alâmetlerden birisi hükümdarda var olduğunda veya onun idaresinde ortaya çıktığında devlet erkânının bu durumu hemen haber vermesi ve hükümdarın da ihmal göstermeden onu gidermesi ve düzeltmeye çalışması gerekir. Aksi hâlde, Basra harap olduktan, yani iş işten geçtikten sonra sökük yamanmaz. 


(7731 Allah'tan Osmanlı Devletinden bu alâmetleri uzaklaştırmasını ve efdalü's-salevât ve ekmelü'n-necât efendimiz Muhammed hürmetine sultanımız uğurlu hakan Ahmet Han'ın devletini dâim kılmasını diliyorum. 

(774) Bunlar zikretmeyi istediğimiz Fevâid incilerini ve eşsiz bilgileri içeren bölümlerin sonu olsun. Allah'ın lutfu ve hamdi sayesinde bu eserin müsveddesini Hicri 1023 senesi safer ayının sekizi çarşamba günü saltanat 


başkenti İstanbul/Konstantiniyye'de tamamladım. Başta ve sonda, zâhir ve bâtında Allah'a Hamd olsun. 
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